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ÖNSÖZ 


İslâmda Ablak, dini konular hakkında yayınladığımız eserlerin dördüncüsünü teşkil eder. Eserlerimizi okuyanların anlayacağı üzere bu dört kitap, birbirlerini tamamlayan bir bütün meydana getirmektedir. Birinci kitap olan Diz Psikolojisi'nde din olayı, sübjektif yani bir duygu ve şuur olarak incelenmiş, Dizler Hakkında Tarihi ve Sosyal İncelemeler adlı ikinci kitap ise dini olayları objektif yönden tarihte oluşum şekilleriyle mukayeseli olarak göstermek istemiştir. Toplumda ve ailede din terbiyesi Diz Eğitim ve Öğretiminde Genel Kurallar adlı kitabımızın konusunu teşkil etmiştir. Dinlerin en dinamik ve hareketli kısmı olan ahlâk problemi ise bunlar arasında en önemli bölümü teşkil eder. Çünkü ahlâk dinlerin en temelli unsuru ve yaşayan insanların eylem ve işlemleriyle ilgili kurallardır. Ahlâksız din yoktur, ahlâkla beslenmeyen din içte ve dışta zayıflar. Bu alandaki dördüncü kitabımız olan İslâ#mda Ahlâk, dinimizin koyduğu ahlâki esasları ve kuralları yeni bir görüşle ve ilmi metotlarla göstermek amacındadır. 

Yeni bir görüşle diyoruz, çünkü İslâmda ahlâka dair pek çok eser yazılmış olmakla beraber bunların hepsi ameli ahlâk konularına ait birer öğüt kitabıdır. Bu eserlerde önce Allaha ve Peygambere övgüler yapıldıktan sonra Kur'an ve hadislerde emredilen kurallar ele alınarak birer öğüt şekline konulur, Doğunun çeşitli özsözleri misal olarak gösterilir, araya manzum parçalar ve hikâyeler eklenerek somut ve renkli bir şekil verilmek istenilirdi. Ortaçağda kabul edilen ruhi melekeler teorisine dayanılarak çeşitli melekelerimize ait faziletler ve reziletler sayılırdı. Nazari ahlâk problemleri eksik ve yetersizdi. Bundan anlaşılacağı üzere ahlâk kitaplarımız, doğrudan doğruya Kur'an-ı Kerimin gösterdiği ahlâki temellere- baş vuracak yerde eski metotlara ve geleneklere bağlı kalmış, Kur'an ve hadislerin buyrukları ikinci derecede kanıt olarak kalmıştır. Biz kitabımızda bu geleneği bırakarak İslâm ahlâkını bugünkü ilmin metotlarına göre ve Batının ahlâk teorileriyle karşılaştırmalı olarak açıklamaya çalıştık. Eski ahlâk kitaplarımızda görülmeyen bir genişlikte nazari ahlâk problemlerini usikoloji ve sosyolojinin getirdiği yeni görüşlerin ışığı altında göstermek istedik. Kitabımızın içindekiler kısmı okununca eserimizde ele alınan sorunların yeniliği ve genişliği açık olarak görülecektir. Özellikle ikinci kitapta toplanan 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ahlâk kitaplarımızın incelenmesi ve özetlenmesi, okurlarımız için eski ahlâk kitaplarımızın öğüt kitapları olmaktaki özelliğini ve zenginliğini gösterecektir. 

Batı dünyasında İslâm filozofları ve düşünürleri hakkında hayli eser yazıldığı halde İslâm ahlâkına ait hiç bir ciddi eser yoktur. 
Mevcut olan bir iki eser de yalnız miras, evlenme gibi fıkıh meselelerine aittir. Bu sebeple son yıllarda yurdumuzda ahlâka dair yayınlanan eserler, Batıdaki ahlâk kitaplarının birer tercümesinden ibaret kalmışlardır. Lise ve orta dereceli okullarda yeniden din dersleri konulunca bu programın içinde İslâmda ahlâk konularına büyük bir yer verilmiştir. Bu konuları daha geniş bir ölçüde incelemek isteyen öğretmenler ve öğrenciler için elde bir kitap yoktur. İslâmda Ablâk, okullarımızda ahlâk öğretimi için yardımcı olacaktır. 

Kitabımızı bugün konuşulan dille yazmaya dikkat ettik. İlk bölümlerin tanımlar kısmında eski metinlerden aynen alınan ve bugünkü gençlik için anlaşılması zor gibi görünen bazı tanımlar ve terimler vardır. Bunlar hem bugünkü dile çevrilmeleri zor terimlerdir, hem de gençleri eski kültür kaynaklarımızın ifadelerine alıştırmak amacıyle olduğu gibi bırakılmışlardır. 

Kitabımızın nazari ahlâk bölümünde çeşitli konular üzerinde geniş analiz ve sentezler yapılmıştır. Analiz ve sentez bugünkü ilmin en temel metotlarındandır. Eserimizin özelliklerinden biri de ilmi metotlara ve sınıflamalara sıkı sıkıya bağlı kalmaktır. Eserde hiç bir iddiamız olmadığı gibi, kişisel fikirlerden ve sonuçlardan uzak durmaya çalıştık. Konuları incelerken bazen birbirine aykırı düşen çeşitli görüşleri de bir araya toplayıp gösterdik ve bu suretle meselenin bütün yönlerini ortaya koymayı faydalı bulduk. 

Din Psikolojisi'nde olduğu gibi bu eserimizin de iyi bir şekilde hazırlanıp basılması için sayın editör Remzi Bengi gerekli fedakârlıktan çekinmemiştir. Eserdeki ayet ve hadiselerin, sayfaların düzen ve estetiğini bozmayacak surette hazırlanması matbaacılığımız için bir başarıdır. Kendisine teşekkür etmek borcumuzdur. 

Din Psikolojisi eserimiz, gençlik ve aydınlarımız tarafından büyük ilgi ile karşılanmıştı. İslâmda Ablâk'ın da aynı ilgiye lâyık görüleceğini umuyoruz. Toplumun ahlâki bunalımlar içinde sarsıldığı bir dönemde eserimiz aydınlatıcı ve düzenleyici bir ışık olabilirse vazifesini yapmış olacaktır. 


Kadıköy, 16 Haziran 1972 


OSMAN PAZARLI 


Önsöz, 5 
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AHLÂK İLMİ VE ÖZELLİKLERİ 


«Ben ahlâki faziletleri tamamlamak için gönderildim». 
Hz. Muhammed (S.A.) 


Ahlâkın Tanımları ve Özellikleri: 


Hayır işleyen, vazifesini yapan bir kimse ahlâki bir hareket yapmış olur. Her gün herkesin kullandığı ahlâk kelimesinin kökü Arapça olup zamanla Türkçeleşmiştir. Ahlâk, Arapçada bulk sözünün coğuludur. Fakat dilimizde bugün çoğul olduğu unutularak tekil olarak kullanılmaktadır. Bu söz Kur'an-ı Kerim'de çoğu yerlerde hulk olarak geçmekte, hadislerde ise hem hulk, hem ahlâk sözü bulunmaktadır. Bugün halk arasında iyi bir hareketi bildirmek için ahlâklı adam sözü kullanıldığı gibi toplumların ahlâkı, İslâm ahlâkı sözleriyle de ahlâki hareketlerin tümü manasında kullanılmaktadır. 


Ayrıca ilim dilimizde, Sokrat ahlâkı ya da Gazali'de ahlâk dendiği zaman Sokrat'ın veya Gazali'nin ahlâklı olup olmadığı anlaşılmaz. Belki bu iki filozofun ahlâk sistemleri anlatılmak istenir. Ahlâki olayları inceleyen bir ahlâk ilmi vardır. Bu ilim de çoğu zaman kısaca ahlâk kelimesiyle ifade edilir. Bir fakülte ve yüksek okulun programında ahlâk kelimesiyle gösterilen ders de ahlâk ilmi demektir. Halbuki bir ferdin veya toplumun ahlâkı ile genel olarak ahlâki olayları inceleyen ahlâk ilmi arasında büyük fark vardır. 

Bu farka dikkat eden eski İslâm ahlâkçıları, ahlâk ilmi için hikmet-i ameliye, ilm-ül-edep, ilm-i tehzib-ün-nefs gibi isimler kullanmışlar, ahlâki fiil ve hareketleri anlatmak için de huy, edep ve terbiye, seciye gibi terimlere baş vurmuşlardır. 
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ISLAMDA AHLAK 


Ahlâki olayların incelenmesinin İslâmdan bin iki yüz yıl önce başladığını tarih bize göstermektedir. Sokrat ve Eflatun gibi büyük filozofların fikirlerini felsefi sohbetlerde (diyalog) görüyoruz. Bugün Batı dillerinde ahlâk karşılığında kullanılan morale ve ethique kelimeleri Yunancadan gelir ve her ikisi de âdetler, örfler manasında kullanılırdı. Türkçemizde moral kelimesi, son yıllarda hem ahlâk, hem de maneviyat manalarında kullanılmaya başlamıştır. Moral eğitimi, moralim bozuldu sözleriyle manevi hayatın eğitimi ve cesaretin kırılması anlatılmak istenmektedir. Şu halde dilimizde kullanılan ahlâk, moral, etika terimleri konuya göre ahlâk, ahlâk ilmi ve maneviyat manalarına gelecektir. 


Binlerce yıldan beri ahlâkın birçok tanımları yapılmıştır. Eskiden beri ahlâkı, hayatı idare etmek ilmi, vazife ilmi, yahut hayrın, saadetin ve insan mukadderatının ilmi şeklinde tanımlamışlardır. 
Aslında bu tanımların hepsi aynı fikrin türlü şekillerde ifadesinden başka bir şey değildir. Ahlâk, hayatı idare etmek ilmi ise, hayır ve şerrin ne olduğunu bilmeyen kimse hayatını iyi bir şekilde idare edemez. Yahut insanın yöneleceği bir mukadderatı veya geleceği yoksa o zaman onun için hayır ve şerrin de manası kalmaz. Vazife için de aynı şeyler söylenebilir. Bir insanın vazifesini bilmesi demek, o insanın bir amacı olması ve ona ulaşmak için gerekli vasıtaları hazırlaması demektir. Nihayet bir insanın saadeti, onun en yüksek hayra, yani geleceğe ulaşmak için uğraşmasıyle mümkündür. Bu bakımdan eski tanımların çoğu, aynı fikirlerin başka kelimelerle ifadesinden ibaret gibi görünmektedir. 


Genel olarak bugün ahlâk hakkında yapılan tanımlar şöyledir: “Ahlâk, ahlâki olayları metotlu bir şekilde inceleyen bir ilimdir veyahut ahlâk hayrı inceleyen ve tayin eden bir ilimdir. — Ahlâk vazifenin ve vazifelerin ilmidir. — Hayıriz adam olmak sanatı veya insan amellerine ve fiillerine ait kuralları bildiren bir ilimdir.” 


Bizde yazılan ahlâk kitaplarında görülen tanımlardan birkaç örnek verelim: Ferit Kam, İlm-i Ablak adlı kitabında, ahlâkı, insan seciyelerinden bahseden veya vazifelerin ilmi yani insanın uyması gerekli kuralları bildiren ilim olarak tanımlar. Hamdi Akseki Abldk Dersleri adlı kitabında ahlâkı insanın kişisel ve sosyal vazifelerini bilmesi ve dini emirlere uygun olarak yapması şeklinde anlar. Bu vazifeler Allaha ve Peygamberine, kendi şahsına, ailesine, memleket ve milletine ve bütün insanlara karşı olmak üzere beş kısımda toplanır. Son yıllarda bizde yazılan en yeni ahlâk kitabı olan Doktor Akil Muhtar Özden'in Ablâk adlı eserinde ahlâk şöyle tanımlanır: 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AHLAK İLMİ, METODU VE DİĞER İLİMLERLE İLİŞKİLERİ 


«Ahlâk kelimesi ve onun yabancı dillerde karşılığı olan etika ve morale kelimeleri çoğunlukla yaşama kaideleri manasında kullanılır. 
Bu kaideler insanların düzen içinde faydalı ve mutlu hayat geçirmelerini ve gitgide tekâmül edip yükselmelerini sağlamak içindir». 


İslâmda ahlâka dair pek çok eserler yazılmış olup bu konuya ilerde temas edilecektir. Şimdiki halde yukardaki tanımların hepsini içinde toplayan en uygun tanım şudur: “İzsan hareketlerini idare eden ideal kanunların (kuralların) ilmi ve bunları hayatın çeşitli durumlarına en iyi şekilde uygulayabilmek sanatıdır”. Bu tanımda ideal kanunlardan maksat, insanların nasıl hareket ettikleri değil, nasıl hareket etmeleri lâzım geldiğini belirtmektir. 


İnsanlar yer, içer ve çalışırlar. Ailede ve toplumda özel bir yaşayış tarzları vardır. Bunlar biyolojinin, etnolojinin veya tarihin incelediği olaylardır. Ahlâk, olayları tasvir ile yetinmez, bunların yüksek ve belirli bir amaca göre şöyle veya böyle olmalarını ister. 
Bir ideale ulaşmak için kaideler (norm) gösterir. Bitkileri inceleyen bir bilgin onları gözler, sınıflandırır, yapraklarını, renklerini, gövdesini inceleme konusu yapar. Fakat bahçıvan bitkilerin faydalı olanlarını yetiştirir, budar, sular, zararlı olan otları ayıklar. Ahlâkın rolü, bahçıvanın yaptığı işe benzer. Ahlâk bir uygulama sanatı olduğundan bu ideali gerçekleştirmek için tabiat ve toplum içinde hal ve hareketlerin düzenlenmesi ve icra edilmesi lâzımdır. Çeşitli durumlar karşısında hangi hareketin hayırlı olduğu, bu hayrın icrası için hangi vasıtaların kullanmanın uygun düşeceği araştırılır ki bu da onun uygulama ve sanat özelliğidir. 


İslâmın ahlâki kanunları kitap ve sünnette belirtilmiştir. Nazari ve ameli ahlâk alanında İslâmın koyduğu esaslar iyi anlaşılmak şartıyle bütün insanlığın düzen ve mutluluğunu karşılayacak genişliktedir. Ulu Peygamberimiz bu gerçeği şu iki hadisinde açıklamıştır: «Taballâku biabldkillâbi: Allahın buyurduğu ahlâk ile ahlâklanınız». 
«Hassinu ablâkaküm biablakilldâbi: Ahlâkınızı Allahın buyruğuna göre güzelleştiriniz!». 

Ahlâkın nazari ve ameli yönleri vardır. Ahlâk mantık gibi bir ilimdir ve bu bakımdan bir taraftan akla dayanan bazı ilkeleri temel olarak ele alır, nazari, teorik bir ilimdir. Diğer yandan hayatı iyi bir şekilde sevk ve idare etmek için uygulanması gereken kuralları gösterir. Bu bakımdan da pratik bir sanattır. Fakat şuraya dikkat etmelidir ki ahlâk ne tamamıyle nazari, ne de büsbütün amelidir. Belki nazari ile ameli kısımlarının birleşmesinden meydana gelen bir ilimdir. 
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Gerçekten ahlâk tam manasıyle pratik olamaz. O, bir taraftan hayır ve vazife gibi akli ilkeler üzerinde düşünürken öte yandan bu hayır ve vazifelerin yapılması, fiil haline getirilmesi de lâzımdır. 
Yalnız akılda kalan, fiil ve hareket haline gelmeyen hayır ve vazife ilkeleri, hayır ve vazife olmaz. Hayır ve vazife düşünülmeden yapılan bir hareketin de ahlâki değeri bulunmaz. Otomatik bir makinenin hareketinde ahlâklılık aranmaz. 

Öteki sanatların ve pratiklerin yapılmasında yalnız başarı düşünülür ve yalnız maddi olan sonuç önemlidir. Bir hekimden beklenen şey, hastasını iyi etmektir, kullandığı yollar ve vasıtalar ne olursa olsun önemli değildir. Ahlâkta ise bir hareket ancak vazife duygusuyle yapılırsa iyi ve ahlâkidir. Bir çıkar amacıyle veya alışkanlıkla otomatik olarak yapılırsa bu harekete ahlâki denilemez. 

Bundan başka ahlâk belirli bir alana yönelmiş özel bir sanat da değildir. Belirli bir sanat kolunda çalışan, özel bir maharet isteyen mesleklerle kıyaslanamaz. Meselâ ressamlık bir sanattır. Renkler ve boyalarla güzel manzaralar çizer, fakat herkes ressam değildir. Ahlâk ise evrensel bir sanattır. Onun kuralları kadın erkek, köylü şehirli herkese şamildir. Hatta onun alanına ilim ve özel sanatlar erbabı bile girerler. Ressam ve doktor da ahlâkın kurallarına göre harekete mecburdurlar. 

Ahlâkın üstünde çalıştığı konu, ressam, demirci, makinistin yaptıkları gibi cansız eşya ve dış varlıklar değildir. Koyun ve davar 

. sürüleri besleyen bir çiftçinin işine de benzemez. O doğrudan doğruya insanı konu olarak alır. İnsanı, bütün varlıkların en üstün ve mükemmel bir yaratığı haline getirmek ister. Ressam, mimar gibi sanatkârlar yaptıkları eserlerin güzel ve süslü olmasına dikkat ederler. Hayatın lüks yönüne önem verirler. Ahlâk bir sanattır ama lüks değildir. Herkes için lâzım olan, biilnmesi ve yapılması mecburi olan bir bilgi koludur. Ulu Tanrının insanlık şerefini yükseltmek için emrettiği bir hayat kuralıdır. Bu sebeple ahlâk insan hayatı için büyük önem taşıyan bir ilimdir. 


İSLÂMDA AHLAKIN TANIMLARI 


Ablâk kelimesi evvelce söylediğimiz üzere bulk kelimesinin çoğuludur. Hulk kelimesi de Arapçada «nefsin suret ve heyeti» anlamında kullanılmıştır. Bugünkü din bilginlerimize göre «ilm-i ahlâk, insanların haiz oldukları bir kısım melekelerden ve mükellef bulundukları birtakım vazifelerden bahseden bir ilimdir» (Yüksek İslâm Ahlâk, Ömer Nasuhi Bilmen). 
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İslâm ahlâkı, İslâmın diğer hükümleri gibi kitap ve sünnete dayanır. İslâmda dini emirlerle ahlâki vazifeler, kaynakları itibarıyle birdir. Namaz, oruç, zekât nasıl dini bir vazife ise, sağlığını korumak, ailesine, milletine ve diğer insanlara iyilik de dini birer vazifedir. 

Ahlâkın bir kısmı iyi ve güzeldir. Bunlara ahlâk-ı hamide denir. 
Adalet ve ihsan (iyilik) gibi. Bir kısmı da kötü ve fena olduğundan ahlâk-ı zemime adını alırlar. Kin, yalan, iftira ve haset gibi. İslâmda ahlâka dair birçok eser yazılmıştır. Bunlardan başka bütün dini kitaplarda ahlâk için bir bölüm vardır. Bugünkü dile çevirerek bunlardan bazı örnek tanımlar verelim: 

«İlm-i ahlâk, hayra ilişkin bir ilimdir. Vazife ilmidir. Bu ahlâkta esas tazim liemrillah, eşşefekatü alâ halkillahtır» (İzmirli İsmail Hakkı). 

«İlm-i ahlâk, insan amellerinin son amaçlarıyle ilgili olduğu için gayelerin ve son sebeplerin ilmi olan metafizikle büyük alâkası vardır» (Ahmet Naim). 

«İlim bir ağaç, ahlâk da onun meyveleridir» (Gazali). 

«Ahlâk duygusu, iyi hareketleri araştırıp kötü işlerden kaçınmaya sürükleyen bir içgüdüye yakındır. İnsan karakterlerinden bahseden bir ilimdir» (Ferit Kam). 

«İlm-i tehzib-i ahlâk, belirli kişinin hareketlerine ilişkin . olup ahlâk-ı hamide ile bezenmek ve kötü ahlâktan kaçınmak (temizlenmek) için olursa, böyle konulara ilm-i tehzib-i ahlâk adı verilir» (Hidaye tercümesi). 

«İlm-i ahlâk, hikmet-i ameliyenin bir kısmıdır. Ahlâk; faziletler ve onları kazanma, reziletler ve onlardan kaçınma ilmidir. Konuları nefs-i natıkaya ait olan seciyeler ve kazanılan faziletlerdir» (Kâtip Çelebi). 

«Usul-i edebiye: Edep, terbiye, hüsn-i ahlâk ve etvar-ı münasibe, zerafet, naziklik, hicap, haya» (Kamus-i Türki). 

Kınalızade Ali Efendi, ahlâktan, daha çok ferdi ahlâkı anlar. 
«Ferdi ahlâk, insanın kendi şahsına ve Tanrısına karşı olan vazifelerdir. Mülkiyet, sıdk u sadakat, ibadet gibi. Ahlâk o çeşit eylem ve , işlemlerdir ki insanı yalnız işlerinden sorumlu bir kişi gibi ele alıp, kişiden başkası göz önüne alınmaz. Zira onda her kişinin ahlâkından bahsolunur ki nasıl olmak gerek. İyi ve beğenilmiş olup kötü ve çirkin olmaya. Orada kişinin başka insanlarla olan ilişkileri söz konusu edilmez. Meselâ bir kişi yalnız başına, tek ve tenha, yersiz ve yurtsuz dahi olsa halim ve sahi (cömert), namuslu olup, cimri, hiddetli, şımarık olmamak gerek». 
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«İlm-i ahlâk, tıbb-ı ruhanidir. Nitekim sanat-ı tıp cismanidir. Zira nefs-i insaniyenin kötü ahlâk hastalıkları ve kötü işleri de hastalıgın alâmetleridir ve bu ilm-i şerifle nefsin kötü ahlâkını gidermek ve yok etmek ve iyi ahlâkını da yaşatmak ve sürdürmek mümkün olur (4hbl4k-2 Aldi, s. 18). 

Kadı Adudeddin el-İci, 4#/4&-:2 Adudi'sinde şöyle der: «Ahlâk-ı hamide (iyi alhâk) ve ahlâk-ı zemimeyi (kötü ahlâk) bilip ahlâk-ı hamideyi elde etmek ve ahlâk-ı zemimeyi terke ait ilimden ibarettir. Ve konusu, ahlâk-ı zemimenin ahlâk-ı hamideye çevrilmesi cihetiyle ahlâk-ı insaniyedir. Ve amacı ve faydası, dünya ve ahrette üstün saadete sebep olan eşyayı elde ederek nefs-i natıkanın olgunlaşmasıdır» (s. 10). 


AHLAKIN ÖNEMİ 


Ahlâkın konusu insanın fiil ve hareketleridir. Çünkü insan, yaratıkların en seçkini olarak yaratılmış, akıl ve irade ile bütün canlıların en mükemmeli ve üstünü olmak niteliğini kazanmıştır. Hayvanlar da insanların yaptıkları birçok hareketleri yaparlar, fakat onlarda akıl ve irade olmadığından ahlâkları da yoktur. Bir arslan veya fil, insanın ulaşamayacağı kadar bir kuvvetle birçok işler gördüğü halde iyilik veya kötülükten habersizdir. 

Yalnız insandır ki yaptığı işlerin amacını bilir, iyiyi kötüyü ayırt eder, hangi hareketlerinin beğenileceğini, hangilerinin ceza göreceğini seçebilir. Bundan dolayıdır ki İslâm bilginleri ahlâkı, dinin ayrılmaz bir parçası saymışlardır. Bazılarına göre ahlâk dinin zarfı, din de zarfın içindekidir (mazrufu). Bazıları da dini bir ağaç, ahlâkı da onun meyveleri ve çiçekleri saymışlardır. 

İnsan bedeni, türlü tesirlerle hastalanır, organlar fonksiyonlarını yapamazlar. O zaman hekimler hastayı muayene eder ve hastalığını önleyecek ilâçları verirler. Beden gibi insan ruhu da hastalanabilir, bu hastalık bedenin hastalığından daha tehlikeli ve korkunçtur. Ahlâki bakımdan hırsızlık, yalancılık, kıskançlık, kin ve iftira birer hastalıktır. Bunları hekimler tedavi edemez. Bunun tedavi yollarını ahlâk ilmi gösterir. Onun içindir ki İslâmda ahlâka «ruhani tıp ilmi» denilmiştir. Ahlâk insanın kötü ve fena fiillerden korunmasını, iyi ve güzel hareketler kazanması yollarını göstererek ruhu temizler, kötülükleri iyiliklere çevirir. 

Hak Taâlâ Kur'an-ı Kerim'de « KE Nefsini temizleyen kişi felâha ermiştir» emriyle bu gerçeği Müslümanlara duyurmuştur. 


16 


AHLAK İLMİ, METODU VE DİĞER İLİMLERLE İLİŞKİLERİ 


Ahlâkın konusunu iyi anlamak için üç şey üzerinde durmak lâzımdır. Önce insanı yani iyi ve kötü fiiller ve hareketler yapmaya gücü olan kişiyi ele almalıdır. Bir insanın hareketlerine iyi ve kötü diyebilmek için o kimsenin mutlaka akıllı ve hür bir iradeye sahip olması lâzımdır. Bundan sonra iyilik ve kötülüğü yani bir işin iyi veya kötü olmasını gerektiren şeyi incelemelidir. İyilik ve hayır, insanın yaratılışı bakımından yapmaya yöneldiği bir şeydir, adalet, merhamet, yardım gibi. Kötülük ise insanın yapmaktan kaçındığı, nefret ettiği şeylerdir, zulüm, cinayet, hırsızlık gibi. İyilik insan ruhunun yöneldiği, onu ululuğa ulaştıran, dünya ve ahrette sevabı olan fiiller ve amellerdir. Kötülük ve fenalık ise insan ruhunu tiksindiren, onu küçülten, dünya ve ahrette cezayı gerektiren şeylerdir. 
İyi hareketler, iyi olduğu için takdire ve mükğâfata lâyık olan ve dünya düzenine uygun düşen davranışlardır. Kötülükler ise toplumun ve dünyanın düzenine aykırı olan, suç sayılan, insanlığın gidişine zararlı olan şeylerdir. Cenabı Hak insana iyiyi kötüden, fena hareketlerle iyi hareketleri birbirinden ayırt eden bir kabiliyet vermiştir ki buna vicdan diyoruz. Üçüncü olarak iyi ve kötü hareketlerin mükâfat ve mücazatı, vicdani veya kanuni sorumlulukları incelemek lâzımdır ki bunlara da ahlâkın yaptırımları denilir. Başka bir deyimle, iyilik edenler sevap kazanırlar, dünya ve ahrette mükğfata nail olurlar; kötülük edenler de günah işlemiş olurlar, dünya ve ahrette cezasını görürler. 


Ahlâk ilmi, kitap ve sünnete ve akla dayanarak insanı en yüksek bir olgunluğa ulaştırmak için gerekli kuralları ve esasları gösterir, vicdan, vazife, sorumluluk, hayır ve şer, fazilet gibi esas kavramlar hakkında gerekli bilgileri verir. Ruhun hastalıklardan korunması ve tedavisi yollarını gösterir. 


Ahlâkın milletlerin yaşaması bakımından da önemi büyüktür. 
Bugünkü toplumların geçirdikleri bunalım en sonunda bir ahlâk çöküşü sebebine dayanır. Ahlâkın toplumları yaşatan en büyük kuvvet olduğu tarihi olaylarla ispat edilmiştir. Roma ve Bizans imparatorluklarının çöküşü, bu toplumlarda görülen ahlâk çöküşünün sonucudur. Osmanlı imparatorluğunun yıkılmasında dahi bu etkenleri açık olarak görmekteyiz. Kur'an-ı Kerim'de birçok yerlerde, ahlâkı bozulmuş, imanını yitirmiş kavimlere peygamberler gönderildiği, onları dinlemeyerek ahlâksızlıklara devam eden toplulukların başına gelen felâketleri bildiren birçok ayetler ve kıssalar vardır. 


Herkes akıl ve vicdan sahibi ise de çeşitli vazifelerin yapılmasında fertler arasında kavrayış ve anlayış farkları vardır. Her ferdin 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öğrenim ve eğitim derecesi farklı olduğundan vazifelerin uygulanması yolunda ayrılıklar ve farklılaşmalar görülür. Onun için insanların kendilerinden daha bilgili ve daha tecrübeli kimselerin öğütlerine ve önderliklerine ihtiyaçları vardır. Ahlâk bir taraftan semavi kitapların kutsal emirleriyle, diğer yönden insanlığın yetiştirdiği en büyük zekâların öğütleriyle insanlara en doğru ve en faydalı yolları gösterir. Bu yolların fertlerin olduğu kadar toplumların da gelişmesini ve mutluluğunu sağlayacak en doğru yollar olduğuna şüphe yoktur. 

Ahlâkın bu yükseltici ve düzeltici rolüne karşı şu yolda bir itiraz yapılabilir: İnsan mantık okumakla akıllı olmaz, bunun gibi insan hayrı ve fazileti okumakla da ahlâklı olamaz. Gerçekten bir insan vazifelerden, hayırdan bahsetmekle beraber vazifesini tam olarak yerine getiren bir insan olmayabilir. Faziletleri bütün ayrıntılarıyle sınıflayan bir kimse de her zaman faziletli olamaz. O halde vazifesini yerine getiren faziletli ve fakat cahil bir adam, bilen fakat yapmayan bir kişiden daha hayırlı değil midir? 

İlk bakışta bu itiraza hak vermemek mümkün değildir, fakat biraz düşününce bu itirazın yerinde olmadığı derhal anlaşılır. Her şeyden önce ahlâk bir ilim olduğundan her ilim gibi onun da faydası vardır. Sonra bir şeyi bilmeden yapmakla bilerek yapmak arasında büyük fark vardır. Tarihte görüldüğü üzere halk yığınları, bazı ahlâki kuralların amacını ve özel sebeplerini kolay kavrayamazlar. Onlar yalnız bugünkü yaşayışa, günün olaylarına bakarlar. Bu ise insanların yanılmalarını hazırlayan başlıca sebeptir. Zamanımızda dahi toplumlarda görülen çeşitli fikir akımları karşısında cahil bir kimsenin oturup kendi kendine bir karar verebilmesi çok zordur. Ahlâk kuralları ise binlerce yıldan beri insanlar tarafından tecrübe edilmiş, faydası kesin olarak sabit olmuş kurallar ve buyruklar topluluğudur. 
Bunları öğrenmekle insan binlerce sene önceki kimselerle görüşmüş, onlardan ders ve öğüt almış bir öğrenci yerine geçer. Bu da her yaş ve derecedeki kişiler için küçümsenecek bir şey değildir. 

Bunun yanında toplumların gelişmeleriyle orantılı olarak bazı âdet ve geleneklerin de zamanla değiştiği görülmektedir. Bunların değerlerini ve nedenlerini araştırmak da lâzımdır. Bu yapılmadığı takdirde insan fikirler denizinde bocalar, yolunu şaşırır. Ahlâk bu noktalar hakkında dahi insanları ve toplumları aydınlatır, yol gösterir. Ahlâk insanların kaderleriyle, saadetleriyle yakından ilgilidir. 
İnsanın öz yapısının ve kendisinin ilmidir. 

İslâm dini, itikatlar, ibadet ve muamelât ile ahlâk bölümlerinden ibarettir. Kur'an-ı Kerim'de insanlara ahlâk yolunu gösteren pek 


18 


AHLÂK İLMİ, METODU VE DİĞER İLİMLERLE İLİŞKİLERİ 


çok emirler vardır. Hadisler ise hayatın ve toplumun binlerce sorunlarını karşılayacak kadar zengindir. Onun içindir ki İslâmda ahlâk ile din birbirinden ayrılmaz bir bütün halindedir. İlerde görüleceği üzere Batı dünyasında dahi birçok düşünürler, ahlâk ile dini aynı şey saymışlardır. Şimdi İslâmın ahlâka verdiği önemi göstermek için Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetlerle birkaç hadisi zikredelim: 

Ulu Resulümüz, ahlâkın önemini göstermek için kendisinin ahlâki faziletleri ve değerleri tamamlamak için gönderildiğini şu sözlerde ifade eder: 

«GEY GİYER Ben ahlâki faziletleri ve güzellikleri tamamlamak için gönderildim». 

« is aati İlâhi! Zat-i akdesinden sıhhat ve afiyet, bir de güzel ahlâk temenni ederim». 

Bu hadiste insan için en değerli olan şeyin önce sağlık ve sonra da ahlâk olduğu ne güzel ifade edilmiştir. 

« KS Evapa Güzel huy, Ulu Tanrının en büyük yaratığıdır». 

Şu ayet-i kerime de Hazreti Peygamberin öğrettiği ahlâkın en büyük eser olduğuna işaret eder: 


1) 


<A ez . A .. . 
« a a AoT Sen en ulu bir ahlâk üzeresin». 


« EIE Piiz İnsanın saadeti, güzel huyudur; fena huy da şekavetten sayılır». 

Bu hadis iyi ahlâkın insanı saadete, kötü ahlâkın da İelâkete sürükleyeceğini ihtar eder. 

« ÇİLE Allahın buyurduğu ahlâk ile ahlâklanınız». 

İyi ahlâk için Allahın emrettiği yoldan yürümek lâzımdır. 

« zao SAYİLİ Biz insanı en güzel evsaf ile yarattık». 

Bu ayet-i kerime insanın yaratılışı itibarıyle iyi ve güzel oldugunu haber vermektedir. 

« jätti İmanın kemali, iyi ahlâk ile sağlanır». 

Bu hadis ise insanın ancak iyi ahlâk ile tam ve kâmil bir insan olacağını gösterir. 

« İLEN ahipa İmandan sonra aklın başı haya (utanma) ve güzel huygur». 

Asıl akıllı insanın özelliği Allaha imandan sonra utanmak duygusu ile iyi huydur. 

Şu hadis ise Müslüman kardeşlerin kendileri kadar başkalarını da düşünmelerini emreder: 
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« DİZ PESTELA Sizden hiç biriniz, kendisi için sevdiği şeyi, kardeşi (dindaşı) için de sevip arzu etmezse mümin olamaz!». 

«sh EA Müslüman, elinden ve dilinden Müslümanların selâmette olduğu kimsedir», 

Bu hadis gerçek Müslümanın başkalarına eliyle ve diliyle fenalık etmeyeceğini, aksi harekette bulunanların Müslümanlıklarından şüphe edileceğini gösterir. 


AHLÂKTA METOT 


Her ilmin kendine özel bir metodu vardır. Ahlâkın da bir ilim niteliği alabilmesi için bir metoda sahip olması gereklidir. Acaba ahlâkta hangi metodu uygulamalıdır? Fizik ve kimyada olduğu gibi sırf deney metodunu mu, yoksa geometride olduğu gibi önceden gerçek olarak kabul edilmiş olan ilkelerden ve önermelerden sonuçlar çıkarmak suretiyle yani tümdengelim metodunu mu uygulamalıdır? 

Bir ilmin metodunu düşünürken ilk şart, uygulanacak metodun o ilmin konusu olan olayların niteliğine uygun düşmesidir. Bu şart ahlâkın metodu için de lâzımdır. Bugüne kadar ahlâk ilminde uygulanan bütün metotlar genel olarak iki büyük bölümde toplanır ve bu iki metot birbirlerine taban tabana zıttır. Birinci metot olan ampirizm ve pozitivizm metoduna taraftar olanlara göre ahlâkta tabiat ilimlerinde uygulanan deney metodu kullanılmalıdır. İkinci yol olan revakıye ve Kant taraftarlarına göre ise ahlâk akıldan doğan prensipler üzerine dayanmalı ve bu prensiplerden diğer ahlâk kuralları çıkarılmalıdır, ve âdeta ahlâk bir çeşit «törelerin geometrisi» olmalıdır. Bu metot evvelki metoda zıt olup önceden kabul edilen ilkelerden sonuçlar çıkaran bir tümdengelim yoludur. Bu görüşlerin ikisi de yanlıştır. Gerçekte ahlâk ne bir deney ve gözlem ilmidir, ne de tamamıyle tümdengelimli öncel (apriori) bir ilimdir. Belki her iki yolun karışımı olan tümdengelimli (deductive) bir ilimdir. Şimdi bu fikirlerimizi daha yakından açıklayalım: 

1. Her şeyden önce ahlâk gözlem ve deneye dayanan bir ilim olamaz, gözlem ve deneyden çıkarılamaz. Ahlâkın konusu, insan hayatını en yüksek hayra göre düzenlemektir. Yani hareketlerimizin gerçekten iyi ve hayırlı olması için ona ulaştıracak kurallara göre idaresi lâzımdır. Bir şeyi düzenleyen kuralın ise o şeyin dışında ve üstünde bulunması gereklidir. Şu halde insan hareketlerinin basit gözlemleriyle ondan bunlara hâkim olan kanunları çıkarmak mümkün değildir. İnsan ahlâkta hür ve iradeli hareket eder, ve bu sebeple bazen vazifesini yapar, bazen de yapmaz. Eğer ahlâk gözleme dayanırsa bu iki zıt hareket karşısında birbirine karşıt sonuçlara varır ve böyle gözlemlerden çıkarılacak sonuç bir kural olmaktan ziyade fertlere ve olaylara göre değişen bir kargaşalık olur. Bu fikri savunan ampirist ve pozitivist ahlâkçılar, bu itirazlara cevap vermek için sayı ve başarı fikirlerini ortaya sürerler. 

2. Ampirist ve pozitivist görüşü tutanların çoğu XIX. yüzyıl İngiliz filozoflarıdır, bunlar şu fikri savunurlar: Hayırlı iş insanların çoğunluğunun yaptığı iştir, çoğunluğa aykırı iş görmek yanlıştır. 
Herkes ne yapıyorsa sen de öyle yap, işte ahlâki kural budur. Bir bakışta bu konu üzerinde düşünmeyen kimselere bu fikir çok doğru ve yerinde görünür. Fakat ne yazık ki mesele o kadar basit değildir. 
Önce çoğunluğun yaptığı işi tayin etmek zordur. Bu çoğunluk nasıl hesap edilecektir? Bir kasabanın, bir bölgenin veya bir memleketin çoğunluğu mudur? Yüzde kaç hesabıyle bu çoğunluk tayin edilecektir? Bir hayır işlemeye karar veren bir kişi, onun hayır olup olmadığını anlamak için çoğunluk hesaplarının yapılmasını mı bekleyecektir? 

Bir bölgede gençler arasında içki ve kumar yaygın hale gelmişse çoğunluk böyledir diyerek kumar ve içkinin ahlâki olduğunun kabul edilmesi mi lâzım gelecektir? Bundan başka büyük ahlâkçılar ve peygamberler çevrelerindeki ahlâkı çökmüş toplulukların ahlâklarını düzeltmek için savaşmışlardır. O halde bu liderlerin hareketleri çogunluğa karşı olduğundan dolayı ahlâka aykırı düşecektir. Görülüyor ki hayrı tayin eden çoğunluktur fikri hiç bir temele dayanmayan, ahlâka aykırı bir ahlâk görüşüdür. 

Durkheim ise çoğunluk yerine «orta bir tip» bulunmasını ve ona göre hareket edilmesini tavsiye eder. Orta tip toplumlarda normal ve dolayısıyle moral bir tipi temsil eder. Orta tipin altında veya üstünde kalan her çeşit fiil ve hareketler anormal sayılır. Ahlâkta bu görüşün dahi savunulması mümkün değildir. En üstün ahlâki hareket sayılan kahramanlıklar, vatan ve millet için yapılan fedakârlıklar, zahitlerin yaşayışları normal üstü hareketlerdir. Bu teoriye göre bunlar anormal ve aynı zamanda ahlâkdışı hareketler sayılmaktadır ki buna herkesin vicdanı isyan eder. 

3. Pragmatistlerin ileri sürdükleri fikre göre iyi bir hareketin ölçüsü başarıdır. Onlara göre başarıya ulaşan her hareket hayırdır, başarı her şeyi meşru kılar. Şüphesiz ki Hak Taâlâ, faziletli bir insanı mesut eder, hayrı mükğâfatlandırır, şerri cezalandırır. Fakat kitap ve sünnetin bu vaitleri dünya ve ahrete şamildir. Bazı kere ahlâklı kimselerin bu dünyada mesut olmadıkları görülmüştür. Fakat bu bir başarısızlık gibi görünürse de gerçekte bunun dünya yüzünde bir imtihan teşkil ettiğine, öteki âlemde mutlaka mükâfatını göreceğine inanırız. Diğer yandan ahlâk başarıya bağlanırsa amaçlar, vasıtaları meşru kılar, hak kuvvettir gibi formülleri de kabul etmek gerekli olur. Bu sözlerin en çok geçerli sayıldığı politika alanında bile milletlerarası hukuk, insan hakları beyannamesi gibi büyük ülkülerle bütün insanlığın vicdanı bu formüllere karşı çıkmaktadır. Bundan başka başarı çoğu zaman dış olaylarla etkilenmekte ve çoğu zaman da sonucu önceden görmek veya ona hâkim olmak imkânsız olmaktadır. O halde bir hareket bugün başarıya ulaşır ve ahlâki sayılır da başka bir gün başarıya ulaşamazsa o zaman ahlâk kararsız ve şüpheli bir hal alacaktır. Halbuki bir insanın hareketten önce onun mutlaka ahlâki olduğunu kabul etmesi lâzımdır ki başarı teorisinde bu gerçeklik yoktur. Ahlâk ise bu gibi şüpheli ve kararsız temeller üzerine dayanamaz. 


4. Ahlâkı deney ve gözlemler üzerine dayandırmak, onu her türlü metafizik temellerden uzaklaştırmak fikri zamanımızda ilmi ahlâk adı altında ortaya sürülen akımlardan biridir. Fakat yukarda yapılan incelemelerde görüldüğü üzere bu görüşler hem akla, hem de olaylara aykırı düşmektedir. Bu akımlar ilerde yine söz konusu olacaktır. İlmi ahlâk olduklarını iddia eden bu görüşlere şimdilik yine zamanımızın en büyük iki otoritesinin sözleriyle cevap vereceğiz. Boutroux, Ahlâk ve Eğitim Meseleler? adlı kitabında şöyle der: «İlim yalnız gözlem yapar, fakat bize bir şey emretmez. Ahlâk ise aksine olarak yalnız gözlemekle kalmaz, emirler de verir». H. Poincare İlimlerin Değeri adlı eserinde şunları yazar: «Ahlâksız ilim yoktur, bunun gibi tamamıyle ilmi bir ahlâk da olamaz. İlim, olan bir şeyi gözlemekle yetinir, bize olayları ve onlar arasındaki ilişkileri gösterir. Fakat hiç bir zaman şöyle yap, böyle yap diye emir vermez», 

Bu tartışmadan çıkarılacak sonuç şudur: Ahlâkta gözlem ve deney, hiç bir suretle ahlâki bir kural ortaya koyamaz, ve bu sebeple ahlâk fizik, kimya gibi pozitif bir ilim de olamaz. Fakat bunu söylemekle ahlâkın olaylara tamamıyle sırt çevirdiğini, hiç bir gözleme baş vurmayacağını anlatmak istemiyoruz. Belki Kant gibi ahlâkçı filozofların ahlâkı tamamıyle nazari ve öncel, soyut bir kavram haline getirmeleri tehlikesine işaret etmek istiyoruz. 


5. Şu halde ahlâkın metodu tümdengelimli ve karma bir yoldur. Gerçekte ahlâkın temeli olan hayır, vazife, hak, saadet, kemal gibi kavramlar yalnız insan aklının yapısı olan fikirler değildir. Bunun gibi bu kavramlar gözlem ve deneylerden meydana gelen fikirler de değildir. O halde bu kavramların kaynağı nerededir? Bu dünyada yaşayan her yaratık, kendi tabiatı ile sıkı bağlantı halinde olan bir amaca ulaşmak ister. Bu amacı kitap ve sünnet göstermiştir. 
İnsan yaratılışı itibarıyle bu amaca doğru yönelir ve ona ulaşmak için kendini hayırlı amellerle yetiştirmek ve olgunlaştırmak ister. 
Bir insan için kendini bu amaca ulaştıran her şey hayırdır, bundan uzaklaştıran her şey fenadır, şerdir. Şu halde meydanda ahlâki kural, amaç ve tabiat gibi üç temel kavram kalır ki bunlar gerçekte birbirleriyle sıkı bir surette bağlıdırlar. Birbirlerinin şartı, birbirlerini belirleyen kavramlardır. Bir varlığın kuralı ve kanunu onun amacından çıkarılır, bu amaç da onun yaratılışından ve tabiatından çıkarılır. Bu fikri şu şekilde de açıklayabiliriz: Ahlâk insan tabiatından yani psikolojiden çıkarılan fiillere dayanır, bu psikoloji de metafizik üzerine kurulur. 

6. Yukarda her varlığın bir amacı olduğunu ve bu sebeple de onun tabiat ve yaratılışı ile ilgili bir kanunu olduğunu söylemiştik. 
Varlıklar ise aynı yaratılış ve tabiatta değillerdir ve bu sebeple de aynı amaca ve aynı kanuna sahip olamazalr. Bu ilişki göz önüne alınırsa bütün varlıklar iki büyük zümreye ayrılırlar: İnsanlar, eşyalar. 
İnsanlar akıl ve ihtiyar sahibi olduklarından ahlâki zümreyi meydana getirirler, eşyalar ise akıl ve ihtiyara sahip olmadıklarından fizik âlemi teşkil ederler. Bu farklar da fizik kanunlarla ahlâki kanunlar arasında başkalığı meydana getirirler. 

En genel manasında kanun, bir varlığın hareketlerine ve oluşumuna etki yapan sürekli ve tek şekil bir kuraldır. Fizik kanun, iradesi olmayan, akıldan mahrum varlıklara belirli şekilde etki ve tepki yapan kuraldır. Ahlâki kanun ise hür ve akıllı bir varlığa hitap eder, ideal bir direktif şeklinde iradelere bir yükümlülük koyar, bir otoriteden gelerek herkesten itaat ve saygı ister. 

Fizik kanun tasvir edici, açıklayıcı bir kanun olup görülen ve olan şeyleri bildirir. Ahlâki kanun ise olması lâzım geleni ister. Ahlâki kanun gözlem konusu olamaz, emrettiği hareketlere itaat zorunlu değil, ihtiyaridir, ister kanuna uyulur, ister uyulmaz. Fizik kanun ise ferdi harekete zorlar, kendisine körü körüne itaat lâzımdır. 

Ahlâki kanun insan amacı ile tabiatı arasındaki ilişkiyi ifade ettiginden değiştirilemez, bozulamaz. Yani hiç bir sebep ve bahane ile hayrın kötü, şerrin iyi olduğu savunulamaz. Fizik kanunlar ise olasıdırlar, başka türlü olmaları da düşünülebilir. Meselâ cisimlerin düşme kanunları, atmosferin basınçları türlü şartlar altında türlü şekiller alabilir. Bundan dolayıdır ki ahlâki kanun, objektif olarak zorunlu, 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sübjektif olarak olası (mümkün) dır. Buna karşılık fizik kanun sübjektif olarak zorunlu, fakat objektif olarak olasıdır. 

Tabiat kanunları ile ahlâki kanun arasındaki bu farklardan metotlar arasındaki fark meydana çıkar. Fizik tabiat kanunu, ancak gözlemlerle anlaşılır, objektif olarak olasıdır. İnsanın ve varlıkların bu kanunlara uymaları zorunludur. Aksine olarak ahlâki kanun sübjektif olarak olası olduğundan fiil ve hareket halinde olan fert ona itaat etmeyebilir, ahlâki kanunla fiil ve hareket arasında uyuşmazlık görülebilir. Bundan dolayı da fiil ve hareketlerin yani ahlâki olayların dıştan gözlemi ile onların değerlerini belirtmek imkânsız olur. 
Fakat ahlâk insan tabiatı ile amacı arasındaki iilşkiyi bildirdiğinden insanın tabiatını tanımak suretiyle amacı yani ahlâki kanunu bulmak mümkün olur. Bundan dolayıdır ki ahlâki kanun, bir fizik olayı değil, ideal bir kanundur, bu ideal kanunun bilinmesi de tabiatı incelemekle değil, insanın manevi yaşayışını, yani ruhsal yapısını incelemekle mümkün olur. «Yıldızlı gök başımızın üstünde, ahlâki kanun da kalplerimizde yaşar». Göklerin genişliği, uzay, dünyanın düzenli hareketleri, fizik dünyasındaki nizamın en büyük delilidir. 
Ahlâki kanun da mutlak ve şaşmaz kuralları, ferdi varlıkların üstüne yükselten kutsallığı ile en yüksek bir otoritenin açık delilidir. 
Bu mutlak nizam ve otoritenin kaynağı ise yaratıcı ve düzenleyici mutlak bir kudretin yani ilâhi bir kudretin eseridir. 


AHLÂKIN İLGİLİ OLDUĞU İLİMLER 


İlim ve Ahlâk: 


İlim sözü çok yönlü ve birçok manalar taşıyan bir kelimedir. 
Ahlâk ve felsefe kitaplarımızda ilim çoğu zaman düzenli bilgi manasında kullanılır. Bu sebeple eski kitaplarımızda müzik, tarih, edebiyat, coğrafya gibi bilgi kolları da ilim olarak adlandırılmıştır, aynı suretle ahlâk da ilm-i ahlâk olarak kullanılmıştır. 

Fakat zamanımızda ilimler çok gelişmiş, ilimlerde metot kesin çizgileriyle sınırlandırılmıştır. Mantık ise bilgi ile ilim arasındaki farkı iyice belirtmiştir. Buna göre bugün ilim sözüyle science karşılığı olan pozitif ilimler anlaşılır. Pozitif ilimler de matematik, fizik, kimya, biyoloji, psikoloji ve sosyolojidir. Bunun dışında kalan diğer ilimler disiplin adı altında toplanır. Ahlâk da pozitif bir ilim değil, bir disiplindr. Disiplin adını taşıyan ilimler de, müspet limler gibi belirli bir konuyu incelerler, özel metotlara sahiptirler. Fakat deney ve gözlem metodunu kullanmazlar, sebep ile sonuç arasında zorunlu ilişkileri bildiren kanunlara sahip değillerdir. 
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Bir ahlâk ilmi vardır, çünkü kendine özel ahlâki olayları belirli bir metotla inceler. Belirli kurallar ve ahlâki kanunlara sahiptir. 
Fakat bu kurallar ve kanunlar, olayların gözlem ve deneylerinden çıkarılmamıştır. Bu sebeple ahlâk ilmi, pozitif bir ilim sayılmaz. 
Ahlâkta metot bölümünde bu konuyu gereği gibi açıklamıştık. Bundan anlaşılacağı üzere ilim ile ahlâk birbirlerinden farklı alanlara sahiptirler. Birçok düşünürlerin belirttikleri gibi ilim realite hükümleri verir, ahlâk ise değer hükümleri koyar. İlim gözlem yapar, olayların akışına karışmaz. Ahlâk ise emirler verir. İlimde kullanılan kanun sözüyle ahlâkta kullanılan kanun sözleri de birbirinden çok farklıdır. İlmin kanunları izah edici, ahlâkın kanunları emredicidir. 
İlim çoğu zaman uygulamalarında görülen sertlikler ve şiddetlerle şerefinden çok şey kaybeder. İlmin icat ettiği korkunç silâhlar, ahlâkın birinci derecede düşmanıdır. İlim daha ziyade vasıtalar alanında çalışırken ahlâk amaçlar, gayeler alanında söz sahibidir. Hulâsa bugünkü anlamında pozitif ilim ile ahlâk, alanları ve amaçları bakımından birbirlerinden çok farklıdırlar. Ahlâk ilmin alanından başkadır ve onun dışında kalır. 


Psikoloji ve Ahlâk: 


İlim ile ahlâkın ilişkileri hakkında yukarda söylediğimiz sözler, bizi zorunlu olarak ahlâk ile psikolojinin ilişkileri konusuna sürükler. Çünkü ahlâki düzen, sonunda bizi insanın gerçek tabiat ve mahiyetine doğru sürükler. 

Psikoloji, bugün pozitif bir ilimdir. Gözlem ve deney metotlarını kullanır, ruhsal olayalrı, insanın iç ve dış etkiler karşısında çeşitli davranışlarını inceler ve bundan tabii kanunlar elde etmek ister. Bu olaylar arasında ahlâkın yeri görünmez gibidir. Fakat insanda bir de ahlâki şuur veya vicdan vardır ki bu doğrudan doğruya ahlâkın temel ilkeleri arasındadır. 

Dilimizde ruhsal olayların toplamına şuur, bize hayır ve şerri bildiren şuura da vicdan yahut ahlâki şuur denilir. Eski ahlâkçılarımızdan bazıları bunlara vicdan-ı nefsi ve vicdan-ı ahlâki de demişlerdir. Batı dillerinde ise şuur ve vicdanın her ikisi de Conscience kelimesiyle ifade edilir. O zaman bu kelime iki manalı bir terim olur. 
Milli duygunun şuuruna ulaştım, şuurumu kaybettim sözleriyle ruhsal şuur anlatılmak istenilir. Fakat yabancı dilde şuurun sesi denildiği zaman vicdanın sesi anlaşılır. 

Bu anlam karışıklığı yüzündendir ki ruhsal şuur ile ahlâki şuuru birbirinden iyice ayırmak gereklidir. Ruhsal şuur, içimizde geçen 


25 


ISLÂMDA AHLAK 


şeyleri bize bildiren bir ışıktır, sanki karanlık bir odayı aydınlatan bir lamba gibidir. 

Şuur kelimesi de aslında birçok tartışmalara meydan vermekte ise de biz burada bunların açıklamasına girişerek konumuzu dağıtmayacağız. İnsandaki bu şuur hem aydınlatıcı, hem yapıcı bir rol oynar. Onun sayesinde hem içimizde geçen bir olayı tanırız, hem de ancak bu olay yardımıyle şuurun varlığını biliriz. Meselâ bedennide bir ağrısı olan kimse acı çeker, fakat acı çekmeden de bu ağrının şuuruna varamaz. 

Ahlâk, hayatı sevk ve idare etmek ilmi olduğuna göre onu yürüten, yaşatan, çevresiyle ilişkilerini sağlayan ruhsal faaliyetlerini yakından tanımak lâzımdır. İnsanı fiil ve harekete sürükleyen hangi kuvvetlerdir, bu kuvvetlere karşı çıkan ne gibi engeller vardır, bunların bilinmesi ahlâki yaşayış için faydalı ve gereklidir. Psikoloji ahlâkı bu noktalar üzerinde aydınlatır. 

1. Vicdanın analiziyle bizde yükümlülük, sorumluluk, takdir ve meziyet, vicdan azabı gibi duygu ve hükümlerin varlığı meydana çıkar ve bundan insanın ahlâki bir yaratık olduğu anlaşılır. Yukarda gösterdiğimiz üzere insan tabiatının bu incelenmesi ahlâklılığın başlangıcı olur. Burada ahlâk sanki psikolojinin bir bölümü gibidir. 

2. Psikoloji vazife, hayır, sorumluluk gibi ahlâki kavramların hangi ruhsal mekanizma ile işlediğini belirtmek suretiyle de ahlâka hizmet eder. Bir insanın tabiatı ile onun yöneldiği amaç arasında karşılıklı bir ilişki, bir orantı vardır. Ulaşmak istediği amaç ile fiil ve hareket vasıtaları birbirlerine bağlıdır. Bunları incelemek suretiyle neleri yapmaya gücümüzün yettiğini, daha neler yapmamız gerektiğini belirtmiş oluruz. 

3. Psikoloji ahlâklı yaşamanın şartlarını da tanımamıza yardım eder. Önce yükümlülüğün karakterini ve kurallarını anlamak için aklı tanıtır. Akıl olmazsa din ve ahlâk da bulunmaz. İradeli hareketlerin aşamalarını ve etkenlerini göstererek ahlâkta iradenin önemli yerini belirtir. Bir vazifenin yapılmasından doğan huzur ve sevinci, insanın şeref ve haysiyetini koruma eğilimini, fena bir hareket sonunda duyulan vicdan azabı gibi duygular hakkında bizi aydınlatır. 

4, Ameli ahlâk alanında psikolojinin hizmetleri ayrı bir önem taşır. Kibir, haset, yalan, kötü ihtiraslar gibi türlü ruhsal eğilimler ve içgüdüler hayatın her döneminde ahlâki yaşayışı sarsar, bunların doğuşları ve gelişmeleri çocukluk çağlarından başlayarak yaşlara ve cinslere göre türlü şekiller alır. Bunların hangi vasıtalarla düzeltileceği ve önleneceği, nasıl faydalı yollara yöneltileceği ahlâk bakımından çok önemlidir. Psikoloji insanda doğuştan var olan bu iyi ve kötü eğilimleri tanıtarak ahlâka yol gösterir. Buna ahlâkta kendini tanımak, nefsini bilmek denir. Ahlâkın ilk hareket noktası kendini bilmek ve tanımaktır. 


Ahlâki Hayatın Ruhsal Temelleri: 


Büyük ahlâkçıların da belirttiği üzere bir manada ruhsal şuur, hepsini ve hatta ahlâki vicdanı bile kapsar. Şuurun ışığı sönerse, artık hiç bir şey yoktur. İnsan yokluğa düşer ve artık hiç bir ahlâki mesele ortada kalmaz. Hatta bu şuur ışığı biraz azalır, veyahut bozulursa ahlâki duygu da derhal sarsılmaya başlar. Şöyle ki ahlâkın temellerinden olan sorumluluk meselesini incelediğimiz zaman görüyoruz ki, ruhsal şuur bazı hastalıkların tesiriyle bozulduğunda —ya bütünüyle yahut fonksiyonlardaki bozukluklar gibi— sorumluluk ya tamamen kalkmakta veya azalmaktadır. 

Şuur durmadan ahlâki vicdanı kaplar ve onu aydınlatır. Bütün ahlâki duygular şuurun öncülüğüyle meydana çıkarlar, yani şuur olmazsa ahlâki hislerden haberimiz olmaz. Bütün ahlâki duygular, ruhsal farklar ve renkleriyle durmadan vicdan olayını süslerler. Meselâ hayır sevgisi, fenalıktan nefret, yapılmış olan bir vazifeden dogan sevinç duygusu, bir fenalıktan doğan vicdan azapları böyledir. 
Bunun gibi bütün ahlâki hayatta niyetlerimizin, sempatilerimizin ve hatıralarımızın izleri ve etkileri vardır. 

Ahlâki hayatta, insanın tabiatında yaşayan ruhsal kuvvetlerin de önemi büyüktür. Bütün ahlâki hayat için birer gıda ve vasıta olarak kullanılmaları gerekli olan bu tabii kuvvetlerin başında yönelişler, eğilimler gelir. Meselâ sempati eğilimi, aile ve insanlara sevgi duygularının temeli vazifesini görür. Annelerin evlâtlarına karşı sevgileri ise hiç kimse tarafından inkâr edilemeyecek bir ahlâki kaynaktır. Bunlar da insanın varlığına bağlı tabii kuvvetlerdir. Ahlâk bu duyguları yaratamaz veya yerine başkasını boyamaz. Fakat bu duygulrı disiplin altına alır. Bir ahlâki olgunlaşma, işte bu tabii duyguları vazife haline getirmek ve bir fazilet halinde eylem ve işlem alanına aktarmaktır. İşte bu duyguların incelenmesi psikoloji kadar ahlâkı da ilgilendirir. 

Amerikalı büyük psikolog William James, Terbiye Musababeleri' nde itiyat, alışkanlık kanunları hakkında çok mükemmel bir açıklama yapmıştır. Ahlâki fiil ve hareketlerin değişmez birer itiyat halinde hayatımıza yerleşmesi için bu kanunlardan da faydalanmak lâzımdır. Çünkü hayatımızda fiil ve hareketlerimizden birçoğu itiyatlardan ibarettir. Bunun içindir ki, fazilet, hayır işlemeyi itiyat 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etmektir. İtiyattan başka hafızanın (bellek) da ahlâki hayatta önemini belirlemek lâzımdır. İnsan hafızasında, iyi hareketler, faydalı kurallar toplanır ve her vesile ile hafızada canlanırsa, bunların insanın niyetleri ve fiilleri üzerinde etkileri de büyük olur. Aksine olarak şerrin fenalıkları ve zararları hafızada kuvvetli bir şekilde yerleşmişse fenalıkların yapılmasında durmadan bir engel halinde insanın önüne dikilir. 

En nihayet bütün ahlâki meselelerin «hürriyet-ihtiyar» üzerine dayandığını unutmamalıdır. Filozof Bergson $zwruwn Vasıtasız Vergileri eserinde ihtiyarın şuurun vasıtasız vergilerinden (veri) olduğunu göstermiş ve böylece vicdanın temelini psikolojiye sürüklemiştir. 
Bergson felsefenin gelişmesi hürriyet meselesini ahlâk problemi kadar önemli bir alana götürmüştür. 


Ahlâk ve Metafizik: 


Metafizik, Yunanca tabiat ötesi demektir. Eskiden bu kelime dilimizde «mabad-et-tabia» şeklinde tercüme edilirdi. Aristo'nun eserlerini yazan öğrencileri, önce onun hayvanlar, bitkiler, cansız maddeler hakkındaki derslerini sıraladıktan sonra felsefeye ait derslerini koyarlardı. Bu suretle tabiat ilimlerinden sonra gelen bilgiler karşılığında olarak metafizik terimi meydana gelmiştir. Bugün bu kelime ilim dünyasında genel felsefe sözüyle de karşılanır. Metafizik; ilimlerin konularına girmeyen, en genel hayat, tabiat, Allah, ruh, madde gibi meseleleri inceleyen bir bilgi koludur. Bugün felsefede metafizik problemler, bilgi teorisi ile varlık (madde, ruh, hayat) meseleleri, teoloji yani ilâhiyattır. 

Kendini bilmek ahlâkın hareket noktası olduğu gibi metafizik de onun en büyük kökü ve temeli ve en son açıklamasıdır. Gerçekte ahlâk, fiil halinde olan metafiziktir. Çünkü bizim dünya ve yaşayış hakkında, Allaha inanmak ve mukadderatımız hakkındaki güvenimiz bütün hareket ve faaliyetlerimizin ruhu ve manivelasıdır. Ahlâk temel kavramlarında durmadan metafizik meseleler ortaya koyar. 
Meselâ, vazifenin kaynağı, hayatın gayesi gibi promlebler en sonunda tabiat dünyasının ötesine geçer ve artık madde ve olaylar alanının üstüne çıkılır. 

Eskiden beri birçok filozofların ve teoloji bilginlerinin savundukları fikir budur. Ahlâki hareket etmek demek kutsal kitapların emirlerine itaat etmektir. Hak Taâlâ hayır ve şerri yüksek otoritesiyle belirtir, insanlar onun çizdiği yoldan yürüyerek kemale ulaşırlar. Allah tabiatüstü olan bu gerçekleri insanlara bildirmiş, vazifelerini göstermiştir. 
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1. Ahlâk, ortaya sürdüğü kurallarla, toplumdaki fertlerin huzur ve sükün içinde bir arada yaşamalarını sağlamak ister. Onun için toplumdaki fertlerin olabildiği kadar kısa sürede aralarındaki ilişkileri ve hareket tarzlarını bu kurallara göre düzenlemeleri gereklidir. Metafizik ve felsefe sistemleri ise çoğu zaman birbirleriyle çelişki halinde bulunurlar. Ahlâk yalnız felsefe sistemleri üzerine korulmuşsa o zaman toplumdaki fretler arasında anlaşma ve uyuşum da tehlikeye girer. Toplum fertlerinin bu felsefe sistemlerinin kendi aralarında anlaşmalarını ve birleşmelerini beklemeleri ise mümkün değildir. Bu sebeple toplum halinde yaşayan insanlar toplu hayatı sürdürmek için günlük bazı vazifeler üzerinde analşmaya varmışlardır. Ve bu anlaşma gerekli ve zorulndur, öyle de yapılmıştır. Pratikte ve günlük yaşayışta bazı kurallar kabul edilmiş ve anlaşma zemini bulunmuştur. Kanunlar, hukuk, ekonomik ve sosyal alanlarda bu gibi pratik anlaşmaların sürüp gittiğini deneyler bize göstermektedir. Kamuoylarının rızasıyle bu alanda yapılan anlaşmalar bugünkü medeniyetin temel bir elemanı haline gelmiş ve felsefe sistemlerinin sürüp giden çatışmalarına karşı pratik ve geçici bir set çekilmiştir. 

2. Maddeci ve pozitivist bazı filozoflar da metafiziğin hayal mahsulü bir bilgi kolu olduğunu söylemektedirler. Bu iddia doğruysa ahlâkı metafizik üzerine oturtmaya çalışmak ahlâkı yok etmek olacaktır. Bunlara göre insan olaylar alanından dışarı çıktı mı ucu bucağı bilinmeyen sonsuz bir okyanus karşısında kalır. Bu okyanusta dolaşmak için bizim ne gemimiz, ne yelkenimiz vardır. Yapılacak her teşebbüs önceden başarısızlığa mahkümdur. Şu halde ahlâkı yok olmaktan kurtarmak için ona daha sağlam bir toprak ve dayanak bulmalıdır. 

Ahlâkı metafiziğe baş vurmadan kurmak ve açıklamak için eski çağlardan beri birçok teşebbüsler yapılmıştır. Genel çizgileriyle bu teşebbüsler üç grup içinde toplanabilir. Bir kısmına göre ahlâk için tabiatüstü, Tanrısal kaynaklar aranacağı yerde «tabiatı takip» etmelidir. Yani insanın organizması veya içgüdü ve eğilimleri neyi isterse onu yapmalı, nefsin isteklerine uymalıdır. Söz gelişi eski çağlarda Epicure (Epikür) ahlâkın insan bedeninin zevk ve hazlarını tatmin edecek hareketler olduğunu söyler. Yeni çağlarda İngilizlerden Adam Smith ise ahlâkın temelinin insanlar arasındaki sempati duygusu olduğunu iddia eder. İnsanlar için bunlardan başka bir rehber olamaz. Tabiatı taklit ediniz, işte ahlâk bundan ibarettir derler. 

İkinci kısım ahlâkçılar ise ahlâkı pozitif ilimlere yani yeryüzünde görünen ve biilnen olaylardan çıkarılacak sonuçlara ve deneylere 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dayandırmak isterler. İlk bakışta bu fikir insana verimli ve sevimli bir yol gibi görünür. Bu fikri savunanlar çağımızda Levy-Brühl ve A. Bayet gibi sosyologlardır. Onlara göre hayır, vazife gibi ahlâki ilkeler, metafizik kavramlar değildir. Bunlar örf ve âdetlerin kamuoylarının, inançların, gazete ve edebiyatın, tiyatro ve sinemaalrın çeşitli görünüşleridir. Sosyoloji, kendine özgü metotlarla bunları inceler, ve bundan bir örfler ilmi yani ahlâk kurar. 

Üçüncü kısım ahlâkçılar ise ahlâkı deney üzerine kurmak isterler. Bu fikrin başlıca savunucusu çağımızda Fre. Rauh'tur. Bu görüş ahlâkı, hayata bir uyma (adaptasyon), ahlâki ideali de tecrübenin beslediği bir meyvesi sayar. İnsan önceden çizilmiş birtakım fikirlere göre hareket edeceği yerde yaşama ihtiyaçlarına göre hareket etmeli ve bu hareketler arasında fiil ve hareketlerinin kurallarını bulmalıdır. Ahlâki vicdan bu yaşama deneyleri sırasında doğar. Deney öncesi bir kavram değildir. Gerçekte ise bu üç görüş ahlâkın metafizik temellirini ortadan kaldırmaz ve en sonunda yine metafiziğe dönerler. 

Bu üç görüşün dışında Kant, ahlâkı tamamıyle müstakil bir alan haline koymak istemiş, fakat o da en son analizlerde yine metafiziğe dönmüştür. İlerde ahlâk sistemleri bölümünde bu konulara yine dönülecektir. Sonuç olarak şunu diyebiliriz: Ahlâk metafizikle yakından ilgilidir ve onunla ilişkisini kesemez. 

3. Metafiziğin ahlâk ile ilişki noktalarından biri vazife (ödev - devoir) problemidir. Sokrat'tan başlayarak çağımıza gelinceye kadar birçok büyük filozoflar, vazifenin kaynağının Tanrısal, teolojik olduğunda fikir birliğine varmışlardır. Bizi ahlâki olaylar karşısında yükümlü kılan vicdanın sesi, çoğu zaman insan isteklerine ve eğilimlerine karşıdır, vazife ve iyilik bizim üstümüzde olan bir varlıgın vicdanımızda yansıyan bir nurudur. Bu ışık tabiattan ve organizmadan gelmez. O metafizik bir alandan daha doğrusu Ulu Tanrıdan gelir. Bu sebeple vicdan, tabiata eklenmiş ikinci bir tabiattır denir. 

Ahlâkı metafiziğe bağlayan ikinci problem amaçlar meselesidir ki bu da hayır (iyilik - bien) veya değerler meselesidir. Ahlâki yaşayış taibattaki varlıklardan daha üstün ve daha mükemmel bir ideale ulaşmak için uğraşmazsa devam edemez. Bu ideali biz bedeni itibarıyle tabiat kanunlarına tabi olan, bin bir türlü noksanlar ve ihtiyaçlarla hırpalanan kendimizde bulamayız. Belki her gün etkisini duyduğumuz, azametli bir düzen içinde mükemmel varlığının izlerini bizde yansıtan yaratıcı ve düzenleyici Ulu Tanrının sezgisini duymak suretiyle olur. Şu halde ahlâki değerlerin varlığı da metafizik ve Tanrısal varlığa bağlı kalmaktadır. 
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En son ve en önemli olanı kemal yani tam bir olgunluktur. Ahlâk ölü kelimeler değil, yapmak ve bir sonuca varmak işidir. Kemal ve tam olmanın da iki şartı vardır: Seçme hürriyeti, icra kuvveti. 

Bir taraftan insandaki eğilimler ve ihtiraslar, diğer yandan, çevredeki çeşitli şaşırtıcı ve zorlayıcı kuvvetler ferdi üstün ideale yönelmekten alıkoymaya çalışırlar. Ferdin önünde açılan çeşitli yollardan birini seçmekte hürriyeti vardır. İnsan tabiata ve maddeye esir ise çevrenin zorlayıcı kuvvetlerine boyun eğer. Fakat insandaki kökü metafizik ve Tanrısal olan hürriyet veya ihtiyar, onu yüksek hayır idealine doğru sürükler. Bu hürriyet ve ihtiyar, icra haline gelebilmek için kendi emrinde bir kuvvete de muhtaçtır. Bu kuvvetler türlü türdendirler ve insanın âciz yapısına bağlıdırlar, onun için bu kuvvetlerin hepsini kullanmaya çalışmalı ve hiç birini ihmal etmemelidir. Ahlâkın sürekli bir çaba ve cehit olması bundandır. 
Bu icra kuvvetlerinin en sağlam ve önemli olanları da manevi güçlerdir ve bunlara modern felsefede manevi kuvvet adı veriilr. İşte bu manevi kuvvet de ruhlarda kendini aksettiren ebedi kudretin, âlemlerin düzenleyicisi olan Ulu Tanrıdır, ve daha doğrusu metafiziğin ve ahlâkın en son prensipi olan Allahtır. 

4, Şu halde metafizik her derecede ahlâkın temellerine müdahalede bulunur. Her şeyden önce bu müdahale tabiat alanında meydana gelir. İnsan bir tabiat içinde yaşar, onun bu tabiat içinde bir yeri ve işi vardır. Onun yöneldiği amaçlar, evrenin amaçlarına cevap verir. Böylece her ahlâk, bir dünya sistemine bağlıdır. Malebranche ahlâkı, insanın da katıldığı genel bir nizam anlayışına bağlıdır. 
Bergson ahlâkı, vicdanı canlandıran ruhsal hamle ve yaratıcı evrim kavramlarıyle ilgilidir. Bundan başka ahlâk ruhun varlığı ve ölmezliği problemiyle de yakından ilgilidir. Allah korkusu, insanın ahret gününde kârşılaşacağı sorumluluklar da metafizik bir mesele olduğu kadar ahlâkın yaptırımları, ceza ve mükâfat görmesiyle yine bu konularla beraber bulunurlar. 

Ahlâk hakkındaki bütün fikirlerimiz en sonunda ve en temel kaynak olarak Allahın varlığına dayanır. O mutlak ve canlı bir varlık, bizim üstümüzde fakat bizde yaşayan, bizden çok daha mükemmel bir varlık olarak onu bizim hakkımızda en son hükmü veren bir hâkim, bizim irademize yol gösteren bir nur, bizi icraya ve mükemmelliğe sürükleyen manevi bir kudret olarak ahlâkın temeli ve son desteği sayarız. Vicdan, her zaman Allahın nuru ile aydınlanmalı, ona duyulan derin sevgi ile onun gösterdiği yoldan yürümeli, Allah korkusu bütün kuvvetlerin önünde önleyici ve koruyucu bir kuvvet olmalıdır. 
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5. Yukarıki açıklamalardan anlaşılacağı üzere ahlâk, birbirleriyle sürekli çatışma halinde olan felsefe sistemleri içinde gerçek dayanağını bulamamıştır. Onun gerçek kaynağı metafizik ve teoloji alanıdır. Bunu baska bir sözle ifade etmek istersek ahlâkın kaynağı dindir. Ahlâk dinin bir parçasıdır. Hatta dinlerin itikat ve muamelât ve ibadetleri kadar önemli ve canlı bir kısmıdır. Yeryüzünde çeşitli dinler vardır. Biz, İslâm dininin bunlar arasında en sağlam ilmi ve felsefi hakikatlere en uygun bir ahlâk sistemi olduğuna inanırız. Kitabımızın başlıca amacı bu gerçeği akli ve nakli delillerle göstermeye çalışmaktır. 


Ahlâk ve Pedagoji: 

Pedagoji bir ilim olmamakla beraber bir sanat da değildir. Sanat itiyatlardan, amellerden, organize edilmiş bir maharetten ibarettir. 
Terbiye sanatı da yalnız pedagoji değil, mürebbinin ehliyet ve mahareti, öğretmenin ameli tecrübesidir. Şu halde pedagoji, sanat ile ilim arasında ortalama bir şeydir. Sanat değildir, çünkü organize olmuş fiillerin bir topluluğu değil, bu fillere ait fikirlerin topluluğudur. Teorilerden ibaret bir sistemdir. Bu bakımdan sanattan ziyade ilme yaklaşır. Pedagoji teorileri fiil olmamakla beraber bu fiile hazırlarlar ve bundan dolayı pedagojiye «pratik bir teori» demek uygun olur. Zamanımızda ahlâki buhranın artması; ahlâki terbiyenin önemini fazlasıyle artırmıştır. Çağın akımlarına uygun olarak ahlâk terbiyesi de dini olmaktan çıkarak layik bir şekil almıştır. 
Layik terbiyeden maksat ise dinlerin dayandığı ilkelerden herhangi bir yardım ve desteklenmeyi kendi kendine meneden ve ancak yalnız akıl ile savunulan fikirlere, duygulara ve amellere dayanan bir eğitimdir, daha doğrusu sırf akli (rasyonalist) bir terbiyedir. 

Burada arayacağımız şey, ahlâki eğitimin soyut bir insan için değil, çağımızda ve belirli bir medeniyet içinde yaşayan insanlar için nasıl olması lâzım geldiğidir. Akla dayanan bir ahlâk eğitiminin mümkün olduğu kadar rasyonalizmin prensiplerinde saklı olduğunu göstermektedir. Bu ilke de, realitede hiç bir şey yoktur ki insan aklına tamamıyle yabancı kalsın! fikridir. 

Fakat bugün hesapsız olaylar vardır ki henüz ilim için meçhuldür. Onun için ilmin araştırmaları ve buluşları daima devam edecektir. Rasyonalizm âlemde her şeyin son meçhule kadar keşfedileceğini iddia etmiyor, fakat olaylar âleminde aklın ve ilmin daima söyleyeceği söz vardır ve böyle devam edecektir. Binlerce yıllık ilimlerin tarihi bu noktayı ispat etmektedir, diyor. 

Bazıları da ilkel bir kavmin ahlâkı yoktur derler. Bu iddia büyük bir tarihi hatadır. Kendisine mahsus ahlâkı olmayan bir toplum yoktur. Yalnız ilkel toplumların ahlâkı bizim ahlâkımız değildir. Bu toplumların ahlâkını belirleyen nitelik öz yapısı itibarıyle dini olmasıdır. Bundan şunu kastediyoruz ki bu toplumlarda en önemli ve en üstün vazifeler, insanın diğer insanlara karşı olan vazifeleri değil, insanın Tanrısına karşı olan vazifeleridir. En büyük mecburiyetler insanlara yardım etmek değil, Tanrıya borçlu olunan şeyleri ödemek, hatta gerektiğinde onun şerefine nefislerini feda etmektir. Zamanımızda ise tam manasıyle dini vazifeler ibadetlerdir. Artık insanların işleyeceği en büyük kabahat yalnız günah değil, ahlâki kabahatle karışık olan günah-suçtur. 

Allah, şüphesiz ahlâkta mühim rolü oynamakta devam ediyor. 
Ahlâka saygıyı telkin eden ve ahlâka karşı saldırıları cezalandıran Allahtır. Ahlâka karşı yapılan tecavüz ve hakaretler, ona karşı yapılmış saldırılardır. Fakat Allah artık ahlâkın ancak koruyucusudur. 
Ahlâki inzibat onun için değil, insanlar için kurulmuştur. Allah ancak bu inzibatı tesirli kılmak için müdahale eder. O halde vazifelerimiz, dini ölçülerden hayli müstakildir. Dini itikatlar ile insan fiilleri tarihte birbirleriyle çok sıkı bir surette ibrleşmiş ve birbirlerinden ayrılmaz bir hale gelmişlerdir. Çünkü dini hayatın merkezi olan Allah, ahlâki nizamın da en yüksek nazımı ve garantisi idi. Din ile ahlâkın, yapmakla mükellef ve mecbur olduğumuz birçok ameller koyduklarına dikkat edersek aralarındaki bu sıkı bağlılığa şaşmamak lâzımdır. Bu sebepledir ki din ile ahlâkın ayrılmaz bir bütün sayılmasını olağan saymalıdır. 

Fakat bugün bazılarının sandıkları gibi ahlâktan dini unsurlar tamamıyle çıkarıılr da sırf rasyonel bir ahlâk kurulursa o zaman da ahlâk çorak ve rengi solmuş bir çiçek gibi kahr. Su halde yapılacak iş dini kavramların içine nüfuz ederek oradaki ahlâki fikirleri meydana çıkarmak ve bunları akli bir lisanla ifade etmektir. Bu fikri Durkheim, Ahlâk Terbiyesi adlı kitabında şu yolda çözmeye çalışır: 

a) Ahlâkın emirleri ve kaideleri de tıpkı din gibi insanlara saygı emreden bir karaktere sahiptir. Ahlâk alanı da din alanı gibi kutsaldır. Çünkü zamanımızda insanlara, hayvanlara ve diğer olaylara karşı insanlar serbest tartışma ve tenkitler yapabildikleri halde ahlâki kaidelere karşı bu tenkitler yapılmaz. Hatta ilmi teorilere ve görüşlere karşı çıkıldığı görülürse de ahlâki kaidelere ve emirlere karşı uluorta tenkitler yaplmaz. Meselâ anaya, babaya karşı işlenen suçlar, zayıf ve fakire karşı yapılan bir tecavüz, ilmi bir teoriye yapılandan çok ziyade bizde nefret ve isyan uyandırır. Şu halde ahlâk alanı, insanlarda kuvvetli bir saygı ve kutsallık duvarlarıyle çevrilmiş sağlam bir alan halinde karşımıza dikilmektedir. İnsan hayatı kutsaldır, denildiği zaman insan öldürmenin uyandırdığı nefret, insan hayatına karşı beslenen ahlâki saygıdan gelir. Eğer ahlâk, Allahın bir emri yani dini mahiyette görülürse o zaman bu nefretin izahı kolaydır. Bunun sebebi, uzun asırlar insanların ahlâki emirlerle dini emirlerin bir arada bulunmasından ve görülmesinden dogan bir alışkanlıktır. Böyle bir alışkanlığın varlığı ile zamanımızda ahlâkın dinden ayrı ve layik olarak mütalaasının imkânsızlığı neticesi çıkarılamaz. Bununla beraber dinin otoritesini kaldırarak yerine hiç bir şey koymamak ahlâkı tehlikeye atmak olur. Mürebbinin, yüksek bir otoriteye yani dine dayanarak kazandığı telkin ve irşat kuvveti çok zayıflar. 

b) Layik ahlâkı kurarken her şeyden önce ilkokullardaki ahlâk eğitimine önem vermelidir. Çünkü çocuk ailede yaşarken henüz şahsiyeti teşekkül etmemiştir, aklı ve muhakemesi zayıftır. Bu sebeple ahlâk terbiyesinde ilkokul çağındaki çocuklar üzerinde önemle durmalıdır. Burada şu iki meseleye dikkat etmelidir: 1. Ahlâkı rasyonel hale getirirken (dini tesirler kalkacağından) fakirleşmemesine dikkat etmek; 2. Ahlâk akli oldukça meydana getireceği zenginlikleri görmek ve bunu hazırlamak gerekmektedir. 

İnsanda ahlâk için temel unsur nedir? Bu hususta fayda, kemal gibi türlü fikirler ileri sürülmüştür. Bir de insanın içgözlem yolu ile kendi şuurundaki fikirleri ve duyguları arayıp bulması lâzımdır denilir, Fakat insanda mevcut bütün fikirler arasında hangisi ahlâkidir, hangisi değildir ve bunu hangi ölçüye göre tayin edeceğiz? Çocukları terbiye ederken hangi sosyal faydaya istinat edeceğiz? İktisadi, askeri, ilmi faydalar vardır. Burada dahi çocukların terbiyesini bu kadar geçici, dağınık ve kaypak temeller üzerine dayandırmak olmaz. Burada en sağlam usul yine gözlemdir. Ahlâkın ne olması lâzım geldiğini aramak için önce ahlâk adı altında toplanan şeylerin ne olduğunu gözlemek ve belirtmek lâzımdır. 

c) Genel olarak ahlâki denilen bütün fiillerde ortaklaşa olarak bulunan nitelik, ahlâki fiillerin önceden kurulmuş olan birtakım «kural» lara uygun olması gereğidir. Ahlâka uygun hareket temek demek, kendimizce bir karar vermeye lüzum kalmadan, belirli hal ve şartlar içinde belirli birtakım kurallara (régle) göre hareket etmektir. Yani ahlâk alanı, vazife alanıdır. Vazife de yapılması emredilmiş olan bir fiildir. İyi hareket etmek, bu kaidelere en iyi itaat etmektir. Faydacı ahlâklar da, Kant ahlâkı da bu genel esasta beraberdirler. Ahlâkın geri kalan kısmı bu kuralın tatbikatından ibarettir. Nazari ahlâk bu temele dayanır. Ameli ahlâk ise bu temel 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kuralın hayatta türlü hal ve şartlar içinde nasıl tatbik edileceğini aramaktır. Bu genel kural türlü aile münasebetleriyle uygulanırsa aile ahlâkı, siyasi ilişkilere uygulanırsa siyasi ahlâk meydana gelir. 


ç) Ahlâkın rolü insanın hareket tarzlarını tayin temek, yani fil ve hareketleri keyfi ve bireysel olmaktan kurtarıp nizam ve intizama koymaktır. Ahlâki bir fiil, insanın şahsi eğilimleri ne olursa olsun, bugün ne ise yarın da öyle olmalıdır. Bu bakımdan ahlâk, sosyal birtakım itiyatların kurulmasını da amaç bilir. Şu halde gözlemlerde ilk bulunan karakter, intizam, düzendir. Diğer bir karakter de, ahlâki kaidenin kendi keyfimize göre bozup değiştirmede hür olmadığımız bir hareket tarzı olmasıdır. Ahlâki kural bizim irademizin dışında, bizim varlığımızdan müstakil ve bize hâkim olan şeydir. Eğer o sırf duygu veya itiyat olsaydı, iç yaşayışımızın takip ettiği gelişme yolunu izlerdi. Şu halde ahlâki kural fikrinde, intizam fikrinden başka bir de otorite fikri vardır. Otoriteden maksat, her türlü manevi kudretin bizim üzerimizde yaptığı baskı ve etkidir. 

Bir kısım kurallar vardır ki bunlardaki otorite, yalnız saygıdan değil, emredilen bir fiilin faydalı sonuçlar taşımasındandır. Meselâ hasta olduğumuz zaman yapılan tembihlere uymamız yalnız doktorun otoritesine saygıdan değildir. Belki bu kuralların bize faydalı olacaklarını düşünmemizdendir. Ahlâk kuralları ise büsbütün başkadır. Ahlâki fiillere maddi ve manevi bir cezadan korkmak veya mükğfat almak arzusundan itaat edilmez. Ahlâki kurala yalnız hürmet duygusuyle ve ancak bu sebeple itaat edilir. Burada hâkim olan sadece ahlâkın taşıdığı otoritedir. Toplumda her kural emreder ama ahlâk kuralı baştan başa emirdir ve başka şey değildir. Bunun içindir ki bize yüksekten hitap eder ve hitap ettiği zaman bütün mülâhazalar süküt eder ve etmelidir. Çünkü hiç bir tereddüde mahal bırakmaz. Binaenaleyh ahlâk kaideleri yalnız itiyatlar manzumesi değil, bir emirler manzumesidir. 

Ahlâklılığın bu iki yönü yani intizam ve otorite «disiplin» fikri içinde birleştirilebilir. Disiplinde hem fiil ve amelleri tanzim etmek, hem de tekerrür eden fiil ve amellerde otorite fikri vardır. Şu halde ahlâk eğitiminde ilk kavram disiplindir. Fakat disiplinde insanı sıkıntıya sokan, zorlayan bir taraf da vardır. Halbuki ahlâki disiplin insan için sıkıntılı bir şey değil bir hayırdır. 


Ahlâk ve Sosyoloji: 


Buraya kadar yapılan açıklamalardan anlaşılacağı üzere ahlâkın temel ilkeleri olan vazife, hayır, sorumluluk gibi temel kavramlar metafizik alana aittir. Daha doğrusu ahlâk dini-akli bir kuruluştur. 
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Bunun dışında yapılan bütün açıklamalar yetersizdir. Diğer yandan ahlâk fertlerin ve toplumların saadet ve düzenini sağlayacak kurallar koyar. Bu bakımdan ahlâk ferdi ve sosyal yönleri olan bir müessesedir. Kökleri metafizik ve Tanrısal, gövdesi ve dalları akıl ve sosyal gerçekler alanında büyüyüp gelişen kutsal bir ağaçtır. Bu ahlâkın temel kavramlarını nazari (teorik) ahlâk, çeşitli ferdi ve sosyal vazifelerini de ameli (pratik) ahlâk inceler. 

XIX. yüzyılda Batı dünyasında başlayan sosyoloji cereyanı, birçok sosyal kuruluşları kendi alanına çekmeye çalıştığı gibi ahlâkı da sosyolojinin bir kolu saymak istemiştir. Bu cereyan ahlâkın metafizik kavramlarını tanımaz. Bunların da toplumdan geldiğini ve nazari ahlâk diye bir konunun da bulunmadığını iddia eder. Bu fikirler İslâm ahlâkçıları için yabancı bir konu değildir. Daha XII. yüzyılda büyük İslâm ahlâkçılarından Ebu Ali Mesküyeh ile diğer İslâm düşünürleri ahlâkın sosyal değerini göstermişlerdir. Ancak ahlâkın sosyal yönünü göstermek başka, ahlâkın ayrı bir ilim oldugunu inkâr edip onu sosyolojinin bir kolu saymak başka şeydir. 
İslâm ahlâkçıları bölümünde İslâm ahlâkçılarının bu konudaki fikirlerini göstereceğiz. Şimdi Batı dünyasında beliren bu sosyoloji okulunun fikirlerine bakalım: 

1. Bilindiği üzere sosyoloji Auguste Comte (Ogüst Kont) tarafından kurulmuştur. Bu okul manevi ilimlerin birçoğunu meselâ ahlâk, dini inanışlar, sanat, hukuk, ekonomi kuruluşlarını sosyal kanunlarla açıklamak ister. Son yıllarda Fransa'da E. Dürkheim ile Levy-Bruhl bu görüşün en büyük temsilcileridir. Almanya, İngiltere, Birleşik Amerika'da bu cereyanın önemli taraftarları vardır. Biz konumuzu genişletmemek için burada yalnız Levy-Bruhl'ün* Örfler İlmi adını verdiği ahlâki fikirleri üzerinde duracağız. 

Levy-Bruhl önce nazari ahlâkın mümkün olmadığını ve onun pratik bir felsefe niteliğinde olduğunu ileri sürer. Ona göre bugün var olan ilimlerin hepsi eskiden nazari idiler. Meselâ tıp bugün pratik bir bilgi kolu ise de aslında fizyoloji ve biyoloji üzerine kurulmuştur. Klasik nazari ahlâk bir ahlâk ötesi (metamoral)'dir. Bu ahlâk hem emirler verir, hem de bilgiler verir ve böylece hem değer yargıları, hem gerçeklik yargıları koyar. Bu da onu mantıki bir çelişmeye düşürür. 

2. Fazla olarak nazari ahlâk faydasızdır. Bütün ahlâk sistemleri birbirleriyle çelişki halindedir. Böyle olduğu halde hepsi aynı 


*) Levy-Bruhl (1857-1939), Sorbonne üniversitesinde öğretim üyesi oldu. En önemli eseri La Science des Moezxres'dür. 


36 


AHLAK İLMİ, METODU VE DİĞER İLİMLERLE İLİŞKİLERİ 


pratik kuralları uygularlar. Bu da dinlerin etkisiyle insanların hangi okula bağlı olurlarsa olsunlar, iyilik, saadet, hayır, fazilet alanında benzer davranışlar gösterdiklerini ortaya koyar. Bunlar birtakım pratik âdetler ve törelerdir ki, nazari ahlâkın iddialarından ayrı olarak doğar ve yaşarlar. Nazari ahlâkın iddiası gibi insan tabiatı sabit ve değişmez değildir. Toplumdan topluma, medeniyetlere göre değişir. 
Nazari ahlâkın diğer bir yanlışı, vicdanın yani değer hükümlerinin vazife, hayır gibi kavramlar hakkında ileri sürdüğü fikirlerin birbirleriyle uyuşumlu oldukları iddiasıdır. Levy-Bruhle göre bu fikir de temelinden yanlıştır. O halde ne yapmalıdır? Levy-Bruhle göre nazari ahlâk tartışmaları, felsefeye bırakılmalı, onun yerine wörtler, töreler ilmi» geçmelidir. Bu ilim türlü toplumların ayrı çağlardaki törelerinin tasvirini yapmalı, bunların kanunlarını, gelişmelerini göstermelidir. 

3. Levy-Bruhl, töreler ilmine dayanan bir teknik ahlâk kurmak ister ve diğer teknikler gibi bunun da daha yararlı ve başarılı olacağını iddia eder. Artık bu ahlâk tekniği, nazari ahlâk gibi vazife, yükümlülük gibi kesin emirler vermez. Değer hükümleri yerine diğer pozitif ilimlerde olduğu gibi gerçeklik yargıları verir. Bu yargılar fazla olarak belirli bir çağın ve belirli bir toplumun değerleridir. 
Zaman ve mekânla orantılı olan değer yargılarıdır. Az çok uzak bir gelecekte töreler ilmine dayanan bu ahlâk tekniği gelişecek, mekaniğin fiziğe, tıbbın fizyolojiye yaptığı etkiler gibi yaşayan, var olan ahlâk da aklın yollarıyle insanlığı idare edecektir. 

4. Levy-Bruhl'ün bu örfler ilmi, yine kendi arkadaşları tarafından büyük tepki ile karşılanmış ve şiddetli eleştirilere -uğramıştır. 
Biz burada yalnız Sorbonne üniversitesinin ünlü profesörlerinden Georges Gurvitch'in fikirlerini ve cevaplarını özetleyeceğiz. 

Gurvitch, Nazari Ahlâk ve Örfler ilmi adlı eserinde Levy-Bruhl' ün görüşlerine karşı şöyle demektedir: «Nazari ahlâk, yüzyıllardan beri yapılan hücumlara rağmen ayakta durmaktadır, bu da onun bir gerçeğe cevap verdiğini gösterir. Nazari ahlâk alanında görülen tartışmalar, onun lüzumsuzluğundan değil, asıl özünün iyi kavranılmamasından ileri gelir. Gerçekten bir ahlâki yaşayışın varlığını kimse inkâr edemiyor, yanlışlık ise ahlâki gerçeğin, diğer tabiat gerçekleri gibi ele alınmasından, onun özelliğinin göz önüne alınmamasından doğmaktadır. Gurvitch ahlâkta temel olan kavramlarla çeşitli ahlâk sistemlerini süzgeçten geçirdikten sonra şunu ilâve eder: Nazari bir ahlâk vardır ve olmalıdır. Ancak bunun için bazı şartlara uymak lâzımdır: Nazari ahlâk yalnız nazari kavramlar üzerinde uğraşarak emirler vermemeli, ahlâki yaşayışın bütün canlılığını kavrayan özel 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bir deney yolu bulmalıdır. Ayrıca örfler ilmi ve sosyoloji ile çatışmaktan vazgeçerek onlarla uzlaşma yolları aramalıdır. 

Bu tartışmadan çıkarılacak sonuca göre nazari ahlâk, ahlâkın önemli bir bölümü olarak yaşamakta devam edecektir. Örfler ilminin ahlâkı sosyolojinin bir kolu haline getirmek çabası modern ahlâkçılar tarafından dahi kabul edilmemiştir. Ancak ahlâkta örtler ilmini reddetmek başka, ahlâkın sosyal bir yönü olduğunu söylemek başkadır. Gelecek bölümlerde ahlâkın sosyal yönü hakkında ayrıca açıklamalar yapılacaktır. 


NAZARİ VE AMELİ AHLÂK 


Genellikle kabul edildiğine göre ahlâk ilmi iki büyük kısma ayrılır: Nazari ahlâk, ameli ahlâk. 

Nazari ahlâka teorik ahlâk veya ahlâk felsefesi de diyebiliriz. 
Burada incelenen başlıca meseleler, insan hareketlerinin gayesi yani hayır, şer, saadet, kemal amacına ulaşmak, ahlâkta yükümlülüğün mahiyeti, vicdan, vazife kavramı ve bunları açıklayan çeşitli felsefi sistemlerdir. Bu arada İslâmda ahlâkın yeri ve bu meseleler hakkında İslâm düşünürlerinin ileri sürdükleri fikirler görülecektir. 

Ameli ahlâk ise bir ferdin kendine ve kendinden başkalarına ait vazifeleri ve ilişkileri bu kısmın konusunu teşkil eder. Ahlâki gayenin gerçeklenmesi için kullanılacak vasıtaların özel durumlara göre belirtilmesi ve açıklanması bu kısımda yapılacaktır. Burada, şahsi ahlâk, aile ahlâkı, sosyal ahlâk, medeni ve siyasi ahlâk gibi meseleler söz konusu olacaktır. 

Sakat ve muhtaç bir yoksula yardım etmek hayır işlemektir. 
Muhtaçlara, yoksullara ve komşulara yardım, çevredeki hayır derneklerinde çalışmak, mahallede kimsesiz ve fakir aileleri korumak ameli ahlâk konularına girer. Fakat aslında bu hayır nedir? Neden bazı işler hayır, bazıları şer olur? İşte burada hayrın mahiyeti problemi meydana çıkar ki bu da nazari ahlâkın konusudur. 

İnsanın sağlığını koruması, ailesine, çocuklarına bakması, milletini ve yurdunu sevmesi vazifesidir. Bu vazifelerin her biri ameli ahlâkın konusudur. Fakat vazife denilen şeyin mahiyeti nedir? İnsan neden dolayı vazifesini yapmaya mecburdur? Bu zorlamayı yapan kuvvet nedir? İşte burada mesele yine nazari ahlâkın konusu olur. 

Görülüyor ki insanın günlük hayatta yaptığı bütün ahlâki fiil ve hareketler bir yandan ameli ahlâkın, bir yandan da nazari ahlâkın konusu olmaktadır. Daha doğrusu ameli ahlâka ait bütün kurallar ve emirler, sonunda nazari ahlâkın daha genel ve daha geniş 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kuralları ve ilkeleri içine girmektedir. Ameli ahlâk birçok alanlarda vazifeleri bildirir, nazari ahlâk yalnız vazifenin kaynağını, niteliğini araştırır. Ameli ahlâk birçok hayırlı işleri gösterir. Nazari ahlâk ise hayrın ne olduğunu, tabii hayır ile en yüksek hayrın niteliğini araştırır. Biri uygulamaları, öteki de bu uygulamaların temellerini ve kaynaklarını araştırır. 

Nazari ahlâkın mümkün olmadığı veya lüzumsuz olduğu hakkında birçok fikirler ve tartışmalar vardır. Bunlar arasında en önemlisi sosyologların iddialarıdır. Evvelce gösterdiğimiz üzere modern sosyologlardan bazıları ahlâkın nazari ve teorik bir kısmı olmayacağını iddia eylemişlerdir. Bunların fikirleri şöyledir: «Bir nazariye (teori) vaki olanı, daha doğrusu olayların tabiatta nasıl cereyan ettiklerini göstermek ve açıklamak amacında olan fikirler toplulugudur. Ahlâk ise, olması lâzım geleni (vacip olanı) bildirir. Bir ahlâk teorik olmak istese dahi yine normatiftir ve bundan dolayıdır ki asla gerçekten teorik olamaz». 

Gerçi ahlâkın bu normatif vasfı, ahlâkı, asıl ilmi manasında müspet bir ilim yapmaktan meneders ede, nazari bir ahlâk felsefesi yapmaktan alıkoyamaz. Çünkü ahlâkın türlü emirlerini ve kurallarını bir yere toplayarak bunların hepsini genel bir prensibe bağlamak mümkündür. Bu takdirde biz, ilmi bir teori yapmış olmazsak da bir ahlâk teorisi ve daha doğrusu teorik ahlâk (nazari ahlâk) yapmış oluruz. 

Nazari ahlâk genel olarak, vicdanın verdiği hükümlerin değerini ve son sebeplerini araştırır. Fakat, acaba bu araştırma doğru mudur? Vicdanın emirlerini münakaşasız, olduğu gibi kabul etmek daha doğru değil midir? 

Yukarda ahlâk ve sosyoloji bölümünde Levy-Bruhl'ün fikirlerini özetlemiş ve buna karşı çıkan fikri de açıklamıştık. Ancak son yıllarda modern dünyamızda birçok sosyoloji okulları kurulmuş ve bunlar da nazari ahlâk üzerinde tartışmalara girişmişlerdir. Bunlardan başka toplumlar içinde her türlü ahlâki ve manevi değerleri hiçe sayan, yahut yeryüzünde deneysel ilimden başka hakikat yoktur iddiasında bulunan aykırı görüşlere sahip zümreler de belirmiştir. Bunların hepsi nazari ahlâka karşıdırlar. Fikirleri başlıca şu iki noktada toplanır: 

a) Yüzyıllardan beri insanlara hâkim olan bir realitenin temelini araştırmak faydasız ve lüzumsuzdur. Ahlâk da cisimlerin ağırlığı, enerjinin sakımı gibi var olan ve işleyen bir gerçekliktir. Havanın basıncı nasıl tabii bir tesir ise ahlâk da sosyal bir realite olarak fertlerin vicdanlarına emirler verir. Ahlâk filozofları da bu 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realiteyi olduğu gibi kabul etmelidirler. Her ne kadar filozoflar hayatın gayesi ve vicdanın emrettiği yükümlülüklerin kaynağı hakkında anlaşamıyorlarsa da ahlâki emir ve kuralların varlığı üzerinde şüpheye düşmezler. Bunlar ahlâkı, ister irade-i ilâhiye üzerine, ister toplumun kolektif tasavvurları üzerine istinat ettirsinler, hepsi insanın ahlâklı, doğru ve faziletli olmasını kabul ederler. 

b) Eleştiricilerin ikinci delili, ahlâkın temellerini münakaşa etmenin tehlikeli olacağı fikrine dayanır. Ahlâkın temelleri üzerinde yapılacak felsefi münakaşalar, ahlâk hakkında şüpheler uyandırır. 
Bu şüpheler arttıkça insanların, ahlâkın kuvvetlerine olan güvenleri sarsılır. Toplumlar ahlâki buhranlara sürüklneir. Şu halde nazari ahlâk alanındaki araştırmaları bırakıp, bir toplumda kolektif tasavvurların fertlere verdiklerini olduğu gibi almalıdır. O zaman nazari ahlâk ortadan kalkacak, onun yerine «örfler ilmi» gelecektir. Yani nazari ahlâk, örfler ilmi haline gelecektir. 

Nazari ahlâk hakkında yukarda söylenen fikirlerde hakikat payı vardır. Ahlâkın temelleri üzerinde filozofların tartışmaları sürüp gitmektedir. Bunun sonucunda da ahlâk alanında bir şüphecilik yaşamaktadır. Fakat nazari ahlâk bir ahlâk felsefesi olarak gerekli ve zaruridir. Çünkü: 

a) Ahlâkın temelleri üzerindeki araştırmalar daima her şeyin esasını anlamak ve bilmek tecessüsünü taşıyan insan zihnini tatmin eder. Modern insanlar, derin tahlillere ve incelemelere alışmışlardır. 
Hiç kimse artık körü körüne birtakım emirler ve kurallara itaat etmek istememektedir. İnsanlar seçtikleri hayat gayelerine göre hareketlerini tanzim etmek isterler. Nazari ahlâk bu hayat gayeleri hakkında insanları aydınlatır. 

b) Ahlâkın temelleri üzerinde tartışmanın tehlikeli olabileceği düşüncesi de doğru değildir. Medeniyet ilerledikçe insanlar derin analizlere ve incelemelere giriştiklerinden alhâk meseleleri üzerinde de düşünmek zorundadırlar. Bu tecessüs bir kere uyanınca bunu durdurmak kabil değildir. O halde bunu çözülmez meseleler diye bir tarafa bırakmak, tehlikeyi daha ziyade artırmaz mı? Ahlâkta inanılan temellerin çözülmez ve anlaşılmaz olduğunu itiraf ederek çekilmek, onun temelsiz ve esassız bir şey olduğu şüphesini uyandırır. Münakaşa ve tahlil etmek ise hakikati bulmak ümidini artırır. 
Şu halde, nazari ahlâkta, ahlâkın temellerini araştırmak daha faydalı ve daha cesaret vericidir. 

c) Eleştiriciler, ahlâkta vicdanın emirlerini olduğu gibi olupbitti kabul etmekle hiç bir şey halletmiyorlar. Çünkü onlar, bir taraftan vicdanın emirlerine olduğu gibi itaati tavsiye ederlerken 


40 


AHLÂK İLMİ, METODU VE DİĞER İLİMLERLE İLİŞKİLERİ 


diğer taraftan onun, toplumun bir ürünü olduğunu, toplumlara ve çağlara göre değişeceğini iddia ederler. O halde toplumlar geliştikçe oradaki fertler, mevcut ahlâkın eskiliğini ve modası geçtiğini kabul ederlerse ahlâkın değeri daha çok sarsılmış olur. Bu ise ilmi bir çelişmeye düşmek olur. Şu halde bu münakaşanın sonucu şu oluyor: Nazari ahlâk, lüzumlu ve zaruri bir incelemedir. 


İslâm ahlâkçılarına gelince onlarda dahi nazari ahlâk alanında yeteri derecede inceleme ve araştırma yapılmamıştır. Bugüne kadar bu alanda yazılan ahlâk kitaplarında şu iki şekilde ahlâk ilmi görünür: Bir kısmı gençleri ve insanları faziletli ve ahlâklı yapmak için yapılan pratik öğütlerdir. Meselâ İbni Hazm'in Mödavat-ün-'Nöfus (Nefislerin Tedavisi )ile Kınalızade Ali Efendinin Ahla4k-: Aláfřsi bu nevidendir. Diğer kısım ahlâk kitaplarında ise insan ruhunun ve melekelerinin açıklanmasından sonra faziletlerin bölümlerine ve sayılmalarına başlanırdı ki bunlarda daha çok Aristo ve Eflatun'un sınıflamaları etkilerini gösterirdi. Meselâ İslâmda birçok ahlâk kitaplarına kaynak olan Ebu Ali Mesküyeh'in Tebzsb-4l-Abldk kitabı bu türdendi. Her ne kadar İmam Gazali, bu iki şekli birleştirmek teşebbüsünde bulunmuşsa da o da Mesküyeh'in tesirinde kalarak Kur'anın ahlâk hakkındaki emirlerini kendi tasnif ve açıklamalarında ancak delil olarak göstermiş ve asıl Kur'ana göre bir açıklama yapmamıştır. 


İslâm ahlâkçıları çoğunlukla Kur'an ve sünnette beyan buyurulan emirleri yeterli sayarak nazari ahlâk üzerinde incelemelere girişmemişlerdir. Bunun başka bir sebebi de Kur'anda nazari ahlâk ile ilgili ayetlerin çok olmaması ve emirlerin birçok sureler içinde dağınık halde bulunmasıdır. Buna karşılık ameli ahlâka ait ayetler ve hadisler pek çok ve son derecede açıktırlar. Gerçekte ise İslâmda nazari ahlâkın büyük bir önemi ve yeri vardır. Kur'anın asıl ruh ve manasına nüfuz edildiği zaman nazari ahlâkın temel kavramları hakkında ilmi ve felsefi hakikatleri ifade eden esaslar konulduğu görülecektir. İlerde İslâmda ahlâk ilminin kuruluşu bölümünde bu noktayı daha yakından inceleyeceğiz. 


Bu tartışmalardan varılan sonuca göre nazari ahlâk vardır ve olmalıdır. Çünkü ahlâkın bu kolu, onun temellerini ruhsal ve sosyal gerçeklerle birleştirir. 


İnsandaki zihin faaliyetleri iki esaslı prensibe dayanırlar ki bunlar düşünmenin temeli ve çatısıdır: Aynilik prensibi, yeter sebep prensibi. Bunun gibi hareket ye fiiller de bazı prensipler tarafından idare edilirler ki bunlar pek görünür olmamakla beraber kesin ve 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zorunludurlar. İnsandaki vicdan durmadan onun hareketleri ve fiilleri hakkında birtakım değer hükümleri verir: Yalancılık fenadır, yurt ve millet için fedakârlık iyidir; tevazu iyidir, gurur kötüdür... 
gibi. Bundan başka vicdan, emirler de verir: Yalan söyleme!, hırsızlık etme!, yemede içmede itidale riayet et!, kamu menfaatlerini çiğneme!.. gibi. 

Bu değer hükümleri ve kavramlar en sonunda şöyle birtakım "genel kurallara veyahut prensiplere geriletebilirler (irca): «Kendine yapılmasını istemediğin şeyi, başkasına yapma!, ruhunu, vücudun ihtiraslarına kaptırma!, o suretle hareket et ki hareketin insanlar için bir genel kural olsun!..». 

Mantıkta görüldüğü üzere aynilik, yeter sebep prensipleri tümel (külli) zorunlu (zaruri) akıl prensipleridir. Bunun gibi ahlâkın dayandığı prensipler de tümel ve zorunludur. Tümeldirler, çünkü bütün insanların fiil ve harektelerine uygulanabilirler, akıl sahibi herkes için itaati lâzım gelen kurallardır. Zorunldurlar, çünkü kişilerle ayakta durmazlar, aklın ve eşyanın tabiatından doğarlar. 


İkinci Bölüm 
Nazari Ahlâk ve İslâmda Ahlâkın Gelişmesi 


Ahlâki olay - Ahlâki hükümler - Ahlâk, din ve sanat - 

İslâmda ahlâk ilminin doğuşu ve gelişmesi » Yeni çağlarda ahlâk kitaplarımız - İslâm ahlâkının kaynakları - İslâm ahlâkının özellikleri 


AHLÂKİ OLAY 


«İlâhi senden sıhhat ve afiyet ve güzel ahlâk dilerim». 
Hadis-i Şerif 


Buraya kadar yapılan açıklamalar ahlâk ilminin özelliğini, metodunu ve diğer ilimlerle olan ilişkilerini yeteri derecede göstermiştir sanırız. Ahlâk pozitif bir ilim olmadığı gibi sosyolojinin bir kolu da değildir. Fakat bu ilimlerin hepsinden yararlanır. Bunları belirttikten sonra şimdi ahlâkın genel sorunlarına gelebiliriz. Her ilmin bir konusu vardır, konusu olmayan ilim, ilim değildir. Ahlâkın konusu da ahlâki olaylardır. Burada kullanılan olay sözü, yalnız tabiat alanında geçen, deneyi yapılabilen hâdiseler demek değildir. 
Belki bir ideale yönelmiş olan insana ait her çeşit fiil ve hareketlerle şuurda geçen ruhsal hallere de âittir. 

Ahlâki olay, insanın fiil (işlem) ve hareketlerinin (eylem) bir kısmıdır. Yapılan her fiil ve hareket ahlâki değildir. Bir kere uyumak, gezmek, yemek vb. gibi hareketler vardır ki, bunlar biyolojik olaylardır, ahlâki fiillerle bir ilgileri yoktur. Refleks hareketleri (ışıkta gözbebeğinin küçülmesi gibi) de ahlâki hareket sayılmaz. 
Pek küçük çocukların ve delilerin hareketlrei de ahlâki değildir. 

Şu halde ahlâki fiil ve hareket nedir? Ahlâki hareket, akıl ve irade sahibi bir insanın bayır amacı ile hür olarak yaptığı şuurlu hareketlerdir. Bilmeden ve zorla yapılan bir hareket ahlâki sayılmaz. 
Hayvamn yük taşıması esirlerin kırbaç altında yol yapmaları, cezaevinde tutuklu birisinin fenalık yapamaması ahlâki değildir. İsteyerek ve bilerek, seçerek yapılan hareketler ahlâki olurlar. Ahlâki 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olayın biri insanın içinde geçen öznel, sübjektif, diğeri dışta geçen yani herkesin gördüğü ve bildiği nesnel, objektif olmak üzere iki yönü vardır. Ahlâkın bu iki yönü madeni bir paranın iki yanı gibi birbirlerinden ayrılmazlar, birbirlerini tamamlarlar. 

Önce insanın içinde geçen halleri somut (müşahhas) bir misal üzerinde inceleyelim. Gece yolda giden bir kimsenin yerde içi para dolu bir cüzdan bulduğunu ve etrafta kendisini gören bir kimse bulunmadığını farz edelim. Şimdi içimizden geçen şeyleri düşünelim: 

a) İlkin içimizdeki ses (vicdan) bize ait olmayan bu paramın sahibine veya polise verilmesini, bunu almanın bir çeşit hırsızlık olacağını bize söyler. Bu, vicdanın bir emridir. İşte vicdanından herhangi bir iş hakkında emir alan bir kimse için bu bir vazife (ödev) olur. Vicdan şartsız, zaman, mekân düşünmeden emirler verir. 

b) Vazife emriyle birlikte bu vazifeye itaatin lâzım olduğu hakkında içimizde duygular da uyanır, bunlar «yüksek duygular» sınıfındandır: Vazifeye hürmet, vicdanın emirlerine saygı ve itaat duyguları. Bunlara da yükümlülük (mükellefiyet) denir. Şu halde vazife ile yükümlülük birbirine yakındır. 

c) Vicdanın bu emrinden sonra parayı bir devlet kurumuna götürüp vermek veya gazeteye ilân verip sahibini aramak gibi hareketlerin yapılması dönemi gelir, yahut vicdanın emri dinlenilmeyerek para saklanır ve harcanır. 

d) Fiilin yapılmasından (teslim etmek veya etmemek gibi) sonra tekrar vicdanın yargısı (hükmü) görünür. Vazife yapılmış ise bu hareket iyidir, hayırdır, takdire değer, vicdan rahatlığı ve huzur duyarız. Vicdan «iyi yaptım» hükmünü verir. Vicdanın emri yapılmamışsa bu hareket fenadır, şerdir. Vicdan «fena yaptım» hükmünü verir. Bununla beraber vicdanımızda, vicdan azabı, rahatsızlık, ıstırap duyarız. Bu da onun duygusal kısımlarıdır. i 

Ahlâkın sosyal yönüne gelince, ahlâki olaylar bir topluluk (toplum) içinde cereyan ederler. Bir ailede, bir okulda, sokakta ve çevredeki insan ilişkilerinde görünürler. Yukarda verilen misalde, ahlâkın öznel (sübjektif) cephesini gösterdik. Yani tek bir insanın vicdanında geçen hükümler ve duygularını ele aldık. Halbuki ahlâkî olayların bir kısmı, bir topluluktaki fertler arasındaki ilişkilere aittir. Bu fertler yapılan iyi hareketleri beğenir, fena hareketleri kötülerler. 

Toplum bir kısım ahlâkî hareketleri (hayır, vazife gibi) kanunlar ve yönetmeliklerle teşvik ve takdir eder. Yahut ceza. kanunlarıyle cezalandırır (hukuk). 
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Fertlerin bazı hareketlerinin iyi görülmesi, bazılarının da kötü görülmesi toplumda birtakım ahlâk kurallarının bulunduğunu ve bunların toplumların «kolektif tasarımları» halinde olduğunu göstermektedir. Sosyolojide görüldüğü üzere kolektif tasarımlar ferde nazaran objektif ve sosyaldirler. 


Şu halde ahlâki olay, vicdani olay olarak sübjektif, fakat sosyal yönü itibarıytle de objektiftir. Ahlâki olaylar objektif ve sübjektif cephelere sahip olan ve bir toplum içinde cereya neden olaylardır. 


İnsan doğuştan âlim değildir; fakat âlim olmaya istidadı vardır. 
Bunun gibi insan yaratılışı itibarıyle vicdan sahibi ise de bu basit bir haldedir. Gelişmeye ve genişlemeye istidatlıdır. Bu istidadı geliştirecek vasıtalar da içinde yaşadığı toplumdur. Toplum sözüyle bir ferdi kaplayan aile, okul ve yaşadığı topluluk anlaışlır. Bunlar kendilerinden önceki kuşaklardan aldıkları ahlâk kurallarını yeni yetişenlere aktarırlar. İnsan toplumdan aldığı bu etkilerle ahlâki şuurunu genişletir, iyilik ve kötülüğü ayırt etmek gücü artar. İyi hareketlerin örnek olarak gösterilmesi ve takdir edilmesi, kötülüklerin de sebep olacağı zararların anlatılması ve örnekler gösterilmesi ahlâki yaşayışın yükselmesinde başlıca vasıta rolünü oynarlar. Tersine olarak çevresinde ahlâki kurallara karşı umursamazlık ve kayıtsızlık görürse ahlâki yaşayışın gelişmesi duraklar, körleşir. Bununla beraber insan ruhundaki ahlâklılık duygusu hiç bir zaman yok olmaz. En azılı haydutların ve katillerin bile çok kere yaptıklarından pişman oldukları ve fenalıkları tamire kalktıkları görülmüştür. Yine bazı katil ve cani kimselerde verdiği sözü tutmak, aile şerefini korumak gibi bazı ahlâki kuralların yaşadıığ görülür. Bu da bize insanda, her ne durumda olursa olsun, ahlâklılık şuurunun büsbütün yok olmadığını gösterir. 


Bir toplum, fertlerine sürekli olarak ahlâka aykırı bir eğitim uygularsa sonuç ne olacaktır? Bir eğitim ne kadar etkili olursa olsun insannı yaratılışını büsbütün söküp atamaz. Kötü etkiler ve eğitimle ahlâki hayat bir dereceye kadar bozulur, aşınır, fakat hiç bir zaman yok edilemez. Ne kadar uğraşılırsa uğraşılsın insanları hırsızlığın, adam aldatmanın, yalancılığın iyi olduğu hakkında ikna edemezsiniz. 

En kötü şartlar içinde yetişen kimselerin bile bir zaman sonra tövbe ederek iyi yola girdikleri birçok defalar görülmüştür. Bu sebeple herkesin ahlâk eğitimine önem vermesi, kendini ve etrafındakileri iyileştirmek için gayret sarf etmesi lâzımdır. İnsan bir topluluk içinde yaşadığından birçok noktalarda öğrenmeye ve yol gösterilmeye ihtiyacı vardır. Bu hususu gerçekleştirmek için insanın elinde üç önemli vasıta vardır ki bunların birincisi ana baba yani ailesidir. İkincisi İslâmın emir buyurduğu ahlâki kurallar ve öğütlerdir ki binlerce yıldan beri değeri eksilmemiş, tersine olarak artmıştır. Üçüncü rehber ahlâk ilmidir. İslâmlık, ahlâka büyük bir önem vremiş, bu alanda pek çok eserler yazılmıştır. 

Ulu peygamberimiz, «Küllü mevldğdün yulediü alâ fitratil İslâm..: Her çocuk İslâm yaratılışında doğar, sonradan onu ana babası Yahudi, Hıristiyan veya Mecusi yaparlar» sözleriyle eğitim ve öğretimin ahlâktaki tesirlerine işaret buyurmuştur. Yine hadis-i şerifte, «Ennasü meadinün kemedini zebebi vel fidda: İnsanlar altın veya gümüş gibi madenlerdir» duyurulduğuna göre, insanlar ahlâki durumları itibarıyle farklıdırlar, bazıları gümüş, bazıları altındır. Kur'an-ı Kerim'de «Köllün ya'melü alâ şakiletibi (İsra suresi, 84): Herkes kendi tabiatına göre hareket eder» buyurulduğuna göre, her insan tabii istidatlarına göre iyi veya kötü fiilleri seçer ve yapar. İslâmlık ahlâki hayata etki yapan çeşitli sebepleri etraflı ve geniş bir görüşle açıklamış ve göstermiştir. Bugün sosyal problemlerin tek bir sebeple açıklanmasının mümkün olmadığı ilmi bir gerçektir. İslâmlık ahlâki açıklamalarında çeşitli faktörlerin yerlerini ve önemlerini göstermek suretiyle bugünkü ilmin gerçekleriyle tamamıyle uygunluk halindedir. 


AHLÂKİ HÜKÜMLER 


Yukarda yapılan analizde vicdannı ve toplumun insan hareketleri hakkında hükümler verdiğini göstermiştik. Acaba bu hükümlerin değeri ve mahiyetleri nedir? 

Her günkü yaşayışımızda durmadan hükümler veririz ve bunlarsız hayat mümkün değildir. Meselâ hırsızlık fenadır, deniz suyu tuzludur, bir üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir sözleri birer hükümdür. Bunlardan birincisi ahlâki hükümdür, deniz suyu tuzludur ise gözlem ve deneylerle anlaşılan bir realite hükmüdür. Bir üçgenin iç açılarının 180 derece olması da matematik bir hükümdür. 
Bu matematik hükümler sayı ve şekillerin ilişkilerine ait kesin ve ispat edilebilir hükümlerdir. Akıl sahibi herkes tarafından kabul edilmeleri zorunludur. Deniz suyu tuzludur ise bir realite hükmüdür. 
Bu hüküm bize gözlem ve deneylerle verilmiştir. Varlıkların ve olayların niteliklerini bildirirler. Gözlem ve deneyler bize doğru göstermişlerse hükümlerimiz de doğrudur, zorunlu değil, deneysel ve izafi 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bir doğrulukları vardır. Doğruluklarını deneyleme ve kontrolla anlarız. 

Deniz suyunun tuzluluğunu ağzımızla tadarak ve laboratuvarda analizini yaparak biliriz. Fakat hırsızlık ile fenalık sözlerinin gerçekliğini nasıl ispatlayacağız? Bunu deneylerle veya laboratuvar analizleriyle ispat mümkün değildir. Bir taşın ağırlığını elimizle tutup anlayabildiğimiz halde hırsızlık ile fenalık sözlerini elle tutup ispatlamak mümkün değildir. Buradan şu sonuca varıyoruz ki ahlâki hükümler, matematik ve realite hükümlerinden ayrı nitelikte hükümlerdir. 

I Hırsızlık fenadır ahlâki hükmü bir isteği bildirir. Bu hüküm aslında «hırsızlık yapma!» şeklinde bir emirden ibarettir. Pencereyi kapa, kapıyı aç! sözleri nasıl birer emirse, hırsızlık yapma! da bir emirdir, çünkü hırsızlık yaparsan başına şunlar şunlar gelir deriz. 
Bu emir alsında ne doğrudur, ne yanlış! Çünkü bir şeyin doğru veya yanlış olması için bir durumu, bir niteliği bildirmesi lâzımdır. Hırsızlık yapma! emri ise sadece bir emri, yapılması istenen bir hareketi bildirir. Şu halde ahlâki hükümler, aslında şekil değiştirmiş birer emirden, yapılması istenen bir hareketten ibarettir. Olması lâzım gelen bir şeyi bildirirler. Bunlar bir toplum içinde yaşayan kişilerin birbirlerine karşı davranışlarını düzenleyen, nasıl hareket etmeleri lâzım geldiğini bildiren: pratik kurallardır. 


2. Hırsızlık fenadır, yalancılık kötüdür gibi ahlâki hükümler ispatlanamaz, deneylerle gösterilemezse de hırsızlık yapanların, yalan söyleyenlerin başına gelecekler söylenerek bu hükümler haklı gösterilebilir. Ahlâki hükümler birer emir mahiyetinde olduğundan bu emirler ya istenilen şeyi yani iyiyi gerçekleştirmek içindir, yahut istenilmeyen bir şeye (fena, kötü) engel olmak amacındadır. İyi denilen bir hareket de ya bizce, yahut da toplumca istenilen veya uygun ve münasip görülen (hayır) harekettir. Buna karşılık fena, kötü (şer) denilen hareket de istenilmeyen yani toplumca uygun ve münasip görülmeyen bir harekettir. Takdir veya tekdir, mükâfatlandırma veya cezalandırma da bunlarla ilgilidir. İyiyi beğenmek ve mükâfatlandırmak, kötüyü yermek ve cezalandırmak ise toplumun bu hareketler karşısında gösterdiği tepkilerin ifadesidir. Bu tepkiler iyi-kötü, haklı-haksız şeklinde hükümlerdir ki bunlara «deger hükümleri» denir. Değer hükümleri, bir olayı, bir durumu tasvir ve tavsif etmek değildir, belki bir fiil ve hareket karşısında beğenmek-beğenmemek, hoşlanmak-hoşlanmamak şeklinde tepkileri ifade ederler. Biz ancak bu fiil ve hareketleri niçin beğenip beğenmediğimizi, daha doğrusu haklı ve haksız olduğunu söyleyebiliriz ve bu hükümlerimizin ise objektif bir temele dayanmayıp sübjektif-duygusal mahiyette olduğu meydandadır. 


3. Açıklamalarımızda yanlış anlaşılmaya elverişli bir iki noktayı daha göstermek yerinde olur. Yukarda ahlâki hükümlerin bir emir şekline getirilebileceğini söylemiştik. Buna ait verilen misaller arasında hırsızlık yapma! ahlki emri yanında pencereyi kapa, kapıyı aç! gibi iki misal de vermiştik. Beraberce verilen bu misallerden pencereyi kapa, kapıyı aç! emirlerinin de ahlâki hüküm içine girdiği fikri uyanabilir. Bu çeşit emirler, ahlâki hüküm değildir. Yine bunun gibi iyi, fena hükümlerinin hepsi de ahlâki hükümler sınıfına giremezler. Meselâ şu kol saatı iyidir, şu renk fenadır, şu cadde bozuktur! denildiği zaman yine ahlâki bir hüküm verilmiş olmaz. Bu hükümler, ahlâki hükmün niteliği olan sübjektif beğenmenin ifadesi olmayıp bir durumun, bir nesnenin hal ve şartını, niteliğini bildirir. 
Sübjektif bir tepkiyi değil, objektif bir durumu anlatmaya yararlar. 
Hasan iyi bir insandır gibi bir hükümde ise objektif ve sübjektif unsurların ikisi de bulunabilir. Yani Hasan'ın iyiliksever, çalışkan, doğru sözlü bir insan olduğu düşünüldüğü gibi sağlam yapılı, sporcu, kazancı yerinde bir insan olması da anlaşılır. Ancak bu hüküm, bir emir şekline konulamayacağından yukarıdan beri açıkladığımız ahlâki hükümler sınıfına giremez. 


4. Ahlâk normatif bir ilim olarak tarif edilmiştir. Bunun manası ahlâkın insanlara yol gösteren kurallardan, fiil ve hareketlerin ilkelerinden, yapılması lâzım gelen davranışlardan bahseden bir ilim demektir. Zamanımızda ilim sözünden fizik, kimya, biyoloji gibi pozitif ilimler anlaşılır. Ahlâkın bir ilim olduğu söylenirken acaba pozitif bir ilim olduğu mu söylenmek isteniyor? İlimler kanunlar koyarlar, bu kanunlar doğrudur, doğrulukları da her zaman ispat edilebilir, bunda kimsenin şüphesi yoktur. 


Fakat ahlâki hükümler böyle değildir. Yalan söylemek, hırsızlık yapmak fenadır hükümlerinde bir fizik veya kimya kanunundaki gerçeklik var mıdır? Her ne kadar hırsızlık fenadır hükmünde pratik bir mana vardır, hatta bunu ispatlamak için hırsızın topluma zarar vereceği, hapse girip ceza göreceği hakkında bazı deliller de ileri sürebiliriz. Fakat bu deliller de sonunda toplumun zararı, hapsin fenalığı gibi hükümlerin ispatına varır. Yine bu kurallar, kendilerine uygun hareketler yapılırsa sonucun iyi, uygun hareket edilmezse fena olacağı hükümlerine dayanır. Bundan anlaşılacağı üzere ahlâki hükmün gerçekliği, başka birtakım hükümlerin gerçekliğine 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dayanıyor, o da başka hükümlere dayanarak uzun bir fasit daire içine girilmiş oluyor. 

Kömür siyahtır, taş katıdır hükümleri objektiftir. Herkes tarafından görülüp deneyi yapılabilir. Siyahlık ile kömür, katılık ile taş birbirlerinden ayrılmaz kavramlardır. Konu ile yüklem birbirinin içindedir. Hırsızlık ile fenalık kavramları ise böyle değildir. Eğer ahlâki hükümlerde konu ile yüklem (hırsızlık, fenalık) birbirlerinin içinde olsalardı herkesin iyi ve fenada toptan birleşmeleri lâzım gelirdi. Ahlâki hükümlerde biz nihayet ahlâki kuralların haklı olduklarını gösterebiliriz. Onun haklı olduğunu beğenmek ve seçmek bize tabidir. 

Olaylar hakkında verilen hükümler ve kanunlar gerçektir. İspatlanabilir. Ahlâk ise değer hükümleri verir, onun hükümleri ispatlanamaz. Ancak onlar üzerinde genel olarak bir uzlaşma ve anlaşmaya varılabilir. Ahlâki değerler ,ilmi hakikatler olmaktan ziyade inandığımız ve doğru bulduğumuz pratik kurallardır. 

Evvelki analizde ahlâki hükümlerin sübjektif ve duygusal olduğuna işaret etmiştik. Ahlâki hükümdeki duygusallık, ferdi ve şahsi değil sosyaldir. Hırsızlık fenadır kuralı, toplumca veya hiç değilse büyük çoğunlukça inanılan ve istenilen bir kuraldır. Her sosyal kural gibi fertlerin istekleri ve inançlarıyle yaşarlar. Fertler bunlara karşı gelir, çiğneyebilirler. Ahlâki kurallar gibi siyasi, hukuki kurallar da sosyal değerlerdir, bunlar da istek ve beğenmelerle (tercihlerle) beslenirler, bazen de çiğnenirler. 

Hulâsa, ahlâki kurallar, değer hükümlerinden ibarettir. Bu kurallar toplumdan topluma ve zamanla değişebilirler. Onların buyruklarına uymak, fertlerin iradesine tabidir. Ahlâk bir kurallar topluluğu olarak bir ilimdir, fakat fizik, kimya gibi gerçek kanunları olan pozitif ilim değildir. 

5. Değer hükmü, eşya ve varlıklar arasındaki ilişkilere ait olmayıp insanın onlar hakkında bir takdir ve beğenme hükmüdür diyoruz. Çok zengin ve çok kompleks olan bu kavram insanın hususi ve önemli bir faaliyeti olan insan bilgisinin zaruri bir elemanıdır. 
Meselâ bir doktor, insan sağlığı hakkında ve onun dayanma derecesi hakkında bir değer hükmüne sahip olmalıdır. Değerler insanda psikolojik bir takdir duygusundan başlayarak gittikçe genişler ve hatta beşeri ve genel şekiller de alır. Meselâ köleliğin kaldırılması, hürriyete verilen değer gibi. O zaman bu değerler objektif ve sosyal bir şekil alırlar. 

Şu halde değerler iki esaslı karakterde kendini belli ederler: 
1. Amaçlılığı yani bizzat kendisi için aranmak ve takdir edilmek 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niteliği, 2. Mukayese edilebilmesi yani onun diğer değerlerle karşılaştırılması ve onlar arasında yerini alabilmesi. Beş çeşit değer ayırmak mümkündür: Hayati değerler (izzetinefis, ihtirasları körükleyen değerler); suni değerler, büyük kısmı itibarıyle suni ve itibari olan değerler (lüks, kıymetli taşlar, koleksiyoncuların pul, antika merakı); maddi değerler, maddi hayata ait eşya ve maddeler (hasislik gibi); estetik ve zihni değerler, bunlar daha yüksek eğilimlere cevap veren ideal değerlerdir (güzellik duygusu, sanat eserleri, ilmi ve felsefi sistemler gibi); ahlâki değer, bütün değerlerin üstünde olan ve hiç birine tabi olmayan değer. Ferdin ve insanlığın en çok istediği ve özlediği değerler ahlâki olanlardır, İslâmiyet tarihte ahlâki değere en çok önem veren bir dindir ve bu sebeple ahlâkı dinin başlıca elemanı saymıştır. 


Ahlâki değerle birlikte değerlerin mahiyeti meselesi de ortaya çıkar ve onun aydınlatılması birçok ahlâk meselelerinin aydınlanmasına da sebep olur. Acaba değer tabiatta hangi olay sınıfındandır? 
Sübjektif mahiyette psikolojik bir hal midir, yoksa bizim üstümüzde objektif ve aşkın bir şey midir? Acaba bizim beğenmemiz mi degeri doğurur, yoksa değer mi bizi takdire zorlar? 


1. Değerin sübjektif ve psikolojik olduğunu Ribot Hislerin Mantığı kitabında savunur. Ona göre eşyanın değeri sırf bizim zevkimiz ve arzularımızdan doğar ve bu sebeple tamamen sübjektiftir. Durkheim gibi sosyologlara göre ise değer bütünüyle sosyal tasavvurların mahsulüdür. 


2. Buna karşılık Scheler ile Hartmann'da değerin «mutlak» olduğu iddiası görülür. Scheler'e göre değerler objektif türdendirler, onlar Allahta yaşarlar. Onlar yaşayan insana yabancı değil, insanın arzularının ve manevi varlığının bağımsız özleri ve asıllarıdır (essence). Onlar apriori (deney öncesi) âlemin karakterini taşırlar. 
Değerler fenomenolojiye ait olan metafizik bir sezgidir (özlerin sezgisi). Hartmann'da değerler bizim arzularımızdan ayrı, aşkın ve mutlak bir realitedir. Onlar Eflatun'un dediği gibi, idealar âlemine 

aittir. Onun muhtelif manzaraları bazı müstesna kimselere ilham şeklinde görünür demektedir. 


3. Bu çeşitli görüşler Profesör Le Senne'in A4bl4k Dersleri, Engeller ve Değer teorisinde uzlaştırılmış görünmektedir. Le Senne için de değer mutlak bir şeydir. O bizim ümitlerimizin yöneldiği en son amaçtır. Bütün hususi değerlerde kendini gösteren aşkın bir ışık, bizim faaliyetlerimizin bütün aşamalarında varlığını duyuran bir şeydir. Bununla beraber o ferdin deneyleri ve dilekleriyle bağdaşmış bir halde bulunur. Bu aşkın öz bir taraftan tecrübeye doğru inerken bir taraftan da kendine doğru yükselir. Değer çift bir hareketle görünür. Bizden gelen bir araştırma ve âlemin gerçek prensibiyle geçici uzlaşmamızın bir şahidi olarak inayet-i Bariye yükseltir. Değer ne psikolojik, ne metafiziktir, o psiko-metafiziktir. Bu anlayış ahlâkta görülen çift manzarayı aydınlatan yüksek bir görüştür. Ahlâki değer, onun kullanılmasından ayrılamaz. O insandan harekete geçmeyi ister ve ideal de bizim sarf ettiğimiz cehitten başka türlü anlaşılamaz. 


AHLÂK, DİN VE SANAT 


Ahlâk ve Din: 

Ahlâk ve dinin ilişkileri öteden beri ahlâkçıları meşgul eden bir konudur. Bu sorun eskiden olduğu gibi bugün de birçok yorumlara konu olmakta ve bu alanda birçok eserler yazılmış bulunmaktadır. 
Ahlâk ile dinin ilişkileri denilince başlıca ahlâkın dinden çıkıp çıkmadığı ve bugün dahi ahlâkın dinin bir kolu olup olmadığı sorunları akla gelir. 

Evvelce ahlâk ve metafiziğin ilişkileri incelenirken ahlâki kavramların temellerinin metafizik alanında bulunduğunu göstermiştik. 
Ancak ahlâki kavramların metafizik alanda bulunduğunu söylemek, din ile ahlâkın ilişkilerini yeteri derecede aydınlatmaz. Meselâ Eflatun'un idea teorisi ile Spinoza'nın panteizm görüşü metafizik bir sistem olduğu halde ahlâkın dine olan bağlılığını göstermekten uzaktır. Biz burada, önce ahlâkın dinden çıkıp çıkmadığı hakkındaki fikirleri inceleyecek, sonra da bu konu üzerinde İslâm ahlâkçılarının fikirlerini göstermeye çalışacağız. 

1. Batıdaki modern filozoflardan birçoğu ahlâkın kaynağının din olduğu fikrini savunurlar. Ünlü Fransız filozoflarından oulp birkaç önemli eseri dilimize çevrilmiş olan Celöstine Bougl& Değer Hökümlerinin Evrimi adlı kitabında ahlâkın kaynağının din olduğunu gösterdiği gibi, Alman filozofu Wundt da Ezzk adlı eserinde, bütün ahlâki emirlerin köklerinin dini türden emirler olduğunu göstermiştir. İngiliz ahlâkçısı Edouard Caird de Dinin Evrimi adlı eserinde din ile ahlâkın zorunlu olarak beraber bulunmaları gerektiği görüşünü savunur. Zamanımızda bu alanda eser yazan daha birçok Alman, İngiliz ve Amerikalı düşünürler de ahlâkın temellerinin ve başlangıçlarının dinde bulunduğu fikrini savunmuşlardır. İlkel dinler hakkında Altın Dal adlı önemli bir eser yazan İngiliz bilgini 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Frazer ise din ve ilmin büyüden (sihir) çıktığını ileri sürmüş, ahlâkın da ilkel toplumlarda düzenleyici bir rolü olduğunu göstermiştir. 

2. Bu görüşü kabul etmeyen ve din ile ahlâkın ayrı şeyler oldugunu savunan fikirler de vardır. Aslen Finlandiyalı olduğu halde İngilizleşen Edouard Westermarck, Ahlâk? Fikirlerin Kaynağı ve Gelişmesi adlı kitabında, ilkel kavimler arasında yapılan incelemelere dayanarak, ilâhlara ahlâkın bekçisi olmak vazifesinin çok sonraları verildiğini söyler. Belçikalı yazar Goblet d'Aviella ise dinin esas itibarıyle ahlâktan tamamıyle ayrı olduğ kanaatındadır. Meşhur Alman tarihçisi Ed. Meyer Eski Çağlar Tarihi eserinde şöyle der: «Ahlâk ile hukuk müstakil kuvvetler olup maddi medeniyetler gibi dinden tamamıyle müstakil prensiplere sahiptirler». Fransa'da Yüksek Tetkikler Enstitüsü profesörlerinden Léon Marillier, ilkel toplulukların hayatı üzerinde yaptığı incelemeler sonunda ahlâkın dine bağlı olmadığını iddia etmektedir. Fransız sosyoloji okulunun kurucusu Emile Durkheim ise bunlardan ayrı olarak ilkel toplumlarda dinin ilim, sanat, müzik, teknik gibi çeşitli bilgi ve hünerlerin kaynağı olduğunu, toplum geliştikçe bunların dinden ayrıldıklarını, ahlâkın da bu arada dinden ayrılarak ayrı bir kurum haline geldiğini ileri sürer. 

3. İslâm ahlâkı ise Kur'ana dayanan teolojik ve rasyonel (ilâhi ve akli) bir ahlâktır. Bu ahlâk temel kavramlarını Allah kelâmı olan Kur'andan alır, bunları aklın süzgecinden geçrerek toplumların ihtiyaçlarına, ilmin gerçeklerine, çağların gelişmesine göre düzenler. 
Hazreti Peygamberin sözleri ve yaşayış prensipleri yani sünnet de ameli ahlâk alanında İslâmın bütün ahlâk ve muamelâtında örnek kurallar teşkil eder. Ahlâk dinden vazgeçmez. Çünkü din ahlâk için en büyük otorite kaynağıdır. Bu otorite felsefede, ilimde ve sanatta bulunmaz. Dine yabancı olan ahlâk fakirleşir, zenginliğini ve genişliğini kaybeder. Din insanın her türlü fiil ve hareketlerinin Allah tarafından bilindiğini ve «amel defteri» ne yazıldığını bildirir. Dünyanın hiç bir kanun ve kuruluşu, bu ilâhi deneyleme kadar insanı yakından gözleyip kontrol edemez. Toplumdaki kamuoyu ve kanunlar sert ve merhametsizdir. Yalnız dış görünüşlere bakarak hükümler verirler, merhamet ve müsamahaları yoktur. Toplum yaşayışı da faziletleri mükâfatlandırmaz. Yalnız dindir ki ahlâka en uygun ve en tabii bir destek olur. Her ikisi de nitelikleri bakımından kutsal değerlerdir. Her ikisi de önce insanın vicdamna ve kalbine hitap ederler. İnsanları ve toplumları daha yüksek, daha faziletli bir yaşayışa doğru yükselten en doğru ve uygun vasıta yine din ve ahlâktır. 
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4. İnsanda doğuştan tabii bir kanun vardır ki onunla hayrı ve şerri ayırt ederler, ve bu kabiliyetleriyle kanunlarıyle Ulu Tanrının evrensel kanunlarıyle ilişki kurarlar. Allaha inanmış olan bütün müminler bu ilâhi kanunun kurallarına ve ölçülerine göre yaşayışlarını düzenlemeye mecbur olduklarını hissederler. İnsanlığın asıl gayelerinin ve gerçek saadetlerinin onun gösterdiği yollarla gerçekleşeceğine inanırlar. Bütün canlı varlıklar arasında akıl sahibi üstün bir yaratık olarâk insan, ahlâki hareketleriyle Ulu Tanrının mutlak adalet ve hayrına iştirak eder, çünkü ondaki tabii kanun, Tanrı tarafından onun varlığına katılmıştır. İnsan ne kadar kendini tanırsa yani nefsini murakabe edebilirse bu Tanrısal kanunu kendi kalp ve vicdanında bulur. İslâm nefsini bilen Rabbini de bilir sözüyle bu gerçeği anlatmak istemiştir. 

5. Şimdi burada şöyle bir soru akla gelebilir: Ahlâkın dine dayanması zorunlu mudur? Dini bir tarafa bırakarak atalarımızdan gördüklerimizi yapsak veya daha faydacı bir felsefe sistemine bağlansak olmaz mı? İslâm ahlâkı, kitap ve sünnete dayalı, akla ve yaşama gerçeklerine uygun kurallar topluluğudur. Bunlar insanın dünya ve ahrette kurtuluş ve mutluluğunu sağlayan en sağlam ve en mutedil yollardır. a) Ahlâk sistemleri ancak aydın ve bilgin olan az sayıda insanlar tarafından bilinir. Halk çoğunluğu bu sistemleri bilmez, bilemez, o halde bu çoğunluğun ahlâki hareketleri de temelsiz ve amaçsız kalır. Atalarımızın ahlâkını tekrar ise mümkün degildir. Toplumların binlerce sene evvelki yaşayışlarını bugün aynen tekrar etmek imkânsızdır. b) Ahlâk felsefeleri sürekli tartışma konusudur. Hepsi birer teori halindedir. İnsanlık ilerledikçe teoriler, teorileri kovalar, üzerlerinde her zaman şüphe bulutları dolaşır. 
Toplumlarda ve fertlerdeki ahlâki davranışlar ise şüphe ve tereddüde tâhammülü olmayan kurallara dayanmalıdır. c) Felsefeler yalnız akıl ve muhakemeye dayanır, zihnin bir ürünü olarak fikirler ve önermelerle kıyaslar kurar, istidlâller yapar. Tabiat olaylarında deneylere baş vurur. Dinler ise vicdanlara ve duygulara hitap ederler. 
Mutlak ve kati emirler verirler. Fertleri ve toplumları sürüklemek ve hareket ettirmek için şüpheli ve tereddütlü değil, kesin emirler lâzımdır. d) Ahlâk felsefelerinin bir kısmı bedeni haz ve lezzetlere, menfaat ve faydaya, dayanışma ve elseverlik gibi ilkelere dayanırlar. 
Bu görüşler insanı bütünüyle tatmin etmekten uzaktır. Hepsi az bir inceleme ile sonunda çelişkiye düşerler. Ahlâk ise yüksek bir ideal olarak insanı bütünüyle kavrayan, maddi ve manevi alanda tatmin eden yüksek, değişmez ilkelere dayanmalıdır. Bu ideal ancak din olabilir. 
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6. Sosyoloji araştırmaları, en ilkel dinin totemcilik olduğunu kabul eder. Totemcilikte «Mana» adı verilen ve insan kanında saklandığı kabul edilen gizli bir kudret vardır ki bu sihirli kuvvet, tektanrıcılığa bir işaret sayılmaktadır. Totemcilikte haram, helâl ayrımı vardır. Bazı hayvanlara veya eşyaya dokunmak yasaktır. Su vey bu şekilde hareketler, belirli kurallara göre düzenlenmiştir. 
Bunlara «tabu kuralları» denilir ki bu inanış ahlâkın ilk tohumlarını teşkil eder. 

Tarih de bu görüşün anıtlar, kabartmalar, heykeller şeklinde inkâr edilmez delillerini ortaya koyar. Hint, Çin, Mısır, Sümer medeniyetlerinde ilâhlara yapılan âyinlerde halkın ve hükümdarların uymaları gerekli kurallar vardır. Kâhinler bu kuralları uygulamaya nezaret ederler. Yalancılık, hırsızlık, zina, ayinlere katılmamak gibi suçlar için belirli cezalar vardır. En eski kanunlardan sayılan Hindistanın Manou kanunları, dini-ahlâki kurallar topluluğudur. Tarih, ahlâkı bulunmayan bir topluluk kaydetmemiştir. Her toplulukta dini emirlerle ahlâki kurallar beraber yaşamışlardır. 

7. Babanzade merhum Ahmet Naim, İslâm Ahlâk:nın Esasları kitabında, İslâmda iman, muamelât ve ibadetlerde aklın yetkisini ve üstünlüğünü gösterdikten sonra ahlâkın rasyonel yönünü şu sözlerle belirtir: «Bu sözleri yazmaktan maksadımız Müslümanlarca ahlâki vazifenin desteği ilâhi vahiy olmakla beraber onun akli mahiyetinden de bir şey kaybetmediğini anlatmaktır. Evet, ahlâki vazifelerin asıl kaynağı dindir, vahiydir, onun için vazifelere ait olan emirler ve yasaklar sayılmayacak derecede çoktur. Fakat bir Müslümana göre dış görünüşte kendinden hariç bir kaynaktan sâdır olan bu buyruklar ve yasaklar gereğince hareket etmek, hakikatte yine vazife tasavvurunun asıl mebdei olan akıldan iktibas etmek (almak) demektir. Çünkü onun esas itibarıyle Müslüman oluşu, akli istidlâl sonucuydu. İslâm dini, yüklediği yükümlülükleri anlatırken bunları yüklemenin sağlayacağı mutluluğu da delilleriyle açıklamaktan ve aklın delâletini kullanmaktan geri kalmıyor. Bir vazife ile yükümlü olan Müslüman, yüklendiği vazifenin hayır vesileleri; korunmakla yükümlü olduğu yasakların şer vasıtaları olduğuna aklen kanaat getiriyor. Mademki insana akıl nurunu veren, iyi kötü, doğru eğri, mutluluk ve bahtsızlık gibi ilk prensiplerle aklı teçhiz eden Cenabı Haktır; yine o Cenabı Hakkın bazı buyruklarla ve yasaklarla insana ait vazifelerin tafsilâtını bildirmesi, aklın irşat yolundaki hizmetini kolaylaştırması akla verilen değeri niçin düşürsün?» (s. 57-60). 

8. İslâm dini nazari ve ameli ahlâk alanında evrensel ve üstün ilkeler koymuştur. Kahire üniversitesi profesörlerinden Dr. M.A. 
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Draz, Kur'an Ahlâk: adlı eserinde İslâm dini ile İslâm ahlâkının ilişkileri hakkında değerli fikirler ortaya koymuştur. Draz bu kitabını Fransızca olarak yazmış ve bir tez olarak Sorbonne üniversitesine sunmuştur. Sorbon'un ünlü profesörlerinden Massignon ile Le Senne eseri incelemiş ve yazarını takdir etmekle beraber kendisine doktor unvanını vermişlerdir. Draz, eserinin metot ve bölümler kısmında şöyle der: «Herkesçe kabul edildiği üzere ahlâk ilmi, ameli ve nazari olarak iki kola ayrılır. Kur'an her iki bölüm hakkında da gerekli düsturları (prensipleri) eksiksiz olarak vermiştir. Önce ameli ahlâka bakalım. Kur'anın eski ahlâk sistemleriyle ilişkisi olması tabiidir. 
Kur'an her şeyden önce eski gelenek ve âdetlerin koruyucusu ve devamı ise de onlardan çok farklıdır. Tarih boyunca birbirlerinden çok ayrı ve uzak kalmış olan hikemiyat (büyük sözler) ve ahlâki kuralların dağınık ve bağlantısız görüşlerindeki temel kavramları en geniş şekilde birleştirmiştir. Fakat bu nokta Kur'anın en orijinal ve temel karakteri değildir. Kur'an bu dağınık büyük sözleri ve kuralları birbirlerine yaklaştırarak aralarındaki çelişkiyi kaldırmış ve büsbütün yeni ve ahenkli bir bütün haline getirmiştir. Bazen bir yöne, bazen de bunun tersi yöne giden bu çeşitli cereyanları bir denge haline getirmiş, hepsini belirli bir istikamete çevirerek onlara yeni bir ruh vermiştir. Bunlardan daha önemli olanı da, İslâm ahlâkının, kendi bakımından yaratıcı ve yenileyici bir karakter taşımasıdır. Kur'anın kendinden evvelki ahlâk kurallarını düzenli ve ahenkli bir şekilde topladığını ileri sürmek yeterli değildir. Kur'an eski fikirlerin toplandığı bir antoloji değildir, fakat bu gök kubbe altında söylenmemiş fikir de yoktur. Mesele bu elemanlardan yeni ve orijinal bir yapı meydana getirmektedir. Kur'an bu kutsal yapıyı genişletti ve güzelleştirdi ve ona büsbütün yeni ve çok ileri formüller ekleyerek tam bir yapı haline getirdi. Bunun yanında İslâm ahlâkı, insanın bulunduğu hal ve şartlar karşısında büyük anlayış göstermiş ve her işte zorluğu bırakıp kolaylığın aranması yollarını emretmiştir (Kuran Ablikı, s. 21). 


9. Teorik alana gelince, eski İslâm ahlâkçıları, ahlâk meselelerini daima teolojik veya hukuki (fıkıh) olarak ele almışlar ve bu suretle nazari ahlâkın problemlerini yeteri derecede inceleyememişlerdir. Bizse yalnız ahlâk alanında kalacak, ve bütün problemleri modern ahlâk görüşlerine göre açıklamaya çalışacağız. Bundan başka, hareket noktası olarak eski ahlâkları değil, doğrudan doğruya Kur'anı kaynak olarak ele alacağız. Yalnız burada bazı zorluklarla karşılaşıyoruz. Çünkü Kur'anda nazari ahlâka ait ayetler pek çok 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olmadığı gibi, bunlar da pratik ahlâkta olduğu kadar açık değillerdir. 


Ancak, şu soruyu derhal sormamız gerekiyor: Kur'an bir spekülasyon (nazari istidlâl) eseri midir veya felsefi eserlerden beklenen şeyleri vermeye mecbur mudur? Genel olarak kabul edildiğine göre felsefe gidimli (cedeli) bir düşüncedir. İlmi vergiler üzerine dayanarak bir hükümden diğerine geçer. Kendine mahsus muhakeme metotlarıyle evreni ve varlıkları toplu bir sistem içinde açıklamaya çalışır. Bu sebeple de felsefe, bir ilham ve vahyin kalbe ve gönüle hitap eden, aydınlatan ve ona vasıtasız olarak birçok bilgiler kazandıran ilâhi nurun yerini tutamaz. Kur'an bir felsefi eser değildir. 
Şu manada ki, o bir filozofun eseri değildir ve felsefenin düşünme inceleme metotlarını kullanmaz, filozofların diyalektik metotlarına baş vurmaz. Onların tanımlamalar, sınıflamalar, istidlâller, tartışmalar ve cevaplar şeklindeki akli metotlarını kullanmaz. Felsefenin bu yolları yalnız zihin ve akıl yollarını tatmin eder. Kur'an ise bütün ruha hitap ederek hem aklın, hem kalbin tam bir gıdası olur. 
Sözün kısası Kur'anın metoduyle felsefi sistemler hem kaynakları, hem metotları bakımından birbirlerinden ayrıdırlar. 


Acaba konuları ve amaçları bakımından aralarında fark var mıdır? Eğer Kur'an ile felsefe, konuları ve amaçları bakımından aynıdır denilirse o zaman Kur'anın bir din kitabı olduğu inkâr edilmiş olur. Çünkü felsefenin kaynağı aklın çalışmaları iken Kur'an vahiy ve ilhamın nurları içine gömülmüştür. Biri sırf ilim ve bilgiye, digeri derin bir iman ve inanca dayanır. Beraber göründükleri noktalar, varlığın kaynağını ve kaderini çözmek, insanın mesut olabilmesi için en doğru hareket tarzını bulup göstermektir. Kur'anın bu alanda ortaya koyduğu beyanlar ve deliller, en aykırı felsfi görüşleri ve en realist fikirleri dahi tatmin edecek bütün estetik ve sosyal eğilimleri karşılayacak kadar kesin ve geniştir. Şüphesiz Kur'an bu hakikatleri bize birleştirilmiş bir sistem halinde vermez, fakat kutsal kitabımızda bu sistemi kurmak için bütün elemanlar mevcuttur. 


Kur'anın din felsefesine ait temel elemanları yani insanın yaratılışı ve kaderi, âlemlerin yaratılması, ruh kavramı, Allahın sıfatları, sebepler ve sonuçlar problemleri gibi sorunları kapsadığı hakkında kimsenin şüphesi yoktur. Fakat bu kutsal kitap, nazari ahlâka ait temel ilkeleri ortaya koymuş mudur? İşte bizim bu kitapta cevap vermeye çalıştığımız en esaslı konu budur. Bu hususta derhal ve kesinlikle vereceğimiz cevap şudur ki Kur'an nazari ahlâka ait temel ilkeleri de ortaya koymuştur. Kur'an o zamana kadar hiç bir sistemin başaramadığı bir genişlik içinde ameli ahlâka ait bütün kuralları göstermiş, bunun yanında en sağlam nazari ahlâk ilkelerini de açıklamıştır. Meselâ Kur'anda vazife kanunu nasıl konulmuştur diye sorulsa onun size vereceği cevap şu olacaktır: Hayır ve şer, semavi bir kanun olmadan önce insan ruhunda yaşayan içten bir ilhamdır. 
Fazilet ve hayır en son analizlerinde yine içten bir değere sahiptirler. Bu suretle akıl ve ilham, bir tek şeyin iki yönlü ifadesi olurlar. 
Vazife kanununun kudretini ve genişliğini Kur'ana sorunuz. o size vazifenin evrensel ve ebedi bir kanun olduğunu, insanlığın en meşru isteklerine karşılık verdiğini söyleyecektir. Sorumluluk ile onun şartları ve sınırları hakkında, faziletin kazanılma vasıtaları, yahut irade ve ihtiyarın etkenleri (faktör) gibi her ahlâk felsefesinin cevaplandırması gereken problemlerini ortaya atınız. Kur'anda bunların en açık ve kesin cevaplarını bulacaksınız. Ve bu cevapların en aydın ve dengeli vicdanları tatmin edecek en doğru ve tek cevap olduğunu görürsünüz. Ve en hayrete değer tarafı da birbirlerine karşı ve zıt gibi görünen bu problemlere Kur'anda akla ve vicdana en uygun cevaplar ve kurallar ortaya konulmaktadır. Binlerce yıldan beri insanlığın üstünde bocalayıp durduğu bu büyük ve çetin sorunları Kur'an 14 yüzyıl önce en makul çözüm yoluna bağlamıştır. Onun için İslâm ahlâkı, kendi alanında eşsiz bir anıttır. 


Sanat ve Ahlâk: 


Sanat ile dinin ilişkilerine felsefede etik ile estetiğin münasebetleri dahi denilir. Çocuk çıkarsız bir faaliyet olan oyun ile kendi. 
ruhsal faaliyetini gösterir. Orada dış realitelerden müstakil olarak hayal âleminin hürriyeti içinde yaşar. Oyunun karakteri ameli hayatın gerçekleriyle uygun düşmeyecek bir faaliyet olmasıdır, sanat da böyledir. Sanat manevi faaliyetin öznel şeklidir. Şairin fikirleri, muhakeme ve düşünmenin ürünü olan felsefi fikirlerden büsbütün başka olan hislerin ifadesidir. Sanat, özel olarak kendinde yaşayan şeyleri (duygular, ilhamlar gibi) ifade ettiği halde felsefe evrensel olan gerçeği amaç bilir. Sanatta duygu, hayal gücü, heyecanlı bir ruh; felsefede ise zihin, akıl ve muhakeme vardır. Filozoflar, sanat bir sezgidir, hüküm değildir derler. Gerçekten sanatın maddesi tümel değil tikeldir. Tabiat karşısında nefsin bir durumu ve bir hissidir. 
Sanatta ne ilerleme, ne tarih vardır. Her sanat eseri tam bir bütündür. ; 

Sanat ile din iki kutup gibi birbirlerine zıttırlar. Şair kendi dünyasını kalbinde bulur, dindar ise kalbinde soyut kavramdan başka bir şey bulmaz, gözlerini uzak semalara çevirir. Fakat bu 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çelişki dış görünüştedir. Gerçekte ise sanat ile din birbirlerine çok yakındırlar. Sanat dindir, din de güzelliktir. Şiirler önceleri dini bir ilâhi fazilet olduğunu söyler. Şair ilhamla söyler, peygamber de eserlerinde sanatın ne bir sanat, ne de bir ilim olmayıp bir ilham, bir ilâhi faziet olduğunu söyler. Şair ilhamla söyler, peygamber de ilhama mazhar olmuş insandır. Şairlerde coşkun bir heyecan vardır, bu heyecan başkalarına da sirayet eder. İlk şairler hem şiir söyler, hem de bunu terennüm ederlerdi. Mümin, felsefe tarafından imanının tahrip edileceğinden korktuğundan ondan nefret eder, şair de güzelin mahiyetinin tenkit edilmesinden nefret eder. Şair, şair olarak doğduğu gibi dindar da doğuştan bir dindarlık kabiliyeti taşır. 


Hulâsa dini olmayan sanat yoktur. Lâdini bir sanat, yani sanatkârın ruhunu tıpkı bir dindarın ruhunu dolduran ilâhi duygu gibi bir duygu doldurmadıkça hakiki sanatkâr olamaz. Sanatkâr filozoftan daha ziyade dindardır. Çünkü onun duyguları vasıtalı, mantıklı bir şekil değildir, ilâhi bir irade gibi bütün kudretiyle onu idrak eden bir histir. 


Etik ile estetiğin yani ahlâk ile sanatın ilişkilerine gelince, ahlâk iyiyi ve hayrı, sanat ise güzeli amaç bilir. Eskiden beri her iyi olanın güzel olduğu söylenir. Şüphe yok ki bu hayır ve fazilet fikri, her zaman gözleri doyurmasa bile kendiliğinden bir güzelliğe sahiptir. Fakat iyi ve hayırda fazla olarak bir fiil ve hareket vardır. O insanı somut ve gerçek bir iş yapmaya sürükler. Bu fikir en basit ve temel haline çevrildiği zaman güzellik duygusunun fiil ve hareketle bir ilişkisi görülmez. Özellikle konusu bizim irademizle ilgili olmadığı için bu özellik daha açık görülür. Meselâ Halık Taâlânın kudreti, gök kubbesinin büyüklüğü ve genişliği karşısında onun bir örneğini meydana getirmek mümkün değildir. Bir sanatkâr güzel bulduğu bir şeyin mermer ve boya ile bir örneğini yapmayı düşünürken buna mecbur olmadığını da bilir, belki imkân olduğu takdirde onu gerçekleştirmeyi arzu eder. Şu halde ahlâkta bir mecburiyet duyulurken estetikte böyle bir mecburiyet görülmez. Ayrıca bir sanat eserinde bir hata işlendiği zaman duyu organlarımız rahatsız olursa da vicdanı isyana sürüklemez. 


Ahlâki hayır ise her fiil ve hareket karşısında emredici bir otoriteye sahiptir ve bundan dolayıdır ki herkes, duyguları ne olursa olsun aynı emir karşısında itaat etmeye mecburdur. Kur'an-ı Kerim bu mecburiyeti emirler (imperatif), kitabetler, kurallar (prescription), farizeler (devoir) halinde müminlere bildirmiştir. Etik ile estetik birbirlerine yakın iseler de aynı değillerdir. 
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İSLÂMDA AHLÂK İLMİNİN DOĞUŞU 
VE GELİŞMESİ 


İslâmda ahlâkın esasları kitap (Kur'an) ve sünnet ile kurulmuştur. İslâmda, Kur'an-ı Kerim'de buyurulan ahlâk ve kurallar geniş bir surette tefsir ve izah olunur. Bunlar bir nasihat şekline konularak sonuca bağlanır. Bundan başka din büyüklerinin sözleri ve nasihatleriyle, özlü büyük sözler (hikemiyat) de bunlara ilâve edilerek bahisler genişletilirdi. İslâmda ahlâkın yeri pek büyük olduğundan hemen bütün kitaplarda ahlâki ayet ve hadisler, özdeyişler ve öğütler bulunurdu. Halk içir yazılan bu çeşit ahlâk kitapları âdeta birer ilmihal (din kitabı) mahiyetinde idiler. Genel olarak bu kitaplarda yazılan ahlâki kurallar ve öğütler, birtakım şiirler, kıssalar (hikâyeler), fıkralarla süslenir, halka somut (müşahhas) ve canlı örnekler verilmek istenirdi. 


Ahlâk kuralları, insanlık kadar eskidir. Eski Hint, Çin, Mısır, Kalde, İran dinlerinde ve felsefe ekollerinde birçok ahlâki kurallar ağızdan ağza tevatür (yaygın sözlü gelenek) şeklinde, bazen de yazılı olarak nesiller boyunca devam eylemiştir. Şöyle ki Çin'de Konfüçyus ahlâkı, Hindistan'da Kelile ve Dimne gibi eserler çok tanınmıştı. Bu çeşitli ve dağınık ahlâk kuralları eski Yunanistan'da Sokrat ile sistemli bir ahâlk felsefesi şeklini aldı. Sokrat'tan sonra Eflatun ve Aristo ile gelişen ahlâk felsefeleri, İslâm filozofları tarafından alınmış ve İslâmi bir çehre ile işlenmiştir. 


İslâm ahlâkçıları arasında bazıları ahlâkı, seciye (karakter) ile karıştırarak onun, irsiyetin (soyaçekim) tesiri altında kaldığını ve değiştirilmesinin pek müşkül olduğunu iddia eylemişlerdir. Meselâ Nasirüddin Tusi, İbni Sadreddin, G&listan'da Sadi, «Ahlâk, insan vücuduna, yapısına bağlıdır, değiştirilemez» tezini savunurlar. Bu iddiaya verilen cevap şudur: Hazreti Peygamber, «Ben, ahlâki faziletleri tamamlamak için gönderildim» dediğine göre ahlâkın değiştirilebileceği kabul edilmiştir. Sonra ahlâk ile karakter aynı şey değildir. 
Karakterde irsi unsurlar fazla olduğu halde, ahlâkta irade ve akıl hâkimdir. Alışkanlıkların rolü büyüktür. Ahlâk değişebilir, ıslah edilebilir. Bu konuya ilerde, ahlâk değişebilir mi? bahsinde tekrar geleceğimiz için şimdilik işaret etmekle yetiniyoruz. 

1. İslâmda ahlâk, edep ve terbiye ve ahlâk güzellikleri ile fenalıklardan kaçınmak ve nefsin ıslahına ait ameller ve fiillerdir. İslâmda III. asr-ı hicriden (M.S. IX. asır) itibaren üç meslek üzerine ahlâk kitapları yazılmıştır. İlki muhaddisin ve fukaha (din bilginleri) mesleği üzere yazılanlardır ki bütün ahlâk kuralları yani vicdani meseleler fıkıh kuralları gibi şeriat esaslarından (kitap ile sünnet) elde edilirdi. Muhaddisin ve fukahanın yazdıkları bu kitaplara «kitab-üz-züht» veya «kitab-ür-rekaik» denilirdi. İslâmda ahlâk kitapları için üç isim kullanılır: «kitab-ül-âdap», «tehzib-ül-ahlâk», «mekarim-ül-alhâk». İslâm âleminde bu alanda ilk ahlâk kitapları olarak bilinenler Kelile ve Dimne'dir ki mütercimi Mecusi mühtedisi Abdullah ibni Mukaffa'dır (723-759), diğeri de Abdullah ibni Mübarek'in Kitab-/z-Zübd'üdür. 

Muhaddisin ve fukaha mesleğinde yazılan ahlâk kitaplarının çoğu kitap ve sünnette beyan olunan emirleri ve kuralları şerh ve tafsil (açıklama) ederler. Halık Taâlâ'ya, Hazreti Peygambere şükran borçları anlatılıdıktan sonra; nefsine, evine, evlât ve aileye, din kardeşlerine ve bütün insanlığa karşı vazifeler sayılırdı. Tehzib-i nefis hususunda da insanların ve müminlerin yükselmesi, aklın kemali amaç olarak gösterilirdi. Sadaka ve zekât, emanet, sözünde durmak, vadini yerine getirmek, sabır ve metanet, alçak gönüllülük ve mürüvvet gibi faziletler gösterilir, bunlar övülürdü. Bunlara karşılık yalan, hiyanet, karıştırıcılık, bozgunculuk yasak ve günah olarak tarif ve izah edilirdi. Kitapların sonlarına ayrıca İslâm büyüklerinden birkaçının veyahut Aristo, Eflatun gibi filozofların öğütleri konurdu. Bir kısım eserler de emirlere ve hükümdarlara idare ve siyaset alanında öğütler vermek gayesini güder ve bunlar «âdab-ülmülük» adını taşırdı. 

2. İslâm ahlâkçılarının bir kısmı mutasavvıflardır ve meydana getirdikleri eserler tasavvuf kitaplarıdır. Tasavvuf alanında yazılan kitapların bir kısmı muamele ve ahlâka, diğer kısmı da tevhide ve mükâşefeye aitti. Büyük mutasavvıflardan Hâris ibni Esed-el-Mehasibi ile Yahya bin Muaz-er-Razi «ilm-i muamele» denilen, ahlâka ait kitaplar yazdılar. Cüneyd-i Bağdadi ve Amr ibni Mekki gibi mutasavvıflar da «ilm-i mükâşefe» denilen, tevhide (teoloji) ait eserler yazmışlardır. Tasavvuf mesleği üzerine en evvel tanınan ahlâk kitabı, Hâris'in eserleri ve bilhassa Errjaye'sidir. 

Mutasavvıflar da ahlâki esaslarda fukaha ve muhaddisinin yolunda idiler. Yani kitap ve sünnette beyan buyurulan edep, ahlâk ve emirler üzere ahlâkı kuruyorlardı. Ancak fazla olarak, insan eylem ve işlemlerinin kusurlu olup olmadığını anlamak için «murakabe ve muhasebe-i nefs» e lüzum görüyorlardı. Fukaha ve mutasavvifenin her ikisi de âmal-i saliha (şeriate uygun fiiller) ve tehzib-i ahlâkı amaç bilirlerdi. Fakat mutasavvıflar fazla olarak «muhasebe-i beliğa» denilen murakabeyi şart kılmışlardı. Bu yüzden mutasavvıflar, muhaddisin (ehl-i sünnet) tarafından şiddetle tenkit edilmiştir. 

3. İslâm filozoflarında ahlâka gelince, evvelce söylediğimiz üzere VIII. asırdan itibaren İslâmda felsefe hareketleri başladı. İslâm filozofları ahlâk alanında Sokrat, Eflatun ve Aristo'ya temayül eylemişlerdir. Fakat az bir kısmı Revakıye, Pythagoras mesleğine yönelmişlerdir. Sokrat ahlâkının esas prensiplerini İslâmi bir görüşle açıklarlar, onların fikirlerini şerh ve izah ederlerdi. Şöyle ki büyük Türk-İslâm filozofu Farabi, hikmet ve ahlâkın önce Mezopotamya'da başladığı, buradan Mısrı'a, oradan da Yunanistan'a geçerek yazılı hale geldiği inancında idi, ve kendisini bu hikmet ve ahlâkı oradan alıp kendi yurdunda yaymayı başlıca vazifesi sayıyordu. Sonraları bu ekol, yani muhaddisin ve fukaha ile mutasavvife ve felsefe görüşleri birleştirilerek uzlaşımlı mahiyette ahlâk kitapları da vücuda getirilmiştir. Örneğin Ablák-ı Aldi ve Kâtip Çelebi'de bu yol görülmektedir. 

Müslümanlar Eflatun'un Kanunlar adlı eserini Exnevamis adıyle ve ayrıca Aristo'nun Nikomabos ahlâkını tercüme ettiler. 10 risaleden ibaret bu esere iki makale daha eklenerek Kitab-ül-Ahblák (Magna Moralia) adı altında ve on iki risale şeklinde tercüme eylemişlerdir. Mütercimi Huneyn bin İshak'tır. Bu risalelere sonradan Farabi ile İbni Rüşt şerhler yazarak genişletmişler ve açıklamışlardır. 
Aristo'nun ahlâki görüşleri daha ziyade siyaset ve sosyoloji ile karışmıştır. Pithagoras'ın Altın Beyi”i ile Seneka'nın Ahlâk Dösturları da Araplarca tercüme edilmiştir. Plutarkhos'un Kifab-ür-Riyaza'sı Şamlı Hıristiyan Kosta bin Luca tarafından, Fisagorcu filozof Skendesin öz sözleri de yine Arapçaya çevrildi. Levba-i Kabiz adındaki ahlâk kitabı da Mesküyeh tarafından Ligaz-i Kabis adıyle tercüme edildi. Bu tecrümeler arasında Yunanlılardan tercüme edildikleri şüpheli görülen bazı eserler de vardır; Mzatebet-ön-Nefs, Zecr-ün-Nefs, Edeb-iis-Sıbyan, Essaade, Kitab-üt-Tüfaba gibi. 

Eflatun'dan beri ahlâkta dört esaslı fazilet kabul edilmiştir. Bunlara «fezail-i asliye» (vertu cardinal) veyahut «fezail-i erbaa» denir. 
İslâm filozofları bu faziletleri temel kurallar olarak kabul etmişlerdir, ve bunu diğer İslâmi kurallarla birleştirerek bu faziletlerden daha birçok ahlâki hükümler ve kurallar çıkarmışlardır. Bu faziletler hikmet, şecaat, iffet, adalettir. İlk üçü ferdi ahlâkı, dördüncüsü de sosyal ahlâkı ilgilendirir. İlerde faziletler ve reziletler bahsinde bu konuya yine temas edeceğiz. İslâm filozofları mensup oldukları felsefe ekollerine göre bu faziletlere ayrı mevkiler vermişlerdir. 
Bundan başka fukaha ve mutasavvıflar da sonraları bu faziletlere 


61 


İSLAMDA AHLÂK 


ahlâklarında yer vermişler, bu suretle «fezail-i erbaa» teorisi çeşitli şekil ve ifadelerle kitaplarımızda yer almıştır. 

4. İslâm âleminde El-Kindi'den başlayarak bütün İslâm filozoflarının ahlâka dair eserleri vardır. Es-Siret-ül-Fazıla, İhya-ülUlüm, Mizan-ül-Âmal, Eyyüb-el-Veled gibi. Bunlar arasında şöhret yapan «İhvan-ı Safa» cemiyeti ile Ebu Ali Mesküyeh, Gazali ve Nasirüddin Tusi'nin Ahblâk-: Nasri adlı eserlerini sayabiliriz. Doğu dünyasında en çok okunan ahlâk kitapları da Ahbldk-: Celâli ile Ahlik-: Kaşifi, Eyyüb-el-Veled, Ahlâk: Aldi'dir. Bir de Feridüddin Attar'ın Pend-i Attarı (Pendname) meşhurdur. 


İslâm ahlâkçılarında faziletler, sistemli bir şekilde tasnife tabi tutulur. Bu tasnif de ruhi melekelerin tahliline dayanır. Her melekenin kendine özgü bir fazileti ve rezileti vardır. Bazen fazilet, reziletin zıddı gibi telakki olunur. Bazı kere de faziletin merkezi olan itidalin yanında iki cihet kabul edilir ki bunlar ifrat (çok fazla) ile tefrit (çok az) tir; ifrat ile tefrit rezilet kabul edilir. « Ki ye En hayırlı yol ortadır. sözü ile itidalin lüzumu anlatılmak istenir. 


Faziletler ruhun yüksekliği, reziletler de ruhun hastalıklarıdır. 
Ahlâk da, faziletleri kuvvetlendirecek, reziletleri yok edecek hekimliğe benzer bir ilimdir. Mutasavvıflarda mürşidin, hekime kıyas olunması bundandır. Ahlâk, manevi hastalıkları tedavi etmek, onun sağlığını korumak sanatıdır. Amacı saadete ve kemale varmaktır. 


Fezail-i erbaanın ikinci derecede faziletleri arasında «tevekkül, kadere rıza, dilini tutmak, sabır» gibi ahlâki meziyetler sayılır ve takdir edilir. Çoğu ahlâk kitaplarında bu faziletler bulunur. Bunlardan başka ruh süküneti, fikir yüksekliği, cömertlik, şükran, müsamaha, hilm (yumuşaklık) ve iffet de meth ü sena edilen faziletlerdendir. 

En çok kötülenen reziletler de, «yalan, haset, fazla hiddet, itidalsizlik ve kibirdir». Çoğu eserlerde muhtelif halk tabakaları arasında dostluk, iyi geçinmek ve yoksullara yardım gibi öğütler türünden bölümler de bulunurdu. Şimdilik kısaca işaret edilen bu konular ilerde daha çok genişletilerek açıklanacaktır. 

5. İslâm, ilk çağlarında önce Suriye, Irak ve İran'da yerleşti. 
Bu sebeple ilk temaslar bu bölgedeki medeniyetlerle oldu. Bu bölgeler halkının İslâmlığı kabul etmeleri ise bu kaynaşmayı artırdı. 
İslâm topluluğuna katılan bu bölgelerde ise İslâmdan çok önce kurulmuş olan medeniyetler ve dinler vardı. Suriye'de ve Irak'ta Hıristiyanlığın Sabii, Nasturi, Yakubi kiliseleri kurulmuştu. Arabistan'da ve Yemen'de ise kuvvetli Yahudi toplulukları vardı. İran'da 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İslâmda Mecusi diye adlandırılan Zerdüşt dininin Mazdeizm, Maniheizm kolları yaşamakta idi. İslâm filozofları ve ahlâkçıları ilk çağlarda doğrudan doğruya Yunan medeniyeti ve felsefesi ile temas kuramadılar. Bu teması, Doğu Hıristiyan kilisesine bağlanan Suriyeli bilginler yani Süryaniler sağladılar. Süryaniler de daha çok Mısır'daki İskenderiye ekolüne yani yeniefltunculuk felsefesine bağlıydılar. Aristo ve Eflatun yerine yenieflatunculuk ekolünün fikirlerini benimsemişlerdi. İslâm ahlâkçılarına ilk tanıtılan ve Yunancadan Arapçaya tercüme edilen eserler bunlardı. 


İslâm bilginleri ilk çağlarda tıp, felsefe, geometri, felekiyat (astronomi), mantık alanında Yunan medeniyetine yöneldiler. Fakat edebiyat, tarih, şiir, belâgat alanında Doğuya döndüler, Yunana rağbet etmediler. Onun için İslâmda Omiros'un şiirleri, Sofokles'in trajedileri, Truva savaşları, Demosten'in hitabeti meçhuldü. Fakat tıpta Galen (Calinos), Hipokrat (Bukrat), Aristo ve Eflatun felsefeleri, Ptoleme'nin (Batlamyus) eflâk teorisi bilinirdi. Ahlâkta ise her iki kaynaktan faydalanılmıştır. Bir taraftan Sokrat, Aristo ve Eflatun'un ahlâki fikirleri alınmış, öte yandan da Hint, İran kaynaklarından istifade edilmiştir. Onun için İslâm ahlâkında Hint ve İran'dan alınmış birçok özsözler, hikâyeler, şiirler bulunduğu gibi Sokrat ve Aristo'nun saadete, fazilete, nefis terbiyesine ait fikirleri de vardır. 


6. İslâm ahlâkının dikkate değer özelliklerinden biri de büyük ahlâkçıların birçoğunun İran'da yetişmiş olmalarıdır. Meselâ Ebu Ali Mesküyeh, Nasirüddin Tusi, Celâleddin Devvani, Şeyh Sadi, İbni Sadreddin, Adudeddin-el-İci... gibi ünlü ahlâkçılarımız İranlıdır. Fakat o çağda İran, İslâm kültürüne katılmış olduğundan bu nokta İslâm ahlâkında ikilik yaratmamıştır. Büyük ahlâkçılarımızın İran' da yetişmiş olmalarının sebebi, İran'da İslâmdan önce yaşamakta olan büyük bir medeniyetin bulunması, felsefi düşüncenin eskiliği, Hindistan ve Çin gibi eski medeniyetlerle daha kolay temas sağlayabilmiş olmasıdır. 


İslâmdaki ahlâk kitaplarının diğer bir özelliği hepsinin aynı zamanda bir pedagoji ve sosyoloji eseri niteliğini taşımalarıdır. Ahlâk kitaplarımızda ahlâki kurallar ve öğütler verildikten sonra çocukların ve aile fertlerinin nasıl yetiştirileceği ve neler öğretileceği anlatılır ve tedbirler gösterilir. İnsanın nefsine, Allahına, ailesine, millet ve devletine karşı vazifeleri anlatıldıktan sonra ev halkının, çocukların ve kızların okuma, yazma ve terbiyesi yolları tavsiye edilir. 
İnsanın mesut ve kâmil bir kişi olabilmesi için gerekli öğütler verilirdi. Bunlar ahlâkta «ilm-i tedbir-ül-münzel» adı altında toplanarak 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açıklanırdı. Meselâ Abl4&-: Ald#de bu konu, yüzlerce sayfalık yer tutar. 

Yine ahlâk konuları içinde medine (site) de yaşayan halkın uymaları gerekli kurallar, bunları idare eden emirlerin ve hükümdarların taşımaları gerekli sıfatlar, adalet ve siyasetin temelleri açıklanırdı. Hatta o çağların geleneklerine göre prenslerin yetiştirilmeleri için onlara mahsus idare ve siyaset kitapları yazılırdı ki bunlar da aslında birer ahlâk kitabı idiler. Meselâ kitabımızda açıkladığımız Kabusname bu türden bir ahlâk kitabıdır. f 


YENİÇAĞLARDA AHLÂK KİTAPLARIMIZ 


Evvelce belirttiğimiz üzere İslâm dünyasında ahlâka dair pek çok kitaplar yazılmıştır. Bunlardan ilk çağlarda yazılan bazı kitapları yukarda göstermiştik. Bunlara Ragıp Isfahani'nin Ahl4k veş-Seria’ sı, Herat piri denilen Abdullah Ensari'nin Gazneli Hakim Senayi'nin ahlâk kitapları da eklenebiilr. XIII. yüzyılda Mevlânâ Celâleddin-i Rumi, Nasreddin Hoca, XIV. yüzyılda Mevlânâ Abdürrahman Cami, XVI. yüzyılda Kınalızade Ali Efendinin ve Kâtip Çelebi'nin eserleri de Türk ve İslâm dünyasında önemli yer tutarlar. Kitabımızda ahlâki eserlerin incelenmesi için bir bölüm ayırdığımızdan bunlar hakkında orada gerekli bilgiler verilecektir. Yine İslâm filozoflarının ahlâk görüşleri ile İhvan-ı Safa ve tasavvuf ahlâkları da ayrıca incelenecektir. Şimdi burada, son zamanlarda bizde yazılan ahlâk kitapları hakkında kısa bir bilgi vereceğiz: 

1. Bursalı Mehmet Tahir, Ahlâk Kitaplarımız adlı eserinde (1325- 
1909 basımı) Türkçemizde yazılan ahlâk kitaplarının isimlerini ve 
yazarlarını toplamıştır. Burada 108 kadar kitap adı vardır. Bu eserlerin bazıları basılmış, birçoğu da el yazması halinde kütüphanelerimizde bulunmaktadır. Kitapların bir kısmı manzum, birçoğu mensur ve bazıları Arapçadır. Eserin sonunda nispeten yeni sayılan ahlâk kitapları hakkında da bir liste vardır ki burada 99 kitap adı vardır. 
Bu suretle Mehmet Tahir'in eserinle bildirilen kitap sayısı 207'dir. 
Mehmet Ali Ayni Bey ise Türk Ablâkçılar: adı altında yayınladığı eserde 30 kadar ahlâk kitabı ile yazarları hakkında bilgi vermektedir. Bu eserlerin yayınlanmasından bugüne kadar geçen zaman içinde öteki yayınlara oranla ahlâka dair az kitap yazılmıştır. Yazılanların bir kısmı tamamıyle Batı kaynaklarına baş vurularak hazırlanmış, bir kısmı okul kitabı olarak yazılmıştır. Bunların hepsi yuvarlak hesapla 250 kadardır. Son 20-30 sene içinde ise değer sayılacak bir ahlâk kitabı yayınlanmamıştır. 
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2. Tanzimat ve Meşrutiyet dönemlerinde bütün okullarda ahlâk dersi okutulurdu. İlkokulların (sıbyan mektepleri) daha ilk sınıflarında öğütler ve atasözleri şeklinde alfabelere ve okuma kitaplarına bahisler eklenmişti. Örneğin Selim Sabit Efendinin Elifbay-i Osmanisinde küçükleri ilgilendirecek fıkralar, öğütler bulunur; bunlar hem okuma alıştırmaları, hem de ahlâk öğretici olarak kullanılırdı. Ortaokullarda (rüştiyeler) Bilginlerin Öğütleri (Hükemanın Nasihatleri) adlı kitap ile buna benzer risaleler okunurdu. Bilginlerin Öğütleri 
1307 yılında Osman Bey tarafından Farisiden tercüme edilmiştir. 
İran hükümdarı Nuşirevan Âdil, zamanın bilgin ve filozoflarını toplayarak onlardan herkes için en faydalı ve gerekli ahlâk kurallarını bildirmelerini istemiş, onların bildirdikleri kurallardan 23 tanesi seçilerek bu risalede toplanmıştır. Bundan başka İmam Birgivi'nin Birgivi Risalesi de ortaokullarda ahlâk için ders kitabı vazifesini görmüştür. O zamanlar idadi denilen liselerde okunan bazı ahlâk kitapları da vardı. Meselâ liselerin son iki sınıfında Abldk-: Hamide ve İlm-i Ahlâk (1895: 1310) adlı eserleri ile Muslihiddin Âdil Beyin Malğmat-ı Ablâk:ye ve Medeniye'si Maarif Nezaretince (Eğitim Bakanlığı) orta dereceli okullarda ders kitabı olarak kabul edilmiştir. 
Daha sonra liseler için Mustafa Namık Beyin Abl4k kitabı yayınlanmıştır. Bu kitap tamamıyle Batı ahlâk kitaplarına göre hazırlanmış olup İslâm ahlâkına hiç yer verilmemiştir. 


3. Bu ders kitaplarından başka Meşrutiyet devrinde yayınlanan bazı ahlâk kitaplarımız vardır. Bunlar da Salih Zeki Beyin tercüme ettiği Felsefe-i İlmiye ve Ablâk:ye, Ali Seydi Beyin Ablák-z Dini, Hüseyin Remzi Beyin Abldk-: Hamide, M. Fazıl Beyin İlm-i Ahlâk, İzmirli İsmail Hakkı'nın İlm-i Ahlâk, Ferit Kam Beyin Mebadi-i Felsefeden İlm-i Ahlâk, Ahmet Naim Beyin İslâm Ablâkının Esasları Mehmet İzzet Beyin üniversitede okuttuğu Ahlâk Felsefesi notlarıdır. Son zamanlarda Dr. Âkıl Muhtar Beyin llim Bakımından Ahlâk adlı eseriyle Ahmet Hamdi Akseki'nin Ahlâk Dersleri adlı iki ahlâk kitabını söylemek yerinde olur. Âkıl Muhtar'ın Ahlâk kitabı, ahlâkı organizmaya bağlı kuvvetlerin tekâmülü ile meydana gelen bir olay şeklinde açıklamaktadır. Ahlâki eserlerin incelenmesi yolunda bu kitap üzerinde duracağız. Diyanet İşleri Başkanlığınca yayınlanan Akseki'nin kitabı ise geleneksel ahlâk görüşlerine bağlı, modern ahlâk anlayışlarına sırt çevirmiş bir eserdir. Son yıllarda İslâm ahlâkı hakkında en iyi eser, kanaatimizce evvelce söz konusu ettiğimiz M.A. Draz'ın Kuran Ahlâk: adlı Fransızca eseridir. Bu eserin Türkçemize çevrilmesi büyük bir boşluğu dolduracaktır. 
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Batı dünyasında en yüksek bir ahlâk sistemi olarak kabul edilen Kant'ın ahlâk felsefesinde ahlâki kanun, ameli akıldan gelir. Buna vazife kanunu denir, vazife kayıtsız ve şartsız bir emirdir. Vazife, vazife içindir (emperatif kategorik). Kant'ın bu ahlâk görüşü Kur'an-ı Kerim'in emirleriyle büyük bir yakınlık gösterir. Bunu daha iyi anlamak için İslâm ahlâkının nazari ve ameli alanlardaki kaynaklarına bakmak lâzımdır. 


Kur'an ve Hadis: 


İslâm nazarında Kur'an Allah kelâmıdır ve İslâm ahlâkı ile İslâm hukukunun ilk kaynağıdır. O halde İslâmda Kur'andan başka ahlâki bir otorite yok mudur? Bunun cevabını şu ayet vermektedir: « KASE Yaş A Ey müminler, Allahın çağrısına itaat ediniz, aynı suretle sizin ruhlarınıza hayat verecek olan bir işe sizi davet eden Resulüne de itaat ediniz!». Bu ayetten anlaşılacağı üzere İslâm ahlâkında sünnet olan Hazreti Peygamberin buyrukları da önemli bir kaynaktır. Hazreti Peygamberin ahlâk alanındaki emir ve direktifleri, toplumun bütün eylem ve işlemlerini, fertlerin çeşitli ilişkilerini kaplayacak kadar geniş ve etraflıdır. Bu binlerce hadisin büyük çoğunluğu da ahlâk, hukuk, muamelât gibi dünya işlerine aittir. Bu nokta İslâmın yalnız ahret dini olduğu, dünyayı ihmal ettiği hakkındaki yanlış görüşlere bir cevaptır. Diyanet İşleri Başkanlıgınca yayınlanan Cami-ül-Könuz adlı eser, ahlâka ait hadisleri toplaması bakımından özel bir değer taşır. Ahlâkın bir kaynağı olarak burada sünnetlerin otoritesi söz konusu olabilir. Hazreti Peygamber, sünnetlerini ilâhi emirlere uyarak mı tebliğ eylemiştir, yoksa kendi fikir ve görüşlerini mi bildirmiştir? Eğer kendi fikir ve görüşleri ise bu ahlâki emirlerin otoritesi ne olacaktır? Hazreti Peygamber bu noktayı da bir hadiste açık olarak anlatmıştır: ÉE EEN, ik MELE Eğer ben size kendi reyimle bir şey emredersem ben de bir insanım, fakat size Allah tarafından bir şey tebliğ edersem onu yapınız. Çünkü ben Allah adına yalan söyleyemem!». 
Bundan anlaşılacağı üzere Cenabı Peygamberin ahlâk ve hukuk alanındaki bütün tebliğleri ilâhi emirlere dayanır ve bunların açıklanması ve uygulanması da yine Kur'anın koyduğu temellere göre yapılır. Bunun gibi Peygamberin fiil ve hareketleri de Kur'anın buyruklranma uygun olup bütün Müslümanlarca örnek alınmıştır. Hadisler yani Peygamberin sözleri, ilâhi emirlerin başka 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kelimelerle ifadesinden ibarettir. Eğer hadiste Kur'an metinlerinden daha fazla tafsilât ve bir açıklama varsa son söz yine Kur'anındır. 


İcma ve Kıyas: 


İslâm ahlâkının kitap ve sünnetten sonra iki kaynağı daha vardır ki bunlardan biri icma (consensus), diğeri de kıyas (analogie) dir. 

1. İcma, lafız manasında şer'i meseleler hakkında ümmetin birleşip karar vermesidir. Bazı fikirlere göre icma İslâmda yüksek bir otorite olup Kur'an ve hadisteki metinler hakkında bile karar vermeye yetkilidir. Bir kısım İslâm bilginleri de icmaın bir topluluğun kararı olmadığını, gerçek icmaın, meşruulğu ispat edilmek şartıyle bir tek bilginin dahi görüşü olabileceğini söylemişlerdir. İslâmın en büyük muhaddislerinden (hadisçi) olan Malik ibni Enes (ölm. 795), ahlâkta kaynakları, Kur'an ve hadisten sonra medinede (site devleti) geçerli olan âdetler olarak gösterir. Bu da medinede bulunan yetkili bilginlerin bir mesele hakkında ileri sürdükleri açıklamalar ve fikirler (rey) dir ki buna icma adını veriyordu. Aynı tarihlerde Irakta İmam-ı Âzam adıyle tanınan Ebu Hanife (ölm. 767) ise Kur'an ve hadisten sonra kaynak olarak kıyas ilkesini kabul ediyordu. Kıyas yani kıyaslama ve benzetme suretiyle muhakeme, yeni bir durum hâsıl olduğu zaman buna benzer eski bir hükme kıyas ederek hüküm vermek yoludur. Ancak bu yol yeteri derecede açık olmadığından bazı anlaşmazlıklar baş gösterdi. Ebu Hanife bu zorluğu istihsan ilkesiyle çözmek istedi ki bu da çeşitli yollar arasında en iyisini seçmek demektir. İcma ve kıyas hakkındaki tartışmalar devam ederken Malik bin Enes'in talebeleri icma metoduna istislah adı altında yeni bir prensip eklediler ki bu da «toplumun kamusal iyiliğini araştırmak» diye ifade edilebilir. Bir de içtihat adı verilen bir metot vardır ki bu da ahlâki ve dini bir meselenin çözümü hususunda yapılan kişisel bir çalışmayı ifade eder. Bu çalışmayı yapan bilginlere müçtehit denir. İbni Teymiye ile Süyuti bunlardandır. 
Bunlardan sonra da içtihat yolu kapanmıştır. 


Bu çeşitli fikirler arasında icma ve kıyasın yeterli bir aydınlığa kavuşamadığı görülmektedir. Her şeyden önce icma ve kıyas ahlâki, hukuki veya âdet ve geleneklere ait yeni bir mesele hakkında olur. 
Meselâ bugünkü medeniyette yeni teknik meseleler, ekonomik problemler böyledir. Fakat dinin temel kavramları, icma ve kıyasın alanı içine girmezler. İman meselesinde bir Müslümanın başka bir otoriteye ihtiyacı yoktur. İcmada özel bir teşkilât veya oy sayısı gibi 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hususlar da önemli değildir. Burada önemli olan, yetkili ve uzman kişilerin doğrudan doğruya kaynaklara baş vuracak ve onlardan gerekli sonuçları çıkaracak bir nitelikte olmalarıdır. İcmaın doğruluğu da bilginlerin şahıslarına veya özel eserlere göre değildir, belki dayanılan Kur'an metinleriyle hadislerin doğruluğunda ve bunların esaslı bir şekilde incelenmesindedir. 


3. Kıyas yolunun uygulanmasında dahi bazı sakıncalar görülmüştür. Yeni bir durumu, eski bir olaya benzetmek suretiyle çıkarılan sonuçlar çok yaygın ve genel bir şekle sokulmuş, benzerliklerden benzerliklere geçilerek hükümler çok genişletilmiştir, ve nihayet bu hükümler kitap ve sünnetlerin açık emirleriyle çatışma haline gelmişlerdir. Kıyas yolunun doğurduğu başka bir sakınca da, şu veya bu şekildeki bir hayrın elde edilmesi için bütün vasıtaların kullanılmasının mubah (olumlu) olduğu savunulmuştur. Maliki mezhebinde olanlar bu yolu tutmuşlar ve «Elmaslabatül mürsile: Belirsiz hayır» adıyle bir prensip kabul ederek bununla bir kısım ahlâki problemleri çözebileceklerini iddia eylemişlerdir. 


İcma ve kıyas tartışmalarında bugün için faydalanılacak bazı noktalar vardır. İcma medinede bulunan yetkili kişilerin kararlarına dayanır. Medine ortaçağda müstakil bir devlet olan sitelerdir. Bugün site devleti yerine bir milletin teşkilâtlı bir şekli olan milli devletler geçmiştir. Şu halde icma da milletin mümessilleri olan millet meclisleri ve bakanlıkları tarafından verilen kararlara ve kanunlara ait olabilir. Bu nokta böylece saptanınca okullarda resim dersi günahtır, faiz haramdır gibi iddiaların tutarlı olmaması gerektir. Çünkü okullara resim dersi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından konulmuştur, bankaların faiz alması, devletin faizli istikraz tahvilleri çıkarması (medinenin yetkili kişilerinin kararı) dır; icmadır. Eğer bu gerici iddialar kabul edilirse Türkiye'de güzel sanatlar yaşamayacak ve bankalar kapanacaktır. Bu ise eğitimin çökmesi, devletin mali iflâsıdır. İslâm, devletin çökmesine yol açacak hiç bir hükme müsaade edemez. 

Bu açıklamalardan varılacak sonuç şudur ki Kur'an ayetleri ile hadisler, her hususta kaynaktır, yol göstericidir, ilk buyurucudur. Bu iki kaynağın sükütu, çağların ve toplumların değişmesiyle yeni problemler meydana çıktığı zaman icma ve kıyas yollarına baş vurulur. İslâm ve Kur'anın emirleri ahlâk hususunda dar çerçeveler içinde kapalı ve sınırlı kalmamış, kıyas ve icma gibi metotlarla kurallarını genişletmiş ve zenginleştirmiştir. Kur'an-ı Kerim « PE ağı Allah hiç bir zaman fena hareketleri emretmez» ayetiyle İslâmın yalnız fertlerin ve toplumların yükselmesi için emirler verdiğini bildirir « YE Allah adaleti ve ihsanı emreder» ayetiyle de toplum yaşayışının en büyük iki temeli olan adaleti ve ihsanı tavsiye eder. 


İSLÂM AHLÂKININ ÖZELLİKLERİ 


Evrensellik ve Zorunluluk: 


İslâm ahlâkının temel kuralları evrensel ve zorunludur. Ahlâkın temel kurallarına ahlâki kanun dahi denilir. Ancak diğer ilimlerde de kanun sözü geçtiğinden ahlâki kanunun manası iyice belirtilmelidir. Fizik, kimya ve biyoloji kanunları olduğu gibi sosyal olaylara ve mantığa ait kanunlar da vardır. Bu kanunlar her türlü olaylara ve bütün insanlara uygulanırlar. Zaten kanun sözünde onun zorunlu ve genel bir kural olması özelliği saklıdır. Ahlâki kanun da, diğer kanunlardan ayrı bir özelliğe sahip olmakla beraber yine evrensel ve zorunlu olmak karakterini taşır. Kuran-ı Kerim, ahlâki kanunun bu özelliğini birçok emirlerinde açık olarak belirtmiştir. İslâmın ahlâk kanunu bütün insanlığı kapsadığı gibi insanın kendisine ve başkalarına, zenginlere ve fakirlere, dosta ve düşmana da uygulanır: « GEZ Mİİ LNŞEŞ Ey insanlar, ben hepiniz için Allahın bir elçisiyim». «G 3XC:3$1 lb aI Emirlerimiz ebeveynine ve yakınlarına, zenginlere ve fakirlere şamildir». Bu iki emir, İslâm ahlâkının ve Hazreti Peygamberin bütün insanlara hitap ettiğini, koyduğu kuralların herkesi kapsadığını açık olarak göstermektedir. 


Ahlâkta görülen zorunluluk ile fizik tabiatın zorunluluğu arasındaki farkı iyi anlamak lâzımdır. Soğuk, açlık gibi zorlayıcı kuvvetler, fizik bir zorunluluktur. Ahlâki kanun ise seçmek hürriyetidir. O bizi maddi olarak zorlamaz, bizi kendine itaatte ve karşı gelmede serbest bırakır. Görünüşte vazife karşısında bir seçmek hürriyeti varsa da ideal olarak yani vazife kanunun gerçekleştirilmesi yönünden zorunluluk vardır. Ahlâki zorunluluk iradeye olmas: lâzım gelen bir zorunluluk yükler. O bir realite hükmü değil bir değer hükmüdür. Duyu organlarını veya zekâyı zorlamaz, vicdanı zorlar. Ahlâki zorunluluğu böyle anlamak lâzımdır. 


İslâm ahlâkı, bunun yanında vazifelerin yapılmasında geniş bir hoş görürlük (müsamaha) ve kolaylık da göstermektedir. Kur'an-ı 


Kerimde, « ANI AKA Allah sizin için kolaylık ister, sizi asla zorluğa sürüklemek istemez», RE ZE Allaha kudretiniz yettiği oranda itaat ediniz!». İslâm ahlâkında katılık ve sertlik görülmez, fertlerin ve hayatın türlü hal ve şartlarda davranışlarını yumuşaklık, anlayış ve hoş görürlükle karşılar. Fertlerin en ufak bir sürçmeleri karşısında kötüleyici, suçlayıcı hükümler vermez. 

Ahlâk filozofları, ahlâkın bazen sübjektif yönüne yani vicdana, bazen de fiil ve hareket kısmına önem vererek ahlâk problemini çözmek istemişlerdir. İslâm ahlâkı ise bütün bu teorilerin üstüne çıkarak vicdanlarla fiil ve hareketlerin birbirleriyle kaynaşmasını sağlamıştır, ve bu özelliğiyle İslâm ahlâkı, en ilmi ve en yüksek bir ahlâktır. 


Müslümanlık Ahlâk Demektir: 

İslâmiyet evrensel (âlemşümul), bütün insanlığa şamil bir dindir. O halde bu evrensel dinin ortaya koyduğu ahlâki kuralların ve esasların daha tümel ve daha açık olması icap eder. Daha doğrusu bu ahlâki esaslar hangi dinde daha esaslı ve ilmi ise o din, tabii evrensel ve gerçektir. 

İslâm dini bu özelliklerin hepsini içinde toplayan yüksek ve ilâhi bir dindir. Bu dinin teklif ettiği ahlâk da bu şartları taşır. 
İslâmın taşıdığı sosyal, medeni, siyasi ve hukuki kurallar hiç bir felsefe ve din ile kıyaslanmayacak kadar geniş ve etraflıdır. Bu hükümleri pekinleştiren sebepleri şöyle sıralayabiliriz: 

a) İslâmda dini emirlerle ahlâki vazifeler birbirleriyle o derece kaynaşmıştır ki âdeta birbirlerinden ayrılmaz bir bütün meydana getirmişlerdir. Ahlâki bir emir aynı zamanda dini bir vazifedir. İslâmın asıl amacı ahlâkın güzelliği ve temizliğidir. 

b) Kur'an-ı Kerimde Hak Taâlânın bu husustaki emri açıktır; Ve inneke lealâ bulukin azim: Şüphesiz sen ahlâki güzelliklerin en yüksek mertebesini haizsin'». Ulu Nebi ve Resulümüz de şöyle demiştir: dxnema büstü liütemmime mekdrimel ahlâki: Ben ancak ahlâki büyüklükleri tamamlamak için gönderildim». Hazreti Peygamber, bu sözleriyle insanlığa iyi ve güzel ahlâkı göstermek için gönderildiğini açık olarak söylemektedir. Bu da dinimizde ahlâkın taşıdığı önemi yeteri kadar açıklıkla belirtir. Şu hadis-i şeriflerin ne kadar açık ve kesin olduklarına bakalım: 


t Ja İyi ahlâk gibi soyluluk yoktur». 

«gst dál iZi İyi ahlâk uğur, kötü ahlâk uğursuzluktur». 

« Aeg Fena ahlâk affedilmez bir kötülüktür». 

£ Gas aki K İki yüzlü olan kimse Allah katında vecih yani makbul olmaz. 
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c) İslâmın bundan 14 asır evvel ileri sürdüğü temel prensipler ve esas kurallar bugünkü ilim ve felsefe tarafından ortaya sürülen esaslarla uygunluk halindedir. Çünkü İslâm ahlâkı, hakikatin ta kendisidir. Bu fikirlerimizi açıklamak için sırası geldikçe İslâm ahlâkının prensipleriyle modern ahlâk felsefelerinin prensipleri arasında karşılaştırmalar yapacağız; ilerde vazife, yükümlülük, sorumluluk, niyet gibi konularda İslâm ahlâkçılarıyle Batı ahlâkçılarının ileri sürdükleri fikirleri göstererek İslâm ahlâkının üstünlüğünü belirtmeye çalışacağız. 


Kitap ve Sünnette Ahlâkın Yeri: 

Şimdi kitap ve sünnette beyan buyurulan ahlâki faziletler ve emirlere gelelim. Bu emirler ve öğütlerin her biri bugünkü ahlâk felsefelerinde dahi temel kurallardır. Diğer önemil bir nokta da ahlâkın İslâmda en büyük ibadet yerini tutmasıdır. Özellikle Ulu Nebi ve Resulümüzün sözleri ve hareketleri İslâmda ahlâka verilen büyük önemi açıktan açığa gösterir. 

Hazreti Peygamber ekseriya, « İZ İMES EN a Eği 
EMEĞE Ya Rab! Ahlâkın en güzellerine varmak için bana yol göster! Zira en güzel ahlâkı bildirecek ancak sensin! Ya Rab! 
Fena ahlâkı benden uzak tut! Zira ahlâkın fenasını benden uzaklaştıracak ancak sensin!» diye Allaha dua ederdi. Bu sözler Peygamberimizin iyi ahlâka ne kadar önem verdiğini gösterir. Hiç bir peygamberde ve filozofta iyi ahlâkı bu kadar yürekten ve samimiyetle özleyen insan görülmemiştir. Çok defa Peygamberimiz, yi li Li pg Allahım! Senden sıhhat ve afiyet, bir de iyi ahlâk dilerim» diye dua ederdi. Vücut sağlığı ile ruh sağlığını birleştiren Ulu Peygamberimizin bu sözü bugün dahi en şüpheci kimse için bile temel bir kuraldır. 

Hazreti Peygamberin güzel ahlâka dair dualarını sık sık dinleyen ashabı (yakınları), «Ya Resulallah! Bütün geceleri güzel ahlâka dair dua ve niyaz ediyorsunuz!» dedikleri zaman şu cevabı ver- 


vi 4 Lar 4, 
PE 


di: e Seli SAKLADIĞI SAM yale ğe al Gy AA ye, i, 
Bir Müslüman ahlâkını güzelleştire güzelleştire nihayet güzel ahlâk onu cennete sokar, bunun gibi ahlâkını çirkinleştire çirkinleştire nihayet kötü ahlâkı onu cehenneme sokar. Müslümanların öyleleri var ki uykuda iken bile mağfirete nail olur». 

Ulu Peygamberimiz, ahlâka verdiği önemi göstermek için devamlı olarak bu konu üzerinde telkinatta ve tebligatta bulunmuştur. 
Bu sözlerin her biri İslâmlık için bir hayat rehberi, sarsılmaz bir 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ahlâki inançtır. «Hösnül hulki halkullabül aâzami: Güzel hulk Allahın yarattığı en büyük şeydir». « EYE, SEYE Mekârim-i ahlâk cennet amellerindendir». « 2Ü'4E, éf Ahlâk dinin kabıdır» (yani ahlâk dinin zarfı, din de ahlâkın mazrufudur, ikisi de birbirinden ayrılmaz surette bitişiktir). Ausa Asal İİ e AŞ il 
İnsanın mizan-ı âmaline konacak iyi ahlâktan daha ağır bir şey yoktur. Zira iyi ahlâk sahibi olan kimse oruç ve namaz sahibinin derecesini elbette bulur». « Ab; IOA a g ii Dinden sonra aklın başı, halka kendini sevdirmek ve herhangi bir iyiye veya kötüye karşı daima hayır işlemektir». « Ca AE Hüsn-i ahlâka iyi yapış! Zira nasın en iyi ahlâklıları dini en iyi 


olanlardır». JAA İslâm güzel ahlâktan ibarettir». « pÜ Sİ 


SALLANA Siz bütün halka mallarınızla iyilik etmeye yetişemezsiniz; öyleyse güler yüzlülükle ve güzel ahlâk ile yetişiniz!». 
« a O y pe İçinizden en ziyade sevdiklerim, kıyamet gününde bana en yakın olanlarınız, ahlâkı en güzel olanlarınızdır». 


İslâm Ahlâkının Sosyal Değeri: 

İslâmda ahlâk yalnız ferdi ve kişisel yönden ele alınmaz. Diğer insanlara ve toplumlara karşı sevgi ve yakınlık da önemle emir ve tavsiye edilir. Şimdi bu emirler ve öğütlerden de bazı misaller verelim: 


m... özdeği GSS GA Müminlerin imanca en kâmilleri, ahlâkı en iyi olanlardır ki bunlar kendileriyle hoş geçinir, nas ile ülfet eder ve kendileriyle ülfet edilir. Ülfet etmeyen ve kendisiyle ülfet mümkün olmayan kimselerde hayır yoktur». 

a ÇE yazida Allah Taâlâ ahlâki büyüklükleri sever, rezaili sevmez». 
haslet (meziyet) vardır ki, kendisinde hiç olmazsa bunlardan birisi bulunmayan bir kimsenin güzel hareketlerinden hiç birine itibar etmeyiniz: Allaha mâsıyetten (isyandan) kendisini menedecek bir takva, sefihe karşı gelebilecek bir hilm, insanlar arasında kendisini hoş geçindirecek güzel ahlâk». Bu sözler, toplum fertleri arasında sevgi ve dayanışmayı en iyi şekilde ifade ve tavsiye etmektedir. 
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« Sia ker yi YAN ie sanli Şüphe yok ki doğruluk 


üzere bulunan Müslüman, iyi ahlâkı ve keremi sayesinde daima namaz ve oruç ile meşgul olan kimsenin derecesini bulur». 

« ESNEK AE Hali AŞ: sale Si Seyi GN saki yy AZI, 
Şüphe yok ki bir kul ibadeti az ii halde iyi ahlâkı sayesinde ahret derecelerinin en büyüklerine ve ahret menzillerinin en yükseklerine nail olur. Kötü ahlâkı sebebiyle de âbitler zümresinden sayılırken cehennemin en aşağı derekelerini bulur». 

« LL Zi Sl ağ e EŞ »giç- Fena ahlâk, sirkenin balı ifsat etmesi gibi, ameli ifsat eder. Güneş karı nasıl eritirse iyi ahlâk da günahları öyle eritir». 

k iau PEPINA -Í Bir insan ahlâkı fenalaştığı müddetçe Allah Taâlâdan daima uzak kalır». 


SAZ Allah ihsan edeni sever». 
e LENİN Sizden biriniz nefsi kadar kardeşlerini de sevmezse mümin olamaz». 
« « AASIAN] Lisa syes Sizler Allaha ve ahret gününe iman ediyorsanız komşunuza karşı da cömert davranınız!». 
dnnemel âmalü binniyati ve likülli emriin ma nera: Ameller ancak niyete göredir, ve herkeste niyet ettiği şey vardır». 


Yukarda misal olarak kaydettiğimiz hadislerden anlaşılacağı üzere İslâmda komşuya, vatandaşlarına iyi muamele etmek, meslekte, işte ve alışverişte doğruluktan ayrılmamak, hem ahlâki, hem de dini bir vazifedir; hatta ahlâki hareketle namaz, oruç gibi dini farzlar aynı mertebede mütalaa edilmiştir. 


İman ve Ahlâk Arasındaki Bağlantı: 


Dini vazifeler yani farz, vacip ve sünnetler ile ahlâk arasındaki ilişkileri yukarda göstermeye çalıştık. Acaba iman ve itikada ait hükümlerle ahlâki kurallar arasında ilişki nedir? Bu hususu belirtmek için de yine hadislerden misaller verelim: 


BEİ ELLİ GASo İmanın en şereflisi halkın senden emin olmasıdır. İslâmın eşrefi de, halkın senin dilinden, 


elinden selâmette olmasıdır». Yani diliyle, eliyle halka eza ve cefa 


etmeyen insan en iyi mümin ve Müslümandır. 
ELİT Zİ) GAŞGALLA NEZ İE Jaa İLEN 


İmanın efdali Allah için muhabbet ve Allah için buğzetmen, lisanını Allah zikri için çalıştırman (hareket ettirmen), kendin için her neyi seversen başkaları için de onu arzu etmen, kendin için neden hoşlanmazsan başkaları için de o şeyin olmamasını istemen, bir de ya hayır söylemen yahut süküt etmendir». 


«A Lİ CaN İZ, RENK, e çiş Nefsimi yed-i kudretinde tutan Allahu Azimüşşana yemin ederim ki, hiç bir kul kendi nefsi için istediği hayrı Müslüman kardeşi için istemedikçe iman 


etmiş olmaz». 

il ZE gaia BESA YANSA ZAİN İman yetmiş küsur şube (kısım) dir. En efdali (iyisi) «Lâzldbe illallah» sözü, en aşağı derecede olanı da eza verici şeyi yoldan kaldırmaktır. Hayâ (utanma hissi) da imandan bir şubedir». 

a PALETTA A Bir kul kendi nefsi için istediğini kardeşi için de istemedikçe imanını kemale erdirmiş olmaz». 

aB E E Ne oeeie Bir kimse ahlâkını güzelleştirmedikçe, gayzını yenmedikçe, kendi nefsi için istediğini başkaları için de arzu etmedikçe imanı kâmil olmaz». 

a AINK LİL ŞE Hayırlı hareketler yapmadığı halde yalnız ehl-i İslâmın iyiliğine çalışır olmakla cennete nail olmuş nice kimseler vardır». 

YE A AĞU ii A Bir kimsenin kalbi dili ile beraber olup sözü fiiline muhalif olmaktan kurtulmadıkça, komşusu onun şerrinden emin olmadıkça mümin olmaz». 

« GEZEN) İyi ahlâk imanın kemalindendir». 

« a lk 7 Ahlâkı güzel olanın imanı da güzeldir». 


İslâm Ahlâkının Felsefi Değeri: 


İslâm ahlâkı hakkında yukardan beri verdiğimiz bilgiler duygusal etkilerle verilmiş hükümler değildir. Yani bir Müslüman olarak İslâm ahlâkını savunmak ve her vesile ile yükseltmek çabasından ileri gelmemektedir. Bu ahlâk, dünkü ve bugünkü ahlâk sistemleriyle çeşitli felsefe ekollerinin karşılaştırılmaları sonunda yüksek değerini göstermiş bir ahlâktır. 

Yukardaki bölümlerde belirttiğimiz üzere İslâm ahlâkı rasyonelteolojik bir ahlâk sistemidir. Yani bir taraftan metafizik ve tabiatüstü bir kaynaktan doğmakta ve kurallarını akıl ve muhakeme ile güçlendirmektedir. Bütün ahlâk sistemleri vazife ahlâkları, hayır ahlâkları diye iki büyük cepheye ayrılırken İslâm ahlâkı, hem vazife, hem hayır ahlâkı halinde ortaya konulmuştur. İslâm ahlâkında, «Efta'zimü biemrillab, eşşefekatü alâ halkillab: Allahın emirlerine uymak, yaratıklarına da şefkat ve sevgi göstermek» prensipleriyle başlıca özelliğini belirtmektedir. 


a) Batı dünyasında İslâm ahlâkına yapılan en büyük itirazlardan biri onun insan vicdanına gerekli önemi vermediği, buna karşılık birçok ceza ve mükâfatlar ortaya koyarak dış etkilerle kurulduğu iddiasıdır. Halbuki evvelce verdiğimiz birçok ayet ve hadislerle bundan sonra sırası geldikçe bildireceğimiz ahlâki emirlerden de anlaşılacağı üzere İslâm ahlâkı insan ruhunun ve vicdanının tabii olarak ahlâki kanuna sahip olduğunu, onun yaratılışına bağlı bir kabiliyet olduğunu kabul eder. Öte yandan bütün İslâm ahlâkçıları, insan aklının hayır ve şerri ayırt etmekte rolü olduğunu söylemekte beraberdirler. İslâm ahlâkı nazari ve ameli alanlarda kesin fikirler ve sonuçlar elde etmek için gerekli bütün elemanları içinde toplamıştır. Ahlâki kural nereden gelir, hangi şartlar altında insana emirler verir, onun karşısında bulunan insanın karşılaşacağı sonuçlar nelerdir, bizim davranışlarımızı belirten prensip nedir, fazilet hangi vasıta ile elde edilir? İslâm ahlâkı sorumluluk, yükümlülük, yaptırım ve çaba hakkında koyduğu prensiplerle bunlara cevaplar vermiştir. Bu ahlâk bütün ahlâk sorunlarına cevap veren, hayatta karşılaşılan her problemi çözümleyen geniş ve evrensel bir sistemdir. 
Tarihte bu kadar genişlikte ve etraflı bir ahlâk sistemi görülmemiştir. 

b) İslâm ahlâkı genel çizgileriyle çok orijinal ve geniş bir sentezdir. Çünkü bu ahlâk hem dini, hem ferdi ve sosyal ihtiyaçları karşılar. Öte yandan da birbirlerine yabancı gibi duran görüşleri birleştirir. O bir yandan liberal görünürken diğer yandan sıkı bir disiplin kurar. Realist görüşler yanında idealist bir manzara gösterir. Gerekli olan gelenekleri ve âdetleri koruyarak muhafazakâr görünürken büsbütün yeni esaslar koyarak büyük bir yenilik hamlesi taşır. 
Akli, rasyonel elemanların yanına mistik görüşleri de ilâve eder. 
Bu genel karakteriyle İslâm ahlâkı evrensel ve uzlaştırıcı, birleştirici rolünü tam bir başarı ile yapar. İslâmın bu çeşitli görüşlerine bakarak onun eski birtakım teorileri bir araya toplayarak bağlantısız bir fikirler topluluğu sanmamalıdır. Tersine olarak bu sentez- de düzgün bir hiyerarşi, bir denge ve ahenk vardır. 


c) Fazla olarak bu ahlâk akla uygun ve teşkilâtlı bir yapıdır. 
Bu yapıda bütün elemanlar işbirliği halinde çalışırlar, fonksiyonları 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tam bir düzen ve dayanışma halinde işlerler. En yüksek bir ideal pratik bir eylem ve işlem ile uyuşur, sert bir kural en yumuşak bir davranışla yumuşatılır ve düzenlenir. Akıl imanın içinde tamamlanır, iman da akılda sağlamlaşır. Fert kendi kişiliğini geliştirirken toplumun genel kurallarına ayak uydurur. Toplum kutsal haklarını fertleri üzerinde uygularken onlardan lüzumsuz ve faydasız fedakârlıklar istemez. Herkesten yapabildiği kadar ve gücü yettiği kadar fedakârlık bekler. Bütün bu diyalektik, iki kutup arasında gelip gitmeler de bir tek prensip etrafında toplanırlar. Bu prensip bütün sistemin merkezinde bulunur ki bunu «takva» sözüyle ifade edebiliriz. 
Takva ilkesi de bir taraftan ideale en yüksek derecede saygıyı, öte yandan da tabiatın koymuş olduğu şartlar içinde en iyi ve en uygun olanını aramayı gerektirir. 
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Nazari Ahlâkın Başlıca Konuları 


Ahlâk değişebilir mi? - Nefis ve kalp - Vicdan - Vazife ve yükümlülük >- Sorumluluk ve yaptırımlar 


AHLÂK DEĞİŞEBİLİR Mİ? 


«Hak geldi, bâtıl gitti, hakikatini bilmediğin şeye tabi olmay. 
Kur'an-ı Kerim 


Nazari ahlâkın vicdan, hayır, sorumluluk, fazilet gibi büyük problemlerine girmeden önce İslâm ahlâkında tartışma konusu olan bazı kavramların açıklanması gerekmektedir. Bu kavramlar gereği gibi aydınlatılmazsa İslâm ahlâkında çok kullanılan bu terimler, birçok yanlışlara ve anlaşmazlıklara sebep olacaktır. Tartışma konusu olan sorunlardan birincisi ahlâk değişebilir mi sorusudur. 

Söz konusu olan problem, eğitim ve öğütlerle ahlâk düzeltilebilir mi, yoksa insan nasıl doğmuşsa yine öyle yaşamakta mı devam eder meselesidir. Bir yaşa kadar ahlâksız, kötü olan bir kimse, sıkı bir disiplin ve terbiye ile ahlâklı ve faziletli bir insan haline getirilebiilr mi? 

İslâm ahlâkçılarının bir kısmı, ahlâk insan bedeni gibidir, insan yapısı nasıl değiştirilemezse huy ve ahlâk yani insan tabiatı da degiştirilemez, uzun boylu bir insan kısa boylu yapılamaz, bunun gibi huysuz ve ahlâksız bir insan da hayırlı ve faziletli bir kişi haline getirilemez demişlerdir. Diğer bir kısım ahlâkçılarımız ise terbiye ve displinle huy ve ahlâkın değişebileceğini, kötü bir kişinin iyi huylu ve ahlâklı bir insan olabileceğini savunmuşlardır. Her iki tarafın da kendilerine göre dayandıkları deliller ve kurallar vardır. 
İslâm ahlâkçıları psikolojinin gelişmemiş olduğu bu çağda biraz da ortaçağ geleneklerinin etkisi altında bu soruya cevap vermeye çalışmışlardır. 

Bu tartışmanın asıl kaynağı huy (mizaç), karakter (seciye) ve ahlâk terimlerinin birbirleriyle karıştırılmasındadır kanısındayız. 
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Eski çağlarda psikoloji gelişmemiş ve huy, karakter gibi terimlerin kesin tanımları yapılmamış olduğundan yazarlar, ahlâk yerine huy veya karakteri ele almışlar, yahut ahlâkı huy ve karakterle aynı saymışlardır. Bugünkü psikolojide huy veya mizaç (tempérament) her ferdin kendine özgü, fizyolojik ve morfolojik özelliklerinin tümüdür, kişiler beden yapıları bakımından birbirlerinden farklıdırlar. 
Kişinin metabolizmasında, iç salgı faaliyetlerinde, organizmasının kimyasal değişimlerinde farklılaşmaların bütünü mizaçtır. Bu özellikler insan karakterinin somatik (bedeni) kısmını meydana getirirler. Fakat karakter değildirler. Karakter ise her ferde mahsus sürekli ve belirli bir tarzda davranışlar ve tepkiler yapmak özelliğidir. Karakterde organik özelliklerle (huy) beraber ruhsal kabiliyetler yani eğilim, içgüdü ve duyguların, toplumun etkileri de vardır. Huy ve mizaçta organizma üstün olduğu halde karakterde ruhsal ve sosyal etkiler topluluğu üstündür. Huy, mizaç daha çok somatik, karakter ise psiko-somatik bir sonuçtur (H. Piéron, Psikoloji Sözlüğü). 

Neşeli adam, sinirli adam gibi sözlerle insanların karakterleri anlatılmak istenilir. Ahlâk ise evvelce birçok yerlerde belirttiğimiz üzere iradeli ve hür bir nisanın hayır amacıyle bilerek ve seçerek yaptığı fiil ve hareketlerdir, mizaç ve karakter ile aklın ve toplum etkilerinin meydana getirdikleri bir sentezdir. Yukarda verilen tanımlar dikkatle incelenirse aralarındaki fark açık olarak görülecektir. Şimdi bu açıklamanın ışığı altında İslâm ahlâkçılarının bu konudaki tartışmalarını özetleyelim. 


Ahlâk Değiştirilemez: 

Bu fikri savunanlar önce soyaçekim (irsiyet) fikrine dayanırlar. 
Soyaçekim veya atavizm fikri İslâmda da kabul edilir. Rivayet edildiğine göre bir kişi Hazreti Peygambere baş vurarak: «Ya Resulallah, eşim beyaz olduğu halde bir zenci çocuk doğurdu, çocuğun gayri meşru olduğunu sanıyorum. Emriniz nedir?» diye sormuş, Hazreti Peygamber de ona, ataları arasında zenci olup olmadığını sorunca dedelerinden birinin zenci olduğu cevabını almıştır. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, «Çocuk senindir, eşinin sadakatinden şüphe etme!» buyurmuştur. Ahlâkın değişmeyeceğini iddia edenler bu soyaçekim kuralına dayanarak kötü babanın oğlu da kötür olur sonucunu çıkarmışlardır. 

Peygamberimiz şöyle buyurmuştur: «İnsanlar altın ve gümüş madenleri gibi madenlerdir. Sizlerin cahiliye devrinde hayırlı olanlarınız İslâmiyet devrinde de hayırlı olanlarınızdır. Bir dağın yerinden kaybolup gittiğini işittiğiniz zaman inanın, bir kimsenin canı 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çıkmadan huyunun çıktığını işitirseniz inanmayın'». Hazreti Peygamberin bu emirleri, ahlâk değişemez iddiasında bulunanlar tarafından delil olarak ortaya atılmıştır. Halbuki burada söz konusu olan ahlâk değil, huy ve mizaçtır ki yukarda tanımladığımız üzere ahlâkın ve karakterin somatik elemanıdır, o değiştirilemez. 

Bu iddianın en kuvvetli taraftarlarından Gölistan yazarı Şirazlı Sadi, şöyle der: wen, fote Kurt oğlu yine kurt olur, her ne kadar insanlar arasında yetişse de». Yine Sadi, kitabında, naehil (kabiliyetsiz) bir kimseyi terbiye etmeye çalışmak, kubbe üstünde ceviz bulundurmaya benzer» sözleriyle ahlâkın eğitimle ıslah edilemeyeceğini savunmuştur. XVII. yüzyılın büyük bilginlerinden Kâtip Çelebi de, «Ahlâk mizaca tabidir, mizaç ise değiştirilemez» sözleriyle bu fikirleri benimsemiştir. Kâtip Çelebi bundan sonra bir de alışkanlıklar (itiyat) melekesi kabul eder ki, «Bu başlangıçta kişinin iradesiyle kabul edilir, sonra tekrarlarla kökleşir ve meleke haline gelir» der. 


Halk arasında da bu fikirler yaygın haldedir: «Can çıkar, huy çıkmaz», «Huy canın altındadır» sözleriyle huy ve mizacın değişemeyeceği fikri savunulur. Huy, karakter ve ahlâk ile karıştırılmadığı takdirde bu fikirlerin doğru olduğu meydandadır. Biz yukarda bugünkü psikolojinin kabul ettiği tanımları göstermiş ve bu terimlerin birbirlerine karıştırılmamalarına dikkat edilmesini söylemiştik. 
Değişmez diyen eski İslâm ahlâkçılarının bu konuda dayandıkları temel görüşlerden biri, eski Yunandan beri Batıda ve Doğuda birçok taraftarlar toplayan «ahl4?-: erbaa - dört karışımı» teorisidir. 


Ahlât-ı Erbaa Teorisi: 


Eski İslâm ahlâkçıları, ahlâk ile karakteri ve huyu birbirinden ayırmamışlar ve mizaç, karakter, ahlâk sözlerini ahlâk, edep, seciye karşılığında kullanmışlardır. Bugünkü psikolojide karakter, bir insanın ruhi ve bedeni özelliklerinin toplamı olup, belirli durumlar karşısında belirli ve sabit davranışlar yapmak kabiliyetidir. İnsanın organik özelliklerinin bütünü de mizaç, huy adı altında toplanır. Ahlât-ı erbaa teorisi, bizim mizaç dediğimiz kabiliyeti bu organik özelliklerle açıklamak isteyen teoridir. Ahlât-ı erbaa sözü Arapça bir terim olup, «dört karışım» şeklinde tercüme edilebilir. 


1 Ahlât-ı erbaa teorisi, Milâttan önce 460-377 yıllarında yaşayan hekimlerin babası Hippocrate tarafından ortaya atılmıştır. Bu teori yüzyıllarca Doğu ve Batıda hâkim olmuş ve tecrübi psikolojinin gelişmesinden sonra itibardan düşmüştür. Bunun yerine Kretschmer (Kreçmer) ve Sheldon (Şeldon) yeni mizaç tasnifleri ortaya koymuşlardır. Son yıllarda karakterler ilmi (karakteroloji) nin gelişmesiyle huy teorisi yeniden önem kazanmaya başlamıştır. Biz, psikolojiye ait olan bu konu üzerinde fazla durmayarak, İslâm ahlâkçılarının ahlât-ı erbaa teorisi hakkındaki düşüncelerini özetleyeceğiz. 

2. Ahlât-ı erbaa kanın şekline ve ona safranın karışımı oranına göre tayin edilir. Demevi (sanguin) adı verilen birinci grup kırmızı kanı hâkim olanlardır. Kanın tabiatı sıcak ve yaştır. Bunlar sıcakkanlı, sokulgan, çabuk değişmeye kabiliyetli, zayıf heyecanlı kimselerdir. «Tenleri esmerce, vücutları ne pek zayıf, ne pek şişmandır, yani mutedildir. Dudakları al, saçları kumral ve parlak, yüzleri kırmızıca, göz kapaklarının iç tarafları kırmızı olur. Vücudunda damarları iyice belli olur. Anlayışında ve buluşunda kolaylık ve sürat vardır. Hâfıza kuvveti azdır, görüşmeleri sevimlidir. Sözünde ve bir hizmette sebatı yoktur» (Fibrist-i Ahlak, s. 33). 


3. Balgami veya lenfavi (flegmatigue) mizaçta olanlarda beyaz kan (lenf) hâkimdir. Balgamın tabiatı soğuk ve yaştır. Korkak ve ürkek tabiatlı, tembel, ilme hevesi olmayan tiplerdir. Ağır hareketli, az değişen kimselerdir. Heyecanları zayıftır. Bunların tenleri beyaz, kirpikleri uzun, gözleri mavidir. Saçları sarı, alnı gevşek, vücutları kuvvetsizdir. Hâfızaları zayıftır, zihinlerini yormak istemezler. Zayıf mizaçlı olduklarından dünya zevk ve lezzetlerinden istifadeyi düşünürler, 


4. Safravi (colerigue) tiplerde sarı safra sıvısı hâkimdir. Safranın tabiatı kuru ve sıcaktır. Bu sebeple bunlar hassas ve heyecanlı olurlar. Çabuk değişmeye elverişli mizaçta olduklarından dünyanın elem ve keder veren kısımlarına kapılırlar. Bunların tenleri buğday benizli, saçları siyah veya siyaha yakın kumraldır. Vücutça iri yapılı olmazlar. Kaşları uzun ve göze yakındır. Hâfızaları kuvvetli ise de anlayış ve buluşlarında zorluk ve ağırlık vardır. İnsanlarla zor dost olurlar, bir kere dost olduktan sonra da kolay ayrılmazlar. Şüpheci, vesveselidirler. Teşebbüs ettikleri işleri başarmakta sebatları vardır. 
Fazlaca kibir ve gururları vardır. 


5. Sevdavi (melancoligue) tiplere gelince, sevdanın tabiatı kuru: ve soğuktur. Kanlarında siyah safra sıvısı fazladır. Çekingen, fakat çabuk heyecanlanan kimselerdir. Kötümser ve az harekete heveslidirler. Bu tipte olanların saçları uzun ve kıvırcık, kirpikleri uzun ve siyah, gözleri parlak, boyları uzunca, vücutları zayıf ve ince yapılı olur. Hâfızaları çok kuvvetli, yüksek fikirlere sahiptirler. Her şeye 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haris, fakat sebatları yoktur. Bir şeyden çabuk alınırlar, çabuk kızarlar, fakat herkesle iyi geçinmeyi severler. 

Kâlliyat-ı Ebülbeka bu tasnifi şöyle hulâsa eder: «Mizac-ı beden, bedene karışan safra, balgam ve dem ile her birine münasip olan keyfiyattır». 

6. İşte bu dört elemanın karışmasından nutuk kuvveti, gazap kuvveti, şehvet kuvveti hâsıl olur. Bunların ifrat ve tefritinden (aşırılık, azlık) rezilet, itidalinden de ahlâk hâsıl olur. Ahlâki hareketlerden şecaat sıcaklığa; cömertlik, zekâ ve şehvet yaşlığa (rutubete); hasislik, ahmaklık ve iffet kuruluğu (yübuset), korkaklık da soğukluğa mensupturlar. 

7. İslâm ahlâkçılarının ahlât-ı erbaa teorisi, mizaç ve huyun organik temele dayandığını göstermesi bakımından doğru, fakat bunun kuru-yaş, soğuk-sıcak ile birleştirilmesi, saç, göz, vücut yapılarıyle ilgili gösterilmesi tenkitlere uğramıştır. 

Yukarda söylediğimiz üzere mizaç, huy insanın organik bütünlüğünün yani «ferdiyet» inin ifadesidir. Nitekim Hazreti Peygamberin, «İnsanlar altın ve gümüş gibidirler. Sizlerin cahiliyet devrinde hayırlı olanlarınız İslâmiyet devrinde de hayırlı olanlarınızdır» sözünü görüşlerine delil olarak ileri sürerler. 

Yeni ahlâkçılarımız, ahlât-ı erbaa teorisini daha ilmi bir görüşle tamamlamışlardır. Göz nasıl görmek vazifesini tabii olarak ve kendiliğinden yaparsa, demevi, safravi, sevdavi ve balgami olanlar da yaratılışlarına mahsus huyları öylece yaparlar. Bu insanda değişmeyen, tabii ve zaruri bir huydur. Bir de itiyat haline gelmiş olan mizaç vardır ki bu başlangıçta terbiye ve ilimle öğrenilir, iradenin mahsulüdür. Bunlar tekrarlar ve temrinlerle itiyat yani meleke haline gelirler. Sonradan edinilen bu itiyatlar zamanla insanda ikinci bir tabiat ve huy halini alırlar. Ahlâk ilminin vazifesi insanın yaratılışında bulunan mizacı meydana çıkarıp ıslahına çalışmak, irade ile sonradan kazanılan itiyatlar ve fiilleri hayırlı olan amellere yöneltmektir. 


Çalışma ve Terbiye Yoluyle Ahlâk Değişebilir: 


İradesiz ve tembel bazı kimselere nefsini tezkiye etmek, ahlâkını manevi hastalıklardan kurtarmak için uğraşmak ve çaba sarf etmek güç gelir. Onlar bu güçlüğün kendi irade gevşekliğinden ileri geldiğini kabul etmezler. Bu yüzden onlar ahlâkın değiştirilemeyeceğini iddia etmişlerdir. Buna karşılık denilebilir ki ahlâk değişme kabul etmeseydi yapılan tavsiyelerin ve verilen terbiyenin, vaız ve nasihatlerin bir değeri kalmazdı. 
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Hazreti Peygamber, «Hassinu ablâkaküm: Ahlâkınızı güzelleştiriniz!» emriyle ahlâkın terbiye ve ıslah edileceğine işaret eylemiştir. 
Hayvanların bile terbiye edildiği bir yerde insanların terbiyesi mümkün olamaz mı? Vahşi bir at bile terbiye vasıtasıyle itaate, yürüyüşe alıştırılırken insanı bir attan daha aşağı görmek çok yanlıştır. 


Denilecektir ki, bir hurma çekirdeği, ekilip bakılsa ve ihtimam gösterilse bile hiç bir zaman elma vermez. Fakat bakım ve aşılarla onun müstait olduğu kabiliyetler geliştirilebilir. Bunun gibi, her şey bakılıp ihtimam gösterildiği zaman bazı tesirleri kabule müsaittir. 
İnsandaki şehvet ve gazap vasıfları da böyledir. Bunları tamamen yok edemezsek de terbiye ve ihtimamla gevşetip ıslah edebiliriz. 
Biz bununla emrolunduk. İşte bu zikrettiklerimiz kurtuluşumuzun ve Allaha kavuşmamızın sebep ve vesilelerini teşkil eder. Gerçi tabiratler muhteliftir. Bazıları ıslahı çabuk kabul eder, bazıları ise yavaş kabul eder. Zatan kötü ahlâkla mücadeleden kastımız, bu kötü vasıfları kökünden söküp atmak ve tamamen yok etmek değildir. Bunlar gayeden uzak hareketlerdir. Çünkü şehvetler (bedeni arzular) bazı faydalar için yaratılmışlardır. Şehvetler yaratılış itibarıyle zaruridirler. Eğer yemek şehveti (arzusu) kesilirse insan helâk olur. Bunun gibi cinsiyet arzusu, mal arzusu da yaşamak için zaruri şeylerdir. Bu hususta yapılacak şey onu tamamen ortadan kaldırmak olmayıp onu ifrat ve tefritten tam orta hale yani itidale çevirmektir. 
Hiddet vasfında amaç olan şey hamiyet ve cesarettir, yani tehevvür ve korkaklık gibi ifrat ve tefritten uzak kalmaktır. 


Hâsılı insanın nefsinde kuvvetli olması ve nefsin kuvvetiyle aklının emrinde bulunması lâzımdır. Onun için Allah Taâlâ, «Onun emrinde bulunanlar kâfirlere karşı metin ve kendi aralarında merhametlidirler» (Fetih suresi, ayet 29) buyurmuştur. «Elini boynuna bağlama, onu büsbütün de salıverme!» (İsra suresi, ayet 29) buyurmuştur. Yine Kur'an-ı Kerim'de: «Ve iza eradallabü bikavmin sue felâ merede lebu ve ma lebum min dunibi: Bir kavim iyi ahlâkını kötülüklere çevirmedikçe Allah Taâlâ o kavmin saadetini bozamz». «İznallahe lâ yügayyirü ma bikavmin hatta yügayyirü ma bienfüsibim: Allah, ahlâkları bozulmadıkça bir kavmin bozulmasına müsaade etmez». 
«Ya eyyübellezine âmenu aleyküm enfüseküm: Ey iman eden kişiler, nefislerinize daima hâkim olunuz!» buyurulmuştur. 


Daha önceki bölümlerde gösterdiğimiz üzere Hazreti Peygamberin, «Ben ahlâki faziletleri tamamlamak için gönderildim, ahlâkınızı Allahın istediği ahlâk ile güzelleştiriniz!» şeklindeki birçok emirleri de ahlâkın ıslah ve terbiye edilebileceğini göstermektedir. 
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İslâm ahlâkçılarının birçokları, meselâ Ebu Ali Mesküyeh, Nasireddin Tusi, Kınalızade Ali, İmam Birgivi gibi bilginler ahlâkın ıslah ve terbiye edileceğini kabul ederler. Esasen ahlâk ilmi de ahlâkın değişebileceğini kabul etmeseydi onun bir ilim olarak kurulmasına lüzum kalmazdı. Somatik kaynaklı olan huy değişmezse de akli, sosyal ve vicdani elemanların bir sonucu olan ahlâk değişebilir, terbiye ve telkinle ıslah edilebilir. 


NEFİS VE KALP 


Nefis: 


İslâm ahlâkında çok kullanılan kelimelerden biri de nefistir. İslâmi kaynaklarda çoğu zaman nefsin ıslahı, nefis terbiyesi gibi sözlerle nefsin kötü istekler ve ihtiraslar manasında kullanıldığı görülür. Arapçada nefis kelimesi «kendi ve şahsı» manalarına gelir. 
Bu kelimeye çok yakın olan ruh sözü de hafif bir soluk veya nefha manasında kullanılmıştır. Kur'an-ı Kerimde nefis ile ruh aynı manaları almış, fazla olarak ruhun ilâhi bir vergi ve haberci melek manalarında kullanıldığı görülmüştür. Fransızcada nefis kelimesi Pâme kelimesiyle karşılanır. Bu da Yunanca anima'dan gelir. 


1 Kuran-ı Kerimde bazı ayetlerde nefis, Hak Taâlâ ile ilgili 
görünmektedir. Hazreti İsa'nın Rabbine, «Sen bende olanı bilirsin, fakat ben sende olanı bilmem» ayetinde xefszke kelimesi bunu gösterir. Başka bir yerde kelimenin çoğul şekli olan enfäs kelimesi insan ve cinlerin topluluğunu göstermek için kullanılmıştır. Yine bazı ayetlerde insan ruhu manasını taşımaktadır. Bu ruhun üç ayrı vasfı vardır: a) Nefs-i emmare, şiddetli arzulara koşan nefis, hava ve hevesin kaynağı olan yerdir; zaptedilmesi gerekli, et ve kemikten insandır. b) Nefs-i levvame, kötü hareket edenleri pişman eden, dinden dönenleri kötüleyen nefistir. c) Nefs-i mutmainne, iyiliği kötülüğü ayırt eden, insanı Allahına yaklaştıran nefistir. Bu tasnif İslâm ahlâkında çok kullanılmıştır. Kur'an-ı Kerimde nefis keilmesi melekleri göstermek için kullanılmamıştır. 

2. Kur'an-ı Kerimde nefis ile ruhun yakınlığı muhtelif yerlerde gösterilmiştir: a) Bir ayet-i kerimede Hak Taâlâ Hazreti Âdem'e hayat vermek için kendi ruhundan (soluğundan) ve Hazreti İsa'nın ana rahmine düştüğü zaman Meryem'e kendi ruhundan üflemiştir denilmiştir. b) Başka dört ayette ruhun ilâhi bir emir olduğu beyan buyurulur: «Ey Muhammed, sana ruh hakkında sual sorarlar, onlara de ki, o bir emr-i ilâhidir, fakat size ondan az bir bilgi verilmiştir». 
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ALAN: : 


ikaz için, bazen de kendisine bilgi, nur ve istikamet için peygamberlerle ilgili görülmektedir. İki yerde ruh meleklerin şeriki olarak gösterilmiştir. Böylece Kur'an-ı Kerim'de ruh kelimesi yalnız bir şeye atfedilmeyip muhtelif manalarda kullanılmıştır. Bakara suresinde, «İnsanlara hayır işlemeyi emredip kendi nefsinizi unutur musunuz» denilmiştir., Yine aynı surenin bir yerinde, «Siz bir nefsi katledip katlinde ihtilâf ettiniz» sözlerinde kişi manasında kullanıldığı görülmüştür. 


İslâm ahlâkında çoğu zaman nefis, nefs-i natıka sözüyle ifade edilir. Onun tanımı hakkında şöyle denilmiştir: «Nefs-i natıka ol nefs-i küldür ki akl-ı küllün cevherinden sâdır olmuştur» (Marifetname); «Nefs-i natıka cisim ve cismani değildir. Zira her cisim ve cismani bölünebilir» (4b/4&-2 Aldi); «Nefs-i insaniye ki buna nefs-i natıka dahi derler. Beslenme, büyüme, hareket ile beraber idrak, tenkit, muhakeme ve akıl yürütme kabiliyetlerine sahiptir» (Felsefe Kamusu); Ahmet Naim de İ/yx-5/n-Nefs kitabında şöyle der: «Biz nefsi bizatihi, bilâvasıta bilmiyoruz, onu şuur da dediğimiz ruhsal olaylara karışmış olarak idrak ediyoruz». 


3. Bu açıklamalardan anlaşılacağı üzere nefis ile ruh birbirinin aynıdır. Yahut da nefis ruha, ruh da hayata mahsustur. Eğer nefis ve ruh aynı ise insanın iki ruhu veya nefsi vardır. Bunlardan biri biyolojiktir. Diğeri de fark ve temyiz edebilmek kabiliyetidir ki bununla bazen fiil ve hareket emirleri verir. Bazen nehiyler bildirir. 


4. Mesele İslâm filozoflarınca ele alındığında Aristo'nun fikirleriyle yenieflatuncuların görüşleri tesirini göstermiştir. İslâmlar insan ruhunun ilkönce nefis veya akıl vasıtasıyle, sonra ait bulunduğu külli ruh vasıtasıyle tek ve mutlak sebepten (ilk sebep) feyezan ettiği görüşünü almışlardır. Buna göre insan ruhu ölümsüz ve akli bir cevherdir. Onun kurtuluşu duyulurlar âleminin bedeni fenalıklarından kurtulup ruhsal cevherin ebedi âlemine dönmekle mümkündür. Aristo'nun De Anima adlı eserine dayanarak Kifab-ün-Nefs adlı bir eser yazan El-Kindi ile İbni Sina ve Tebzib-4l-Abl4k eseri sahibi İbni Mesküyeh bu fikirleri eserlerinde müdafaa ettilerse de İslâm âleminde genel kabule mazhar olamadılar. İslâmlar ruhun Allah tarafından doğrudan doğruya yaratılmış olduğu ve muhtelif melekelere sahip olduğu kanaatinde ısrar ettiler. 

5. Büyük İslâm kelâmcısı Gazali, Tebafet-il-Feldsife, Risalât-ül-Ledünniye eserlerinde nefis, ruh ve kalp kelimelerini izah ederken insan ruhunun bir ölümlü cevher olduğunu, fakat duyu organlarını 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ihtiva eden hayvani ruhtan ayrı olduğunu söyler. Nefis kelimesini de ahlâki bakımdan zapturapt altına alınması gereken et olduğunu ve aşağı tabiatta olduğunu açıklar. Kadı Beyzavi Tavali-/l-Envar eserinde kâinatın oluşumu ve ruh hakkındaki fikirlerini şöyle sıralar: Cismani olmayan cevher sınıfları, semavi akıllar, feleklerin ruhları, insani ruhların cismani olmadıkları. Bunların yaratılışlarını ve cisimlerle birleşmelerini ve sürekli olmalarını ele alıyor. Bunların yaratılışları da şöyledir: Allah bir ve tek olduğundan önce bir tek akıl yaratmıştır. İşte bu akıl, bütün varlıkların ilk illeti (sebebi) olup ne cisimdir, ne ilk maddedir ve ne de surettir. Ondan nefsi, diğer taraftan feleki olan diğer bir akıl meydana gelir. Bunun arkasından üçüncü, dördüncü akıllar sâdır olarak onuncu akla kadar gelir (ukul-i aşere). İşte bu onuncu akıl insan ruhlarını meydana getirir. Bu akılların da altında nüfus-i felekiye denilen yüksek semavi meleklerle aşağı nefisler vardır ki bunlar da iki kısımdır. Bir kısmı dünyevi unsurları idare eden dünyevi meleklerdir ki bunlar belirli şahısları idare eden dünyevi ruhlardır. Bundan başka hiç bir şeyi idare etmeyen ve maddi olmayan cevherler vardır ki bir kısmı iyidir (kerrubiyun), diğer kısmı da fenadır (şeytanlar). 


6. Ruh ve nefis hakkında İbni Kayyim-ül-Cevziye (ölm. 1350) Kitab-ür-Ruhb adlı eserinde ruh ile nefsin mahiyetini geniş bir incelemeye tabi tutmuştur. Ona göre insan beden ile ruhtan ibaret olup ruh ile nefis aynı şeydir. Bunlar ışık tabiatında, yüksek, hafif, canlı ve harekete kabiliyetlidirler. Su güle nasıl nüfuz ederse vücudumuzun organlarına da öyle nüfuz ederler. Mahlüktur, fakat ebediyen devam edecektir. Uyku zamanında muvakkat olarak bedenden ayrılır. Beden ölünce ondan büsbütün kurtulur. İbni Kayyim, bu hususta yanlış mütalaalar ileri sürenlere 22 delil ile cevap verir. 
Bu fikirler ehl-i sünnet itikadını en iyi bir şekilde temsil etmektedir. 


7. Ahlâk-e Aldi, nefs-i natıkayı mücerret bir cevher olarak göstermekte, onun suret ve araz olmayıp ebedi ve ezeli olduğunu bildirmektedir. Nefsi de nebati, hayvani, insani olarak üçe ayırır. Gıda almak ve büyümek niteliğinde olanlarda nefs-i nebati, hayvanda hareket, duygu, tanımak gibi nitelikler olduğundan nefs-i hayvaniye sahiptir. Nefs-i insani söz, gülmek, akıl gibi kuvvetlere sahiptir ki bu bitki ve hayvanda yoktur (4bl4&-: Algi, s. 30). 


Erzurumlu Şeyh İbrahim Hakkı Marifetname'sinde şöyle der: «İnsanın iki ruhu vardır ki hükema-yi İslâm onun birine ruh-i hayvani ve birine rub-i insani derler. Ama onların ruh-i hayvani dedikleri cevher bir buhar-ı latiftir ki bedende olan hayat ve his ve hareket-i iradiyeyi hâmildir ve biz bu ruha nefs-i şehvaniye ve nefs-i behimiye ıtlak ederiz. Pes bu nefs ebdana meşrık (bedenle ilgili) bir cevherdir ki eğer bedenin bâtın ve zahirine beraber işrak edilse halet-i yekaza (uyanıklık) hâsıl olur ve eğer bâtınına işrak edip zahirine etmediyse halet-i nevm (uyku) hâsıl olur ve eğer bedenden işrakını bilkülliye kat'eylediyse halet-i mevt hâsıl olur (Sübhan-es-Sâni-ül-Hakim) ve amma hükemanın ruh-i insani dedikleri cevher-i nefs, nefs-i natıkadır ki ol zatında maddeden mücerret bir cevher addolunmuştur ve lâkin kendi efalinde maddeye mukarin (yakın) bulunmuştur. Ve ancak bu nefistir ki emmare ve levvame ve mülheme ve mutmainne ve raziye ve marziye ve kâmile isimleriyle tesmiye olunmuştur. Ve bir nice sıfât ile muttasıf oldukça bu esmanın biriyle zikrolunmuştur. Pes eğer bu nefs-i natıka ol nefs-i şehvaniyenin muti ve münkadı olup ana her halde mürafakat ve muvafakat eyleyip anın taht-ı hükmüne bulunduysa buna emmare derler. Ve eğer emr-i teklifi bahsinde sakin olup hakka tabi olduysa lâkin henüz anda meyl-i şehevat-i faniye kaldıysa ana levvame tesmiye ederler. Ve eğer bu meyil zail olup nefs-i şehvaniye ile muarazada (savaş) metanet bulduysa ve kendi âlemine ziyade meyledip kabil-i ilhamat olduysa buna mülheme ıtlak ederler ki ve eğer nefs-i şehvaniyenin hükmünden çıkıp makam-ı ubudiyete yettiyse ve ıstırabı sakin olup şehevatı külliyetle feramuş ettiyse buna mutmaine derler. 
Ve eğer bedenden terakki edip makamatı nazarından saldıysa ve cümle muradatından geçip fani olduysa buna razıye tesmiye ederler. 
Ve eğer bu hali kemal bulduysa indallah makbul ve indennas mahbub-ül-kulüb olduysa buna marziye ıtlak ederler ve eğer cemi makamat-ı kemalle muttasıf bulunduysa ve tekmil ibad için halika rücu ile emrolunduysa buna kâmile tesmiye ederler. Ve bu nefs-i natıkanın esma-i seb'a-i mezküresinden (7 çeşit) gayri nice esması dahi vardır. Pes bu cevher-i mücerrede kalp deyip gönül murat ederler. Ve bu bir müdrik-i âlemdir ki evamir-i şer'iye ile muhatap ve ibadet ve marifetle metaliptir. Ve bu cevherin zahiri ve mürekkebi vardır ki ol nefs-i şehvaniye-i mezburedir ve bunun bâtını vardır ki ruhtur ve ruhun bâtını vardır ki sırdır ve sırrın bâtını vardır ki sırr-ul-sırdır ve sırr-ul-sırrın bâtını vardır ki hafidir ve hafinin bâtını vardır ki ehfadır ve amma bir nesnenin bâtını anın hakikati ve maddesidir ve meselâ sır bir nesnedir ki anın bâtını haşep kıtalarıdır ve haşep kıtalarının bâtını şecerdir ve şecerenin bâtını anasır-ı erbaadır ve anasırın bâtını heyulâ-yi ulâdır» (Marifetname, s. 455). 
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Ahmet Rifat Efendi tarafından yazılan (1893) ve bir çeşit ahlâk sözlüğü olan Tasvir-i Ahlâk adlı kitapta nefis hakkında şu açıklama görülür: «Nefis hükema ıstılahında nefs-i natıka ve lisan-ı şeride ruh demektir. Sufiye indinde nefis, ruh, kalp sözleri birbirlerine yakın tabirler olup birbirlerine yerine kullanılırlar. Bütün İslâm uleması nefs-i insani bir cevher-i basit olup cisim ve cismani değildir. Bizzat makulâtı idrak ve beden-i mahsusta alât ve kuva (duyu organları) vasıtasıyle tedbir ve tasarruf eder. İslâmda tabiiyun zümresinden maada bütün ulema-yi İslâm, nefsin ölümden sonra bedenden ayrılıp daim ve baki, ve âlem-i mücerredata mülâki olduğuna kaildirler. Nefsin Kuran-ı Kerimde beyan buyurulduğu üzere en aşağı derecesi nefs-i emmaredir ki daima fenalığa ve şehvete haristir. Onun üstünde olan levvame ise bazı hatada bulunursa da derhal nedamet gösterir. Onun üstündeki nefs-i mutmaine her türlü şehevi ve şeytani tahrikâttan kendini selâmete çıkaran nefistir. Bu nefis raziye ve marziye derecelerine isal ederse o kimse bahtiyardır». 


Kalp: 


Dilimizde çok kullanılan kelimelerden biri de kalp sözüdür. Halk arasında ayrıca yürek, gönül sözleri de kalbi anlatmak için kullanılır. Birisinden acı bir söz duyan kimse kalbimi kırdı der. Burada izzetinefsimi incitti manası anlatılmak istenir. Bazen de yüreğini sağlam tut denildiği zaman şüpheye düşme, metanetini kaybetme demek isteriz. Gönül sözü ise daha çok edebiyatta ve şiirde, şarkılarda sevgi ve yüksek duyguları bildirmek için kullanılır. Edebiyatta, sanat ve şiir alanında olduğu kadar felsefe ve ahlâkta da bu sözün yeri büyüktür. Ancak bu kadar çok kullanılmasına rağmen kelimenin manası kesinlikle sınırlandırılmış değildir. İslâm ahlâkı bakımından da kelime ayrı bir önem taşır. Ahlâkçılarımız kalbi fizyolojik bir organ olarak anlatırken «sadrın canib-i eyserine mevzu bir muzga-i sanavberiye» yani göğsün sol tarafında bulunan çam kozalağı şeklinde bir et parçası diye tarif ederler. 


Fakat acaba kalp, yürek, gönül diye adlandırılan bu kavram, gerçekte bir et parçası mıdır? Bunu açıklamak için eski Yunan filozofu Eflatuna dönmek lâzımdır. Eflatun toplumu, insanı ve hayatı hep üçe bölerek açıklamak yolunu tutmuştu. İnsan üç bölümden ibarettir: Kafa, göğüs, belden aşağı organlar. Akıl kafada bulunur, beyinle çalışır. Cesaret ve yüksek duygular göğüste bulunur, organı kalptir. İhtiraslar ve aşağı duygular ve istekler de mide ve bağırsaklarda bulunur. Çok basit ve anlaşılması kolay olduğu için bu üçlü bölme, her tarafta çok tutulmuş ve İslâm âlemine de geçmiştir. Bugün dahi kalbin temizliği, kalbin büyüklüğü sözleri herkes tarafından kullanılmaktadır. 

İman meselesinde kalbin önemi daha çok artar. Bilindiği üzere imanın şartı dil ile ikrar (söylemek), kalp ile tasdiktir. Yani bir kimse İslâmlığı, gerçekten kalbiyle tasdik ve kabul etmezse iman etmiş olmaz. Fakat tasdik eden bu kalp hangi kalptir? Her şeyden önce Eflatun'dan beri yerleşmiş olan ve göğüste bir et parçası olan maddi kalp anlayışını bırakmak lâzımdır. Bugün hekimliğin gelişmesiyle hastalarda kalp nakli ameliyatı yapılmaktadır. Eğer kalbi maddi olarak kabul edersek, o zaman bir Müslümana bir Hıristiyan kalbi takılacak olursa imanın da kaybolması lâzım gelir. İslâmın kalp meselesini bu kadar çürük ve basit bir şekilde anlayacağını sanmak yanlıştır. Biyoloji ve psikoloji, bütün şuur faaliyetlerinin, duyguların ve muhakemelerin başlıca beyinde cereyan ettiklerini gösterir. İman da ruhun ve aklın şüphe ve tereddütsüz, tam olarak bir dogmayı kabul ve tasdik etmesidir. Bu kabul ve tasdik de iradeli ve şuurlu olur, tamamıyle beyin faaliyetinin bir ürünüdür. Şu halde İslâmda kullanılan kalp sözü, sembolik, mecazi bir mana taşır ve öyle olması lâzımdır. 

Kur'an-ı Kerimin birçok yerlerinde kalb, kulb şeklinde bildirilen bu kelime şuur, duygu ve lâşuurun tümünü kapsayan vicdan ve sezgi manalarında kullanılmıştır. Meselâ hadis-i şerifte, «Bir işte sana aksine fetva verseler dahi bir kere de kalbine sor!» denildiği zaman burada daha çok vicdan manası saklıdır. 

İslâmda tasavvuf ehli, kalbe büyük bir önem vermişler, onu insana vasıtasız bilgi kazandıran bir sezgi yolu (mükâşefe) saymışlardır. Kalp hakkında İslâm âleminde Gazali'nin, Batı dünyasında Pascal'in düşünceleri çok dikkate değer. 

1. İslâmın yetiştirdiği en büyük dehalardan biri olan Ebu Hâmid Muhammed Gazali (Horasanlı, XI. yüzyıl), birçok eserlerinde ve özellikle El-Munkızu min-ed-Dalâl, İbya-ül-Ulğm-id-Din adlı eserlerinde kalp hakkında değerli fikirler ortaya atmıştır. Gazali, zamanında yaşayan ilim ve felsefenin kendini tatmin etmediğini görerek büyük bir şüpheye düştü, şüpheyi büyük bir buhran takip etti. Ailesini ve yurdunu terk ederek 10 sene İslâm diyarını dolaştı ve nihayet sufiye mesleğinde karar kıldı. Onun en büyük endişesi ilimde kendisini tamamıyle tatmin edecek kesin bir bilgi (yakin) aramaktı. 
Bu kesin bilgiyi kendi iç dünyasında bulduğuna inandı. Şöyle diyordu: «Gerçek bir bilgi, bilinen şeyin (konu) zihnin önünde tam olarak görünmesi, hiç bir şüpheye yer vermemesi, hiç bir yanlışlığa meydan bırakmamasıdır. İşte bu derecede kalp artık hiç bir şüpheye 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tahammül etmez. El-Munkız ile Risalát-ı Ledünniye'sinde kalbi, eşyanın maddi şekillerinden sıyrılarak asıl gerçeğin vasıtasız, doğrudan doğruya bilinmesi ve anlaşılması şeklinde tarif eder. Kalp bilkuvve bütün bilgileri kapsar» der. 

Fransız ilimler akademisi tarafından takdire mazhar olan Çağlar Boyunca Büyük Filozoflar adlı eserinde Palhories, Gazali'ye ayırdığı bölümde onun düşüncesini şöyle özetler: «İçinde su toplanmasını istediğimiz bir su deposu düşünelim. Buraya dışardan açılan birtakım kanallarla su toplanır. Fakat bu su bulanık ve şüphelidir. İnsan da ilimlerini bu toplama su gibi duyu organlarıyle dışardan kazanır. 
Kesin bilgi vermez, suyu şüphe ile karışık ve bulanıktır. Fakat toprağın derinliklerine iner ve derin bir kuyu kazarsanız mutlaka temiz ve berrak bir suya rastlarsınız. Bu derin kuyu kalbinizdir. İnsanlardan uzaklaşır ve sürekli olarak kendi içinizi dinlerseniz gerçek bilgiyi orada bulabilirsiniz». Gazali'nin burada anlatmak istediği kalp, insanın bütün his, irade ve aklı, yani bütünüyle yaptığı bir «iç tecrübe» gibi görünmektedir. 

Münif Paşa Tarih-i Hiükema adlı eserinde şöyle söyler: «Kalpte iki çeşit hareket vardır. Biri mülâyimdir ki insan ondan hoşlanır, diğeri şiddetlidir ki insan ondan rahatsız olur». Bu tanımda kalp haz ve elem merkezi yahut duyguların merkezi olarak gösterilmiştir. 

Kınalızade Ali Efendi kalp için şöyle der: «Hayvani nefis kuvvetleri ikidir: Birisine kuvve-i müdrike, ötekine kuvve-i muharrike derler. Kuvve-i muharrike dahi iki türlüdür. Biri şehevi kuvvettir ki bu kuvvet sebebiyle nefis kendince istenilen ve hoşa giden şeyleri elde eder. Öteki kuvve-i gazabiyedir ki bu kuvvet ile nefis, sevmediği ve hoşlanmadığı şeyleri uzaklaştırır». Kınalızade dahi kalbi, duygular karşılığında alır. 


2. Kur'an-ı Kerimde kalp sözü birçok ayetlerde geçen. Bu ayetlerden bazılarını işaret edelim: Maide suresinin 41. ayetinde 


Hak Taâlâ şöyle buyurur: « İL ALI AA PERIA 


mi 


PIE KE YALI İŞ Ey Peygamber kalpleri inanmamışken inandık diyenler ve yalana kulak verenler...». Nahl suresinin 
108. ayetinde, KEK Sa EREA İşte Allahın kalplerini, kulaklarını ve gözlerini mühürlediği kimseler bunlardır, habersiz ve gafil olanlar da bunlardır» denilmiştir. Şuara suresinin 89. 
ayetinde, «O günde (kıyamet günü) ne mal fayda verir, ne evlât. 
Ancak fesatlardan kurtlmuş bir kalp ile gelmek fayda verir». Yine Yunus suresinin 57. ayetinde, «Ey insanlar, Rabbinizden size bir 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öğüt ve kalplerde olana bir şifa, inananlara doğruyu gösteren bir rehber ve rahmet gelmiştir». Bu Tanrısal emirlerden anlaşıldığı üzere kalp, imanda kesin ve şüphe kabul etmeyen bir bilgiyi elde eden bir kabiliyettir. İnanan, duyan ve fesatlardan sıyrılmış olan bir vicdan ve akıl yoludur. Bunun içindir ki Ulu Resulümüz, «İman kalpte yer tutan ve amel ile kuvvet bulan şeydir» buyurmuştur. Bu fikri kuvvetlendiren Âli İmran suresinin 8. ayetidir. « GAI ERÉ IÉ SİLİS iá; Rabbimiz! Bizi doğru yola eriştirdikten sonra kalplerimizi saptırma, katından bize rahmet bağışla!». Yusuf suresinde, «Onlar yeryüzünde gezmezler mi ki kalplerine uyanıklık gelip her şeyin aslını ve gerçeğini akıl ederler ve kulaklarıyle işitirler. Onlar görünüşte kör değillerdir, fakat göğüslerindeki kalpleri kördür» buyurulmuştur. 

3. İslâmda kalp sözü en ziyade Gazali'de geçer. Gazali müteaddit eserlerinde kalp gözü, kalbe doğan nur sözleriyle ondan bahseder. Bu tariflerden anlaşıldığına göre kalp sözünden bugünkü felsefi manada «sezgi, vicdan» anlatılmak istenilmektedir. Gazali eserlerinde müteaddit bahislerde 15 kadar kalp tarifi yapmıştır. Bunlardan bazıları şöyledir: 

«Kalp manevi bir cevherdir, insan hakikati onunla kavrar. İnsan ruhunun sezgi ve keşif gibi en yüksek derecesidir. O bir ayna gibi eşyanın mahiyetini kavrar». 

«Bedendeki göz, başkasını görür, fakat kendini görmez, dışı görür, fakat içi görmez. Mütenahiyi görür, fakat namütenahiyi görmez. Gördüklerinin çoğunda yanılır, uzağı yakın, yakını uzak görür, hareketliyi harekesiz, hareketsizi hareketli görür. Büyüğü küçük, küçüğü büyük görür. İşte bu yedi kusur dış gözden uzak olmaz. Kalp gözündeki nur ise bir kemaldir. Yedi kusur onda yoktur. Bu kalp gözü hem başkasını, hem kendi nefsini idrak eder». 

«Kalp gözü hem kendi nefsini, hem nefsinin sıfatlarını da idrak eder. Nefsini şuurlu ve iradeli olarak idrak edici olduğu için nefsinin bilgilerini ve bu bilgilerin bilgisini idrak eder, ve böylece bilgi sonsuza gider. Bu hassa cisimleri aletlerle idrak edenlerde bulunmaz». 

«Kalp gözü için yakın uzak birdir. Arşa, Kürsiye ve göklerin ötesine de şamildir. Eşyanın sırlarına nüfuz eder, hakikatlerini ve "cevherlerini kavrar, sebeplerini, hikmetlerini araştırır». 

«Kalp gözüne bazen akıl, bazen ruh, bazen de insani nefis denilir. Kalp terim olarak ilk akıl (akl-ı evvel) dır». 
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5. Şimdi Batı dünyasında kalp hakkında ileri sürülen bir ik! 
fikri görelim. Bunların en meşhuru Pascal'de kalp anlayışıdır. 

Pascal Döşünceler adlı kitabinda itikat ve inanç meselelerinde aklın rolünü tamamen inkâr ederek onun yerine «duyguları» koymak istemektedir. Döşönceler adlı eserinde şöyle der: «Allahı hisseden kalptir, akıl değil. Akılda değil kalpte duyulan Allah... İşte iman budur». Başka bir yerde ise şöyle der: «Siz bir şeye evet demek için kendinizce birtakım tercih sebepleri bulmuşsanız bu sırf kendi kendinizi tasdik etmenizdendir, yani aklınızın sürekli etki yapmasındandır. Yoksa sizi buna inandıran şey başkalarının sesleri degildir. Yerine göre şüphe etmeyi veya kabul etmeyi bilmelidir. Böyle yapmayan kimse aklın gücünü duymayan kimsedir. Eğer tamamıyle akla itaat edilirse dinimizde tabiatüstü ve mistik bir taraf kalmayacaktır, ve eğer aklın prensipleriyle çatışırsa dinimiz gülünç ve manasız olacaktır». 

Pascal'in bu sözleri, ilk bakışta birbirleriyle çelişik görünürse de filozofun akıl ve kalp sözlerine verdiği manalar iyi anlaşılırsa çelişki ortadan kalkar. Ona göre akıl, muhakemeler yapan, gidimli (discursif) akıldır, kalp veya duygu ise insanın bütünü hakkında bilgidir, yani beden ve ruh, akıl ve duygularla irade, ve daha önemli olarak da dolaysız bir sezgi ve kavrayış kabiliyetidir. Pascal bunu şu sözlerle anlatır: «Biz hakikatleri yalnız akılla değil, kalple de biliriz, ve kalp yoluyle ilk ilkeleri yani metafizik kavramları anlarız. Aklın bu alanda yapacağı iş yoktur. Esasen akıl da kalbin ve içgüdünün bu bilgisine dayanmak zorundadır: İlk prensipler önce hissedilir, sonra önermeler bunlardan çıkarılır, arkasından her şey aydınlığa kavuşur, her ne kadar çeşitli yollardan olsa da!». 


Pascal, memleketimizde de hayli tanınmış olduğu halde ona yakın fikirler ortaya atan İngiliz filozofu Newman” pek az tanınmaktadır. Newman, Pascalin kalp anlayışına karşı «intikal sürati» (illative sense) kavramını ileri sürer. Newman fikirlerini Inanma Kuralı adlı eserinde şöyle özetler: «Bu somut sonuçlar ve lafzi ispatlar yanında benim ileri sürdüğüm sonucu birden kavrayan intikal sürati fikri, eski görüşlerin bıraktıkları boşlukları dolduracaktır. O hiç bir ilmin yapamadığını meydana çıkaracak, birbirlerine zıt ihtimallerin sınırlarını aşacak ve gerekli delilleri gösterecektir. Hakikat ile hata arasındaki karar veren güç, sürat-i intikal duygusudur. Bu ilk prensiplerin içine doğrudan doğruya girebilmek melekesidir. Onun saye- 


(*) John Henry Newman (1801-1890), din bilgini ve ahlâkçı; Hıristiyanlıkta reform taraftarı, i 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sinde olaylar ve doktrinler tam olarak kavranır. Onun sayesinde . 
zorunlu veya uygun neticeler çıkarabiliriz. Bu kabiliyet zihnin bütünlükle bize hazırladığı bilgileri içten bir kavrayıştır». Newman'ın burada açıkladığı bu kabiliyet, Pascal'in anlattığı «incelik ruhu» (esprit de finesse) na benzer. Newman şöyle devam eder: «Bir daire içine çizilen muntazam bir poligon, bu dairenin içinde kapalı kalır ve fakat hiç bir zaman sınırlandırılamaz. Bunun gibi somut alanda bir muhakemenin düşünülebilen sonucuna asla varılamaz». Bu son sözlerle Newman, gidimli aklın yetersizliğini anlatmak ister. «Ne kadar uğraşılırsa uğraşılsın deneyler ve muhakemeler olasılı (ihtimali) sonuçlardan başka bir şey elde edemezler. Ancak sürat-i intikal duygusu bu olasılı sonuçları kesin bilgi (yakin) haline getirecektir». Newman, mantığı kaldırmaz, onu ikmal eder. «Günlük hayat ve deneylerde verilen hükümlerin çoğu olasılıdır. Ne kadar delil ve muhakeme öne sürülürse sürülsün sonuçlarda daima bir şüphe yaşamakta devam eder. Onun için inanç ve kabul, ispatlar ve delillere dayanmaz. Gerçi bu iddianın akla uygun olmadığı söylenebilir, fakat insan tabiatının da aklın sınırları dışında kalan bir yolu oldugunu unutmamak lâzımdır». 


VİCDAN 


«Vicdan, vicdan! Ey ilâbi ve semavi sada». 


J.-J. Rousseau 


Vicdanın Tanımı: 


Vicdan (coscience) kelimesi Arapçada bulmak manasına gelir. 
Fakat bulmak kelimesi daha ziyade şuuru ifadeye elverişlidir. İslâmda umur-i vicdaniye, vicdan-ı ahlâki sözleriyle ifade edilmiştir. 


Bugün ahlâk ve felsefede vicdanı, «insan fiillerinin (eylem) ve hareketlerinin (işlem) ahlâki değerini takdir ve tayin etmek kabiliyeti» diye tarif edebiliriz. Yahut, «Hayrı şerden (iyiyi fenadan) ayıran içten bir kabiliyettir». Vicdan, şuur ile karıştırılmamalıdır. İslâmda ruhsal şuura vicdan-ı nefsi, asıl vicdana da vicdan-ı ahlâki denilmektedir. Kur'an-ı Kerimde ve hadislerde kalp sözüyle de ifade edilmiştir. 

Vicdan-ı ahlâki; iyi veya kötüye, hayır ve şerre hüküm vermek kuvvetidir, vazifenin tabii bilgisidir. İnsan, vicdanı ile kendi kendini muhakeme eder. Bu itibarla vicdan insanın içinde kurulan bir 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mahkemedir. Vicdan-ı ahlâki, bir insanın hem kendi hareketlerini, hem de başkalarının eylem ve şilemlerini takdir ve tayin eder. 


Şimdi, ahlâk kitaplarımızda vicdan hakkında verilen bazı tanımları söyleyelim: 


«Anlaşıldığına göre vicdan içten gelen bir duygu ile dolaysız olarak hüküm ve tasdik olunur. Bu his iç melekelerden (havass-ı bâtına) ise vicdaniyat denir. Kendimizde korku ve öfke olduğunu, karnımızın acıktığını duymamız ve bilmemiz gibi» (Ahmet Naim). 


«Vicdan, şuur ile karıştırılmamalıdır. Vicdan, yalnız bizim hareketlerimizle başkalarının hareketlerini takdir eder, şuur şahit, vicdan ise hâkimdir» (4144, Ferit Kam). 


«Vicdanın felsefe ve İslâm bilginlerince anlaşılmaları başkadır. 
Onların anladıklarına göre vicdan, nefs-i natıkanın manevi ve içten kabiliyetidir. Adalete ve hakka, maruf ve münkere dair malümatımız, başka insanlara karşı olan ilişkilerimiz ve manen bağlayan kuvvetlerin derin duygusundan başka bir şey değildir» (Miyar- Sedat, Cevdet Paşa). 

«Vicdan-ı ahlâki hakkındaki açıklamaların hepsi üçe irca edilebilir: Vicdan-ı ahlâki bir kabiliyet ve içgüdüdür, tecrübe neticesidir, aklın bir suretidir» (Ferit Kam). 


«Bazı fiillerin ahlâki kıymeti üzerinde insan ruhunun tabii ve vasıtasız olarak kurallara uygun hükümler vermek kabiliyeti...» (Felsefe Lügati). 

«Din-i İslâm bir kanun-i ilâhidir. Bu kanunun kapsamı da itikadiyata, amellere, vicdaniyata ilişkin hükümlerden ibarettir. Vicdaniyat veya ahlâkıyat, ahkâm-ı İslâmiyenin üç kısmından birini teşkil eder. Bu sebeple İslâm nazarında din başka, ahlâk başka değildir. 
Vicdan da bir latife-i ilâhiye (Tanrısal bağış) olan ruhun bir kuvvetidir, bir hassasından ibarettir. Vicdanımız mazhar olduğu ilham sayesinde hayrı şerden, saadeti şakavetten ayırt etmeye kadir olabilir. Nitekim bir ayet-i kerimede, “Cenab-ı Hak insanın ruhuna fücurunu da, takvasını da ilham etmiştir. Artık şüphe yoktur ki ruhunu temizleyen ve iyilikle bezeyen felâh bulur, ruhunu kirleten ve alçaltan da kötü ve günahkâr kalır” buyurulmuştur» (Ömer Nasuhi Bilmen). 


Bu tariflere Rousseau'nun şu güzel sözlerini ekleyelim: 


«Vicdan, vicdan... Ey ilâhi içgüdü! İlâhi ve semavi sada!.. Cahillerin, âlimlerin ve zekilerin, görgüsüzlerin ve medenilerin rehberi! İnsanı Tanrısına yaklaştıracak kadar hayır ve şerrin yanılmaz 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hâkimi... Sen olmasan beni hayvanların üstüne çıkaracak olan nedir?» (J.-J. Rousseau, Terbiye). 


İslâmda vicdanın varlığını ve vazifesini bildiren birçok ayetler ve hadisler de vardır. Bunlardan bazılarını zikredelim: « İstefte kalbeke ve in eftakel müftun: Sana her ne kadar fetva verseler de bir kere de kalbinden fetva al!». 


Ahlâkta vicdan ve kalbin rolü hakkında diğer kutsal emirlerden birkaçı şöyledir: 

«Bir yani iyilik kalbin mutmain olduğu şeydir. Is yani fenalık da nefsini tahriş ve tazyik eden şeydir. Hilâfına fetva verseler de aldırma!». 


«Nefsini tahriş edip seni rahat bırakmayan şeyi terk et!». 


«Bir, iyilik güzel ahlâktır, ism, kötülük de göğsünü ve içini rahatsız eden şey ile bir de halkın bilmesini istemediğin fiil ve hareketlerdir». 


«İyilik nefsin sükünetle kabul ettiği ve kalbin mutmain olduğu şeydir. İsm de (günah) nefsin sükünetle kabul etmediği, kalbin mutmain olmadığı şeylerdir. Her ne kadar bunun hilâfına fetva verseler de aldırma!». 


«Feelbemeba fücureba ve takvaba: Cenabı Hak nefsine fücur ve takvayı (iyilik ve kötülüğü) ilham etti». 


«Ve bedeynabüm necdeyn: Biz insana hayır ve şer yollarını gösterdik!». 


Rushal Şuur, Ahlâki Şuur: 


Fransızcada ve Batı dillerinde conscience (şuur) kelimesi iki yönlüdür: Bu kelimeyi hem ruhsal şuur, hem de ahlâki şuur manasında kullanırlar. Acaba bu iki nevi şuur arasında ne fark vardır? 


Bizde her şey ruhsal şuur ile başlar ve şuur bize bütün varlıkları bildirdiği gibi, ahlâki hayata da gerekli olan temelleri ve kökleri hazırlar. Fakat insan yaşadıkça durmadan kendine hâkim olmaya mecburdur. Yani içten gelen bir kısım istekleri, ihtirasları önler, türlü hareketler arasında bir seçme yapar. Bir vazifeyi yapmak için kendini zorlar, bu zorluk onun tabiatında yaşavan eğilimler ve içgüdülere karşı savaştan doğar. Bu hâkimiyeti kurmak için devamlı bir çaba (ceht) sarf eder ki bunun sonucunda ahlâki vicdanın temel karakterleri meydana gelir. İnsanın kendine hâkimiyet yolundaki bu çabası geliştikçe insan bir taraftan olgunlaşır ve bir taraftan da 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bilgi ve tecrübesi artar. Çünkü ruhi şuurdan ahlâki şuura geçiş hem bilgi alanında, hem de hayat düzeninde bir ilerleyişi ifade eder. 
Batı ahlâkçılarının dediği gibi, «Science sans conscience, west que ruine de Vâme: Vicdanı olmayan ilim, ruhun bir harabesidir». Vicdan ilim ve tecrübe ile beslenen nazik bir ağaçtır. Psikolojide şuur kelimesinin anlaşılması hayli nazik meselelerdendir. Burada şuur dışı (inconscient) olaylara geçmeyi ve meseleyi daha çok genişletmeyi uygun bulmuyoruz. Gene lolarak ruhsal şuur, bizde geçen bütün ruhsal olaylar hakkında ve bunların kendim gibi var oldukları hakkında duyduğum bir sezgi ve ilhamdır. Bu, insanların içine tutulmuş bir ışık gibidir. Bu sayede ruhsal olayların var olduğunu biliriz ve şuur olmadıkça da varlıklarını bilemeyiz. Herkes bilir ki bizde bir keder olduğu zaman şuurumuz olmazsa (yani baygınlık veya uyku hali) onu bilemeyiz. Bunun gibi bizde elem doğmazsa onun şuuru da olamaz )bkz. Din Psikolojisi, s. 89-96). 

Ahlâki şuur veya vicdan ise bize, aslında insani değerler manasında görünür. Rousseau'nun dediği gibi, «Vicdan, hayır ve şer hakkında söz sahibi bir hâkimdir. Yani yapılacak bir vazife ile kaçınılması gereken hatanın hâkimidir». Onda en esaslı olarak vazifeyi yapmaya mecbur olduğumuz hakkında bir duygu ile hatalardan, fenalıklardan kaçmak duyguları vardır. Bundan anlaşılıyor ki, ruhsal şuura nazaran ahlâki vicdan büyük bir ilerleme ve yükseklik taşır. 
Hulâsa ahlâki vicdan, bir taraftan ferdi vicdanı, diğer yandan da sosyal vicdanı yansıtan bir sonuçtur. 


Ahlâki Vicdanın Analizi: 

Evvelki bölümlerde ahlâki olayın analizini yaparken, bunun objektif ve sübjektif cephelerini göstermiştik. Ahlâki olayın sübjektif cephesi vicdan, objektif cephesi de fiil ve hareketlerdir. Şimdi vicdanın yani ahlâkın sübjektif alanının yakından analizini yapalım: 


Ahlâki vicdan, ahlâki bir duygudan ibarettir: 


İnsanda vicdanın varlığı daha ziyade ahlâki hareketlerle beraber bulunan duygularla belli olur. Vicdan, hayır ve şer sayılan hareketler karşısında takdir, haz veya nefret, pişmanlık gibi türlü duygular taşır ve bunu belli eder. Önce bizzat kendimize ait duygular vardır. Bir fakire yardım, dini bir emri yerine getirdiğimiz zaman, hareketten önce bu hareketi yapmaya doğru kendimizde bir cazibe (çekici kuvvet) duyarız. Hareketi yaptıktan sonra da bir haz, gönül rahatlığı (itminan) duyulur. Fenalık yaptığımız zaman da vicdan azabı, nefret, utanç duyguları hâsıl olur. Kendimizden başkalarının hareketleri hakkında da türlü duygular taşırız. İyi bir hareket yapan kimse hakkında takdir, hürmet, hayranlık duyguları besleriz. Fenalık yapanı gördüğümüz zaman da harekete göre merhamet, nefret, küçümseme gibi duygularla tepki gösteririz. Başkaları hakkında taşıdığımız bu duygular zihnin eseri değil, vicdanımızdan kopup gelen derin ahlâk duygularıdır. 


Ahlâki vicdan, ahlâki hükümlerden ibarettir: 


Ahlâki duygularla birlikte insanda akıldan ve zihinden gelen ahlâki hükümler de vardır. Bu hükümler bazen açık, çoğu zaman da kapalı (içerik) olarak birtakım duygularla birlikte bulunurlar. 
Fiil ve hareketten önce zihnimize gelen türlü şekiller üzerinde hükümler yürütürüz ve bunlardan birisini seçerek harekete geçeriz. 
Bu hareketi yapmaya mecbur muyum, bu hareketi yapmak uygun mudur, yoksa fena mıdır diye muhakeme ederiz. Hareketten sonra da, iyi yapmışsak kendimizi vazifesini yapmış iyi insan olarak görürüz. Kötülük yapmışsak kendimizi sorumlu ve suçlu sayarız. 


Ahlâki vicdan üzerine toplumun etkileri de vardır: 


Eski ahlâk sistemleri, ahlâki vicdanı tahlil ederken toplumun ve çevrenin tesirlerini hesaba katmamışlar ve bu suretle analizleri daima eksik kalmıştır. Toplumun tesirleri sözü içine kolektif tasarımlarla terbiyenin tesirleri girer. Ahlâki vicdanın bu yönünü teşkil eden duygular, bizde yalnız ferdi duygular şeklinde meydana gelmemiştir. 
Bunda kolektif tasavvurların yani sosyal vicdanın da tesirleri vardır. 
Şüphesiz ki ahlâki duygularımız sübjektiftir. Yani bizim içimizde geçerler ve başkaları tarafından görülmezler. Fakat bu duyguların herkes tarafından bilindiği zaman meydana gelecek tepkiler de heyecanlarımızı harekete getirir ve ahlâki duyguların şiddetini artırır. 
Hükümlerimize gelince, bunlar şahsi değillerdir. Bunlar daha çok çevreden (aile, toplum) ve terbiyeden gelirler. Bunun en iyi delili çağlar ve medeniyetler değiştikçe iyi ve fena fiiller hakkında verilen hükümlerin de az çok değişmesidir. 


Vicdan Yanılabilir mi? 

Vicdan, hayır ve şer hakkında hüküm verebilmek kabiliyetidir diyoruz. Fakat vicdan verdiği hükümlerde yanılamaz mı, hataya düşmez mi? Vicdanın hatası ve yanılması, verdiği hükümlerin ahlâki kurallara ve gerçeklere uygun olmamasıdır. Vicdanın hataları iki türlüdür. Bir kısmı önlenmesi mümkün olan hatalar, diğeri de önlenmesi mümkün olmayan hatalardır. Önlenmesi mümkün olmayan hatalar, hata olduğu bilinmeyen ve ayırt edilemeyen yanılmalardır. 
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Burada insan yine vicdanının emrine uyar, aslında kötü ve fena olan bir işi, iyi ve hayırlı sanarak işler. Yahut bir kimse gerçekte vazifesi olmayan bir şeyin vazifesi olduğuna inanır, fakat bunu yapmazsa yine hata işlemiş olur. Her iki halde dahi insan, vicdanın emrine uymuş ve iyi bir iş yapmış olur. Çünkü burada niyet ve amaç iyidir. 
Vicdan hata işlese bile yine. hâkim rolündedir. Fakat bu hata ilmi gerçekler ve kanunlarla belirtilmiş veya bu kişi başkası tarafından uyarılmışsa ya da dini ve şer'i emirlerle bildirilmişse o zaman hatanın önlenmesi mümkündür. Eğitim eksikliğinden, yahut ihtiras ve istekleri zaptedememekten doğan hatalar bu türdendir. İnsan bütün hatalar karşısında onun kaynağını ve nedenini tarafsız bir gözle araştırmlı, eğer dışardan alınan yanlış bir bilgiye dayanıyorsa bunu gerçek bilgi ile düzeltmelidir. Eğer hata kendi ihtiras ve eğilimlerimizden ileri geliyorsa o zaman bunları önlemek için kendisini zorlamalı ve kesin bir azim ve kararla hareket etmelidir. 


Bazen de vicdan bir fiilin iyiliği ve kötülüğü hakkında hüküm vermekte şüphe ve tereddüde düşer. Bir hareketi yapmak mı, yapmamak mı vazifedir, bunu açık olarak kestiremez. Meselâ yalan söylememek vazifedir, fakat askeri veya siyasi bir sırrı söylememek de vazifedir. Öyle durumlar meydana gelir ki, insan ya yalan söylemeli, yahut sırrı açıklamalıdır. Burada iki vazife çelişki halindedir ki buna ahlâkta ve hukukta vazifelerin çelişmesi (casuistigue) denir. 


Bazı hallerde de vazifelerde hangi taraf yapılırsa yapılsın yine fena bir hareket yapılacağı hususunda bir korku bulunur. Meselâ elinde silâhı bir suç işlemekte olan bir katile polisin ateş açması hali böyledir. Polis ateş ederse başka suçsuz kimseleri vuracak, etmezse haydut cinayet işleyecektir. Bu gibi durumlarda ahlâk ve hukuk en az zararlı olan hareketi (ehven-i şer) tavsiye eder. Çünkü yapılacak bir fenalık, daha büyük fenalıkları önleyecektir. 


Bazen de bir hareketin iyi veya fena olup olmadığı veya bir vazifenin bulunup bulunmadığı kesin olarak kestirilemez. Meselâ bir dairede memur olan kimse, kendine ait olmayan bir işi görmeye mecbur mudur? Bu işi yaparsa bundan doğacak sorumluluklara katlanmak zorunda kalacak ve belki de sonunda bir kötülük meydana gelecektir. Yapmazsa bir yurttaşın zorluklara düşeceği ve zarar göreceği ihtimali vardır. Bunda dahi en az zararlı olan cihet tercih olunmalı ve bu işi yapmakla yapmamaktan meydana gelecek zararlar incelendikten sonra en faydalı ve en az zararlı olan yol tutulmalıdır. Sözün kısası vazife bir işi yapmaya zorlamazsa ve bu işin 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sonunda doğacak sonuçlar hakkında şüphe ve tereddütler meydana gelirse en salim ve kestirme yolu tutmalıdır. 


Bunun dışında bir de kararsız ve vesveseli insanlar vardır ki bunlar her şeyi fazlaca büyütür, yahut önemli bir şeyi küçümserler. 
Fenalık olmayan yerde fenalık görür, yahut her işte, adam sen de! 
diyerek sırt çevirirler. Bu gibi insanların vicdanları iyi eğitim görmemiş, dar vicdanlardır. Bu hal şuurun bozukluğudur ki ahlâktan ziyade ruh hastalıkları alanında incelenmeye değer. İslâm ahlâkı bu hususta işleri zorlaştırmayınız, kolaylaştırınız emriyle vicdanın hal ve şartlara göre geniş tutulmasını ve zorluklar baş gösterince en az zararlıyı tercih etmeyi tavsiye eder. 


Ahlâki Vicdanın Mahiyeti: 

Yukarda vicdanın analizini yaparken hisler, hükümler ve kolektif vicdanın tesirlerini ayrı ayrı gösterdik. Şimdi şu soru ile karşı karşıya bulunuyoruz: Bu üç etkenden hangisi esastır? Vicdanda asıl olan hislerdir, diğerleri ona tabidir demek mümkün olduğu gibi; esas hükümlerdir, hislerin önemi yoktur demek de mümkündür. İşte bu suale ayrı ayrı cevap vermekten üç esaslı ahlâk ekolü meydana gelmiştir. İlerde bu ekoller hakkında daha geniş açıklamalar yapılacaktır. Burada fikirleri kısaca özetleyelim: 


a) Hissiyat ahlâkçıları: 


Başlarında J.-J. Roeusseau bulunur. İskoçya ekolü denilen İngiliz filozofları da bu fikre taraftardırlar. Felsefe meselleriyle uğraşmayan halkın çoğu da bu fikri —bilmeden— tutarlar. Bunlara göre ahlâki vicdan, akıldan ve organizmaya bağlı duygulardan ayrı müstakil bir duygudur. İnsanda doğuştan bir «ahlâki his» vardır. 


b) Zihniyeci ahlâklar: 

Kant tarafından müdafaa edilen bir görüştür. Ahlâki vicdan, ameli aklın fiil ve amel alanına tatbikidir. Ona eşlik eden duyguların önemi yoktur. Esas akıldır ve fıtridir. Duygular ise egoizmin belirtilerinden ibarettir (Herbart). 


c) Sosyolojik görüş: 

İnsanın yüksek derecedeki bütün zihin kavramları (vicdan, hayır, vazife, zaman, mekân gibi) toplumu neseridir. Vicdan ferdi degil, kolektif (sosyal) şuurun bir yansımasıdır (Durkheim ve öteki sosyologlar). 
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d) Ahlâki vicdan doğuştan mıdır, sonradan mıdır? 


Vicdanın mahiyeti söz konusu olurken onun insanda doğuştan mı, yoksa sonradan kazanılmış mı olduğu problemi meydana çıkar. 
Ahlâki vicdan, doğuştan insanda bulunan fıtri ve tamam olmuş bir özel kabiliyet midir, yoksa deneylerle meydana gelen ve sonradan kazanılmış kabiliyet midir? 

a) Zamanımızda, ahlâk filozoflarının birçokları ahlâki vicdanın, fıtri (doğuştan) olduğunu kabul ederler. Bunlara fıtriyeciler (vehbiye: inn&isme) denir. Fırtiyeciler arasında en önemlileri de Descartes ve kartezyenlerdir*, Bunlara göre ahlâki vicdan, Tanrının insana bir bağışıdır, insanda akıl gibi doğuştan vardır. Kant da bu fikirdedir. İslâm filozofları da ahlâkın fıtri olduğunu kabul ederler, Fakat bunun akıl ve ilimle güçlendirilmesini şart koşarlar. 


b) Spencer, Locke gibi deneyci filozoflar ise, ahlâki vicdanı insanın hayatında yaptığı deneylerden sonra kazanmış olduğunu, alışkanlıkların eseri olduğunu iddia ederler. Özellikle Spencer, tekâmül teorisi ile insan türünün binlerce yıl süren deneyleri sonunda birçok kavramlar kazandığını ve kazanılan sonuçların soyaçekimle fertlere geçtiğini söyler. 

Şimdi bu çeşitli görüşleri bir sonuca bağlayalım: 

İnsanda dini his gibi ahlâki kanun da fıtri olarak mevcuttur, ilim ve takva da hissiyat ve fikir cephesini besler ve kuvvetlendirir. Pratik bir rehber olarak vicdan yanılmaz. Çünkü onun emirlerine itaa tettikçe hayır işleriz, etmezsek şer olur. Teorik rehber olarak da (yani hayrın hangisi olduğunu tanımakta) hatalara düşebilir. Fakat genel prensipler ortaya koyduğu zaman (hayır, vazife gibi) yine'yanılmaz. Yanılmalar bu prensiplerin özel olaylara uygulanmasındadır. İslâm ahlâkı rasyonalist ve teolojik bir ahlâktır. 
Ahlâki vicdanın insanda doğuştan var olduğuna ve Tanrı tarafından insana verildiğine inanır. Kitap ve sünnetin emirleriyle vicdanın emirleri arasında tam bir uygunluk vardır. Evvelce İslâm ahlâkının özellikleri ve ahlâk değişe bilir mi bölümlerinde bu konu yeteri deröcede incelenmişti. 

İslâmda vicdan, fıtri ve umumidir. Herkeste vardır. Fakat herkeste aynı derecede tesiri görülmez. Terbiye, ilim ve tecrübe ile inkişaf edre. Akli unsurların üstünlüğü fazladır. Aklın kontrolundan mahrum kalan, terbiye ve ilimle olgunlaşmamış kimselerde bu fıtri kabiliyet körleşir, fakat tamamıyle yok olmaz. 


(*) Karcezyenler, Descartes felsefesini tutan filozoflar: Leibnitz, Spinoza gibi. 
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VAZİFE VE YÜKÜMLÜLÜK 


Vazifenin Tanımları: 


Vazife (ödev: devoir), halk dilinde, yapılması lâzım olan bir fiil ve hareket şeklinde anlaşılır. Verdiğimiz sözü tutmak lâzımdır. Borçlarımı vaktinde ödemeliyim denildiği zaman, borç sayılan bir vazifenin yapılması anlaşılır. Ahlâkta vazife, bir yükümlülük (mükelleflik) olarak hayırdır. Burada şu soru karşımıza çıkar: Vazifede bu yükümlülük nereden geliyor, yükümlü olduğumuz hayır nedir? Hayır meselesinin incelenmesine girmeden önce vazife ve yükümlülük konusu ele alalım: Vazife, ahlâki bir yükümlülüktür. 
Ahlâki kanunun sureti vazife, maddesi ise hayırdır. Kimsesiz ve sakat bir insana yardımı vicdan emreder, bu vazifenin suretidir. 
Vicdanın emri yerine getirilirse hayır işlenmiş olur, bu onun maddesidir. Sosyal manada ise topluma karşı bir yükümlülüğü ifade eder. Vergi vermek vazifesi, askerlik vazifesi gibi. 

Vazifede akıl ile yükümlülük duygusu birleşir. Vicdan hayırlı bir hareketi işlemeyi emreder. Bu bir yükümlülüktür, vicdanı borçlandırmaktır. Akıl ise bunu çeşitli tabiat ve toplum olayları karşısında uygulamaya koyulur. Aklını durumlara göre kullanır. O zaman yapılıp yapılmaması iradeye ait olur. Bu manada zorunlu (zaruri) değil, mümkün (olası) olur. Şu halde vazife, ideal olanı gerçek yapmaya, akıl da tabiata tatbik etmeye uğraşmaktan ibaret olur. Vazife, âdeta bir yükümlülük olarak görünen bir hayırdır. Hayrın yapılması zorunlu olan kısmına vazife denir. Evvelce ahlâki fiillerin analizini yaparken gösterdiğimiz üzere yükümlülük duygusu (obligation) ahlâki ideali gerçekleştirmek hususunda duyduğumuz istek veya eğilimdir. İşte, bu duygu vazifenin temelidir. Meselâ fakir bir kimse görüldüğü zaman, sefaletini azaltmak için vicdanımızda bir istek ve eğilim duyarız. Bu bir yükümlülük duygusudur. Vicdanın bir isteğidir. Bu isteği gerçekleştirecek olan da akıl ve iradedir. Yani bu fakire şu veya bu şekilde yardım çareleri bulmak (para vermek, işe koymak, düşkünler evine yatırmak gibi) da vazifeyi meydana getirir. Vazife, «Başkalarına iyilik yap» şeklindeki ahlâki idealin (hayrın) yapılmasına bizi sevk eder, yani vazifeyi meydana getirir. 


Vazife, Mükelleflik, Hürriyet (İhtiyar): 

Vazifenin iyi anlaşılması için mükelleflik ve hürriyet kelimeleriyle farklarını belirtmek lâzımdır. Mükelleflik (yükümlülük: obligation) kelimesi zorunluluk (nécessité) kelimesinden başkadır. Mükelleflik bir mecburiyettir. Ama zorunlu olmak değildir. Zorunluluk 


100 


NAZARİ AHLAKIN BAŞLICA KONULARI 


(zaruret) olmamazlık edemeyen bir şeyin karakteridir. İki kere iki dört eder. Dört olmaması mümkün değildir. Zincirle bağlanmış olan bir kimse hareket edemez. Hareketsizliği zorunlu olarak vakidir. Burada irade yani ihtiyar yoktur. Mükelleflik ise zorunluluğa benzemez. Mükelleflikte ihtiyar ve irade vardır. İhtiyar (hürriyet: liberté) iç ve dış kuvvetlerin etkilerine rağmen engelsiz seçebilmek gücüdür. İhtiyar, hür olarak seçmek gücü, irade ise seçilen ciheti yerine getirmek gücüdür. Meselâ birisine yardım etmek için karşımıza birçok tehlikeler ve engeller çıkmasına bakmadan ve bir karşılık beklemeden, yapılan yardımda hürriyet vardır. Çünkü burada birçok dış sebepler yardım fiilini yapmamayı gerektirdiği halde, vicdanın emrine uyulmuştur. 


Şu halde mükelleflikte şu iki özellik görünüyor: 

1, Vicdanının emrettiği şeyi yapmak hususunda bir mecburiyet (fakire yardım etmek mükellefliği), 

2. Bu mecburiyet bir zorunluluk değil, bir mükellefliktir. Burada ihtiyarımız, hürriyetimiz vardır. Mükellef olduğumuz şeyi yapıp yapmamakta özerkiz (muhtarız). Şu halde «insan melek ile hayvan arasında bir orta derecedir». Hayvan duyulur hazlar ve zevkleriyle zaruretler karşısında sürüklenir. Melek ise aklın istediği hayır ile yahut Halik Taâlânın emriyle mükellef olur. Yaparsa sevap, hayır olur, yapmazsa şer olur, vazifesini yapmamış adam durumuna düşer. 


Vazifenin Nitelikleri: 


Vicdan bize yalnız hayrın ve insan hayatının idealinin ne oldugunu göstermekle kalmaz. O aynı zamanda gücümüzün yettiği oranda bunu yapmayı ve gerçekleştirmeyi de bir kanun veya vazife olarak ortaya koyar. Buna ahlâkçılar vazife kanunu dahi derler. Vazife kanunu tabiat kanunlarından ve medeni kanunlardan farklıdır. Vazife kanununda görülen başlıca karakterler şunlardır: 

Vazife kanununun en göze batan ve önemli özelliği onun bir yükümlülük (mükelleflik) olmasıdır. Burada yükümlülükten maksat, onun bizim hürriyetimizi ortadan kaldırmada üstümüzde yüksek bir otoriteye sahip olmasıdır. Bize emirler verir, fakat emri yerine getirmemekte bizi serbest bırakır. Vicdan herkese doğruluğu, adaleti emreder ama buna tam manasıyle kaç kişi itaat eder? Şu halde yükümlülük, bir öğütle bir zorunluluk arasında orta bir yerdir. Zorunluluktur, çünkü ona karşı direnilmez; bir öğüttür, çünkü biz onu tartışmak ve hatta uygulamamak hakkına sahip bulunuyoruz. 
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Vazife kanunu kayıtsız ve şartsız emirler verir. Onun emirleri zevk ve haz, bir sanat ve çıkar veya ihtirasların verdikleri emirlere benzemez. Biz bir zevkimizden vazgeçebilir, yahut istersek bir menfaatimizi feda edebiliriz. Fakat bir vicdan azabı ve rahatsızlık duymadan vazifemizi feda edemeyiz. Haz veya menfaatler bize şartlı olarak emrederler. Onlar bize şu sonucu elde etmek için şunu yap derler. Zengin olmak, sporcu olmak istersek şöyle veya böyle hareket etmeyi tavsiye ederler. Vazife kanunu ise kayıtsız ve şartsız emreder. Onun formülü şudur: «Vazifeni yap!» der, canın isterse yap demez. Yalan söylememeli, çünkü yalancıdan herkes nefret eder. 
Yalan söylememeli, çünkü yalan söylemek fena bir harekettir, vicdan onu meneder. Kant'ın emperatif kategorik dediği bu özellik, onu diğer bütün ahlâk sistemlerinden ayıran önemli bir niteliktir. 


Vazife kanunu evrenseldir. Vazifenin bu niteliği daha çok Kant tarafından savunulmuştur. Vazife kanunu herkese ve bütün insanlığa aynı şekilde emirler verir, fakat insanların hepsi yeteri derecede akıllı ve bilgili olmadıklarından vazifenin anlaşılması ve uygulanması değişebilir. Kant, bir hareketin iyi ve fena olup olmadığını ayırt etmek için pratik bir kural da gösterir: «Öyle hareket et ki hareketinin kuralı, evrensel bir kanun olsun!». Yahut şöyle düşüneceksin: «Kendine yapılmasını istemediğin bir şeyi başkalarına da yapma!». Hırsızlık yapmak isteyen bir kimse önce kendisinin malının da çalınmasını kabul edebilir mi? Olsa olsa kendisini bu kuralın dışında kabul ederek hırsızlığa teşebbüs eder ki bu da Kant kuralının gerçekliğini gösterir. 


Ahlâki kanun, tabiat kanunlarıyle medeni kanunlardan da ayrıdır. Tabiat, fizik, matematik ve mantık kanunları zorunludurlar, onlara karşı gelinemez. Bir üçüncüye ayrı ayrı eşit olan iki nicelik de birbirlerine eşittir. Bu kural her yerde ve her zaman doğrudur, aksi iddia edilemez. Açıkta boşluğa bırakılan bir cisim yere düşer, bu da zorunlu bir tabiat kanunudur. Burada insan duygusunun veya iradesinin etkisiyle kural değişmez. 

Yasama organları tarafından yapılan medeni kanunlar ise ahlâki kanunla daha yakın bir ilgiye sahiptirler. Yasama kanunları da ahlâki kanunlar gibi uygulanmayabilir, karşı gelinebilir. Onlarda da yükümlülük vardır. Herkesin yaşadığı toplumun koyduğu kanunlara itaat etmesi lâzımdır. Fakat biz bu kanunların eksik ve yetersiz olduğunu tartışabiliriz. Onların otoriteleri bizden üstün bir otoriteden gelir. Onlara itaat etmekle beraber değişmelerine de uğraşırız. Ahlâki kanunun ise doğruluğu ve meşruluğu ispata muhtaç değildir. Tersine olarak ahlâki kanun, medeni kanunların meşruluğuna hizmet eder. Medeni kanunlar bir toplumun çıkarlarına hizmet için ortaya konulurlar. Fertlerin ve toplumların çıkarları ise zaman ve şartlara göre çok değişken olduklarından medeni kanunlar da az çok değişikliklere uğrarlar. Türlü milletlerin çeşitli medeni kanunları vardır. Medeni kanunlar, bu kanunun hükümlerini bilsin bilmesin herkese uygulanırlar. İthalât ve ihracat kurallarını, gümrük tarifelerini bilmeyen bir kimse dahi bunlara uymayan bir hareket yaptığı zaman ceza görür. Fakat vazife kanunu, yalnız onu duyan ve bilenleri yükümlü kılar. Zorunlu, evrensel ve ideal bir kanundur. 


Vazife ve Mükellefliğin Kaynağı: 


Vazife ve mükellefliğin kaynağı nedir? İnsan neden dolayı şu veya bu işi yapmaya mecburdur? Bu sorun eski çağlardan beri ahlâkçıları meşgul temiş ve türlü çözüm yolları aranmıştır. Bu çözüm yollarının hepsi şu üç görüş etrafında toplanır: Yükümsüz ve yaptırımsız bir ahlâk kurulabilir, yahut yükümlülük çağrışımın ve evrimin eseridir, yükümlülük ameli aklın mahsulüdür. Bu üç görüşün karşısında yükümlülüğün ilâhi iradenin eseri olduğunu savunan dini, teolojik görüşler vardır ki bunlar da İslâm ahlâkçılarıyle bazı modern ahlâkçılarındır. Şimdi önce lâdini nitelikte olan ahlâk sistemlerini özetleyelim: 

1. XIX yüzyılın Fransız ahlâkçılarından Jean Marie Guyau (1854-1888) yükümsüz ve yaptırımsız bir ahlâk felsefesi kurmaya teşebbüs etmiştir. Yökö/msüz ve Yaptırımsız Ahlâk Taslağı adlı eserinde savunduğu fikirlerin özeti şudur: «Vazife fikriyle yükümlülük duygusu, her canlı varlığın yaşadıkça daha geniş ve daha canlı bir hayat sürmek hususunda duyduğu kökten bir içgüdüden ibarettir. 
Bu derin içgüdü bu geniş ve canlı yaşayışa engel olacak bütün pürüzleri ortadan kaldırmaya uğraşır. İşte bu yaşayış durmadan yayılmak ve genişlemek için duyduğu özleyişle kendi kanununu kendisi yapar. Mecburum, öyleyse yapmalıyım kuralı yerine, yapabilirim, öyleyse mecburum! demelidir. Şu halde vazife bir zorlama duygusundan önce bir güç ve kuvvet duygusudur. İşte bu güç duygusu, faaliyette bulunmak ihtiyacıyle ve insan zekâsı aydınlanıp duyguları inceldikçe onlarla orantılı olarak daha ziyade kuvvetlenir. Kuvvetimizin arttığını gördükçe onu gerçekleştirmek kabiilyetimiz de artar. Bir şeyin ötekinden daha iyi olduğunu anlamak, onu daha çok istemek ve yapmak demektir. Bunun sonucu da bir insan gerçek yaşayış yani akla uygun bir hayat hakkında doğru fikirlere sahip oldukça kendinin bu fikre daha uygun yaşamakta olduğunu hissedecektir. Şuraya dikkat etmelidir ki akıl daraldıkça kalp genişler ve insanlık ilerledikçe zevklerimiz de gayri şahsi olurlar. Sözün kısası faaliyetlerimizde, zekâmızda, duygularımızda elseverlik (diğerkâm) yönünde işleyen bir baskı meydana gelir. Uzayda. hâkim olan genel çekim kanunu gibi bizde de bir genişleme ve yayılma kuvveti vardır. İşte bu yayılma kuvveti, kendi gücünün şuuruna sahip olduğu zaman buna vazife adı verilir. Bu biyolojik yayılma içgüdüsünün yanında daima bir tehlikeye atılma heyecanı, risk sevgisi bulunur. 
Fizik risk sevgisi, ahlâki risk sevgisi gibi. İşte bu sevgiler bizi yeni yaşama şekilleri, bugünkünden daha yüksek yaşama tarzlraı aramaya sürükler. İnsanların ilim, sanat ve ahlâk alanında gösterdikleri büyük fedakârlıklar da işte bu yaşama ve yayılma sevgisinin eserleridir. 

Guyau'nun bu ahlâk görüşünde yayılma ve genişleme içgüdüsü adı altında gösterilmek istenen içgüdü, bugünkü psikolojide olsa olsa kendini koruma içgüdüsünün bir parçası olarak kabul edilebilir. Kendini koruma içgüdüsünün ise, riske atılmak şeklinde bir eğilim göstermesi hayli çelişik bir iddiadır. Bundan başka Guyau'da ahlâki idealin bulunmaması, üstün bir otoritenin gösterilememesi de eleştirme konusu olmuştur. İslâm ahlâkı bu görüşü kabul etmez. 


2. İngiliz filozoflarından Stuart Mill (1806-1873) felsefede pozitivist, psikolojide çağrışımcı, ahlâkta faydacı görüşleri savunur. Ona göre vazife ve yükümlülüğün kaynağı fikirler arasında kurulan çağrışım sonunda insan zihninde meydana gelen alışkanlık ve hareketlerin meydana getirdikleri korkudur. İnsan zihninin en büyük kanunu çağrışım kanunudur. Fert çağrışım yoluyle yaptığı bir hareketle onun meydana getirdiği sonucu zorunlu olarak birbirine bağlar. Farz edelim ki bir insan birçok defa yaptığı bir hareketin daima zararlı sonuçlar doğurduğunu görmüş olsun. O zaman biz kendiliğimizden ve tabii olarak artık o hareketi yapmaktan sakınırız. Burada fenalıktan korkmak ve kaçınmak fikri artık bizim için bir hareket kuralı olur. Yine farz edelim ki şu hareket de bizim için daima faydalı ve hoş sonuçlar doğurmuş olsun. O zaman da hareket ile sonucu arasında sıkı bir çağrışım bağı kurulacak ve bu hareketin bizim için daima faydalı olduğu kuralı meydana gelecektir. Bu zararlı ve faydalı hareketler birçok tekrarlarla bizde kuvvetli bir alışkanlık meydana getirecek ve bu alışkanlık kuvvetli ve sürekli bir ihtiyaç haline gelecektir. İşte vazife ve yükümlülüğün zorunlu ve emredici olmak karakteri bundan ibarettir. Çağrışım ve alışkanlıktan doğan bu vazife birbirine zıt, fakat birbirini tamamlayan iki şekilde görünür. 
Biri yapmayı emreden vazife, diğeri de yapmamayı emreden vazife. 

Stuart MilVin, faydacı ve çağrışımcı bu ahlâk görüşü de birçok tenkitlere uğramıştır. Önce bütün zihin hayatını çağrışım kanunlarıyle açıklaması doğru değildir. Psikoloji bu görüşü bazı ruhsal olayların açıklanmasında geçerli savarsa da akıl, duygusal hayat, enkonsiyan haller çağrışımla açıklanamaz. Vazifenin deneyler ve çağrışımlarla kurulduğu fikri de yanlıştır. Ahlâkın amacının fayda olduğu teorisi de yine İngiliz filozofları tarafından tenkit edilerek reddedilmiştir. İslâm ahlâkçıları da vazifenin ilâhi bir emir olduğunu söyleyerek bu gibi görüşlere temelden karşı çıkmışlardır. Stuart Mill'in ve buna benzer faydacı ve pozitif ahlâkçıların vazife anlayışı ahlâkı âdeta bir hesap ve derecelenme çizelgesi haline getirmiştir, ve bundan deontologie denilen bir bilgi kolu doğmuştur ki bunu Türkçemize vazifeler ilmi diye tercüme edebiliriz. Vazifeler ilmi vazifeleri önemlerine göre sıraya koyar. Şartlarını göstermeye çalışır. Fakat bu bilgi kolu ahlâk alanında pek tutulmamıştır. Bugün hekimlikte bir doktorun mesleğini, sosyal vazifelerini, hastalarına karşı davranışları bildiren bir bilgi kolu olarak yaşamaktadır. 

Şimdi İslâm ahlâkına çok yakın olan ve ahlâkı vazife kanunu üzerine oturtan bir ahlâk sistemine gelelim. Bu ahlâk sistemine vazife ahlâkı veya formel ahlâk denir. Ahlâk alanında bilinmesi gerekli olan diğer ahlâk sistemlerini ayrı bir bölümde göreceğiz. 


Formel Ahlâk veya Vazife Ahlâkı: 


Ahlâk teorileri arasında en önemli olanı Alman filozofu Immanuel Kant'ın (1724-1804) ahlâk anlayışıdır. Fikirlerini Örfler Metafiziğinin Temelleri, Ameli Aklın Tenkidi adlı iki kitabında toplamıştır. 
Kant'ın ahlâk teorisini kısaca görelim: 

Kant, aklın insanda doğuştan var olduğunu kabul eder. O vazifeyi Tanrısal bir kaynakta veya çağrışım, içgüdü gibi kabiliyetlerde aramaz, onun kaynağı akıldır. İnsanda aklın iki fonksiyonu (işlevi) vardır: Nazari veya bilgi fonksiyonu, pratik veya fiil ve hareket fonksiyonu. Nazari (teorik) aklın başlıca fonksiyonu bilgi ve ilim yapmaktır. Her bilgi madde ve suretten ibarettir. Maddeyi, duyu organları ve sezgi verir. Akılda birtakım doğuştan (fıtri) suretler vardır ki bunlar zaman, mekân, sebep, nicelik gibi suretlerdir. Bunların maddeye eklenmesiyle idrak ve bilgiler meydana gelir. Felsefede bu görüşe rasyonalizm ve relativizm sübjektif denir. Ameli (pratik) akıl ise fiil ve hareketlerimizi sevk ve idare eder. Bunu iki surette yapar: 
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a) Deneyin öğrettiklerinden hareket eder. Olaylar arasındaki münasebetlere bakarak akıl onu istenilen amaca götürür. Meselâ bir tacirin reklam yaparak müşterisini artırması nazari aklın değil, pratik aklın işidir. Bunun dışında ameli akıl, deneylerden tamamıyle müstakil olarak yapmamız gereken hareketlerin suretlerini (kadroşema) de verir. «Kanuna itaat et!» emrini mutlak olarak verir. Bunun önemli olup olmadığını, yahut kazançlı sonuçlar doğuracağını düşünmez. İşte bu da pratik akıl veya ahlâki vicdandır. Saf ameli aklın emirleri kayıtsız ve şartsız yani mutlaktır. Onun için bunlara, emperatif kategorik (kesin emir) denir. Saf olmayan ameli aklın emirleri ise şartlı ve varsayımlı (ihtimali) dır. «Mesut olmak dilersen, arzularında itidale riayet eyle!» gibi. 

b) Bir fil ve hareketin sureti, onun «niyeti» dir. Meselâ, borcunu ödeyen kimse, sırf vicdanının emrine saygısı dolayısıyle öderse bu, onun suretidir. Fakat, bunu ceza görmek korkusundan yaparsa, bu suret değil, maddedir. Kant'a göre asıl ahlâki hareket, ahlâkın suretine itaatle olur. Kant der ki: «Bu dünyada veya başka bir âlemde mutlak surette iyi olan tek bri şey vardır ki o da iyi niyet veya iyi iradedir. Tabiatın bütün nimetleri, hatta en isetinilir ve arzulanır olanları bile, belirli bir zaman sonra, irade fena kullanılırsa tehlikeli olabilir. Onun için asıl iyi irade kendiliğinden ve yalnız kendisi için iyi olmalıdır. Yani bu irade saadet, menfaat, haz gbi amaçlara yönelmemelidir. O halde bu iyi iradenin ilkesi, maddi neviden olmamalı, belki pratik aklın öncel (apriori) olarak koyduğu bir suret olmalıdır. Bu suret bir idealdir. Duyguların ve ihtirasların esiri olan insanın bu dünyada bu ideali gerçekleştirmesi zordur. Bundan dolayı aklın sureti insanı zorlayan bir baskı şeklinde görünür ki bu, emperatif kategoriktir. Yine Kant'a göre merhametle veya estetik bir duygu yahut tabii bir yönelişle yapılan hareketler de ahlâkın sureti değildir. Kantta yalnız bir his vardır: Kanuna saygı. İşte bu saygı da yükümlülüğü doğurur. 

c) Bu idealin insana vazife olarak emrettiği hareketleri yapmak için irade ne yapmalıdır? Kant buna vazifenin maddesi diyor. 
Kant ahlâkında vazifenin maddesi, ahlâka uygun yaşamak için yapılacak türlü özel fiil ve hareketlerdir. Bunun temel kuralı şudur: «Kanuna uygun hareket et!». Bu esastan da üç kural çıkar: 

«O suretle hareket et ki, hareketin genel bir kanun olabilsin». 
Meselâ bir arkadaşını kurtarmak için yalan söylemek ahlâki sayılmaz. Çünkü yalan söylemenin meşruluğu, genel kanun olamaz. 

«O suretle hareket et ki, kendi şahsında veya başkasında insanlığı bir vasıta olarak değil de bir gaye olarak göresin». Meselâ, işçi 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çalıştıran büyük işyerleri, onları bir kazanç vasıtası değil, saygıdeger bir yurttaş olarak görmelidir. 

«O suretle hareket et ki, kendini hem bir kanun yapıcısı, hem hür ve akıllı insanlardan kurulu bir cumhuriyetin ferdi gibi göresin!». Meselâ, bir toplumda fert, yalnız Meclislerin yaptığı kanunlara, yalnız kendini itaatle mükellef bilmemeli, bir kanun koyucusu gibi onun tamamlığını ve icrasını da (kendinde veya başkalarında) 
düşünmelidir. 3 

Kant ahlâkı, ahlâkın ulviyetini ve idealini göstermiştir. Eylem ve işlemlerde niyetin önemini anlatmış, çok esaslı pratik kurallar koymuştur. Fakat Kant ahlâkı da tenkitlere uğramıştır. Önce felsefesinin temelindeki ameli ve nazari akıl ayrımı tenkit edilmiştir. 
Sonra ahlâkın duygusal yönünü ihmal eylediği söylenmiştir. Çünkü akıl, vazifeyi aydınlatırsa da fiil ve harekete sevk eden duygusal etkenler (mili, vatani duygular, yönelişler, içgüdüler gibi) de vardır. Kant bunları ihmal etmiştir. Yükümlülük duygusu da ihmal edilmiş, bu suretle vazife fikri son derecede zayıflatılmıştır. Fakat asıl önemli itiraz, Kant'ın doğuştan, şaşmaz bir vazife kanunu kabul etmekle ahlâkına teolojik 'bir karakter vermiş olduğudur. Onun için bazı filozoflar Kant ahlâkını «Sina dağında konuşan Musa» sözüyle özetlerler. 

Kant, bir Hıristiyan olduğu halde Hıristiyan ahlâkını beğenmez. 
Ahlâkındaki esas fikirleri daha ziyade İslâm ahlâkına yakındır. Kant ahlâkında temel fikir olarak iyi niyete önem verir, İslâm da, Kant’ tan bin yüz sene evvel, «Bütün ameller niyetle olur» kuralıyle niyetin önemini belirtmiştir. Kant ahlâkı, vazifede maddi çıkar, haz ve lezzet veya diğer dünya nimetlerinin amaç alınmasını kabul etmez; İslâm ahlâkı da vazifenin «Allahın rızasını kazanmak» için yapılmasını emreder, vazife kanunu insanda doğuştan vardır, aklın ürünüdür; İslâm ahlâkı da vicdanın ilâhi bir vergi olduğunu kabul eder. 
Başlıca ayrılık noktası, Kant'a göre ahlâk olduğundan dolayı ahret, cennet ve cehennem vardır; İslâm ise Allahın her şeyin hâlikı olduğunu, dünya ve ahretin onun kanunlarına göre bir düzen içinde yaratılıp yürüdüğünü söyler. Kant, ahlâkın ameli aklın ürünü oldugunu söyler; İslâm ahlâkı ise bir taraftan kitap ve sünnete, diğer taraftan akla ve ilme dayanır. Aklın emirleriyle kitap ve sünnetin emirleri birbirlerine uygundur. 


Vazife ve Yükümlülüğün Kaynağı Dindir: 
Vazife ve yükümlülüğün kaynağı hakkında buraya kadar söylediğimiz fikirler, bu konuda tartışmalı ve çelişmeli sonuçlar vermektedir. Ahlâkın temel kavramları ise şüpheli ve tartışmalı ilkeler üzerinde yaşayamazlar. O halde ahlâka daha sağlam ve güvenilir bir kaynak göstermek lâzımdır. Bu kaynak ancak din olabilir. Evvelce söylediğimiz üzere ahlâkı dine dayandırmak görüşünü savunmaya felsefede rasyonel-teolojik görüş denir. Yani ahlâk ve onun temel ilkeleri hem akıldan, hem de dinden gelir. İslâm ahlâkı rasyonel ve teolojik bir ahlâk olduğu gibi Batıda çağdaş filozoflar arasında da bu fikri savunanlar çoktur. 


Batı ahlâkçılar arasında rasyonel ve teolojik ahlâk görüşünü savunanların görüşleri şöyledir: Ahlâk vazife, hayır, sorumluluk gibi değer hükümleri koyar. Değer hükümleri koyan yalnız insan aklıdır. 
Akıl hayrın şerden üstün olduğunu, elseverliğin bencilikten iyi olduğunu kabul eder. Yüksek bir ideal koyabilen yalnız akıldır. Bütün ahlâki ilkelerin ilk şartı akıldır. Akıl ideali koymakla beraber bu ideale uymayı sağlayacak kuvvet ve kudretten mahrumdur. Şu halde bu otorite akıldan da üstün, yüksek ve hâkim bir otoritenin müdahalesine muhtaçtır ki bu da dindir (M. Blondel, Aksiyon Eseri, 
1949). 

Yaratıcı ve âdil bir Allah vardır. İnsan akıl yoluyle hem insanın, hem de evrenin ve âlemin aslını ve özünü kavrayabilir. Oradan da yine aklın dellâetiyle eylem ve işlemlerinin kurallarını muhakeme yoluyle çıkarır. Aklın emirleriyle Allahın emirleri arasında uygunluk vardır. Teolojik ahlâk vazife ve yükümlülüğün kaynağını Allahın iradesinde bulur. İlâhi irade insanın akla uygun yaşamasını gerektirir, akla uygunluk da hayrı işlemek, şerden kaçınmaktır. Yükümlülük duygusunda iki ruhsal eleman vardır: Vicdan azabı korkusu, ahlâki idealin çekiciliği (cazibe). Ahlâki ideali akıl tayin eder. 
İnsandaki bencilik duyguları ona karşı direnirler. Akla uygun hareket edildiği yani Allahın iradesine boyun eğildiği zaman ahlâki idealin çekicilik kuvveti, bencillik duygusunu yener. O zaman insanda uyanan yükümlülük duygusu onu hayır işlemeye sürükler. Sözün kısası akıl insandaki vazife ve yükümlülük duygularının temelidir, Allah da bu temellerin ilkesi olan en son prensiptir. Batıdaki modern ahlâkıçlardan rasyonel ve teolojik ahlâka taraftar olanların .fikirleri bundan ibarettir. Şimdi İslâm ahlâkının bu konudaki fikirlerine gelelim: 


İslâmda Vazife ve Yükümlülük: 


Evvelce söylediğimiz üzere İslâm ahlâkı rasyonel ve teolojik (akli ve dini) bir ahlâktır. Alemde bir düzen vardır ve bu, Tanrının eseridir. Akıl da Tanrının bir eseri olarak bu düzeni kavrar. 
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Ahlâki fiil ve hareket de Tanrının dilediği bu nizam ve tertibe hizmet eden ameller ve fiillerdir. 

İslâm ahlâkı, dini ahlâktır. İzmirli İsmail Hakkı, İlm-i Tevhit adlı kitabında şöyle der: «Ahlâk, dinin zarfıdır. Dini ahlâk, insanın işlediği işlerde hikmeti göz önüne alır. Yaptığı iş (amel) hayır ise hükmü mükâfat; amel şer ise hükmü mücazattır. Ahlâki kurallar katidir. Dini ahlâk sırf akıl ilkeleri üzerine kurulmuş olup, felsefi ahlâklardan daha metin, daha derin, daha umumidir». İmam Gazali, «Kötü huylar ruhani bir hastalıktır. Kötü huyların tedavisine gayret etmek, her akıllı insana vaciptir» diyor. A4hl4&-: Aláî (s. 18), «İlm-i ahlâk, tıbb-ı ruhanidir. Nitekim tıp sanatı da cismanidir. Zira nefs-i insaniyenin kötü ahlâkı onun marazları ve kötü hareketleri de ârazıdır» diyor. İslâmda şer'i ahlâktan başka felsefi ahlâklarla tasavvuf ahlâkı da vardır. Bunlardan evvelce bahsetmiştik. Vazife ve yükümlülüğe gelince, İslâm ahlâkı ile modern ahlâk görüşleri arasında büyük bir fark yoktur. 

İzmirli İsmail Hakkı, vazifeyi şöyle tanımlar: «Vazife, aklın yapılmasını emreylediği hayırdır. Esas itibarıyle vazife, bizatihidir. 
Yani, vazife vazife olduğu için yapılır. Vazife yapılırken, hayırdan başka gayeler veya menfaatler düşünülmez. Vazife, akıldan sudur eder». İslâm dini Hazreti Peygamberin tebliğe memur olduğu bir kanun-i ilâhidir. Bu kanunun kapsamı itikatlara, amellere, ibadetlere ve ahlâka ait olarak üçtür. İşte bu üç kanundan ahlâki kanunun bize teklif ettiği hükümler vazifedir. Vazife yapmaya ahlâkan mükellef olduğumuz şeyden ibarettir. İslâm nazarında din ile ahlâk başka şeyler değildir. Meselâ işte ve sözde doğruluk, kimsesizlere yardım, adaletli olmak bizim için birer ahlâki vazifedir. 


Sözlükte vazife, yapılması ve ödenmesi lâzım gelen borç demektir. Müslümanların borçları kitap ve sünnette gösterilmiştir. Bunlara şer'i lisanda farzlar, vacipler, sünnetler denir. Kur'an-ı Kerimde vazife kelimesi pek geçmez, daha ziyade mükelleflik sözü geçer. 

Vazife, insanın borçlu olduğu, gerçeklenmesini istediği bir yükümlülük olarak, kendince tasarlanmış olan bir hayırdır. Hayrı vazife haline sokmak için bunu anlatan kelimeyi emir sıygası haline getirmek kâfidir. 


Hayır kavramını mantıki olarak vazife kavramı doğurmaz. İnsanda kendinden üstün iki kuvvet vardır. Biri Allah, diğeri toplumdur. Bu iki üstün varlık insanda birbirlerini tamamlayarak tekâmül ederler. Allahın emirleri toplumun ilerlemesini, yasakları da toplumun çöküntüsünü ve bozulmasını koruyacak şekilde düzenlenmiştir. Vazifenin otoritesi insanı daha ileri, daha geniş bir bütünlüğe ve uygunluğa kavuşturmak çabasındadır. 


Vazifeler dar ve geniş olarak iki türlüdür. Birincisi dar olanlardır ki kayıtsız ve şartsız olarak bizden istenilirler. İnsan öldürme, yalan söyleme, hırsızlık etme! gibi. Bunlara menfi vazifeler de denir. 
Ötekiler geniş vazifelerdir ki bunları kimsenin bizden istemeye hakkı yoktur. İrademizi bununla yükümlü kılan yalnız aklımızdır. 
Bunlar insan teşebbüsüne büyük hisse ayırırlar. Başkalarına zarar vermemek kâfi değildir. Onlara yardımda bulunmak da vazifemizdir. Sadaka, zekât vermek, yoksullara yardım etmek böyledir. Çünkü bunlar açık olarak hangi ölçüde yardımla mükellef olduğumuzu göstermezler. Ortada bir mükelleflik vardır, fakat hududu belli degildir. Mükelleflik ise sözlükte, teklif etmek, külfet yüklemek, mecbur kılmak şeklinde açıklanır. Ahlâkçılarımız bu kelimeyi vecibe olarak almışlardır. 

«Vecibe-i ahlâkıye yani bizatihi hayra uygunluk ya çelişmeden dolayı bir fiili işlemek veya işlememek hakkındaki zorunlu kavramdır» (Ferit Kam). «Mana-yi vazifeyi sırf iyi niyet ve sonuçlarını hiç düşünmeyerek hemen yapılmasıyle açıklayan Kant'ın insana hayr-i âlâyı yani faziletle saadetin uygunluğunu fiile çıkarmak vecibe olduğuna kail olması şaşılacak şeydir» (Hamdi Elmalı). «Ahlâk bir kanun-i manevi yani vacibe gibi emreder ki bunun kudret-i mutlakası o vecibeyi icra için insana kuvve-i müeyyidesinin arz ettiği riza ve muvafakatten ibarettir» (Marifetname). «İlm-i ahlâk ilm-i vezaif ve siyret-i insaniyeye ait kavaid-i vecibeden bahseden ilimdir» (Ferit Kam). 

Bu tanımlardan sonra Kur'an ve hadislerde vazifeye verilen önemi belirten birkaç örnek verelim. 

İslâmda vazife, insanlığın saadet ve selâmeti, fertlerin de hayır ve necatları içindir. Her vazife, insanın yaratılışında bulunan bencillik duygusuyle bir çatışmayı gerektirir. Buna İslâm ahlâkında mücahede denir. Kur'an-ı Kerimde, ahlâki işlemlerin yapılabilmesi için sürekli bir mücahede emredilmektedir. Kur'an-ı Kerimde bir ayette, «Her kim mücahede ederse, kendi nefsi için temiş olur, şüphe yok ki Allah Taâlâ âlemlerden ganidir. Kimsenin mücahedesine, ibadet taatine muhtaç değildir» buyurulmuştur. 

İslâmda vazife mutlak, umumi ve yapılması mümkündür. Mutlaktır, çünkü karşılığında bir menfaat ve süfli bir gaye beklemez. 
Kur'an-ı Kerimde, «Biz sizi, ancak liveçhillah infak ederiz. Biz, sizden ne bir mükâfat isteriz, ne de teşekkür bekleriz» buyrulmuştur. 
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Kur'an-ı Kerim'de birçok yerlerde, «Yâ eyyühe'n-nâs! (Ey insanlar) kelimesiyle İslâmiyet, bütün ahlâki emirlerinin evrensel ve tümel olduğun ilân eder. 

Vazife, insan gücünün üstüne çıkan, yapılamaz işler değildir. 
İslâmda yapılamayacak, insan iktidarının üstünde olan vazifeler Müslümanlara teklif edilmez. Ayet-i kerimede, « 5” 5( zAV% Cenab-ı Hak bir kişiyi ancak vüs'unda (gücü yettiği kadar) olan şeyle mükellef tutar» buyrumuştur. Diğer bir ayette, «Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et, vazife-i ubudiyette çalış!» denilmiştir. 

İslâm dini, vazifenin unsurlarından olan hürriyeti (ihtiyar) de kabul eder. Nitekim şu ayet-i kerimede, « Ye Gü Eti Hakkı (gerçeği) beyan etmek Rabbinizdendir. İsteyen iman eder, isteyen inkâr eder (kâfir olur)» sözleriyle insanın ihtiyar ve hürriyeti kabul edilmiştir. Müslümanlıkta niyetin (yani hayrı işlemek arzusunun) da yeri büyüktür. Hadis-i şerifte, «Amellerin kıymeti ancak niyetledir ve herkes için niyet ettiği şeyden başkası yoktur»; Kur'an-ı Kerim'de de, «Her kim zerre miktarı hayır işlerse onu görür, her kim zerre miktarı şer işlerse onu bulur» sözleriyle vazifenin ifası teşvik edilmiştir. Yine bir hadis-i şerifte, «Emrolunandan gayrı bir şeye niyet edildiği vakit uygun zamanı beklemelidir» sözüyle uygun zaman ve hoş görürlük fırsatı verilmiştir. 

İslâmda ahlâki vazifelere gelince, İslâm ahlâkı, diğer İslâmi hükümler gibi kitap ve sünnete istinat eder. İslâm ahlâkçıları ahlâki vazifeleri beş büyük kısımda toplamışlardır: 

1. İnsanın, Allah ve Peygamberine karşı vazifeleri, 

İnsanın, kendi şahsına karşı vazifeleri, 

İnsanın, ailesine karşı vazifeleri, 

İnsanın, memleket ve milletine karşı vazifeleri, İnsanın, bütün insanlığa karşı vazifeleri. 


Pe 


Bu tanımları eski ahlâkçılarımız şöyle özetlemişlerdir: «Başkalarının bize yapmalarını arzu ettiğimizi biz de onlara yapmalı, bize yapılmasını istemediğimizi biz de onlara yapmamalıyız». Bu esası, bir hadis-i şerif daha güzel ifade etmiştir: «İnsanları nefsin gibi sev!» 

Kant'ta ise vazife, ahlâki bir kanundur, vazife vazife içindir. 
İslâmda vazife, dine ve ilâhi vahye dayanır. Vazifenin kaynağı dindir. Bu itibarla vazife şöyle tarif olunur: «Vazife, şeriatın emrettiği hayırdır, yahut şeriatın emirlerine uymak, yasakladığı şeylerden kaçmaktır». Bir vazifenin dine dayalı olması, akla dayalı olmasından daha sağlamdır. Çünkü din ve şeriat-i İslâmiye esasen akla dayanmakta olduğundan vazifenin dine dayanması, dolayısıyle akla dayanması demektir. Kant'ın, «Öyle hareket et ki iradenin tabi olduğu genel kural, genel bir ahlâk kanunu olsun!» sözü de yine İslâmın koyduğu esaslara uygundur ve hatta onun tekrarından ibarettir. Hazreti Peygamber, hayır ile şerri şu suretle açıklamışlardı: «Bir yani hayır ve iyilik kalbin mutmain olduğu eşydir; ism yani kötülük de nefsini tazyik eden şeydir; sana hilâfına fetva verseler de aldırma!». 

Bunlar yakından incelenecek olursa hırsızlık, yalan, iftira, adam öldürmek şerdir, çünkü bunlar nefsi tazyik eder, vicdanın nefret ettiği şeylerdir. İslâmlık, vazifenin esasını dine dayamakla vazifenin kuvvet ve önemini azaltmamış, tersine olarak güçlendirmiştir. Vazifeyi yalnız vazife için yapmak formülü da aslında İslâmın koyduğu prensiplerdendir. İslâmda bu hususta sayısız ayetler ve hadisler vardır. İslâmda bir fiil ve hareket «Allah rızası» için yapılır, menfaat, makam veya dünyaca bir amaç için yapılmaz. Hazreti Peygamber, «Ey nâs, amellerinizin Allah için olmasına, ona başka hiç bir niyet karışmamasına dikkat ediniz. Çünkü Hak Taâlâ amellerden ancak halis olarak kendi rızası için yapılanlardan başkasını kabul etmez!» 
buyurmuşlardır. 


Vazife ve İhtiyar: 

İslâma göre ahlâk dine dayanır. Ahlâki kurallar yalnız akıldan değil, aklın rehberliğiyle dinden çıkarlar. Bununla beraber ahlâki vazifelerin din kisvesini alması onun akli niteliğini zarara uğratmaz. 
İslâmlık bugün yürürlükte olan felsefe sistemlerinin ahlâki temellerinden hiç birini ihmal etmemiştir. 

Eski ve yeni felsefelerde ahlâki fiil v ehareketin temeli ihtiyar yani insanın fiil ve hareketlerinde serbest ve iradesine sahip olmasıdır. İradesiz bir insanın fiil ve hareketinde ahlâki bir.değer bulunmaz. Vazife ve sorumluluğun var olması için hür bir irade lâzımdır. 
Fakat hürriyet nedir? Serbest bir insanın hürriyetiyle tutuklu bulunan bir adamın hürriyeti elbette bir değildir. Fakat iyi düşünülürse, hapiste bulunan adamın da bir dereceye kadar kendine göre hürriyeti vardır. Odasında gezinebilir, oturup kalkabilir. O halde asıl hürriyet ve ihtiyar, bir seçmek ve beğenmek, içten gelen bir yapmak ve yapmamak gücüdür. Bu manaya göre her insan kendinde bir hürriyet olduğunu kabul eder. Tutuklu olsun, serbest olsun, bir kimseye iki gazete uzatılıp birini alması söylenirse birinden birini seçmekte hürriyete sahiptir. Nerede olursak olalım istediğimizi düşünür, hayal kurabiliriz. Buna kimse mani olamaz. Şu halde herkes kendisinin hürriyeti olduğuna inanır. İşte bu hürriyet ve ihtiyar kabul edilmedikçe ne hak, ne vazife kalır. Bundan dolayı hürriyet ve 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ihtiyar, insanın tabiatına bağlıdır. İnsanların, birbirine zıt türlü yollar arasından birinden birini seçerek yapmaları, hürriyet ve ihtiyar ile yapılan fiiller ve hareketlerdir ve insanlar da ancak bu şekilde yaptıkları hareketlerden sorumlu olurlar. 

İrade ile ihtiyar arasında ince bir fark vardır: İhtiyar, bir fiili işleyip işlememekte bir taraf tutmak, seçmek gücüdür; irade ise seçilen ciheti fiil haline getirmek gücüdür. Şöyle bir misal verelim: İyi bir havada evde oturup yazı yazmayı düşünüyorum, diğer yandan da dışarı çıkıp gezinmeyi, biraz hava almayı istiyorum. Bu iki düşüncenin her ikisinin de iyi ve fena yönlerini düşünüyorum ve karşılaştırıyorum. Bu tereddütlerden sonra evde oturup yazıyı yazmaya karar veriyorum. İşte burada iki şıktan (alternatiften) birini seçmek ve beğenmek vardır ki bu da ihtiyarın varlığını gösterir. 
Bununla beraber her istediğimizi yapabilmemiz de kabil değildir. 
Çünkü tabiatın zorunlu kuvvetleri, toplumun zorlayıcı kuralları bunların bazılarının yapılmasına engel olur. Şu halde insanlar fiil ve hareketlerinde bir dereceye kadar ihtiyara sahiptirler. Rasyonalistler ihtiyarı kabul ettikleri gibi İslâm da bu önemli kuralı kabul etmiştir. İslâma göre «ihtiyar insanın isterse yapar, istemezse yapmaz olmasıdır. İhtiyar yapmak ve yapmamak gücü, seçip yapma, seçilmeyeni bırakma yetikliğidirn. 

Müslümanların kaza ve kadere iman etmeleri hürriyet ve ihtiyar ile çelişik değildir. İslâm nazarında Cenab-ı Hak hayır ve şerri yaratmıştır. İslâm kadere inanır. İslâmda hem azamet ve kudret sahibi bir yaratıcıya ve onun «evrensel irade sahibi» olduğuna inanılır, hem de insanda ihtiyar yani irade-i cüziyenin varlığına inanılır. Müslümanlık bir taraftan kadere imanı emrederken diğer taraftan sorumluluk ve çalışmayı emreder. Bunun manası Hâlık Taâlânın evrensel kanunları yanında insanın ihtiyar ve iradesiyle ve scrumluluğunu bilerek hareket etmesi demektir. 

Kader meselesiyle bir tevekkül anlayışı karşımıza çıkar. Müslümanlar Allaha tevekkülle vazifelidirler. Fakat bu tevekkül, bazılarının zannettikleri gibi hiç çalışmadan tembel tembel oturarak rızkının Allahtan gönderilmesini beklemek değildir. Âli İmran suresinde bu husustaki emir şöyledir: «Dünyaya ait işlerde önce etrafınla müşavere et, bir kere azmedip kararını verdikten sonra da Allaha tevekkül et'». Şu halde önce düşünüp taşınacak, güvendiklerimizle danışacağız, bundan sonra verdiğimiz kararda azim ve sebatla yürüyeceğiz ve Allaha güveneceğiz. 

Bu açıklamalardan anlaşılacağı üzere İslâm ahlâkı, vazife ve yükümlülüğün asıl kaynağını eylem ve işlemlerin insanın içten değerlendirilmesinde bulmaktadır. Filozof Kant ve Bergson'un kabul ettiği üzere insan aklı sınırlıdır, duyu organlarının çalışmalarına muhtaçtır, bu sebeple aklın üstünde kalan konularda ilâhi vahye muhtaçtır. 
Bu itibarla akıl ve ilâhi vahiy yani kutsal emirler, bir kaynağın iki ışığıdır, bütün ahlâki hareketler en son analizde bu iki ışığın yarattığı değerlere ve ruhi faaliyetlere dayanır. Ahlâki vicdan ideal olan ile reel yani gerçekte olanı birleştiren bir merkezdir, vicdanda mutlak yani Tanrısal olan ile izafi olanı birbirleriyle uzlaştırılır. 

Ahlâki vazife ve yükümlülüğün yalnız İslâm ahlâkında görülen üç özel niteliği vardır: Bunlardan birincisi hareket imkânıdır, yani İslâm ahlâkı insana tanıdığı geniş hürriyetle zaman ve şartlara göre hayatımızı düzenlemek özgürlüğünü bize tanımıştır. İkincisi ahlâk kurallarında pratik bir yumuşaklık ve hoş görürlük vardır. Kur'an-ı Kerimde kötü kimselerin görecekleri şiddetli cezalar yanında daha çok Hak Taâlânın rahman ve rahim olduğu, tövbe edenlerin şefaate kavuşacakları sık sık tekrar edilmiştir. Üçüncü özellik, vazifelerin sınırlandırılması ve bir hiyerarşiye (derecelendirme) tabi tutulmasıdır. İslâmda mükellef olmanın şartları belirtildiği gibi her vazifenin de ancak insan gücüne göre ayarlanması esası kabul edilmiştir. 
Vazifeler önce farzlar, sonra vacip ve sünnetler olarak gösterilmiş, bunlar da dar ve geniş vazifeler içinde sıralanmıştır. Kur'an-ı Kerim'de vicdan ile aklın birleşmesi, daha doğrusu ilim ile aydınlanmış bir iman bütün ahlâki vazifelerin ve yükümlülüklerin esasıdır. 


Niyet ve İhlâs: 

Niyet, insanın isteyerek ve sçerek yani şuurlu olarak ve iradesini kullanarak bir işi yapmaya yönelmesidir. Geniş anlamda bu kelime, belirli bir yöne yönelmek eğilimidir. Ahlâkta ise bir fiil ve hareketi yapmaya koyulan bir kimsenin kendine özel seçtiği bir amaçtır. Niyette belirli bir hareketi yapmak hususunda iradenin şuurlu ve duygusal bir kararı vardır. 

Ahlâki hareketlerin değerini tayin ederken niyetin de incelenmesi lâzımdır. Bazılarına göre her fiil ve hareketin değerini yalnız niyetle ölçmek lâzımdır. Niyet iyi ise hareketin sonucunun önemi yoktur. Meselâ tehlikeye düşmüş olan bir kimseyi kurtarmak isteyen bir adam, o kimsenin ölümüne sebep olmuşsa bu fedakârlık hareketi ahlâki olur mu? Birçoklarına göre bu hareket ahlâkidir ve takdire değer, çünkü niyet temizdir ve iyidir. Bu görüş doğru olmakla beraber ifrata götürüldüğü zaman büyük yanlışlara sebep olur. Meselâ hırsızlık yapan bir kimse, yakalandığı zaman, bunu hasta olan çocuğuna ilâç almak niyetiyle yaptığını iddia ederse bu 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kimse suçlu olamaz, ceza görmemesi lâzımdır. Bunun sonucu olarak da kendimizden başkalarının suçlu veya iyi oldukları hakkında bir hüküm vermemiz doğru olmaz. Çünkü onların niyetleri bizce meçhuldür; sonunda da iyi kimseleri fena, fena kimselrei iyi diye göstermek gibi yanlış bir yola sürüklenmiş oluruz. 


Bunun zıddı tezi savunanlara göre de niyete değil irade ile yapılan fiil ve amellere bakmalıdır. İrade ile hareket etmek için de yaptığı şeyi bilmek ve o şeyi arzu ettiği için yapmak yeterlidir. Bu fiilde ne derecede iyilik, ne derecede kötülük vardır, bunları bilmek ve anlamak lâzım değildir derler. Bilmedikleri için günah işleyenler her ne kadar istemeksizin günahkâr oluyorlarsa da fiil ve hareketlerini iradeleriyle yapmışlardır. Burada irade günaha değil, fiil ve harekete aittir. Fakat hareket günahtır, çünkü insanın yapmaya mecbur olmadığı bir şeyi yapması o günahın cezasını yüklenmek için yeterlidir. Bu görüş dahi sonunda ifrata, aşırılıklara vardığından, doğru değildir. Bir insan varlığını bilmediği bir ahlâki kuralı çiğnediği için nasıl suçlu ve günahkâr olabiilr? Bir insanın bilerek, tasarlayarak yaptığı bir kötülükle aynı hareketi hayır sanarak yapması arasında fark yok mudur? 


Şu halde diyebiliriz ki bir fiil ve harekette niyetlerin değeri ve yeri vardır. İyi niyet büyük bir şeydir. Fakat bu iyi niyet ciddi ve gerçek olmalı, fiil ve harekette beraber olduğu hakkında kesin delil ve garanti vermelidir. İyi niyetin delili de yine fiil ve hareketlerdir. Eğer bu fiil ve hareket, insanı kemale ve necata götürüyorsa iyi niyete delildir, kötülüğe ve fenalığa sürüklüyorsa kötü niyete delildir. Sözün kısası ahlâki fiil ve hareketin değeri yalnız fiil ve harekete bağlı olmadığı gibi yalnız niyete de bağlı değildir. 
Belki her ikisinin beraber bulunmasıyle ahlâki hareket tam ve bütün olur. 


Kur'an-ı Kerimde, «Ameller niyetlerle kaimdir», «Her iş niyetle ölçülür» ayet-i kerimeleriyle beyan buyurulan ilâhi emirler de bu gerçeği bildirmektedir. Bir hadis-i şerif bu noktayı çok güzel aydınlatmaktadır: «Fiillere göre niyet, bedene göre kalbe benzer, kalp fasit olursa bedende dahi fesat görülür. Niyet fasit olunca da fiillerde dahi fesat olur». Yalnız iyi niyet, bir fiili hayır sınıfına koyamaz, hayır niyetiyle işlenen işin hayır olduğu da kabul edilmis olmalı, vicdan da onun hayır olduğunu tasdik etmelidir. 


Niyet ile fiil ve hareket arasındaki bu ilişkileri en iyi düzenleyen, kitap ve sünnet ile şeriat hükümleridir. İslâmi ahlâkın temelleri iyi kavranır ve uygulanırsa her türlü şüphe ve tereddütler de 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ortadan kalkar. Yalnız iyi niyet bir fenalığı iyilik haline getirmez. 
Hastane veya okul yaptırmak için birisinin malını çalmak hayırlı bir iş değildir. Fenalık ile hayra niyetlenmek de fenalıktır. 


Bazen de iyi niyet bulunduğu halde fiil ve hareket bulunmaz. 
Bazı kimseler durmadan bir şeyler yapmaya niyetlenir, fakat hiç bir harekete başlamazlar. Bu halde insan niyetine göre manevi mükâfat ve mücazata lâyık olursa da fiil haline gelmediğinden o niyete objektif bir hüküm uygulanmaz. İyi niyette de yalnız «Allah rızası için» amacı olmalı, korku, ceza ve mükâfat gibi amaçlar güdülmemelidir. Buna İslâmda hulüs, ihlâs, halis niyet adları verilir. Alman filozofu Kant da bunu, «Vazife vazife içindir» sözüyle özetlemiştir. 


Niyet, geniş anlamında iradenin herhangi bir şeye, gerek gerçekleştirmek, gerekse elde etmek için yönelmesidir, demiştik. Bir iradenin doğrudan doğruya vasıtasız konusu da yapmak istediği bir harekettir. Fakat bu teşebbüs iradenin, bu fiilin sonunda bir hayır görmüş olmasına bağlıdır. İşte bu ulaşılacak şeye ahlâkta gaye, amaç denir. Fakat iradeyi harekete getiren şeye de etken ve saik (motif, mobile) denir. Düşünülerek yapılan iradeli bir harekette iki taraf vardır. Biri fiil ve harekete ait, diğeri de özlenen amaca ait. 


İslâm ahlâkında fiil ve harekete ait vasıtasız niyetlere «azim, kasıt» dahi denilmiştir. Niyet sözü bunların ikisini de ifade eden en uygun bir terimdir. İradeli harekette şuur da vardır ki bu da onun psikolojik yönünü gösterir. Ahlâkta önemli olan, ahlâki bir fiil ve harekette en önemli olan niyet midir, yoksa fiil ve hareket midir? sorunudur. İslâm ahlâkı, her ahlâki fiilde şuur ve iradenin bulunmasını şart koyar. Uykuda yapılan bir hareket, düşme ve çarpma gibi olaylar iradesiz olduklarından sorumluluk taşımazlar. 


islâm ahlâkında, «Fiil ve hareketler niyet ile değer kazanırlar» emrini daha açık olarak, «Ahlâki hareketler ancak niyetleriyle kaimdirler» şekilde ifade etmek mümkündür. Bu emri tamamlayan diğer bir hadiste de «Bizim kanunlarımıza uymayan her hareket reddedilir» denilmiştir. Böylelikle hem niyet, hem de fiilin değeri gösterilmiştir. İslâmda ahlâki hareket, ne yalnız niyetle, ne de yalnız fiil ve hareketle ölçülür. Belki madde ile suretin yani niyet ile fiil ve hareketin meydana getirdikleri bütünlükle ölçülür. Hazreti Peygamber bir hadis-i şerifinde şöyle buyurur: «Allah sizin elbisenize ve zenginliklerinize bakmaz, o sizin kalbinize ve fiillerinize bakar» buyurmuştur. 

Niyette şu üç mesele sırasıyle çözülmelidir: Bir hareket, niyet olmadan meydana gelir. Bunun ahlâk ile ilgisi yoktur. Yahut fiil 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ve hareketle niyet beraber bulunur, fakat az çok eksik bir şekildedirler. Bu da ya ahlâk dışıdır, yahut uygun olmayan bir harekettir. 
Üçüncü şekilde ikisi de vardır ve kaidelere uygundurlar, burada tam bir ahlâklılık vardır. Aklâki hareketlerin niyet ve değerleri hakkında en kesin ve geniş hüküm yine, «Fiil ve hareketler niyetle değer kazanırlar» emrinde toplanmaktadır. 


İyi Niyet: 

Kur'ana göre iyi niyet, öyle bir harekettir ki orada irade iç ve dış her türlü eşyadan ve arzulardan yüz çevirerek emrin geldiği kaynağa dönmesidir. Orada insan kendinden ve dünyadan sıyrılarak en saf ve en yüksek ideale bağlanır ki bu da Allahtır. Bütün kutsal emirler insanın hareket ederken daima bu ideale yönelmelerini söyler. Bununla beraber ahlâk her şeyde ifratı meneder. Allaha yöneliş idealini göstermekle beraber ferdin refahını ve toplumun yükselmesini menetmez. «Ey âdem oğlu, bir toplantıya ve mescide gittiğiniz zaman iyi giyininiz. Yiyiniz, içiniz fakat ifrata gitmeyiniz, Allah ifratı sevmez». Bu arada İslâmda tarik-i dünyalık bulunmadığı gibi hatta ifrat derecede riyazet bile hoş görülmemektedir. Ahlâki kanun bizden bir fedakârlık istediği zaman onu yapmalıdır, fakat bundan bizi muaf tuttuğu zaman kraldan ziyade kral taraftarlığı etmek lüzumsuzdur. Tabiatın emriyle ahlâki kanunun emirlerini yekdiğerleriyle denge halinde tutmalıdır. En değerli iyi niyet budur. 

İhlâs, İslâm ahlâkına özgü bir terimdir ve Kur'an-ı Kerimde dahi emir ve işaret olunmuştur. Geniş anlamında ihlâs, yüksek bir değeri olduğuna inanılan bir ideale veya bir topluma kendini, hayatını ve her türlü çıkarlarını feda etmektir. Bir şeye kendini tamamıyle vermek, ona teslim olmak, kendini bir iş yoluna feda etmek karşılığında dahi kullanılır. Ahlâkta ise kalbini her türlü lekelerden ve kötülüklerden halis kılmak, doğru ve art düşüncesiz olarak Allaha bağlanmak ve ibadet eylemektir. Ferit Kam, İlm-i Ahlâk'ında, «Vazifelerin tümünün özeti sevgi ve ihlâstan ibarettir» der. Ahlâk ve ilim itibarıyle yükselmemiş ve olgunlaşmamış kimselerde teşvik ve öncülüğe lüzum vardır. Halk kitlelerinin çoğu ahlâkın yüksek ideallerini kavrayamadıklarından bunlar için dünya ve ahrette uğrayacakları mükâfat ve mücazatlar somut olarak misallerle gösterilmiştir. Fakat bilgi itibarıyle yükselmiş ve vicdanı aydınlanmış kimseler hiç bir teşvik veya tehdide muhtaç olmadan ve yalnız Allahın hoşnutluğunu kazanmak için vazifelerini yreine getirirler, içten, saf ve halis bir kalple Allahın emirlerine göre hareket ederler ki ahlâkta anlatılmak istenilen ihlâs budur. 
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Ahlâki ve dini vazifelerimiz de iki derecelidir. Vazifelerin en aşağı derecesi, başkalarına karşı adaleti gözetmek yani haksızlık yapmamak, kendisine karşı da «ruhsat» yani kolaylık ve genişlik göstermektir. Daha üstün derecede-ise başkalarına karşı iyilik, nefsine karşı «azimet» yani yapılması gereken bir işe gönül bağlayarak onu mutlaka yapmak azmiyle hareket etmektir. İslâmda bu ruhsat ve azimet terimleri filozof Bergson'un evvelce söz konusu ettiğimiz dar ve geniş vazifeler ayrımına çok benzer. 


İhlâs yolunu tutanlar yani ahlâkın yüksek derecesine ulaşanlar, kendilerine yapılan bir kötülüğe karşılık vermek gücüne sahip olsalar bile kötülüğe yine iyilikle cevap verirler ve bunu vazife sayarlar. 
İslâm ahlâkının temellerinden biri de ihlâstır. Hak Taâlâ Kur'an-ı Kerim'inde Müslümanlara ihlâsı emreder: «Onlar ancak dini Allaha has kılarak yani dinde ihlâslı kimseler olarak ibadet etmekle emrolundular» (Kâf suresi, 68). Bakara ve Nisa surelerinde de ihlâs şöyle anlatılır: «Ancak tövbe edenler, işlerini düzeltenler, Allaha sığınanlar dinlerinde Allaha ihlâsla bağlı olanlardır». Kehf suresinde de, «Her kim Rabbine yaklaşmayı ümit ederse amel-i salih işlesin, Rabbine ibadette hiç bir şeyi şerik koşmasın!'». Mümin suresinde, «Âlemlerin Rabbi için ihlâs ve tezkiye-i nefs ile emrolundum» ilâhi emri de ihlâsın dinimizde önemli yerini gösterir. Hazreti Peygamber, Cebeloğlu Muaz'a öğüt verirken, «Amelde ihlâs sahibi ol, zira az da olsa sana yeter» demiştir. Hazreti Ali de yakınlarına, «Amelin az olmasına önem vermeyin, kabul edilmesine önem veriniz!» derdi. 
İhlâslı olan kimse, kusurlarını gizlediği gibi iyiliklerini de gizli tutar, orada burada söyleyip bununla övünmez. Bundan dolayıdır ki ahlâkta ihlâs ile yapılan işi, bütün lekelerden kurtarıp yalnız Allah rızası için yapmaktır. İhlâsın zıddı riya ve iki yüzlülüktür. Meselâ bir kimsenin oruç tutmayı, Allah rızası için değil de mide bozukluklarını tedavi için yapması riyadır. Yahut, bir düşmanından kurtulmak için hacca gitmesi, para kazanmak için dindar görünmesi ,riyadır, ihlâsa aykırı bir harekettir. Sözün kısası küçük ihtirasların tatmini amacıyle veya dünya çıkarları için yapılan her hareket ihlâsın temizliğini bozar. Çünkü ahlâkta ihlâs, Allaha yaklaşmaktan başka hiç bir amaç ve niyet bulunmayan eylem ve işlemlerdir. 

Gerçek manası düşünülecek olursa, «Vazifeyi vazife olduğu için yap!» sözüyle, «Bir vazifeyi Allahın emri olduğu için yap» sözleri arasında bir fark yoktur. Hatta ikinci kural birincisinden daha üstündür. 
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İyi niyet yani ihlâs ile iyi amelin yani hayrın birleşmesi #a&va'yı meydana getirir. Müslümanlıkta en büyük makam takvadır. Hıristiyan ahlâkında dahi takva (piété) üstün bir ahlâki derecedir. Takva niyet ve ihlâs ile fiil ve hareketin birleşmesinden meydana gelir. 
Takva bütün fiil ve hareketlerini, ibadet ve taatlarını hiç bir riya olmadan ve hiç bir karşılık gözetmeden yalnız rıza-yı Bari (Allahın hoşnutluğu) olduğu için, ilâhi bir emir olduğu için yapmaktır. Bu gerçek bütün Müslümanlarca ve ahlâkçılarımız tarafından kabul edilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de dünya ve ahrette Müslümanların elde edecekleri saadetlerin türleri sayıldıktan sonra, «Cenabı Hakkın rızası bunların hepsinden büyüktür» buyurulmuştur. Fevz-i azim işte bu rıdvandır. Allahın rizasını kazananlardır ki en büyük saadete nail olurlar. Bundan dolayıdır ki Ulu Resulümüz, «Ey insanlar, amellerinizin Allah için olmasına, ona başka hiç bir niyetin karışmamasına dikkat ediniz! Zira Allah Taâlâ ameller içinde halis olarak kendi rızası için yapılmış olanlardan başkasını kabul etmez. Amellerin yalnız halis olanını yani Allahın hoşnutluğu beklenerek yapılanı kabul eder» buyurmuştur. 


İmanın kemali takva ile olur, bunun içindir ki Kur'an-ı Kerim'in Maide suresinde, «Ey iman edenler, nefislerinizin ıslahı size aittir» emri herkesin ihlâsa yönelmesi ve bunun için de vicdanını temizlemek üzere kendisinin çaba göstermesi tavsiye edilir. Fakat bu takva, yürekten ve samimi olmalıdır, Cenabı Hak Âli İmran suresinde bunu da emreder: «Ey iman edenler, Allah Taâlâya lâyık olan takva ile ittika (takva sahibi olmak) ediniz». Maide suresinde aynı konuda kesin bir emir daha vardır: «Bir iyilikte ve takvada birbirinize yardım ediniz, günahta ve kötülükte birbirinize yardım etmeyiniz ve Allaha takva ile bağlanınız!». Zümer suresinde de, «De ki en iyi ameller ve kalp temizliği ile Allah Taâlâya ibadet için emrolundum, din onundur» buyrulmuştur. 


Hazreti Peygamberin yakınlarından Süfyan Sevri, Rabiat-ül-Adviye'ye, «İmanının hakikati nedir?» diye sorunca şu cevabı almıştır: «Allahın ne cehenneminden korktuğum, ne de cennetine özendiğim için ibadet etmiş değilim. Yoksa kötü bir hizmetkârdan ne farkım kalır? Ben ona sevgimden, saygımdan dolayı ibadet ederim!'». Bu cevapta ihlâs ve takvaya yönelmiş bir insanın bütün olgunluğunu ve büyüklüğünü görmemek mümkün değildir. İhlâs ve takva, İslâm ahlâkının ruhta ve amelde temizliği, bir ahlâki ideale bağlanmasıdır, ahlâki eylem ve işlemlerin en yüksek amacıdır. 
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Çaba (Cehit): 


Ahlâki harekette niyet ve amel olarak iki ayrı eleman bulmuştuk. İnsan doğarken akli ve duygusal her türlü bilgiden yoksun olarak dünyaya gelir, fakat bütün istenilenleri elde etmek kabiliyet ve melekelerini de beraber taşır. Manevi hayatı geliştikten sonra hayır ve şer mefhumları da onun vicdanında doğar: Her insan elde ettiği bu vasıtalarla ulaşacağı ideali kavrar, ona ulaşmayı arzular, Onu gerçekleştirecek çareleri arar.Bütün bu imkânlara rağmen yine iradesinin tesiriyle insan yükselmeye ve alçalmaya, gelişmeye veya gerilemeye uğrar. İşte bundan dolayı onun ahlâki hareket ve bundan doğan sorumlulukları taşımak zorunluğu vardır. 


Fakat çaba kavramı yalnız hareket etmek değildir, belki enerji harcamasını gerektiren bir harekettir. Çaba aynı zamanda, bir kuvvete direnmek veya bir direnmeyi yenmek hareketidir. Bu tanım hem fizik, hem moral ahlâkta doğru ve yerindedir. İnsan bir eğlenceden ve oyundan yorulmaz, çünkü bu hareketler eğilimlere uygun olduğundan çaba sarfını gerektirmez. Fakat ciddi bir iş üzerinde çalışmak ve meselâ bir matematik problemini çözmeye uğraşmak onu yorar. Çünkü bu çalışma eğilimlere hitap temez. İradenin kendini zorlaması yani bir çaba harcanması lâzımdır. 


İnsanın yaşama içgüdüsü, tabiatın türlü saldırılarına karşı onu sürekli bir savaşa zorlar, bu içgüdünün yanında bir idealin hizmetinde olan aklın da sürekli bir savaşı vardır. İslâm ahlâkında çaba sözüyle anlatmak istediğimiz işte bu aklın çabasıdır. Kur'anda bu hususta birçok ayetlerde emirler vardır. Birçok yerlerde mümin sürekli bir çağrı ile sürekli bir savaşa davet edilir. İyilik yapmayı ve tutkuları yenmeyi, yapılan kötülüklere sabretmeyi ve hiddeti yenmeyi, dini vazifelerimizi ihmal etmemeyi emreder. Allah bizim imkânlarımızın üstünde hiç bir şey teklif etmez, kudretimiz oranında ona itaat etmemizi ister. Bir ayet-i kerimede Allah şöyle buyurur: «Gerçek müminler Allaha ve resulüne inananlar ve bunda şüphe etmeyenler, varlıklarıyle ve bedenleriyle Allah yolunda çaba harcayanlardır; samimi müminler bunlardır». 


İslâmda fena temayüllerin insanı fenalığa ittikleri kabul edilir, fakat Allahın lütuf ve himayesine uğrayanlar ondan kurtulurlar. 
Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştu: «Her insanın yanına şeytani bir şer katılmıştır». «Ya sana?» diye sorulduğu zaman Peygamber: Evet bana da, fakat Cenabı Hak bana yardım etti, onu yendim, şimdi o bana mutidir» dediler. Bu durum bütün Müslümanlar için de doğrudur. Gerçekte şeytan, Allaha inananlar ve ona güvenenler üzerinde bir kudrete sahip değildir. 


İslâmdaki zahitlik, ermişlik anlayışı Budizm rahiplerine benzemez, aynı suretle Stoacılardan da ayrıdır. Budizm insandaki bütün arzuları öldürür, Stoacılar ise elem karşısında duygusuzdurlar. İslâmda bazı şeyler mubahtır, faydalanılabilir. Arzu ve eğilimler herhangi bir vazife ile çatışma haline gelmedikçe bundan istifade etmek lâzımdır. Meselâ Peygamberimiz bal ve şekeri severdi. İslâmdaki züht ve takva tabiat karşısında mutlak bir lâkayıtlık ve nefret değildir. Fakat İslâm manevi değerleri daima maddi değerlerden üstün tutmuştur. 


SORUMLULUK VE YAPTIRIMLAR 


«Bir kavim kendi ahldklarını bozmadıkça 

Allah da onlara verdiği nimetleri bozmaz». $ 
Kur'an-ı Kerim 


Sorumluluğun Tanımı ve Çeşitleri: 


Yükümlülük ve vazife kavramından iki temel kavram daha çıkar ki bunlardan biri sorumluluk (mesuliyet), öteki yaptırım (müeyyide) dır. Bu üç ahlâki kavram birbirlerine o kadar bağlıdırlar ki biri olmazsa ötekiler de ortadan kalkarlar. Birincisi kabul edilince ötekiler de zorunlu olarak onun arkasından gelirler. Sorumluluğu olmayan bir yükümlülük, yükümlülük konusu olmayan bir şey demektir. 
Ahlâki sorumluluk, yukarda söylediğimiz mükelleflik duygusuyle birlikte meydana gelir. Geniş manasında sorumluluk hür ve akıllı olan kimsenin hareketlerinden doğan sonuçlara katlanma yani bu hareketleri kendisinin yaptığını bilerek onun neticelerine katlanmasıdır. Daha dar manasında sorumluluk hür ve akıllı bir kimsenin bilerek ve isteyerek yaptığı bir hareket karşısında yaptırımlara konu olmasıdır. Çocuklar ve deliler sorumlu olmazlar. İntihar kastıyle kendisini bir taksinin altına atan kimsenin ölümünden taksi şoförü mesul değildir. Sözlük bakımından sorumluluk ise bir vaat veya taahhütten doğan bir mükellefiyettir. 


İki türlü sorumluluk vardır: 1. Ahlâki veya iç sorumluluk, 2. Dış sorumluluk (objektif mesuliyet). Dış veya kanuni sorumluluk, diğer insanlar karşısındaki sorumluluktur ve dış hareketlere âittir. 
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Bu sorumluluk da iki şekil altında görülür: Biri dağınık ve düzensiz sorumluluktur ki, hareketlerimiz hakkında kamuoyunun gösterdiği türlü tepkilerdir. Bunların yaptırımları belirsiz ve dağınıktır. Öteki şekli hukuki ve kanuni sorumluluktur ki, yaptırımları kanunlarla belirtilmiştir. Bazı kanunlara yapılan tecavüz halinde meydana gelirler. 

Hukuki ve kanuni sorumluluk da ikiye ayrılır: a) Medeni sorumluluk; başka birisine verilen bir zararın ödetilmesini gerektiren sorumluluktur: Alacak, verecek sorumlulukları gibi. b) Cezai sorumluluk da, toplum veya mükelleflik nizamlarını bozmaktan doğan halleri ödeme ve tamir mecburiyetini koyan ve kanunlarla belirtilen sorumluluk şekilleridir. 

İç sorumluluk veya ahlâki sorumluluk ise bir kimsenin vicdanı ve Allahı karşısında duyduğu sorumluluktur. Bu sorumluluk bir kimsenin gerek nefsinde ve gerek dış hareketlerindeki bütün hür ve serbest olarak yapılan hareketlerini kapsar. 

Bu iki sınıf sorumluluk, bazen bir arada bulunur. Bazen de biri bulunduğu halde diğeri bulunmaz. Hırsızlık yapan bir kişide hem ahlâki, hem cezai ve adli sorumluluk birleşir. İstemediği halde komşusuna zarar veren bir kimse bu zararı ödemekle yükümlüdür (hukuki sorumluluk). Fakat kendisinin bir suçu olmadığından ahlâki sorumluluğu yoktur. Birisine kötü nasihatlar vermek, fena misaller göstermek ahlâki sorumluluğu gerektirirse de hukuki sorumluluk yoktur. 


Sorumluluk Kavramının Analizi: 


Bu iki cins sorumluluktan yani iç ve dış sorumluluktan hangisi temeldir, hangisi ötekinden çıkmıştır? 

Herkesin genel kanaatine göre ahlâki sorumluluk önce gelir. İnsan evvelâ kendisinin hür ve iradeli olduğu şuuruna varır. Ondan sonra da sorumluluğunu duyar. Sorumluluk da tamamıyle ferdi bir olaydır. Bundan sonra kendi hür ve serbest fiillerine kıyaslayarak diğer insanlarda da hürriyet ve sorumluluk bulunduğunu kabul eder. 

Sosyoloji ekolüne göre ise genel kanaate aykırı olarak önce dış sorumluluk vardır. Bu teoriyi Paul Fauconnet (1874-1938) adındaki Fransız filozofu savunmaktadır. Fikirleri özetle şöyledir: 

Sorumluluk ilk kaynağında belirsiz ve dağınık haldeydi. Kolektif şuur, bir cinayet işlendiği zaman son derecede sarsılır, heyecanını yatıştıracak bir nesne yani konu arar. Bu konu başta cinayeti işleyen cani olmak üzere onunla münasebtte olan canlı ve cansız eşyaya, hayvanlara, ailesi efradına, hatta klanı halkına kadar yaygın olur. Bundan sonra toplumların tekâmülü ile sorumluluk toplu şekilden çıkarak ferdi şekle girer ve yalnız suçu işleyen kimse cezalandırılır. Ondan sonraki aşamada sorumluluk sübjektif (içten) bir şekil alır. Artık suç işleyende yalnız dış şartlar değil, iç sebepler de aranmaya başlar (hafifletici sebepler). O halde, sorumluluk sosyal bir olaydır. Sorumluluk duygusu, sosyal ve kolektif şuurun bir yansımasından ibarettir. 


Sosyoloji okulunun bu görüşü doğru değildir. Sorumluluk duygusu, bu okulun dediğin gibi dıştan içe doğru gelmiş değildir. Çünkü ahlâki vicdan, insana şu veya bu hareketi yapmayı emrettiği gibi bu hareketlerden doğacak sonuçlara cevap vermeyi de emreder. Vicdanın emirleri ise evvelce gösterdiğimiz üzere tam olarak toplumun eseri değildir. Bu sebeple sosyoloji okulunun iddiası eksiktir. 


Ahlâki Sorumluluğun Şartları: 


Ahlâki sorumluluğun bazı şartları vardır. Bunların başlıcaları şunlardır: 


a) Bir kanunun varlığı: Bu kanun veya ahlâki kuralın, bizim hareketlerimize kumanda etmesi lâzımdır. Söz gelişi vazife kanunu ortadan kalkarsa veya bulunmazsa bütün hareketler meşru ve iyi sayılacak ve bunun sonunda sorumluluk da bulunmayacaktır. Bu sebeple ilk şart vazife, hayır gibi ahlâki kanunların mevcut olmasıdır. í 


b) Kanunun bilinmesi: Bizi mecbur ve yükümlü kılan kural ve kanunun bilinmesi de lâzımdır. Bilmeden oyuncaklarını kıran küçük bir çocuğu sorumlu saymayız. Bir kötülük yapan deli de bu hareketten sorumlu değildir. Çünkü bunlar, hangi hareketin yapılması, hangisinin yapılmaması hakkında bilgi ve şuur sahibi değildir. 

c) Bunların yanında niyetin de bulunması şarttır. Hatta, niyetin sorumlulukta en temel şart olduğu iddia edilmiştir. Ancak burada gerçek niyetle dönek niyetleri birbirinden ayırmak lâzımdır. 
Bir şeyi yapmak veya yapmamak hususundaki gerçek niyet, yapılacak hareketin iyi veya fena olduğunu takdir edebilmektir. Onu yapmayı veya yapmamayı gerçekten arzu etmektir. Bu arzuyu gerçekleştirmek için çaba sarf etmektir. Şu halde iyi niyet, iyi irade ile aynı manayı taşır. İyi niyetle iyi irade, ahlâkan takdir edilen bir özelliktir. Fakat hevesten ileri geçmeyen, zayıf, dönek niyetler de vardır. Onun için, «Cehennem iyi niyetlerle döşelidir» derler. Yapması gereken işleri durmadan geleceğe atan, birçok şeyler isteyip de yorgunluktan korkarak vazgeçen kimselerin hali böyledir. Eski 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Yunanda Stoacılarla İslâmda tasavvuf ehli ve filozof Kant, niyetin bu özelliğini iyi anlayan ve gösteren düşünürlerdir. 

d) Sorumluluğun bir şartı da ahlâki hürriyet (ihtiyar) tir. Böyle bir hürriyet kabul edilmezse hareketlerimiz bizim eserimiz ve malımız olmaz. Sorumluluk da bizden ziyade asıl etken ve sebebe ait olur. 

e) Ahlâki sorumluluk, icra safhasına dökülen fiillerimize ait olduğu gibi yalnız niyette kalan veya henüz başlangıç halinde olan niyetlere de şamildir. Çünkü ahlâki sorumluluk insanların topluma olduğu kadar Allahına ve vicdanına da aittir. 


Ahlâki Sorumluluğı Sınırlayan Sebepler: 


Yukarda sayılan şartlar herkeste her zaman aynı derecede birleşmiş olarak bulunmaz. Bundan dolayı ahlâki sorumluluk da kişilere, bu kişilerin bulundukları hal ve şartlara göre değişir. Bizim ahlâki hürriyetlerimizi engelleyen, hayır ve şer anlayışımızı bulandıran bütün sebepler, sorumluluğu da etkilerler. Ahlâki sorumlulugu sınırlayan sebepler, bilmemezlik (cehalet), tutkular, sarhoşluk, delilik, cebir (zorlama) dir. Sorumluluğun belirtilmesi sırasında bu sebeplerin meydana gelmesine kendimizin sebep olup olmadığımız üzerinde durmak da lâzımdır. Bilmemezlik sorumluluğu kaldırmaz. 
Çünkü bu biraz da bizim tembelliğimizin sonucudur. Sarhoş kendi iradesine hâkim olmadığından sorumluluğu sınırlıdır. Fakat iradesini kullanarak bu hale sürüklenmemesi lâzımdı. Deli de hareketlerinden sorumlu değildir, içki, beyaz zehir gibi sebeplerle bu hale biraz da kendisi sebep olmuştur. 


Başta İtalyan Lombrozo'nun bulunduğu bazı cinayetler bilimi (kriminoloji) bilginlerine göre suç işleyenler de bir çeşit hastalardır. Bunların hastalıkları iradelerini körletir. Bu sebeple hareketlerinden dolayı sorumlulukları sınırlı olmalıdır derler. 


Medeni-Hukuki Sorumluluk: 

Yukarda ahlâki sorumluluğun şartlarını gösterdik. Şimdi de medeni-hukuki sorumluluğun şartlarını özetleyelim: 

a) Medeni sorumluluk toplum kanunlarına karşı olan bütün hareketleri kapsar. Kanunu bilmemek kişiyi sorumluluktan kurtarmaz. 

b) Bu sorumluluk ancak fiil ve harekederi dikkate alır. Kişinin içindeki niyetleri dikkate almaz. Fakat suç işlendikten sonra o suçta kasıt ve taammüt (niyet) olup olmadığını araştırır. 
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c) Cebir altında işlenen suçlarda sorumluluk aranmaz. Ölüm tehdidi altında işlenen suçlarda sorumluluk yoktur. Bu şekilde imza edilen bir kâğıt veya yalancı şahitlik kanuni sorumluluğu gerektirmez. 


İslâm Ahlâkında Sorumluluğun Yeri: 


İslâm ahlâkı sorumluluğa büyük bir yer vermiştir. Kur'an ve sünnet ile yasaklanmış olan eylem ve işlemler günah ve haramdır, yasaklanmayan eylem ve işlemler de helâl ve sevaptır. İslâmiyet, günah ve haramı, helâl ve sevabı büyük bir açıklık ve kesinlikle belirtmiş ve bunların akla uygunluğunu göstermiştir. Ahlâka uygun hareket eden hayır işler, sevap kazanır. Sevapları Allah katında bilinir, «amel defteri» ne yazılır. Dünya ve ahrette onun lehine hesap edilir. Günah ve haram ise aksine olarak onun aleyhine yazılır ve büyük hesap gününde yaptıklarının cezasını görür. İslâmda sorumluluk, dünya ve ahreti kapsar, bu hususta dinimizin bildirdiği emirlerden ve kurallardan birkaçı şöyledir: 

«Her kim bir zerre miktarı hayır işlerse onu bulur; her kim bir zerre miktarı şer işlerse onu bulur» (Zilzal, 8). 

«yi Hak Taâlâ yaptığından mesul olmaz; halbuki onlar (insanlar) mesul olurlar» (Enbiya, 23). 


«İyi ve hayırlı işler işleyen kendine, kötülük edenler kendi zararlarına çalışmış olurlar. Ondan sonra Rabbinize döndürülürsünüz». 

« İLE LE Y Onlara de ki her biriniz kendi tabiatınca istediği yola göre amel eder. Hanginizin tuttuğu yol hidayete yakınsa onu da Rabbiniz daha iyi bilir» (İsra, 84). 

«Sen onlara de ki hakkı bildirmek Rabbinizdendir, isteyen iman eder ,isteyen kâfir kalır» (Kehf, 29). 

« AEN H Kendilerine peygamber gönderdiğimiz kimseleri mesul edeceğimiz gibi, gönderdiğimiz peygamberleri de mesul edeceğiz» (Âraf, 6). 

Bu son ayet-i kerime İslâmda sorumluluğun ne kadar kesin ve geniş olduğunu gösterir. İslâmda peygamber dahi sorumluluk taşır. 

İslâmda sorumluluğun yerini ve derecesini belirten birkaç hadis-i şerif de şudur: 

«Hepiniz çobansınız ve sürünüzden mesulsünüz». 

«Âdem oğlu öldüğü zaman ameli kesilir. Yalnız üç şeyden kesilmez. Biri sadaka-i cariye (mescit, köprü, hastane, okul yaptırmak); diğeri kendisinden istifade olunan bir ilim; çüncüsü kendisine hayır dua eden bir hayırlı evlât». 
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«Hayra delâlet eden kimse o hayrı işleyen, şerre delâlet eden kimse de o şerri işleyen gibidir». 

Bazı Batı kaynakları İslâm ahlâkından söz ederken onun Fatalizm (fatalisme) inancında olduğunu ve bu sebeple İslâm ahlâkında hürriyet ve sorumluluğun bulunmadığını ileri sürerler. Onların bu iddiaları, İslâm Âmentü'sünde bulunan kaderin, hayır ve şerrin Allahtan geldiğine iman ederim sözüne dayanmaktadır. Bu iddia İslâm teolojisini ve ahlâkını iyi anlamayan, kötü niyetli kişilerin ortaya attıkları bir fikirdir. Daha İslâmın ilk çağlarında bu sorun kaderiye ve ceberiye tartışması şeklinde İslâmda söz konusu olmuş ve irade-i cüz'iyenin varlığı ile ceberiyenin iddiası temelden çürütülmüştür. 
Bundan başka yukarda yazdığımız ayet ve hadisler İslâmda sorumluluğun ve ihtiyarın varlığını açık olarak gösterdiği gibi, eylem ve işlemlerinde hür olmayan bir kimsenin sorumlu olamayacağı tabii olduğundan bu kadar açık bir çelişmeyi İslâma yakıştırmak bilme- 
'mezlikten ziyade bir iftira niteliği taşımaktadır. 


Her şeyden evvel İslâmda ahlâki ve dini sorumluluk kişiseldir. 
Kur'anda bu prensibi ilân eden birçok emirler vardır. Meselâ şu ayet-i kerimede, «Suç sayılan bir kötülüğü yapan kimse onu kendi nefsinde karşılar» emri herkesin yalnız kendi fiil ve hareketlerinden sorumlu olacağını gösterir. Bu esasa göre ana ve babanın işlediği günahlardan çocuklar sorumlu olamayacakları gibi, yetişkin çocukların suçlarından da ana baba mesul olmaz. Hıristiyanlıkta ise, asli günah (pêché originaire) prensibiyle her çocuk suçlu ve günahkâr olarak dünyaya gelir. Bilindiği üzere asli günah, Hazreti Âdem'in işlediği suç sebebiyle cennetten çıkarılmasıyle ilgiil bir inançtır. İslâma göre ilk babamız Hazreti Âdem, kendisine iyi öğütler verildigine safiyetle inanmak ve iyi bir hareket yaptığını sanmakla günah işlemiş ve dolayısıyle yeryüzüne gönderilmiştir. Asli günah yoktur, her çocuk temiz, günahsız «fıtrat-i İslâm» üzere doğar. 


Yine bu arada yurdumuzun bazı bölgelerinde güdülen kan davalarına da işaret etmek lâzımdır. Bazılarını kanısına göre, öldürülen bir yakının öcünü, öldüren taraftan herhangi birini öldürmek suretiyle almak bir borç ve şeref meselesidir. İslâm ahlâkında böyle bir hareket, borç ve şeref sayılmaz. Dinimiz böyle bir cinayeti kesin olarak yasaklar. 

Hıristiyanlıkta papalar yanılmazlar, suç işlemezler, sorumlulukları yoktur. İslâmda ise herkes yaptığından sorumludur, hatta peygamberler bile sorumluluktan kurtulamazlar. Hiç bir makam ve rütbe sorumluluk dışında kalamaz. 
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İslâm ahlâkının sorumlulukta kabul ettiği esaslardan biri de, önceden bir emir ve kuralla belirtilmeyen bir hareketten dolayı hiç kimsenin sorumlu tutulamayacağıdır. Bu prensip bugünkü hukuk ve anayasalar tarafından da kabul edilmiştir. Allah katında en muteber olan kişi onun koyduğu kanunlara saygı gösterendir. 


Kısaca, İslâmda sorumluluk iradeli ve hür olarak vicdanının emriyle ve kanunu bilerek yaptığı hareket sonunda meydana gelir. İşte bu sebeple Müslüman bem Allahına karşı, bem de nefsine karşı sorumlu olur. 


Sorumluluk hakkında yapmış olduğumuz açıklamalar toplum ve gençlik eğitimi bakımından önemli sonuçlar ortaya koymaktadır. 
Toplumun ve gençliğin bugün içinde bulunduğu gerçek buhran, kanaatimizce, kalplerde ve vicdanlarda sorumluluk duygusunun zayıflamasından doğmaktadır. Bu hayat, Allah tarafından bize emanet edilmiştir. Kısa sürer. Bir defa elden gidince bir daha geri gelmez. 
Onun için bu kısa zamanda bu hayatı iyi kullanmalı, Allahın buyurduklarına göre kendinin ve toplumun hayır ve saadetine çalışmalıdır. Herkes kendinden sorumludur, sorumluluk da eylem ve işlemden sonra gelir. Geçmiş günlerimiz, bellekte uzun süre yaşarlar, işlediğimiz suçlar, hatalarımız durmadan gözümüzün önünde canlanırlar. İşte bu hatıralar yaşamamız için bize ışık tutan bir önder olmalı, kendimizi daha olgun, daha ahlâklı bir yaşayışa yükseltmeliyiz. Vicdan azabı denilen korkunç cezanın, birçok romanlara konu olduğunu herkes bilir. Allah içte ve dışta olan her şeyi bilir, onun için her harekette o büyük kudretin bizi gördüğünü düşünmeli, Allah korkusu denilen büyük sorumluluğu akıldan çıkarmamalıdır. 


Sorumluluğun toplum fertlerinde ve özellikle çocuklarda ve gençlerde eğitilmesine büyük bir önem vermelidir. Daha küçük yaştan ailede ve ilkokulda bile çocuklara, söz ve hareketlerinden sorumlu olduğu anlatılmalıdır. Çocuk ana babasına karşı hem sevgi besler, hem de onların otoritesine karşı saygı besler ve korkar. Allah da müminlerini sever. Bizi sevenleri biz de severiz. O halde her Müslüman, Allahını sevdikçe onun buyruklarına severek uymalı, onun otoritesini her zaman vicdanında yaşatmalıdır. Müslümanlık yalnız namaz kılmak, oruç tutmak değildir. Ahlâklı olmak, kendine, yakınlarına, toplumuna ve devletine karşı vazifelerini tam olarak yapmak da Müslümanlığın temel şartlarındandır. 

Toplum ve onu temsil eden devlet de çocuklarda ve gençlerde sorumluluk duygusunun gelişmesi için gerekli tedbirleri almalıdır. 
Kur'an-ı Kerim şöyle der: «Bir kavim kendi ahlâklarını bozmadıkça Allah da onlara verdiği nimetleri bozmaz». Hazreti Peygamber, mil. 
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letleri idare sorumluluğunu üzerine alanları şu sözlerle uyarır: «İyi biliniz ki her biriniz bir çobansınız ve herkes kendi sürüsünden sorumludur. Devlet başkanı sürüsünden yani halkından, aile erkeği ailesinden ve çocuklarından, kadın evinin işlerinden sorumludur. İyi biliniz ve uyanık bulununuz ki her biriniz birer çobansınız ve idarenizdekilerin gidişlerinden sorumlusunuz!». Bu sözlerdeki ruh ve mana iyi anlaşılırsa ahlâk eğitiminde ve özellikle sorumluluk duygusunun yaşatılmasında aileye, okula ve devlete düşen vazifenin önemi anlaşılır. 

Çocukların ahlâk eğitimini üzerine alan aile ve toplum, her şeyden önce onlara iyi örnekler vermeli, ondaki temiz vicdanın kuvvetlenmesine yardım etmelidir. Endüstri, ilim ve teknolojide Batıdan örnekler almalıdır. Fakat Türk ve Müslüman ahlâkı Batıyı taklit ile olmaz. Ahlâk eğitimi, yabancı kumaşla dokunup yabancı ellerle çocuklarımızın sırtlarına giydirilemez. Bu konu başkalarından ödünç alınan sermaye ile işlenemez. Esası ve ruhu iyi anlaşılmak ve uygulanmak şartıyle Kur'anın emirleri bütün ahlâki esasları içinde toplayan Tanrısal bir hazinedir. 

Ahlâk eğitiminde göz önünde bulundurulacak esaslardan biri de sürekliliktir. Yenilik iddiasıyle Batıda beliren fikirlere kapılarak sık sık eğitim kurallarını bozmak ve değiştirmek zararlı bir çalışmadır. 
Sık sık değişen kurallar ve sistemler toplumda güveni sarsar, kurallara olan güven sarsılır. Bunun sonunda eğitimin otoritesi ve etkisi zayıflar. Körü körüne Batı taklitçiliği ile çocukların eğitim ve ahlâk kuralları üzerinde oynayanların topluma ve gençliğe verdikleri zararlar ölçülemeyecek kadar büyüktür. 


Yaptırım: 

Ahlâkta yaptırım (müeyyide), ahlâki bir vazifenin yapılmasından doğan mükâfat veya yapılmamasından doğan mücazattır. Sorumluluk bölümünde gösterdiğimiz üzere insan bir eylem ve işlem sonunda sorumlu olur. Fakat bu sorumluluğun nasıl ve ne şekilde ve hangi vasıta ile olacağı da yaptırım kavramını meydana getirir. Meselâ hırsızlık yapan bir kimse bu hareketinden dolayı sorumludur. 
Bu sorumluluk dolayısıyle göreceği hukuki ve manevi cezalar da onun yaptırımlarıdır. 

İyi bir hareket yapan kimse için mükâfat, onun kazandığı meziyet dolayısıyle bir gönül ferahlığı, bir tatmin ediliştir. Mücazat ise suç işleyen bir kimseye bir kefaret olarak uygulanan maddi bir ceza ve karşılıktır. Mükâfat ödül, bağıştan farklıdır, bu mükâfatta ötekilerden farklı olarak bir meziyet bulunur. Mükâfat ve mücazatı, 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tabii ihtiyaçlarımızla yapılan ve sonunda fayda ve zararlara sebep olan hareketlerden ayırmak lâzımdır. Bir tabiat ve fizik kanunu sonucunda meydana gelen fayda ve zararlardan fazla olarak yaptırımlarda adalet esasına göre bir tamir ve kefaret amacı da vardır. 
Mükâfatı ücretle de karıştırmamalıdır. Ücrte, sözlü veya yazılı bir anlaşmaya göre yapılan bir hizmetin karşılığında ödenir. Burada ahlâki değer dikkate alınmadan dış harekete bakılır, hizmeti görenle işveren arasında özel bir anlaşmaya dayanır. Ücret ve mükğfatın her ikisi de adalete uygun olmalıdır. Fakat yaptırımdaki adalet, tevzii adalet türündendir. 

Ahlâki hareketlerde yaptırım zorunludur. Daha evvelce gösterdiğimiz üzere mükelleflik olunca ister istemez sorumluluk ve yaptırım da beraber gelir. Aklın istediği mutlak hayır, şu veya bu kabiliyetlerimizin tatmini olmayıp belki bütün varlığımızın hayrıyle ilgilidir. Çünkü insan yalnız akla değil, duyarlığa da sahiptir. Yalnız duyguların ve duyarlığın tatminiyle aklı feda etmek de mümkün değildir. Belki akıl ile duyarlık arasında bir ahenk kurulmak suretiyle fazilet ile saadetin birleştirilmesi lâzımdır, ve bu sebeple faziletin mükâfat görmesi, fenalıkların da ceza görmesi yaptırımları gerektiren başlıca sebeptir. 


Ahlâki Yaptırımların Rolü: 


Genel olarak ahlâki yaptırım, koruyacağı kanuna göre ya bir vasıta, ya da bir amaç olabilir. Bir amaçtır, çünkü fazilet ile saadet arasındaki dengeyi kurmak ve adaleti gerçekleştirmek için ahlâki kanunun zorunlu bir parçasıdır. Bir vasıtadır, çünkü mükğfat kazanmak ümidi ve ceza görmek korkusu ile ahlâki kanuna saygıyı sağlamak ister. Ahlâki yaptırımlar ile hukuki ve medeni yaptırımlar arasındaki fark da buradan doğar. 

Hukuki ve medeni yaptırımlar toplumdaki dış ve görünür düzeni korumakla görevlidirler. Ahlâki yaptırım ise insanın kendine ve başkalarına karşı olan vazifelerine saygıyı yaşatmak ister, yalnız mükğfat almak ümidi veya azap ve ceza korkusu ile bir emri yerine getirmek ahlâka saygı değil, tersine olarak ona tecavüzdür. Şu halde ahlâki yaptırım yalnız kanuna saygıyı sağlayan bir vasıta değil onun uygulanmasında yardımcı olan dış bir garantidir. Bu bakımdan ahlâki yaptırım, onun korunmasından veya bozulmasından doğan zorunlu ve tabii bir sonuçtur. Ahlâki kanuna saygı, mükâfat ve ceza ile karşılaşıldığı için değil, bizzat ahlâki kanun olduğu için saygı görmelidir. İnsan önce kendine fenalık yapmadıkça başkasına fenalık yapamaz, kendine iyilik yapmadıkça da başkasına iyilik yapamaz. 
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Fazilet ve saadet, rezilet ve şekavet, her ahlâki hareketin ayrılmaz sonuçlarıdır. 

Şüphesiz ahlâk yalnız bir ceza kanunu değildir ve olamaz. İdeal olarak onun zorunlu ve bütün yaptırımlardan müstakil olması lâzımdır. Bu noktada Kant'ın hakkı vardır. Fakat insanın bir de duygular âlemi vardır ve bu duyguların ahlâktaki yerini inkâr etmek mümkün değildir. Bu sebeple ahlâki vazifelerin yapılmasında bir etken olarak haz ve saadetin istenilmesi de tabiidir. Fazilet de her zaman mükâfat görmelidir. Hiç bir mükâfat beklemeyen fazilet, tam ve mükemmel bir fazilettir, fakat ümit ile beslenen fazilet de bir fazilettir. 

Yaptırımların bir de cezai niteliği vardır ki ahlâki hayat üzerine önemli tesirler yapar. Azap ve mücazatın ilk ve esaslı amacı, fena bir hareket sonunda bozulan mutlak düzen veya ilâhi nizamın onarılmasıdır (tamir). Bu amacın yanında bir de bozulan ahlâki nizamın tamir edilmesi vardır ki buna kefaret (expiation) diyoruz. Her ne kadar suçlu cezalandırılmak suretiyle adalet yerine getirilmiş ve kendi dışındaki nizam tamir edilmişse de kendinde ve ahlâki davranışlarında da bir düzelme ve tamir meydana gelmektedir. Faziletli bir kimseden sonra en mesut insan kendi hatalarını bilip davranışlarını değiştiren kimsedir. Yapılan bir adaletsizlikten sonra kefareti ödenilmeyen bir adaletsizlik en büyük fenalıktır. İslâm ahlâkı bunu tövbe ve istiğfar kuralı ile açıklamıştır. Şu halde cezai yaptırım şu üç niteliğe sahiptir: Tamir edicidir, örnek olur, ıslah ve tedavi edicidir. 


Diğer Yaptırımlar: 


Ahlâki yaptırımlardan başka dört çeşit yaptırım daha vardır ki bunlar sırasıyle hukuki ve medeni yaptırımlar, sosyal yaptırımlar, tabii yaptırımlar, vicdani yaptırımlardır. Bir yaptırım sisteminin doğru ve tam olabilmesi için bazı niteliklere sahip olmaları lâzımdır. 
Bunların birincisi yaptırımların genel olmasıdır. Yani iyi görülen her hareket mükâfatını görmeli, işlenen her suç da cezasız kalmamalıdır. İkinci şart orantılı olmaktır, yani her eylem ve işlem taşıdığı meziyete ve meziyetsizliğe göre bir sıra ve dereceye tabi olmalıdır. Üçüncüsü tereddütsüz ve samimi olmalıdır, yani mükâfat ve mücazat gören kimse kendi vicdanında buna lâyık olduğunu içtenlikle kabul etmelidir. 

Hukuki ve medeni yaptırımlar insan topluluklarında kanuna karşı gelenlere uygulanan cezalardır. Bunlar da para cezaları, medeni ve siyasi haklardan mahrumluk, hapis ve ölüm gibi cezalardır. 
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Mükğfatlara gelince, hizmetlerinde başarı gösterenlere uygulanan sevindirici yaptırımlardır: Ödül vermek, şeref unvanları, terfi ettirmek gibi. 

Sosyal yaptırımlar, kamuoyunun verdiği takdir ve sempati duygularıyle kendilerini gösterirler. Kamuoyu ahlâklı ve faziletli hareketlere sempati besler, takdir ve hayranlık duyar, kötülükleri ve fenalıkları sevmez, aşağılar. Fakat bu yaptırım, hukuki ve medeni yaptırımlara kıyasla birçok boşluklar taşır. Kamuoyu, birçok olayları gereği gibi değerlendiremez. Olayların gerçek sebeplerine varamaz, takdir ve nefretleri taşkın ve ölçüsüzdür, özellikle zamanımızda türlü siyasi akımlar, propagandalar ve yayın organlarının etkileriyle bu çeşit yaptırımların hükümlerini ihtiyatla karşılamak lâzımdır. 

Tabii yaptırımlar sözünden bizim fizik kanunlara, fizyolojik ve ekonomik etkenlere göre yaptığımız iyi ve fena hareketlerin sonucunda meydana gelen sonuçlar anlaşılır. Genellikle çalışmak, sağlık kurallarına uymak, mesleğine bağlılık ve doğru iş görmek insanı karakter ve sağlık bakımından iyileştirir, kötülükler ise karakteri bozar, bedeni hasta eden yokluk ve sefaleti davet eder. Bununla beraber bugünkü toplumlarda geçici bir zaman için de olsa bazı kötü kimselerin, namuslu ve ahlâklı kimselerden daha iyi durumlara kavuştukları inkâr edilemez. Fakat bu üstünlük ancak dışta ve görünüştedir. Bu gibilerin er geç lâyık oldukları cezayı gördüklerini toplum hayatı ve tarih bize birçok misallerle göstermektedir. Ahlâki nizama inanan kimseler şerefsiz ve inançsız bir kimse olmayı asla kabul edemezler. «Besili bir domuz olmaktansa yoksul bir derviş olmayı tercih ederiz». 

Vicdani yaptırımlar, iyi ve fena bir hareket yapıldıktan sonra vicdanda meydana gelen duygulardır. Vicdan hareketten önce bize iyi ve fenayı bildirmekle kalmaz, bu emre uyulduğu zaman vicdan rahatlığı, ferahlık ve sevinç duyulur, uyulmadığı zaman da vicdan azabı, rahatsızlık ve sıkıntı baş gösterir. Bu yaptırım, ötekilere göre daha geniş ve derindir. Çünkü o, meydana çıkmamış en gizli hareketlere, hatta arzulara ve fikirlere bile şamil olur, fakat yaptırımların şartları hakkında evvelce söylediğimiz nitelikler vicdani yaptırımlarda yoktur. Bu yaptırım bir duygu olarak herkeste ayrı şekillerde görünür. Sağlam bir vücudun duyarlığı ile sinir sistemi zayıf bir kimsenin duyarlığı birbirinden farklıdır. Ve o zaman genellik şartı ortadan kalkar, yaptırım orantılı olur. Bundan başka türlü sebeplerle vicdanın sesi zayıflar, kötü alışkanlıklar vicdanı karartır. 
Vicdan azabı, pişmanlık gibi duygular, azgınlaşmış ihtiraslar karşısında kuvvetlerini duyuramazlar. 
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Sözün kısası insanda ve toplumda görülen yaptırımlar, ahlâki yaşayışı bütünüyle kapsayacak kuvvete ve bütünlüğe sahip değillerdir. Hepsinde yetersiz ve eksik yönler vardır. O halde ahlâkın istediği tam ve mükemmel yaptırımı nerede aramalıdır? 

Bu yaptırım, aklımızın ihtiyaçlarını karşılamakla beraber saadet ile fazilet arasında kurulan dengeyi sağlayan bir şey olmalıdır. Bu şartları taşıyan bir yaptırım yukarda saydığımız dört çeşit yaptırımda yoktur. Bu nitelikte bir yaptırım ancak dini-ilâhi nitelikte olan bir yaptırım olabilir. Gerçekte sonsuz derecede âdil, iyi ve kudretli bir Allah varsa, aklımızın kanunları objektif bir değer taşıyorsa, eğer adalet ve ahlâk boş sözlerden ibaret değilse faziletin mükâfat görmesi, reziletin de cezalandırılması lâzımdır. Bunlar yaşadığımız bu dünyada gerçeklenmemişler ve gerçekleşemeyeceklerdir. 
Bunlar başka bir dünyada, ahret âleminde tam ve kesin olarak gerçekleşecektir. Müminler bir ahret gününe, burada iyi ve kötülerin hesaplarının görüleceğine ve ona göre de cezalandırılacaklarına inanırlar. Şu halde asıl ve gerçek yaptırımları dini ve ilâhi olarak kabul etmek lâzımdır. İslâm ahlâkı da bu esası kabul eylemiştir. Şimdi İslâm ahlâkının yaptırımlar hakkındaki görüşlerine gelelim. 


islâm Ahlâkında Yaptırımlar: 


Yükümlülük kavramına bağlı ilkelerden ikincisi yaptırımdır demiştik. Yaptırım, bir fiil ve hareketin karşısında Tanrısal ve toplumsal kanunun bir tepkisidir. Ahlâki kanun ruhun karşı durulmaz bir isteği, kolektif vicdanın bir baskısı, salim ve olgun bir vicdanın kutsal bir buyruğudur. 

Ahlâki kanun insana vazifesini yapmasını emrettikten sonra ondan ayrıca bir yaptırım istemek ilk bakışta bir çelişki gibi görünür. 
Bu anlayış ahlâki kanun ile fiil ve hareketler arasındaki ilişkiyi iyi anlamamaktan ileri gelir. Meselâ insanın sağlığını koruması tabii bir içgüdü olduğu halde sağlık kurallarına uymayan kişilerde hastalıklar baş gösterir. Bunun gibi ahlâki kanunun uygulamalarında da birçok yaptırımlar vardır. 

İslâm ahlâkı bakımından ahlâki yaptırımlar nelerdir? Her şeyden önce organizmamızı ve duyu organlarını etkileyen mükâfat ve mücazat gibi dış yaptırımları bu sınıfa koymamak lâzımdır. Eğer kanun sözüyle insan tarafından kabul edilen bir kural anlaşılırsa bir vazifenin yapılmasından veya yapılmamasından sonra bir sevinç veya elem duyulduğu olağandır. Genel olarak İslâmda bir fiilin yapılmasından sonra doğan hoşnutluk (satisfaction) veya vicdan azabı ahlâki bir yaptırım olarak kabul edilir. Bunlar insan vicdanında meydana gelen birbirine zıt iki duygudur. Bu iki duygu bizim hayır idealine uygun bir hareket yapıp yapmadığımız hakkında vicdanımızda duyulan bir tepkidir. 


Hazreti Peygamber, «Mümindeki ahlâki iman, kendi fenalıklarını ve iyiliklerini kalbinde duymasıyle meydana çıkar» sözüyle bu gerçeği ifade eylemiştir. Vicdan azabı ise derhal pişmanlığa döner, pişmanlık da yapılan fenalığı tamire yönelmektir. Pişmanlık bizde yeniden bir vazife yükümlülüğü doğurur. İslâm gerçek pişmanlığı, yapılan bir fenalığın vakit geçirmeden derhal tamir edilmesi şeklinde anlar. Kur'anda, «C,5X5 41144 is ÍGE Ey iman eden Müslümanlar, gerçek bir pişmanlıkla yaptığınız fenalıklara tövbe ediniz!» 
ilâhi emri bütün şartları toplayan gerçek bir yaptırım düsturudur. 
Gerçek pişmanlık yalnız vicdan azabı duymakla kalmamalı, yapılan hatanın mutlaka ve derhal düzeltilmesini de sağlamalıdır. Kur'an-ı Kerimde bu tamir ve ödeme emredilmiştir. 

Bu ahlâki yaptırımlar yanında dini ve ilâhi yaptırımlar da önemli bir yer tutarlar. Batılı yazarlarda çok rastlanan bir fikre göre Hazreti Muhammed, Arap kavminin çöllerde yaşadığı çetin hayatı, çorak toprakları, yakıcı iklimi dikkate alarak, İslâmlığı yaymak için onların hasret duydukları bir gelecek, bir ahret dünyası vaat etmiştir. Müminlerine şöyle diyordu: «Benim dediklerimi yapınız, Allah da size çiçekler ve nehirlerle süslenmiş bahçelerde dilediginiz gibi yemek, içmek imkânını verecektir». Batılı yazarların bu iddiaları temelden yanlıştır. Her şeyden önce o zamanlar Arap kavmini büsbütün aç, sefil bir sürü sanmak yanlış olduğu gibi, onların şövalye ruhlarını, şairane ilhamlarını görmemezlikten gelmek büyük bir haksızlıktır. Bundan başka bu iddialar İslâmda yaşayan büyük idealizmi de dikkate almamıştır. Bütün insanları kardeş yapmak, yeryüzünde barışı, kardeşliği ve yardımlaşmayı yaşatmak idealleri İslâmlığı kısa zamanda dünyanın dört bir tarafına yaymıştır. 


Dini ve ilâhi yaptırımlar diğer semavi dinlerde, Yahudilikte ve Hıristiyanlıkta da görülmektedir. Ahdiatikte yazılan şu yaptırımlara bakalım: Hazreti İshak, Hazreti Yakup'a dua ederken, «Allah sana bol buğday ve şarap versin!» der. Hazreti Musa da İsrailoğullarına hitap ederek, «Siz Rabbinize kulluk edeceksiniz, o da size ekmek ve su verecek, çevrenizden hastalıkları kovacak!» der. Böylece Hazreti Âdem'den Hazreti Musa'ya kadar geçen çağlarda ölümden sonraki hayata, ahrete ait bildirilerin bulunmadığı veya pek az olduğu görülür. 


Ahdicedit'e gelince burada büsbütün yeni bir manzara ile karşılaşırız. Artık orada insana dünya varlıklarından kurtulmak, gözlerimizi daima göklere çevirmek gerektiği tavsiye olunur. Hazreti İsa bir yakınına şunları söyler: «Nen varsa onları sat, fakirlere dağıt! 
Buna karşılık gökte bir hazineye sahip olacaksın, sonra gel, beni takip et!» (Mathieu, XI). 

Kur'andaki ahlâki emirler ise hem dünya, hem ahreti ilgilendiren yönleriyle ve bunların getirecekleri sonuçlar belirtilerek gösterilmiştir. Bu emirler kategorik değil, fertlerin ve insanların hayrına olarak âlemde bir düzen kurmayı amaç bilir. Kur'an-ı Kerim'de birçok yerlerde ahlâkı fesada uğramış, putlara tapan ve Allahı inkâr eden kavimlerin başına gelen felâketleri anlatan kıssalar vardır. Bunların hepsi insanlara bir ibret misali olmak ve ahlâki bir yaptırım niteliği taşımak bakımından önemlidir. Bu genişliği ve bütünlüğü ile İslâm ahlâkı Yahudi ve Hıristiyan ahlâklarından çok üstündür. 


Kur'an-ı Kerimde birçok ayetlerde şöyle buyrulur: «Allah adaleti, hakikati, açıklığı, ilmi ve hikmeti sarsılmaz bir sağlamlıkla tesis eder», «O kalplerin şifa bulmasını, ruhların yücelik kazanmasını, en yüksek derecede bir hayatı hazırlar», «O iyi âdet ve gelenekleri kabul ve devam ettirir», «Bu ilâhi nur size doğru yolu gösterir. sizi doğruluğa ve en doğru bir istikamete yöneltir» (bkz. Kuran Ahlâkı. 
s. 615-626). 

İslâmlık, insana en yakın olan kendi şuurunu ve vicdanını kendisinin murakabesine memur etmiştir: «Allah sizin yaptıklarınızı bilir, kalplerinizin içini tanır, Allah sizin bütün hareketlerinizde hazır bulunur», «O sizin bütün hareketlerinizi görür, duyar, işitir». 


Cennet ve Cehennem: 


Dini ve ilâhi yaptırımlar arasında ölümden sonra ahret gününe ait yaptırımlar vardır. Bunlar arasında halk tarafından en çok bilineni cennet ve cehennemdir. Müminler ahret gününe iman ederler. 
Ahlâkı temiz gerçek Müslümanlar cennete, Allahı tanımayan. ahlâkı temiz olmayanlar da cehenneme atılacaklardır. Kur'an-ı Kerim cennet ve cehennem hakkındaki tasvirleri, kısa kelimeler ve cümlelerle, dağınık bir şekilde göstermiştir. Cennet ve cehennemde uygulanacak yaptırımlar, bedeni (cismani) ve manevi olarak iki türlüdür. 
Kur'anda cennet ve cehennemden önce gelen «kabir yaptırımları» kısa geçilmiştir. 

Ahret gününde gerçek müminlerin ulaşacakları semavi saadetin önce menfi yönleri gösterilmiştir. Bunlar da sulh ve sükün, elem ve kederin bulunmaması, ilâhi güzelliğin temaşası, haz ve saadetin en yüksek derecesidir. 
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Müspet alanda duyulur saadet nasıl olacaktır? İnsanın cismani saadeti birçok şartlara bağlıdır. İnsan yaşarken bir manzaradan müteessir olur, birtakım ihtiyaçlarla karşılaşır, bir gürültü, soğuk ve sıcak mevsimler yeryüzünde insanları durmadan rahatsız ederken cennetteki bu mutlak saadet nasıl olacaktır? Kur'an cennette müminlere ölümsüzlük vaat ettiği gibi her türlü rahatsızlıklar ve fenalıklardan kurtulacağını da vaat eder. Orada müminlere rahatsızlıklarından uzak, tam bir sükün ve istirahat sağlanmıştır. Bu nitelikleriyle cennet bir «kurtuluş evi» dir. 


İnsanlar tam olarak tatmin edilmek için hayat şartlarının yükselmesini, tam bir refah sağlanmasını isterler. Bu insanın tabii bir yönelişidir. Tekniğin ve ilmin bugünkü mücadelesi de bu amacı gerçekleştirmeye çalışır. Fakat görülüyor ki insanlar bu alanlardaki birçok başarılarına rağmen henüz umdukları huzur ve saadete ulaşamamışlardır. İnsanlar hâlâ bu huzur ve saadeti arama yolundadırlar. 


Kur'an-ı Kerim, cenneti gökleri ve yerleri kaplayacak kadar geniş bir bahçe, büyük bir ülke olarak tasvir eder. Onun yaptığı tasvirler, çoğu kısa cümleler ve tek kelimelerle ifade edilmiştir. Cennet bahçesi geniş meydanları, içindeki yapıları ve insanları ile ebedi bir hayat, saadet ve huzur yeridir. Bir hadis-i şerif de yaşayan insanlara şu önemli noktayı belirtir: «Cennette bulunan şeylerin bu dünyada yalnız isimleri vardır». Bundan anlaşılacağı üzere cennette müminlere vaat edilen nimetler gerçek, fakat bizim dünyada bildiklerimiz ve hayal ettiklerimizden başkadır. 


Cehennem ise imansız ve kâfir olanların cezalandırılacakları korkunç bir yerdir. Orada imansızlar hem cismani, hem manevi alanda ceza göreceklerdir. Kur'an-ı Kerim cehennemde çekilecek azap ve cezaları dağınık ve ufak kelimeler ve parçalar halinde bildirmiştir. 
Cehennemin en büyük azabı, yalnız ateşe yanmak değil, manevi azaptır. Cehenneme atılanlar azap çekerken hiç kimse kendilerini teselli etmeyecektir. Dostları kalmayacak, acıyanları olmayacaktır. 
Cehennem sakinleri arasında sürekli tartışma, kin ve nefret, beddua sürüp gidecektir. Cismani cezaları da şöyledir: «Onlar Allahın huzuruna başları öne eğilmiş, yüzleri kararmış, kir ve tozlarla örtülmüş, sırtlarında işledikleri fenalıkların yüklerini taşıyarak çıkacaklardır. 
Onların kapatıldıkları zindanlar en derinlerde, yeraltı mezarları gibidir, kızgın ateşle dolu çukurlardır. patlama halinde olan bir yanardağdır. Günahkârlar boyunlarından, ellerinden ve ayaklarından bağlı olarak ateşe atılacaklardır». 
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Allaha ve resulüne iman eden bir Müslüman için ebedi bir hayat, eksiksiz bir huzur ve saadet, en büyük bir mükğfattır, en büyük bir yaptırımdır. Kısa süren insan ömrü içinde bu mükğfata lâyık olmak için kitap ve sünnetin emrettiği vazifeleri yapmak, ahlâklı ve iyi bir insan olmak yeterlidir. İslâmın emrettiği bu kurallar hem dünya, hem ahret için gerçek kurtuluş yoludur, kısa bir yolda az zahmetli bir yaşayıştan sonra kazanılan büyük bir nimettir. 
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Ahlâk Sistemleri ve 
Ahlâki Eserlerimiz 


Birinci Bölüm 
Deneyci ve Akılcı Ahlâk Sistemleri 


Deneyci, ampirisi ablâk sistemleri - Akılcı ahlâk sistemleri » Akılcı-deneyci ahlâk sistemleri - Eski ahlâklardan 

Islâma kalanlar - İslâm filozoflarında ahlâk - İslâmda ahlâk sistemleri > Tasavvufta ablak. 


DENEYCİ, AMPİRİST AHLÂK SİSTEMLERİ 


«İyi ahlâk sahipleri doğru yol üzeredirler. Bu gibiler felâh ve necata ermişlerdir». 


Bakara Suresi 


Ahlâk Sistemleri: 


İnsanlar düşünme faaliyetlerine başladıkları zaman önce ahlâk sorunları üzerinde durmuşlardır. Eski medeniytelerden Hint, Çin ve Mısır'da insanın faziletli ve mesut yaşaması için neler yapması gerektiği hakkında birçok kurallar konulmuştu. Bu çağlarda ahlâkî kurallar tamamıyle dini bir nitelik taşırdı. Ahlâk problemlerini geniş bir fikir hürriyeti içinde incelemek şerefi eski Yunan felsefesine aittir. İlkönce yaşamanın amacı nedir, insan daha rahat ve mesut yaşamak için nasıl hareket etmelidir sorularına cevap aranmaya başlandı. İnsanı şu veya bu şekilde harekete sürükleyen etken nedir, bu etken insanın içindeki kuvvetlerden mi ibarettir, yoksa dışardaki bir kaynaktan mı gelir? Dışardan gelir denilirse bu kaynak tabiat kuvvetlerinin bir zorlamasıyle midir, yoksa insanın kaderine hâkim olan Ulu Tanrının iradesiyle mi olur? Hangi ölçüye göre bir hareketi hayır, diğer bir hareketi şer sayarız? 


Bu sorulara cevap arayan düşünürler milâttan önceki çağlardan başlayarak türlü fikirler ortaya sürmüşler ve bunlardan çeşitli ahlâk sistemleri doğmuştur. Düşünce tarihinde en çok inceleme ve tartışma konus uolan problem ahlâk sorunudur. Bu çağlarda toplumlar içinde doğan yüksek zekâlar, sitenin belirli bir yerinde halkı toplayarak fikirlerini anlatırlar, kendilerine bağlanan öğrencilerine görüşlerini aşılarlardı. Bunlar arasında bazıları görüşlerinin yüksekliği ve yaptığı etkilerle fikir tarihinde önemli bir yer kazanmışlar ve bir ahlâk ekolü kurmuşlardır. 


Şimdi ahlâk alanında önem kazanmış olan bu ahlâk ekollerinden kısaca söz edecek ve açıklamalarımızı bugünkü ahlâk sistemlerine kadar getireceğiz. İslâm ahlâkının iyi anlaşılması ve ahlâk probleminin ilmi bir kıyaslaması için bu açıklama faydalı ve gereklidir. 
Eski çağlardan bugüne kadar görülen ahlâk sistemlerini üç büyük kısım içinde toplamak mümkündür: 1. Ampirist veya deneyci ahlâk sistemleri, 2. Akılcı veya rasyonalist ahlâk sistemleri, 3. Deney ve aklı birleştiren akılcı ve deneyci ahlâk sistemleri. 


Buradaki amacımız, ahlâk sistemlerinin tarihi hakkında uzun açıklamalara girişmek değildir. Belki ahlâki olayalrın tarihte hangi aşamalardan geçip evrimleştiğini göstermek ve belli başlı ahlâki kavramların daha iyi anlaşılmasını sağlamaktır. 


Deneyci Ahlâk Ekolleri: 


Ampirist ya da deneyci ahlâkların genel düşünüşleri şudur: Ahlâkın temellerini insanın hayatında ve deneylerinde aramalıdır. Sistemlerinde aklın rolü büsbütün ihmal edilmiştir. Hayatın bize gösterdiği şey, her canlının, hazzı aradığı, elemden kaçtığıdır. O halde ahlâkın temeli de hazzı aramaktır. Fakat burada lezzet (maddi hazlar) ile manevi hazları (yüksek hazlar) birbirinden ayırmaya dikkat etmelidir. Ampirist sistemlerde görülen başlıca ekoller şunlardır: 


Egoist veya Benci Ahlâk Ekolü: 


Ahlâk felsefesinde bu görüşe, hedonisme veya haz ve lezzet ahlâkı denri, Kurucusu Kireneli Aristippe (M.Ö. IV. yüzyıl) tir. Fikirler şöyledir: Haz daima iyi. elem daima fenadır. Yaşamak her gününü ve saatını zevk ve safa içinde geçirmek ve canının istediğini yapmaktır. Zamanımızda, edebiyat alanında Andre Gide de bu fikirleri savunmaktadır. Hayatın amacı, her ne şekilde olursa olsun haz ve lezzettir. Bu ahlâk insanı hayvan mertebesine indirir, ahlâksız bir ahlâk görüşüdür. 


Bu kaba ahlâk görüşü sonradan saadet (mutluluk) ahlâkı şeklini almıştır. Felsefede bu görüşe eudemonisme (saadet ahlâkı) denir. Hayatın gayesi saadettir. Saadet de insanın yönelişlerini (meyelân) tatmin etmekten doğar. Bu ekolü tutanlar Aristo ile Epicure 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(M.Ö. IV yüzyıl) dür. Ancak Epicure burada Aristo'dan biraz farklı görüşe sahiptir. Hayatın gayesi yine haz ise de bunun şartı fazilettir. Haz ise Aristippe'te olduğu gibi bedeni değil, manevidir, ruhun hazzıdır. Aristo'yu daha ilerde rasyonel ahlâklarda göreceğiz. XVII. 
yüzyılda bazı filozoflar (Holbach gibi) eudemonisme görüşünü yeniden ele almışlardır. Zamanımızda ahlâki bunalım geçirmekte olan bazı toplumların bir kısım zümrelerinde dahi yalnız zevk ve eğlence düşünen, hayatta başka bir değere inanmayan sapık akımlar görülmektedir ki bunlar da bu kısım içine konulabilir. 


Elsever (Altruiste) Ahlâk Ekolü: 


Bu ekol; genel fayda ile kişinin çıkarlarını birleştirmek suretiyle faziletin doğacağına inanır. Başlıca temsilcileri İngilizlerden ‘Jeremie Bentham ile Stuart Mill (XIX. yüzyıl) dir. Felsefede bu görüşe faydacılık (utilitarisme) denir. Bentham, ahlâkta hazların miktarına önem verir. Hayatta faziletli olmak için en az elem karşılığında en çok haz ve fayda elde etmeye çalışmalıdır. Ahlâk da kazanılacak faydaların bir listede hesaplanmasıyle olur. Başkasının hazzı için çalışmak yine kendisi için en büyük şahsi arzuyu elde etmek vasıtasıdır. 

Stuart Mill de genel fayda prensibini müdafaa eder. Fakat Bentham'den iki noktada ayrılır. 


Ona göre hazların miktarına değil, kalitesine önem verilmelidir. 
İçki, kumar gibi adi hazlar yerine, yüksek hazlar (ilmi, sanatı sevmek gibi) koymalıdır. Uzilitarisme kitabında Stuart Mill şöyle der: «Doymuş bir domuz olmaktansa, bedbaht bir insan olmak iyidir. 
Mesut bir ahmaktan, talihsiz Sokrates bin kere iyidir». «Genel faydayı yine herkes için aramalı, şahsi çıkarlar için değil. Fazileti, fazilet olduğu için sevmeli, şahsi fayda ve menfaat sağlamak için değil!» diyordu. 

Faydacılık ahlâkı da esas itibarıyle saadeti arayan bir ahlâktır. 
Fakat genel fayda sözü müphemdir ve bu sebeple bu teori tenkitlere uğramıştır. 


Dayanışma, Tesanüt Ahlâkı Ekolü: 


Bu ekol, Leon Bourgeois adındaki bir Fransız filozofunundur (ölm. 1925). İnsan kendi hemcinsleriyle dayanışma halinde yaşadığı gibi geçmişte ve gelecekteki nesillerle de dayanışma halindedir. İnsan fertleri arasında karşılıklı dayanışma vardır. Ailelerin ve fertlerin refah ve saadeti birbirlerine ve gelecek nesillere de aktarılır. 
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Bu ekolün dayandığı dayanışma fikri sosyal bir kavram ise de ahlâkın yüksek idealini açıklayamaz (bkz. Ahlâk ve Metafizik). 


Biyolojik veya Tabiatçı Ahlâk Ekolü: 


Bu ekol, ahlâkı tekâmül (evrim: évolution) ve tabii ayıklama (tabii seleksiyon) fikirleri üzerine kurar. Bundan dolayı bu ekole biyolojik ahlâk ekolü denir. Başlıca temsilcileri Lamarck, Darwin ve Spencer'dir. Bütün canlılar tabiat kanunlarına tabi oldukları gibi, ahlâki vicdan da tabii bir tekâmül neticesinde tropisme! ve içgüdülerden meydana gelmiştir. l 

Son zamanlarda yurdumuzda bu görüşü müdafaa eden Dr. Âkil Muhtar, İlim Bakımından Ahlâk adlı eserinde bu fikirlere katılmaktadır. 


Guyau (Güyo), Nietzsche (Niçe) Ahlâkları: 

Biri Fransız, diğeri Alman olan bu iki ahlâk filozofunun fikirleri dikkati çekecek özellikler taşır. 

Guyau (1854-1888), yükümsüz ve yaptırımsız bir ahlâk kurmak ister. Yükümlülük bahsinde fikirlerine kısaca temas etmiştik. Ona göre hayatın gayesi saadet değil, hareket ve faaliyettir. İnsanda birikmiş enerjiler vardır. Vazifenin yerine, hareket edebilme kudreti geçmelidir. Formülü, «Yapmaya muktedirim, o halde yapmaya mecburum» dur. Bundan başka, insanda tehlikeye atılmak yönelişinin bulunduğunu da kabul eder. Tarihteki bütün büyük adamlar tehlikeye atılan adamlardır, der. 

Alman filozofu Nietzsche (1844-1900) ise, şiddetli bir lisanla Hıristiyan ahlâkına hücum eder. Onu, miskinliği teşvik ile suçlandırır. «Hayatın büyük kanunu “tabii ayıklama” dır. İlerlemenin şartı da budur» der. Kant ve Hıristiyan ahlâkını «kölelerin ahlâkı» sayar. 
«Bunların yerine kuvvetlilerin, efendilerin (üstün insan: Ubermensh) ahlâkını koymalıdır. Zayıfları ve sakatları yok etmelidir ve insanlık sevgisinin ilk şartı budur. Hayatta egoizm hâkim olmalı, herkes kendisi için yaşamalıdır». Nietzsche ahlâkı, ahlâksız bir ahlâktır. Bu, bir ahlâk olmaktan ziyade üstün insana, egoizme methiyedir (övgü). En önemli eseri Zerdüşt Böyle Söylüyordu'dur. 


Egzistansiyalist Ahlâk Ekolü: 


Ampirist ahlâklar bölümü içinde varoluş felsefesi (existansialisme) nin ahlâk görüşü de vardır. Bu felsefe son yıllarda Avrupa' 


(*) Tropizm: Canlıların ışık, ısı, su gibi etkenlere dönmesi, biyolojik tepki. 
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da çok yayılmış ve taraftar toplamıştır. Bugün tam anlamında temsilcileri Sartre ile Jaspers'dir. Bunlardan başka Heidegger, Le Senne, Gabriel Marcel de existansialiste oldukları iddiasındadırlar. Almanya'da Jaspers existansialisme'i Katolik Hıristiyandır. Fakat Fransa' da Sartre, athee (dinsiz) bir felsefe kurmuştur. Fikirleri için birkaç söz söyleyelim: 

a) Descartes, «Düşünüyorum, o halde varım!» demişti. Onun söylediği bu varlık asıl varlık yani özden öncedir. Öz yerine var olmayı koymalıdır. Evvelce var olmuş olanın yerine de şimdi yaşayanı koymalıdır. 

b) İnsan ve hayat genel fikirlerle anlaşılmaz. Herkesin ayrı bir kişiliği ve varlığı vardır. Sartre, işte bu ferdi varlığa öz (asıl) adını verir. İnsanda hürriyet vardır. Bu sebeple insanın ilerde alacağı şekil önceden belirsizdir. Hürriyet, mutlak bir seçme kudretidir. 

c) Existansialisme'in ahlâkına gelince, bu ahlâk özerklik (muhtariyet), kişilik (şahsiyet), aşırılık (ifrat) sözleriyle ifade edilebilir. 
Şöyle ki: 

Ahlâki hareket, dışardan gelen genel bir kurala göre hareket değildir. İnsan hareket kaidesini karşısında bulunduğu gerçek duruma göre bizzat hür olarak kendisi koyar. 


Biz, toplum veya kutsal bir varlık için yaşamıyoruz. İnsanın amacı, yine kendisidir. Bu sonuca göre existansialisme'e şahsi menfaat ahlâkı diyebiliriz. 


Ancak bu menfaat bayağı haz ve ihtiraslar değildir. İnsan, hareketlerini düzenlerken, kendinde bulunan imkânların gerçekleşmesine de çalışmalıdır. Sartre mutlak bir akıl dışı (irrationnel) görüşe sahiptir. Bununla beraber ahlâkta anarşiyi istemez. İnsan hürdiir, fakat kendisine yüklenecek fiil ve hareketlerden de kaçmamalıdır. 
Yaşamak için menfi davranış değil, kendine ve başkalarına karşı sorumluluklar yüklenmelidir. 


Akıl dışı varoluş felsefesinde en çok tenkit edilen nokta hürriyetin ahlâka tek temel olarak gösterilmesi fikridir. 


AKILCI AHLÂK SİSTEMLERİ 


Akılcı (rasyonalist) ahlâk sistemlerine göre hayatın amacını belirten, hareketleri idare eden; yönelişler ve kaba deneyler değildir. 
Akıldan doğan ve deneylerden müstakil olan kurallar ve emirlerdir. 
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Akıl insanda doğuştan var olan, doğruyu yanlıştan, iyiyi kötüden ayıran yüksek bir kabiliyettir. İyi kullanılmak şartıyle akıl tabiat içinde ve üstünde bulunan her gerçeği kavrayabilir. Bir gemiyi idare eden kaptan gibi bütün düşünce ve muhakemeleri sevk ve idare eder ve insanın fiil ve hareketlerini de en iyi şekilde idare ve tanzim edebilir. Ahlâk da aklın koyduğu bu temellerden çıkarılan kurallara göre hareket etmekten ibarettir. 


Akılcı ahlâk sistemleri, eski çağlardan beri birçok büyük filozofların taraftar oldukları çok geniş ve zengin bir ahlâk görüşüdür. 
Eski Yunanda Sokrat, Eflatun ve Aristo ahlâkı akıldan çıkarırlar. 
Büyük İslâm filozoflarından Farabi, İbni Sina, İbni Rüşd akılcı bir ahlâk görüşünü savunmuşlardır. İlm-i kelâmda mutezile bütün dini meselelerde akla önem verdikleri gibi ahlâkın da akla dayanması gerektiğini söylemişlerdir. Formülleri şöyledir: «İyi ve fenayı bilmek akıl ile vaciptir. İyi ve fenayı ayırmada hâkim olan akıldır. 
Allahın başlıca sıfatı adalettir». Yine İslâm kelâmcılarından eş'ariye, «Kullarda ihtiyar vardır, insan kendi kaderini yaratmaz, fakat kaderle bir bağlantısı vardır ki buna kisp derler. İnsan kâsip, Allah hâlıktır». İhvan-ı Safa, Ebu Ali Mesküyeh, Tusi, Kadı Adudettin, Celâlettin Devvani de bu geleneği devam ettirmişlerdir. 


Batı dünyasında ahlâkı ameli akıl ile açıklayan en önemli sistem Kant'ın vazife ahlâkıdır. Onun sistemini daha önce vazife ve yükümlülük bölümünde açıkladığımız için burada tekrar etmeyeceğiz. 


Descartes ile onun izleyicileri sayılan Spinoza ile Leibniz de rasyonalist ahlâk taraftarlarıdır. Bu tarihi ve geniş sistemin içinde bulunan düşünürler, kendi metotlarına göre ahlâkta akılcılık görüşünü açıklarken az veya çok farklarla birbirlerinden ayrılmışlardır ve bu sebeple rasyonalist ahlâklar içinde de birçok ekoller meydana gelmiştir. Zamanımızın akılcı ahlâk taraftarlarından Lapie, Akzl adlı kitabında bu sistemi şu sözlerle özetlemektedir: «Kendine karşı âdil ol! Tabiatın sana verdiği nimeti bir tarafa atma! İyi kabiliyetlerini geliştir, kendi aşağılık eğilimlerine kapılma ve hayvan gibi yaşama! 
Ey insan, insan ol! Ey akıllı yaratık, aklını başına topla! İhtiraslarına, içgüdülerine esir olma!». 

En eski ve geleneksel ahlâk görüşleri, insanın eylem ve işlemlerinin bir ideale yönelmek ve gerçekleştirmek olduğu fikrini savunmuşlardır. Ahlâk, aklın gösterdiği ideali takip etmekten ibarettir, fakat bu ideal nedir? Bu ideal en üstün hayır (hayr-ı âlâ) dır ki bu da iki elemandan ibarettir: Saadet, kemal. Bu görüşü tutan ahlâkçılar, bu iki elemandan bazen saadeti, bazen de kemali ön plana 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almışlardır. Bundan da saadet ahlâkları, kemal ahlâkları adıyle iki ekol meydana gelmiştir. 


. Saadet Ahlâkları: 


Saadet (bonheur) bütün eğilimlerimizin tam ve bütün olarak hoşnut (tatmin edilmiş) olmasıdır. Bu hoşnutluk gerek şiddet, gerekse süreklilik bakımından yaratılışımızdaki eğilimleri eksiksiz olarak doyurabilmelidir. 


Saadet ahlâkının başlıca temsilcisi Yunan filozofu Aristo'dur. 
Aristo'yu daha önceki açıklamalarımızda eudemonisme ekolünde de göstermiştik. Fakat Aristo'nun saadet anlayışı, haz ve lezzet ahlâkçılarından ayrı olduğundan onun saadet anlayışına rasyonel eudemonizm (akli mutçuluk) denir. Aristo'nun aradığı saadet bedeni ve organizmayı ilgilendiren bir hoşnutluk ve tatmin değildir, belki aklın aradığı ve istediği bir saadettir. En büyük haz ve saadet, aklın verdiği yüksek ve manevi hazlardır. Saadetlerin en yükseği de en üstün hayrın temaşasıdır. Akıl olaylar âleminin, tabiatın dış görünüşlerinin ötesine geçerek asıl ve gerçek varlığı kavrayabilir. Yine akıl insanın da asıl niteliğini, gerçek varlığı anlayabilir. Buradan hareket ederek varlığın genel nizamına, insanın gerçek yaratılışına en uygun gelecek kuralları bulup çıkarabilir ve bu da saadeti doğurur. 


İslâm ahlâkçıları, saadet ile kemali birleştirirler ve gerçek saadetin bu dünyada gerçekleşemeyeceğini ve bunun ancak ahret âleminde gerçekleşebileceğini söylerler ki buna en yüksek saadet (Tuba) derler, Hak Taâlâ Kur'an-ı Keriminde der ki: «Onlar ki mümin olup hayır işlerler, onlara ne mutlu. Onlar için vaat edilen ne güzel bir devlet ve nimet, dönecek ne güzel bir mekân vardır» (Raad suresi); «Onlar, yani iyi ahlâk sahipleri doğru yol üzeredirler. Bu gibiler felâh ve necata ermişlerdir» (Bakara suresi); «Her kim ki Allah Taâlâya ve resulüne itaat eder, onlar ağaçları altında ırmaklar akan cennette ebedi olarak yaşarlar» (Nisa suresi). «İnsan saadeti iki nesneden ibarettir. Birisi faydalı ilim tahsili ve tam bir itikattır, öteki de iyi ahlâk ile bezenmek ve kötü huylardan arınmaktır» (Ahlâk-ı Alâi). 

«Saadetin kâmil şekli en büyük saadet (saadet-i uzma) tir. Bu saadet Allah Taâlâya ve hayra ulaşmaya vesile olan gerçek bilgidir» (Hidayet tercümesi). İslâm tasavvufunda seyir ve sülük kuralları denilen az yemek, az söylemek, az uyumak, devamlı ibadet, insanlardan uzaklaşmak ile saadet hâsıl olur. «Saadet Allaha yani mutlak olarak var olan vahdete kavuşmaktan ibarettir» (Hamdi Elmalılı); «Dünyada varılabilecek neşelerin en son derecesi ile ahrette kavuşulacak gerçek mutluluk asıl saadettir» (Ahlâk-ı Alâi). 


Bugün genel olarak saadeti «bedeni ve ruhi arzuların tatmini» şeklinde tanımlarlar. Meşhur İngiliz filozofu Bertrand Russel ise Saadet Yolu eserinde, «Saadet, ruhumuzun şuur altı, şuur üstü ve şuursuz durumlarının tam bir uygunluk (ahenk) içinde bulunmasıdır» der. Başka bir düşünür de, «İyimser ve vazife aşkı ile çalışan insan mutlu sayılabilir» sözüyle açıklar. 


Kemal Ahlâkları: 


Ahlâkı, yüksek bir ideale ulaşmak sayan görüşlerden ikincisi kemal ahlâkıdır; mevcut ahlâk ekolleri arasında en çok tutulan bir görüştür. Bu görüşte, saadet unsuru ihmal edilmiş, yerini kemal amacı almıştır. Eski Yunanda Stoacılar (stoici&ns: revakıyun), «Hayatın gayesi, insanı kemal sahibi yapan fazilettir» demişlerdir. «Maddi ve manevi saadeti yapan hazların önemi yoktur. Elemin de değeri olmaz» derler. Bu ekolün kurucusu Zenon (M.Ö. 340-260) dur. Stoacılarda, maddeyi ve dünyayı idare eden akıldır (logos). Tabiata uygun yaşamak, akla uygun yaşamaktır. Âlemde tek hayır, fazilettir. 
«Düşün ki sen, mabudun hoşlandığı bir komedinin aktörüsün; sana oyunu uzun veya kısa oynamak emredilirse öyle yap!'». Düsturları tahammül ve imsaktir (dayanmak ve kaçınmak). Zamanımızda bu ekolü, insan haysiyetine müracaat suretiyle canlandırmak isteyenler vardır (Lapie gibi). İnsanı, hayvandan ayıran vasıf, hal ve hareketlerini akla göre sevk ve idare etmektir. Tesadüflere ve basit tepkilere uyarak sürüklenmek, insan haysiyetiyle bağdaşamaz. İnsan, insan gibi yaşamalı, hayvan derecesine inmemeli!.. «Akıllıysan, akıllı gibi yaşa! İhtiraslarına, içgüdülerine esir olma!» Stoacılarda logosa verilen yerle haz ve elemin bir tarafa bırakılması tenkit edilmektedir. İnsan haysiyetine müracaat fikrinde ise hayır ve ahlâk ziyadesiyle izafi ve itibari bir dereceye düşürülmektedir. 

İslâm ahlâkçıları bu görüşü, «Saadet, duyulmuş ve tadılmış bir kemaldir» sözüyle ifade ederler. İzmirli İsmail Hakkı Felsefe Ulâ adlı eserinde şöyle der: «Kemal sahibi insan tabii istidatlarının müsait olduğu derecede bütün bilgiler ve iyiliklerle bezenmiş olan kimsedir»; «Kemal kavramı kendinin olmayan ve kendisine nakıs gelen her ne varsa ondan sıyrılmış olan bir varlık tarzıdır» (Ahmet Naim); «İnsanın kemali, zihni ve ruhi varlığının olabildiği kadar gerçekleşmesi için bütün kabiliyetlerinin ahenkli bir surette gelişmesidir. Ferdin varlığının aşağı düşmesi değil, gelişmesi ve yükselmesidir» (Hamdi Elmalılı). 
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Akli-Dini Ahlâk (Rasyonel Teolojik Ahlâk): 

Yukarda sayılan geniş ahlâk ekollerinin. hepsinde eksik kalan yerler olduğu görülmektedir. Dini, teolojik ahlâklar ise ahlâkın gayesini, Tanrının iradesini yerine getirmekten ibaret sayarlar. Yeryüzündeki geniş dindarlar kitlesiyle bazı filozoflar da bu ekolü müdafaa ederler. İslâmda ehl-i sünnetin ahlâkı bu kısma girer. Filozof Descartes da, akıl prensipleri gibi, ahlâkın temellerinin de Tanrının iradesiyle insanlara verilmiş olduğunu ileri sürer. Bu bakımdan ahlâk görüşü İslâma yaklaşır. Sırf teolojik ahlâk görüşleri yanında rasyonel teolojik ahlâklar daha geniş ve esaslı bir görüş meydana getirir. Bu ekol, ahlâkı aklın ve Tanrının istediği şekilde hareketten ibaret sayar. Akıl da Allahın bir nurudur. Akıl bize değer hükümleri koymayı ve ideali bulmayı mümkün kılar. Bu ideal olayların ötesine geçer. Bu idealin: mükelleflik olabilmesi için insanlara hâkim olan yüksek bir otoriteye ihtiyacı vardır ki bu da Allahtır. Şöyle derler: 

«Ahlâkın temeli, insanın tabiat ve mahiyetnidedir. İnsan akıllı ve hür bir mahlük olduğundan fiil ve hareketlerini akla göre tanzim ve idareye gücü yeter. Küçük ihtiraslara ve kötü arzulara sürüklenmesine aklı ve iradesi manidir. 

Ahlâkın temeli, tabiatın ve insanın hâlıkı olan Tanrıdır. Tanrı, en yüksek hayra ulaşmak için insana mükelleflikler koyar, onun en aşağı yaratıklar derecesine düşmesine mani olur». 

Bu ahlâk anlayışında, halkın kültür seviyesinin önemi vardır. 
Kültürü az halk yığınları saadet ahlâkına temayül ederler. Tanrı bizi, bizim saadetimiz i;in halk etmiştir. Bu sebeple, hayatın gayesi saadettir derler. Saadet, onlara göre, «Az elemle çok haz elde etmektir». Revakıyede ise kendine hâkimiyet, Epikür'de, içinde elemin bulunmadığı sükünet ve durgunluk halidir. Bugünkü telakkide saadet. 
bir varlığın bütün kabiliyetlerinin gelişmesidir. Haz ve feydadan ayrıdır. Kültürlü ve aydın kimseler ise kemal fikrine taraftardır İnsan akıl sahibi olduğundan fazileti ve kemali aklı sevmekle olur Aklı sevmek âlemin nizamını sevmektir. O halde insan aklı ve nizamı sevmelidir. Nizamı sevmek kemalimizi artırmak demektir. Saa. 
dete gelince, onu Allahın takdirine bırakalım, Allah âdildir, fazileti mutlaka mükâfatlandırır. Şu halde asıl ahlâki hayat kemal ve saadet kavramlarının bir sentezi olmalıdır. Biz kendi kendimize kal. 
dığımız sürece kemale ulaşamayız. Saadeti dışarda aramakla bulamayız, onu ancak kendi içimizde bulabiliriz. Bu suretle bizim duya: bileceğimiz en büyük. saadet, kemale ulaşmakla mümkündür. Bunur sonunda tam ve mükemmel saadet (tuba) gerçekleşir. 
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Bu sistem içinde toplann ahlâkçıların ortaklaşa fikirleri şudur: Ahlâk prensipleri, deneylerin bize öğrettikleri üzerinde düşünmekle elde edilir. İnsan düşünmeden evvel hareket eder. Küçük çocuklar doğuştan itibaren harekete başlar, fakat henüz düşünce yoktur. İnsan hareketlerinden sonra, bunlar üzerinde düşünür, kıyaslamalar yaparak sonuçlar çıkarır, aynı şekilde başkalarının hareketleri üzerinde düşünür, karşılaştırmalar yapar. İnsan, ilimlerde olaylar üzerinde gözlemler ve deneylemeler yaparak nasıl kanunlar çıkarırsa, hareketleri üzerinde düşünerek de genel ahlâk kuralları çıkarır ve çıkarmalıdır. 

Ahlâkı bu şekilde anlayan ekoller şunlardır: His (duygu) ahlâkları, ahlâk tecrübesi ekolü. 


His Ahlâkları Ekolü: 


Bu ahlâk ekolüne bağlı olanlar haz ve lezzetin ahlâkın amacı olmayacağını, aklın da halâka bir ideal gösteremeyeceğini iddia eylemişlerdir. Şu halde hayatın amacı, insanda yaşayan yüksek duyguların tatmin edilmesinden ibarettir. 

a) İngilizlerden Adam Smith (1720-1790), ahlâkın temelini sempati duygusunda bulur. Sempati, bir ferdi diğer fertlere bağlayan sevgi ve yakınlıktır. Sempati, insanları hayra sürükler. Formülleri şudur: «Başkalarının sempatilerini kazanacak şekilde hareket et! 
Kendin hakkında tarafsız bir gözlemci olarak, kendi kendinin sempatisini kazanacak surette hareket et!». 

Bu görüşte hatalı olan taraf, kendisi hakkında tarafsız gözlemcinin akıl olduğunun unutulmasıdır. 

b) Almanlardan Schopenhauer (1788-1860), «merhamet ahlâkı» denilen bir görüş ortaya atmıştır. Ahlâkı, keridi felsefesine sıkı bir surette bağlıdır. Varlığın temeli iradedir. İrade, bir ceht (çaba) sarfıdır. Ceht sarfı da, ıstıraptır. Hayat da, ıstıraptan ibarettir. İnsanların hepsi mustariptir. Bu mustariplere merhamet edilirse genel saadet ve fazilet kurulur. 

Bu ahlâkın zayıf ciheti; ahlâkı duygular gibi müphem, sınırsız bir ruh hali üzerine kurmaya çalışmasıdır. 


Ahlâk Tecrübesi Ekolü: 


Bu ahlâkta tecrübe, yalnız olaylar üzerinde, objektif olarak yapılan deneyler ve gözlemler değildir. Onlarca tecrübe, aklın yardımıyle, insanın içinden geçen vicdani halleri düzenlemek, mukayese etmektir. Bu ekolde iki önemli filozof görüyoruz: 
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a) Fransızlardan Frederik Rauh (1861-1909), Ablâk Tecrübesi adlı kitabında deney ile aklı birleştirir. Ahlâk, bir taraftan aklın koyduğu bir idealdir, öte yandan, bu ideale göre yaşanarak onun hayatta tecrübesi yapılır. Şu halde ahlâk, bir idealin tecrübesinden ibarettir. 

b) Yine Fransızlardan Henri Bergson (1859-1941), Diz ve Ablâkın İki Kaynağı adlı kitabında, iki türlü ahlâk kabul eder. Daha evvelce gösterdiğimiz üzere bu iki ahlâk birtakım aşamalarla birbirleriyle bağlantı kurarlar. «Kapalı ahlâk», halk kitlelerinin ahlâkıdır. Bu ahlâk, toplumlarda mükelleflik duygusu şeklinde fertlerin vicdanlarında yansır. Statik ve gelenekçi bir ahlâktır. Halk yığınları, geleneklere uyarak durmadan belirli hareketleri öğrenir ve tekrar ederler. Yenilik ve ilerleme yoktur. «Açık ahlâk» ise dinamik ve devrimcidir. Bu, mistiklerin ve kahramanların (devrimcilerin ve liderlerin) ahlâkıdır. Bu ahlâk üstün bir zekâ, geniş bir bilgi ister. Bu ahlâk açıktır. Çünkü bütün insaniyeti kapsar. Toplumlara ve zamanın gelişmesine uyarak durmadan tekâmül eder, yenileyici bir ahlâktır. 

Buraya kadar ahlâk alanında görülen eski ve yeni ahlâk sistemleri hakkında kısa ve genel bilgiler vermeye çalıştık. Şimdi İslâm ahlâkçıları tarafından bilinen ve sık sık söz konusu edilen ahlâkçıları görelim. 


ESKİ AHLÂKLARDAN İSLÂMA KALANLAR 


İslâmda fütuhat devri sona erince büyük bir ilim ve felsefe hareketi başladı. Bağdat'ta yerleşen Abbasi halifeleri bu hareketi geniş ölçüde desteklediler. IX. yüzyıldan itibaren Bağdat'ta kurulan Beyt- ül-Hikme enstitüsünün etrafında toplanan Arap ve Süryani bilginleri, büyük Yunan filozoflarının eserlerini Arapçaya tercüme ettiler, Hint ve İran'da ün kazanmış başlıca eserleri İslâm dünyasına tanıttılar. Büyük İslâm filozofları Elkindi, Farabi, İbni Sina ahlâk alanında daha çok Aristo'yu ve Sokratı tutmuşlardır. Bunun sebebi Aristo'nun her alanda birçok eserler yazmış olması ve ayrıca Nikomahos Ahlâk: adlı bir kitabı bulunmasıydı. İslâm filozofları Sokrat ve Aristo'nun İslâma yakın fikirlere sahip olduklarına ve hakkı beyan ettiklerine inanıyorlardı. Kelâmcılar ve tasavvuf ehli ise Pithagoras ve revakıye ile yenieflatunculuk veya işrakıye ekollerine yaklaştılar. Ünlü ahlâk filozofu Ebu Ali Mesküyeh bu akımlardan etkilenerek yazdığı Tebzib-i Ahlâk kitabı ile İslâmda yaygın bir gelenek kurdu. Nasireddin Tusi ile diğer ahlâkçılar bu geleneği devam ettirdiler. İslâm ahlâkının asıl kaynağı olan kitap ve sünnete dayanarak ahlâkı açıklamak ihmal edildi. Bu sebeple İslâm ahlâkının iyi anlaşılması için bu eski ahlâklardan İslâma kalan fikirleri açıklamak lâzım gelmektedir. 


Sokrat Ahlâkı: 


Sokrat (M.Ö. 470-399), felsefeyi, asıl konusu olan insanı tanıtmak sayar. Ondan evvelkiler evrenin neden yapıldığını, ilk maddenin ne olduğunu araştırmışlardır. Buna felsefede «kozmos felsefesi» denir. Sokrat, Delf tapınağındaki «Kendini tanı» sözünü felsefesine temel yapmıştır. İnsan ancak kendini tanımak suretiyle hayatını tanzim eder, faziletli olur. Bu da ethos'tur. Faziletli olunca da hem kendine, hem başkalarına faydalı olur. Sokrat ahlâkının temeli bundan ibarettir. 

Ahlâkın ileri sürdüğü kurallar ve kanunlar ilâhi kanunlardır. 
Bütün faziletlerin ideali Allah'tır. 

İnsan hayatında saadet arar. Onu saadete götüren ancak fazilettir. Fazilet de bedeni ruha, duyguları akla, özeli genele tabi kılmakla olur. Biz bu kurallara uymak suretiyle kemale yaklaşırız ki bu kemal Tanrıdır. Sokrat ahlâkta ilk olarak dört fazilet ayırır: Hikmet, itidal, kuvvet (cesaret), adalet. Adalet öyle bir fazilettir ki bunların hepsini tam bir ahnek içinde birleştirir. 

Sokrat'a göre ilim (bilgi) faziletin vasıtası ve şartı değil, faziletin kendisidir, asıl fazilettir. Adaletli, hakim ve cesaretli olmak için adaletin, hikmetin, cesaretin ne olduğunu bilmek lâzımdır. Sokrat şöyle der: «Musikici musikinin ne olduğunu bilendir. Duvarcı da duvar yapmayı bilendir. Bunun gibi âdil de adaletin ne oldugunu bilendir. Şu halde faziletli olmak öğrenmekle elde edilir. Faziletli olmak için iyi bir üstat bulmak lâzımdır». Sokrat eser yazmamıştır. Onun fikirlerini talebesi Eflatun'un diyaloglarından öğreniyoruz. ” 


Eflatun Ahlâkı: 


Eflatun (Platon, M.Ö. 427-347), ruh ile bedeni birbirinden tamamıyle ayırır. Ruh manevi bir varlıktır. Bütün hayatın, fiil ve hareketlerin ilkesidir. Ölümsüz (fena bulmaz) ve ebedidir. Vücutla birleşmeden önce mutlu bir şekilde «idealar dünyası» nda yaşıyordu. 
Sonra işlediği hata üzerine ceza olarak madde âlemine atıldı. Orada çilesini doldurduktan sonra ya tamamıyle helâk olacak, yahut ilk şekline dönüşecektir. O halde beden ile ruhun birleşmesi bir süvarinin atına binmesi veyahut bir tutuklunun cezaevinde kalmasına 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benzer. Beden ruha bir yardımcı değil, aksine olarak bir yük, bir engeldir. Hikmet ve fazilet, bedenin tesirlerinden mümkün olduğu kadar kurtulmaktan ibarettir. 

İnsan ruhu üç melekeden (yetenek) veya üç parçadan yapılmıştır. Bunların her birinin bir mekânı (durağı) ve ayrı bir fazileti vardır: a) İstek veya iştah (atıfet), ruhun aşağı derecesidir, yeri bağırsaklar ve midedir, fazileti de itidaldir; b) Cesaret, ruhun orta derecesidir, harekete sürükler, asil ve yüksek hislerin ve ihtirasların ilkesidir, mekânı kalptir, fazileti kuvvet ve cesarettir; c) Zekâ ve akıl, ruhun en yüksek derecesidir, yalnız o ölümsüzdür, vazifesi insanın her şeyine kumanda etmektir, yeri baştır, fazileti de hikmettir. 

Bu üç yeteneğin her birinin kendine göre bir bilgi ve sevgisi (aşk) vardır. İstekler yalnız maddi ve duyulur (mahsus) olanları bilirler. Bu sebeple bilgileri «zan» dan öteye geçemez. Cesaretin, kalbin bilgisi rey (oy) dir. Yalnız akıldır ki idealara ve yüksek kavramlara ulaşabilir. Aşağı yetenek, yeryüzünde geçici, duyulur, adi ve basit sevgiler taşır. Yüksek ruh yani akıl ise gerçek ve semavi aşka yükselir ki bu aşk gerçek güzeli, gerçek hayrı sevmektir. 

Fazilet, her aşağı yeteneğin kendi üstündeki melekeye itaatiyle olur. Bu itaat hikmet tarafından kontrol edilir ve bu suretle tam bir fazilet meydana gelir. İstek ve iştahların kalpteki yüksek hislere tabi olması itidali doğurur. Hislerin de akla tabi olması cesareti doğurur. Bu faziletlerin yerine getirilmesinden ve düzenlenme- 
.sinden adalet meydana gelir ki bu ruhun sağlığı ve kemalidir. Tanrı bütün ideaların ve faziletlerin tam bir düzen içinde birleşmesi olduğundan bu faziletlere göre hareketlerini tanzim eden filozoflar da Tanrıya yaklaşırlar. 


Aristo Ahlâkı: 


Aristo (Aristotle, M.Ö. 384-322), insanda hürriyeti tanır ve hareketlerinden sorumlu olması esasını kabul eder. Bu suretle gerçek ahlâk anlayışında önemli bir adım atar. İnsan, kendi fiil ve hareketlerinin babası ve ilkesidir. Ahlâkın temeli sayılan en üstün hayrı (hayr-ı âlâ) da insan fiil ve hareketlerinin sonucu olan saadet (mut) olarak kabul eder. O halde en iyi hareket akıldan çıkmış olan hareketlerdir. Bunun için insanın kendi aklını temaşası yani kendi kendini teemmül eylemesi lâzımdır. Bu saadetin tamam olması için ayrıca dış şartlar da lâzımdır ki bunlar da «varlık, sağlık, şöhret» tir. 
Bunun için Aristo ahlâkı akli mutçuluk (rationel eudemonism) tur (bkz. Ahlâk Sistemleri). Şurayı da belirtelim ki Aristo basit, eksik 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saadetler istemez. Aristo tam saadet, beşeri saadet arzu eder. Bunun manası saadetin insan tabiatına uyması, insanın fiil ve hareketlerinden çıkmış olmasıdır. İnsanın fiil ve hareketleri ise akla uygun hareket olduğundan bu sonuç fazileti meydana getirir. Aristo bunu şu düsturla ifade eder: «Mesut olmak için faziletil ol!» (bkz. Nikomahos ahlâkı). 

Tam saadet (saadet-i uzma) kendimizin azami derecede yetiştirilmesidir. Bunu elde etmenin tek vasıtası fazilettir. Fazilet, öğrenim ve ilimle elde edilen bir şey değildir. Bir alışkanlık ve davranıştır ki serbest iradenin devamlı gayretiyle elde edilir. Bu irade devamlı olarak bireysel eğilimlerimiz ve çekici kötülüklerle mücadele eder. 
Her ne kadar akıl faziletler hususunda bize rehberlik ederse de insanları fiil ve hareketlere sürüklemek için iradenin müdahalesi şarttır. Şu halde fazilet üç etkenin (facteur) sonucudur: Tabiat ve onun hayra olan doğuştan eğilimi; akıl ki bu doğuştan eğilimi sevk eder; nihayet ameldir ki alışkanlığı (itiyadı) meydana getirir. 

Fazilet bir alışkanlıksa bu hangi türden bir alışkanlıktır? Aristo' ya göre bu alışkanlık, makul bir şekilde ifrat (aşırılık) ile tefrit (azlık) arasında bir orta yerdir. Meselâ, cesaret, tehevvürle miskinlik arasında orta bir çizgidir. Tutumluluk, israfla cimrilik arasında orta bir yoldur. 

Bu faziletlerden ayrı olarak bir fazilet vardır ki bu orta yer kuralına uymaz. Bu da en yüksek kemal derecesidir ki bunun aşırılığı makbuldür. Bu evvelce gösterdiğimiz üzere aklın kendini temaşasıdır. Şuraya dikkat etmelidir ki, Aristo'daki saadet faydacı ahlâk felsefelerinin anladığı saadet değildir, belki akla uygun olan bir saadettir. 

Faydacılık, saadeti dünya nimetlerinde arar. Aristo ise gelecek hayatı (ahret) kaplayan, mutlak hakikati temaşada arar. Bu ahlâk felsefelerinin İslâm ahlâk felsefelerindeki etkileri fazilet ve hayır bahislerinde görülecektir. Ayrıca revakıye ahlâkının da İslâm felsefesinde özel bir yeri vardır. İslâm ahlâkçıları eserlerinde bu görüşlere İslâmi bir nitelik vermişler, sınıflama ve bölmelerde onlardan faydalanmışlardır. 


Stoacılar ve Revakıye Ahlâkı: 


Batı felsefesinde stoïciènne veya stoacı olarak bilinen bu ahlâk sistemi Kıbrıslı Zenon tarafından kurulmuştur. Zenon, M.Ö. 336-264 senelerinde yaşamış ve Atina'da Kemreli Sütunlar denlien bir yerde ders verdiği için sistemine revakıye denilmiştir. Zenon'dan sonra sistemi devam ettiren Kleantes Truvalı, Chrisippos da Tarsusludur. 
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Bu üçü revakıyenin ilk temsilcileridir. Bundan anlaşılacağı üzere revakıye Anadolu'da doğmuş, oradan Ege'ye ve Roma'ya geçmiştir. 
Daha sonra orta revakıyeciler denilen kısım Rodos ve Atina'da yaşayan Panetius ile Posidonius'tur ki M.Ö. 150 yılından İsa zamanına kadar gelir. Son Roma revakıyecileri ise İsa'dan sonra gelen ahlâkçılar olup başlıcaları Seneca, Epictetos ve Marc Aurel'dir. Revakıyenin kurucusu Zenon, zamanının Sokrat'ı sayılır ve bundan dolayı Atina'da özel bir saygı görürdü. Revakıyenin bir kısım filozofları kelbiyun adını taşırlar ki bunların en meşhuru Sinoplu Diyogenis yahut Diyojen'dir. Revakıye felsefesi başlıca mantık, fizik ve ahlâk konularıyle meşgul olur. Onlara göre felsefe bir bahçedir. Mantık onun duvarları, fizik ağaçları, ahlâk da meyveleridir. 

Genel çizgileriyle revakıye ahlâkının fikirleri şöyledir: Ahlâk insanın en tabii eğilimlerinden olan kendini koruma içgüdüsü üzerine dayanır. O halde insanın amacı, kendi kendisiyle uyuşması, yahut tabiatla uygunluk halinde yaşamaktır. İnsan tabiatı ile genel tabiat birbirleriyle ahenklidirler. Akıl sahibi olan insan ilâhi nizama iradesiyle boyun eğer. Onun için fertler, genel varlık tarafından yutulmalı, fani olmalıdır. Tabiata uygun yaşamak, aynı zamanda akla uygun yaşamaktır. Revakilerde fazilet, haz ve lezzet ile tam bir çelişki halindedir. Fazilet sonunda en yüksek saadeti doğurur ki revakiler buna autarchie derler. İnsan saadete ilimle erişir. Onun için fazilet ilimle öğrenilir, rezilet ise yargılarda yanılmadan doğar. 

Fazilete zarar veren lezzet, istek. korku gibi tutkulardan tamamen kurtulmak lâzımdır ki buna apati denir. Reziletler bilmemezlik, korku, utanmazlık, zulümdür. Faziletli adam hür, zengin ve mesuttur; bütün insanlarda bir ve aynı akıl olduğundan yeryüzünde ancak tek kanun, tek bir devlet olmalıdır. Revakıye ahlâkı, Roma imparatorluğunda tamamen dini bir ahlâk şeklini almış ve Hıristiyan ahlâkı üzerine önemli etkiler yapmıştır. 


Hıristiyan Ahlâkı: 


Hıristiyan ahlâkı, evvelce belirttiğimiz üzere revakıye ahlâkı üzerine dayanır. Bu ahlâkın İslâm ahlâkı ile ilgisi yoksa da revakıye ahlâkının devamı mahiyetinde olduğundan Hıristiyan ahlâkı hakkında da kısa bir açıklama yapmak faydalı görülmüştür. 

Dinler ahlâkın kalp cihetine yani duygulara büyük önem verirler. Akıl üzerine dayanan vazife ahlâklarının insanı fiil ve harekete sürüklemek hususunda zayıf ve âciz kaldığı hususunda önemli fikirler ileri sürülmektedir. Filozof Bergson Din ve Ahlâkın İki Kaynağı'nda (s. 17) aklın yalnız başına insanların menfaat ve ihtiraslarıyle mücadele edemeyeceğini, bunun için başka birtakım kuvvetlerin ve meselâ yükümlülüğün işe müdahalesi lâzım geldiğini ve ahlâkın yalnız akıl üzerine istinat etmesinin imkânsız olduğunu göstermektedir. Tabiat bize bu hususta açık misaller vermektedir. Bütün canlı varlıklarda, insan ve hayvanlarda ananın yavrularına karşı duyduğu sevgi onları en büyük fedakârlıklara sürükler. Hareket için yalnız düşünmek değil. kalbin ve duygunun da harekete gelmesi lâzımdır. 


Hıristiyan ahlâkı genel çizgileriyle hissiyat ahlâkları sınıfına girer. Metta İncilinde ve diğer Hıristiyan azizlerinin yazılarında belirttikleri üzere baba Allah, aşkı dolayısıyle dünyayı yarattı ve oğul Allah da insanlara sevgisi dolayısıyle kendini feda etti*. Hıristiyan ahlâkında Allah sevgisi, en büyük kanundur. Dünya bu aşk dolayısıyle yaratıldığı gibi yine durmadan yaratma devam edecektir. O insanları yarattı ve onlara gerekli olan bütün nimetleri verdi. Bu sonsuz lütuf ve kerem, bütün yaratıklara, en büyüğünden en küçügüne kadar olmak üzere her an devam eder. Bu inayet-i bari mahlukat arasında en çok insana yönelmiştir. 


Allah sevgisi sürekli bir yardım ve rahmet şeklinde devam eder. 
Revakıyecı ahlâk necat ve halâs için yalnız kendi kuvvetlerini kullanmaya çalışır. Hıristiyan ahlâkı ise bunun imkânsız olduğunu söyler ve necata ulaşmak için mutlaka Cenabı Barinin inayeti lâzımdır der. İnsanın tabiatı esasında fenadır. O, günahların ağırlığı altında ezilmektedir. İlk insanın işlediği hatadan beri insan, yeryüzünün gittikçe çoğalan zevk ve eğlencelerine mukavemet edemiyor. Hıristiyan ahlâkına göre insan bedeni fenadır, tehlikelidir, onu ezmek lâzımdır. 
Dünyadan feragat, kurtuluşun tek yoludur. İnsan bedenleri durmadan yenilenerek çoğaldığından kurtuluş için insan kuvveti kâfi gelmez. Burada Cenabı Barinin yardımı lâzımdır. Allah bizi terk ederse insan temelden dalâlette kalır. 

Allah sevgisi dünyaya ve insanlara tam ve devamlı saadeti sağlar, her ne kadar insanların birçoğu Allahın bu lütfuna karşı çıkarlarsa da Allah tövbe eden günahkârları affeder. Yalnız Allah sevgisi ruhun ve kalbin ihtiyaçlarına cevap verir ve insan Cenabı Bari ile kalpten birleşmedikçe tatmin edilemez. Bunun içindir ki Saint Thomas gibi bazı kilise büyükleri insanda Allah sevgisini tabii bir içgüdü olarak kabul ederler. Allahı sevmek, halikını, onun yardımlarını, nimetlerini ve iyiliklerini sevmektir. Hıristiyan ahlâkı temelde 


(#) Bu konuda bkz. Din Psikolojisi. Osman Pazarlı. 
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hissiyata dayanırken ve ferdi bir manzara gösterirken birden sosyal bir çehre takınmaktadır, ve şöyle demektedir: «Bir Hıristiyanın ilk vazifesi Allah sevgisidir. Fakat bu sevgi, yakınlarını sevmek duygusundan ayrılamaz ve onun zaruri bir sonucudur. Yakınlarını sevmek duygusuna genel olarak ihsan ve inayet denir. İhsan ve inayet (grace), hem Allahı, hem insanları kaplar». Metta şöyle der: «Sen efendin olan Allahı bütün kalbinle, bütün ruhunla ve bütün kuvvetlerinle seveceksin!». Bu ilk ve en büyük emirdir. Buna benzeyen ikinci emri de şudur: «Sen yakınlarınızı kendin gibi seveceksin!». 
Bu iki emir, bütün kanunların özüdür. 

Hıristiyanlık, bu esası koyduktan sonra bu ihsan ve inayet kaynaklarından birçok sonuçlar çıkarır. Hiç bir ayrılık gözetmeden bütün insanları sevmek lâzımdır. Çünkü onlar ilâhi bir surette yara- 
'tılmışlar ve İsa'nın kanıyle satın alınmışlardır: «Kim olursan ol, sen benim kardeşimsin! Düşmanlarını ve sana fenalık edenleri de seveceksin, çünkü bize fenalık edenler ve düşmanlarımız da nihayet bizim kardeşimiz değil midir?». 

İnsanlara günlük yaşayışlarında yardım etmeli, yaralı ise onu kurtarmalı, hasta ise bakmalı, sefalette ise imdadına koşmalıdır. 
İşsizse iş bulmalı, toplum yaşayışında mümkün olan her yardımı yapmalıdır. İnsanların ruhi ve manevi hayatına da yardım etmeli, ona iyi nasihatler ve iyi örnekler vererek yol göstermeli, bilmediklerini öğretmeli, onu daha iyi yapmak için teselli etmeli ve onun için Allaha dua etmelidir. İnsanlar arasındaki bütün münasebetlerde yumuşaklık ve şefkat hâkim olmalıdır. İnsanları bütün vahşetlerinden ve kötülüklerinden uzak tutmaya çalışmalıdır. Ruh süküneti ve mülâyemet içinde yaşayanlar bahtiyar olurlar. Kendini unutmalı, fakat tekrar kendini bulmak için! Bedeni esir haline getiren zenginlikleri bırakmalı, çünkü onlar bizi hain ve zalim yaparlar, çünkü onlar başkalarının zararına kazanılmıştır. Yeryüzünde adaletin ve nizamın hâkim olmasına çalışarak Allahın zaferini artırmalıdır». 

Hıristiyan ahlâkı, Saint Paul'ün gayretleriyle Roma'da köleler arasında süratle yayıldı. Hıristiyan yazarlar, Batı medeniyetinin temellerini araştırırken Yunan ve Roma medeniyetlerinden sonra Hıristiyan ahlâkının tesirleri üzerinde de ısrar ederler. Bu ahlâk Roma' da yaşayan revakıye ahlâkından geniş ölçüde müteessir olmuştur. 
Bu çağda Roma felsefesi dini ve ahlâki bir şekil almış ve Epiktet, Markus Aurelius, Seneka gibi ahlâkçı filozoflar Hıristiyan ahlâkına rehberlik etmişlerdir. Hıristiyan ahlâkı. temelde teslis esasından hareket etmekle beraber yalnız duygular üzerine ahlâkı oturtmakla 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ve aklı ihmal etmekle daha başlangıçta eksik ve hatalı duruma düşmektedir. İslâm ahlâkı ise akıl ve kalbe dayanmak suretiyle Hıristiyan ahlâkı karşısında büyük bir üstünlük taşımaktadır. 


İSLÂM FİLOZOFLARINDA AHLÂK 


IX. yüzyıldan itibaren İslâmda büyük filozofların yetiştiği malümdur. İslâm filozofları adı altında toplanan Farabi, İbni Sina, İbni Rüşd gibi bilginler, meslekleri itibarıyle akılcı, rasyonalisttirler. 
Bunlar eski Yunan filozoflarının ahlâki görüşlerini benimseyerek bunu İslâmi bir kisve altında sistemlerine koymuşlar ve açıklamışlardır. Bunlardan başka tasavvuf, İhvan-ı Safa, kelâmcılar gibi İslâm filozofları vardır ki bunlar İslâm filozoflarından ayrı kalmışlar, sistem ve düşünce bakımından onlara karış gelmişlerdir. Bunun için biz bu bölümde eski geleneği devam ettiren İslâm filozoflarından birkaçının ahlâk görüşlerini özetleyecek, tasavvuf ve İhvan-ı Safa gibi orijinal İslâm ahlâkçılarını ayrı bir bölümde inceleyeceğiz. 


Farabi'de Ahlâk Anlayışı: 


Yunan felsefesine bağlı akılcı İslâm filozoflarının başında Farabi (872-950) gelir. Rasyonalist bir ahlâkçıdır. Farabi, ahlâkı hikmet-i ameliye sayar. Hayır ile şerri tefrik eden akıldır. En yüksek fazilet ilim ve bilgidir. Aklın kaynağı yüksek ve ilâhi olduğundan o bize en yüksek bilgiyi verdiği gibi hareketlerimize dair hüküm vermek kuvvetine ve salâhiyetine de sahiptir. Ruhun veya nefsin arzuları ve idrakleri dolayısıyle de iradesi vardır. İradenin akli düşünceler üzerine kurulduğunu bilen insan, hür bir iradeye sahip olur. Bu hürriyet zaruridir ve Allahın akli mahiyetiyle belirlilik kazanmıştır. Böyle bir akli düşünceden mahrum olan insan hayvana benzeyen yaratıktır. Lâkin madde âlemi, akla mukavemet edebileceğinden insan hürriyeti hiç bir zaman tam ve mükemmel olamaz. Bu ancak aklın hatalardan kurtulmuş olduğu ruhlar âleminde mümkün olabilir. Farabi'ye göre sırf iyi olduğu için hayra ulaşmaya çalışmak en yüksek saadettir. Bu da insandaki ruhun kendi üstündeki varlığa yönelişidir ve bu hal göklerdeki, feleklerdeki ruhların (nefis) Tanrıya yönelip yaklaştıkça saadete erişmeleri gibidir. Ahlâki fikirleri Kitab-üt-Tenbihb ile Kitab-üt-Tahsil-is-Saade eserlerinde toplanmıştır. 

Farabi eserlerinin birçok yerlerinde aklın hayır ve şerri ayırmaya kâfi olduğunu, aklın takip edilecek en iyi yolu bulmaya ve 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göstermeye salâhiyetli olduğunu söyler. Ona göre bilgi ve marifet, iyi amelden efdaldir. Eğer marifet iyi amelden efdal olmasaydı hayır ile şeri temyiz edemezdi. Nefis, tabiatı gereği olarak birçok şehvetler (arzular) sahibidir. İradesi de tasavvur ve idraki nispetindedir. 
İnsan bu hususta tıpkı aşağı hayvanlar gibidir. Lâkin insanın akıl sayesinde temyize muktedir olması ona ihtiyar hürriyetini bahşetmiştir. Bundan dolayı o, kendisinde bulunan aklı ile meylettiği işi yapıyor ve yaptığı işlerinden bu temyiz sayesinde sorumlu oluyor. 

Hangi kuvvetler, melekeler ve iradeler ki vukua geldiklerinde, insanın yaratılışındaki amacın gerçeklenmesine mani olursa onlar beşeri şerlerdir. Herhangi bir kuvvet, yahut meleke, yahut iradi fiiller ki vukua gelmeleri, insanın yaratılmasındaki amacın gerçeklenmesine yararsa, bunlar insani hayırlardır. İnsani hayırların ve şer-: lerin tarifi bundan ibarettir. 

İnsan saadete ancak bazısı fikri, bazısı bedeni birtakım iradi fiillerle erişebilir. Rasgele herhangi bir fiille erişemez. Belki sınırlı ve belirli meleke ve kabiliyetlerden meydana gelen belirli ve sınırlı fiillerle erişir, Zira iradi fiiller arasında, insanı saadete erişmekten alıkoyan fiiller vardır. Saadet, kendisi için özlenmiş olan hayırdır. 
O hiç bir zaman başka bir şeyi elde etmeye vasıta kılınmak için talep olunmaz. Zira onun ötesinde insanın erişebileceği daha büyük bir şey yoktur. Güzel işler saadete ermek hususunda faydası olan iradi fiillerdir. Bu fiillerin kaynağı olan meleke ve nefsi heyetler faziletlerdir. Bu filler ve melekeler hayırdırlar, fakat haddi zatlarında hayır değildirler. Belki saadete vesile olduklarından hayırdıralr. Şerler ise saadetten alıkoyan fiillerdir. Rezilet ve eksiklikler de bu fiillerin kökü olan melekeler ve nefsi heyetlerdir. Sosyoloji ve siyaset hakkındaki fikirlerini de E/-İhse-5/-Ulğm adlı eserinde toplamıştır. 
Farabi devlet anlayışında Eflatun gibi düşünür. Tabii ihtiyaçlarla insanlar bir kişinin idaresi altında toplanırlar. Devlet yani medine kurulur. Devlet reisi cahil, kötü ve ahlâksız ise medine «medinet-ülcahile» olur. Fakat devlet reisi bilgin ve filozof olursa devlet de «medinet-ül-fazıla» olur. 


İbni Sina'da Ahlâk: 

İbni Sina'nın (980-1037) ahlâka dair müstakil bir eseri yoktur. 
Fakat İslâm âlemindeki geleneklere uyarak bütün eserlerinde muhtelif vesilelerle pratik felsefe dolayısıyle ahlâka da bölümler ayırdı. 
İbni Sina'da ahlâk şu görüşlere dayanır: 

Allah vacib-ül-vücut ve ilk cevherdir. Her şey ondan sâdır olur. 
İyilik ve kötülük ondan çıkar. Fakat lütuf ve inayeti sonsuzdur. Öy- 


157 


ISLAMDA AHLAK 


leyse kötülük ve şer ondan gelmez, eşyadan gelir. Üç türlü şer vardır: a) Fizik şerdir ki İbni Sina ona noksan diyor, bu da olayların asıl kemale ve gayelerine ulaşamamalarından doğar; b) Ruhsal şerdir ki keder ve elem şeklinde görülür; c) Metafizik şer ise günahtır. 


Kötülük ve şer daima imkân âlemindedir, fertlerdedir, neviler- de değildir. Eğer insan günah işler veya azap çekerse bu maddenin eksikliği yüzündendir. Fakat bu görüş İbni Sina'nın felsefi görüşleriyle çelişmeye düşünce, bunu «sonsuz inayet» fikriyle barıştırmak ister ve şöyle der: Allah maddenin yaratıcısı olduuğ için şer de Allahın inayetine bağlı bir ihtiyaçtır. Kemalin gerçeklenmesiyle meydana çıkar. Yani bizde hayır, kemal, saadet fikirlerini doğurur. Eğer şer olmasaydı hayra, kemale ve saadete koşmayacaktık. Burada İbni Sina'nın panteizm temayülü kendini gösterir. 

Saadet nedir? Saadet esasında akli bir şeydir. Bunun için Sokrat, Eflatun ve Aristo'nun görüşlerini kabul etmelidir. Fakat sonunda yine onlardan uzaklaşır. Sokrata göre saadetin temeli bilgi ve düşüncedir. Benim hayrımla başkasının hayrı arasında bir zıtlık olamaz. Eflatun'a göre ahlâk ilme ve faal düşünceye aittir. Onların yolundan giden Aristo, teorik fazilet ile pratik fazileti birbirinden ayırır. Ahlâkın temeli olan pratik fazilette alışkanlığa önem verir. Ona göre hayrı işlemek için onu bilmek yetmez. Hayır işlemek itiyadını kazanmalıdır ki saadeti yapan da budur. İbni Sina saadet anlayışında Eflatun'a daha yakındır. Şu şartla ki saadet ruhun temizlendiği ve faal akla yöneldiği bir fiil ve ameldir. Böylece saadete yönelen insan, filozofun «ruh temizlenmesi» dediği bir nevi tasavvufi metodu tatbik edecektir. İbni Sina'yı mutasavvıflardan ayıran nokta, onun hayrın ifasında iyilik bilgisine verdiği önemdir. 


İbni Rüşt ve İbni Bace'de Ahlâk: 


İbni Rüşt (1127-1198) ahlâkta hiç bir sistemi doğru bulmaz ve kabul etmez. Aristo ahlâkını da İslâma uygun bulmaz. Mütekelliminin, «Allah mütenakız olanları da cemeder» düsturlarını «adil» ve «hak» mebdelerini yok edeceğini söyleyerek reddeder. Hürriyet ve ihtiyar meselesinde mütekellimin görüşünü değil, felsefi fikirleri müdafaa eder. İnsan mutlak olarak hür olmadığı gibi mutlak olarak kadere bağlı değildir. İnsan nefsi bakımından kayıtsız ve şartsız muhtardır, çünkü o bedenden müstakildir. Fakat hayatın dış olayları bakımından da nefis sınırlıdır, çünkü bizi cezbeden şey bize tabi olmayıp tabii kanunlardan yani ilâhi inayetten dolayıdır. İşte bu sebeple Kur'an-ı Kerim insanı bazen ihtiyar, bazen cebir ile vasıflandırmıştır. Bu görüş ceberiye ve kaderiye arasında ortalama bir yoldur. f 

İbni Rüşt ahlâkında hayır ve şer, Allah öyle emrettiği için iyi ve fena değildir. Belki bir fiil ve hareket zatı itibarıyle iyi ve fenadır, yahut bunun böyle olduğuna akıl hükmeder. Akıl ve muhakeme sonunda insanın yaptığı işler ahlâkidir. Tabiatıyle sonunda toplumun veya devletin ıslahı için baş vuracağımız bir ferdi akıl olacaktır. 

Endülüs'te yetişen Arap filozoflarından İbni Bace (ölm. 1138)'nin ahlâki fikirleri de dikkate değer. Marakeş'te Murabıtlar sarayında ölmüştür. Ahlâka dair eseri Tewbiiçi İnsandır. Farabi'nin izinden yürümüştür. Fikri şöyledir: İnsanların çoğu hayatın dış görünüşlerine bağlıdırlar. Pek azı gördüklerinin hakikatini anlayabilirler ve ancak bu gibiler mesut olabilirler ve nur mertebesine ulaşırlar. İnsan bilgi ve nur mertebesine nasıl ulaşabilir? Eylem ve işlemlerinin akıl tarafından idare edilmesi ve nefsin kayıtlarından kurtulan akıl kuvvetlerini kullanabilmesiyle; düşünceyi takip eden akıl ihtiyaridir. Yani bir iş yapan onu yapmaktaki amacını bilerek yapar. 
Meselâ ayağına takılarak düşmesine sebep olan taşı tekmeleyerek geçen bir kimsenin yaptığı harekette bir maksat veya amaç yoktur. 
Bu hareketler çocukların ve hayvanların yaptıkları hareketlerdir. 
Fakat o taşı başkalarının da düşmelerine engel olmak için kaldırıp bir kenara koyarsa, yaptığı iş insani bir harekettir ve bunu akli bir hareket olarak adlandırabiliriz. İnsanca ve rasyonel bir şekilde yaşayabilme kiçin zaman zaman yaşadığı topluluğu terk etmesi lâzımdır. İbni Bace ahlâki görüşlerini ortaya atarken insanın kendi kendini yetiştirmesi fikrine de önem verir. İnsan genellikle sosyal hayatın kötü taraflarını atarak iyi cihetlerinden faydalanmaya istidatlıdır. Hakimlerin küçük veya büyük toplulkları kendilerine ram (tabi) etmeleri mümkündür ve hatta bunu yapmak vazifeleridir. 
Böylece devlet içinde bir devlet olurlar. 


Bâtınilerde Ahlâk: 


Bâtıni ahlâkı, imamda aranan vasıflardan çıkar. Bu dört vasıf şunlardır: 1. İsmet: İmamlar peygamberler gibi masumdurlar, onlarda kusur ve günah olmaz; 2. Mehdiye: Mehdinin kendisi hidayete erdiği gibi başkalarını da hidayete eriştirir, fakat tam hidayet yalnız Mehdi'dedir; 3. Takıye: Bâtıniliğin asıl maksat ve gayelerini İslâma uyar görünerek saklamaktır, Bâtıni ahlâkının temeli budur; 4. 
Rica: Bütün imamlar Mehdi'den sonra tekrar dünyaya gelecekler ve 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kendilerine kötülük edenlerin cezalarını verecekler ve ondan sonra tekrar öleceklerdir. Bâtıniye ahlâkının İslâm ahlâkıyle ilgisi azdır. 


İSLÂMDA AHLÂK SİSTEMLERİ 


Yukardaki iki bölümde az çok İslâma yabancı olan ahlâk sistemleriyle bunlardan felsefe yolu ile İslâmla ilişkiler kuran ahlâki fikirleri göstermeye çalıştık. Şimdi bu sistemlere dayanmadan sırf İslâm fikir âleminde doğan asıl İslâmi ahlâk sistemlerini açıklamaya geçiyoruz. Bu İslâmi ve orijinal ahlâk sistemleri İhvan-ı Safa ve tasavvuf ahlâkıdır. Bu iki ekolün ahlâki görüşleri açıklanırken mtotları ve diğer fikirleri hakkında da bazı açıklamalar yapılacaktır. 


İhvan-ı Safa'da Ahlâk: 


İhvan-ı Safa Cemiyeti İslâmda ilk ahlâk sistemini kuran bir ekol olduğundan okulun kuruluşu, felsefesi ve ahlâkı hakkında daha geniş bir açıklama yapmak lâzımdır. 

İslâmın zuhurunda felsefenin merkezi İskenderiye şehriydi. Buradan Suriye ve Urfa'ya geçti. İslâmda ise ilimlerin merkezi Medine idi. Oradan sırasıyle Basra'ya, Küfe'ye, Bağdat'a intikal etti. Halife Mütevekkil'den sonra Horasan, Maveraünnehir, Şam, Kahire, Kurtuba ilim merkezleri arasına girdiler. Bu çağlarda Avrupa gerilik ve cehalet içinde yaşarken İslâm dünyası refah ve medeniyette yüksek: bir dereceye ulaştı. İslâmlar o çağlarda kurulmuş olan esaslı ilimleri bu alanda en ileri giden milletlerden Arapçaya tercüme etmişlerdir. En ziyade baş vurdukları milletler Yunanlılar, İranlılar, Hintlilerdi. İslâmlar tarih ve edebiyata ait bilgileri İranlılarla Hintlilerden aldılar. Yunanlılardan ise felsefe, tıp ve heyet (astronomi) ilimlerini aldılar. Bundan dolayı İslâmda Pithagoras (Fisagor), Eflatun, Âristo felsefeleri, Hipokrat tababeti, Batlamyus (Ptol&me) heyeti vardı. Omiros (Homere) edebiyatı ile Herodote tarihi yaygın degildi. Hint ve İran teolojileri bilindiği halde, Yunan teolojisi meçhuldü. Nuşirevan adaleti, Zaloğlu Rüstm hikâyeleri, Sehname, Kelile ve Dimne pek ziyade yaygındır. Felsefe İslâma naklolunduğu zaman tıp ile matematik felsefeden ayrılmıştı. 


İhvan-ı Safa Cemiyeti: 


Farabi ile İbni Sina'nın İslâm felsefesinde önemi ve hizmetleri malumdur. İşte bu çağlarda yani hicri dördüncü yüzyılda (X. yüzyıl) Basra'da siyasi, dini bir cemiyet teşekkül etti ki, buna «ihvan-üs-Safa ve Hullan-il-Vefa» denilir. Bunun manası temiz yürekli kardeşler ve vefalı dostlar demekti. Cemiyet gizliydi. Siyasi faaliyetleri ve hareketleri pek malum değildi. Fakat ahlâka ve felsefeye ait fikirleri elde bulunan eserleriyle malumdur. İhvan-ı Safa zamanın Yunan, İran ve Hint felsefelerine vâkıftı. Cemiyet bütün risalelerinden (broşür) dine yardım etmek, kardeşlere iyilikte bulunmak, hakka yakın olmak, dini emirlerin (manay-i zahiri) dışında içyüzüne (manay-i bâtıni) geçmek amacında olduklarını söylerlerdi. Hiç bir ilme düşman değildiler. Hiç bir ilme yabancı kalmaz, öğrenirlerdi. 
Mutaassıp (gerici) değillerdi. Risaleleri vaız ve nasihat (nutuk) şeklinde yazılmıştır. Maksatları bütün ilimlere vukuf peyda ederek, din-i mübine nusret, ihvan-ı dine nasihat ve Cenabı Hakka yakınlıktı. 
İhvan-ı Safa'nın kendilerine mahsus bir meclisleri vardı. Belirli zamanlarda burada toplanırlar, hariçten hiç kimseyi bu meclise almazlardı. Orada kendilerine mahsus olan ilimlere dair tartışmalar ve incelemeler yaparlar, esrardan bahsederlerdi. İtikatlarınca İslâm akidelerine bilgisizlik ve dalâlet (sapıklık) karışmıştı ve bunları ancak felsefe yolu ile gidermek ve temizlemek mümkündü. 


İhvan-ı Safa, cemiyetlerine alacakları kimselerin mezhebini, itikadını, âdet ve ahlâklarını, hareketlerini tecrübe ederler; fiil ve hareketlerini inceden inceye araştırırlardı. Cemiyet üyelerinde sadakat, iyi dostluk, hakikat ve ihvana uygun olup olmadığı aranırdı. 
İslâm ulemasından bazıları İhvan-ı Safa'yı Bâtıniyeden ve İsmailiyeden sayarlardı. 1150 (554) yılında Bağdat halifesi Müstencid'in emriyle risaleler toplattırılıp yakıldı. 


İhvan-ı Safa Üyeleri: 


İhvan-ı Saha 52 adet” risale neşretti. Fakat kendilerini bildirmediler, daima gizlilikte çalıştılar, isimleri malum olanlar şunlardır: Ebu Süleyman Muhammed bin-el-Müş'ir-el-Büsti (Mukaddesi lakabını taşır), Eb-ül-Hasen Ali bin Harun-ez-Zencani, Ebu Ahmed-el-Mihricani, El-Avfi, Zeyd bin Rifaa. 


İhvan-ı Safa birçok noktalarda Mutezilenin fikirlerine yaklaşırdı. Bu sebeple Mutezile, İhvan-ı Safa risalelerinin ve fikirlerinin yayılmasına yardım ederlerdi. İhvan-ı Safa teşkilâtı ve risaleleri meşhur İslâm matematikçisi ve hekimi Eb-ül-Hakem-el-Kirmani vasıtasıyle Endülüs'e geçti ve orada yayıldı. Risaleleri buradan da Av- 


(*) Bazı yerlerde 50, 5I'dir. Biz İzmirlinin notlarına istinat ediyoruz. 
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rupa'ya yayılmıştır. Avrupa'da İhvan-ı Safacılara «Ansiklopedistler » denir. 


İhvan-ı Safa Risaleleri: 


İhvan-ı Safa'nın beyanına göre felsefelerinin kaynakları şu dört nevi kitaptır: Felsefe kitapları, semavi kitaplar, tabiiye kitapları, ilâhiyat kitapları. Yukarda söylediğimiz üzere risalelerinin (broşür) sayısı 52'dir. Bu risaleler zamanımıza kadar kalmıştır. Yazma nüshalarının bir kısmı Topkapı, Köprülü, Ayasofya kütüphanelerinde vardır. Hindistan'da (Kalküta'da) ve Almanya'da dahi esaslı hulâsaları ve baskıları yapılmıştır. Bu risalelerde şöyle tavsiyelerde bulunurlardı: «İhvanımıza lâzım olan şudur ki, hiç bir ilmi hakir görmesinler. Hükemanın hiç bir eserini tenkit temesinler, hiç bir itikadı tezyife kalkmasınlar». 


İhvan-ı Safa felsefeyi üç dereceye ayırdı. İlk derecesi ilimlere istekli ve azimli olmak; orta derecesi yaratıkların hakikatini elden geldiği kadar öğrenmeye çalışmak; son derecesi de sözü ve işi bilgisine uygun olmaktır. Demek ki felsefe meraklısı bir kimse ilk derecededir; âlim orta derecede kalacak, fakat «hak, sıdk ve adbi nefsinde toplayan yani sözüyle fiili birbirine uyan son dereceyi kazanacaktır. İslâmda buna «ilmi ile âmil olmak» denir. 


İhvan-ı Safa felsefeyi «hakkı bilmek, hak ile amel etmek» suretinde tarif ederlerdi. 


İhvan-ı Safa, yazdıkları risaleleri dört zümreye ayırmışlardır: 


1. Ulüm-i riyaziye-i akliye. On dört risaleden ibarettir. Buradaki riyaziye sözü yalnız matematik ve geometriye ait değildir. Matematik, geometri, ilm-i nücum, musiki, coğrafya, sanayi-i ilmiye ve ameliye, ahlâk, isagoci (mantık başlangıcı), kategorya (makulât-ı aşere), kıyaslar da bu sınıf içinde toplanırdı. 

2. İkinci zümre tabii ilimlere aittir. Burada 17 risale vardır: Bu kısımda heyula (madde) ve suret, sema ve âlem, tekvin-i maat, mahiyet-i tabiat, bitkiler ve hayvanlar, insan biyoloji ve fizyolojisi, ölüm ve hayat gibi konular incelenirdi. 

3. Üçüncü zümre de ulüm-i nefsaniye-i akliyedir. 10 risale vardır. Bunlar da mevcudatın mebdeleri, akıl prensiplrei, aklın manaları (nefs-i külli, nefs-i insani), edvar ve ekvar (değişme çağları ve zamanları), aşkın mahiyeti, kıyamet ve miracın mahiyeti, hareket ve sükün, cismani ve ruhani varlıklar gibi nesneler bahis konusu edilir. 
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4, Dördüncü zümre ulüme-i ilâhiye, şer'iye ve diniye olmak üzere on bir risaleden ibarettir. Bu kısımda felsefi mezhepler, nübüvvet, rumuzat-ı şer'iye, ihvan arasındaki meratip, imanın hakikati, tevekkül ve ihlâs, kaza ve kader, züht, rüya, melâike ve şeyatin, mertebe-i insaniye, şerait-i nübüvvet, sihir ve ilm-i nücum meseleleri bahis konusu edilmektedir. Tekâmül teorisi risaleler içinde yeri geldikçe müteaddit defalar zikredilmiştir. 


İhvan-ı Safa'da Felsefe: 


İhvan-ı Safa felsefesi daha ziyade İslâm felsefesi tarihini ilgilendirir. Ancak onların ahlâk sistemlerinin iyi anlaşılması için genel çizgilerle felsefelri hakkında bir özetleme yapacağız. İhvan-ı Safa felsefesinin özellikleri şunardır: 

1. İhvan-ı Safa felsefede ileri derecede bir iktitafiyeci (toplayıp birleştirici: &clectigue) felsefedir. Hint ve İran özsözlerinden (hikemiyatından) birçok kıssalar ve özsözleri toplayıp hareket ve amel kuralı yaparlardı. Matematikte Fisagor mesleğine uymuşlar, birçok ana meseleleri Fisagor gibi sayılar teorisi ile açıklamışlardır. Mantıkta Aristo'nun izinden yürümüşler, tabiat ve biyolojide yine Aristo gibi düşünmüşlerdir. Ahlâkta, Sokrat ve Eflatun'u üstat tanımışlardır. Tasavvufta İslâmi tasavvuftan ziyade yenieflatunculuk yoluna sapmışlardır. İlâhiyatta şeriat ile hikmeti birleştirip elfaz-ı Kur'aniyeyi (Kur'anın sözlerini) felsefi terimlerle tefsir etmişlerdir. Dini inançlar ve emirlerin zâhiri (dış görünüş) manalarını bir tarafa bırakıp onu mecaza hamlediyorlar, manay-ı zahiri, bâtın (asıl, iç) için bir remz (sembol) ve misaldir, diyorlardı. «Kütüb-i ilâhiyenin tenzilât-ı zâhiresi ve tevilât-ı bâtınesi vardır. Zâhiri, okunan, işitilen lafızları, bâtını makul olan manalardır. Buna mebni, mevzuat-ı şer'iyede remiz vardır». 

Tasavvuf da şer'i kitaplarda bâtıni mana kabul ederse de zâhiri manayı ihmal etmez. Zâhiri manaya hak, bâtıni manaya hakikat, der. İhvan-ı Safa'nın toplayıp birleştiriciliği budur. 

2. İhvan-ı Safa'nın ikinci özelliği ahlâkçı ve tasavvufçu bir felsefe olmasıdır. İhvan-ı Safa'nın ahlâkım aşağıda ayrıca göstereceğiz. 
Şimdi tasavvufla ilişkisini kısaca gösterelim: 

İhvan-ı Safa'nın tasavvufu, İslâmi olan tasavvuf değil, felsefi tasavvuftur. Yani neoplatonizm denilen Plotinus'ün işrakıye felsefesine bağlıdır. Şahabettin Suhraverdi'nin Heyakil-ön-Nur adlı eserinde görüldüğü üzere Cenab-ı Hakka «nurlar nuru» diyorlardı. İhvan-ı Safa sofiye gibi vahdet-i vücudu kabul eder. Çünkü bu neoplatonizmde de böyledir. Eşyanın mahiyetinden ve mümkinatın hakikat- 


163 


İSLAMDA AHLAK 


lerinden ibaret olan kavramlar âyan-ı sabitedir, İhvan-ı Safa bunu da kabul eder. Fiil-i ilâhi ihtira ve ibdadır. Yani Cenab-ı Hak bir şeyi yoktan var eder, yoksa doğrudan doğruya eşyaya mübaşeret etmez. Cenabı Barinin feleki muhit, kürsisi felek-i sevabittir. Kalemi irade, levh-i mahfuzu meşiyet, kitabı daire-i ilâhiye ve suver-i akliye-i ulviyedir. 

3. İhvan-ı Safa'da görülen fikirlerden biri de mizan (balançe) görüşüdür. Mizan fikri daha evvelce Cabir bin Hayyan tarafından müdafaa edilmiştir. Her felsefe ve ilim bir mizandır. İhvan-ı Safa ya göre her ilmin, her tekniğin kendine göre bir mizanı vardır ki bunu «mevazin» sözü ile ifade ederler. En yüksek mizan Kur'an-ı Kerim'de işaret edilen «Mizan-ı Kübra» dır ki mahşer gününde görülecektir. Bu takdirde bu mizan bir mizan-ül-hak olur ve adl-i ilâhi tahakkuk eder. 


4. Zamanımızın en ileri teorilerinden olan transformizm (degişimcilik) ve tekâmül nazariyelerini ilmi bir üslupla açıklamışlardır. Bunu da aşağıda açıklayacağız. 

Felsefelerinin ana meselelerini Fisagorcuların «sayılar nazariyesi» ile açıklamışlardır. Yani evrenin esasını tek-çift gibi sayılardan ibaret görmüşler, din ile felsefeyi birleştirmek amacını gütmüşlerdir*. 


İhvan-ı Safa'da Ahlâk: 


İhvan-ı Safa ahlâkta Sokrata uymuşlar, onun yanında Eflatun’ un Kanunlar (Nevamis) ı ile Fisagorun Altın Beyitler'ini, Hintlilerin Kelile ve Dimne (Hümayunname) sini, Aristo'nun Nikomahos ahlâkını da rehber olarak almışlardır. İslâm felsefesinde dini ahlâk yerine felsefi ahlâka ilk defa önem veren İhvan-ı Safa'dır. Ebu Ali ,.Mesküyeh de İhvan-ı Safa'nın yolunda yürümüştür. İhvan-ı Safa nın ahlâk kitapları öğüt (mev'ize) şeklinde hitabelerle doludur. Her sözün başında «yâ ahi( kardeşim), iyilik yapan, bağışlayan kardeşim!» sözleri görülür. Ahlâk risalelerinin diğer bir özelliği Kelile ve Dimne'yi taklit ederek mev'izelerinde «teşhis ve intak» sanatına baş vurmuşlardır. Hayvanlar konuşturulur, bunlardan «ihvan» için ahlâki neticeler çıkarılırdı. 


(*) Pithagoras (M.Ö. 530, Sisamlı) ta sayı nazariyesi. Bütün varlıklar sayıdan ibarettir. Bu sebeple kâinatta nizam vardır. Her şeyin aslı mutlak vahdet (bir) tir. Bir noktadır. 
İki çizgiyi (battı), üç yüzeyi (satıh) meydana getirir. Dört cismi doğurur. Madde ve mekân böyle meydana gelir. Bu şekiller de evreni ve olayları meydana getirirler. Ruh hareket halinde sayılır. Allah ilk birimdir. 
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1. Ahlâkta nefsin temizlenmesi, ahlâkın iyileştirilmesi amacını güderler. İnsan uzun bir faziletli hayat yaşarsa sonunda beşer mertebesinden çıkarak, melek mertebesine yükselir. Kevn ve fesat âleminden kurtularak beka ve devam âlemine geçer. Bunun için Eflatun ve Farabi'den alarak bir «medine-i fâzıla» tasavvur ederler. Bu medinede yaşayanlar doğuştan itibaren her 15 senede bir «üstün mertebe» ye yükselirler. İhvan-ı Safa'nın ahlâki fikirleri, yukarda risaleleri tasnif ederken saydığımız dördüncü bölümdeki risalelerdir (İhvan-ı Safa'nın İtikatları ve Muaşeretleri, Allaha Davet risaleleri). 


2. Medine-i fâzılada bir kimse doğduğundan 15 yaşına geldiği zaman kuvve-i natıkası üzerine kuvve-i akliyesi eklenir. Bunlarda sanat sahibi olmak, kavramak ve çabuk düşünmek kabiliyetleri vardır. İkinci mretebe «kuvve-i hikemiye»dir ki 30 yaşında tamam olur. Kardeşlere riayet, seha, feyiz ve merhamet sahibidirler. Siyasi reisler olabilirler. Üçüncü mertebede «kuvve-i namusiye» hâsıl olur ki bu 40 yaşında meydana gelir. İhvan-ı Safa ahlâkının gayesi budur. Bu mertebede insan madde âleminden kurtulur. Hakikat-i mutlakayı müşahede eder, melekler mertebesine vâsıl olur. 


3. Bu mertebelere sırasıyle yükselmek için dört şarta riayet lâzımdır: a) Dil ile ikrar etmek, b) Vuzuh için darb-ı meseller (büyük sözler) ile tasavvur eylemek, c) Yürekten inanmak, d) Fiilen tahakkuk ettirmek, muktezasını işlemek. 

4. İhvan-ı Safa, karakterlerin (mizaç, huy) mahiyeti hakkında şu fikirdedirler: Dünya oğullarında huylar tabii ve fıtridir. Değişmez. Ahret oğullarının huyları kisbidir, değişir, demişlerdir. 


İyi ahlâk kurallarını şöyle sıralarlar: Zalimlere karşı af, kötülük edenlere karşı iyilik, aldatan kimseye karşı iyilikle karşılık, mahrum edene karşı ihsan.. En büyük fenalıklar da şunlardır: İblisin kibri, Âdem'in hırsı, Kaabil'in hasedi. 


İhvan-ı Safa'da Tekâmül Teorisi: 


Tekâmül (evrim) teorisi bugünkü ilimlerin en büyük ve en esaslı kanunlarından biridir. Bazı Batılı yazarlar İslâmın dogmatik fikirlere saplı kaldığını ve hiç bir yenilik ve ilerlemeyi kabule elverişli olmadığını iddia etmişlerdir. İhvan-ı Safa ahlâkı vesilesiyle bu iddianın yanlış olduğunu göstermeye çalışacağız. Spencerin tekâmül felsefesiyle Bergson'un yaratıcı tekâmül teorileri de felsefede önemli yerler işgal ederler. Tekâmül teorisinin canlılar âlemindeki temel görüşleri transformizmdir. Bu görüş de Darwin ve Lamarck tarafından XIX. yüzyılda kurulmuştur. 
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Halbuki bundan bin yıl önce İslâm âleminde transformizm ve tekâmül teorisi vardır. Bir sistem halinde etraflı bir şekilde incelenmiştir. Batı dünyasının İslâm felsefesi hakkındaki bilgisizliği, daha doğrusu bizim bu konuları Batı dünyasına tanıtmamış olmamız bu sonucu doğurmuştur. İhvan-ı Safa'nın tekâmül teorisini dünyaya tanıtan Amerikalı Draper'dir. Şimdi İhvan-ı Safa ile onun fikirlerini benimseyenlerin düşüncelerini özetleyelim: 

1. İhvan-ı Safa'dan evvel meşhur Câhiz Kifab-öl-Hayavan adlı eserinde* bazı gözlemlerini zikrediyorsa da tekâmülden etraflı bir şekilde bahsetmiyor, yalnız İhvan-ı Safa'ya zemin hazırlıyor. İhvan-ı Safa'dan sonra Ebu Ali Mesküyeh, Nasırettin Tusi, Celâlettin Rumi, İbni Haldun, Kınalızade, Erzurumlu Hakkı ve Mirza Abdülkadir Bidil de tekâmül ve istihaleden bahsetmişlerdir. Bunların fikrince insan-hayvan arasında tekâmül zincirini açıklayan maymun ve nesnas» (Neanderthal insanı, en eski insan fosilleri, yüz bin senelik antropoit insan) tır. 

2. İhvan-ı Safa birçok risalelerinde tekâmül fikrini ileri sürmüşlerdir. Yalnız Darwin'in «tabii ayıklama» mekanizması yerine «nayet-i rabbaniye, hikmet-i ilâhiye» kaydını koymuşlardır. Transformizmi yalnız canlılar âlemine de hasretmiyorlar. Cansız cisimlere va madenlere de teşmil ediyorlar. 

İhvan-ı Safa'ya göre evrenin asıl maddesi «heyulâ» (madde-i asliye) dır. Maddi varlıkların yapısı heyulâdır. Farkları meydana getiren surettir. Bütün varlıklar âlemde bir tertip ve nizam üzere sıralanmıştır. Dört eleman (toprak ,su, ateş, hava) bir tertip üzere madenden başlayarak sırasıyle bitki, hayvan şekillerini alır ve ta insan mertebesine kadar yükselir. Bu basamak dizisinden her birinin son mertebesi üst mertebenin en altında bulunanı ile bağlantı kurur. 
Böylece madenin ilk mertebesi toprağa, son mertebesi bitkiye varır. 
Hayvanın ilk mertebesi bitkiye, son mertebesi insana, insanın ilk mertebesi hayvana, son mertebesi de meleklere bağlantı peyda eder. 
Tekâmül en zayıf olan varlıktan en tam ve en mükemmel varlığa doğru gider. 

3. Hayvana yakın insanın en aşağı mertebesi, yalnız duyulurları bilen, yalnız bedeni zevkleri arayan, yalnız bedenin ihtiyaçlarını tanıyan insanlardır. Bunlar suret bakımından insan, fiilen hayvandır. 
Melâike mertebesine ulaşmış olan yüksek derece ise gaflet uykusundan uyanmış, cehaletten kurtulmuş, ilim ve marifetle hayat bulmuş, 


(*) Câhiz, büyük kelâm âlimi ve filozof (ölm. M. 860). Coğrafyaya dair Kitab-iil-Emsar'ı meşhurdur. 
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basiret gözü açılmış, duyu organlarıyle bilinemeyen manevi işleri (umur-i ruhaniye) ve akli varlıkları kalp gözüyle görmüş, âlem-i ervahı müşahede etmiş olan kimselerdir. İhvan-ı Safa şöyle der: «Ey kardeş, sen merkez-i arza geldin, ilk suretin suret-i madeniyedir. 
Sırat-ı menkuş olan suret-i nebatiyeden, sırat-ı mukavves olan suret-i hayvaniyeden geçtin! Şimdi sırat-ı müstakim olan suret-i insaniyede bulunuyorsun! İnsan sureti cehennem derecelerinin sonudur». 

İslâm felsefesinde ve İslâm ahlâkında orijinal fikirleriyle önemli bir yer tutan İhvan-ı Safa'nın fikirleri bundan ibarettir. Şimdi aynı derecede orijinal bir felsefe ve ahlâk sistemi olan tasavvuf ahlâkını görelim. 


TASAVVUFTA AHLÂK 


İslâmda görülen önemli ahlâk sistemlerinin ikincisi sufiye veya tasavvuf ahlâkıdır. Tasavvuf gerek dini, gerekse felsefi bakımdan çok önemli bir sistem olduğu gibi, ahlâk sistemleri de orijinal ve bütünüyle İslâmi, teolojik bir karakter taşır. Biz burada tasavvufun felsefesi ve tarihi ile meşgul olacak değiliz. O bizim konumuz dışındadır. Burada yapacağımız, tasavvuf ahlâkının iyi anlaşılması için önce bu felsefenin ana çizgileri hakkında kısa bir açıklama yapmak ve bundan sonra tasavvufta ahlâk görüşlerini belirtmektir. İhvan-ı Safa'da olduğu gibi sistemin bütünlüğü kavrandıktan sonra onun bir bölümü olan ahlâk görüşünün daha iyi anlaşılacağı meydandadır, Genel felsefe tarihi bakımından tasavvuf felsefesini ve ahlâkını, sezgi metodunu kullanarak mutlak'a ulaşmak yolunu tutan teolijik ahlâk bölümü sınıfına koymak lâzımdır. Mutlak'a ulaşmanın mümkün olduğunu kabul ettiğinden dolayı dogmatik, fakat akıl yolunu reddettiğinden dolayı rasyonalizm görüşüne karşıdır. Bu bakımlardan tasavvuf ahlâkı din ve şeriat esaslarına göre sezgici, ahlâkçı bir ekoldür. Panteizme yönelen taraftarları da vardır. Meslekleri belirli birtakım kurallar (erkân) ve âdetlerle saptanmıştır. 


Tasavvuf Kelimesi Nereden Gelir? 

Tasavvuf kelimesinin aslı hakkındaki rivayetler muhteliftir. Bazılarına göre tasavvufun aslı olan sofi kelimesi Yunanca «sophos, sophist» kelimelerinden gelir. Her şeyi bilen hakim manasında kullanılır. Batılı yazarlarda bu fikir görülür. İslâmda ise şu rivayetler vardır: 

Sofi kelimesi Arapça «sufi, saf, saffet» kelimelerinden gelir. Ahlâkı ve yaşayışı temiz, ibadetine ve tâatına kendini vakfetmiş adam 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demektir. Dünya servetlerine sırt çevirmiş, zevk ve ihtişamdan uzak, «bir lokma bir hırka» yaşayan kimselerin yani dervişlerin giydikleri sof denilen yün kumaşı giyenlere bu isim verilmiştir. 


Cami ve mescitlerin peykeleri üzerinde itikâfa (yalnızlığa) çekilen, feragatle ömür sürenleri anlatmak için «ehl-i suffa» terimi kullanılmıştır. Bu rivayetler arasında en makbul ve muteber olanı tasavvuf kelimesinin «saffet, safi» kelimelerinden gelmiş olmasıdır. 


Zamanımızda tasavvuf kelimesi, mistiklik (mysticisme) ile ifade edilmek istenmektedir. Bu kelime tasavvufun karşılığı olarak kabul edilirse o zaman tasavvufun eski Hint, Mısır, İran ve Yunanistan'da dahi yaşadığı, hatta Hıristiyan târik-i dünyalarını içine alması mümkündür. Bu anlayışa göre mistisizm (tasavvuf) öyle bir haldir ki akıl kendi hududunu aşarak sücut oluyor, yani murakabe-i diniye yavaş yavaş mükâşefeye dönüşerek felsefenin ve dinlerin aradıkları ilâhi hakikatler ve esrar türlü şekillerde kendisine görünüyor, onları nefsinde müşahede ediyor. Rivayete göre İbni Sina ile büyük mutasavvıf Ebu Sait eb-ül-Hayır bir gün karşılaşmışlar, konuşup ayrıldıktan sonra İbni Sina, Ebu Sait için, «Benim bildiğimi o görüyor» demiş. Ebu Sait de İbni Sina için, «Benim gördüğümü o biliyor» demiş. Bunun manası biri hakikati ve mutlakı akıl ve muhakeme yolu ile, diğeri de sezgi yolu ile görüyor demektir. 


Sofi, mutasavvıf kelimeleri çoğu zaman karıştırılır. Halbuki bunları dikkatle birbirinden ayırmak lâzımdır. Sofiye sahib-i vusul, mutasavvife sahib-i usul, müstasvife sahib-i fuzuldür. Yani tasavvufun ilim ve felsefesini bilmediği halde zuht ve takva, itikâf ve saffet-i kalp erbabına sofi, sofiye denir. Mutasavvıf ise ilim ve felsefe sahibi, sofiyenin esas erkânını ve mesleklerini bilen kimselerdir ki. bunların ilmine tasavvuf, kendilerine mutasavvife denilir. Kendini sofiye ve mutasavvifeye benzetmeye çalışan, gerçekte sofi olmayan kimselere de müstasvife denilir ki bunlar sahib-i fuzuldür, yani fuzuli olarak bu ismi taşıyan kimselerdir. 


İslâm tasavvufu, gayr-i İslâmi olan mistisizmden ayrıdır. İslâm tasavvufu Kitab-ı Mübin, sünneti Nebeviye ile mukayyet ve meşruttur (kayıtlı, şartlı). Eski İran, Hint, Hıristiyan mistisizmi ise şeriat-i İslâmiye ile mukayyet olmadıklarından tasavvufa girmezler. 
İslâmda fitnenin zuhuru, halkın ibadet ve ahlâktan uzaklaşması bu mesleği doğurdu. Mutasavvif Tanrı Kitabı ve İslâm şeriatı ile mukayyettir. İradenin akıl yolu ile bütün yelem ve işlemlere hâkim olmasına önem verirler. 
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Tasavvufun Doğuşu ve Büyük Mutasavvıflar: 


Tasavvuf züht, zikir, tevekkül esasına dayanır. Tasavvuf hicretin II. yüzyılında evvelâ züht ve takva şeklinde başladı. Sof elbise giydiler. Bunlar sahabe-i kiramdan Bilâl Habeşi, Zünnun Mısri'yi üstat tanıyorlardı. İlk zamanlarda yalnız tevekkül, ibadet, züht ve takvadan ibaret iken, sonradan teşkilâtlandı, dini bir felsefe ve dünya görüşü şeklini aldı. Tasavvuf felsefe, ahlâk ve metot itibarıyle İslâma mahsus orijinal bir sistemdir, derin ve yüksek bir fikir anıtıdır. Su halde tasavvuf gerek doğuşu, gerekse genel manzarasıyle iki kısımdır: a) Ahlâk (muamele): Kalbin tasfiyesi, tehzib-i ahlâk, ibadet ve tâat; b) Tevhit (mükâşefe): 'Tasavvufun nazari ve felsefi kısmı. Do a 

Tasavvuf felsefesini eserleriyle, fikirleriyle ortaya koyan ilk mutasavvıf Ebu Hâris Mehasibi'dir. Evvelce bahsettiğimiz Kitab-ir-Riaye’sinde tasavvufun psikolojisini ve nazariyelerini koymaya gayret etti. Bundan sonra Cüneyt Bağdadi, Ebu Zeyd Bestami ve Şakik Belhi'yi zikredebiliriz. Bu dağınık hareketleri birleştirerek sistemleştiren Hallâç Hüseyin bin Mansur'dur*. 


Tasavvuf Felsefesi: 


Tasavvuf ahlâktan metafiziğe geçmiştir. Sofiyede gaye tevhittir. 
Tevhit masivadan** geçmek demek olan «fena» ile hâsıl olur. Fena üç suretle olur: Fena fil-kusut, fena fiş-şuhut, fena fil-vücut. Bunlara karşılık sofiye de üç kısma ayrılır: Kusudiye, şuhudiye, vücu- diye. 

Kusudiye, kast ve iradenin, irade-i Bari'de fani olması tarikıdır. 
Allah ile âlem ayrıdır. $wbxdiye ise, masivayı müşahedede fani olmak tarikıdır. Muhabbet ve ibadetin fart-ı incizabıyle (içine gömülmek) mabut ve mahbubundan başkasını görmez. Masivadan geçer, ona şuuru kalmaz. Bu görüşün tehlikeleri, âmali terke kalkması, iyi ile kötüyü birleştirmeye yönelmesidir. Vžcudiye, vücutta fani olmak tarikıdır ki, nazarında Cenab-ı Hak'tan başka vücut yoktur. Burada Rab ile abd (insan) birdir. Âlem Cenabı Hakkın tecelliyat ve şüunundan, etvarından ibarettir. Bu bir çeşit panteizmdir. Bir kısım fukaha ve mütekellimin vücudiyenin şiddetle aleyhindedirler. 

Tasavvuf erbabı kalbe ait en yüksek hisleri, konuşulan dil ile ifade edemediklerinden aralarında bazı müşterek terimler ve remzler (semboller) kullanmak mecburiyetini duydular. Bundan, ayrı bir 


(#) Hallâç Mansur hakkında bkz. Dizler. Osman Pazarlı. 
(**) Masiva: Başka. Allahtan gayri olan. varlıklar. 
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tasavvuf dili (tasavvuf edebiyatı) doğdu. Bu dili tespit eden birçok eserler de yazılmıştır ki, bu bir «dini sembolizm» dir. Bu eserler arasında Seyyit Şerif'in Tarifa?'ı, Kâşani'nin Istzlabat-ı Sofiye'si, Kuşeyri' nin Risalesi zikredilebilir. 

Tasavvuf hareketi başlıca üç merkezde doğdu: Bunlar Küfe, Basra ve Bağdat'tır. Bundan sonra Horasan ve Türkistan'a geçti. Oradan Anadolu'ya geldi veV. yüzyılda (M. XII. yüzyıl) Endülüs'te bir kolu teşekkül etti. 

Basra mektebinde yetişen mutasavvıflar Hasan Basri, Zünnun Mısri, Abdülhamit bin Zeyd Antaki'dir. 

Bağdat mektebini Küfeden gelen mutasavvıflar kurdular. İlk büyük mutasavvıfları Mâruf Kerhi'dir. Bu mektepten Ebu Ataiye, şiirle ilâhi aşkı terennüm etmiş ve tasavvufta mühim bir çığır açmıştır. Tasavvufi şiir de sonradan İbn Arabi, Feridüddin Attar, Mevlânâ, Cüneyt Bağdadi, Hâris Mehasibi tarafından büyük bir ustalıkla kullanıldı. 

Horasan mektebi ise, daha ziyade, bir lokma bir hırka (derviş-Iki) şeklinde kendini gösterdi. Anadolu'ya geldikleri zaman bunlara Horasan erenleri denildi. En büyükleri İbn Kerram'dır. 

Bu bahse son verirken, hakim (filozof) Tirmizi, Abdullah Tüsteri, Muhyiddin ibn-ül-Arabi, Sadreddin Konevi, Bedrüddin Simavi, Celâleddin Rumi gibi büyük mutasavvıfları hatırlamamız lâzımdır. 
Bunların fikir ve felsefeleri bu konuda yazılmış olan Tasavvuf Tarihi ve İslâmi Türk Edebiyatı'nda incelenmelidir. 


Tasavvuf Ahlâkı: 


Tasavvuf, İslâm felsefesinin ve düşüncesinin en orijinal bir fikir abidesidir. Tamamıyle dini, felsefi bir sistemdir. İslâm toplulukları arasında en çok tutulan ve rağbet gören bir felsefe ekolüdür. İnsan kalbinin derinliği ve Allah sevgisinin en yüksek ifadeleri onların kitaplarında görülür. Gazali, tasavvufun özel niteliğini şu sözlerle belirtir: «Yeryüzünde akarsular vardır. Bu sular dışardan atılan türlü şeylerle kirlenir, temizliği şüphelidir. Fakat temiz suyu bulmak için derin kuyular açınız, derinlere, daha derinlere ininiz. O zaman en temiz ve berrak suya kavuşacaksınız. Derinleştireceğiniz kuyu kalbinizdir, temiz ve berrak su da hakikattir. Bütün hakikatler kalbinizde saklıdır». Ahlâkları da, tarihte görülmeyen ayrı bir görüşle, ayrı bir metotla ortaya konulan yüksek bir ahlâk sistemidir. 

Tasavvuf ahlâkı «akli sezgi» üzerine kurulur. Buna tasavvufta tahallük ve tahakkuk denir. Şeriat-i İslâmiye üzere hayırlı ve iyi amellerle ahlâk tehzip edilir (temizlenir). İradenin nefsin ihtiraslarıyle devamlı mücadelesi, halvet, zikir ve tâat neticesinde duyu organları ve bedenle örtülü olan duyulur idraklerin ötesine geçerek hakikat ve gaybet (idrak edilemez) âlemine ulaşmak mümkün olur. 
Tasavvufun başlangıcı ilim, ortası amel, sonu mevhibedir (Allah vergisi). 

Tasavvufun ahlâkta metodu ikidir: Biri tahallük (muamele ve ahlâk), öteki de tahakkuk (müköâşefe, tevhit). Tahallük, tehzib-i ahlâka, şeriat yoluyle nefsin uslandırılmasına, ihlâs için de nefsi murakabe ve muhasebeye ait kuralları koyar. Ümmetin salâh ve kemalini amaç bilen terbiye yoludur. 


Tahakkuk ise tahallüktan başka olup duyulurlar dünyasının ve aklın ötesindeki bilgilerle bilinmeyen gerçekleri zevk (sezgi) yoluyle duymak ve anlamaktır. Tahakkuk kısmında emirler ve şeriat hükümlerinin kelime manaları yerine bâtıni (altında gizli) manalar geçirilmeye çalışılırdı. Bundan dolayı tasavvufun bu kısmı bâtıniye mesleğiyle karışmış ve bu sebeple din bilginlerimiz ve fukahanın hücumlarına maruz kalmışlardır. Tasavvufun vahdet-i vücudu (panteizm) andıran bu zümresi İslâmda her çağda tenkit edilmiştir. 

1. Tasavvufta dört mertebe (derece) vardır: Talip, mürit, salik, vâsıl. 


Talip, sofi olmak isteyen kimsedir. Ahlâk ve davranışları uzun süre tecrübe olunur. Talibin hareket ve ahlâkı güvene lâyık görülürse şeyh tarafından huzura kabul olunur ve «mürit» olur. 

Mürit, iradeye girmiş olan kimsedir. Yani artık nefsine hâkim olmak için iradesini kullanmaya kudret kazanmıştır. Mürit, şeyhe hüsnüzan (güven) besler. Sualde edep şarttır. Mürit bu dereceyi de aştıktan sonra «seyir ve sülük» ta bulunursa ona «salik» denir. 

Salik, ahlâki fiil ve hareketlerini ve bilgilerini tehzip etmektir. 
Salikten şeriat üzere ibadet ve ihlâsı neticesinde gerçek bilgiler, tevhide ait sezgiler (zevkler) ve ahval zâhir olmaya başlar. Bunlara «varidat-ı kalbiye» denir. Salik seyir ve sülüke devam ettikçe âlem-i gaybı görebilir. Salikin marufu Allah, maksudu yine Allahtır. Seyir ve sülük kuralları altıdır: Taklil-i kelâm (az konuşmak), taklil-i taam (çok yememek), taklil-i menam (çok uyumamak), uzlet-i enam (insanlardan uzaklaşmak), zikr-i müdam (devamlı ibadet), fikr-i tam (iyi bilmek, iyi düşünmek). 

Vasıl, derecelerin en son mertebesidir. Vâsıl, sahib-i nefstir. Ahvalden mütegayyir, ehvalden müteessir değildir (olaylara kapılmaz, Allahtan gayrısından korkmaz). Seyhler ve büyük mutasavvıflar bu derecededir. 
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2. «Turuk-ı Sofiye» denilen sofiye yolları da üçtür. Tarik, Allaha yaklaştıran yol manasında kullanılır. Tasavvufta tariklerin hepsi tevhit ve şer'i hükümlerde beraber, yalnız muamelât, iradenin mücahedesi (savaşması) ve riyazatta (nefsini mahrum etmek) ayrıdırlar. 
Pek çok olan sofiye tarikleri üç büyük grupta toplanabilir: a) Tarik-ı züht ve ibadet, muamele erbabının sülük ettiği zahiri amellerin çok bulunduğu tariktir, eskilerin çoğu bu yolu tutmuşlardır, buna «tarik-ı ahyar» denir; b) Tarik-ı tasfiye ve mücahede. Buna «ebrar tarik» denir. Hak ile halk ile muamelede sadık olanların yoludur; c) Tarik-ı aşk ve muhabbet, seyirde bulunanların tarikıdır. 

İzmirli İsmail Hakkı merhum bu yolları #eballi (fenalıklardan arınmak), #aballi (iyi huylarla bezenmek)*, #ecelli (kalbinde hakikatin doğması) sözleriyle hulâsa etmiştir. 


(#) Arapçada birincisi noktalı h ile, ikincisi noktasız h ile yazılır. 
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İkinci Bölüm 
Hayır ve Fazilet 


Hayır nedir? - Mutlak bayır - Hayır ve şer - Fazilet nedir? - Adalet ve İslâmda adalet. 


«Hayır Allahın ihtiyar ettiği şeydedir». 


Kur'an-ı Kerim 
HAYIR 


Yeni yazılan ahlâk kitapları, konuların mantıki bir sınıflama taşımasına ve tabii bir sıralamaya konulmasına önem verirler. Biz de kitabımızda bu geleneğe uymaya gayret ediyoruz. Bazı ahlâk kitapları «hayır» bölümünü vazife içine alarak incelemekte ve bunu nazari ahlâkın bir kolu saymaktadırlar. Bir kısmı ise hayrın eylem ve işlem türünden olduğunu düşünerek onu ameli ahlâk içinde göstermektedirler. Biz kitabımızda bu iki bölümün ortasını seçerek hayır ve fazilet problemlerini ahlâk sistemlerinden sonra incelemenin daha faydalı ve öğretici olduğuna inanıyoruz. Bu sebeple vazife, sorumluluk, yaptırım gibi temel kavramları birinci kitapta, hayır ve fazilet gibi eylem ve işlemlerle ilgili konuları da ikinci kitabımızda açıklamayı uygun buluyoruz. 


Ahlâkta ve halk dilinde çok kullanılan kelimelerden biri de «hayır» dır. «Hayırlı adam, hayırsız evlât, sonu hayırlı olsun!..» gibi. 
Buna karşılık «hayır» kelimesinin kavram olarak iyi bir tarifini yapan azdır. Ahlâkta da hayrın önemi vardır. Çünkü faziletleri, hayır işlemek itiyadı (alışkanlığı) olarak tarif ediyoruz. 


Hayır Nedir? 

Hayır; Türkçede, iyilik, iyi olan şey manalarında kullanılır. Fransızcada «le bien» kelimesi hayır manasına geldiği gibi, mal manasına da kullanılır. Arapçada dahi, hayır kelimesi, iyilikten başka, 


meşru yoldan kazanılmış mal manasına gelir. Ahlâk felsefesinde hayır kelimesinin manaları şöyledir: 
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«Herhangi bir amacı tatmin eden bir şey, bir gaye için faydalı, uygun ve başarılı olan şey». Bu mana çok geniştir. «Bir hareketin ahlâki bakımdan beğenilip tercih edilir olması; bu tercih ve beğenmek şimdi yapılan hareketlerle, geçmişte ve gelecekte yapılan hareketlere de şamil olur». 

«Bizim ihtiyaçlarımızı ve ruhsal kabiliyetlerimizi (melekelerimizi) tatmin eden her şey». Buna tabii hayır denir. Saadetle aynı manada kullanılır. 

«Ahlâki hayır; ahlâki kanun ve kuralların emirlerine ve isteklerine uygun olan hareketler». Umumun hayrı, parçaların (eczanın) hayrını gerektirir. Çünkü parçalar, bütüne bağlıdırlar. Hayır; bütün varlıkların arzu ettikleri şeydir. Çünkü herkes kendilerinin hayrını teşkil eden bir gayeye yönelir. 

«Üstün hayır (hayr-ı âlâ) bütün hayırların üstünde olan hayırdır». Diğer bütün hayırlar, onun ya neticesi veya farklı neticeleridir. Aristo, «Dünyadaki bütün faaliyetlerin gayesi hayr-ı âlâdır» der. 

«Hayrın zıddı şerdir». Şer, iradeli olarak yapılan fiillerde ahlâki kurallara ve hakka aykırı düşen fiil ve hareketlerdir. Bundan günah ve hata doğar. 


İslâmda Hayrın Tanımları: 


«Hayır; meşru yolda olmak üzere cümlenin rağbet eylediği nesneden ibarettir. Şer mukabilidir. Hayır iki nevi üzeredir. Biri hayr-ı mutlaktır ki fiküllihal mergup olandır. Cennet gibi. Kezalik şer dahi mergup ve mahbup olmayan nesnedir. Cehennem gibi. Saniyen hayr-i mukayyettir ki, bir adam indinde hayır olan başkası katında şer olur. Çok mal gibi» (Kamus Tercümesi). 

«Nazar-ı İslâmda hayır iki kısımdır. Hayr-ı mutlak, hayr-ı ahlâki. Hayr-ı mutlak haddizatında meşru ve nafi olan şeydir... Meşru surette kazanılan servet gibi. Hayr-ı ahlâki ise vazife-i ahlâkıyeye riayetten hâsıl olan hayırdır. Hüsnüniyetle verilen sadaka gibi. Hayr-ı ahlâkinin mizanı, yapılan bir amelin vazife fikrine dayanan rıza-yi hakka uygun olmasıdır. Allah rızasına uygun olan her şey hayr-ı ahlâkidir. Nitekim “ ALİ Hayır Cenab-ı Hakkın ihtiyar ettiği şeydedir” buyurulmuştur» (Ömer Nasuhi Bilmen). 

«Eğer onlar iman edip de yaptıklarından sakınsalardı elbette Allah indinde kazanacakları sevap haklarında hayırlı olurdu. Keşke bunu bilselerdi» (Bakara suresi, 103). 


İbni Sina da hayrı Aristo gibi anlar: «Hayır her şeyin kendisine karşı şevk duyduğudur. Her şeyin şevk duyduğu ve kendisiyle varlığı tamamlandığı hal ve keyfiyettir. Her şeyde hayır ancak bilfiil kevn ile birlikte bulunur. Serrin olduğu bilkuvve bir hal ve keyfiyet vardır». 

«Kemal sahibi olmak ve ahlâkı güzelleştirmek, mümkün olan kuvvetleri fiil haline getirmek, insanı en yüce mertebelere ulaştırmaktır. Mevcudatta her şeyin bir niteliği vardır. Ondan başka olan şeylerde bu nitelik bulunmaz. İnsanda ol hassa nutuktur (kelâm). 
Ve o kuvvet idrak-i makulâta, fikir ve muhakemeye muktedir olmaktır. Kendi hareketlerini ve iyi ahlâkı temyizdir» (Ablák-ı Al43). 


Tabii Hayır ve Şer Kavramlarının Analizi: 


Hayır ve şer iki tarzda anlaşılabilir. Objektif olarak, sübjektif olarak. 

Objektif olarak; şer, insanın fiil ve hareketinden hâsıl olan akla aykırı ve zararlı neticesidir, nizamsızlıktır. Şer bu manada daima ıstıraptır. Bir kimsenin sebep olduğu kötülüktür. Hayır ise şerrin aksine olarak nizamdır, iyiliktir, bir kimsede hâsıl olan maddi nimettir. 

Sübjektif olarak; bizzat fail için kendi öz çabalayışından, emeginden hâsıl olan hayır ve şerdir. Böylece hayır, meziyettir. Yani yapılan bir fedakârlığa karşı kazanılan mükğfat ve saadettir. Şer ise meziyetsizliktir. Hayır, insan haysiyetinin çoğalışıdır. Ser, topluluk içinde derece bakımından tenezzüldür, aşağı doğru düşmedir. 

Biz burada önce hayrın ruhsal temellerini araştıracak, insanda tabii olarak bulunan arzu ve isteklerin tekâmül ederek nasıl üstün hayra ulaştıklarını göstereceğiz. Burada hayır, saadet veya tabii hayır olarak mütalaa edilecektir. Bundan sonra ahlâki hayrı ele alacağız. 
Ahlâki hayrın incelenmesinde hayrın daha çok kemal (yetkinlik: perfection) kavramına yaklaştığını göstereceğiz. 

Hayrın ahlâki değerini bir tarafa bırakarak ruhsal bir analizini yaparsak şunu görürüz: Bizde bütün arzu ve eğilimlerin, içgüdülerin hepsi hayra doğru yönelirler. Acıkan bir kimsenin yemek yemesi, hayatını devam ettirmek gibi bir hayra yönelmiştir. İşte bu yöneliş hakkındaki şuurumuza arzu, istek (şevk, iştiyak)* denir. Her ne olursa olsun her iştah ve ihtiyaçta bir arzu bulunur. Arzular bütün ruhsal faaliyetlerin zembereği gibidir. Arzuda iki şey vardır. Evvelâ herhangi bir şeyden mahrum kalmaktan doğan bir rahatsızlık duygusu, ikincisi, gelecekte bir iyiliğe (hayra) kavuşmak tasavvuru (hayatı, sağlığı korumak). 


(#) İslâm ahlâkında çok kullanılan bu terimleri aynen almayı faydalı görüyoruz. 
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İnsan, arzu ettiği bir şeye nail olursa arzusu kaybolur. Bunun gibi hayır bildiği bir şey hakkında tasavvuru olmazsa hareketlerinin yöneleceği bir amaç kalmadığından arzusu da olmaz. Şu halde arzuların mahrumiyetinden doğan bir rahatsızlık (elem) olarak bir aktif sebebi (Çillet-i failiye), bir de hayır olarak amacı (illet-i gaiye) vardır. Metafizik ve felsefe okullarından bir kısmına göre insanı hareket ettiren yalnız hayır veya amaçtır, yani illet-i gaiyedir. 

Psikoloji bakımından ise her ikisinin beraberce tesir etmeleri, beraber bulunmaları lâzımdır. 


Hayır ile Arzu arasındaki ilişki: 


Bu açıklamaya göre, her arzu olunan şey (şevk-i saik) bir hayırdır. Fakat neden her arzu deilen şey bir hayır oluyor? Acaba hayır, hayır olduğu için mi arzu olunuyor, yoksa arzu olunduğu için mi hayır oluyor? Yukarda söylediğimiz üzere metafizik ve teolojik görüşlere bakılırsa hayır arzunun sebebidir (illet-i failiye). Hayrın istenilir, arzuya lâyık olması hayır olduğu içindir. Meselâ, aç olduğumuz zaman yemek yemek bizim için hayırlı olduğundan dolayı, yemek yeriz. Psikoloji ise, eşyayı bizim nazarımızda iyileştiren şey arzudur, der. Yemek yemenin bize iyi gelmesi hayır olduğu için değil, arzu edildiği içindir. Biz eğer yemek yemek arzusunda olmasaydık, yemezdik, ve yemeğin bize iyi gelip gelmediğini bilmezdik. Yemek yemenin cahili olacağımızdan bizim için ne hayır olurdu, ne şer. Bu sebeple psikoloji bakımından arzu, hayırdan önce gelir. Zira hayır ancak tecrübe ve fiil ile malüm olabilir. Bir fiil ise ancak arzu ile meydana gelebilir. Metafiziğin iddiası gibi arzu yalnız, hayır arzusu belli olduktan sonra meydana gelmiş olsa, arzu hiç meydana gelmezdi. Çünkü fiil ve hareket için ve bu fiil vasıtasıyle hayrı bilmek için arzusunun bulunması zorunludur. 


Arzu ve Üstün Arzu: 


Yaz günü sıcak bir havada susadığımız zaman sıcak bir şey mi, soğuk bir şey mi içmek arzu ederiz? Arzumuz soğuk bir şey içmektir. Halbuki bu terli iken soğuk su içmektir ki, sonu hayır değil, şerdir. Ateşli bir kimseye iğne yapmak şer değil, hayırdır. Halbuki iğne arzu olunmaz. 

Arzunun birtakım dereceleri vardır. Bu dereceleri belirtmek ve saptamak için araya «tecrübe ve akıl» denilen iki eleman girer. Tecrübe sayesinde bir arzumuzun, şimdi görülen bir arzudan daha «üstün bir arzu» olduğunu anlarız. Meselâ şimdi iğne batırılarak acı çekmemek arzusunun, iğne olduktan sonra sağlam ve sıhhatli yaşamak arzusu yanında aşağı ve küçük olduğunu anlarız. Terli iken soğuk su içmeyerek ılık su içmenin daha üstün olduğunu öğreniriz. 
İşte bu arzu derecelerine «üstün arzu» (tercih edilen arzu: préférable» diyoruz. Tecrübeden sonra akıl işe müdahale eder ve tecrübenin ötesine geçerek çok daha ileri zamanlar için daha genel ve sosyal nitelikte üstün arzular ortaya koyar. Akıl tecrübeyi tamamlar ve genişletir. 


Acaba aklın tayin ettiği bu üstün arzular nelerdir? 

a) Bir kere akıl, bellek, mukayese ve muhakemelerin yardımıyle anlıyor ki organizmadan gelen arzularla ferdi duygulardan gelen arzular (nefret, kin, haset gibi) en çok arzu edilen arzulardır. Ama bunların getirdikleri hayır, daha az arzulanan arzulardan daha az devamlı oluyor. Fazla olarak arkasından bir sürü şerler ve felâketler sürüklüyor. İnsan bu alanda organizmanın ve duyguların arzuları üzerinde akıl yürütmeye başlayınca bu çeşit arzular karşısında şüphe ve tereddütlere düşüyor. O zaman organizmaya ve hissiyata bağlı arzuların dışında başka esaslar ve kurallar aramaya başlıyor. İşte «üstün arzular» şeklinde ifade edilen hayır kavramı bu suretle doğuyor. 

b) Yukardaki sıcak ve soğuk su içmek misalinde sıcak su buzlu sudan üstündür (evlâ, râcih). Çünkü sıcak su organizmanın fonksiyonlarını ikmal ettiği halde, soğuk su, fonksiyonların nizamını bozar, vücudu hasta eder. Tehlike ve şer yaratır. Bir ayağı kangren olan hastanın ayağını kestirmeye razı olması da böyledir. Bütün vücudun hayrı ve selâmeti için bir organını feda etmesi «râcih ve üstün arzu», daha doğrusu hayırdır. 


Tümel Hayır Kavramı: 


Aklın faaliyeti, basit arzular yerine daha «üstün arzuların konulmasını» asıl hayır olarak kabul eder. Bu üstün arzular, daha doğrusu aklın gösterdiği arzular, gittikçe genişleyerek nihayet en üstün ve tümel (külli) arzular derecesine varır ki, buna «tümel hayır» (bien universel) veyahut «mutlak hayır» (bien aksolu) diyebiliriz. 

Üstün arzular dediğimiz arzular, aklın delâlet ve irşadıyle ferdi ve organik arzular yerine manevi ve ahlâki arzuların konulmasının daha râcih (tercih edilir arzu) olduğunu gösterir. Başkalarının hayrına çalışmasının dolayısıyle kendi hayrına çalışmak olacağını meydana koyar. 

Buraya kadar, hayır kavramını tamamıyle fizyolojik —psikolojik bakımdan— göstermeye çalıştık. Halbuki insan ayrıca «düşünen ve akıllı bir varlıktır». Düşünce (tefekkür) organik hayattan 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üstündür. Ruhun ve aklın arzuları da organizmanın arzularından üstündür. «Kafanın istekleri, kol ve bacakların, midenin isteklerinden üstündür». 

Akıl, tümelin tikele üstünlüğünü, genelin özele tercih edilmesini, en yetkinin az yetkinden üstün tutulmasını, en önemlinin önemliden evvel gelmesini, öz ve temelin geçici olaydan yüksek olduğunu bildirir. İşte bu görüşten hareketle «üstün arzu» denilen ve aşağı arzulardan daha üstün bir arzu kavramı meydana gelir ki bu tümel hayır, hayr-ı mutlaktır. Tümel olarak arzu olunan hayırdır. Tümel hayır, amellerin tabiat ve varlıklarda meydana çıkardıkları genel kanun ve prensiplerle uygunluk ve denge halindedir. İlimlerde aklın istediği tarzda bir nizam kurulmuştur. Tikelleri tümellere, özelleri genellere, ilintileri (arazları) öz ve temel kurallara döndürüp geriletirler. Şu halde hayır, tümel ve genel en üstün arzu ile tümel kanun kavramlarının birleşmesinden başka bir şey değildir. Hayır tümel iradenin ve tümel kanunun bir ifadesidir. 

Bu inceleme ahlâk sistemlerinde hayır ve saadeti birleştiren ve tabii hayır adı verilen bir görüştür. Bu görüş İslâm ahlâkında dahi tabii ve izafi hayır olarak kabul edilmiştir. Bugünkü psikoloji ve sosyolojinin pozitif metotlarına da uygundur. Fakat bu tabii hayır görüşü ahlâkın metafizik niteliğiyle ne dereceye kadar bağdaşabilir? 


MUTLAK HAYIR 


İslâm ahlâkçıları hayrı, tabii hayır, mutlak hayır olarak ikiye ayırırlar. Tabii hayrın bir saadet ahlâkı olduğunu yukarda gösterdik. Şimdi mutlak veya alhâki hayrı inceleyelim: 


Herkes hayatta hayır ve şer olduğunu bilir. İyilik ve fenalık yapan kimseler insanlar kadar eskidir. Bir fakire sadaka veren kimse hayır işlemiştir. Cinayet işleyen kimse de şer işlemiştir. Fakat sadaka vermek niçin hayır, cinayet niçin şerdir? İşte burada karşımıza çeşitli açıklama yolları çıkar. Örneğin şu açıklamalar ileri sürülebilir: 

«Cinayet, insanlığın saadetiyle uzlaştırılamayan bir harekettir. 
İnsanlığın saadetine tecavüz şerdir. Cinayet aklın hükümlerine de aykırıdır, ve aklın emirlerine itaatsizlik şerdir. Cinayet, Cenabı Hakkın emirlerine karşı gelmektir, itaatsizliktir. Hak Taâlâ'nın emirlerine itaatsizlik ise şerdir. Cinayet insanı darağacına kadar götürür. 
Bu ise her yerde saadet arayan insan tabiatına zıt bir olaydır, ve bu sebeple de şerdir». 
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Bu ihtimaller her yerde tekrar edilen ve kabul edilen fikirlerdir. İşin dikkate değer tarafı, bu fikirlerin hepsinde bir hakikat payı bulunmasıdır. Şu halde mesele; bütün bu gerçeklik paylarını birleştirecek ve içinde toplayacak bir açıklama yolunun bulunması ve bu parçalı gerçekleri ahenkli bir şekilde birleştirmesidir. 

Her şeyden önce ahlâki hayır veya kendinden (bizatihi) hayır (bien en soi) sözünden ne anlaşıldığını belirtmek gerekir. Psikolojinin gösterdiği üzere irade, şuurlu ve zekâlı bir faaliyettir, ve bu sebeple bir etken ve sebep (motive) ile fiil ve hareketler hakkında karar verir. Şuursuz ve sebepsiz hareketler, iradeli ve makul hareket değildir. İşte bu etken ve sebep de hayırdır. Buna ait bilgileri yukardaki analizlerde vermiştik. İşte bu etkenlerden daha üstün etkenlere ve sebeplere geçilerek en sonunda en yüksek sebebe ve etkene varılır ki buna «üstün hayır» (hayr-ı âlâ) denildiğini söylemiştik. Hayr-ı âlâ veya metafizik hayır mutlak, tümel, istenilir olmak gibi niteliklere sahiptir. Diğer bütün hayırlara hâkimdir. Bütün öteki hayırlar ona göre hükmolunur. Ahlâki hayır sözünden bunu anlamak lâzımdır. 


Mutlak Hayrın Mahiyeti: 


a) İnsan ruhu birtakım melekelere (faculté; bellek, hayalgücü, dikkat gibi) sahiptir. Bu melekelerin her biri faaliyette bulunmak ihtiyacındadırlar. Her faaliyet de bir hayra yönelmiş olduğundan melekelerin faaliyetleri de zorunlu olarak hayra yönelmişlerdir. Böylelikle melekeler hem ihtiyaçlarını tatmin etmiş, hem de tabii tekâmüllerine yardım etmiş olurlar. Eğer bizim ruhumuz tek bir melekeden ibaret olsaydı, o zaman ruhun kemali yalnız bir melekenin hayrından ibaret olacak, bütün ahlâki kurallar buraya yönelmiş olacaktı. O zaman her faaliyet iki taraflı olarak daha kolay gerçekleşecekti: 1. Kendi varlığının en yüksek derecede gelişmesi, 2. Elde edilebilecek saadetlerin en mükemmeli. 

Fakat insanda bir tek değil, birçok melekeler ve yetenekler vardır. Bundan dolayı insanın mutlak hayra varması tümel ve son amacı, tek bir melekenin faaliyetinde değildir ve olamaz. Belki sahip olduğu bütün kudretlerin ve melekelerin toptan ve çok derecede tam olarak tatmin edilmesindedir. 

b) Öte yandan insanda bulunan bütün melekeler ve eğilimler tabii olmakla beraber aynı derecede değerli değildir. Bunların hepsinin tam olarak tatmin ve inkişaf ettirilmeleri doğru değildir. İstekler, ihtiraslar (tutkular) durmadan isterler. Beslendikçe daha çok isterler. Bunların sınırsız surette beslenmeleri ve geliştirilmeleri ah. 
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lâki hayatta dengeyi bozar. Her şeyden önce bu geliştirme gayreti imkânsızdır. Çünkü bu melekelerin ve eğilimlerin istekleri ve ihtiyaçları birbirleriyle çatışma ve çelişme halindedirler. Büyük bir ahlâk filozofu (Vacherot) bunu şöyle anlatır: «içgüdü zorlar, iştahlar yapmayı emreder, ihtiraslar yüksek perdeden haykırırlar. Akıl ise, konuşur, düşünür, hissiyat da ağlar veya güler. “tabiatı taklit et!” 
dediler. Fakat tabiatı taklit tam bir anarşidir. Buna uyulursa belirli bir hareket kuralı uygulamak imkânsız olur. Hayatı korkunç bir kararsızlık ve kargaşalık sarar. Eğer akıl, yetişip de bu tabii kuvvetleri bir nizam ve inzibata sokmazsa yolumuzu şaşırır, hatta ortada gidecek yol dahi bulamayız». 

İkinci sebep, haksız ve akla aykırı olmasıdır. Bizim bütün eğilimlerimiz ve melekelerimiz aynı derecede değer taşımazlar. Çünkü insandaki bu tabii kuvvetler rasgele ve gelişigüzel toplanmış değildir. Bu kuvvetler ahenkli bir topluluk meydana getirirler. Bunların çeşitli faaliyetleri ve hareketleri bir nizam ve tertibe göre birleştirilmiş ve bütünün amaçlarına uyacak surette düzenlenmiştir. Bu düzen onların gelişigüzel gelişmeleriyle sağlanamaz. Belki onların gerçek değerlerine ve genel amaca hizmet edecek surette gelişmelerine göre düzenlenmiş ve oranlanmıştır. Bundan dolayı duygu ve organik nitelikte aşağı eğilimler ve kuvvetler, akli ve yüksek derecedeki kuvvetlere tabi olarak işlemelidirler. Mutlak hayrın gerçeklenmesi ancak bu tertip ve nizam içinde meydana gelecektir. 


Evrendeki Düzen ile Ahlâki Düzen: 


1. Ahlâki hayrın, insanın takibe mecbur olduğu amaçlar arasındaki ahenk ve hiyerarşiye (derecelenme) saygıdan ibaret olduğu görülüyor. Bu ahenk ve hiyerarşi daha doğrusu tertip ve nizam, evrendeki eşya ve varlıklarda da görülür. Evrendeki objektif tertip ve nizam, fizik ve metafizik âlemdeki nizam ve tretibin bir örneğidir. Bu nizam ve ahenge karşı duyulan saygı ve hayranlığın insan vicdanındaki deyimi ahlâki hayırdır. Çünkü ahlâki hayır da melekeler arasında bir tertip ve ahengi gerektirir. Birçok filozoflar ve ahlâkçılar ve meselâ Farabi, İbni Sina, Mesküyeh, bu noktayı iyi belirtmişlerdir. Matematikte eşya arasında nasıl miktar ve kantite dereceleri ve nizamı varsa, ahlâki kemal aşamaları arasında da derece ilişkileri vardır. Bir hayvan bir taştan daha kıymetlidir. Fakat insan da hayvandan daha değerlidir. Değerler arasında da bir derece ve tertip vardır. İki kere iki dört ettiği gibi, insan ruhu ve aklı da elbette bedenden daha değerlidir, üstündür. 
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2. Eşyanın tabii nizamına saygı duymak ahlâki hayrın bir kanunudur, genel kuralıdır. Bunu başka bir deyimle söylersek, ahlâki hayır, evrenin genel nizamına uymaktır şeklinde anlatabiliriz. Akıl genel manada olarak tabiatın nizamına uyar ve saygı besler. Fakat tabiatta hâkim olan birçok özel tabiat kanunları daha vrdır ki bunları ahlâki hayır ve genel tabiat nizamı şeklinde ele almak ve buna saygıyı zorunlu saymak yanlıştır. Çünkü ahlâki nizamdan başka fizik kanunlar, mantık kuralları, matematiğin gerçekleri de vardır. Bunlar ahlâki nizam ve hayırdan çok başka nitelikte olduğundan aynı derecede kıymet taşımazlar. Kendilerine saygı zorunluluğu da yoktur. 


Gerçekten tabiattaki birçok tabii kanunların ve ilişkilerin ahlâki hayatla bir ilişkileri yoktur. Diğer cihetten bazı kötü hareketler, bu türden tabii kanunlara uygun düşmeselerdi, mevcut olamazlardı (aç kalan kimsenin çalması gibi). Biz bazen tabiattaki tabii kanunlara ve zorlamalara boyun eğeriz. Fakat bu hal, çok zahmetli ve kötü olmakla beraber fizik ve organik zorunlulukların sonucudur. Yoksa zahmetli ve kötü olmakla beraber ahlâki bir yükümlülüğün veya zorunluluğun neticesi değildir. Bundan anlaşıldığı üzere ahlâki hareketler tabiat kanunlarından tamamıyle ayrı bir sınıf teşkil ederler. Fakat evrendeki nizama göre bu neden böyle oluyor? Gerçekten ahlâki olanla ahlâki olmayanı ayırt eden özel nitelik nedir? Bu soruya cevap vermek için biraz metafizik alanına baş vurmak gerektir. 
Metafizik meseleler incelenirken bütün varlıklar ve gerçek değerler, en sonunda doğru (vrai), iyi (bon), güzel diye üç kavrama ulaşır. 
Doğruyu zekâ ve aklın yardımıyle, iyiyi de iradenin kuvvetiyle elde ederiz. Demek bu iki kavram da irade ve akıl gibi iki meleke ile ilgilidir. Doğruluk ve iyilik kavramları, âlemin ve varlıkların bütün hayatlarında ve görüntülerinde, tekâmül derecelerinde beraber bulunurlar. Onun için bunlara müteal (aşkın: transcendantal) kavramlar denir. Kant'ta olduğu gibi. 


Fakat tabiat dünyasında her doğru ve gerçek denilen şey apaçık (bedihi) değildir. Bunun gibi her iyi denilen şey de güzel (beau) değildir. Çünkü bir şeyin apaçık olması için varlıkta ve akılda, bulunması gerekli bütün şartlar, fiilen ve her zaman el altında bulundurulamaz. Kıyaslamalar ve incelemeler daima eksik kalır. Güzellik denilen kavramın da bu âlemde tam olarak meydana gelmesi ve bunun zekâ tarafından keşfedilmesi mümkün değildir. Çünkü güzelin ve iyinin yaratılması için lâzım olan şartlar tamamen hazırlanamaz. 
Aynı muhakeme ahlâki hayata da uygulanabilir. Ahlâki hayır da tüm gerçeklenebilmek için insanın tam bir kemale ulaşması, en yüksek ümitlere ve emellere cevap verecek şekilde melekelerimizin tatmin edilmesi lâzımdır. Bu da insanın tam bir hürriyet içinde kendine hâkim, sorumluluğunu kavramış, hak ve vazifelerini yerine getirebilmesiyle mümkün olacaktır. Bunu kısaca «ahlâki bir şahsiyet» olması sözüyle ifade ederiz. Hulâsa ahlâki şahsiyet de evrenin genel nizamına uymak için iradenin ve aklın devamlı çabasıyle gayesine ulaşmaya çalışır. Sürekli bir çaba (ceht) sarf eder. Bu çabayı engelleyen her tabii olay ve engel, rahatsızlık doğurur. İnsandaki haysiyet ve şeref, namus telakkileri bunun açık bir misalidir. Meselâ bir kimseyi zorla ve devamlı olarak manasız işler yapmaya zorlarsak, o kimsede önce rahatsızlık ve nefret uyanır. Daha sonra bedeni ve ruhu hastalanır. Meselâ manasız sayıları toplamaya, denizdeki dalgaları, gökteki kuşları veya bulutları saymaya mahküm edilen bir kimsenin ahlâki şahsiyeti sarsılır. Haysiyet ve şerefi rencide olur. 
Çünkü bu manasız hareketler, âlemdeki nizama karşı gelmek, ahlâki şahsiyetin dünya nizamına katılmasını önlemektir. Küfür ve hakaret insanın haysiyet ve şerefini yaralar. Bu da insanlığın ahlâki şahsiyetini küçük düşürmek veya inkâr etmektir. 


Ahlâki Nizamın Ferdi ve Sosyal Görünüşleri: 


Biz dünyada yalnız değiliz. Bir toplum halinde yaşıyoruz. Bizim için olduğu gibi aynı tabiat ve değeri taşıyan, bizim gibi hayır ve iyilik ideallerini özleyen insanlarla çevriliyiz. Bir insan tamam olmuş tek başına bir fert gibi mütalaa edilemez. Belki daha geniş bir topluluğun yani insaniyetin bir parçası olarak ele alınması gerekir. Bundan dolayı bizim kişisel ve özel eğilimlerimiz ve kabiliyetlerimiz yanında sosyal türden eğilimler ve kabiliyetlerimiz de vardır. Bunların etkisiyle kendimiz gibi etrafımızdakilerin de mutlu ve ahlâklı olmalarını isteriz. 


Bu arzu yalnız kendi şahsi kemal ve ahlâklılığımızın sağlanmasıyle gerçekleşemez. Bu kemal ve ahlâklılığın bizim dışımızda da yürürlükte olması ve hareketlerimizin, bir parçası olduğumuz bütün toplulukla da uyarlı ve orantılı olması lâzımdır. Bu nasıl temin edilecektir? Bunun için önce bizim ahlâki yaşayışımızın başkalarına zarar vermeyecek surette düzenlenmesi, sonra da bizi çevreleyen diğer insanların lehine ve faydasına olacak surette hareketler yapmakla. Bu da toplumda adalet, şefkat ve ihsan, kardeşlik hareketlerinin yerleşmesine bütün kuvvetlerimizle çalışmakla olur; ve ancak bu suretle aklın bize gösterdiği genel hayrı, tümel ve evrensel nizamı gerçekleştirmiş oluruz. 
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Ahlâki Nizamın Son Amaçla İlişkisi: 


Bu açıklamalardan anlaşılacağı üzere insan, evrendeki tümel nizama uyar. Bütün insaniyette hayrın ve tümel nizamın gerçeklenmesine hizmet eder. Fakat insan, kendi aklının aydınlığıyle kendinin mutlak hâkimi olmadığını görür. Evrendeki ilk sebep ve son gayenin kendi üstünde kaldığını anlar. Yalnız kendi vasıtalarıyle âlemdeki nizamı düzenleyemeyeceğini, mutlak hayrı yalnız başına gerçekleştiremeyeceğini idrak eder. Fakat bunları tümel bir ilimle kavrayan, bütün nizamı ve tümel hayrı kaplayan evrensel bir kural vardır ki o da Allahın gösterdiği doğru yol, onun emrettiği vazifeleri yerine getirmektir. Çünkü bu ulu kudret ilk sebep, son amaç ve evrenin düzenleyicisi yani ahlâki ve sosyal kanunların kaynagıdır. 

Şu halde ahlâki ve mutlak hayır hakkındaki açıklamalarımızda vardığımız sonuca göre insanın en üstün hayrı, kendi ruhsal ve ahlâki hayatının en yüksek derecede ve ahenkli surette geliştirilmesi suretiyle asıl amacına doğru yürümesidir. Bu da aklın idare ve egemenliği altında küçük ve bayağı eğilim ve arzularının, yüksek ve üstün melekelerine tabi olmasıyle sağlanır. Bu arada toplumu meydana getiren bütün fertler arasında karşılıklı sevgi ve adaletin kurulmasıyle tamam olur. Bu idealler gerçekleştiği zaman eylem ve işlemlerimiz iyi ve hayırlı olacak, başkalarıyle beraber ve onları da yükselterek daha iyi bir hayat yaşayacak ve bu suretle insana mukadder olan asıl hayat doğacaktır. Bu hayat iki büyük alanda kendini gösterecektir. Bir taraftan kendi manevi varlığımızın ve gerçek değerimizin artması ki, bu fazilettir. Öteki de bütün melekelerimizin tam bir şekilde tatmini suretiyle ruhumuzun sükünet ve huzura kavuşmasıdır ki, bu da saadettir. 


Varılan Sonuçlar Hakkında Kanıtlar: 


Yukarda söylemiş olduğumuz sonuçlar ahlâki hayatın taşıdığı bütün karakterleri içine toplamaktadır. Bunu şu misallerle ve kanıtlarla özetleyebiliriz: 

a) Bu neticeler ahlâki hayat veya mutlak hayır ile insanın tabiatına tamamıyle uygundur. Bu hayır telakkisi insanın tabiatına, emellerine ve vasıtalarına tamamıyle uyar. Çünkü bu telakki insan tabiatını idealleştirir. 

b) Bu ahlâki hayır, mecburidir. Çünkü bir idealin varlığı ve yaşaması, onu gerçekleştirmek için çalışmakla olur. Ahlâki hayat da devamlı ve iradeli bir çabayı gerektirir. 

c) Hayat kanunu, canlıların devamlı surette tekâmülünü gerektirir. Bu tekâmül ilkel ve basit canlılarda şuursuz ve iradesiz veya mekanik bir gelişmedir. Akıl ve irade sahibi insanda ise amacı belirli, sınırları çizilmiş meşru ve makul bir tekâmüldür. 

d) Mutlak hayır en yüksek bir idealdir. Bunun üstünde başka bir ideal aramak anlamsızdır. Mutlak ve üstün hayır tümel ve değişmez bir idealdir. 

e) Bu ideal ferdi olduğu kadar sosyaldir. Bütün toplumlarda genel bir nizam ve ahenk kurar, birlik yaratır. Bunun dışında kalan ekonomik, siyasal veya hukuki idealler ise ihtirasları harekete getirir. Türlü çatışmalar yaratır. Milletler arasında veya fertler arasında çeşitli anlaşmazlıklar doğurur. 

f) Vicdanın şehadeti de mutlak hayır anlayışımızı doğrular. 
Çünkü, vicdan bu ulvi hayır karşısında hayranlık ve çekim duyar. 
Hayırlı işleri alkışlar, kötü işleri ayıplar. Sonra vicdan kötü ve küçük eğilimler ve ihtirasları küçümser, yapanları iyi karşılamaz. Kendimiz de hayır işledikçe ruhumuzun ferahladığını, genişlediğini duyarız. 
Adaletsizlik ve zulüm karşısında ise vicdan isyan ve nefret duyar. 

h) Birçok filozoflar da mutlak hayır hakkında bizim vardığımız sonuçlara varmışlardır. Sokrat, Fisagor ve Eflatun hep bir ağızdan şöyle diyorlar: «Allaha dön! Onu taklit et, onun ahlâkına benzemeye çalış'». Malebranche ile Bossuet de: «Hayır bizi Allaha yaklaştırır» derlerdi. Cenabı Hak sonsuz derecede bir kemaldir. Kemal-i mutlaktır. Bütün âlemlerin ortak idealidir. Biz de kendi kendimize çalışmakla ona yaklaşmış oluruz. 

Zenon, Epikür, Aristo da, «Tabiata uygun yaşa!» derlerdi. Bunun manası, kör eğilimlerine esir olma, ihtiraslarına kapılma demektir. Bunun yerine. «Gerçek insan olarak yaşa! İnsan olarak kal! 
Mümkün olduğu kadar mükemmel insan ol!» tavsiyesinde bulunurlar. 

«Mesut ol, bu saadete lâyık olmaya çalış! En yüksek melekelerini geliştirerek en yüksek saadeti elde et!» (Aristo). 

Yukarda birkaç misalini verdiğimiz ahlâk filozoflarının fikirleriyle, ahlâki hayır hakkında yaptığımız açıklamalar tam bir uygunluk halindedir. 

Kısaca, ahlâki hayatın en büyük kanunu şu olmalıdır: Her şeyden fazla Allahı sev! Yakınlarını da kendin kadar sev!.. 


HAYIR VE ŞER 


Buraya kadar yaptığımız açıklamalarda, önce hayrın tabii eğilimlerin gelişmesiyle meydana gelen bir kavram olduğunu göstermeye çalıştık. Buna tabii hayır veya izafi hayır da diyebiliriz. Deneysel ve psikolojik bir görüştür. Bunun yetersiz olduğunu görünce hayrı mutlak hayır veya metafizik bir nesne olarak ele aldık. Burada da hayrın kemal amacına ulaşmak olduğunu göstermeye çalıştık. Simdi hayır meselesinin felsefede ve İslâm âleminde nasıl ele alındığını ve hangi çözüm yollarına gidildiğini göstermeye çalışacağız. Önce Batı felsefesinde büyük ahlâkçı filozof olarak tanınan Kant'ta hayır ve şer meselesinin açıklanmasını ele alalım. 


Kant'ta Hayır ve Ser Meselesi: 


Kant'ın bu konudaki fikirlerinin iyice anlaşılması için, evvelce vazife bölümünde Kant ahlâkı hakkında verilen bilgileri hatırlamak lâzımdır. Burada gösterildiği üzere Kant nazarında âlemin, fenomen, numen diye iki kısma ayrıldığını, fenomen âlemiyle, nazari aklın, numen âlemiyle ameli aklın meşgul olduğunu göstermiştik. Kant ahlâkı için «formel veya vazite ahlâkıdır» demiştik. Vicdan ahlâk alanında kayıtsız ve şartsız kesin emirler (emperatif kategorik) verir. Tabiat kanunlarıyle uygunluğunu düşünmez. İrade hürdür. Hiç bir duygu ve dış etkiye tabi değildir. Bunun için çoğu zaman «ahlâki kanun» sözünü kullanmıştık. 


Kant, ahlâk alanındaki fikirlerini Ameli Aklın Tenkidi eserinde açıklamıştır. Sonradan hayır ve şer meselesini daha iyi açıklamak için Örflerin Metafizik Temeli (Grundegung zur Metaphysik Olitten) kitabını neşretti, Biz burada bu eserden, onun hayır ve şer hakkında söylediklerini özetleyeceğiz: 


1. İnsanların hayatında sıhhat. servet, mevki gibi iyi bilinen birtakım amaçlar vardır. Bütün bu iyi şeyler aslında iyi değildirler. 
Bunların iyi olabilmesi, irademizin yolunu iyi bir amaca yöneltmesiyle mümkündür. İyi dediğimiz şeyleri iyi yapan niyettir. Yani iradenin kastıdır. Mutlak olarak yalnız iyi niyet, irade iyidir. Fakat irade organik lezzet ve hazlara, şan ve servet gibi basit hedeflere hizmet ederse gerçek hayır olmaz. Ahlâki amaçlar, tecrübelerde veya ferdi saadette olamaz. İlâhi irade mutlak ve tümel olduğundan gerçek hayırdır. Fakat tabiat ve tecrübe âleminden gelen emirler şartlı ve kayıtlıdır. Meselâ, «Başkalarıyle ticaretini ilerletmek istresen doğru ol!» emri şartlı emirdir. Formel ve emperatif emir değildir. Bu sebeple gerçek hayır olmaz. O halde ahlâki hayrın izafi ve şartlı değil, mutlak bir amaç olması lâzımdır. Bu da iradenin tam bir hürriyet (ihtiyar) ile hareket etmesiyle mümkündür. Bundan dolayı da bu tam hürriyet (yani iradenin özerkliği: ihtiyar) fenomen âlemine 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değil, numen âlemine aittir. Kant, bunu ahlâki kanuna göre hareket eden irade olarak adlandırır. 

2. Ahlâki kanuna göre hareket eden iradenin varmak istediği amaç hayır (gut) dır. Kant'a göre tecrübe alanında görüldüğü gibi lezzet ve fayda şeklinde anlaşılan hayır, kabul edilemez. Keza elem doğuran şeyleri de şer saymak yanlıştır. Çünkü hayrı, numen âlemine mensup olan kayıtsız ve hür irade yani ihtiyar tayin eder. Hayır iradenin ahlâki kanuna uygun olması, şer de iradenin ahlâki kanuna uygun olmamasıdır. 

İradenin ahlâki kanuna uygunluğu suridir. Yani niyet itibarıyle uygunluktur. Dış görünüşte uygunluk, tam bir hayır teşkil etmez, belki ve sadece meşruluk ve hukuki olmayı meydana getirir. 

3. Deney âleminde yani bir toplum içinde fakirlere yardım, hastalara bakmak, doğru sözlü ve namuslu ticaret gibi iyi fiiller için ne diyeceğiz? Bunları mutlak hayır ile nasıl uzlaştıracağız? Kant'a göre tabiat âlemi determinizme (gerekircilik) ve sebeplilik kanununa tabidir. Deneyler ve ilimler bize olanı bildirirler, olması lâzım geleni bildirmezler. Bizim ahlâki kanunumuz tabiat âlemine hâkim değildir. O halde ahlâki vicdanın ve niyetlerimin tabiatta tümel bir kanun olmasını isteyebilirim. «O suretle hareket et ki hareketin düsturu tümel bir kanun olabilsin'». Meselâ yalan söyleyen bir kimse bu yalan söyleme fiilinin âlemde tümel bir kanun olmasını isteyebilir mi? İşte bu kıyaslama ile ahlâki kanunun deney âleminde geçerli olmasını bekleyemeyiz. 

4. Ahlâki kanun numen âlemine ait aşkın (tabiatüstü) bir kanundur. Soyut bir kavramdır. Bu kadar soyut, apriori (önsel) bir kavram insanı eylem ve işlemlere nasıl sürükleyecektir? Bu bir eğilim, menfaat duygusu, fayda veya bencilik olamaz. Çünkü o zaman ahlâki kanun formel ve kategorik olamaz. Kant'a göre bizi ahlâki kanuna göre harekete sürükleyen saygı duygusudur. Filozofa göre saygı duygusu diğer duygulardan niteliği bakımından başka bir duygudur. Organizmaya bağlı olmadığı gibi şahsi ve benci, faydacı duygularla ilgili değildir. Ahlâki kanundan doğan tamamen akli bir duygudur. Bundan dolayıdır ki, Ulu Tanrının azameti karşısında başımızı yere eğeriz. Gurur ve nefsaniyetimizi feda ederiz. Saygı duygusu bu bakımdan tabii eğilimlerimize bile karşıdır. 


İslâmda Hayır ve Şer: 
Önce ayet-i kerimenin emrini zikredelim: 
5 Eki ği ar >. . 
a Kis A NEARE Aklınız bir şeyden nefret ederse o sizin için hayırdır; nefsiniz bir şeyi severse o sizin için şerdir». 
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İslâmda hayır ve şer vardır. Kitap ve sünnete göre Cenabı Hak hayır ve şerri halk etmiştir. Eskiden beri toplumlarda hayrı işleyenler de, şerri işleyenler de vardır. İslâm, ahlâkta, «Emr-i bil maruf, nehy-i anil-münker» düsturunu koymuştur. Burada maruf her türlü hayırları münker de her türlü şerleri ifade eder. Kur'an-ı Kerim'de müminler marufu işlemeye, münkeri de terk etmeye davet olunur. Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde hayır ve şerrin mahiyeti üzerinde durulmamış, yalnız hangi fiil ve amellerin hayır, hangilerinin şer oldukları bildirilmiştir. Hayrı işlemeye teşvik, şerden kaçınmak tavsiye edilmiştir. İslâmiyet üç kıtaya yayılıp birçok kavimlerle temas vaki olunca, Yunan, İran ve Hint felsefeleri İslâm âleminde malüm oldu ve onunla birlikte zihinlerde hayır ve şer meselesi hakkında sualler belirdi. Bunu ilk defa Mutezile ve İslâm filozofları ele aldılar, ve ondan sonra gittikçe büyüyerek önemli bir kelâm meselesi haline geldi. 

Mesele şudur: a) Cenabı Hak rahman ve rahimdir. O halde bu âlemde şerri niçin yaratmıştır? Cenabı Hakkın şerri yaratması şan-ı ulühiyetine ve kemaline yaraşır mı?, b) Cenabı Hak şerri yaratmışsa o halde şer işleyenlere neden ceza verilmektedir? «Aâmentü»- müzde hayır ve şerrin Allahtan olduğuna iman ettiğimize göre, bu hususta açık bir fikre varmamız gerekir. 

Ancak, şunu belirtelim ki bu mühim mesele ilm-i kelâmın kaza ve kader ile İslâm mezhepleri konusuna dâhildir. Meselenin genişliğine münakaşası bu ilim içinde yapılmalıdır; ve gerçekten kelâm kitaplarımızda bu hususta gerekli açıklamalar vardır. Biz burada bu önemli fikir münakaşasını kısaca özetleyeceğiz. Bu konuda tartışmaların en önemlisi ehl-i sünnet ve fukaha ile Mutezile mezhebi arasında cereyan etmiştir. Bu münakaşa bugünkü psikoloji bilgilerine göre değil, daha çok spekülasyon (muakale) mahiyetindedir. 

Mutezile ekolü, Vasıl ibni Ata'nın kurduğu «Kaderiyev mezhebini müdafaa ederler. Bu fikir aslında Geylan-el-Dımışki'den gelir. 
Yani insan, iradesine (ihtiyarına) sahiptir; «Elemrü önfun: Umur evvelden mukadder olmaz, sonradan olur». İnsan, takdirinde muhtardır. Mutezile bu fikri Cenabı Hakkın «adl» sıfatından alırlar. 

Bunun karşısında Cahm ibn Safvan'ın Ceberiye mezhebi vardır ki, bu da irade've ihtiyarı reddederek insanın fiillerinde ve iradesinde hür olmadığını, umurun (işlerin) önceden mukadder olduğunu iddia ederler. İşte bu hayır ve şer meselesi de «Ef'al-i ibadın halkı: İnsan fiillerinin önceden yaratılmış olması» meselesinin daha çetin bir kolundan ibarettir. Mutezile karşısında ehl-i sünnet ise hayrın ve şerrin Allahtan olduğunu, dünya ve ahrette hayır işleyenlerin 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mükâfata nail, şer işleyenlerin ise mücazata duçar olacaklarını ileri sürmüşlerdir. Her iki taraf da Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde beyan buyurulan emirlere dayandıkları iddiasındadırlar. Eş'ariyenin meşhur ihve-i selâse (üç kardeş) meselesinde Mutezileden ayrıldığı bilinmektedir*, Bu da yine bu konulara dâhil meselelerdendir: 

Ehl-i sünnetin bu konudaki düşünceleri özetle şöyledir: 

a) Cenabı Hak bir taraftan şerri yaratarak ve kullarını bunu işlemeye sevk etmek ve sonra da efalinden sorumlu tutmak gibi bir çelişkiye düşmez. Cenabı Bari hayrı da, şerri de yaratmıştır. Fakat fiillerde hayrı murat eder, şerri murat etmez. Hayır muradı ilâhi, şer ise kulun ef'al-i kisbiyesindendir (kendi kazandığı). Cenabı Hakkın şerre rızası yoktur. 


Ehl-i sünnetin iki büyük kolu olan Eş'ariye ile Matüridiye arasında da bazı görüş farkları vardır. Eş'ariyeye göre irade-i cüz'iyeyi Allah yaratır, Matüridiye göre irade-i cüz'iyeyi Allah yaratmaz. Eş'ariyeye göre kisp kul iradesinin, takdir olunana (mukaddere) kavuşmasıdır, Matüridiyeye göre ise kesin azim ve karardır. Hayır ve şer (güzel, çirkin) Eş'ariyeye göre dini emirlerin ve yasakların gerekçesidir (mucibidir); Matüridiyede ise emirlerin ve yasaklrın gösterdiği fiillerdir (medlülüdür). Yani Eş'ariyeyece hayır ve şer akılla idrak olunmaz, emrolunduğu için hayır ve şerdir; Matüridiyede ise hayır ve şer akılla idrak olunur, şeriatın emirleri ona yol gösterir. 
Bir şey hayır olduğundan dolayı emrolunmuş, şer olduğundan dolayı da yasak edilmiştir. 


b) Şerrin varlığı ilâhi adalete aykırı değildir. Rahman ve rahim olmak sıfatlarını sakatlamaz. Âlemde güzellikler ve iyilikler gibi 


(©) İlm-i kelâimda meşhur olan üç kardeş meselesi (ihve-i selâse) şudur: Ebu Hasan Eş'ari, Mutezile ulemasından Ebu Ali Cübbai'nin talebesidir ve onun derslerine devam eder. 
Eş'ari, üstadi Cübbai'ye sorar: «Biri zahit mümin, öteki sapık bir münafık, üçüncüsü pek küçük olan üç kardeş hakkında ne dersin?u. Cübbai cevap verir: «Zahit mümin derecattadır, yani kurtulmuştur; sapık münafık cehennemliktir, sabi de cennetliktir». Eş'ari, «Küçük zahidin derecelerine ulaşmak isterse ona izin verilir mi?». Cübbai, «Hayır, küçüğe şöyle denir: Senin kardeşin bu dereceye birçok ibadetle ulaştı, seninse ibadetin yoktur». Eş'ari şu cevabı verir: «Eğer küçük, “ Ya Rabbi, benim ne suçum vardır? Sen beni ibadette bırakmadın, beni yaşatmış olsaydın ibadetlerime devam ederdim” derse, Hak Taâlâ ne der?», Cübbai, «Hak Taâlâ şöyle der, “Sen yaşamış olsaydın asi olacak, büyük cezalara çarpılacaktın, bunu biliyordum da onun için seni mükelleflik yaşına gelmeden öldürdüm». 
Eş'ari şu cevabı verir: «Sapık ve münafık, “Ey âlemlerin Tanrısı, onun halini bildiğin gibi benim halimi de biliyordun. Niçin onun maslahatına riayet ettin de benim maslahatıma riayet etmedin?" derse Bari Taâlâ ne der?». Cübbai bu doğru söze verecek cevap bulamayarak, wVesveseye turuldun!» der. Eş'ari, bu konuşmadan sonra Mutezile fırkasından ayrılmış, İbn Küllâb'ın Kelâmcılar mezbebine girmiştir. 
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zararlı haşarat ve yaratıklar da vardır. Bunların yaratılışı elbette insan idrakinin ötesinde kalan takdir-i ilâhinin tecelliyatındandır. 
Bunun gibi, bazı büyük ressamlar ve edipler eserlerinde kötülükleri ve çirkinlikleri de yaşatmışlardır. Bundan dolayı bu sanatkârların çirkin ve kötü olmaları gerekmez. Şerrin yaratılmasında elbette bir hikmet-i ilâhiye vardır. Nasıl ki, mikroplar fena olduğu halde sonradan bazı mikropların organizma ve canlılar âleminde önemli ve faydalı bir rol oynadığı görülmüştür. 

c) Hayır ve şer, birbirine zıt iki kutuptur. Biri müspet, diğeri menfi kutuplardır. Kâinatta her müspet kutbun bir de menfi ciheti vardır. Âdeta müspet kutbun varlığı için menfi kutbun da varlığı şarttır. Bir şeyin değeri zıtlarıyle kıyaslanmak suretiyle belli oulr. 
Herkes hayır işlese veya bunu bir organın tabii işleri gibi yapsaydı, hayrın meziyeti ve büyüklüğü kalmazdı. İyilik, fenalığın yanında büyük ve kıymetli olur. Bu kâinatta haz ve elemler izafidir. Soğuk kış gününde bahar güneşi tatlı gelir. Uzun müddet hasta yatan ve sonra iyileşen kimseye, hayat cazip gelir. Bunun gibi, şerrin varlığı ve şer işleyenlerin görülmesi, hayrın değerini artırır. Ser, Allahın ne zatına, ne sıfatına izafe olunamaz. 

d) Hak Taâlâ her şeye kadirdir. Fakat onun kudret ve iradesi yalnız hayra taalluk eder. Şerre taalluk etmez. Allah hayrı kasd-ı evvel ile amaç ve son hedef olarak yaratır. Şerri ise kasd-ı sani olarak, yani mebde ve vesile olarak yaratır. Yani hayrı bizzat, şerri tabi olarak halk eder. Hayır zatta ve sıfatta, şer ise yalnız mef'ullerde bulunur. İmansızlar ve şerirler için şerrin yaratılması, mutlaka onun yapılmasını gerektirmez. Bazı emirler, kulları itaatta imtihan için de verilebilir. Şerri kendi irade ve ihtiyarıyle kesbeden (yapan) kuldur. O halde rıza-yı ilâhiye makrun olmayan şerri iktisap etmek meşru ve makul değildir, cezayı gerektirir. 

e) Simdi meseleyi bir de bugünkü psikoloji bakımından ele alalım: İradeli hareket, bir kimsenin düşünüp taşınarak yani vasıtalarını ve amaçlarını seçerek yaptığı şuurlu hareketlerdir. İradeli bir harekette şu aşamalar bulunur: 

1. Bir fikir ve arzu (meselâ bir elbise diktirmek arzusu); 

2. Düşünüp taşınma veya müzakere (yapılmasını gerektiren sebepler, yapılmamasını veya tehirini gerektiren sebepler, lehte ve aleyhte türlü türlü sebeplerin ölçülmesi ve mukayesesi); 

3. Karar ve seçme (lehte ve aleyhteki sebeplerin sayısına bakmadan müspet veya menfi bir karar vermek); 

4. İcra (verilen kararın fiilen yapılması ve uygulanması). 
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Bu aşamalar arasında en önemlisi karar ve seçmedir. Kararda iki taraftan birinin seçilerek «Olsun» (kün: fiat) demek vardır (Ps;- koloji Dersleri, Osman Pazarlı, s. 120). 

Hak Taâlâ insan iradesinin de hâlikıdır. Olayların ve sebeplerinin de yaratıcısıdır. Ancak iradenin aşamaları arasında seçme ve kararı kulunun kisbine bırakmıştır. Yani istek ve müzakere aşamalarından sonra karşısına fiilin lehinde ve aleyhinde olan sebepleri halk eder. Bu iki taraftan birini seçmek de ferdin irade-i cüz'iyesine ait olur. Kul şerri seçerse, mücazata; hayrı seçerse mükâfata nail olur. Kısaca, bugün için hayır ve şer meselesi, iradeli hareketin aşamalarından seçme kararıyle açıklanabilir. Bu açıklama hem pozitif ilimlerin metotlarına uygundur, hem de iradenin ruhsal fonksiyonlarına uygun düşer. 


Seytan: 

Hayır ve şer problemi incelenirken şeytandan da söz etmek gereklidir. Müslüman, ibadete başlarken veya Kur'an okuyacağı zaman, «Allahım, kovulmuş ve taşlanmış olan şeytandan sana sığınırım» der. Bu da gösteriyor ki şeytan, her fırsatta insanı kötülüğe, fenalığa sürüklemeye hazır bir kuvvettir; temiz kalplerin, iyi şeylerin, fazilet ve ahlâkın düşmanıdır. Şeytana Arapçada iblis dahi denilir. Kur'an-ı Kerim'de birçok ayetlerde şeytan veya çoğul olarak «şeyatin» sözü geçer; iblis de aynı manada olarak kullanılır. Bütün dinlerde ve kutsal semavi kitaplarda şeytan inancı vardır. 

Meseleyi basit bir gözle görürsek şeytan insanın düşmanıdır. 
Hayır işlemek veya dini vazifesini yerine getirmek isteyen insanın kalbine girer, onu aldatır, onu hayır işlemekten, vazifesini yapmaktan alıkoyar; bundan sonra kendisine boyun eğdirdiği kimseleri günah işlemeye, yalancılığa, hırsızlığa, Allaha isyan etmeye teşvik eder. 
Cehennem şeytanın ayarttığı insanlarla doludur. O, melek cinsinden bir yaratıktır; kıyamete kadar yaşayacak ve insanları baştan çıkarmaya devam edecektir. 

Dünyaların başlangıcında ilk fenalığı Âdem ile Havva'ya yapmıştır. İlk babamız Hazreti Âdem ile ilk anamız Havva, cennette mesut ve rahat yaşarlarken şeytan karşılarına çıktı ve Allahın yenmesini yasak ettiği meyveyi onlara yedirdi. Böylelikle Âdem ile Havva, Allahın emrine karşı geldiklerinden, cennetten kovuldular, yeryüzüne atıldılar. Bu andan itibaren insanlar yaşamak için çalışmaya, türlü zorluklarla uğraşmaya başladılar. İnsnlar artık cennetteki rahat ve sükün yerine sürekli bir savaş ve huzursuzluk dünyasında yaşamaya mahküm oldular. Şeytanın ikinci fenalığı kendisine 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olmuştur. Allah meleklere Âdem'e secde etmelerini emretmiş, şeytan, «O topraktan yaratıldı, bense nurdan; ben Allahtan başka kimseye secde etmem!» diyerek isyan etti ve cennetten kovuldu. Bu sebeple ahlâk kitaplarımız, şeytanı kibir ve gururun sembolü sayarlar. Bazı İslâm filozofları da, Allahtan başkasına secde etmediğinden, şeytanı ilk tevhitçi olarak görürler. Her ne olursa olsun, şeytan, iradesi zayıf ve elverişli gördüğü kimseleri fesada sürüklemek için her zaman, her yerde hazırdır. Sanki her insanın benliğine eklenmiş aldatıcı, kötüleyici bir önderdir. 


Ahlâk ve psikoloji bakımından şeytan, insanın her eylem ve işlemde akıl ve iradesini kullanmaya zorlayan bir etken olarak görünmektedir. Bir fiil ve hareketten önce insanı hayır ve faziletten uzaklaştıracak birçok tutkular ve eğilimler meydana çıkar. Meselâ hasta bir dostumuzu ziyarete gideceğimiz zaman hava soğuk ve yağmurlu olur, yolun uzaklığı gözde büyür. İşte bunlar insanı hayır işlemekten alıkoyan etkenlerdir, bunları kalbe sokan şeytandır, denilmiştir. İşte bu gibi zorlukları yenmek, hasta ziyareti gibi hayır işini yapmak irade işidir. İrade ile akıl beraber çalışarak insanı en hayırlı ve en makul olanı yapmaya zorlarlar. O zaman kötü tutkulardan ve içgüdülerden gelen saptırıcı kuvvetler susarlar. Yani akıl ve irade şeytanın aldatmalarına karşı gelir. Bir büyük şairin dediği gibi, «şeytanın en büyük hilesi, bizi var olduğuna inandırmasıdır». 


1. Hak Taâlâ Kur'an-ı Kerim'inin birçok ayetlerinde şeytandan bahsettiğine göre biz Müslümanlar şeytanın varlığına inanırız. Onu hayalgücünün veya hurafelerin yarattığı hayali bir şey olduğu iddiasını kabul edemeyiz. Şeytanın varlığını kabul etmek meleklerin varlığını kabul etmek gibidir. Onun varlığını tasdik etmek ilme aykırı düşmez. Bugün atmosferde güneşten gelen ültraviyole, enfraruj gibi birçok ışınlar vardır ve bunlar insan yaşayışı üzerinde etkilidir. 
Bundan başka diğer yıldızlardan gelen veya yerüstü ve yeraltı sularından, madenlerden gelen birçok radyasyonlar ve ışınlar vardır ki bunların hepsi atmosfere ve insan üzerine ayrı ayrı etkiler yaparlar. 
Bunları gözle görmez, fakat hassas aletlerle varlıklarını ve etkilerini biliriz. Şeytan gibi bir kötülük önderi de insan şuur ve iradesine etkiler yapan görünmez bir kuvvet olarak kabul edilemez mi? 

Kur'an-ı Kerim'in Hac suresinin 3. ayetinde Hak Taâlâ şöyle buyurur: « ALES ALİ Bi Allah hakkında bilmeden tar- 


tışan ve her fesatçı şeytanın ardına düşen insanlar vardır»; İsra 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suresinin 58. ayetinde şeytanın düşmanlığı apaçık belirtilmektedir: 


TALİ 


EN GEBE Nİ ir sali İnanan kullarıma söyle, puta tapanlarla en güzel şekilde konuşsunlar. Doğrusu şeytan aralarını bozmak ister; şeytan şüphesiz insanın apaçık düşmanıdır». Kur'an-ı Kerimin beyanlarına göre şeytan, kâfirlere yaptıklarını süslü gösterir, fakat takva ehli olanlar şeytandan bir kuşku duyduklarında zikreder ve basirete sahip olurlar. İman etmeyenler, şeytanın aldatmacalarıyle daha çok karanlığa gömülürler. «Kendilerine doğru yol göründükten sonra küfre dönenlere bunu kolaylaştıran ve mühlet veren hep şeytandır»; Neml suresinde, «Senden evvel gelen kavimlere peygamberler gönderdik, şeytan onların amellerini gözlerine hoş gösterince peygamberleri yalanladılar» beyanlarıyle Hak Taâlâ, toplumların doğru yoldan sapmalarında bile şeytanların rolü olduğunu bildirmektedir. Şeytan menfi bir kuvvettir. İyilik karşısında kötülüğü, hayır ve fazilet karşısında şer ve isyanı temsil eder. Buna karşılık ahlâkta irademizin devamlı bir çabasını gerektirir. İnsanı sürekli olarak hayır ve faziletten uzaklaştıran bir kuvvet olmasaydı irademizi devamlı olarak kuvvetlendirmeye lüzum görmezdik. Bu menfi kuvvetin varlığı, müspet ve hayırlı hareketlerin değerini artırır. 


2. Batı dünyasında şeytan, satan yahut diable sözleriyle ifade edilir. Bu kelimelerin de İbrani dilinde düşman manasında kullanıldığı anlaşılmaktadır. Şeytan karanlıkların prensi, aldatıcı, insanın düşmanı olafak da adlandırılır. Ahdiatik'te şeytan açık olarak gösterilmemişse de Ahdiceditte fenalıkların ve kötülüklerin temsilcisi olarak kişileştirilmektedir. Hazreti İsa ve havarileri, çeşitli isimler altında şeytanı anlatmışlardır. Bu inanışların çoğunda İran'ın şer Tanrısı sayılan Ehrimen inancının tekisi olduğunu iddia eden düşünürler vardır. Şeytan, Hıristiyanlıkta ve Avrupa edebiyatında da yaşamıştır. Hazreti Âdem şeytanın hilesiyle cennetten çıkarıldıktan sonra günahkâr ve suçlu sayıldı. Ancak Hazreti İsa kendi kanını fidye olarak verdikten sonra temizliğe, kurtuluşa kavuştu. Hıristiyan sanatında şeytan boynuzlu, kuyruklu garip bir mahluk olarak görünür. Delilerin ruhlarını şeytanın zaptettiğine inanılarak bazı yerlerde onların diri diri yakıldığı da olurdu. Milton, eserlerinde şeytanı muhteşem bir varlık olarak tasvir eder. Goethe'nin Faust eserinde ise şeytan Mephistophel&s adıyle yaşar. 


XVIII. yüzyıldan sonra Batı dünyasında şeytan inancı eski kuvvet ve genişliğini kaybettiyse de Katolik ve Protestan âleminde şeytan inancı yine yaşamakta devam etmektedir. 
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FAZİLET 


Fazilet Nedir? 


Kemal, tamam olmuş, gelişme ve yükselmenin en yüksek derecesine ulaşmış olanı gösterir. Ahlâkta kemal de akıl tarafından tayin edilmiş olan ülküyü (ideali) gerçekleştirmek olayını bildirir. Fazilet kelimesi de iki manada anlaşılır. Geniş manasında alındığı zaman, vazifelerine sadık olan bir ferdin durumunu bildirir. Meselâ aile fazileti denilince ailesine karşı vazifelerini tam yapan kimse anlaşılır. Medeni fazilet denilince siyasi ve sosyal vazifelerini doğru ve tam yapan kimse anlaşılır. 

Fazilet (erdem: vertu) kelimesi daha özel ve dar manasında iradenin her türlü vazifelere bağlanmak ve yapmak hususundaki sürekli çaba ve gayretidir. Bu da fedakârlık yapmak, kişisel ve duygusal ihtiraslarına karşı gelmek için kuvvetli bir irade ve itiyatlı bir hareket tarzının yapılmasıyle meydana gelir. O halde fazilet, devamlı ve iradeli olarak hayır işlemek, vazifeye uygun hareket etmek alışkanlığıdır. 

Bir kimsenin tesadüfen iyi bir hareket yapması, kırk yılda bir sadaka vermesi veya bulamadığı için içki içmemesi fazilet değildir. 
Gösteriş için iane veren, bazı şahsi çıkarlar gütmek için hayır işlerine girişen adam da faziletli adam sayılmaz. Mecburiyet altında her gün işine giden kimsenin hareketleri de fazilet değildir. Fazilette bir fedakârlık, kendinden bir şey vermek ve katmak, içten iyi niyet ve hayır ülküsü vardır. 


Sokrat ve Eflatun'da Fazilet: 


Ahlâkta fazilet kavramı, eski Yunan'dan beri işlenen bir konudur. Sokrat ve Eflatun'da fazilet hayrın ilmi ve bilinmesi, zıddı olan rezilet (vice) de hayrın bilinmemesidir. 

Sokrat şöyle der: «Her insan mesut olmak ister. Eğer bir kimse faziletli değilse saadetin nerede olduğunu bilmemesindendir. Bir kimseye biraz ilim verilirse, o derhal hatalarını düzeltir ve faziletli olur. Bu sonuca göre hiç kimse bilerek fenalık yapmaz. Kötü kimselere kızmaktan ziyade acımalıdır. Gerçekte onlar hayrı isterler. 
Fakat felsefe bilmediklerinden (cahil olduklarından) onu, bulamayacakları yerlerde ararlar. Fazilet ilimle kazanılır, halkı ahlâklı yapmak için bilgili yapmalıdır». 

Eflatun'a göre hayır insanı cezbeden (çeken) bir şeydir. Onu istemek için de bilmek ve tanımak lâzımdır. Fazilet de bilindiği ve tanındığı oranda insanı cezbeden bir şeydir. Filozof da hayrı ve fazileti tanıdığı için ona bütün kalbiyle bağlıdır. Bir kimse hayır ve şerrin bilgisine sahipse en kuvvetli ihtiraslar ve dünyanın bütün servetleri ona ilminin emrettiğinden başkasını yaptıramaz (Protagoras diyaloğundan). 

Aristo, Sokrat ve Eflatun'un fikirlerine iştirak etmez. Aristo'ya göre fazilet bilginin değil, iradenin eseridir. «Bir leylekle yaz olmadığı gibi bir tek faziletli hareketle de fazilet olmaz. Gitar çalan kimse bunu çala çala öğrenir. Bunun gibi devamlı ve durmadan iyi hareketler yapan kimsede bu hareketler sonunda hayır işlemeye istidat meydana gelir. Fazilet için çok sayıda eylem ve işlem, devamlılık, tekrar lâzımdır. Bu alışkanlığı nasıl kazanmalıdır? İfrat (aşırılık) ile tefrit (azlık) arasında haddi vasatı (orta yer) bulmakla. 
Ne çok fazla, ne çok eksik, daima ortası; ne çok fazla yemek, ne çok az yemek, ihtiyaç olduğu kadar». 


İslâmda Fazilet ve Reziletin Tanımları: 


«Bu kuvâdan sâdır olan ef'al, mukteza-yi akl-i sahih (aklın gösterdiği) ve veçh-i cemil üzere vaki ve hadd-i itidal üzerine sâdır olursa ol hulk ki bu nevi ef'ale sebep ola, fazilet olur» (Ahlâk-ı Alâi). 

«Usul-i fezail bu dört hulktur: Hikmet, adalet, iffet, şecaattir» (Miyar-ı Sedat). 

«Fezail-i asliye esfelden âlâya irtika etmek (aşağıdan yukarıya yükselmek) şartıyle iffet, şecaat, hikmet, adalet olmak üzere dört nevi huydur. Bu fezail-i erbaanın ilk üçü (hikmet, şecaat, iffet) ferdidir. Adalet ise içtimai bir fazilettir» (Ahmet Naim). 

«Faziletin şart-ı zaruri ve esasisi olan marifet-i hayr ü şer her şeyden evvel akla ait olan bir meseledir» (Ferit Kam). 

Rezilet de şöyle tanımlanır: 

«Kuvâdan sâdır olan ef'al itidalden hariç olur. İfrat veya tefrit canibine meyil vaki olursa bu makule ef'ale sebep olan kuvvet rezilet olur» (Ahlâk-ı Alâi). 

«Fazilet marifet-i hayır olduğu gibi, rezilet de cehl-i hayırdır» (Ferit Kam). 

«Fena ve çirkin ve bais-i rezalet olan hal ve sıfat. Her türlü seyyiat-ı ahlâk ve evsaf-ı redie» (Büyük Türk Lügati). 

«Şamil manasıyle müsmir olmayan bir şahsı veya bir şeyi kendi varlık sebebine daha az uygun kılan ayıp ve noksan» (Felsefe-i İlmiye ve Ahlâkıye). 

«Ahlâka mugayir olduğu malüm olan bir hatt-ı hareket tarzına itiyadi surette istidat» (İlm-ün-Nefs). 
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Modern Tanımlar: 


Fazilet hakkında modern ahlâk ve felsefe sözlüklerinde yapılan birkaç tanımlama da şöyledir: 

«Devamlı surette hayır işlemek itiyadıdır». 

«Ahlâki fiilleri muayyen bir tarzda icra temek iradesinden ibaret devamlı istidat». 


«Vazifenin itiyadi ve niyete bağlı olarak görülmesinden ibarettir». 


Dört Temel Fazilet: 


İslâm ahlâkçıları dört temel fazilet kabul ederler ve bunlara «fezail-i erbaa», «fezail-i asliye» derlerdi. Bu dört temel fazilet de sırasıyle hikmet, iffet, şecaat, adalettir. Bunlardan ikinci, üçüncü derecede daha birçok faziletler doğar. Her faziletin de biri ifrat (aşırı), diğeri tefrit (azlık) olmak üzere iki tarafı vardır ki bunlar reziletleri meydana getirirler. Faziletlerin zıddı telakki olunur ve ahlâka aykırı sayılırlar. 


Hikmet (Bilgelik: Sagesse): 

Ahlâki eserlerimizin birçoğunda hikmet, felsefe karşılığında kullanılmıştır. Filozoflara da «hakim» denilmiştir: Hakim-i Yunani Aristotalis, Eb-ül-Hükema El-Kindi, Şeyh-ül-Hükema İbni Sina gibi. Hikmete İslâmda «ilm-i nafi» dahi denilirdi. 

Bugünkü anlayışa göre hikmet veya bilgelik, «eşyayı, varlıkları esaslarıyle, prensipleriyle bilmek» manasındadır. Yani varlıkların esas ve mahiyetlerini tanımak, asıl sebeplerini bilmek karşılığında kullanılır. Bu terim veya isim, hikmet denilen bir bilgi kolunu (disiplinini) bildirmek için kullanılır. Bu disiplinin prensipleri bütün beşeri bilgilere hâkim olan birtakım yüksek bilgiler topluluğudur; ve bu sıfatla da diğer ilimleri sevk ve tanzim etmeye, onlar hakkında hükümler yürütmeye yetkilidir. Meselâ, varlıklar ve tabiat alanında felsefe, tabiatüstü alanda iman, hikmet sözü içinde toplanan bilgilerdir. 

Ahlâkta hikmet, ameli olarak bir fazilettir. Tavr u hareketlerde (davranış) olgunluk, arzu ve ihtiraslarda itidal bildirir. Stoacılarda hikmet, kendinde tam kayıtsızlığı (ataraxie) gerçekleştiren ve bütün faziletleri toplayan kimsenin durumunu gösterri. 

Kur'an-ı Kerim'de (Bakara suresi) şu ayet-i şerife varit olmuştur: «Biz seni her türlü nevakıstan tenzih ederiz. Bize bildirdiğinden başka ilmimiz yoktur. Her şeyi bilen ve hikmetle yapan sensin». 
Bu ayette Hak Taâlânın ilim ve hikmetinin mutlak ve eşsiz olduğu 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belirtilmekte, ilim ile hikmetin beraber olduğuna işaret edilmektedir. Diğer bir ayette, «Kendisine hikmet verilen kimse şüphe yok ki pek çok hayra nail olmuştur. Bunu ancak akıl sahipleri düşünüp takdir ederler» buyurulmuştur. 


Hikmet hakkında Kur'anın başka emirleri de vardır: 
« LSL GEEK (Bakara suresi, 32) Onlar dediler ki, 


ey Rabbimiz seni tenzih ve takdis ederiz; bize öğrettiğinden başka hiç ilmimiz yoktur. Şüphe yok ki sen en iyi bilensin, hikmet sahibisin!». 


GİLES SİSE EKİ Ep EE (Bakara suresi, 151) Size içinizden bir peygamber gönderdik ki size ayetlerimizi okuyor ve sizi iyileştiriyor, size kitabı, hikmeti ve daha önce bilmediğiniz şeyleri öğretiyor». 

e le (Şems suresi, 8, 9) Onların kalplerine fücurunu ve takvasını ilham etti; temizlenen ne iyi yapar. Allahın hikmetine nail olan ne iyi yapmıştır». 

a<& 12,5 (Bakara suresi, 269) Kendilerine hikmet verilenler» Allah katında iyi olan kimselerdir». 

a GAL RIR yeh (Âli İmran suresi, 104) Sizin içinizden bir fırka insanları daima iyiliğe (hikmete) çağırsın!». 

a YELE LE NES İY (Bakara suresi, 269) Allah hikmetini dilediğine verir. Allah kime hikmet verirse, ona en büyük hayrı vermiştir». 

Hadisler de Müslümanlara hikmeti hararetle tavsiye ederler: 

v GEY GAİN Hikmet müminin kaybolmuş malıdır; 
onu nerede bulursa alır». 

EIEL a bJ Allah sevdiği kullarına ilim ve hikmet verir». 

Bu ayet ve hadisler İslâmda hikmet ve felsefeye verilen önemi açık olarak göstermektedir. Bazı muhafazakâr kişilerin din namına felsefeyi dinsizlik saymaları dinimizin emirlerine taban tabana zıttır. 
Ancak emir ve tavsiye edilen bu felsefe yalnız Batı felsefesi, materyalist doktrinler değil, İslâm ahlâk ve felsefesini de kapsayan geniş bir hikmet ve fazilettir. 

Fazilet hakkında İslâm büyüklerinden birkaç tanım şöyledir: 

«İlm-i zâhir (türlü ilimler) lisandan zuhur eder, ancak üzne (kulak) gider. Hikmet ise en yüksek illetlerden, en ileri sebeplerden bir görüşe, bir cümlede son gayelere erişir. Çünkü ilm-i ilâhtır» (Marifetname). 
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«İlim, mütalaa ile iktisap olunur. Hikmet feyz ile ahzolunur. İlim tefekkür ile, hikmet tezekkür ile bulunur. İlim taalüm ile olduğundan, had ve gayeti olur. Hikmet, marifet-i haktandır ki ne haddi olur, ne de nihayet bulur» (Marifetname). 

«Rah-ı irfan taklil-i taam, taklil-i menam, taklil-i kelâm ile başlar. Üzlet-i enam, zikr-i müdam, fikr-i tam ile devam eder» (Tasavvufta seyr ü sülük kuralı). 

«Hikmet, eşyayı lâyık ne ise o suretle bilmektir. Ef'ali lâyık ne ise öyle eylemektir. Hikmet nefs-i insanide ilim ve amelin husulü, nefs-i insaninin iki cihetten en yüksek kemale vusulüdür» (Ahlâk-ı Alâi). ` 

«En iyi ilim yolu ile en iyinin bilinmesi; yaratılışın sebeplerini, hakikatini, insan gücünün erişebileceği kadar, aslında oldukları gibi bilmek ve aramak hikmettir» (Cami-ül-Mütun, Kâtip Çelebi). 

Hikmetin ifratına cerbeze (gevezelik), tefritine de gabavet (ahmaklık) derler. Her ikisi de mezmumdur, rezilettir. 

İslâm ahlâkı hikmeti yedi nev'e ayırmıştır. Bunlar, (terimleri mümkün olduğu kadar Türkçeleştirerek) sırasıyle zekâ, çabuk anlama, zihin açıklığı, çabuk öğrenmek, iyi muhakeme, aklını koruma, hatırlamadır. 

Zekâ melekesiyle insan öncüllerden (ilk önermeler) sonuçlar çıkarır ve kanıtlardan kolaylıkla bilinmeyenlere geçer. Çabuk anlama ise sonuçlardan ilk önermelere veya bir önermeden onun karşıtı ve çelişiği olan önermelere kolaylıkla geçme melekesidir. Zekâ ile çabuk anlama arasında fark vardır. Zekâ düşünme ve muhakemede olur. 
Bilinenlerden bilinmeyenlere gider. Çabuk anlama ise fikir ve nazarda olmaz, ondan başka olan alanlarda cereyan eder. 

Zihin açıklığı ise şuurun zahmetsiz ve engelsiz olarak bilinmeyenleri çözme kabiliyetidir. Çabuk öğrenmek melekesi şuurun başka bilgiler ve hatıralarla engellenmeden sürat ve şiddetle asıl konuya yönelmesidir. İyi muhakeme kabiliyeti, şuurun düşüncelerinde her konuya gerekli olan yeri vermesi yani gerekli olan bir maddeyi ihmal etmemek, gereksiz olanı da kullanmamaktır. Aklını koruma meelkesi şuurun elde ettiği bilgileri olduğu gibi koruması ve saklamasıdır. Hatırlama kabiliyeti ise şuurun bellediği şeyleri istenilen zaman ve şartlarda hatırına getirmesi ve kullanabilmesidir. Bunlar İslâmda hikmetin faziletleri sayılır. 


İffet (İcidal: Temperence): 


İslâm ahlâkında iffet sözüyle ifade edilen bu fazilet, bugünkü Türkçemizde itidal, temkin, ılımlılık sözleriyle karşılanabilir. İffet 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sözü de daha çok kadınlarda namus ve iffet karşılığında kullanılmaktadır. 

Bugünkü ahlâkta iffet, itidal, deney âleminde ve yaşayışta hayrın ve isteklerin kullanılmasında ifrata kaçmamayı, itidale riayet etmyi gösterir. Meselâ yemek ve içmekte, sarfiyatta itidal, bir iffettir. Dört faziletten biridir. İnsan aklın hükümlerine uyunca ve öyle hareket edince iffet ile hareket etmiş olur. Ahlâkçılarımız iffeti şöyle tanımlarlar: 

«Aşağı derecede olan arzuların biri karındır, fazilet-i mahsusası da iffet veya itidal-i mizaçtır» (Salih Zeki). 

«Eğer harekete sürükleyen iştahlar ve eğilimler arınmış ve eğitilmiş olup, itidalli hareketler sâdır olursa ol hulk iffettir» (Ahlâk-ı Alâi). 

«Arzularda itidal, özellikle şehevi hususlarda her türlü ifrattan sakınma» (Felsefe Kamusu). 

«Öfke ve şehvete galip ve hâkim olan nefs-i insaniye hür ve kâmildir. Mağlup olan nefs-i insaniye esir ve nakıstır. Kendini bilmez, cahildir. Mevlâsından gafildir. (Ahlâk-ı Alâi). 

«İffet şehvani kuvvetin akli kuvvete itaat etmesidir. İffetin tefrit cihetine “hümud” denilir ki aklın kabul ettiği dünya zevk ve nimetlerinden kendilerini mahrum etmektir. Bu da İslâm dininde mezmumdur. İffetin (namus) ifratı mezmum değildir. Bundan anlaşılacağı üzere faziletlerin ifrat ve tefritleri her zaman rezilet teşkil etmezler». 


İffetin Nevileri: 


İffetin on iki nev'i vardır ki birincisi utanmak (hayâ) tır. Utanmak, bir kimsenin bir kötülük işlediğine şuur hâsıl etmesi ve bundan kendisinin iğrenip pişman olmasıdır. Yumuşak huyluluk ise nefsin şer'an yapılması gerekli işlerde itaatli olmasıdır. İnsanın kendini iyi ahlâk ile bezemeye çalışmasına iyi niyet denir. İnsan türlü cereyanlar ve fikirler arasında kaldığı zaman şaşkınlığa düşmeyerek dostluğu ve dayanışmayı kuvvetlendirmeye çalışması tesanüttür. Azgınlıktan kaçınmak ise insanın şehvet zamanında iradesine hâkim olması ve kendisini idare etmesini bilmesidir. Sabır, insanın nefsaniyete kapılmadan hayatın türlü etkilerine dayanması ve kötü sonuçlardan kendini kurtarmayı bilmesidir. Şeytanlar ve nefs-i emmare insanı kötülüklere çağırdıkça onlara karşı gelip doğru yoldan ayrılmamalı, ayrıca başına belâ ve musibet geldikte bunları metanetle karşılamalı ve mağlup olmamalıdır. Kanaat ise yemek, içmek ve giyim hususlarında ancak gerekli ve yeterli olanlara razı olup fazlasında gözü olmamaktır. Bunun aksine olup halkın zararına olan çok mal ve para toplamaya çalışanları reziletler arasında saymak lâzımdır. Vakar denilen fazilet nuru ise insanın yükselmeye ve öğrenmeye gayret ederken aceleden kaçınıp ağır başlı ve sükünetle hareket etmesi ve fakat bu ağırlık ile ele geçen fırsatı da kaçırmamasıdır. 
Sebat, insanın iyi işlere bıkmadan ve yorulmadan sarılması ve istekle devam etmesidir. İntizam da kişinin yapılacak işleri bir tertip ve nizama koyması, hangilerinin öne hangilerinin sona konulacağını bilmesidir. Hürriyet de insanın meşru vasıtalarla kazanması ve onu hayırlı işlere sarf etmesi, hileli vasıtalarla kazanıp kötü amaçlara harcamamasıdır. Cömertlik, insanın kazancından bir kısmını severek ve gönülden isteyerek münasip yerlere vermesi ve başkalarına yardıma koşmasıdır. İslâm ahlâkçıları cömertliğin ahlâk ve akıl bakımından önemi üzerinde çok durmakta ve bunu da sekiz nevi üzerinde açıklamaktadırlar (bkz. 4h/4k-: Aldi, s. 62). 


Secaat (Cesaret: Courage): 


Şecaat, lügat manasında cesur olmaktır. Ahlâkta ise beden kuvvetlerinin akla tabi olması demektir. Düşüncesiz ve rasgele cesaret, düşünmeden ileri atılmak şecaat değildir. Aklın emirlerine göre cesaret göstermek, metanetli olmak fazilettir. Şecaatin ifrat cihetine «tehevvür (kudurmuşça kızgınlık), tefrit cihetine «cebanet» (korkaklık) denir. Her ikisi de İslâmda mezmumdur. 


Psikoloji ve ahlâk bakımından şecaat, herhangi bir durum karşısında gösterilen manevi kudrete denilir. Tehlike karşısında metanet, zorluk karşısında yılmadan onu yenmek için gösterilen sabır ve sebat da şecaat ve cesaret sayılır. Lügatte cesaret ve şecaat kelimeleri aynı manaya gelir. Fakat bazı fena şeyleri yapmak için ileri atılmalar da vardır. Bunların hepsi için cesaret sözü kullanılır. Şecaat ise yalnız hayırlı işler için gösterilen cesareti bildirmek için kullanılması daha doğrudur. 


Eflatun'da dört asli faziletten biri şecaattir. Kalpte bulunur. İnsanda üç kuvvet vardır. Biri xefs- sebwidir ki, başlangıcı gazap ve ikdam-ı intikam, şevk-i tasallut, tereffü-i cah ve tegallüb-i kuvvetle olur. İtidal üzere tasarruf ederse hâsıl olan hulk şecaat olur» (Ahmet Naim). 


«Şecaat tahtında olan faziletlerin envaı on birdir. Metanet, necdet, ulüvv-i himmet, sebat, hilm, sükün, şehamet, tahammül, tevazu, sessizlik, rikkattir» (Ahlâk-ı Alâi). 
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«Şecaatin en yüksek şekli karakter sahibi bir kimsenin tahakkuk ettirdiği şecaattir. Burada ikdam ve ihtimam mucib-i akıl üzere cari, matlap devam-ı sevap ve hayır olmak üzere sari olur» (Felsefe Komusu). 


«Eleme tahammülü emreden vazifeden, sabır ile elemi istihkar, gereğinde mevte, mehalike göğüs germeyi emreden vazife-i şecaat zuhur eder» (Ferit Kam). 


Secaatin Nevileri: 


Secaat on bir türlüdür. Bunlar da sırasıyle metanet, büyüklük, gayret ve himmet, sebat, yumuşaklık, soğukkanlılık, şehamet, dayanmak, alçak gönüllülük, hamiyet, acıma ve merhamettir. Metanet bir kimsenin etrafında olup bitenler karşısında sarsılmadan durması, zenginlik ve fakirliğe, başkalarının dedikodularına kulak vermeden yoluna devam etmesidir. İnsanın her çeşit tabii ve sosyal tehditler ve felâketler karşısında yıkılmadan dayanması, kendini küçültecek yollara baş vurmaması büyüklüktür. Gayret ve himmet ise insanın en yüksek amacının kendi yetkinliğini geliştirmek olması, ulu makamlara geçmekle şımarmaması, düştüğü zaman da sarsılmamasıdır. 
Sebat denilen fazilette insan kendi yetkinliğini elde etmek için bütün zahmet ve acılara katlanması, karşılaştığı belâ ve zorlukları yenmeye uğraşmasıdır. İnsan gönlünde kararlılık ve hoşgörürlük üstün gelir de her türlü zahmet ve zorluklardan sarsılmaz ve haysiyetinden fedakârlık etmezse buna uysallık denir. Soğukkanlı olan başkalarıyle mücadelesinde veya savaş meydanlarında fazlaca atılganlık ve tedbirsizlik etmeyerek düşmanlarına fırsat verecek durumlar yaratmaz. İnsanın iyi şeyler elde etmek ve mesleğinde yükselmek hususunda şiddetli istek duyması ve yılmadan uğraşması şehamettir. 
Dayanmak insanın iyi ahlâkı kazanmak için yaptığı uğraşmalarda vücudunun ve organlarının sağlam ve dayanıklı olmasıdır. Alçak gönüllülük, bir kimsenin kendinden aşağıdakilere yüksekten bakmaması ve kendinde olağanüstü birtakım üstünlükler hayal etmemesidir. Fakat çıkar sağlamak için yapılan hareketler ve meselâ dilencinin hali alçak gönüllülük değildir. Millet ve vatanın korunması ve yükselmesi, ailesinin ilerlemesi için kayıtsızlık göstermeyerek elinden geldiği kadar çaba göstermesi hamiyettir. Acıma ise bütün insanlığa sevgi duymak, onların felâket ve üzüntülerinden ıstırap duymaktır. Fakat bu üzüntü kendine zarar verecek kadar olmayıp elden geldiği kadar yardım ile olur. 
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Adalet kavramı, dört temel fazilet arasında sosyal bir karakter taşır. Yani iffet, hikmet, şecaat faziletleri ferdi ve kişisel; adalet ise diğer insanlarla ilişkileri ilgilendiren bir kavramdır. 

Adaletin lügat olarak tanımı şudur: Bütün vazifeleri yapmaya ve bütün haklara riayet olan kuvvetli ve sürekli bir iradenin faziletidir. Diğer bir tanım da şöyledir: Adalet herkese verilmesi lâzım olanı vermek, yani herkesin hakkına hürmet ve riayet eylemektir. 


Adalet geniş bir kavram olduğundan birçok kısımlara ayrılır: 

a) Kanuni ve genel adalet: Bir toplumda yaşayan fertlerin hareketlerini kamunun hayrına uyacak surette düzenleyen, adalet hükümleri ve kuralları. 

b) İştiraki adalet: Özel kişiler arasındaki ilişkilere ait kurallar ve bu ilişkilerin hak ve eşitlik dairesinde yürümesini sağlayan kaideler. 

c) Kısmi adalet: Fertlerin özel ve kişisel hayırları ile ilgili olan adalet. 

d) Tevzii adalet: Bir toplumun (devletin) kendi bireyleriyle münasebetlerini düzenleyen kurallar. Burada kamu (kolektif) servetler ve hizmetlerin herkesin meziyetine ve kabiliyetine göre dağıtılması esası vardır. 

e) Sözleşmeli (mukavelevi) adalet: Fertler arasında veya fertlerle devlet arasında sözleşmelerin, iki tarafın istek ve iradesine göre düzenlenmesi vardır. 

Adaletin temeli hak ve vazifedir. Başkalarının haklarına saygı, bizim vazifemizdir. Başkalarının da bizim haklarımıza hürmeti, onların vazifesidir. Hak olmazsa vazife olmaz, vazife olmazsa hak olmaz. İşte bunların fertlerde ve toplumda karşılıklı olarak düzenlenmesinde bir düzen ve ahenk doğar ki bu adalettir. Adalet olmayan yerde zulüm ve haksızlık vardır. 


İslâmda Adalet: 


İslâm dini, adalete büyük önem vermiştir. Kur'an-ı Kerimde ve hadis-i şeriflerde adaletin, mülkün esası olduğu ( jiii - hadis-i şerif) ve toplumlarda iyiliğe yardım edilmesi, fenalara yardım edilmemesi (SE İLAEğAN A AES YAŞ ) kesin bir şekilde ihtar edilmiş ve birçok kıssaldârla menkıbeler zikredilmiştir. 


a) «Allah adaleti ve ihsanı emreder» ayet-i kerimesinde Hak 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Taâlâ Hazretleri, «Halk arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmünüzü vermenizi emreder» buyurmuştur. Adalet ne kadar makbul ve beğenilir ise, zulüm ve haksızlıklar da o kadar mezmumdur. Hazreti Peygamber, « Ayas, Aliis Mazlumun bedduasından sakının, çünkü bu dua ile Allah arasında perde yoktur» buyurmuştur. 

Ahlâk kitaplarımız adaleti şöyle tanımlarlar: 

«Üç fazilet (hikmet, iffet, şecaat) bir şahısta tevfik-ı ilâhi ve saadet-i namütenahi ile toplanmış ve kevkeb-i saadeti bu üçünün birleşmesinden parlamış ola. Ol şahıs âdil olur» (Ahlâk-ı Alâi). 

«Adaletin asıl kuralı hiç bir kimseye zarar vermemek ve herkese borçlu olduğu şeyi iade eylemektir» (Salih Zeki). 

«Sizden insanları hayra davet eden, emri bilmaruf ve nehyi anilmünker ile meşgul olan bir cemaat bulunsun!» (Âli İmran suresi). 
(Burada maruf vazife, hayır; münker de şer ve günah karşılığıdır). 

«Bir şahıs adalet sıfatıyle muttasıf olmak lâzımdır ki evvelâ kendi sıfatında, kuvâ ve azasında her kuvveti neyin için mahluk, her uzvu neyi tahrik için yaratılmış ise onda istimal ede. Aklen ve şeran memnu olan mevazıa (yerlere) istimal etmeye, kuva-yi cismaniye ve ruhaniyesini celb-i rıza-yi mabut ve kesb-i fazileti maksut olmayan bir şeye sarf kılmaya. Ahkâm ve nevamis-i ilâhiye ve hudud-i şerayi-i nebeviyeden udul temeye» (Ahlâk-ı Alâi). 

b) İslâm ahlâkçıları, adaleti, «mutlak adaletr, izafi adalet» olarak ikiye ayırmışlardır. Mutlak adalet, hiç bir şart ve kayıt tanımadan adaletin uygulanmasıdır. İdeal bir adalettir. Adaletin hak, vazife, eşitlik gibi prensipleri vardır. Zaman ve mekânla hükümleri değişmez. Yani «nesh cari olmaz». İzafi adalet ise bu adalet prensiplerinin zaman ve mekâna ve toplumlara göre uygulama şekilleridir. 
Bazı hal ve şartlarda suç ile ceza arasında bir münasebet tayini de yine adalet icabatındandır. Bu gibi ahvalde nesh cari olur. 


«Biz ancak ahalisi zalim olduğu zaman memleketleri helâk ve harap ederiz» (ayet-i kerime); «Bir saat adalet, altmış saat ibadetten hayırlıdır» (hadis-i şerif). 


Adaletin Nevileri: 


Adaletin on iki nev'i vardır. Bunların birincisi doğruluk (sadakat) tur ki akılda ve şer'de giderilmesi mümkün olan şeyler kaldırılıp insana zararlı olacak şeyleri gidermek, aklın münasip gördüğü faydalı şeyleri de irade etmektir, ve bu suretle doğru olanın gerekli ve yaşama şartları düzene girer ve ortamı hazırlar. Ülfet 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denilen ikinci nevi adalet ise bir toplulukta fikir ve düşüncelerin, dünya ve ahrete ait inançların ve görüşlerin fertler arasında ortak veya aynı olması, beraberlik ve uygunluk yaratmasıdır. Vefa denilen fazilet de yurttaşlar arasında dostluğun ve yardımlaşmanın sürekli olarak korunması ve uygulanması, bunu bozacak her türlü söz ve hareketlerin kötü kabul edilmesidir. Bazı kimseler de vefayı yalnız vaadini tutmak ve hakkı teslim etmek şeklinde açıklamak istemişlerse de doğru değildir. Şefkat, insanların başına gelen her türlü zararlı hallerden üzüntü ve acı duyarak bu hallerin önlenmesi ve zararların giderilmesi için gönülden istek duymaktır. Yakınları ziyaret, bir kimsenin uzakta olan büyüklerini ve yakınlarını zaman zaman ziyarete gitmesi, gönüllerini alacak surette yardımda bulunması, bağlılığını bildirmesidir. İslâmda «sıla-i rahm» adı verilen bu fazilet hakkında birçok hadisler vardır. Mükâfat ise bir kimsenin iyilik gördüğü kişilere fazlasıyle karşılık vermesidir. İyi ortaklık denilen meziyet de ortaklar arasındaki iş ve çalışmalarda insaf ve adaletin hâkim olması ve ortaklarının takdirini kazanacak derecede iyi hareket etmesidir. Bir kimsenin başkalarına karşı minnet altında kalmamak ve pişmanlık duymamak için dostlarının ve yakınlarının haklarını en iyi bir şekilde ödemesine «hüsn-i kaza» denilir. Dostluk bir kimsenin âlimlere ve büyüklerine dost ve yakınlarına candan sevgi gösterip mal ve hizmet ile yardım etmesi ve onların teveccühlerini kazanmaya gayret göstermesidir. İslâm şeriatinden ve vicdanından gelen her türlü âdet ve erkânı insanın yönelişlerine aykırı bile olsa gönül rızasıyle kabul edip yapmasıdır. Tevekkül denilen fazilet de insanın kudret ve iradesinden üstün olan ilâhi alın yazısına karşı faydasız ıstırap ve dövünmek göstermeyip Allahın lütuf ve merhametine güvenmek ve sığınmaktır. İbadet, Hak Taâlânın insana bağışladığı türlü nimet ve iyiliklerin değerini bilip ona hizmet ve şükürde kusur etmemek, şeriatin yolundan yürümek, emirleri ve yasakları tamamıyle yerine getirmektir. Bu faziletin en mükemmel şekline İslâmda takva denir ve evvelce söz konusu edilmişti. 
Eski ahlâk kitaplarımızda faziletlerin bölümleri kısaca bunlardır ve bugün ancak tarihi değerleri vardır. Önemli olanları ameli ahlâkta açıklanacaktır. 


Reziletler ve Orta Yer Teorisi: 


Faziletler dört büyük kısma ayrıldığı gibi bunların zıddı olan reziletlerin de dört kısma ayrılması tabiidir. Meselâ hikmetin zıddı bilmemezlik (cehil) tir ki bir rezilet sayılır. Şecaatin zıddı korkaklık, iffetin zıddı fücur (iffetsizlik), adaletin zıddı cevr (zulüm) dir ki her biri bir rezilettir. 


Ancak bu ayrım üzerinde biraz düşünüldüğü zaman faziletlerin zıddı olan reziletlerin pek çok olduğu anlaşılır. Çünkü fazilet ifrat (aşırılık), tefrit (azlık) ten uzak olan bir itidal noktası yani orta yer (vasat had) dir. Bir dairenin merkezi, çevresine eşit uzaklıkta bir noktadır. Bir çizginin ortası da tam ortasındaki bir noktadır. Daire merkezinin etrafında veya bir çizginin ortasının iki ucuna doğru birçok noktalar vardır. Bunun için hak din olan İslâmlık tek ve mrekezi bir noktadır, bunun çevresinde sayısız dalâlet yolları vardır. İslâm bilginleri Kur'an-ı Kerim'deki «sırat-ı müstakim» sözünü bu manaya almışlardır. Müminler ahret gününde sırat köprüsünden geçerek cennete kavuşurlar. Bunun gibi orta bir formüle göre iş görenler de dünya ve ahrette hayırlı olurlar, selâmete ulaşırlar. İslâmda bu görüş «Hayrül umuri evsatüba: Her şeyin hayırlısı ortasıdır» sözüyle ifade edilmiştir. Her fazilete iki rezilet karşı olduğuna göre dört fazilet karşısında sekiz rezilet kabul edilmiştir. Bu bakımdan hikmetin ifratı cerbezedir ki aklın lâyık olmayan yerlerde kullanılması, laf kalabalığı ile hile ve kötülüklere sapılmasıdır. Bu cerbeze insanlarla ilişkilere ait işlerde olur, fakat aklın ve ilmin ifrat derecesi cerbeze sayılmaz. Hikmetin tefriti ahmaklık ve budalalıktır ki aklın kısırlığı, gerekli yerlerde kullanılmaması ilim ve marifetin kazanılmasında yetersizliktir. 


Şecaatin ifratı olan tehevvür ise kızmak ve hücum etmek uygun olmayan yerlerde ileri atılmak olup nefsini beyhude yere ziyan etmeye sebep olur. Bunun tefriti olan korkaklık ise korkmak lâzım olmayan yerlerde korkup lüzumsuz telâş ve endişeye kapılmaktır. 
İffet denilen faziletin ifratı fücur veya iffetsizliktir ki, yemek ve fani zevklerle zevk ve eğlencede itidal sınırlarını aşıp aklın uygun bulmadığı türlü içki, eğlence, kumar gibi ahlâksızlıklara düşkünlüktür. Tefriti olan «humud» şeriatin ve aklın izin verdiği zevk ve lezzetlerden, şehvetten tamamıyle kendini mahrum ederek neslin ve aile kurumunun yıkılmasına sebep olmaktır. 


Adaletin ifrat ciheti zulümdür ki başkalarının hakkına sebepsiz yere tecavüz edip ırzına, malına veya nefsine zarar vermektir. Bunun tefriti uyuşukluk (inzılâm) olup kendisine ne kadar zulüm ve hakaret edilse boyun eğmektir. Uyuşukluk nefsin alçalmasına ve haysiyetin yokluğuna sebep olarak sefalet ve küçülmeye yol açar. 


İslâm ahlâkçıları fazilete benzeyen bazı reziletler olduğunu ve bu sebeple insanların bu gibi nitelikleri ayırmakta dikkatli olmalarını öğütlerler. Meselâ israfı cömertliğin ifratı, kibri de tevazuun ifratı sayarlar. Halbuki meselâ tevazu, kibrin bulunmamasıyle fazilet olur. Bunun tefriti olan şerefsizlik ve zilleti de tevazudan ayırmak zordur. Hatta bazıları sefil bir dilenciyi tevazu ile karıştırırlar ki bu anlayışlar İslâm ahlâkçıları tarafından şiddetle yasaklanmıştır. 
Eski ahlâk kitaplarımızın rezilet tasnifleri de bundan ibarettir. Bu sınıflamalar dahi bugün ancak tarihi bir değer taşımaktadır. Ancak her şeyin ortası kuralı genel çizgileriyle değrini muhafaza etmektedir. 
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Üçüncü Bölüm 
Türk ve İslâm Ahlâkçıları ve Eserleri 


ilk ahlâkçılarımız « Türk ablâkçıları ve eserleri - Ahlâk kitaplarından parçalar, örnekler - Okullarımızda ahlâk öğretimi. 


İLK AHLÂKÇILARIMIZ 


«Bilgi sermayemdir, akıl dinimin esasıdır, Allah korkusu refikımdırm. 
Hazreti Muhammed (S.A.) 


Bu konunun incelenmesine önce Ulu Nebi ve Resulümüz Hazreti Muhammed'in (S.A.) değerli öğütlerinden ve davranışlarından birkaç örnek vermekle başlayacağız. Bütün insanlığın önderi ve en yüksek ahlâkın temsilcisi olan Hazreti Muhammed'in hayat prensipleri ve öğütleri bugün için dahi herkese yol gösterecek bir değer taşımaktadır. İslâm ahlâkçılarının eserlerini incelemeye başlarken Ulu Peygamberimizin hayat prensipleri ve davranışlarıyle başlamak yolumuzu aydınlatacak kutsal bir ışık ve rehber olacaktır. Bundan sonra İslâm ahlâkında eser ve iz bırakmış önemli İslâm ahlâkçılarını ve eserlerini inceleyeceğiz. 


Hazreti Muhammed'in Hayat Prensipleri ve Davranışları: 

Kadı İyad, $;fa adlı eserinde şöyle yazar: «Hazreti Ali, Ulu Peygamberimize, davranışlarına hâkim olan ilkeleri sordu ve şu cevabı aldı: Bilgi sermayemdir, akıl dinimin esasıdır, arzu binek taşımdır, Allaha zikr (ibadet) arkadaşımdır, mahremiyet hazinemdir, havf (Allah korkusu) refikımdır, ilim silâhımdır, sabır libasımdır (elbise), kanaat ganimetimdir, tevazu medar-ı iftiharımdır, zevkten feragat mesleğimdir, vuzuh (açıklık) gıdamdır, doğruluk şefilmdir (şefaatçi), itaat büyüklüğümdür, mücadele itiyadımdır ve kalbimin nuru namazdır» (İslâma Giriş, Muhammed Hamidullah, s. 89). 

1. Davranışlarına gelince, Hazreti Muhammed'in ahlâkı, Kur'an ahlâkı idi. Cenabı Hak, Kuran-ı Kerim'de emredilen kurallar ve yollarla önce onun ahlâkını güzelleştirdi, o da bunu Müslümanlara 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bildirerek hayatta yürümeleri için lâzım olan en doğru ve selâmete ulaştıran yolları öğretti, ve bundan dolayıdır ki «Ben ahlâkı tamamlamak için gönderildim» buyurdu. Hazreti Muhammed bütün hayatında en mükemmel ve ahlâklı bir insan olarak yaşadı ve ümmetine örnekler verdi. 

Peygamberimiz, «Allahım, yaratılışımı ve ahlâkımı güzelleştir! 
Ya Rabbi! Beni kötü ahlâktan uzaklaştır!» diye Cenabı Hakka yalvarırdı. Hak Taâlâ, Kur'andaki emirleriyle, «Sen güçlüğü değil, kolaylığı sağlayan yolu tut! Şüphesiz ki Allah adaleti, iyiliği ve akrabaya muhtaç olan şeyleri vermeyi emreder. Taşkın kötülüklerden, şerden, zulüm ve şiddetten seni men'eder, sana emirler ve yasaklar dolayısıyle hissene düşen şeylere katlan, çünkü bunlar kesin olarak farz kılınan vazifelerdendir... Şüphesiz sen büyük bir ahlâk üzeresin!» buyurmuştur. 

2. Hazreti Peygamberin yakınlarından (sahabeden) Muaz, Hazreti Peygamberin kendisine şu öğütleri verdiğini söyler: «Ey Muaz! 
Sana Allahtan korkmayı, doğru sözlülüğü, sözünde durmayı, emaneti yerine getirmeyi, hiyaneti bırakmayı, komşuyu korumayı, yetimlere acımayı, yumuşak sözlülüğü, çokça selâm vermeyi, iyi hareketi, arzuları kısmayı, imana yapışmayı, Kur'anı anlama ve anlatmayı, ahreti sevmeyi v ehesap gününden korkmayı, alçak gönüllü olmayı tavsiye eder, seni hikmet sahiplerini azarlamaktan, doğru söyleyenleri yalanlamaktan, günahkâr (zalim) kişilere boyun eğmekten, adaletli devlet başkanına isyandan, yeryüzünde fesadı yaymaktan menederim, ve yine sana duvar, taş ve ağaç gölgesinde, her nerede olursan ol, Allahtan korkmayı ve açık günahlarına açık tövbe etmeyi, gizli günahlarına gizli tövbe etmeyi tavsiye ederim. İşte bu ve bunun gibi birçok emirlerle Hazreti Peygamber, Müslümanların önce kendi nefislerini terbiye ve ıslah etmelerini, sonra da çevresindekilerin iyiliklerine çalışmayı tavsiye eylemiştir. Muaz'a yapılan bu tavsiyeler ise gerçekte bütün Müslümanlara yapılmıştır. 

3. Hazreti Peygamber insanların en halimi, en cesaretlisi, en âdili, en akıllısı idi. Olağanüstü derecede cömert ve eli açıktı. Yanında para, pul saklamazdı. Kendi malından ailesinin bir senelik ihtiyacı kadarını ayırır, geri kalanını fıkaraya dağıtır, kendinden istenen her şeyi verirdi. Çoğu zaman sene dolmadan erzağı biter, etrafa borçlanırdı. Elbisesini yamar, ayakkabısını tamir eder, ailesi fertlerine her hususta yardım ederdi. İnsanların en hayırlısı idi. Hiç kimsenin yüzüne sürekli olarak bakmaz, yanında çalışan hizmetçilerinin bile yardımına koşardı. Bir fincan süt olsa bile verilen hediyeyi kabul eder, sonra bir fırsatta fazlasıyle karşılığını verir, fakat 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sadaka kabul etmezdi. Son derecede kanaatkâr yaşardı. Sırasında kuru ekmek, hurma veya bir parça et ile karnını doyururdu. Buğday veya arpa ekmeği, helva veya bal bulsa onu tercih ederdi. Peygamberimiz insanların en mütevazı ve kibirsiz olanı, çok konuşmayan, uzatmadan az ve öz konuşanı idi. Şehirde en uzak yerde olsa bile hastaları ziyarete giderdi. İyiliği sever, fakirlerle oturup konuşur, düşkünlerin karınlarını doyurur, faziletli kimselere ikram eder, şerefli kimselere iyi davranır, herkese merhamet gösterip hiç kimseye sert davranmaz, mazeret beyan edenlerin mazeretlerini kabul eder, şaka yapmayı severdi. Kahkaha ile gülmez, tebessüm ederdi. 

Mubah (zararsız) oyunları görür, yasaklamazdı. Kaba kimselerin yüksek sesle bağırmalarını sabırla karşılardı. Evinde bir şey lâzım olduğu zaman hizmetçilerine söylemez, kalkıp kendisi alırdı. 
Yakınlarının bahçelerine oturmaya giderdi. Fakirleri hor görmez, zenginlere servetlerinden dolayı fazla iltifat etmezdi. O, okur yazar olmayan bir ümmi idi. Çölde ve cehalet ülkesinde anasız, babasız bir yetim olarak yokluk içinde koyun çobanlığı bile yapmıştı. Öyle olduğu halde Allah Taâlâ ona bütün güzel ahlâkları vermiş, iyi yolları göstermiş, geçmişte ve gelecekteki olayları, ahrette: kurtuluş ve mükâfat gerektiren şeyleri, dünya yaşayışını düzenleyen her şeyi ona öğretmişti. 

Allahın haram kıldığı şeyler dışında kendisine karşı yapılan hareketlere karşı intikam almaya kalkmadı. İki işten birini seçmek gerektiği zaman kolayını tercih ederdi. Karşılaştığı kimselere önce selâm verirdi. Kendisine bir şey sorulduğu zaman onu sabır ve sükünetle sonuna kadar dinlerdi. Oturup kalktıkça daima Allahı anardı. 
Bir meclise girince nerede boş yer bulursa oraya otururdu. Sahbetleri dinlendirici, uyarıcı, ümit verici idi. Etrafındakilere daima aile soyadlarıyle hitap ederdi. O çağlarda Araplarda soyadı ve künye ile çağırmak geleneksel bir saygı işaretiydi. Öfkelenmekten uzak durur, herhangi bir durumu sabırla karşılardı. Konuşması bakımından tatlı dilli ve ifadesi son derecede renkli ve belâgatli idi. Lüzumunda gerektiği kadar konuşur, çirkin söz söyleyeni sevmezdi. Elbiseleri çogunlukla beyazdı. Süslü değildi. Elbisesi topuklarına kadar iner, fakat yerde sürünmezdi. Cuma namazlarında siyah bir cübbe giyerdi. İnsanları affetmesini bilirdi. Birçok defalar yakınları kendisine kötülük edenleri cezalandırmak için müsaade istedikleri halde izin vermemiş, mazeret gösterenleri kabul etmişti. Hoşuna gitmeyen şeyleri görmemezlikten gelirdi. Büyük cesaret sahibi idi. Savaşlarda düşmandan yılmaz, en tehlikeli yerlere atılırdı. Ulu Peygamberimiz, öğütlediği ahlâk kurallarını önce kendi kişiliğinde uygular, Müslümanlara canlı bir örnek olurdu. Fikirleri ve öğütleri yalnız Müslümanlar için değil, bütün insanlık için üstün ve sarsılmaz bir prensip teşkil edecek kudret ve değerdedir. 


Ebu Ali Mesküyeh: 


Ebu Ali Mesküyeh, İran'da Rey şehrinde 941 yılında doğmuş ve Isfahan'da 1031 yılında ölmüştür. Tam künyesi Ebu Ali Ahmet bin Muhammet bin Yakup Mesküyeh'tir. Bu çağların en büyük ahlâkçısı olan Mesküyeh, aynı zamanda hekim, tarihçi ve lisancıdır. Farabi ve İbni Sina ile çağdaştır. 

Ebu Ali Mesküyeh'in adı, kitaplara Arapçalaştırılarak Miskeveyh olarak geçmiştir. Tahran'da İslâmi Araştırmalar Enstitüsü müdürü olan Corbin, biri Arap, diğeri İranlı iki arkadaşıyle beraber yazdığı İslâm Felsefesi Tarihi adlı Fransızca kitapta Ebu Ali'nin aile adının Miskeveyh değil Mesküyeh olduğunu misaller göstererek yazmaktadır (bkz. Islám Felsefesi Tarihi, s. 245); biz de kitabımızda bu görüşü kabul edeceğiz. 


Mesküyeh, hükümdar Alâüddevle'nin hazine nazırı ve arkadaşıdır. Ahlâk alanında Aristo'yu tamamladığından lakabı Muallim-i Salis (üçüncü üstat) tir, Razi lakabıyle de anılır. 


Ebu Ali Mesküyeh 20 kadar eser bırakmıştır. En önemli eserleri Tebzib-ül-Ahlâk, Et-Taþâra adlı ahlâk kitaplarıdır. Diğer önemli eseri Cavidan (Kharad) yahut Hikmet-i Halide'dir. Bu eser eski İran efsanelerinden toplanan birçok hikemiyat (büyük sözler) ile doludur. 
İbn-el-Haytam, İbn Fatik gibi Arap hükemasının eserlerine kaynak olmuştur. Ebu Ali'nin diğer önemli kitapları da Kifab-/s-Saade, El-Fevz-ül-Ekber vel-Asgar, Tecarib-ül-Ümem'dir. İslâmda ahlâk felsefesine ilk başlayanlar İhvan-ı Safa'dır. Onlardan sonra en büyük ahlâk sistemini kura Ebu Ali Mesküyeh'tir. Mesküyeh'in ahlâkı, hâkim fikir Aristo olmak üzere Eflatun, Galen (Calinos) ile İslâm şeriatinden alınan fikirlerin birleştirilmesinden ve uzlaştırılmasından ibaret bir sistemdir. Her ne kadar bu çeşitli doktrinlerle İslâm şeriati arasında tam bir ahenk kuramamışsa da Sofiyenin züht ve takvasından, fukahanın teferruatçılığından uzak kalarak sosyal bir ahlâk sistemi kurmuştur. Bundan sonraki ahlâkçılarımız onun izinden yürümüşlerdir. 

Tebzib-i Ahlâk kitabı biri mebadiye (ilkelere), diğeri makasıda ait olarak iki kısımdır. Mebadi 7, makasıt 10 bölümden ibarettir. 
E:-Tahdra kitabı sonradan Nasıreddin Tusî tarafından Arapçadan Farsçaya tercüme edildi. Tusi bu kitaba tedbir-ül-menzil (aile ahlâkı) ile tedbir-ül-medine (sosyoloji) kısımlarını ekledi ve şerhler yazdı. 

Mesküyeh'e göre hayır, varlığın ulaşmak istediği, o varlığın gayesi ve kemali olan şeydir. Bu sebeple belirli bir kabiliyet ve istidadın iyi olması için zorunlu olarak bu gayeye yönelmesi lâzımdır. 
Fakat istidatları ölçmek bakımından, insanlar ihtilâfa düşmüşlerdir. 
Filozofa göre insanların pek azı iyidir ve bunlar asla kötü olamzlar. 
Tabiatları değişmedikçe de böyle kalırlar. Çoğu insanlar ise ne iyi, ne kötüdürler, eğitim ve sosyal etkilerle iyiye veya kötüye döndürülebilirler. İyi veya hayır genel ve özel olabilir. Bir mutlak hayır vardır ki bu en üstün varlık (mevcud-i âzam) ve en üstün bilgi ile aynıdır, ve bütün hayırlar ona ulaşmaya çalışırlar. Bunun yanında her ferde mahsus olan, onun saadeti veya haz şuuru olan bir hayır vardır. Bu özel hayır onun esas tabiatı olan bütün eğilimlerine mahsustur. 

İnsanın terbiye edilecek melekeleri üçtür: Alışkanlık (faziletlerin kazanılması), taklit (iyi kullanılırsa başkaalrının tecrübelerinden ve akıllarından faydalanılır), uyanıklık (ruhen uyanmak). Faziletler de hikmet, şecaat, rikkat, adalettir. 

Genel olarak söylnirse insan, insan gibi hareket ederse iyi ve mesuttur. Saadet beşeri bir mükemmelliktir. Fakat insanlar türlü fertler için türlü amaçlar ileri sürdüklerinden saadet ve hayır bunların hepsi için aynı şey değildir. O halde fertler diğer insanların yardımlarına muhtaçtır, ve bu sebeple fertlerin bir arada yaşamaları zorunluluğu vardır. İnsan için en büyük fazilet diğerlerini sevmektir. Çünkü o olmazsa bir arada yaşamak mümkün değildir. İnsan diğer insanlarla beraber yaşayarak ve ancak onlar arasında kemale ulaşabilir ve bu sebeple ahlâk, sosyal ahlâk olmalıdır. Tarik-i dünyalık, uzlet (insanlardan kaçmak) yanlış bir yoldur. İnsan ancak toplum halinde, kentlerde yaşarsa mesut olur. Üzlet ve tarik-i dünyalık belki dinidir, fakat' ahlâki değildir. Ebu Ali Mesküyeh bu sebeple Sofiye ahlâkını sevmez. 

Mesküyeh'e göre şeriat hükümleri iyi anlaşılırsa iyi ahlâk ile tam uygunluk halindedir. Din halk için bir terbiye vasıtasıdır.” Cemaatle namaz kılmak, hacce gitmek... insanların nefislerine fazilet tohumları eker, diğer fertleri sevmeyi bu yollarla öğrenirler. 

Ebu Ali Mesküyeh eserleri ve fikirleriyle kendinden sonra Nasıreddin Tusi, Celâleddin Devvani, Adudeddin-el-İci gibi İslâm ahlâkçılarına büyük etkiler yapmış, İslâm ahlâkında başlıca önderlerden biri olmuştur. 'Mesküyeh'in kurduğu gelenekten ve fakat ayrı yoldan yürüyen, başka metotlar kullanan İslâmi ahlâk ekollerine girmeden önce bu çağda yazılan tanınmış bir ahlâki eserden söz etmek uygun olacaktır. 


Hay ibni Yakzan: 

Hikâye yoluyle feslefi ve ahlâki fikirleri açıklamak ve savunmak, İslâm dünyasında eskiden beri uygulanan bir gelenektir. Hay ibni Yakzan da bu türlü eserlerdendir. Bu romanın yazarı Endülüs'ün tanınmış İşraki filozoflarından İbni Tufeyl (1105-1185) dir. Asıl adı Ebu Bekr Muhammed bin Abd-il-Melik bin Tufeyl-ül-Kaysi'dir. Endülüs'te yaşamış ve Fas'ta Marakeş'te ölmüştür. Bu romanın asıl adı Esrar-el-Hikmet-el-Meşrikzye veya Hay ibni Yakzan'dır. Filozoftan yalnız bu kitap kalmıştır. Tababete dair iki eseriyle Mebbas-i Rub adlı eseri olduğu söylenir. Bu eser XVII. yüzyıldan itibaren önce Latinceye, sonradan İngilizceye ve diğer Avrupa dillerine çevrilmiştir. 
Daniel Defoe'nun meşhur Robenson romanı bu eserden ilham almıştır. İbni Sina'nın da bu isimde bir eseri varsa da fikirleri arasında büyük farklar vardır. Romanın dayandığı esas fikirler şöyledir: 

«İnsan doğuştan metafizik fikirlere ve ahlâki vicdana sahiptir. 
Kimseye muhtaç olmadan insan Allaha varabiilr, muhakemeleri gelişir. Mutlak bir yalnızlık içinde şahsi tecrübeleriyle (yazar tedbir diyor) her şeyi öğrenir. Yalnız yaşayan mesut olur. Yalnız yâşayan kimse dahi merhamet, hayır işlemk, mesut olmak duygularına sahiptir». 

Romanın özeti şudur: Hindistan’ın tropikal adalarından birinde anasız ve babasız doğan Hay ibni Yakzan adında bir çocuk yaşar. 
İbni Tufeyl eserinin başında bu çocuğun Hintli Yakzan adındaki bir erkekle adalı bir prensesin münasebetinden doğduğunu söyler. Halktan korkan ana baba çocuğu bir sandığa koyarak denize bırakırlar, dalgaların tesiriyle sandık ıssız bir adaya düşer. İbni Tufeyl, romanında sonradan bu faraziyeyi de bırakarak Hay'in; havanın rutubeti, güneş ve toprağın birleşmesiyle meydana geldiğini ileri sürer. 
Hay adada hiç bir insan görmemiştir. Onu bir ceylan sütüyle besler. 
Yürüyecek hale gelince ağaçların meyvelerini, kabuklarını yiyerek, besleyici otları toplayarak yaşar. Adada vahşî hayvan yoktur. Fakat bitkilerin büyümeleri, mevsimler, ay ve yıldızlar onun aklını harekete getiriyor, yapraklardan elbise yapıyor (utanma duygusu), ceylan ihtiyarlayınca ona bakıyor (merhamet ve yardım duygusu). Hay kimseden bir şey öğrenmediği halde birçok şeyleri düşünerek buluyor. Etrafında gördüklerinden ve tecrübelerinden olaylar arasındaki sebep netice münasebtlerini çıkarıyor. Ceylan ölünce ölüm ve sonsuzluk fikirlerini anlıyor, ve daha ileri giderek bu ölümlü ve sonlu 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şeylerin bir ilk sebeple var olduklarını kavrayarak Allahın varlığını idrak ediyor. Hay, adada dolaşırken kendi gibi bir kaza sonunda adaya düşmüş olan bir kimseye rast geliyor. Ondan falcılık ve yıldızlar ilmini öğreniyor. Sonra dini konularda kendisinin bulduğu fikirlerle arkadaşının öğrendiği dini fikirlerin aynı olduğunu görüyor. Bir müddet sonra bu gerçekleri başkalarına öğretmek isteğiyle tesadüfen oradan geçen bir gemiye binerek civardaki bir adaya varıyorlar ve oradaki halka bu hakikatleri anlatıyorlarsa da dinleyen olmuyor. Bunun üzerine tekrar adaya dönüyorlar. 

Hay ibni Yakzan, Robenson Krüzoe'nin temelidir. Robenson da yalnız başına düştüğü adada tabiatle mücadele ederek yaşamış ve devamlı olarak Cenabı Bariye duada bulunmuştur. Hay ibni Yakzan, tabiat terbiyesi şeklinde Rousseau'nun Emile (terbiye) kitabında da izlerini göstermektedir. Doğu dünyasında ve Avrupa'da tanınmış bir ahlâk ve felsefe romanıdır. 


İmam Gazali: 


Ebu Hâmid Muhammet Gazali, 1059 yılında İran'ın Tus şehri yakınlarında Gazale kasabasında doğmuş ve 1111 yılında aynı şehirde ölmüştür. İslâm dünyasında Hüccet-ül-İslâm lakabiyle anılır. En büyük mutasavvıflarımızdan ve din bilginlerimizdendir. Ihya-ül-Ulúmid-Din (dini bilgilerin canlandırılması) adlı 4 ciltlik eseri ise İslâm dinine ait bütün meseleleri kapsayan çok değerli bir eserdir. Eserlerinden ahlâka ait iki parçayı özetliyoruz. 


Güzel ve Kötü Ahlâklar: 

Güzel ahlâk gerçekte dinin yarısı, dürüst ve iyi kimselerin çalışmalarının meyvesidir. Kötü ahlâk ise muhakkak öldürücü zehirler, ipliği pazara çıkmış skandaller, gizli kalmayan rezaletler, insanı Ulu Tnrıya yaklaşmaktan alıkoyan, onları şeytanların oyuncağı yapan kötü hareketlerdir. Kötü ahlâk kalplerin hastalığı, ruhların illetidir. 
Bu öyle bir hastalıktır ki kişiyi saadete ulaşmaktan meneder. Bu hastalık vücut hastalığından çok daha korkunç ve süreklidir. Vücut hastalıklarını hekimler tedavi ederler, zararı dünyadadır. Ruh hastalığı ise dünya ve ahrette zararı olan, tedavisi daha zor bir afettir. 

Ruh hastalığının hekimliği, her kalp sahibine öğrenilmesi gerekli bir hünerdir. Çünkü bu hastalık, tedavisi ihmal edildikçe birbirine eklenerek genişler ve önlenmesi de zorlaşır. Ayeti Kerimede, «Kad eflaba men zekkâba: Nefsini temiz tutan kişi felâha (kurtuluşa) ulaşmıştır» buyurulmuştur. Hadis-i şeriflerde müminlere şunlar emredilmiştir: «Allahın resulünün ahlâkı Kur'an idi, Hazreti Peygambere, “Ya Resulallah kötümserlik nedir?” diye sorulduğunda, “Kötü ahlâktır” buyurdular; “İman yönünden en üstün müminler kimlerdir?” diye sorulduğunda, Hazreti Peygamber, “Ahlâkı güzel olanlardır” dedi». 

Ahlâk ruhta yerleşmiş bir nitelik ve haldir ki düşünce ve içgüdüye ihtiyaç duyulmaksızın bütün eylem ve işlemler ondan kolaylıkla meydana gelir. Eğer ruhta yerleşen o nitelikten çakıl ve şeriatçe iyi ve güzel olan fiiller meydana gelirse ona güzel ahlâk denir. Eğer ondan kötü fiiller meydana geliyorsa ona da kötü ahlâk denir. O ruhta yerleşmiş bir heyet (nitelik ve hal) tir. Meselâ sömertlik bir kimsede pek seyrek olarak görülse o adama cömert ahlâklı denilemez. 

Bir ahlâkın ana ilkeleri hikmet, adalet, şecaat, iffettir. Çalışma ve terbiye yoluyle ahlâk değişebilir. Hazreti Peygamber «Hassinz ahblâkaküm: Ahlâkınızı güzelleştiriniz!» emriyle bu gerçeği Müslümanlara duyurmuştur. Tabiatlar çeşitli olduğundan bazıları düzelmeyi çabuk kabul eder, bazıları ise yavaş kabul eder. Zaten ahlâkta mücahededen kastımız bu kötü vasıfları kökünden söküp atmaktır, fakat tamamen yok etmek değildir. Bunlar gayeden uzak hareketlerdir. 
Çünkü iştahlar bazı faydalar için gereklidirler. Eğer yemek iştahı yok edilirse insan yaşayamaz. Bu hususta istenilen şey, bu iştahları ifrat ve tefritten kurtarıp normal hale yani itidale sokmaktır. Burada esas insanın nefsinde kuvvetli olması ve nefsin kuvvetiyle aklın emrinde bulunması lâzımdır. Hazreti Peygamber, «Ben ancak bir insanım, insanların kızdığı gibi ben de kızarım» diyordu. Allah Taâlâ Kur'an-ı Keriminde, «Kızgınlık ve kinlerini yenenler, insanları affederler» buyurmuştu. İyi ve güzel ahlâk insanda iki şekilde meydana gelir. Birincisi insanın dünyaya tam bir akıl, Allah vergisi bir kemal ile gelmesidir. İkincisi de ahlâk esaslarını mücahede ve riyazetle kazanmaktır. Bundan maksadımız nefsi, elde edilmek istenen ahlâkın gerektirdiği eylem ve işlemlere sevk etmektir. 

«Ey Oğul! »: 

Gazali'nin İslâm âleminde en tanınmış ve beğenilmiş olan eserlerinden biri de Ey Oğul (Eyyüh-el-Veled) adlı ahlâk kitabıdır. Bu ahlâk kitabı, Gazali'nin birçok eserlerinde dağınık olarak bulunan ahlâki nasihatlerin bir araya toplanması suretiyle meydana gelmiştir. XVI. yüzyılda Türkçeye çevrildikten sonra yüzlerce defa basılmıştır. İyi bir Müslümanın ibadet, muamelât ve ahlâk hususlarında uyması lâzım gelen kuralları gayet açık ve pratik şekilde gösteren bir eserdir. Biz burada eserin içindeki bahisleri kısaca sıralayacak ve okurlarımıza asıl kitaba baş vurmalarını tavsiye edeceğiz. 
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l. Müslümanın dini vazifeleri: Aptes ve duaları, hükümleri, sünnet ve müstehapleri; gusül ve teyemmüm, namaz ve şartları, namazla ilgili diğer kurallar, cemaat, cami ve mescit adabı, oruç ve Kur'an okumak. 


2. Ferdi vazifeler: Gazali bu kısımda önce akıl ile nefsin ilişkilerini gösterir. «Cenabı Hak önce aklı yarattı, ona ilim, anlama, ihlâs, doğruluk, cömertlik, ümit ve korkuyu verdi. Sonra «Ey akıl! Başını kaldır, dilediğini vereyim» buyurdu. O zaman akıl, «Ya Rabbi benim senden dileğim beni hangi kuluna nasip edersen ona lütuf ve merhametini esirgeme» dedi. Sonra nefsi (nefs-i emmare) yarattı. 
Ona cehaleti, tamahı, yalanı, hırs ve benciliği, hiddet ve fesadı verdi. 
«Ey oğul! Her ne iş tutmak istersen önce aklına danış; düşün, sonra yap!». Hak Taâlâ, Âdem'i yarattığı zaman Cebrail vasıtasıyle ona aklı, imanı, hayâyı (utanma) gönderdi ve bu üç hediyeden birini seçmesini emreyledi. Hazreti Âdem aklı aldı. Fakat iman ile hayâ, «Allah bize akıl neredeyse orada kalmamızı emretti» diyerek üçü de orada kaldılar. Bu sebeple İslâmda aklı olmayanda iman ve hayânın da bulunmadığı kabul edilir. 


3. Hazreti Peygamber ashabına, «Ey ashabım! İmanı en kâmil olanınız ahlâkı ve huyu güzel olan, halka daima yardım edeninizdir» derdi. Bir kimsenin huyu ve ahlâkı güzelse o kimse Hazreti Peygamberin huyu ile bezenmiş demektir. İyi ahlâklı kimse Peygamberin halis ümmetidir. Bir kişi imanının kâmil olmasını isterse kendini bilip olduğu gibi görsün ve kendi fakir olsa bile sadaka versin. 
Ey oğul! İyi huyların en güzeli cömertlik, fakirlere, muhtaçlara yardım etmektir. Fakat cömertliği israf derecesine getirmek günah- . 
tır. Üç şey için yemin ederim: Birincisi sadaka vermekle mal eksilmez; ikincisi fenalık gören kimse, kendine fenalık eden üzerindeki hakkını bağışlarsa, üçüncüsü daima çalışanı Allah aç bırakmaz, ona yardım eder. 


4. Bundan sonra ferdi ahlâkta şu esaslara uymayı tavsiye eder: Allah korkusu, hayrı Allah rızası için işlemek, nimete şükretmek, emanete hiyanet etmemek, ilim öğrenmek, sabır ve kanaat, vazifeyi tam olarak yapmak, günah işlemekten kaçınmak, başkalarıyle hoş geçinmek, yalan, haset ve riya, fitne ve fesattan kaçınmak. Ulu ve aziz olmanın 3 şartı vardır: Mahlükattan hiç bir şey dilememek, bir kimsenin arkasından fena söz söylememek, kendi eliyle koymadığı şeyi almamak. 


5. Aile ahlâkı: Aile içinde ahlâk kuralları şunlardır: Anaya babaya saygı ve itaat, hatta onlar zalim olsalar bile karşı gelmemek, küçükten kız ve erkek evlâdın edep ve terbiyesine itina göstermek, altı yaşından itibaren okuma yazma öğrenmelerini sağlamak, küçük yaştan itibaren namaz, oruç gibi dini vazifeleri öğretmek ve yaptırmak, eve girip çıkarken, yatıp kalkarken âdaba riayet etmek, kardeşlere, hısım ve akrabaya iyi davranmak lâzımdır. Kızların evlenmesinde zengin, meşhur insandan ziyade iyi huylu ve namuslu kişileri seçmek lâzımdır. 

6. Sosyal ahlâk: Alış verişte doğruluk, hocaya ve ulemaya saygı, komşunun hakkına riayet, halk ile iyi geçinmek, gençlere karşı iyi kalpli davranmak ve onlarla alaydan ve sert davranmaktan kaçınmak, hükümetle ve memurlarla münasebetlerinde daima saygılı ve terbiyeli davranmak, dostları iyi ve kötü günlerinde ziyaret, çarşı ve pazarda edep ve terbiyeye dikkat etmek, hastaları ziyaret etmek. 

Gazali, bunları ayet ve hadislerle takviye edreek kısa ve özlü cümlelerle eserini tamamlamıştır. Gazali'nin felsefi ve tasavvufi fikirleri hakkında bilgi almak isteyenler İslâm felsefesi tarihlerine baş vurmalıdır. 


Mevlâna Celâleddin Rumi: 


Mevlâna Muhammet Celâleddin Rumi 1207'de Belh şehrinde doğdu ve 1273 yılında Konya'da öldü. Biz burada Mevlâna'nın tasavvufi ve edebi değeri hakkında incelemeye girişmeyerek onun yalnız ahlâk alanındaki görüşlerini ve tutumunu özetlemeye çalışacağız. Eserlerinin çoğu Farsça, birazı da Arapça ve Türkçedir. 

1. Mevlâna Celâleddin Rumi, bugünkü anlamda bir filozof değil, mistik bir tarikatin ulusu ve Mevleviliğin kurucusudur. Şiir, musiki ve raksı ibadete ilâve eylemiştir. O, gönül yoluyle yani bir iç gözlem metoduyle kendi iç âlemine bakar ve bütün hakikatleri kendi içinde görerek her şeyi kendinde ve kendisini her şeyden ibaretmiş gibi görmek ve göstermek ister. Bu gönül yolunda dış âlemle ilgiyi keserek bütün akli bilgilerden kendini kurtarır, istiğrak ve vecit haline gelerek mutlaka ulaşmak ister. Gönül metodunda analiz, sentez ve gözlem gibi ilmi metotlar yoktur. Mistik bir heyecan içinde ilâhi hakikate ulaşmak vardır. Mevlâna'nın yolunda olanlar (ehl-i dil) gönüllerinde duyduklarını ve yaşattıklarını konuşulan dille anlatamazlar. Bu dil onların heyecanlarını ve gördüklerini anlatmaya yetmez. Onun için dilleri remizler ve istiarelerle dolu bir «lisan-ı haldir. Akıl bu hakir dünyanın kandilidir ve der ki, «Tanrının nuru rehber olmadıkça aklı nasıl rehber edebilirim?». 

2. Mevlâna'nın Konya'daki türbesinin kapısındaki rubailer onun görüşünü açıkça ifade eder: «Gel, gel!.. Nerede olursan ol, yine gel! 
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Kâfir isen, rint isen de, puta taparsan da gel! Bizim dergâhımız ümitsizlik dergâhı değildir. Yüz defa tövbeni bozmuş olsan da yine gel!». Mevlâna'nın tarikatının esas prensipleri aşk ve ümide dayanan geniş bir müsamaha (hoş görürlük) dır, bu müsamahayı yukarıki rubaide açık olarak görmek mümkündür. Bu aşk, ümit ve müsamahaya faziletli ve feragatli bir ruh üstünlüğüyle bütün insanları hak ve hakikat yolunda eşit sayan yüksek bir anlayış arkadaşlık eder. Mevlâna'nın rubaileriyle mesnevileri vesair eserlerinden bazı cümleler alarak onun bazı ahlâki prensiplerini göstermeye çalışalım: 


3. «Nefis üç köşeli bir dikendir. Ne şekilde tutarsan tut yine sana batar, ondan kurtulmana imkân mı var?»; «Bilgisizlik akılda bir taassuptur ki buna tutulanların şehirlerinde kargalar uğursuzca bağrışırlar, yerleri yurtları harabeye döner»; «Yolcu! Kalbe yürü, orada seyret, orada gez, dolaş! Orada ağaçlar var, orada akan sular vari»; «Ey akıllı! Sakın aklın başına gelince pişman olacak bir sarhoşluğa düşme!»; «Bilginin iki kanadı vardır, şüphenin ise bir kanadı vardır. Zan noksandır, uçmaz!»; «Adam olmayanları adam olanların hatırı için bırak!»; «Görünüşte küçük bir âlemsin, hakikatte ise en büyük âlem sensin!»; «Edebin ne olduğunu arayıp soranlar bilsinler ki edep her edepsizin edepsizliğine sabretmek ve dayanmaktır»; «Din işinde haris ol, bu işler zaten güzeldir. Hırsın geçse bile güzel görünürler»; «İyiyi bilmedikçe kötüyü bilemezsin, ey yigit! Zıtlar kendi zıtlarıyle görülebilir»; «Akıl ve zekâ denizde yüzgeç olmaya benzer, bundan az insan kurtulur. En sonunda bir gün gelir, yüzgeç batar, gider»; «Ya göründüğün gibi ol, yahut olduğun gibi görün!». 


Nasreddin Hoca: 


Anadolu Türklerinin olduğu kadar bütün dünyanın tanıdığı ve sevdiği bir halk filozofu ve ahlâkçısı olan Nasreddin Hoca XIII. yüzyılda Akşehir, Konya, Sivrihisar bölgesinde yaşamıştır. Kitap yazmamış, bir ekol kurmamıştır, fakat ortaya koyduğu ahlâki kuralları halkın vicdanına yerleşmiş, en büyük felsefi ve halâki sistemlerden daha yaygın ve tesirli olmuştur. Yedi yüz seneden beri fıkraları ve nasihatleri köyde, şehirde büyük küçük herkesin hafızasında yaşar ve dünya durdukça yaşamakta devam edecektir. Hoca, Anadolu Türkünün zekâ ve inceliğini temsil eden büyük bir insandır. Onu herkes bilir ve tanır. Her Türk evinde Hocamız aile efradından biri gibi yaşar. 
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Ne kadar yazıktır ki Hocanın hayatı belgelerle kesin olarak tespit edilememiş, çeşitli rivayetler ve iddialar arasında âdeta efsaneleşmiş bir şahsiyet olarak kalmıştır. Kendisine atfedilen fıkraların, latifelerin sayısı beş yüz kadardır. Bunların hangilerinin gerçekten Hocaya ait olduğu da henüz bilinmemektedir. 

1. Hocanın hayat ve şahsiyeti hakkında pek çok rivayetler söylenmiş ve yazılmıştır. Bugün halkın ve Turizm Derneğinin yardımlarıyle onarılan türbesi Akşehir'dedir. Onun için yazılan incelemeler arasında en çok güvenilmeye değer olanı İbrahim Hakkı Konyalı ile Fuat Köprülü'nün yazılarıdır. Bunlara göre Akşehir'de yapılan emlâk yazımında Hocanın türbe ve camiinin de kayıtlı olması, Sivrihisar'da kızı Fatma'ya ait bir mezar taşının bulunması, çağdaşlarından birkaçının isimlerinin kayden sabit olması gibi delillere dayanarak Hocanın hayali bir şahsiyet olmadığı ve Selçuk sultanlarından Alâeddin Iin zamanında yaşadığı anlaşılmaktadır. Kuvvetli tahminlere göre Hoca Sivrihisar'da doğmuş, Konya'da tahsilini tamamladıktan sonra Akşehir'e gelmiş ve orada vefat eylemiştir (1208- 1284). l 

2. Bugün Hocamız sade bir köylü kıyafeti, güler yüzü ve sevimli davranışlarıyle büyük küçük, köylü şehirli her Türk evinin neşe kaynağı, hayatına istikamet veren emsalsiz bir ahlâk önderidir. 
Hoca, halktan uzakta durup çatık kaşı ve bilgiç tavırlarıyle soyut birtakım kurallar ortaya atan, tehditler savuran insan değildir. Kalın ciltli kitapları önüne açıp zaman ve çevre ile ilgisi olmayan ve kimsenin anlamayacağı felsefi teoriler ortaya atan bir bilgin de değildir. O, halk içinde ve onlar gibi yaşar. Sokakta, evde, pazarda ve her yerde ona rast geliriz. 

Hoca kitap adamı değil, hayat adamıdır. Onu bazen halka va'zeden bir hoca, bazen hemşerileriyle şakalaşan bir kasabalı, bazen çocuklarla düşüp kalkan bir insan olarak görürüz. Bütün fıkralarının konuları günlük olaylardır. Fakat bu çeşit yaşama dönemlerinde onu daima zeki bakışlarıyle etrafa neşe saçan bir lider olarak tanırız. 
Hoca güldürerek öğreten ve terbiye eden, halkın anlayacağı şekilde konuşan bir insandır. Asık ve kızgın bir çehreyle insanlara bağırıp azarlamaz, tehditler savurmaz. Onun varmak istediği amaç, karşısındakinin davranışları sonunda yine kendileri tarafından meydana çıkarılır. Hakikatin acı çehresi onda tuhaf ve gülünç bir örtü altında bize sunulur. 

3. Nasreddin Hoca'nın hareketlerinin geniş bir zekânın, derin bir hayat felsefesinin eseri olduğu muhakkaktır, Onun tuhaf hareketleri, güldürücü tutumları herhangi bir hokkabazın hareketleri 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gibi sırf güldürmek amacıyle değildir. Hocamız ne bir hokkabaz, ne bir taklitçi, ne bir ahmaktır, her hareketinin sonunda ahlâki bir ders vardır. Bu ahlâki dersi de Hoca çıkarmaz, karşısındakiler bulurlar, ve bu usul bugünkü pedagoji ve psikolojide dahi bir inancın telkini için en başarılı yoldur. Hocanın bütün hareketleri görünüşte komik ve basit münasebetlerdir. Fakat yakından incelendiği zaman bunların hepsinin yüksek bir zekânın, kuvvetli bir hayat felsefesinin mahsulü oldukları anlaşılır. Onun için Nasreddin Hocanın birçok fıkraları atasözleri haline gelmiştir ve halk arasında yüzyıllardan beri bir hayat kuralı olarak kullanılır. 

4, Nasreddin Hoca, fikirlerini genel kurallar şeklinde ortaya atmaz. Köylü, şehirli halk arasında yaşar, onların yaşayışlarında, inanışlarında, ahlâk ve âdetlerinde görülen bozuk cihetleri, yine kendi davranışlarıyle kendilerine gösterir. İnsanları tek tek eline alır ve herkesin yaşadığı hayat şartlarına göre onun uygun olmayan, gülünç taraflarını meydana çıkarır. Basit birtakım hayat olaylarını birbirlerine yaklaştırarak bunlardan akla gelmeyecek neticeler çıkarır ve bu neticeler daima herkes için bir hayat kuralı olacak kadar değerlidir. Hocanın görüşleri, yalnız bir bölgeyi değil, bütün insanlığı kapsayan geniş, beşeri örneklerdir. O, geleneklere saplanıp kalmış olan ham bir sofu değildir. Tersine olarak serbest düşünceli, layik görüşlü bir düşünürdür. 

Bugün aramızda, «Dostlar alış verişte görsünler» sözüyle, manasız ve faydasız işlerle uğraşan kimseleri anlatmak isteriz. Bakınız bunu Hoca halka nasıl anlatıyor: Nasreddin Hoca, bir pazarda bir akçeye beş yumurta alır, başka bir yere götürüp on tanesini bir akçeye satarmış. Komşuları. ona, «Hoca bu nasıl alış veriş böyle, insan pahalıya alıp ucuza satarmı?» deyince Hoca omuzlarını silkip, «Aldırma komşu, dostlar alış verişte görsünler» demiş. Toplum hayatımızda «Dostlar alış verişte görsünler» sözünü hatırlatan ne kadar bol misal vardır! 

5. Hocanın hayatında eşeğinin de özel bir rolü vardır. Anadolu steplerinin bu cefakeş hayvanı çoğu zaman Hoca ile beraberdir. 
Onun fıkralarında kendisine de bir vazife verilir. İşte bunlardan biri: Zamanın dehrilerinden biri diyar diyar dolaşıp memleketin âlimlerine çözülmesi zor birtakım sorular sorarmış. Dönüp dolaşıp Akşehir'e gelince yerli âlimleri telâş almış, nihayet onun karşısına Nasreddin Hocayı çıkarmayı uygun bulmuşlar. Kalabalık bir meydanda Hoca ile dehri karşılaşmışlar. Hocanın eşeği de yanında. Dehri ilk çetin sualini sormuş: «Dünyanın ortası neresidir?» Hoca gayet soğukkanlılıkla, «Benim eşeğimin ayaklarının bastığı yerdir» cevabını vermiş. Dehri, «Delilin nedir?» deyince, «İnanmazsan ölç de bak!» demiş. Burada Hocanın iki zıt fikri yan yana getirdiği ve olmazlıya ergi metoduyle dehriyi susturduğu görülmektedir. Onun eşegine ters binmiş olarak sokaklarda gezdiğini gösteren temsili resimlerini bugün hepimiz tebessümle karşılarız. 

Hoca yalancı, hilekâr insanlardan hiç hoşlanmaz. Onlardan birine verdiği ders şöyle: Hocanın bir hilekâr komşusu varmış, sözünü tutmaz, aldığını vermezmiş. Bir gün Hoca komşusunun kapısını çalarak emanet bir tencere istemiş, komşusu da vermiş. Birkaç gün sonra tencerenin içine daha küçük bir tencere koyarak komşusuna götürmüş. «Komşu, gözünüz aydın, sizin tencere doğurdu bak» diyerek göstermiş. Hilekâr komşusu içinden, «Şu dünyada ne ahmak adamlar vardır» diyerek söylenmiş ve tencereyi almış. Birkaç gün sonra yine komşusunun kapısını çalan Hoca emanet bir tencere istemiş. Komşusu bu defa daha iyi doğursun diye en güzel tencerelerinden birini vermiş. Aradan günler geçtiği halde tenceresinin gelmediğini gören komşusu, Hocanın kapısını çalarak tenceresini isteyince, Hoca, «Tencere öldü!» cevabını vermiş. Komşusu kızgınlıkla, «Hoca, sende akıl yok mu hiç, tencere ölür mü?» deyince, «Komşu, komşu, tencerenin doğurduğuna inandın da öldüğüne neden inanmazsın?» demiş. Görünüşte -bir şaka gibi olan bu fıkradan alınacak pek çok ibret dersi vardır. 

6. Zekâ oyunlarıyle espri yapmak büyük bir hünerdir. Her milletin kendi yaşayışından doğan espriler vardır. Fakat bunlar çoğu zaman yalnız doğdukları çevrede yaşarlar ve zamanla ölürler. Hocamızın esprileri ise her çağda ve her yerde daima birinci sınıf espri olarak kalmıştır. Gülmek veya gülmeden başkalarını güldürmek büyük bir sanat ve zekâ işidir. Nasreddin Hoca gülen ve güldüren esprileriyle bütün dünyanın sevgi ve sempatisini kazanmış büyük bir Türktür. Hoca neşeli, açık sözlü, müraileri ve yalancıları ve ahmakları sevmeyen insandır. 

Dünyada milletler arasında ve fertler arasında sürüp giden menfaat kavgalarını anlatan ve tenkit eden birçok bilginler vardır. Bu alanda ciltlerle kitaplar yazmışlardır. Nasreddin Hoca bu konuda ne nutuk söylemiş, ne kitap yazmıştır. Fakat yaptığı espri ile birçok nutuklar ve kitaplardan daha büyük etkiler yapmıştır. Soğuk bir sonbahar gecesi Hocanın kapısı önünde birtakım adamlar gürültü, patırtı ile kavga edip dururlarmış. Hoca pencereden bu adamlara seslenmişse de dinletememiş. Bunun üzerine yorganı sırtına örtüp dışarı çıkmaya davranınca karısı, «Gitme, karışma» dediyse de dinlemeden aşağı inmiş, «Yahu hemşeriler, yapmayın, etmeyin!» diye 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kavgacıların arasına karışmış. Bu patırtı arasında yorgan sırtından düşmüş. Bir müddet sonra kavgacılar da ortadan kaybolmuşlar. Hocamız yorganını hatırlayarak araştırmışsa da bulamamış. Odasına döndüğü zaman karısı, «Ne olmuş, kavganın sebebi neymiş?» diye sorunca, «Ne olacak hanım, kavga, bizim yorganın üstüneymiş, yorgan gitti, kavga da bitti!» demiş. f 

Hoca bizimdir. O her gün bazen hayret, bazen de merhametle halimize bakarak ve fakat daima sevimli çehresiyle aramızda yaşamaktadır. Görünüşte tuhaf, komik sözleri ve hareketleriyle bize ve bütün insanlığa iyi, doğru ve neşeli yaşamanın yollarını göstermiştir. 
Zamanımızdan iki bin beş yüz yıl önce Yunanistan’da Sokrat ve Diyojen yaşamıştı. Sanırım ki Anadolu Türkünün zekâsını temsil eden Nasreddin Hocamız onlardan daha üstün ve evrenseldir. 


Eski bir Türk Ahlâk Kitabı: Kudatku Bilik: 


1. Kudatku Bilik eseri 1070 yılında Hâşgar'ın Balasagun kasabasında doğan Yusuf Uluğ Has Hacip tarafından manzum olarak yazılmıştır. Bu eser bugünkü dilimize kutlu olma bilgisi şeklinde çevrilebilir. Dünya ve ahrette mesut olmak için takip edilecek yolu göstermek amacındadır. O zamanki âdetlere göre Yusuf eserini Karahanlılar hükümdarı Ebu Ali Hasan bin Süleyman Arslan'a ithaf etmiştir. Eser aslında dinî mahiyette ise de insan hayatının mahiyeti, toplum ve devlet içindeki vazifeleri gösteren bir hayat felsefesi olması bakımından aynı zamanda bir ahlâk kitabıdır. Eser 6645 beyitten ibarettir. 


2. Eser dört esas kısımdan mürekkeptir: 1. Doğru kanun (temsilcisi hükümdar), 2. Saadet (temsilcisi vezir), 3. Akıl (temsilcisi vezirin oğlu), 4. Akıbet (temsilcisi zahit). Yusuf, manzumelerinde bu dört esasın her birini o zamanın kişilerinden biri tarafından temsil ettirerek konuşturmakta ve fikirlerini açıklamaktadır. Ay Toldu ile Gün (Kün) Toğdu'nun konuşmalarında o devrin ahlâk anlayışını bulmak mümkündür. Ay Toldu saadeti, veziri Gün Toğdu aklı temsil eder, vezirin oğlu olup sonra yerine geçer. 

3. Allah insana en büyük faziletleri vermiştir. Her iyilik ve kötülük Allahtan gelmekle beraber insan ne ekerse onu biçer. İbadet lâzımdır, fakat insanın iyiliği aynı zamanda onun toplum içinde faydalı olup olmamasıyle ölçülür. Ölüm insanları iyi yola sevk etmek için en önemli etkenlerdendir. İyi ad bırakarak ölmek ve öldükten sonra bu ad sayesinde iyi anılmak insan için en büyük gaye ve asıl mükğfattır. 
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4. Din ve dünya yolunun insanlarda nasıl çarpıştığını muhtelif beyitlerde görüyoruz. Sonunda dünyada iyilik yapmak gayesiyle hareket etmenin ve ibadetin en doğru ve tatmin edici bir yol olduğu sonucuna varılır. Vezir Öğdülmiş dünyada kötüleri iyi yola sevk etmek, cefaya vefa ile karşılık vermek, cefa yapanları affetmekle din yolunun bulunacağı inancındadır. Ancak iyilikle yola gelmeyen kötülere ceza verilmesini müdafaa eder. Kötülerin doğuştan fena olup iyi yola sevk edilmelerinin imkânsız olduğu kanısındadır. Zahit ise dünya işine karışanın ahrete faydası olmayacağını, halk ile düşüp kalkılarak tam ibadet edilemeyeceğini müdafaa etmektedir. 

5. Vezir Öğdülmiş ise zahide itiraz eder. Başkalarına faydası dokunmayan kişi ölüdür. İnsanın fazileti insanlar arasında yaşamakla belli olur. Kötüleri iyi yola sevk etmek, cefaya vefa göstermek, onalrı affetmek, asıl din yolu budur, der. İnsanlardan uzak bir hayat yaşayan zahit, bu fikirler karşısında tereddüde düşer ve şehri terk eder. Hükümdar ona veziri vasıtasıyle tekrar mektup gönderir, zahit şehre dönmeye karar verir. Şehre döndükten bir müddet sonra yeniden züht hayatına dönmekte ısrar eder. İzin almak için hükümdarın yanına gider. Hükümdara züht ve uzletin faydalarından bahseder. Hükümdar bu sözlerin tesiri altında kalarak çekilmeyi ister. Bu defa da Öğdülmiş, Allahın yeise kapılanları hoş görmeyeceğini, hükümdarlığın ona Allah tarafından verilmiş bir vazife olduğunu söyler, halka iyilik yapmanın lüzumu üzerinde uzun izahat verir. Sonunda insan kendi menfaati için toplum menfaatlerini ayak altına alamaz, der. 


Aybet-ül-Hakayık: 

Diğer bir adı da Hżbet-ül-Hakayık olan bu eser Kâşgar Türkçesiyle ve Uygur harfleriyle yazılmıştır. Yazarı Ahmet bin Mahmut olup XI. yüzyılın eserlerindendir. Kudatku Bilikten sonra Türk edebiyatının ve ahlâkıyatının en eski örneklerinden sayılmaktadır. Eser manzum şekilde ve yedi bölüm üzerine yazılmıştır. Tarihinden anlaşılacağı üzere Türkistan'da İslâmiyetin yayılmasından sonra ve Muhammet Dad-ı Sipehsâlar namına ithaf edilmiştir. 

Aybet-ül-Hakayık tamamen ahlâki ve didaktik mahiyette bir eserdir. O zamanki geleneklere göre önce dua ve münacatlar ve halifeler hakkındaki menkıbelerden sonra Sipehsâlar'a ait bir methiye görülür. Bundan sonra ilmin faydaları, cehaletin zararları, dilini tutmanın gerekliliği, dünyadaki türlü değişmeler, cömertlik ve hasislik, ahlâki faziletler gibi başlıklar vardır. Eser her ne kadar İslâmi mahiyette ise de ara sıra eski Türk geleneklerine de yer vermektedir. 
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İlmin faydaları ve cehaletin kötülüklerini anlatan bazı fikirleri şöyledir: 

İlmi isteyen âlim olur, ey dost ilmin tadını âlim bilir. İlmin kadrini insana ilim bildirir. — Bilgisiz kişiye doğru söz tatsız gelir, ona öğüt ve tembih de faydasızdır. Boş kafalı nasıl yıkanarak temizlenir? Cahil yıkanmakla temizlenmez, kirlidir. — Bilgin kişi işini ve kendini bilir, işini yapar fakat övünmez, bilgisiz ne türlü iş olsa inat eder, ona saadet yok nedamet vardır, o kadar! — Bilgili kimse gerekli söz söyler, gereksiz yersiz sözü gömüp gizler, bilgisiz ne söylerse düşünmeden söyler, onun kendi dili kendi başını yer. — Evrenlerin Tanrısı bilgi ile bilinir, bilgisizlerde hayır yok buyurdu, âlimin sözü öğüt, doğru yol ve edeptir, ilmi hem Arap, hem Acem övdü. 


Divan-ül-Lügat-üt-Türk; 

Bu arada en eski Türk eserlerinden sayılan Divan-ül-Lügat-üt-Tiirk adlı sözlüğü de hatırlamak lâzımdır. Kâşgarlı Mahmut tarafından yazılan bu eserde kelimeler açıklanırken birçok beyitler de yazılmıştır ki bunlar o zamanki Türk ahlâk ve geleneğine ait değerli belgelerdir. Bunlardan da birkaç örnek verelim: 

Ateş değmekle ağız yanmaz; öküz ayağı olmaktansa buzağı başı olmak yeğdir; kart öküz baltadan korkmaz; talihsiz kuyuya girse kum yağar; yer baskısı dağ, millet baskısı beydir; hiddet edenin boynu bağlanır. 


Kelile ve Dimne: 


Şarkın ve İslâm âleminin en çok tanınan ana kitaplarından biri de Kelile ve Dimne'dir. Bu kitap aslında bir ahlâk kitabıdır ve eski Hint dili Sanskritçe yazılmıştır. Kelile ve Dimne de iki çakalın adıdır. Eser ahlâk kaidelerini kuru nasihatler şeklinde değil, somut hikâyeler ve fıkralar şeklinde gösterdiğinden halk tarafından anlaşılması ve kavranması kolaydır. Eser önce Farsçaya çevrildikten sonra Arapça ve Türkçeye birçok tercümeleri yapılmış, manzum hale getirilmiş, bazen kısaltılarak, bazen de parçalanarak birçok şekillere konulmuştur. Eserin gayesi insanlara ahlâk kaidelerini öğretmek olup insanları güzel ahlâklı yapmak, kötü ahlâklarını düzeltmektir. Kitabı Hintli filozof Beydeba Hint hükümdarı Dabişlem için yazmıştır. Kitabı ikmal edip hükümdara okuduktan sonra hükümdar onun başına taç giydirmiş ve sarayına vezir yapmıştır. Kelile ve Dimne, anlatacağı ahlâk felsefesini ve ahlâk kaidelerini cahillerin ve kötü kimselerin saldırılarından korunmak için hayvanları ve kuşları 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konuşturmak suretiyle yazmıştır ki bugün buna edebiyatta teşhis ve intak sanatı diyoruz. Beydeba'nın açtığı bu çığır sonradan birçok yazarlar tarafından takip edilmiştir. 

Eserde 14 bölüm vardır ki sırasıyle şunlardır: Kovucuların ve tezvircilerin sözlerini dinlemekten kaçınmak gerekli olduğu; kötü kimselerin sonlarının fena olacağı ve felâketlere uğrayacakları; iyi arkadaş ve dostun insana sağlayacağı faydalar ve iyilikler; düşmanın tuzağından emin olmayarak daima tedbirli bulunmak; ihmal ve gafletin ölçülemeyecek kadar büyük zararlar doğuracağı; acele etmenin ve acele iş görmenin doğuracağı zararlar ve fenalıklar; her işte ihtiyatlı ve tedbirli olmanın faydaları; kinci ve riyakâr kimselere güvenmenin caiz olmadığı; yakınlarının ve başkalarının işlediği suçları affetmek, müsamaha göstermek; iyilere mükâfat, kötülere mücazat gerektiği; çok tamah ve çok istemenin zararları ve bundan neler kaybedileceği; ağır başlılık, sükünet ve itidalin faydaları; hain ve gaddar kimseleri dinlemekten uzak durmaları için hükümdarların ne yapmaları lâzım geldiği; insanın kendisini Allaha bırakması ve ona tevekkül göstermesi. 

İran hükümdarı Nuşirevan bu kitabın şöhretini işitince hakim Birzeveyh'e Hint'e gidip bu kitabı getirmesini emretti. Bu hakim, saray hazinesinde saklı olan kitabın kopyasını Hindistan'dan getirip Farsçaya çevirdi. İslâmiyet devrinde Abbasi hükümdarı Ebu Caferel-Mansur'un kâtibi Mecusi mühtedisi yani Zerdüştlükten İslâm olan Abdullah bin-el-Mukaffa-el-Hatip* Farsçadan Arapçaya tercüme etti. 
Bundan sonra eser birçok defalar tercümelere uğramış ve Hüseyin Vaiz-el-Köâşifi ismindeki ahlâkçı, Horasan emirlerinden Süheyliye ithaf ederek tercüme ve hulâsa etmiş ve adını Ezvar-/s-S/beyli (Süheyl yıldızının nurları) koymuştur. Molla Salih oğlu Ali Farsçadan Türkçeye çevirerek adını Hiömayunzame koymuştur. 1945 yılında Ömer Rıza Doğrul, Kelile ve Dimne adı altında Milli Eğitim Bakanlığı yayınları arasında neşreylemiştir. 

Eserin içindekileri hakkında bir fikir vermek için şu parçayı örnek alıyoruz: Kelile ile Dimne konuşuyorlar. Kelile Dimne'ye şöyle söylüyor: «İşte azizim Dimne! İkimizin hali de böyle. Yani birbirimize karşı onlar gibiyiz (daha önce anlatılan bir hikâyeye işaret ediyor); sen yalan, hile ve iftira gibi bir yol tuttun, münafıklık yaparak iki dostun (arslanla Şetrebe adlı öküz) arasını bozdun. Sen aldatma, kandırma ve kötülük etme gibi fena fikirlerin mahkümu 


(©) İbn Mukaffa (723-759)'nın asıl adı Bazayeh oğlu Rozbih'tir. Basra valisi Süfyan tarafından acıklı bir surette öldürülmüş ve cesedi yakılmıştır. 
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oldun. Bunlar fena şeylerdir ve akıbetleri daha da kötüdür. Buna dair bir misal istersen, işte sana bir budala ile bir hilekârın hikâyesi: Bir hilekârla bir budala bir ticaret işi için ortak olmuşlar ve bunun çin de yola çıkmışlar. Yolda giderlerken hilekâr her nasılsa biraz geride kalmış ve tesadüf bu ya, içinde bin altın bulunan bir kese bulmuş ve durumu budala ortağına da haber vermiş. Bunun üzerine ikisi de yollarına devamdan vazgeçerek şehre dönmüşler. 
şehre yaklaştıkları vakit parayı aralarında paylaşmak üzere bir kenara çekilmişler. Budala demiş ki, “Altınların yarısı senin, yarısı benim”. Hilekâr ise hepsini kendine alıkoymayı aklına koyduğundan demiş ki, “Hayır, öyle yapmayalım. Mademki ortak olduk, ortaklığımızı devam ettirelim. Ticaretimize bakalım. Bugün bir alışveriş yapmadığımız için bu paradan ben biraz harçlık alayım, sen de o kadar al. Geri kalanını şu ağacın altına gömelim. Burası emin bir yerdir. İhtiyacımız oldukça gelip alırız”. Nitekim ikisi de eşit miktarda para almışlar ve geri kalanını toprağa gömmüşler. Her ikisi de şehre varıp birbirlerinden ayrıldıktan sonra, hilekâr adam ağacın altına dönerek paranın hepsini toprağın altından çıkarıp almış ve toprağı düzelterek geri dönmüş. Neden sonra bir gün budalanın aklına gelir. Ortağına giderek, “Para lâzım oldu, gidelim de biraz alalım” der. Birlikte paraları gömdükleri yere gider ve kazarlar. 
Bir şey bulamazlar. Hilekâr başına gözüne vurarak ve saçlarını yolarak arkadaşını suçlar. Zavallı budala arkadaşına birçok yeminler ettiği halde dinletemez, derdini anlatamaz. Hilekâr, “Sen benim ortagımsın, senden başka bu yeri kimse bilmez” diye dayatıp durmuş. 
Sonunda iş mahkemeye düşer. Hâkim delil ve şahit ister. Hilekâr, “Ağaçtan iyi şahit ve delil mi olur? O gerçeği söyleyecektir” der. 
Meğerse hilekâr daha önceden hazırlığını yapmış, babasını ağacın kovuğuna saklamış. Ona öğreteceklerini öğretmiş. Hayretler içinde kalan kadı ve mahkeme heyeti, davalı ve davacı ile birlikte ağacın bulunduğu yere gider. Keyfiyeti tahkik eder. Ağaçtan aldığı cevap şu: “Paraları budala gelip buradan aldı, götürdü”. Büsbütün şaşırıp kalan hâkim bu sefer, ağacın etrafına odun yığılarak yakılması emrini verir ve öyle yaparlar. Hilekârın babası imdat diyerek bağırır ve ortaya çıkar. Yanıp ölmekten zor kurtulur. Kadı bunun üzerine ona hakikati ikrar ve itiraf ettirir, Hilekârla babasına adamakılli bir dayak attıktan başka o yalancı şahidi bir hayvna bindirip şehirde dolaştırmak suretiyle teşhir eder. Altınları da geri alarak budalaya verir». 
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Kelile sözlerine devamla: «Dimne! Bu hikâyeyi sana anlatmaktan maksadım şudur ki, hilekârlığın sonu işte budur. Bu bakımdan korkarım ki ilerde sen bu yüzden bir felâkete uğrayasın! Evet, ektigini biçmeden başına bir felâketin gelmesinden korkarım. Nehir suyu tatlıdır, denize vardıktan sonra acı olur. Sen iki yüzlü bir riyakârsın, günün birinde sahibini sokacak iki yüzlü yılansın! İnsan ya akıllı kimse ile dost olmalı, yahut da âlicenap kimse ile. Hem akıllı, hem âlicenap olursa daha iyi. Bir kötü var, bir de ahmak kötü var. 
İşte sen de bu ahmak kötüsün». 

Kelile, Dimne'ye daha birçok öğütler verdikten, ahlâki kurallar ortaya koyduktan sonra başka bir hikâyeye geçer. 


Ahlâk-ı Nasıri: 


Ablâk-: Nasıri, İran'ın ve Şii dünyasının büyük üstatlarından Nasireddin Tusinin eseridir. Asıl adıyle Nasireddin ebu Cafer Muhammet bin Muhammet bin-el-Hasan, Şianın on iki imam kolundan olup Tus şehrinde 1201 yılında doğmuş ve 1274'te Bağdat'ta ölmüştür. (Tus, Meşhet civarında şimdi harap olan bir şehirdir). Türlü ilim dallarındaki geniş bilgisinden dolayı üstat-ül-beşer lakabını almıştır. XIII. yüzyılın çok hareketli bir devrinde yaşamıştır. Zamanında Hülâgü Bağdat'ı tahrip edip kütüphaneleri yaktıktan sonra Azerbaycan'ın Marağa rasathanesini yaptırmış ve bunun yanında dört yüz bin ciltlik bir de kütüphane kurdurmuştu. Tusi, Hülâgü nun himayesine girerek bu rasathane ve kütüphanede çalışmıştır. 
Horasan valisi Nasıreddin eb-ül-Feth, İsmaili mezhebinden olduğundan etrafına İsmaili âlimlerini toplamış ve bu arada Nasıreddin Tusyi de himaye etmiştir. Tusi, Ablák-ı Nasıri adlı meşhur kitabını bu zat adına yazmıştır. Nasıreddin Tusi, felsefe tarihinde filozof, ilâhiyatçı, matematikçi, astronom ve ahlâkçı olarak tanınmıştır. En önemli eserleri şunlardır: 1. 4b/4k-: Nasıri. Arapça yazılmış ve sonradan yazılan «Ahlâk-ı Celâli», uAhlâk-ı Muhsini», «Ahlâk-ı Alâi ye mehaz olmuştur. Tusi bu kitabında Aristo'nun Nikomahos ahlâkı ile Gazali'nin tasavvufi ahlâk görüşlerini telif etmek istemiştir. Kitap Arapçadan Farsçaya çevrilmiş olup 508 sayfa kadardır. Eserde bölümler makale adı altında sıralanmış, makaleler de fasıllara, onlar da kısımlara ayrılmıştır. Yazar, kitabın başında bu eserin Ebu Ali Mesküyeh'ten ilham alınarak yazıldığını açıkça söylemektedir. Ahlâk-ı Alâi'nin bölümleri ve konularıyle 4b/4k-: Nasır? birbirlerine çok benzerler. Bu sebeple eserin endeksi ayrıca gösterilmemiştir. 
2. Zic-i İlbani (İlhani hükümdarları adına); 3. İbni Sina'nın İşaratına Şerh; 4. Öklit ve Mecesti Şerhleri; 5.Evsaf-ül-Eşraf (Farsça ahlâk kitabı). 
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1 Yeni bir felsefe çığırı açmadıysa da meşşai felsefesiyle Şii itikatlarını telif etmeye çalıştı ve İslâm âleminde ilk defa sistemli bir ahlâk kitabı yazdı. Tusi, Mesküyeh'in Aristo'ya dayanan akılcı ahlâkı ile Gazali ve Sufiyenin ahlâkını birleştirmeye uğraştı. Kitabında ahlâk terbiyesine büyük bir yer verir, ve çocuğun doğduktan yetişkin hale gelinceye kadar nasıl ahlâklı ve iyi bir insan olacağını göstermeye çalışır. 

2. Önce, doğan çocuğa iyi bir isim vermeli, sonra sağlam ve ahmak olmayan bir sütanası seçmelidir. Daha küçükten çocuklara iyi alışkanlıklar kazandırmalıdır, çünkü çocuklar kötü huylar edinmeye istidatlıdırlar. Ahlâk eğitiminde tabiata uygun hareket etmelidir. Bundan maksat çocuğun gelişmesinde meydana çıkan ilk kuvvetler hangileriyse onları olgunlaştırmaya çalışmaktır. Çocukta ilk meydana gelen duygu utanmaktır. Çocuk bir yanlış karşısında utanıyorsa bu onun iyi ahlâklı olacağına işarettir. Diğer bir nokta da çocuğun tabiatını bozacak kötü kimselerle düşüp kalkmaktan korumaktır. 

3. Dünya mal ve nimetlerini sevmeden önce akıl yolu ile faziletli olmayı, dini ibadet ve emirleri yapmayı öğrenmelidir. Yiyecek, içecek, giyecek ve lüks gibi şeylere karşı hırs duymasına mani olmalı, kötü alışkanlıklar kazanmasını önlemelidir. Yalan, haset, inat, gurur, hile, başkalarına zarar vermek şeklindeki eğilimlerini kırmalıdır. İlk öğretilen şeyler, iyi örnekler ve iyi hareketler olmalıdır. 
Azarlamayı ve darılmayı âdet haline getirmek çocuğu yüzsüz yapar. 
Yemekler itidal üzere ve besleyici olmalı, oburluk yapmasına müsaade etmemelidir. Söz ve hareketlerinde, oturup kalkma ve konuşmalarında iyi davranışlar öğretilmeli ve faydaları anlatılmalıdır. 

4. Sade ve katı bir hayat yaşamaıl, nazlı ve şımarık olmamalıdır. Çok uykuyu sevmek tembelliğe sürükler. Tevazuun ve dilini tutmanın faydaları gösterilmelidir. Oyun oynamasına müsaade edilmeli, fakat hocasına ve büyüklerine itaat etmeyi bilmelidir. Arzularına hâkim olmayı öğrenmeli, altın ve gümüşe tapmamaıldır. Öğretmen ve aile, eğitim amacıyle çocuğu dövebilirler. Çocuk yetiştikten sonra istidadına göre bir sanata verilmeli ve burada sebatla çalışmaya alıştırılmalıdır. 


Ahlâk-ı Adudi: 


Ahblâk-: Adudi, Şarkta önemli kaynak kitaplraıdan biri sayılır. 
Yazarı Mevlâna Adud-el-Mille ved-Din Abdurrahman bin Ahmed-el-İci'dir. İran'ın İğ kasabasında 1281 yılında doğmuş ve 1355 yılında ölmüştür. Zamanının en büyük filozof ve kelâm âlimi sayılır. Vezirler tarafından himaye gördüğünden ilk zamanlarda rahat ve itibar içinde yaşamışsa da sonradan yıldızı sönmüş, Şiraz'a gelerek orada müderrislik ve kadılık yapmıştır. Hayatta iken İslâm dünyasında büyük şöhret sahibi olmuş, birçok talebe yetiştirmiş ve birçok eserler yazmıştır. Bunlar arasında en önemli olanı El-Mevakıf fi İlm-el-Kelâm'dır. Bu eser 6 mevkıfe (bölüm) bölünmüş, sonradan Seyit Şerif Cürcani tarafından şerh ve izah edilmiştir. (Bu eser kelâm ile felsefeyi birleştiren en mükemmel akliyeci kelâm kitabı sayılmaktadır). Ahlâka dair kitabının asıl adı Rżsalát-üäl-Ablák’tır. Adudeddinel-İci'nin eserleri, her türlü tafsilâttan uzak, az kelime ile çok şey ifade edecek bir şekilde kısa ve özlü yazılmıştır. 

1. Ablák-ı Adudi, giriş kısmında ilim ve esbab-ı ilimden söz eder. 
İlmi, mantıkçılara göre akılda bir şeyin suretinin hâsıl olmasıdır şeklinde tarif ettikten sonra esbab-ı ilmi havass-ı selime, haber-i sadık, akıl olarak üçe taksim eder. Ahlâkı da ilm-i ahlâk olarak adlandırdıktan sonra şu tarifi koyar: «İlm-i ahlâk, iyi ve kötüyü bilip (ahlâk-ı hamide ve zemime) iyi ahlâkı kazanmak ve kötü ahlâkı terke ait ilimden ibarettir». Konusu kötü ahlâkı da iyi ahlâk haline getirmek, fayda ve amacı da dünya ve ahrette insanı saadete ulaştıran şeyleri elde etmek ve nefsini kemale ulaştırmaktır. Bundan sonra insandaki akıl ve ruhi kuvvetleri açıklamaya girişir. 

2. Hikmetten maksat, bütün ilim ve ameldir. İlim bizden sâdır olmayıp varlıklardan insanın idrak gücü derecesinde anlaşılan şeydir ki buna hikmet-i nazariye denir, varlığı, insan iradesiyle hâsıl olmayan olayları bilmektir. Hikmet-i ameliye ise vücudu insan iradesiyle hâsıl olan eşyaya ait ilimdir. Hikmet-i ameliye de nazari ve ameli olarak iki kısımdır. Adudeddin-el-İci eserini dört makale (dört bölüm) üzerine tertip eylemiştir. Birinci makale amele müteallik olmayan genel ahlâk meseleleridir. İkinci makale amelin keyfiyeti- ne ait yani insanın yaşamak, hayır işlemek gibi melekelerinin kullanılmasına ait bahislerdir. Üçüncü makale insanın newin bekası dolayısıyle aile kurması ve bunlara ait amellerdir. Yaşanıaln toplum içinde diğer insanlarla adalet dairesinde yaşamak, mülkün idaresi gibi faaliyetler de dördüncü makaleyi teşkil ederler. 

3. Nefsin fiilleri, tekrarlar ile birleşip de giderilmesi güç hale gelirse buna meleke denir. İnsan fiilleri nefisten birden ve düşünülmeden sâdır olursa buna huy, seciye ve hulk tesmiye olunur. Şu halde hulk, ef'al-i nefsaniyenin kendinden kolaylıkla sâdır olduğu melekedir. Yeni yazı yazmaya başlayan kimseler önce büyük zorluklar çektikleri halde sonradan büyük sürat ve kabiliyet kazanırlar ki buna meleke kazandı denir. Bazı İslâm bilginlerinin, hulk fıtridir, 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değişmez, iddialarına karşı Adudeddin, ahlâkın ve melekenin değişebileceği kanaatindedir. Yazar burada Hazreti Ali'nin Hazreti Hasan'a yaptığı vasiyeti tekrar ediyor: «Çocukların kalbi her şeyi yetiştirmeye elverişli boş bir tarladır, kendine ekilen her şeyi kabul eder ve yetiştirir». İnsanda makulâtı idrak etmek kabiliyetinde olan nefs-i natıkadır ki ulvi bir cevherden ibarettir ve buna kuvve-i nazariye dahi denilir. Eğer kuvve-i nazariye bizzat idrak vasıtası olursa buna müdrike denir. Kuvve-i müdrike yalnız insana mahsus olup makarri insan beynidir. Eğer bu kuvvet bir zararı def’ için olursa yeri kalptir, eğer bu kuvvet menfaat için kullanılırsa makarri karaciğer olup buna behimi ve şehevi nefisler denir. Bu kuvvetlerin itidal üzere olması evsat (orta) derece olup bir fazilettir, ifrat ve tefriti ise rezilettir. Eser bundan sonra fazilet ve reziletlerin sınıflanmasına ve açıklanmasına başlar. 

4. Eser faziletlerin kazanılması ve reziletlerin giderilmesi hakkında geniş açıklamalar yaparken «cehl-i mürkekeb»i hiç bir şey bilmediği halde kendini âlim zannedenler diye tarif eder ve bu gibilerin ıslahından birçok bilginlerin ümit kestiklerini söyler. Adudeddin İci'ye göre bu gibi cahillerin tedavileri için en iyi çare matematik (hendese, hesap ve riyaziyat) tir. Çünkü bu ilimlerde kesinlik vardır. Şüpheye ve yanlış anlamaya tahammülü yoktur. Katmerli cahil de bilip bilmediğini bu kesin terazi ile ölçerek cehaletinin derecesini anlar. 

5. Menzilin idaresi makalesinde Adudeddin, bunu, «beş temel elemanın» özel bir toplanması olarak mütalaa eder. Bu beş eleman ana, baba, evlât, hizmetçiler ve bir de aile geçimidir. Bundan sonra malın idaresi ve sarfı hakkında gerekli esasları anlatır. Bunların hepsini ayet ve hadislerle takviye eder. Aile bireylerinin karşılıklı hak ve vazifelerini belirtir. 

6. Dördüncü makale medinenin idaresine ait tedbirlerdir. Medineden maksat büyük ve küçük şehirler olduğunu belirtir. Adudeddin, sosyal topluluğu şu suretle sıralar: Aile, mahalle, şehir ve kasaba topluluğu, ümmet topluluğu, dünya topluluğu. Her topluluğun bir başı ve nihayet başların da başı olmak lâzımdır. İnsanlar birbirlerine muhtaç olduklarından toplu yaşamaya mecburdurlar. Meselâ bir sanat erbabı, işini görebilmek için başkalarının üretimlerine ve yardımlarına muhtaçtır. «İnsan medeni-yüt-tab'» dır sözü bunu ifade eder. Medineler medine-i fazıla, medine-i gayr-i fazıla olarak iki türlüdür. «Medine-i fazıla bir kavmin içtimaıdır ki ol kavim efalleriyle ancak iktisab-ı hayır ve içtinab-ı şerri kasıt ve irade ederler. 
Şerlerin ve fenalıkların sâdır olması ihtimali olan kavmin içtimaı 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da medine-i gayr-i fazıladır». Medine-i fazıladaki insanlar beş sınıftır: İdareciler sınıfı hakayık-ı eşyayı bilen kişilerdir. Bundan sonra sırasıyle fukaha ve kâtipler, hekimler ve hesapçılar, askerler, beşinci sınıf ticaret ve sanat erbabıdır. Adudeddin, burada en iyi medinenin ahalisinin birbirlerine karşı dostluk ve sevgi besleyenler olduğunu söyler. Kitap, medineyi idare eden emirler ve vezirlerin uymaları lâzım gelen kuralları tespit ederek son bulur. 


Ahlâk-ı Celâli: 


Bu kitabın yazarı Celâleddin Devvani'dir. Asıl adı Celâleddin Muhammet bin Sadeddin'dir. İran'ın tanınmış bilgin, filozof ve şairlerinden olan Celâleddin Devvani, 1424 yılında İran'ın Devvan ismindeki köyünde doğmuş, 1502 yılında ölmüştür. Tebriz ve Şirazda müderrislik etmiştir. Ahlâk kitabından başka Enmuzec-ül-Ulńúm adlı özlü bir risalesiyle kelâm ve teolojiye ait kitapları vardır. 


Eserin Farsça nüshası 332 sayfadır. Burada konular mezamin adı altında toplanmış, bunlar da lem'a adıyle bölümler içine konulmuştur. Kitabın birinci kısmı 9 bölüm halinde ve 135 sayfa içinde ahlâki güzelliklerden bahseder. Bu bölümde Ahlâk-ı Nasıri'de olduğu gibi insandaki nefs-i natıkayı iki kuvvete ayırır, biri idrak kuvveti, diğeri tahrik kuvvetidir. Bundan sonra bunların muhtelif kısımlarının açıklaması yapılır. Sonraki lem'ada bu kuvvetlerin ve melekelerin faziletleri anlatılır. Kitabın bütün açıklamaları arasında beyitler, fıkralar ve hikâyeler konulmuş, sayfaların kenarlarına da haşiyeler yazılmıştır. 


Kitabın 60 sayfalık ikinci kısmında nefsin hastalıkları ile bunların ilâçlarından söz edilir. Bu hastalıkların ilâçları hayretin ilâcı, cehl-i basitin ilâcı, cehl-i mürekkebin ilâcı, korkunun ilâcı, şehvette ifratın ilâcı, hüzün ve kederin ilâcı, hasedin ilâcı gibi konulardır. 
Üçüncü kısım tedbir-ül-münzil denilen aile ahlâkına ve terbiyesine ayrılmıştır. Burası 8 konu halinde işlenmiş, İslâmda geleneksel kurallar ve eğitim yollarından bahseder. 


Dördüncü kısım medinede insanların ihtiyaçları hakkında olup 
6 lem'a ile Eflatun ve Aristo'nun öğütlerini kapsamaktadır. Konular 
insanın toplu yaşama ihtiyacı, insanlar arasındaki sevgi, toplumun zümreleri, memleket idaresi ve hükümdarın adabı, halka hizmet ve yardım vazifeleri, sadakat ve adab-ı muaşerettir. 


Ablâk-ı Celâli de İslâm âleminde tanınmış eserlerden olup Türkçemize çevirileri yapılmıştır. 
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Ahlâk-ı Muhsini: 


Bu eserin diğer bir adı da Ablák-ı Kdşifi'dir. Kitabın yazarı Hüseyin bin Ali-yel-Vaiz-el-Kâşifdir. Doğum tarihi meçhul olup 1505 
yılında vefat temiştir. İran'ın en tanınmış âlim ve şairlerinden olup Sultan Hüseyin Baykara zamanında Herat'ta vaiz idi. Yazdığı ahlâk kitabını sultanın şehzadesi Eb-ül-Muhsin'e ithaf ettiğinden eseri 4%- lâk-ı Muhsini adını taşır. Eser önce İngilizceye tercüme edilmiş ve ondan sonra Batı dünyasında şöhret bulmuştur. Hüseyin Kâşifi'nin ahlâk kitabından başka Envar-ı Söbeyli adlı Kelime ve Dimne tercümesi, tefsire, tarihe ait birçok eserleri vardır. 

Ahlâk-: Mwbsini Fars dilinde kırk bap üzerine tertip edilmiş ve 
1566 yılında defterdar Pir Mehmet tarafından Exis-/s-Sadıkıyn adıyle 
Türkçeye de tercüme edilmiştir. Bundan başka Birinci Sultan Ahmet zamanında Abdülaziz Efendinin de bir tercümesi vardır. 

1. Kitapta her bap ayrı bir fazilete ayrılmış ve bahisler arasına beyitler, hikâyeler yazılarak bahisler genişletilmiştir. 4b/4&-: Muhsini Şarktaki diğer ahlâk kitapları gibi dini ahlâk karakterini taşır. Her fazilet ve ahlâki kaide tarif edildikten sonra bunun geliştirilmesi için dini, akli deliller gösterilir. Beyitler Farsça veya Arapçadır, fıkralar ve hikâyeler de daima Şark geleneklerine ve bazen de Yunanın ünlü filozoflarına ait olur. 

2. Eserin içindekiler hakkında bir fikir vermek için baplardan bazılarının isimlerini yazalım: İbadet, ihlâs, dua, şükür, sabır, rıza, tevekkül, hayâ, iffet, edep, sebat, adalet, tevazu, şecaat, siyaset. 

Ablâk-: Mubsin#'den alınan bazı fikirleri özetleyelim: Edep nefsini fena sözlerden ve kötü hareketlerden korumaktır. — Güzel huyların alâmeti ondur: İyi adamlara karşı gelmemek, nefsinde insaf bulunmak, kimsenin aybını gözetlememek, bir kimsenin kötülüğünü iyiye yormak, kabahatli af dilerse kabul etmek, muhtaçlara yardım etmek, halkın zahmetlerine ve cefalarına katlanmak, kendisinin ayıplarını görmek, halka güler yüz göstermek, insanlara yumuşak davranmak. — Hayrat ve hasenatın kurulmasındaki sosyal faydalar (medrese, mektep, hastane, yol ve köprü). — İyi adamlarla düşüp kalkmanın faydaları. 


Pendname: 


Türkçemize öğüt kitabı olarak tercüme edilebilen bu ahlâk kitabı, İran'ın büyük mutasavvıflarından Nişaburlu Muhammet Feridüddin Attar'ın eseridir. Pek kesin olmayan bilgilere göre Feridüddin Attar 1121 yılında Nişabur yanında bir köyde doğmuş, 114 yaşında esir olarak satılırken bir Moğol askeri tarafından öldürülmüştür. Bu 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hesaba göre ölümü 1235 olmak lâzım gelir. Attarlık ve eczacılık yaparak hayatını kazanırdı. Kırk kadar eser yazmıştır. Bunlar arasında Pendname ile Mantık-ut-Tayr en önemlilerdir. Bizi ilgilendiren Pendname mesnevi tarzında yazılmış manzum bir eser olup Türkçeye 
nesir halinde Genç Osman tarafından tercüme edilmiştir. Eser 910 
beyit ve 84 bahis halinde tertiplenmiştir. 

1 Pendname, diğer ahlâk kitaplarında gördüğümüz gibi ayet ve 
hadisleri ihtiva etmediği gibi ahlâkın nazari kısımlarına da temas etmez. Feridüddin Attar, bu eserinde bize tecrübeli ve yalşı bir büyükbaba haliyle kısa ve özlü sözlerle hayat ve dünya hakkında pek olgun nasihatler verir. Pendname İslâmi ve şer'i temellere dayanarak ahlâk ve edep kurallarını kısa formüller halinde sunar. Şeyh, insanlığa karşı duyduğu samimi duygularla her öğüdün başında, ey oğul, ey kardeş, ey aziz diye başlar. Birçok parçalarda öğütlerini dört kural içinde toplamaya dikkat eder. 

2. Pendname'nin söz konusu ettiği ahlâk kuralları, şimdiye kadar örneklerini verdiğimiz ahlâk kurallarından pek farklı değildir. 
Ancak öğütlerinde uzlet (yalnız yaşama) ve dervişliği sık sık tavsiye eder ve dünya nimetlerine fazla değer verilmemesini ister. Eserin içindekiler hakkında bir fikir vermek için bir iki parçayı alıyoruz: 

«Güzel huylara dair: Dört şey büyüklüğe delildir. Bu meziyetlere sahip olan büyük adam olur. İlme karşı hesapsız saygı göstermek, halka doğru cevap vermek, irfan ve akıl sahibi olmak, ilim ve ihsan ehli olmak. Ey kardeş! Tam akıllı bir insan isen halka karşı tatlı dilli ol. Ekşi yüzlü, acı sözlü kimselerden dostları bile yüz çevirirler. Düşmandan sakınmayan sonunda ondan cefa ve zarar görür. 
Düşmanı yanına yaklaştırma, ondan uzak bulunmak daha hayırlıdır. 
Daima dostlarla birlikte bulun, elinden gelirse düşmanın yüzünü görmemeye çalış! Dostlar arasında neşeli yaşa, aklın varsa düşmandan uzak kaç. Ey oğul! Azık yolunu ara, dedikoduları bir yana bırak! 

«Tehlikeli şeyler: Ey kardeş! Dört şeyde tehlike vardır. Elinden gelirse bunlardan sakın: Sultana yakınlık, kötülerle dostluk, dünya sevgisi, kadın düşkünlüğü. Sultana yakın bulunmak yanan ateşe yaklaşmaktır. Kötülerle düşüp kalkmak canın ölümüdür. Dünyayı .her ne kadar dıştan renkli ve nakışlı görürsen de içinde yılan gibi zehir taşır. Kadın görünüşte güzel ve gönül çekicidir, fakat zehirleriyle canı tehlikeye koyar». 

«Olgun aklın delilleri: Dört şey herkes için iyidir. Sana söyleyeyim de aklında tut ey aziz! Birincisi iyilik yapmak, ikincisi aklını başına toplamaktır, üçüncüsü sabırlı adamlarla düşüp kalkmak, sonuncusu da halka saygı vazifesini yerine getirmektir». 
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«Kötü huylar şunlardır: Ey güzel huylu! Başka dört tabiat daha vardır ki bütün yaratılmışlardan daha çirkindir. O dörtten birincisi hasettir ki bir nevi kindir. Bundan sonra kendini beğenmek gelir. 
Üçüncüsü hışım (öfkesini yenememek); dördüncüsü de kıskançlıktır. Ey oğul! Bu huyların tozlarından silkin, çünkü bu hareketler çirkindir. İçindeki ihtirasları at da altın gibi saf ol; toprak olmadan önce toprak gibi alçak gönüllü ol!» 


Pendname'nin diğer bütün kısımları bu üslup ve ifade içinde devam etmektedir. Gönüllere işleyen, tesirli öğütler topluluğudur. 


El-Hikem-ül-Ataiye: 


Bu eser İskenderiyeli Tacüddin Ahmet Ataullah adındaki tanınmış tasavvuf erenlerinden bir zatın eseridir. Doğum tarihi kesin olarak bilinemiyorsa da 1317 (107 hicri) yılında Mısır'da vefat ettiği bilinmektedir. Doğu ve Batı dünyasında büyük ilgi toplayan eser Şazeli tarikatinin ahlâk ve fikirlerini özetleyen önemli bir kitap olup birçok açıklamaları ve tefsirleri yapılmıştır. Tasavvuf görüşlerine uygun ve vecizeler şeklinde yazılmış olup dini ve didaktik bir nitelik taşımaktadır. Eserin adı bugünkü Türkçemize Atai'nin özdeyişleri şeklinde tercüme edilebilir. 


Kitabın içindeki başlıca bölümler şunlardır: Hak yolunda gidenlerin durumları ve dereceleri, yaratılışın amacı ve sorumluluk duygusu, gösterişin kötülüğü, dünyadaki musibetleri garip bulmamalı, insanoğlunun cahilliği, arkadaş seçmek, kuldan istenen şeyler, ilm-i ilâhi bütün ilimlerin üstündedir, nimetler elde iken kadrini bilmek lâzımdır. Bu konular arasında birçok ayet ve hadisler delil olarak kaydedilmiştir. Örnek olarak eserden bazı fikirleri özetleyelim: 


Kuldan istenen iki şeydir: Biri zâhirde hakkın emrini yerine getirmek, diğeri bâtında kalbini Allaha bağlamaktır. Allah bir kuluna bu iki özelliği ihsan ederse zâhir ve bâtın nimetlerini o kulun üzerine yaymış demektir. — Hakiki iman sahibi, kendi nerfsinde övülmeye değer iyi bir sıfat görmeyen kimsedir. Böyle bir zat halk tarafından iyilikleri söylenerek methedilirse utancından nefsini hakir görür ve kendine karşı nefreti artar. — Dünyada kaldıkça uğradığın halleri garip görme, çünkü dünyanın verdiği şey ancak ona lâyık olanın verdiği şeylerdir, bu dünya fitne ve iftira doludur. — Hikmet, kalbin ahvalinden bir durumdur. Kuvvetli bir irade, içten gelen şiddetli bir istek herhangi bir maksada yöneltilecek olursa Allahın izniyle o işin başarılacağı muhakkaktır. 
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Kabusname: 


Doğu dünyasında çok tanınmış olan ahlâk ve terbiye kitaplarından biri de Kabzsname'dir. Bu eser Fars dilinde ve 1082 yılında Ziyar oğullarından Emir Unsur-ul-Meali Keykâvus tarafından oğlu Giylanşah için yazılmıştır. Keykâvus oğlunun terbiyeli, ahlâklı ve kâmil bir insan olması için ona nasihatler vermekte ve birçok hikâyeler ve fıkralarla misaller zikretmektedir. Keykâvus kitabının bir «nasihatname» olduğunu söylediği halde eser bütün dünyaca Kabusname olarak bilinmektedir. Kabus ise Keykâvus'un dedesinin adıdır. 

Kitap İran ve Hindistan'da 8 defa basıldığı gibi, birçok Avrupa dillerine de çevrilmiştir. Türkçemize önce XIV. yüzyılda ve sonra XV. yüzyılda Mercimek Ahmet tarafından tercüme edilmiştir. Mercimek bu eseri TI. Murad'ın emir ve tasviyesi üzerine tercüme ettiğini bildirmektedir (1431). Eser 44 bap üzerine tertip edilmiştir. 

1. Eser Doğuda bu çeşit kitaplarda âdet olduğu üzere ahlâk, edep ve muaşeret, fazilet ve hayat kuralları hakkında nasihatlerden sonra manzumeler ve hikâyelerle bu fikirler açıklanmakta ve ispatlanmaktadır. Eserlerin bu tarz sunuluşu halk tarafından kolay anlaşılmasını sağlamakta ve edebi zevki artırmaktadır. Eserde bulunan 
50 kadar fıkranın çoğu Iran hayatından alınmış, birçok esprili hikâyeler ve manzumelerle fikirler geliştirilmiştir. 

Eserde İslâm büyüklerinden Hazreti Ali, Hasan, Hüseyin, Emevi ve Abbasi halifelerinin hikemiyatı ile İran vezirlerinden Nuşirevan ve Hazreti Hüseyn'in eşi İranlı Şahbanu'nun adı geçmektedir. Keza Yunan filozoflarından Fisagor, Sokrat, Eflatun, Aristo, Hipokrat ve Calinus ile Büyük İskender'e ait sözler de vardır. 

2. Eserin ayrıldığı 44 bölümden bizi ilgilendiren bölümler şunlardır: Ana ve ana hakkını yerine getirmek; yemek yemenin usul ve adabı; oğul terbiyesi ve beslemesi; düşmandan sakınmak tedbirleri; ilim talep etmek, fakirlik, müderrislik ve kadılık adabı; padişahlar hizmetnide olanların erkânı; çiftçilik ve diğer sanatların erkânı; civanmertlik ve adabı; ticaret adap ve erkânı; vaktinde yatıp uyumanın faydaları. Bu bahisler «imdi ey oğul!» şeklinde nasihatler ve hikâyeler, şiirlerle süslenerek eğlendirici, meraklı bir üslup içinde yazılmıştır. 


Gülistan ve Bustan: 

Ahlâka ait eserler arasında Şarkta olduğu kadar bütün dünyada bilinen ve tanınan iki önemli eser, Gülistan ve Bustar'dır. Bu eserler İran'ın ünlü şair ve ediplerinden Şirazlı Sadi'nindir. Sadi'nin asıl adı Ebu Abdullah Müşerrif bin Muslih-ül-Şirazi'dir. Sadi lakabını Türk atabeylerinden Ebu Bekr bin Saad Zengi'den almıştır. 
Ölüm ve doğum tarihi kesin olmamakla beraber 1184-1292 yıllarında yaşadığı kuvvetle sanılıyor. İlk tahsilini Şirazda yaptıktan sonra Bağdat'taki Nizamiye medresesinde okudu. Birçok İslâm ülkelerini ziyaret etti. Şiraza döndüğü zaman ora hükümdarı adına önce Bustan kitabını, bir yıl sonra da Gülistan eserini yazdı (1257). 

Sadi, şiirde İran şairlerinin en büyüklerinden sayılır. Şiirdeki mahareti yanında güzel hayaller ve teşbihlerle okuyan üzerinde büyük etkiler yapar. Gülistan ve Bustan'da anlattığı hikâyelerin çoğu duymak ve işitmekle edinilen fıkralar olduğu halde bunların tertip ve ifadeleri çok sürükleyici ve sanatkâranedir. Sadi, Gilistan ve Bus- 
#an'dan başka 22 eser yazmıştır. Gülistan ve Bustan ahlâk ve hikmete ait nasihatler, atasözleriyle başlar; bunlar şiirlerle süslenir ve hayattan alınmış bir fıkra ve hikâye ile tamamlanır. Bu iki eser folklora dayanan, didaktik metot kullanan ve ahlâki amaçları telkin etmeyi amaç bilen ahlâk kitaplarıdır. Bu iki kitap bütün dünya dillerine tercüme edilmiş ve Gölistan 200 defa basılmıştır. Yurdumuzda eski medreselerimizde ve liselerde Farisi öğreniminde ders kitabı olarak kullanılmıştır. 

Gülistan 8 bölüm üzerine yazılmıştır. Çağu nesir olan bölümler arasına manzumeler ilâve edilmiştir. Bölümler şunlardır: 1. Hükümdarların hal ve hareketleri, 2. Dervişlerin ahlâkı, 3. Kanaatin fazileti, 4. Sükütun faydaları, 5. Aşk ve gençlik, 6. İhtiyarlık ve güçsüzlük, 7. Terbiyenin tesiri, 8. Sohbet adabı. Eserde üslup, tertip ve mantıki bağlantılar çok mükemmeldir. 

Bustan'ın bir adı da Sadiname'dir. Manzumdur; 4 bin beyitten ibarettir. Eser mahiyeti itibarıyle Kabusname'yi andırır. Kitap on bölüm üzerine tertip edilmiş olup adalet, ihsan, aşk ve mestlik, tevazu, rıza, kanaat, terbiye, şükür, tövbe ve münacat konularından ibarettir. Eserde soyut ve kuru olan fikirler ve nasihatler, kısa ve güzel fıkralar ve hikâyelerle halkın kolaylıkla kavrayacağı şekle konulmuştur. Gölistan'a nazaran daha sade ve ifadesi düzgündür. Bu iki eser kültür hayatımızda büyük tesirler yapmış, asırlarca müddet okullarda ve aileler arasında okunmuştur. İlk defa Türkçeye XIV. 
yüzyılda Mesut bin Osman tarafından tercüme edilmiştir. Günümüzde merhum Kilisli Rifat'ın tercümesi tavsiye edilmeye değer. İçindekiler hakkında bir fikir vermek için dört örnek alıyoruz: 


Hükümdar ve Esir: 
Hükümdarın biri bir esirin öldürülmesi için emir vermişti. Zavallı esir ümitsizlikle ve kendi dilince hükümdara söğüp saymaya 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başladı. Canından ümidini kesmiş olan kimse gönlünden ne geçerse hepsini söyler, derler. İnsan yeise düşünce mağlup kedinin köpeğe saldırması gibi, dilini uzatır. Hükümdar esirin ne dediğini oradakilere sordu. İyi kalpli vezirlerden biri, «Öfkelerini yenenler insanları affederler, diyor sultanım» diye cevap verdi Hükümdar esire acıdı, onun kanını dökme sevdasından vazgeçti. Ama önceki vezire zıt giden başka bir vezir dedi ki: «Bizim gibilere hükümdar huzurunda ancak doğru söylemek yaraşır. İşte bu esir, padişaha küfretti, uygunsuz laflar söyledi!». Hükümdar bunu duyunca kaşlarını çattı: «Bana onun bu yalanı senin söylediğin şu gerçekten daha iyi gelmişti. Çünkü o yalan bir iyilik içindi. Halbuki bu gerçek bir kötülüğe dayanıyor. Bilgeler de, iyilik için söylenen yalan, fitne koparan doğrudan iyidir dememişler mi?». Hükümdarlara sözü geçen kimseler, iyilik dışında konuşurlarsa yazık olur. 


Eğitimi Zor Bir Çocuk: 

Hükümdarın biri, geri zekâlı oğlunu zamanın tanınmış bir öğretmenine verdi. «Çocuk .senin, dedi, onu kendi oğulların gibi yetiştir». Öğretmen birkaç yıl uğraştı, fakat bir netice alamadı. Halbuki hükümdarın oğlu ile beraber okuttuğu kendi çocukları bütün bilgi dallarında çok iyi yetiştiler. Bu sonucu gören hükümdar öğretmene çıkıştı: «Sözünü tutmadın, vefanın şartını yerine getirmedin!». Öğretmen boynunu büküp şu karşılığı verdi: «Sultanım, terbiye birdir ama istidatlar değişiktir». 


Yaşayışımızla İlgili Bazı Öğütler: 

İsteksiz öğrenci parasız âşıktır. İnsafsız zengin kanatsız kuştur. 
Bildiğini yapmayan bilgin meyvesiz ağaçtır. Bilgisiz softa kapısız evdir. — Cahile ancak susmak düşer, zaten böyle olduğunu bilse cahil olmazdı. — Boğaz derdi olmasaydı hiç bir kuş tuzağa düşmezdi, belki avcı da tuzak kurmazdı. — Kötülükten kaçınmayan bilgin meşale tutan bir kördür, doğru yolu gösterir, kendisi görmez. — Ademogulları bir bedenin azasıdır, çünkü yaratılışları bir cevherdendir. 


Köylü ve Köpek: 

Köpeğin biri köylünün ayağını ısırdı. Öyle fena bir ısırış ki âdeta dişinden zehir damladı. O gece ıstıraptan zavallı adamı uyku tutmadı. Köylünün kızı babasına kızıyor, «Senin dişin yok muydu? Sen de onu ısırsaydın!» diye söyleniyordu. Adamcağız o perişanlığı içinde gülerek kızına şu cevabı verdi: «A kızım, benim hem ondan üstün kuvvetim vardı, hem de bıçak gibi dişlerim. Ama dişime, damağıma acıdım. Kabil değil, boynuma kılıç vursalar dahi, dişimi köpeğin ayağına götüremezdim!». 
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Bu bölümde yurdumuzda yetişen önemli ahlâkçıların eserleri tanıtılacak ve bu arada Türk olmayan tanınmış bir iki yabancı ahlâk kitabı da söz konusu edilecektir. Önceki bölümde olduğu gibi burada dahi kitapların yazılış tarihlerine göre kronolojik bir sıra izlenecektir. 


Garipname: 


Âşık Paşa, Babailer tarikatinden Muhlisüddin Musa adında bir dervişin oğludur. 1272 yılında Amasya'da doğmuş ve 1333'te Kırşehir'de ölmüştür. Kırşehir'de bir tekke kurduğu ve burada tasavvuf erkân ve adabını neşrettiği anlaşılmıştır. O çağlarda eserler hep Arapça ve Farsça yazılmakta idi. Âşık Paşa ise «Türklerin de mahrum kalmayıp hakkı anlamaları için» Gaeripname'sini Türkçe yazmıştır. Garipname klasik bir tasavvuf kitabı olmadığı gibi, klasik bir ahlâk kitabı da değildir. Fakat kitabın halka hakikati anlatmak ve bunun da temelinin iyi alhâk olduğunu göstermek için yazıldığına şüphe yoktur. Garibname manzum bir eserdir. 10 baptan ve her bap da 10 destandan ibarettir. Beyitler Mevlâna'nın Meszxew#'sinde olduğu gibi altı kere failâtün veznindedir. 

Garipname'de temas edilen belli başlı konular şunlardır: Tevhit ve aşk-ı ilâhi, insanın kendini bilmesi, doğruluk, kendi özünü bilmeyenler hayvandan beterdir, insan bir şehir gibidir, yüksek ve düzgün ahlâk sahibi olmak için ne lâzımdır?, insandaki vasıflar ne vasıta ile faydalı olur?, dünya nasıl bir yerdir?, can nedir?, ahlâk ile gökteki yıldızların münasebeti. 

1. Garipname'nin birinci babı tevhide ve Hazreti Peygamberin risaletine dairdir, bundan sonra kâinatın ve Hazreti Âdem'in yaratılışı, insanın Allaha ve dinine karşı vazifeleri gösterilir. Dördüncü bölümün bir yerinde yer ve göğü büyük bir memlekete benzettikten sonra insanı büyük bir şehre benzetir. Allah bu mülke hâkimdir, bu hâkimin mülkü can, hazine odası gönüldür. Akıl, kile ile ölçerek zahire dağıtan bir memur, idrak ve anlayış da ölçektir. Bu şehrin dört kapısı vardır: Göz, kulak, dil, parmaklar. 

2. Yüksek ve düzgün ahlâk sahibi olmak için en büyük şart nefsini mağlup edebilmektir. İnsanın nefsiyle savaşında da arzusu kuvvetli, gayretli, hamiyetli olmalı; iyi bir at ve kılıç kesmeyecek bir elbise gibi olmalıdır. İnsanda on vasıf bulunmalıdır ki bunlar da başta akıl, soylu kişi olmak, ilim ve hakikat sahibi olmak gibi vasıflardır. Bundan sonra Âşık Paşa ahlâk ile gökteki: yıldızların 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münasebetlerini gözden geçiriyor ki bu İslâm felsefesinde eflâk teorisidir. Bu teori yıldızlar ve burçlarla insanın mukadderatı arasında ilişki bulunduğuna inanır. 


Tarikat-i Muhammediye ve Siyret-ül-Ahmediye: 


Türk ve İslâm dünyasında önemli bir ahlâk kitabı olan bu eseri Birgivi Mehmet Efendi adıyle meşhur olan bir Türk bilgini yazmıştır. Asıl adı Şeyh Muhammet bin Pir Ali-yül-Birgivi'dir. 1522 yılında Balıkesir'de doğmuş ve 53 yaşında yani 1575 yılında Birgi kasabasında ölmüştür. Çevresinde bazı din adamlarının halka para karşılığında Kur'an öğrettiklerini ve dini menfaatlerine alet ettiklerini gören Birgivi, halka doğru yolu göstermek için en uygun vasıtanın Hazreti Muhammed'in açtığı yol olduğu kanaatine vardı ve Tarikat-i Muhammediye adlı eseri bu maksatla yazdı. Kitap bütün Müslümanlara hitap etmek maksadıyle ve Kur'an dili olan Arapça ile yazılmıştır. 260 sayfalık bir kitaptır. Eser İslâm âleminde büyük tesirler yapmış ve 18 kadar şerh ve tefsirlerle birçok yazarlar tarafından inceleme ve analizi yapılmıştır. Birgivi daha birçok eserler yazmışsa da aralarında en çok tanınanı Birgivi Risalesi'dir. Bu risale birçok yıllar okullarımızda ders kitabı olarak okutulmuştur. 

Tarikat-i Mubammediye'nin içindeki belli başlı konular şunlardır: Raks meselesi, tarikat-i Muhammediyenin tahlili, bid'atler, tütün içmek caiz midir?, Ceberiyeyi ret, şeyhlere hücum, ilmin fazileti, takva, münkerat, ahlâk nedir?, ahlâkı değiştirmek mümkün müdür?, ahlâkın menşei, iyi ahlâk nasıl olur?, insan kendi ayıplarını nasıl öğrenebilir?, bu ayıpları nasıl tedavi edebilir?, kibir, tevazu ve zillet. 

1. Tarikat-i Muhammediye eseri üç bölüm üzerine tertip edilmiştir. Her bölüm de üç fasla, fasıllar da nevilere ayrılmıştır. Birgivi önce ve her şeyde Kur'an yolunda yürümek gerektiğini söyler. Bundan sonra Peygamberimizin sünnetlerine uymayı tavsiye eder. Diğer bir fasılda bid'atlerden sakınmak lâzım geldiğini ayet ve hadislerle gösterdikten sonra bid'atlerin itikatta, ibadette ve âdetlerde olduğuna temas eder. Bid'atlerin en fenasının da itikatta olduğunu hatırlatır. Bid'ati de şeriat sahibinin sözle, fiille veya açık ve işaretle izni yokken dinde bir şey icat edilmesi olarak tarif eder. Birgivi bu arada tütünün bid'at olduğunu, içilmesi caiz olmadığını kaydeder. 

2. Ceberiye mezhebinin iddasında denilir ki, insan mecburdur, bir şeye kadir değildir, eden, ettiren Halik 'Taâlâdır. Birgivi, halk arasında yaygın olan bu inancı şöyle reddeder ve ayet-i kerimelerle bu iddianın yanlış olduğunu, insanın irade-i cüziye ile hür olarak hareket ettiğini ve bundan dolayı mesul olduğunu söyler. Daha sonra 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ilim öğrenmenin efdal olduğunu yazdıktan sonra bunu ayet ve hadislerle kuvvetlendirir. Zamanının şarlatan şeyh ve Sofilerine hücumlarda bulunur. 

2. Kitabın ikinci bölümünde takva meselesi önemli bir yer tutar. Takva hakkında Kur'an-ı Kerim'de yazılan 64 ayeti zikrettikten sonra takvayı şöyle tarif eder: «Takvanın lügat manası bir şeyi saklamak, muhafaza etmektir. Takva insanın ahrette zararlı olan şeylerden kendisini saklamasıdır. Takvanın en aşağı mertebesi şirkten ve küfürden sakınmaktır. En yüksek derecesi de insanın kalbini, haktan gayri şeylerle dolmasından korumasıdır». Münkerat da biri beden ve organlara, diğeri kalbe mahsus olarak iki türlüdür. 

4. Hulk, ahlâk bir melekedir ki iradi olan fiillerimiz zorlanmadan tabii olarak ondan sâdır olurlar. Bu ahlâk da memduh ve mezmum olarak iki türlüdür. Birgivi'ye göre insan ahlâkı değişebilir. Şeriatin yardımı, ulemanın öğütleri ve insanın tecrübeleriyle ahlâk ıslah edilebilir. Fakat bu istidat mizaçlara göre değişir. Ahlâkın kaynağı olan nefsani kuvvet üç kısımdır. Bunlar da ntuk, gazap ve şehvettir. Birgivi'de nutuk akıl denilen idrak kuvveti, gazap ise insana mülâyim ve hoş gelmeyen şeyleri defeden hareketidir. Şehvet ise insanın kendine hoş ve mülâyim gelen şeyleri istemek ve aramak hususundaki hareketidir. Bunların itidal dereceleri de fazileti meydana getirir. İyi ahlâk da bu üç kuvvetin ortaları olan hikmet, şecaat ve iffetten ibarettir. Birgivi nazarında en büyük günah, kötü ahlâktır. 

5. Birgivi eserinde kötü ve fena ahlâkın altmış kadarını sayar. 
Kötü ahlâk arasında en önemlisi kibirdir. Kibir kendisini başkasının üstünde görmektir. Kibir kullardan sâdır olursa haramdır, büyük bir rezilettir. Kibrin zıddı, kişinin kendisini başkalarından aşağı görmesidir. Bu sıfat yaratıklar için büyük bir fazilettir. Yazar bundan sonra kibrin çeşitleri, sebepleri ve bunun ilâçları hakkında uzun açıklamalar yapar. 


Meratib-ül-Ahlâk: 

Bu eserin asıl adı Mevabib-ül-Hallâk ve Meratib-ül-Ahlâk'tır. Türkçemizde «Allahın bağışları ve ahlâk dereceleri» şeklinde ifade edilebilir. Kitabın yazarı, Kanuni Sultan Süleyman devrinin vezirlerinden Nişancı Mustafa Paşadır. XVI. yüzyılda yaşamıştır. Eser 56 
bölüm üzerine tertip edilmiş ve her bölümde Allahın 99 isminden birini ele alarak açıklamış ve müminlerin bu esaslara göre ahlâklı insan olmalarını öğütlemiştir. Meselâ Cenabı Hak halim ve kerimdir. Yazar kitabında ayet ve hadislere dayanarak bunu açıkladıktan 


238 


TÜRK VE İSLÂM AHLAKÇILARI VE ESERLERİ 


sonra insanların da halim ve kerim olmalarını ve ancak bu suretle ahlâklı ve iyi bir Müslüman olacaklarını söyler. 

Kitapta ele alınan başlıca konular, Kur'an-ı Kerim'de bildirilen Allahın isimlerini birer birer ele alarak açıklamak, bunlara uyan insanların dünya ve ahrette makbul ve mesut olacaklarını göstermektir. Bu bakımdan Nişancı'nın bu kitabı diğer ahlâk kitaplarımızdan farklı bir manzara gösterir. 

Kitaptaki öğütlere birkaç örnek verelim: 

«Öğretmen, akıllı ve şefkatli olmalıdır. Bildiklerini kıskanmadan talebesine öğretmelidir. Talebe de kemale ermeye hevesli, eğlenceden uzak, âkıl ve tedbirli olmalıdır. — Cahil kendini âlim sanır, âlim de kendini cahil bilir. — Cahile sırrını açma, çünkü saklamasını bilmez. — Sözün hayırlısı, gerçek olanı ve çabuk anlaşılanıdır. — Daima merhametli ol ki sen de rahmete lâyık olasın. — Âlimleri küçümsemek dünyayı fesada verir. — Kemal dört şeydedir: Akılda, iyi ahlâkta, ruhun yüksekliğinde, ihtirasları öldürmekte. — Elem ve keder kalbi hasta eder, nitekim hırs da bedeni hasta eder. Kalbine hayat ver, nasihat et! — İnsanların alçağı, kendinden alçaklara zulüm edendir. — İnsanlar üç türlüdür: Akıllı, ahmak, facir. Akıllıdan bir şey sorulsa cevap verir, ahmak düşünmeden cevap verir, facir ise kendine güvenene hiyanet eder. — Üç şey cahelete alâmettir: Sebepsiz yere kızmak, dostlarıyle düşman olmak, 'doğru sözleri ayırt etmemek. — Hayır isteyen adam şerden sakınır. — Tecrübe ikinci akıldır. 


Zahiret-ül-Mülük: 

Bu ahlâk kitabı Kanuni Sultan Süleymanın oğullarından Mustafa'nın hocası ve müşaviri Gelibolulu Süruri Çelebinindir. Süruri Çelebi 1490 yılında doğmuş ve 1562 yılında Istanbul'da ölmüştür. 
Süruri bu kitabı, Fars dilinden Hemedanlı Ali Şihabüddin'den tercüme etmiştir. Kitap on bap üzerine tertip edilmiştir. Birinci bap imanın ahkâmına ait olup, diğerleri sırasıyle Allaha ibadet, devlet büyüklerinin ahlâk hususunda Hulefa-yi Raşidinin izlerinden gitmeleridir. Dördüncü bap ise ana baba, kadın erkek, evlât ve akrabanın karşılıklı hak ve vazifeleridir. Diğer konular devlet idaresi hakkındaki hükümler, halkın hakları, idarede adil ve ihsanın gerektiği, yaratıklar arasında insanın yeri ve önemi, marufu emir ve münkeri nehiy ile bunların fazilet ve şartları, Allahın ihsan ettiği nimetlere şükür, fenalıklara ve ıstıraplara sabır ve tahammül, kibir ve hiddetin fenalığı ve kötülüğü. Kitabın adı dilimize «hükümdarlara yardım» diye çevrilebilir. 
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Kitapta ileri sürülen fikirlerden bazı örnekler veriyoruz: 

1 — Ey aziz! Şunu bil ki Allah Taâlâ insanı iki hakikatten yarattı: Biri suret-i zâhire, biri siyret-i bâtınadır. Surete hak derler, siyrete hulk derler. Bu iki hakikatten her birinin güzeli, çirkini vardır. 

2. Hazreti Peygambre, ahlâkınızı güzelleştiriniz buyurmuştur. 
Ahlâkın terbiyeyi kabulünde üç mertebe vardır: Birinci mertebe çocukluktur, ikinci mertebe iyiyi kötüden temyizdir, üçüncü mertebe şudur ki ahlâkı fasit ve itikadı batıl ise o kimse şer işlemekle iftihar eder. Böyle kimselerin işi müşküldür; dağı tırnak ile kazmak, soğuk demiri dövmek akla daha yakındır. Bunun gibi onlar da kimsenin irşadından istifade edemezler. 


3. İyi ahlâk, ruh ve kalbin saflığıdır. İnsan azasından birinin hastalığı halinde bu organın vazifesini yapması nasıl zorlaşırsa kalpteki marazın alâmeti de kendi haysiyetini bilmemek ve kendi kuvvetinden nefret etmektir. Ey aziz! Bil ki oğlun sana hakkın emanetidir. Oğul bir ayna gibidir. Bütün noksanları ve iyilikleri yansıtmaya elverişlidir. Eğer aile ve öğretmen ahlâklı kimseler ise bunun eserleri oğulda da görünür. Çocuklar daha küçükten iyi huylara alıştırılmalı, fena arkadaşlardan korunmalıdır. Onlara küçüklüğünde haram yiyen kadının sütünü içirmeyeler. 


Münebbih-ür-Rakidin: 


Bu kitabın yazarı İznikli Eb-ül-Fadl Musa isminde bir Türk bilginidir. Hayatı pek bilinmeyen Musa'nın XIV. yüzyılda İznik'te yaşadığı sanılmaktadır. 

Uyuşukları uyandıran diye tecrüme edilen bu ahlâk kitabı, manen uykuda olanları uyandırmak ve onlara doğru yolu göstermek amacıyle yazılmıştır. Kitap 14 bölüm üzerine Arapça yazılmıştır. 
Musa'nın görüşünde insanda yedi organ vardır. Kitaptaki 7 bölümde bu organların vazifeleri ve hayırları, diğer 7 bölümde de bu organların sebep olduğu fenalıklar gösterilmiştir. Bu organlar sırasıyle göz, kulak, dil, karın, el, cinsiyet organı ve ayaktır. 

Birinci bölümde Musa şu konuları inceler: Göz niçin yaratılmıştır? Göz nasıl büyük bir nimettir, bu nimet için nasıl şükretmeli? 
Şükür nedir? Gözün afetleri. Diğer organlar için de aynı tertip üzere açıklamalar yapılmakta ve öğütler verilmektedir. 

Yazarın bazı fikirleri şöyledir: İnsanlarla hayvanları birbirinden ayıran ilimdir. Şükür demek her organın yaratılış sebebine göre kullanılmasıdır. Dilin 17 afeti vardır. İlmin fazileti ikidir: Biri Allah 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için olması, diğeri ilmini bedelsiz olarak Müslümanlar arasında neşretmesidir. 


Müzek-kin-Nüfus: 

Bu ahlâk kitabının yazarı İznikli Eşrefoğlu Abdullah'tır. İznik'te 
1505 yılında vefat eylemiştir. Eserin önemi Türkçe olarak yazılmasıdır. Eşrefoğlunun kanaatine göre insan çalışırsa kendisini temizleyebilir, düzeltebilir. Bu düzeltme sonunda da hayvanlık derecesinden insanlık derecesine yükselir. Eser dilimize «nefislerin temizlenmesi» diye çevrilebilir. 

Kitapta başlıca şu bahisler ele alınmaktadır: 

Nefsin dereceleri: Nefs-i emmare, nefs-i levvame, nefs-i mülheme, nefs-i mutmainne, az yemenin faydaları, çok söylemenin ziyanı, helâl ve haram sözler, ihlâs, isar (servet dağıtma), kendini büyük gören gafilleri uyarma! 


Eşrefoğlunun kitabında verdiği öğütlerden bazıları şöyledir: 

1. Nefs-i emmare insanı fenalıklara sürükleyen bir kuvvettir. 
Ona esir olanlar hayvan mertebesindedirler. İkinci mertebe nefs-i levvamedir ki insan kendini terbiye ederek bu dereceye çıkabilir. 
Üçüncü mertebe mülheme, dördüncü mertebe mutmainnedir. Emmare bedenin esiri olması demektir ki buna esir olanlar ya fasıktır, ya münafıktır veya kâfirdir. Ey aziz kardeş! İnsan bu dünyada yaptıklarını düşünüp kendisini murakabe etmeyi bilmelidir. Bir insan işlediği işin batıl olduğunu bilir de tez geri döner, tövbe ederse ve artık o günahı işlemezse emmarelikten kurtulup mutmainne mertebesine ulaşır. 

İnsan hayır ve şerden ilham-ı Rabbani ile haberdar olur, Her meselenin hakikatini bilirse buna nefs-i mülheme denir. Nefsin terbiyesine devam edilirse müiheme mertebesinden mutmainne mertebesine ulaşılır ki bu makama mahsus sıfât-ı hamide ile muttasıf olur. 
Bu sıfatlar şunlardır: Hayâ, seha, şecaat, hilm, tevazu, mürüvvet, kanaat, sabır, şükür. 

2. Yazar, az yemenin faydaları ve çok yemenin zararları konusunda şöyle diyor: «Sunu bil ki az yemek gönlü temiz tutar ve bedenin kötü isteklerini gönülden giderir. Zihin Kuvvetli ve temiz olur, gönül gözü açılır. Kendi nefsine hâkim, kibir, kin, hasetten uzak olur». Çok söylemenin ziyanını şöyle anlatır: «Müslüman olan kişi, dilini nereye gerekse oraya kapıp koyuvermeye. Kendisini saklaya ve dilini zaptede. Zira ki bu dilin afetleri çoktur. Hazreti Ebubekir, diline taş koyar, “Beni tehlikelere atan budur” derdi. Aziz kardeş, bu dil kişide ne din, ne amel bırakır. Hep bozar gider». 
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3. İhlâs, bir kişinin işlediği amellerden muradı ancak hak oldugu zaman hâsıl olur. İhlâsın zıddı riyadır. Gizlilikte ne gibi işler yaparsan halk içinde de aynı suretle hareket et. Gönlünde niyetin saf ve temiz olsun. Halk arasında övülmek ve söylenmek için amel etmek mürailiktir. Allah Kur'anda «İll4 #badeke minbümül mublisin: Benim iğvamdan (aldatma) ancak senin halis kulların müstesnadır» buyurmuştur. 

Bundan sonra elseverlik ve halka yardım bölümünde değerli öğütler verir. 


Denemeler: 


İslâm ve Türk ahlâkçılarından söz ederken, Batı dünyasında ün kazanmış iki ahlâkçının fikirlerini belirtmek uygun olur. Bu suretle bu çağlarda Batı ve Doğudaki ahlâki fikirlerin karşılaştırılması mümkün olacaktır. Bunlar Denemeler ve Maksimler adlı iki kitaptır. 


Denemeler'in yazarı olan Michel de Montaigne (1533-1592) XVI. 
yüzyılın büyük düşünür ve ahlâkçılarındandır. O, bir felsefe sistemi kurmamış ve hatta bir bilgin olduğunu dahi iddia etmemiştir. Bununla beraber yazdığı Denemeler adlı kitabıyle bütün dünyada ün kazanmış, özgür düşünce hareketlerine önayak olmuştur. Monatigne, başkalarının çizdiği yollarla düşünmeyi bir tarafa bırakarak kendini dinler, kendi içinden geçen duyguları ve düşünceleri gösterişsiz ve tabii bir şekilde anlatır. Kitabında tabii ve her günkü haliyle kendini olduğu gibi gösterir. Bunu, «Kitabımın özü benim!» sözüyle itiraf eder. Bu anlatışlarda kendini nitelerken bütün insanlara serbest düşünme yollarını ve değerli ahlâki kurallarını ortaya koyar. 
Bu bakımdan Montaigne'in ahlâka ait fikirleri, klasik kurallar çizmekten ziyade, büyük bir içtenlikle yaşayan bir insanın uyması gereken insani ve gerçek kurallardır. Düşünceleri hakkında bir fikir vermek için Dexemeler'den bazı misaller vereceğiz: 


1. Herkes kendisi için bir derstir. Elverir ki insan kendini yakından görmesini bilsin. Benim yaptığım, bildiklerimi söylemek degil, kendimi öğrenmektir. Başkasına değil kendime ders veriyorum. 
Ama bunları başkalarına da anlatmakla kötü bir iş yapmıyorum. 
Bana faydası olan bu işin belki başkasına da faydası olabilir. 

2. Kendini beğenmek insanın özünde, yaratılışında olan bir hastalıktır. İnsan yaratıkların en zavallısı, en cılızıdır. Öyle iken en mağruru da odur. Yaptığı iyiliği başkaları duysun diye, kendisine daha fazla değer verilsin diye yapan, doğruluğu dillerde dolaşmak suretiyle doğru olan adamlardan pek hayır gelmez. Ruhumuz yapacağını gösteriş için yapmamalı, her şey içimizde, hiç bir gözün görmediği yerimizde olup bitmelidir. 

3. İnsan mutlu olduğunu anlamak için daima son gününü beklemelidir. Çocukların da bildiği hikâyeye göre, dünyanın en zengin hükümdarı Krezus, Pers hükümdarına yenilerek ölüme mahküm edilmiş, sehpaya giderken, «Ah Solon, Solon!» diye inlermiş. Bu durum Pers hükümdarına ulaştırılınca Krezus'ü çağırtıp bunun manasını sormuş, o da, «Solon bana, “Talihin ne kadar parlak görünürse görünsün, son günün gelmdeen kendini mutlu sayma!” demişti. Meğer ne kadar doğru söylemiş!» demiş. İnsan hayatı kararsız, değişkendir. Ufacık bir neden yüzünden bir halden başka bir hale geçebilir. 

4. Yine kendime döneyim: Kendimde değer verdiğim tek şey, hiç kimsenin kendinde eksik görmediği bir vergidir: Kendi aklımı beğenmekle her insanın, her gün yaptiğini yapmış oluyorum. Kim kendini akılsız sayabilir? İnsanın kendini akılsız sayması mantıkça da mümkün değildir. Tabiatın insanlara en âdilce dağıttığı nimet akıldır derler. Çünkü hiç kimse akıl payından şikâyetçi değildir. 
Nasıl olsun? Aklını beğenmemesi için aklından ötesini görebilmesi lâzım. 

5. Dünyada insanlığını bilmekten „insanca yaşamaktan daha güzel, daha doğru bir iş yoktur. İlimlerin en çetini de bu hayatı iyi yaşamasını bilmektir. Hastalıklarımızın en belâlısı bedenimizi sevmemek, küçük görmektir. Ruhunu bedeninden ayırmak isteyen, gücü yeterse bu işi beden hasta iken yapsın; ruhunu hastalıktan korumuş olur. Ama bunun dışında ruh bedenle işbirliği etmeli, onun zevklerine katılmalı, onunla karı koca olmalı ve —bilgeliğe ermişse— beden hazlarına, acılaşmalarına meydan vermeden dizgin vurmalı. 
Kendinden dışarı çıkmak, insanlıktan kaçmak çılgınlıktır. 

6. En iyisi, gençlerde öğrenme hevesini ve sevgisini uyandırmaktır. Yoksa kitap yüklü birer eşek yaparız onları. Kırbaç zoruyle ilim dolu bir çanta taşıtıyorlar onlara; oysa ilmi evimizde saklamak yetmez, onunla evlenmek gerektir. 


Maksimler (Özdeyişler): 

Avrupa'da çok tanınmış olan ahlâki eserlerden biri de hikemiyat, özdeyişler şeklinde tercüme edilebilen Maxjimes adlı ahlâk kitabıdır. Bu kitabın yazarı Duc de la Rochefoucault veyahut Marsillac 
Prensidir. İlim dünyasında kısaca La Rochefoucault diye tanınır. 1613 
senesinde Pariste doğmuş ve 1680 yılında aynı şehirde ölmüştür. 
Fransa'nın en eski ve aristokrat ailesine mensuptur. Genç yaşında siyasi hayata atılmış, birçok karışık siyasi manevralara girip çıkmış 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ve bu yüzden zindanlara bile atılmıştır. Hayatının sonlarına doğru siyasi fırtınalardan kendini kurtararak hicivli sohbetleri ve yazılarıyle fikir hayatına atıldı. Ma&simler adlı eseri önce 1669'te Hollan- da'da neşredildi. Sağlığında dört kere basıldı. Bu eserde 504 özdeyiş (vecize) vardır. Bütün dünya dillerine çevrilmiş önemli bir ahlâk kitabıdır. 

Eser hakkında bir fikir vermek için bazı vecizeleri yazıyoruz: 

«İlk arzuyu susturmak onu takip edenlerin hepsini tatmin etmekten çok daha kolaydır». 

«Vücut için sıhhat neyse ruh için de akıl ve hikmet odur». 

«Gerçek bir dost, nimetlerin en büyüğü ve elde etmeye en az çalıştığımızdır». 

«İnsanları tetkik etmek, kitapları tetkik etmekten daha lüzumludur». N 

«Saadet veya felâket, çoğunlukla birine veya ötekine en çok uğramış olanları bulur». 

«Kimseden hoşlanmayan adam, kimsenin kendisinden hoşlanmadığı insandan daha biçaredir». 

«Bütün huylar içinde en az bildiğimiz tembelliktir. Gerçi şiddeti fark edilmez ve yaptığı fenalıklar çok gizli ise de o kötü huylarımızın en ateşlisi ve en kurnazıdır». 

«Huzuru kendi içimizde bulamazsak başka yerde aramak boştur». 

«Kıskançlık bütün fenalıkların en büyüğü ve ona sebep olan kimselere en az merhamet edenidir». 

«Zihnimiz vücudumuzdan daha tembeldir». 

«İhtiyarlık gençliğin bütün zevklerini ölüm tehdidiyle yasak eden bir zorbadır». 

«Ahmakların en baş belâsı irfan sahibi olanıdır». 

«Yanılmış olmayı asla kabul etmeyenler en çok yanılanlardır». 

«Akıl çoğu zaman gönlün oyuncağıdır». 


Ahlâk-ı Alâi: 


Doğuda ve Batıda çok tanınan bu eser, aslında bir ahlâk kitabı olduğu halde felsefe, psikoloji, pedagoji ve sosyolojiye ait birçok konuları da içine toplamaktadır. Eserin yazarı XVI. yüzyılın tanınmış bilginlerinden Kınalızade Ali Efendidir. 1510 yılında Isparta'da doğmuş, 1582 yılında Edirne'de ölmüştür. Babası Kadı Emrullah Efendi, dedesi Abdülkadir Hamidi'dir. Abdülkadir, sakalına kına sürdüğü için aile Kınalızade adıyle şöhret bulmuştur. 

Kınalızade Ali Efendi, Anadolu'nun birçok yerlerinde müderrislik ve kadılık yapmış, Anadolu kazaskerliğine kadar yükselmiştir. 
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Ali Efendi, A4b/4k-: Al44'den başka büyük küçük birçok eserler yazmıştır. Bu eserler çoğu risaleler şeklinde olup bir kısmı da şerhler halindedir. Eserlerin ifadesi, Arapça ve Farsça kelimelerle yüklü olup, zamanın ilim dilinin ağır örneklerindendir. Bizim konumuzu teşkil eden Ablák-: Alát, Suriye beylerbeyi olan Ali Paşa namına Şam’ da yazılmıştır. 

Eser, Aristo'nun ahlâk kitabından istifade etmekle beraber daha ziyade Nasıreddin Tusi'nin Ablák-ı Nasır kitabı esas tutularak yazılmıştır. Esasen Kınalızade de kitabının baş tarafında bunu açıklamaktadır. Ancak Kınalızade, eserinde birçok ilâveler ve açıklamalar yaparak kitabını mükemmel bir ahlâk ve felsefe kitabı haline getirmesini başarabilmiştir. 

l. Kınalızade Ali Efendi, kitabını yalnız şeri emirleri ihtiva eden bir ilmihal olmaktan kurtarıp müstakil bir ahlâk ilmi yapmak . 
amacındadır. Ahlâk ilminin felsefi esaslara göre açıklanması için psikolojiye, felsefeye ve sosyolojiye baş vurmuş, ahlâk kurallarını birçok misaller, hikâyeler ve fıkralarla somut ve anlaşılır hale getirmek istemiştir. Kitap bap, fasıl ve makam adıyle birçok kısımlara ve bölümlere taksim edilmiştir. Kitabın ilk kısmında insan nefsini «nefs-i natıka» olarak adlandırdıktan sonra bunun varlığını ispat için akli delillere ihtiyaç olmadığını, herkesin uykuda, uyanık iken onun varlığından haberdar olduğunu yazmaktadır. Yazarın bu fikrini bugün biz dolaysız bilgi ve sezgi sözüyle ifade ediyoruz. 

Eser, konuları itibarıyle üç bölümden ibarettir. Birinci ve en geniş kısım nazari ve ameli ahlâk bahislerine ayrılmıştır ki bunlar İslâmda hikmeti- nazariye, hikmet-i ameliye şeklinde taksim edilir. 
Eserde bu kısım 236 sayfada toplanmıştır. İkinci kısım ilm-i tedbir- ül-menzil yani aile ve meslek ahlâkı, çocuk terbiyesi, kadın ve kızların yetiştirilmesine aittir. 127 sayfada anlatılmıştır. Üçüncü kısım ilm-i tedbir-ül-medinedir ki şehirlerin ve halkın idaresi, adalet ve nizam, iş başındakilerin uymaları gereken kuralları bildirir, 52 sayfada toplanmıştır. 

2. Birinci kısımda nefsani kuvvetlerle nefs-i natıkanın noksanlarını gidermek ve kemalini sağlamak için tavsiyeler ve tedbirler vardır. Bundan sonra ahlâk ilminin tarifleri ve ayrıldığı kısımlar gösterilir. Faziletler ve reziletler hakkında geniş açıklamalar yapılarak bunların hikmet, iffet, şecaat ve adalet şeklinde dört temel fazilet içinde toplanmasından sonra her birinin ayrıldığı çeşitli kısımlar hakkında izahat verilir. Bu açıklamalarda ayet ve hadislere geniş yer verilmekle beraber bazı fıkralar ve beyitler ilâvesiyle ifadeler canlandırılır. Ahlâk, ona göre «ruhani bir hekimlik» olduğundan faziletlerin kazanılması ve rezilet hastalığının tedavisi hakkında gerekli tedbirler gösterilir. 

Kınalızadeye göre ahlâk terbiye ile düzelebilir. Herkes fazilet ve saadeti aramalıdır. Bu hususta yapılacak uğraşmalar daima tabiate uymalıdır. Çünkü tabiat her hususta en büyük üstattır. 

3. İlm-i tedbir-ül-menzil kısmında Ali Efendi, aile ocağını ve, fertlerini yetiştirilmesi gerekli bir sürü olarak niteledikten sonra babayı bu sürünün çobanı olarak gösterir. Bundan sonra aile reisinin eşine, kız ve erkek çocuklarına, evdeki hizmetçilere karış vazifeleri anlatılır. Karşılıklı olarak aile fertlerinin babaya, anaya ve kardeşlerine karşı yapmakla mükellef oldukları yardımlar ve hizmetler gösterilir. Bu kısımda Ali Efendinin dikkate değer fikirleri, evlerde odalık beslemenin zararlarını göstermek ve çok kadınla evlenmek (poligami) âdetinin iyi olmadığını savunmasıdır. Bu kısımda önemli olan bir bölüm de ailede ve okulda çocuk terbiyesinin gerekliliği hakkında ileri sürdüğü fikirler ve tedbirlerdir. Kınalızade eserinde çocuklara dini terbiye verilmesini, kızların okuma öğrenmelerini tavsiye ettikten sonra gerektiği zaman seyrek olarak çocukların dövülmesine taraftardır. 

4. Eserin ilm-i tedbir-ül-medine denilen üçüncü kısmında Farabi ve İbni Sina'da görüldüğü gibi medine-i fazıla ve medine-i gayr-i fazıla diye iki idare sistemi gösterilmiştir. Bu kısımda halkı idare edecek devlet adamlarının bilgili ve faziletli olmalarını, memleket idaresinde şefkat ve adaletin esas olduğu gösterilmiş, medine-i gayr-i fazılada ise cahil, ahlâksız idarecilerin şiddet ve zulümle memleketi ve halkı idare ettiklerini ve bunun ilâhi adalete aykırı olduktan başka halk arasında fenalıkların artmasına sebep olacağını göstermiştir. 


Keştf-el-Zunun: 


Eserin yazarı büyük Türk âlimi Kâtip Çelebi veya Hacı Kalfa' dır. Kâtip Çelebinin asıl adı Mustafa bin Abdullah'tır. Istanbul'da 
1609 yılında doğmuş ve 1657 yılında vefat etmiştir. Hanefi mezhebinden ve İşrakıye mesleğinden (tasavvuf) olduğunu söyler. Kendi eserleri 8 tanedir. Cihannüma, Keşf-el-Zunun, Cami-ül-Mütun, Türkçe Fezleke, Mizan-ül-Hak başlıca eserleridir. Ahlâk hakkındaki fikirleri Keşf-el-Zunun’da yazılıdır. 

Keşf-el-Zunun Arapça yazılmıştır. Eserin bölümleri «manzar» adı altında toplanmış, bunlar da «fetih» adıyle daha küçük bölümlere ayrılmıştır. Kitabın 7, 8, Yuncu fetihleri ahlâka ve pedagojiye aittir. 
Kitabımıza, Kâtip Çelebinin Keşf-el-Zunun ve Tuhbfet-ül-Ahbar eserlerinden birer parça alıyoruz: 
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İlm-ül-Ahlâk: 


Ahlâk ilmi, ameli hikmetin bir koludur. İbni Sadreddin* Fevaid-i Hakaniye adlı eserinde demiştir ki: «Ahlâk fertleri ve nefsi onunla süslemek için onun nasıl elde edileceğini, reziletleri ve bundan kurtulmak için onlardan nasıl kaçınılacağını bilmek ilmidir. Konusu da huylar, melekeler ve bununla vasıflanması yönünden insandır. Burada kuvvetli bir şüphe vardır. O da ilmin faydasının ancak insandaki yaratılıştan gelen huyların değiştirilmesi ve bozulması mümkün olduğu takdirde tahakkuk edeceğidir. Halbuki görünüş buna aykırıdır. Yani insanın mizacını değiştirmek kabil değildir. Nitekim Peygamberimiz Efendimizin (S.A.) sözleri de buna delâlet eder: “İnsanlar altın ve gümüş madenleri gibi madendirler. Sizlerin cahiliye devrinde hayırlı olanlarınız İslâmiyet devrinde de hayırlı olanlarınızdır”. Yine Peygamberimiz Efendimizden rivayet edilmiştir ki, “Bir dağın yerinden kaybolup gittiğini işittiğiniz zaman inanın, bir kimsenin canı çıkmadan huyunun çıktığını işitirseniz inanmayın”. Zira o kimse cibilliyeti ne ise ona dönecektir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de de, “Ancak iblis, Allahın emrine karşı gelmiştir. Çünkü o cin taifesindendi; ateşten yaratılmıştı” denmiştir. Ve yine ahlâk mizaca tabidir, mizaç da değiştirilemez. Cevap olarak denilirse ki huy bir melekedir ki bununla fiiller insandan kolaylıkla sudur eder, hem de düşünüp taşınmadan. Meleke insanda yerleşmiş, kökleşmiş bir keyfiyettir ki çabuk kaybolmaz. Bu da iki bölümdür. Biri tabiidir, öteki de âdet olmuştur. Birincisine gelince bu yaratılış aslında şahsın mizacı olmasıdır ki onda gizli ve yerli olan kendine has bir keyfiyette müstaittir. Kişi en küçük sebeple bu niteliği gösterir. Meselâ kuru ve hararetli mizacın gazaplı, hararetli ve yaş mizacın şehvetli, soğuk ve yaş mizacın unutkan ve soğuk ve kuru mizacın ahmak olması gibi. İtiyat haline gelen mizaca gelince bu başlangıçta kişinin kendi iradesiyle olduğu halde bunun tekerrür ve temrini ile meleke haline gelir, ondan sonra da fiillerimiz düşünmeden kolaylıkla olur. Bu ilmin faydası birinciye kıyasla yaratılışında gizli olanı meydana çıkarmak, ikinciye nispetle de onun tahsiline çalışmaktır. Peygamberimiz (S.A.) den rivayet edilen şu hadis buna işaret eder: “Ben iyi ahlâkları tamamlamak için gönderildim”. Bundan dolayı şeriatin, ameli hikmetin yani ahlâkın bölümlerine olan ihtiyacı en tam şekilde ve en etraflı olarak karşıladığı söylenmiştir. 


(*) Muhammet Emin bin Sadreddin Şirvani, vefatı 1626 Istanbul'dadır. Fevaid-i Hakaniye'yi Birinci Sultan Ahmet adına yazmıştır. 
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Edep: 

Kâtip Çelebi, Txbfe:-//-Abbar adlı eserinde edepten bahsetmektedir. Tzxbfet-4)-Abbar alfabe sırasına göre hazırlanmış bir kitaptır. 
Kâtip Çelebinin edep sözüyle anlatmak istediği ahlâki hareketlere bugün biz fazilet adını veriyoruz. 

Edep insanın halkla düşüp kalkmasında ve onlarla münasebetlerinde güzel ahlâkı ve beğenilen hasletleri kendine huy edinmesi demektir. Bu da iki kısımdır: Yaratılıştan ve sonradan. Yaratılıştan olan Allah vergisi olup Tanrı bunu dilediğine ihsan eder. Sonradan olan ise kendi isteği ve gayretiyle elde edilir. İnsanlar edep hususunda üç tabakaya ayrılmıştır: 1. Dünya ehli. Bunların adabının çoğu doğru konuşmak, güzel söylemek, ilimleri hatırında tutmak, hükümdarın musahebesinde faydalanmak üzere hikâyeler, fıkralar ve sair eğlendirici şeyler bellemek ve Arap şairlerinin şiirlerinden ezberinde bulundurmaktır ve bütün bunların hepsi dünya hayatının geçer akçesidir. 2. Din ehli. Bunlraın adabının çoğu nefsinde perhizkârlık, göz, dil, el... gibi herhangi bir uzvundan günah sâdır olmaması, tabiatını kötü huylardan arıtmak, hareketlerinde hududu aşmamak, arzularını bir yana bırakmak ve yalnız haramdan değil, şüpheli olan şeylerden de sakınmaktır. 3. Husus ehli. Bunların adabının çoğu kalplerini muhafaza etmek, sırlara riayet etmek, gizli ile aşikârın yanlarında müsavi olması yani içleriyle dışlarının bir olmasıdır. 

Keza edebin iki türlü olduğu söylenmiştir: Nefsin edebi ve dersin edebi. Birincisinin tarifi yukarda geçti. İkincisine gelince bu da Arapça ilimleridir. Buna edep denmesinin sebebi, ders edebinin insanın kendi nefsinde belli olmasından, Arapçayı iyire öğrenerek söyleneni anlayacak ve konuşulanlara iştirak edecek mertebeye gelmekle elde edilmesindendir. Nefsin edebi de, bilvasıta buna bağlıdır. Bu Zimahşeri'nin Kzstas* adıl eserinde açıkça zikrettiği üzere on iki ilim vardır: Lügat, sarf, nahiv, iştikak, maani, beyan, aruz, hat, belâgat ve şiir, inşa muhadarat. Ve bedi ilmini belâgat ilmine zeyl olarak göstermiştir. İşte bu yukarda sayılan ilimleri bilene edip denir. 

İbn Abbas demiştir ki: «Din bilgisi hususunda bilinmesi mutlak lâzım olan kadarını bilmek, edep ilminden de delil ve misal gösterecek kadarını bilmek sana yeter». İbni Kuteybe de, «Kim âlim olmak 


+) Zimahşeri, Carullah eb-ül-Kasım Mahmut bin Ömer, Harzem'in Mahşer köyünde 1096'da doğmuş 1167'de ölmüştür. En mühim eseri Keşşaf'tır. Muteziledendir. Makaddemetüi-Edep adlı ahlâk kitabı vardır. 


248 


TÜRK VE İSLAM AHLAKÇILARI VE ESERLERİ 


isterse bir tek ilim şubesi seçsin, edip olmak isteyen ise bütün ilimlerde geniş bir bilgiye sahip olsun» demiştir. 


Tasvir-i Ahlâk: 

Ahmet Rifat Efendinin eseridir. 1892 yılında basılmıştır. Eser ahlâka ait terimleri lügat şeklinde kısa kısa açıklamıştır. 344 sayfalık bir kitaptır. Eserde yapılan bazı tanımlar şöyledir: 

1. İhlâs: Kalbin her türlü fena niyetlerden, tereddütlerden ve zanlardan temiz olması demektir. Hazreti Peygamberden ihlâsı sorduklarında, «En #ekulö Rabbiyallabi sümme testakimü kema imirtü: Allah adını andıktan sonra emredilen yolda gidenler» buyurmuştur. 

2. Edep: Bütün hal, âdet ve ahlâkta hadd-i maruf üzere bulunmaktan ibarettir. Diğer tarife göre her nevi hatadan kendisiyle içtinap mümkün olan şeye vukuf ve marifettir. Edep levazim-i kemalin birincisi addolunur. Edepten ari olan kimse velev en büyük ulemadan olsa dahi kemalât-ı insaniyeye vâsıl olamaz. İnsan bedeni kuvvet için yemek içmeye muhtaç olduğu gibi insan aklı dahi edebe muhtaçtır. 

3. Hulk (huy): Nefiste birleşip kendisinden fiiller ve ameller ve zihni yormaya muhtaç olmaksızın kolaylıkla hâsıl olan heyet-i rasihaya (alışkanlıklar topluluğu) denilir. Kâtibin bir şeyi yazdığını harfi harfine düşünmemesi ve müzisyenin saz çalarken ahenginde soluk ve nağme düşünmediği gibi. Böyle sühuletler olmadığı yani rüsuh ve meleke bulunmadığı halde ana hulk denmez. Ulema-yi ahlâk nefs-i insanide üç kuvvet ispat eylediler. Birincisi mebde-i idrak olan kuvve-i ilmiye, ikincisi mebde-i def-i muzar (fenalıklardan korunma) olan kuvve-i gazabiye, üçüncüsü mebde-i celb-i menafi (faydalanmak) olan kuvve-i şeheviye ki birincisi yalnız nefs-i insaniye mahsus, diğerleri hayvanat-ı saire ile müşterektir. 

Ahlâk bahsinde bazıları «ahlâk bir emr-i tabii olup tebdil ve tahvili kabil değildir» dediler. Diğerleri ise, Ahlâk iki nevidir, birisi tabii ve cibilli olduğundan tebdili mümtenidir, diğeri de ülfet ve itiyattan hâsıl olduğundan tebdili mümkündür» dediler. Diğer bir fırka dahi, «Bütün ahlâkın tebdili mümkündür. Zira cümlesi harici ve ârızi sebeplerden meydana gelir, hiç birisi cibilli değildir» dediler. 
Halbuki insan çocukluğunda aldığı terbiyeye ve büyüdükte iltizam ettiği hatt-ı harekete göre ahlâklanır. Bu sebeple ahlâk değişmez diyenler yanlış bir iddiada bulunmuşlardır. 

4. Nefis: Hükema ıstılahında «nefs-i natıka» ve lisan-ı şeri'de ruh demektir. Sofiye indinde nefis, ruh, kalp sözleri birbirlerine yakın sözler olup birbirleri yerine kullanırlar, Bütün İslâm uleması 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nefs-i insani bir cevher-i basit olup cisim ve cismani değildir. Bizzat makulâtı idrak ve beden-i mahsusta alât ve kuva vasıtasıyle tedbir ve tasarruf eder. İslâmda tabiiyun zümresinden maada bütün ulemay-i İslâm, nefsin ölümden sonra bedenden ayrılıp daim ve baki ve âlem-i mücerredata mülâki olduğuna kaildirler. 

Nefsin Kur'an-ı Kerimde beyan buyurulduğu üzere en aşağı derecesi nefs-i emmaredir ki daima fenalığa ve şehvete haristir. Onun üstünde olan levvame ise bazı hatada bulunursa da derhal nedamet gösterir. Onun üstündeki nefs-i mutmainne her türlü şehevi ve şeytani tahrikâttan kendini selâmete çıkaran nefistir. Bu nefis raziye ve marziye derecelerine isal ederse o kimse bahtiyardır. 

Ahlâk-ı Hamidi: 

Tabiiye profesörlerinden Hüseyin Remzi Beyin eseridir. 1895 
senesinde Istanbul'da yayınlanmıştır. 156 sayfalık bir eserdir. Kitaptan bazı örnekler: 

1 Ahlâk, insanın ömür ve hayatının intizamı ile saadetini gerektiren hallerden ve amellerden bahseden bir ilimdir. Diğer bir tarif, insanın yapması lâzım gelen fiilleri yapmak, terkine mecbur olduğu fiilleri yapmamak ve kısaca vezaif-i beşeriyeyi bildiren bir ilimdir. İlm-i ahlâkın ilmi ve ameli iki ciheti vardır. Biri irade-i beşeriye ve kuvve-i akliye, diğeri bunlar üzerine istinat eden ef'al-i beşeriyedir. Bu iki cihetten birine marifet-i nefis, diğerine eskilerin hikmet-i ameliye dedikleri usul-i ahlâk denir. 

2. Kitabın birinci kısmı marifet-i nefis, ahval-i nefsaniye adı altında nazari ahlâk bahislerine ayrılmıştır. Diğer 11 bap tamamen ameli ahlâka ait bahisleri ihtiva eder. Kitabın son kısmında ayet ve hadislere müstenit sıfât-ı ilâhiye ve insanlara karşı vazifelerden bahsedilmiştir. 


YENİ AHLÂK KİTAPLARIMIZ 


İlim Bakımından Ahlâk: 


Kitabımızda söz konusu ettiğimiz ahlâki eserlerin çoğu eskiden yazılmış kitaplardır. Zamanımızda İslâm ahlâkıyatına ait İzmirli İsmail Hakkı'nın İlm-i Ahlâk eseriyle Ahmet Naim Beyin İslâm Abl4- kının Esasları adlı kitapları da ayrı bir önem taşımaktadır. Bu iki eserden kitabımızın birçok yerlerinde bahsedilmiş olduğundan üzerlerinde ayrıca durmayacağız. Yalnız taşıdığı orijinal fikirleri bakımından llim Bakımından Ablâk adlı kitabı söz konusu etmek lâzım gelmektedir. Çünkü bu eser hem bir Türk ve İslâm âliminin eseri, 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hem de dayandığı prensipler bakımından ahlâkı, biyolojik tekâmül görüşüyle açıklamak istemekte ve böylelikle İslâm ahlâkıyatında bir orijinallik taşımaktadır. 


Eserin yazarı Doktor Âkil Muhtar Özden, son yılların ilim hayatımızda özel bir yer işgal eden değerli hekim ve ilim adamımızdır. Istanbul'da 1877 yılında doğmuş ve 1949 yılında vefat etmiştir. 
Milli kütüphanemize 200 kadar eser bırakmıştır. Âkil Muhtar'ın kitabında ileri sürdüğü esas fikirler şöyledir: 


1. İnsan hayatının gayesi, mutlaka yüksek ahlâk sahibi insan olabilmektir. Hayatta herhangi bir bilginin insanı saadete ulaştırabilmesi için o bilgilerin o kimsenin ruhunda ahlâki yükselme meydana getirmesi lâzımdır. Karaktersiz bir bilgi sahibini mesut edemez. Tabiat olaylarını tetkik ediniz: Bu olaylar boş yere meydana gelmiyor. Hepsinde hedef, bir amaca varmaktır. En iptidai hayvanlardan en mütekâmil insana kadar hepsini gözden geçiriniz. Hepsinin amacı daha iyi yaşamak, kendini ve türünü korumaktır. 


Tabiat yalnız tekâmüle (doktor evolüsyon sözünü kullanıyor) önem veriyor. Buna karşı duranları affetmiyor ve yaşatmıyor. Yaşayanlar olsa bile mesut olamıyor. İnsanların bencilikten kaçınmaları lâzımdır. Unutmamalıdır ki saadet herkesin hakkıdır. Mesut olanlar bunu yalnız kendilerine mahsus bilmemeli, etrafındakilerle saadetlerini paylaşmalıdır. Elseverlik (diğerkâmlık) ahlâki hislerimizi yükseltir. Yaşamanın gayesi en iyi ahlâka varmaktır. Hayat bunun mü- 
- cadeleleriyle doludur. 


2. Akil Muhtar kitabında, ahlâkın kökünün, insanın yapısında ve en ziyade insanın beyninin yapılış ve işleyişinde olduğunu söyler. 
Canlılarda en büyük kanun tekâmüldür. İnsan beyni gibi ahlâk da bu tekâmülün eseridir. Hayvanlarda ferdin muhafazası ve neslin devamı gibi tekâmül tesirleri varsa da, henüz ahlâki duygu yoktur. 
Fakat tekâmül ile ahlâki his olmaya elverişli ruhsal faaliyetler vardır. Bunun arkasından yazar, insandaki ruhsal faaliyetleri içgüdüler, eğilimler, duygular, heyecanlar ve arzular olarak sınıfladıktan sonra bunlar hakkında biyolojik esaslara göre açıklamalar yapmaktadır. 
Hiddet, kin, beslenme, vücudun muhafazası gibi bencil duygulardan sonra neslin muhafazası ve cinsiyet içgüdüleri, topluluk içgüdüleri incelenmekte, dostluk, doğruluk ve samimilik, adalet ve nasfet gibi elsever duyguların tekâmülünü açıklamaktadır. 


3. Dr. Âkil Muhtar bir taraftan biyoloji ve fizyolojinin yeni keşiflerine dayanarak fikirlerini açıklarken, modern filozofların fikirlerine de baş vurmaktadır. Bu fikirleri bugünkü modern ilmin ve 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biyolojinin varabildiği sonuçlar olarak da kabul etmek lâzımdır. Kitabın netice kısmında (s. 151-160) yazarın bazı fikirlerini göstermekte fayda vardır: «Beynin ahlâka ait nahiyeleri insanlarda tekâmül cereyanının istikametine muvafık bir surette, cemiyet halinde yaşamak için lâzım olan hisleri tevlit eder. Ahlâk meselesinin karışık görünen noktalarını açık olarak anlayabilmek için bütün hayvanlarda olduğu gibi insanlarda da tekâmül saiki (faktörü) yanında nefsin muhafazasına ve neslin idamesine mahsus içgüdüler ve hisler oldugunu göz önünde tutmak lâzımdır». 


Doktor, tamamen biyolojik ve pozitif kanunlarla ahlâkı açıklamaya çalıştıktan sonra şu sözlerle de ahlâkın biyolojiye ve ilme girmeyen metafizik ve ilâhi bir ciheti olduğunu kabul ediyor: «Şimdiki ilmi bilgiler, tekâmülü sırf tesadüfi hadiselerle, tabii reaksiyonla, De Vrie'nin çok ehemmiyetli olan mütasyon (birden değişmeler) olaylarıyle izah mümkün olmadığı kanaatini veriyor. Tekâmülü muayyen istikametlere doğru götüren, ne olduğunu şimdiki ilmi malümatımızla tayin edemediğimiz bir saik, bir atılış (hamle) veya bir cereyan diyebileceğimiz bir kuvvet vardır. Bu kuvvet, ilk ültramikroskobik küçük ve yaşayan mevcutları gitgide daha karışık şekilde nebatlara, hayvanlara tahvil ede ede, yüz milyonlarca seneler sonra insanı meydana getirmiştir. Bu sonuca göre insan ahlâkı, ne kadar uğraşılırsa uğraşılsın, mekanik ve biyolojik kanunlarla açıklanamamakta ve sonunda yine ilâhi kudretin insana verdiği manevi kuvvetin, ahlâki vicdanın varlığını kabul etmek zarureti baş göstermektedir». 


Dr. Âkil Muhtar'ın vardığı bu sonucun kitabımızın ilk bölümlerinde açıkladığımız fikirlerle uygunluğu görülmektedir. 


Ahlâk Dersleri: 


Son yıllarda halka İslâm dinini tanıtmak amacıyle faydalı eserler yazmış olan Ahmet Hamdi Akseki, 4b/4k Dersleri adlı eseriyle İslâm ahlâkını açıklamaktadır. Bu kitap Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanmış olup bir ders kitabı mahiyetindedir. 405 sayfa olup konular 22 ders halinde toplanmış ve her bölümün sonuna bir özet konulmuştur. Kitap Nazari Ahlâk ve Ameli Ahlâk olarak iki büyük kısma ayrılmıştır. 

Nazari Ahlâk kısmında incelenen konular şunlardır: Huy ve seciye, iyi ve fena ahlâklar (ahlâk-ı hasene ve seyyie), ahlâkın tebdili mümkün müdür?, ahlâkın tarifleri, ahlâkın mevzuu, gayesi ve kısımları. 


252 


TÜRK VE İSLAM AHLAKÇILARI VE ESERLERİ 


Ahlâk meslekleri (ekolleri), lezzetiye (haz ahlâkları), nefiye (faydacılık), tekâmüliye, hissiyat ahlâkları ve bunların tenkitleri ahlâk ve vazife, aklın ve iradenin değerleri, Kant'ın ahlâkı, Kant'ta vazife anlayışı, Bu ahlâkın tenkitleri. Felsefenin ahlâkta ve İslâm- , da yeri, ihtiyar ve irade-i cüz'iye meselesi, İslâmda ihtiyara ve kadere iman, tevekkül. 

Ahlâki mesuliyet ve İslâmda bunun yeri, ahlâki mesuliyetin şartları ve dereceleri, mesuliyet hakkında İslâmın fikri, vicdan ve mesuliyet, Allaha karşı mesuliyet. Vazife ve bunun İslâmda yeri, eskilerde ve yenilerde vazifenin tarifleri, Kant'ın vazife anlayışı ile İslâmın vazife anlayışı. , 

Ahlâkın müeyyideleri, vicdani müeyyide ve bunun yetersizliği, toplum ve kanunlar da yeterli müeyyide olamazlar, kamuoyu (efkâr-ı umumiye) tarih, ahret fikirleri. 

Ameli ahlâk: Dini vazifeler, şahsi vazifeler, aile vazifeleri, sosyal vazifeler; ruhi kuvvetler ile bunların birleştirilmesi. Ruh terbiyesi için nasıl hareket etmelidir? Buna İslâmın verdiği önem. 

Zihin terbiyesi, hurafelerden kaçınmak, ilmin farz olması, iradenin terbiyesi ve irade hastalıkları. 

Fazilet ve reziletler: Sebat ve metanet, inat ve mizaç dönekliği, nefsine hâkim olmak, tehevvür ve cebanet (öfke ve korkaklık), tevazu, vakar, izzetinefis, yumuşaklık (hilm), gazap, sabır, hayâ (utanmak), emanete riayet, doğruluk (sıdk), ketumiyet (sır saklamak), ulüvv-i himmet, iffet, seha (cömertlik). 

İtikadın düzeltilmesi: Ruhun iştiyakı (özlemleri), imanda saffet, imanın üç direği (erkân-ı selâse), itikadın düzeltilmesinde başlıca dayanak akıldır ve Müsiümanlıkta itikat kuralları. 

Cismani vazifeler, sıhhat ve itidal, içkiler, domuz eti yemek. 


Aile vazifeleri, medeni vazifeler, sosyal vazifeler ve tabii haklar. 
Manevi hayatın taarruzdan korunması, hayat hakkı, tasarruf hakkı, ihsan vazifeleri, emrolunan vazifeler, Müslümanların birbirlerine karşı vecibeleri. 

Dini vazifeler, Halika karşı vazifeler, Allaha ibadet akli ve vicdani vazifedir. En sağlam ahlâki düsturlar İslâmın kanunlarıdır. 


Akseki'nin eseri konuların sınıflanması ve tertibi bakımından bugünkü ahlâk metotlarına yakındır. Eski ahlâkçılarımızın klasik metotlarından farklıdır. Ancak eserde görülen en büyük noksan bugünkü psikoloji ve sosyoloji bilgilerine dayanmaması, yeni ahlâk ekollerine hiç temas etmemesidir. Bu sebeple huy ve seciye, Kant ahlâkı, vicdan ve vazife hakkında yapılan açıklamalar eksik ve yetersizdir. Hayır, fazilet, ekonomide ahlâk gibi konulara hiç temas edilmemiştir. Bunun sebebini, Akseki'nin eski skolastik zihniyetten kendini tamamen kurtaramamış olmasında aramak lâzımdır. 


Kur'an Ahlâkı (La Morale du Koran): 


Bu eser, Kahire üniversitesi profesörlerinden Dr. M.A. Draz tarafından Fransızca olarak yazılmıştır. Kitap bir doktora tezi olarak hazırlanmış ve Sorbonne üniversitesine verilmiştir. Bu üniversitenin iki ünlü profesörü olan Massignon ile Le Senne tarafından tetkik edildikten sonra takdire değer görülerek yazarına edebiyat doktoru unvanı verilmiştir. Eser 1950 yılında Kahire'de basılmıştır. İslâm ahlâkı hakkında ilmi metotlarla ve ilmi bir zihniyetle yazılan çok dikkate değer bir ahlâk kitabıdır. Yazar kitabında bu eseri İslâmın yüksek ahlâki görüşlerini Batı ilim dünyasına tanıtmak amacıyle yazdığını belirtmektedir. 717 sayfalık bir kitaptır. Kitabın başlıca konuları, Kur'anın nazari ahlâk hakkındaki beyanları üzerinde mukayeseli bir inceleme ile ahlâka ait ayetlerin tasnifli olarak toplanması, umumi ahlâk bahislerinin açıklanması, İslâm ahlâkı ile eski ve yeni Batılı ahlâk sistemlerinin karşılaştırılması ve genel sonuçlardır. 

Kitabın endeksindeki bölümleri aynen tercüme ederek veriyo-TUZ: 

Kitabın başlıca konuları: 

Kur'ana göre nazari ahlâk ve eski ahlâklarla mukayesesi. 

Bölüm 1. Yükümlülük (mükelleflik). Prensibin konulması, etik „ve estetik, tarifler, bölümün planı. 

Ahlâki yükümlülüğün kaynağı (Bergson ve Kant), Kur'anla yakınlığı. İslâmın görüşü: Hayır ve şerrin akli tarifi, insan aklının hududu, vahyin zaruri olarak lüzumu. İki ziya (nur), bir kaynağın : iki tabakası, İslâmda müspet kanunun kaynağı: Kur'an ve sünnet, sünnetin otoritesi, Kur'an ve sünnetin münasebetleri. 

İcma (yetkililerin toplu kararları), icma esası. Kıyas (analoji yolu ile istidlâl), İslâm hukukunda muhafazakârlar ve liberaller, yükümlülüğün son mesnedi, fiil ve amelin içten değeri. 

Ahlâki mükellefiyetin karakterleri: Umumi karakterler; zaruri ve evrensel olmak, ahlâki zorunluluk, fizik zorunluluk, mantıki zorunluluk, Kant mantıkçılığının tenkidi. Özel karakter: İçten (mer- 
-kezi) değer ve ruhi faaliyet. Ahlâki mükellefiyetin sırf Kur'ana mahsus manzarası! Üç şart: Hareket imkânı, pratik yumuşaklık, vazifelerin sınırlandırılması ve hiyerarşi. 

Yükümlülüğün antinomileri: Kant ahlâkı hakkında incelemeler ve tenkitler. Rauh'un ahlâkını tenkit. 
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Netice: Vicdan; mutlak ile izafi, ideal ile reel arasında birleştirici bağdır. Kur'ana göre ilim ile aydınlatılmış bir iman. 

Bölüm 2. Sorumluluk: Yükümlülüğün ilk ayrılmaz parçası sorumluluk, tarifler. Sorumluluk fikrinin karakteri ve analizi; dini ve ahlâki sorumluluğun şartları, bu iki şartın şahsi karakteri, sorumluluk hürriyet ile orantılıdır. Sorumluluğun sosyal cephesi. Kur'an sorumluluğu en iyi şekilde tesis etmiştir. 

Bölüm 3. Yaptırım: Yükümlülüğün ikinci gerekçesi yaptırımdır. Ahlâki yaptırım var mıdır? Fizyolojik kanunla mukayese, vicdan azabı ve itminan. Gerçek ahlâki yaptırım: Pişmanlık, pişmanlığın İslâmda zenginliği. Faziletin iyilikleri, fenalığın kötülükleri, meziyet ve meziyetsizlik. Kanuni yaptırımlar: Mükâğfat, ceza ve iki türlüsü: Hudut ve tazirat (azarlamalar). Ölüm ve ilkellerin hukuku. 
Hırsızlık, şiddet ve bedenin günahları, İslâmda cezaların şiddeti hakkında düşünceler, başkalarının sırlarını izlememeli, suçluları haber vermeli mi? 

Kur'anda mev'ize sistemi (iyiliğe teşvik), İncil'de ve Kur'anda mev'izeler, emperatif kategorik. 

Af, teşvik, Kant ahlâkı ile mukayeseler, dini ahlâk ve Kant ahlâkı. 

İlâhi yaptırımlar, sonuç: Ferdi vicdanın rolü, kolektif vicdanın rolü, İmanın üç rolü. 

Bölüm 4. Niyet ve etkenleri: Niyetin tarifleri, bir fiilin makbul ve meşru olması için niyetin şart olduğu. Niyet bir amelin mahiyetini değiştirir mi? Niyet yalnız başına kâfi midir? Hareketin etkenleri: Vasıtalı niyetin tabii rolü, iyi niyet ve şartları. 

Sonuç: Ahlâki fiilin mahiyeti: 1. Bir kanun ile münasebet, 2. Gayelerin seçilmesi. Tek prensip: Pozitif değerler silsilesinde duyulur etkenlere önem vermemelidir. 

Bölüm 5. Cehit: Cehit ve tabiilik: Tasfiye edici cehit, yaratıcı cehit, fizik cehit. Cehit ve tatlılık (hilm), sonuç, bu kısmın genel sonucu. i 

Ameli ahlâk: Kur'andan seçmeler ve ayetler üzerine açıklamalar. 

Ferdi ahlâk: Bu hususta emirler, yasaklar, müsaadeler, kanuna aykırı sapmalar. ` 

Aile ahlâkı: Analara ve evlâtlara karşı vazifeler. 

Sosyal ahlâk: Yasaklar, intihar, hırsızlık vb., bu hususta Kuranın emirleri. Nezaket ve edep. 

Siyasî ahlâk: Halk ve devlet şefinin münasebetleri, şefin ve halkın karşılıklı vazifeleri. 
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Dinî ahlâk: Allaha inanmak, ona itaat etmek, sözleri ve eserleri üzerinde düşünmek, nimetlerine şükretmek, onun afetlerine tahammül etmek, ona güvenmek, ondan ümidi kesmemek, akıbetten korkmak, ilâthî iradeye iaat, Tanrının emirlerini yerine getirmek, fena eğilimlerden kaçınmak, fena konuşmalarda ve fena meclislerde bulunmamak, Allah üzerine sık sık yemin etmemek, ona, hamdüsena etmek, ahde vefa yemine sadakat, günlük ibadetlerini yerine getirmek, mukaddes yerleri ziyaret, Allahı hatırlamak, ona yöneliş ve dönüş, onu her şeyin üstünde sevmek. 

İslâmda faziletlerin listesi, ahlâka ait ayetlerin listesi, genel sonuç. 


Bunların dışında Avrupa ahlâk kitaplarından tercüme edilen bazı ahlâk kitapları daha vardır. Bunlar faydalı eserler ise de İslâm ahlâkına yer vermeyerek metot ve konu bakımından İslâma yabancı kalmışlardır. Bu çeşit kitaplardan biri merhum Salih Zeki Beyin Felsefe-i İlmiye ve Ahblâkiye adlı kitabıdır ki sultanilerin (liselerin) 12'nci senesinde okutulmak üzere Fransız yazarlarından Alexie Bertrand'dan tercüme edilmiş ve Milli Eğitim Bakanlığınca bastırılmıştır. 

Daha sonraları M. Rahmi Balaban'ın 4#/4k adlı kitabıyle Mustafa Namık Çankı'nın A#l4k adlı eseri vardır. Çankı'nın kitabı da liselerin son sınıfında okutulmak üzere hazırlanmış ve tamamıyle Batı ahlâk kitaplarından tercüme edilmiş olan bir eserdir. Oldukça ilmi bir mahiyet taşıyan bu eser de İslâm ahlâkına yer vermemiş, yalnız bazı ufak notlarla temas edilmiştir. Bu arada merhum üstat izmirli'nin 1923 yıllarında üniversitede okuttuğu notlardan meydana gelen ahlâk kitabı ile Mehmet İzzet Beyin ahlâk derslerine ait notları özel birer değer taşımaktadır. Ne kadar yazık ki bu notlar toplanıp kitap haline getirilememiştir. Sonradan Ahmet Naim Bey merhumun yayınladığı İslâm Ablâkının Esaslar: adlı kitabı ise sistemli bir ahlâk kitabı olmaktan ziyade milletlerarası bir kongreye sunulan bir rapor mahiyetindedir. Sözün kısası eskiden ahlâk alanında görülen geniş ve zengin yayınlar yanında bugün ahlâk alanındaki eserlerimiz çok fakir ve yetersizdir. 


OKULLARIMIZDA AHLÂK ÖĞRETİMİ 


Eski çağlarda okullarımız, medrese halinde olduğundan buralarda din öğretimi ile ahlâk öğretimi beraber yürütülür, birbirlerinden ayrılmazdı. Hazreti Peygamberin hayat ve davranışları (Siyer-i 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Nebeviye) esas olmak üzere yukarda açıkladığımız Ey Oğul, Pendname, Gülistan ve Bustan, Ablâk-ı Alği gibi kitaplar medreselerin başlıca ders kitapları halinde idi. 1869 yılında yayınlanan Maarif-i Umumiye Nizamnamesi (genel eğitim tüzüğü) yurdumuzda medrese ve okulu birbirinden ayırmış ve okullarda öğretim ve eğitimi modern esaslara göre düzenlemek istemiştir. 


Bu çağlarda okullar mahalle mektepleri (sıbyan mektepleri) veyahut ilkokullar ile rüştiyeler (ortaokullar), idadiler (beş ve yedi senelik liseler) ve bir de yüksek okullar, darülfünun adı altında sıralanırdı. Bunların yanında medreseler vardı ki bunlar da meşrutiyet devrinde Dar-ül-Hilâfet-ül-Aliye medreseleri adı altında teşkilâtlandırılmıştı. Saydığımız bu okulların hepsinde her sınıf ve derecesinde ahlâk dersleri okutulurdu. 


Sıbyan mektepleri denilen mahalle ve ilk okullarında öğrenci ilk derslere «Rabbi yessir velâ tüassir rabbi temmim bilbayır» ile başlar, bundan sonra «Elemtere keyfe» den sonra namaz surelerini okurdu. 
Bunun arkasından «Amme», «Tebareke», «Vezzariyat» cüzleri başlardı. Bunun yanında Türkçe Elifbay-i Osmani (Osmanlı alfabesi) vardı. Bu kitapla Türkçe okuma yazma başlardı. Bu alfabenin dikkate değer ciheti, okuma yazma öğrenirken kitabın yarısından sonra başlayan ahlâki öğütler, atasözleriydi. Küçük çocuklar hem okuma yazma öğrenirler, hem de bu ahlâki kuralları ezber ederlerdi. Bu kuralları ezberlemek, duaları ve namaz surelerini ezberlemek gibi mecburi idi. 


Üç senelik ilkokulların 2'nci sınıflarında haftada 2 saat müstakil ahlâk dersi okunduğu 1891 programlarının incelenmesinde görülmektedir. Rüştiye denilen ortaokulların 2 ve 3'üncü sınıflarında ahlâk dersleri daha geniş yer tutmaktadır. İkinci sınıfta Risale-i Ahlâkiye denilen kitaptan şu konular okutulurdu: Allaha ve kitaplarına iman, sünnete uymak, Allaha ve padişaha itaat, akıl, lisan, kötü ahlâklar: Yalancılık, koğuculuk, iki yüzlülük, gıybet, bencilik, haset haylazlık, arsızlık ,hilekârlık, maskaralık, garaz, tembellik, işsizlik. İyi huylar: Rabıta ve intizam, adalet, merhamet, diğer insanlara şefkat, hayır ve hasenat, vazife, sağlığı koruma. 


Üçüncü sınıfta Ahlâk Önderi (Rehnümay-i Ahlâk) adlı kitaptan şu konular okutulacaktır: İnsanın öteki hayvanlardan farkı, gençlik, ilim, ibadet, riayet, ziyankârlık, ağız gevşekliği, tahkir, insaniyet, sadakat, iyi niyet beslemek, azamet ve vakar, inat, temizlik, cömertlik, hasislik, yardımlaşma, iyi geçinmek, edep ve hürmet, arkadaşların hakkı, iffet, hamiyet. 
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1892'de ilk ve orta kısımlardan ibaret olmak üzere kız sanat mektepleri (kız enstitüleri) kuruldu. Bu okullar yedi senelikti. Bunların 5, 6, nci sınıflarında haftada ikişer saattan ahlâk dersleri programa ilâve edildi. İdadi denilen ve sonradan sultani ve lise adlarını alan orta dereceli okulların 2'nci sınıflarında Ali İrfan'ın Rebber-i Ahlâk, 4'üncü sınıflarında Rifat Efendinin Bergözar- Ahlâk, 5'inci sınıflarında Sait Efendinin 4h/4&-2 Hamide adlı kitapları okutulurdu. 
İdadilerin 7'nci sınıfında ise Galatasaray lisesi öğretmenlerinden Abdurrahman Efendinin łÌlm-i Ahlâk adlı kitabı okunurdu. Bu kitap da XIX. yüzyıl Fransız liselerinin programlarına göre yazılmış olup daha çok Batı ahlâk geleneklerine uydurulmuştu ve İslâmi ahlâka ait bahisler yeterli değildi. 

Meşrutiyet devrinde Emrullah Efendi ile Şükrü Beyin bakanlıkları zamanında öğretim ve eğitim alanında büyük çalışmalar ve yenilikler yapıldı. Bir taraftan programlar ve teşkilât kurulurken öğretimin modern pedagojik usullerle yapılması düşünüldü. Müfredat programları ve yeni öğretim usulü kitapları hazırlandı. İlkokullar 6 
seneye çıkarılarak rüştiyeler tasfiye edildi. İdadiler 12 senelik mekteb-i sultani haline getirildi. İlkokullarda «Ahlâki Musahabeler» adı altında ahlâk dersleri okutulmakta devam edildi. Sultanilerde ise felsefe ve mantık dersleri yanında alhâk dersi de vardı. O zamanın Milli Eğitim Bakanlığında ortaöğretim genel müdürü olan Muslihiddin Âdil'in yazdığı Malğmat-ı Ablâkıye ve Vataniye adlı kitapla evvelce söylediğimiz Salih Zeki Beyin Felsefe-i İlmiye ve Ahblâkıye eseri ders kitabı olarak okutuldu.1924 (1340) tarihinde Milli Eğitim Bakanlıgınca yayınlanan kız sanayi okulları ile kız öğretmen okulalrında ahlâk dersinin müfredatı gösterilmiştir. Yedi seneden ibaret olan kız sanat okullarının 5, 6, 7ncı sınıflarında haftada birer saattan ibaret ahlâk dersi vardı. Kız ve erkek öğretmen okullarının ise 2, üncü sınıflarında bir saat ahlâk dersi vardı. Programa göre 2'nci sınıfta basit bir şekilde nazari ahlâk, 3'üncü sınıflarda ameli ahlâk okutulurdu. 

1926'da bazı nazariyatçılar, «Ahlâk öğretilmez, yapılır» sözleriyle okullardaki ahlâk derslerini programlardan çıkardılar. Bu suretle uzun yıllar okullarımızda ahlâk dersi görünmez oldu. 


Yeni Programlarda Ahlâk Konuları: 

Aradan kırk seneden fazla bir zaman geçtikten sonra Milli Eğitim Bakanlığının 7.10.1967 tarihinde aldığı bir kararla ortaokullarla liseler ve bunlara denk olan öğretmen okulları, erkek ve kız sanat enstitüleri, ticaret liseleri gibi orta dereceli okullarda din dersleri 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"adı altında bir ders konuldu. Bu ders isteğe bağlı olmak ve layiklik prensibine uyulmak şartıyle haftada bir saat okutulacaktır. Bu derslerin içinde ahlâk konuları en büyük yer tutmaktadır. Resmi program din bilgisi ve ahlâk konularında ortaokul ve lise müfredatını ayrı ayrı belirtmektedir. 


1. Ortaokullarla bu derecede sayılan okullarda okutulacak ahlâki konular birinci ve ikinci sınıflara göre ayrılmıştır. Birinci ve ikinci sınıfların programındaki dini konuları incelememiz dışında bırakarak ahlâk müfredatını özetliyoruz: 


Birinci sınıfta konular: Aile ne demektir? Ailede büyüklerin küçüklere karşı vazifeleri nelerdir? Küçüklerin büyüklere karşı vazifeleri nelerdir? Müslümanlıkta anaya babaya karşı gösterilen saygı, kardeşlerin birbirlerine karşı vazifeleri, hısımlara, evimizde bulunan başka insanlara, komşularımıza karşı vazifelerimiz nelerdir? Vatan sevgisi, vatan müdafaası: Vatan sevgisi nedir? Devlete ve kanuna karşı vazifelerimiz, vatan müdafaası ne demektir? Şehitlik ve gazilik nedir? 

Başkalarının haklarına saygı göstermek: Yaşayışımız toplumun yaşayışına bağlıdır, başkalarının haklarını tanımak ne demektir? 
Müslümanlıkta kul hakkı ne demektir? Başkalarının şerefine, haysiyetine saygı göstermek ne demektir? Müsamahalı olmak ne demektir? 

İyilik ve yardım: İyilik ve yardım nedir? iyiliğin ve yardımın başlıca çeşitleri nelerdir? Hayvanlara karşı nasıl davranmalıyız? 

Edep ve muaşeret: Edep ve muaşeret ne demektir? Meclislerde, topluluklarda nasıl hareket etmeliyiz? Misafirlerimize karşı vazife- 


lerimiz nelerdir? Muhtaçlara, yetimlere, kadınlara, büyüklere ve küçüklere karşı nasıl davranmalıyız? 


2. Ortaokul ikinci sınıfta okunacak ahlâki konular şunlardır: Sağlığımızı ve hayatımızı korumak; yatıp kalkmada, yiyip içmede sağlık kuralları. İş hayatında nasıl olmalıyız? Gördüğümüz işlerin başkalarıyle ilgisi, işimize nasıl sarılmalıyız, meşru ve helâl ne demektir? Konuşmada nelere dikkat etmeliyiz? Konuşmada başkalarına saygı, terbiye ve nezaket, doğruyu ve hakkı müdafaa. Konuşmalarımızda kaçınacağımız şeyler, yalancılık, gıybet, kovuculuk, iftira. 
Müslümanlıkta alhâkın temelleri: İzzetinefis ve iffet, nefse hâkimlik, sebat, kahramanlık, tevazu ve ağır başlılık, yumuşak huyluluk, özü sözü doğru olmak, emanete hiyanet etmemek, sabır, cömertlik, çalışkanlık vb. 
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3. Liselerin birinci sınıflarında din dersleri içinde gösterilecek ahlâki konular şunlardır: İslâm dininde birlik ve beraberlik ruhu, tevhit akidesinin bu ruha açtığı geniş ufuk, ahlâk açısından inanmışlık, inanmazlık, İslâm dininde hayır ve fazilet anlayışı, İslâm dininde yardımlaşma şuuru, zekât ve sadaka, dinle ahlâk arasındaki ilişkilere toplu bir bakış. 

Liselerin ikinci sınıflarında okutulacak ahlâki konular da şunlardır: Hazreti Muhammed'in Kur'an-ı Kerim ayetleriyle bildirdiği, hadislerle öğretip gösterdiği, çevresindekilere telkin ve tavsiye ettiği, şahsen yaşadığı ahlâk ilkeleri, Allah korkusu ve ahlâk, İslâm dininde vazife şuuru, itikadi vazifeler, sosyal vazifeler. Dinin fert üzerindeki tesirleri, İslâm dininin müspet ilmin karşısında olmadığı, vicdan ve ahlâk, din ve ahlâk. 

4. İlkokulların 4 ve 5'inci sınıflarında okutulan din bilgisi derslerinde ahlâk konuları daha umumi ve somut alanda yapılacak ve telkin metodu kullanılacaktır. Bu iki sınıfta Allahı sevmek, onun bize verdiği nimetlere şükretmek, Hazreti Peygamberin büyüklüğü gösterilecek, temizlik, iyilik, doğruluk fikirleri aşılanacaktır. İnsanları sevmek, anaya babaya ve büyüklere sevgi ve saygı, küçüklere şefkat, zayıflara yardım, çalışkanlık. Yalnız ahret için değil, dünya için de yaşamak; beraberlik, dirlik ve düzen içinde yaşamak, başkalarının hakkına, malına, inançlarına saygı, taassubun zararları, hurafeler ve yanlış fikirlerin giderilmesi. 

5. Bizde durum böylece devam ederken Kuzey Avrupa memleketlerinden İsveç, Norveç ve Finlandiya'da 1938 yılında bir kültür kongresi toplanmış ve burada gençlerde artmakta olan ahlâk bunalımını önlemek, komünizmin yayılmasının önüne geçmek çareleri araştırılmıştır. Tartışmalar sonunda din ve ahlâk eğitimine temel olmak üzere kutsal kitaplardan faydalanmak düşünülmüş ve bütün semavi kitaplar komisyonlarda incelenmiştir. Sonuçta bu kitaplar arasında ahlâk, fazilet, adalet ve medeniyet, millet ve vatan hakkında en geniş ve temelli esasları Kur'an-ı Kerimde bulunduğuna karar verilmiş ve Kur'an hemen bu dillere çevrilmiştir. 

Istanbul'da yayınlanan Millet dergisi 1947 yılında 50 Türk bilgini arasında şu anketi yaptı: «Okullarımızda din ve ahlâk bilgisinin okutulmasına taraftar mısınız?». Bu bilginlerimiz arasında Mustafa Şekip Tunç, Fahrettin Kerim, Kenan Öner, Ebülulâ Mardin, Necmettin Sadak, Eşref Edip, Ömer Rıza Doğrul, Dr. Mazhar Osman, Halide Edip, İsmail Hikmet, Kâzım Nami gibi değerli yazar ve profesörlerimiz vardı. Bilginlerimizin çoğu okullarda din ve ahlâk öğreniminin gerekli olduğu ve manevi yaşayışımızın ancak bu suretle 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sağlamlaşacağı noktasında birleşmişlerdir. Bu yapılmazsa fertlerde ve toplumda düzensizlik ve kutsal değerleri inkâr başlayacak ve toplumda büyük çöküntüler ve boşluklar olacaktır. Bilginlerimiz din ve ahlâk öğretiminde şu tehlikelerden kaçınmak lâzım geldiğini de işaret etmişlerdir: Dinin siyasete alet edilmemesi, dinin yanlış anlatılarak gericiliğe ve tutuculuğa sürüklenmemesi, din ve ahlâkın medeniyet ve tekniğe düşman hale düşürülmemesi, din ve ahlâkta akln ve ilmin üstünlüğünün kabul edilmesi. Ankete katılan bir iki bilginimiz de din derslerinin layiklik prensibine göre resmi programa konulmayarak Batı ülkelerinde olduğu gibi okul dışında ve özel teşkilât tarafından yürütülmesini ileri sürmüşlerdir. 
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Ameli Ahlâk, $ahsi, Ailevi ve 
Sosyal Vazifeler 


Birinci Bölüm 
Ameli Ahlâk 


Allaha, Peygamberimize ve bedenimize karşı vazifelerimiz - Kişinin kendine karşı vazifeleri - Sağlığı koruma vazifeleri - Spor - Sağlığı tehdit eden birkaç hastalık. 


ALLAHA, PEYGAMBERİMİZE VE BEDENİMİZE 
KARŞI VAZİFELERİMİZ 


«Ey insan! İnsan ol, insan gibi yaşa! Ey akıllı yaratık! Aklını başına topla! Hayvan gibi içgüdülerine, tutkularına esir olmam 


Lapie, «Akıl» dan 
Ameli Ahlâk: 


İslâmda ahlâkın hikmet-i ameliye ve hikmet-i nazariye adıyle ikiye ayrıldığını söylemiştik. Bugün bunların yerine ameli ahlâk, nazari (teorik) ahlâk sözleri kullanılır. 

Buraya kadar iki büyük bölümde nazari ahlâkın belli başlı konuları incelenmiştri. Bu bölüm, ameli ahlâk konularına ayrılmıştır. 
Ahlâkı tanımlayanlar onu vazifenin ve vazifelerin ilmi şeklinde tanımlamışlardır. Nazari ahlâk bölümünde soyut olarak ahlâkın kaynağı, niteliği incelenir. Ameli ahlâkta ise türlü vazifeler söz konusudur. İnsanın çeşitli ahlâki vazifeleri vardır. Yaşayan bir insan olarak sağlığımızı korumakla görevli olduğumuz gibi ailemize, mensup olduğumuz topluma karşı da birçok vazifelerimiz vardır. 

İslâm ahlâkında bütün ahlâki vazifelerin kaynağı kitap ve sünnettir. Şeriatte bu vazifeler farz, vacip, sünnet sözleriyle ifade edilmiştir. Bu bakımdan dini emirlerle ahlâki vazifeler kaynakları itibarıyle birdir. Bütün ahlâki emirler aynı zamanda dini bir emirdir. 
İslâmlar için namaz, oruç, zekât farzdır, yani ilk dini vazifelerdendir. 
Bunun gibi sağlığını korumak, ailesine bakmak, yurdunun ve ulusunun faydasına çalışmak, herkesin iyiliğine hizmet etmek de dini bir vazifedir. Cinayet, hırsızlık haram olduğu gibi bir adamın arkasından çekiştirmek, iftira etmek de haramdır. Şu halde ahlâki olan kişisel ve sosyal vazifelerimizi öğrenmek dini bir emirdir. 
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Kur'an-ı Kerimde ve hadislerde bildirilen emirlere göre İslâmda vazifeler beş büyük bölüm içinde toplanır. Birçok Batılı ahlâk kitapları da bu sınıflamaya uygun tasnifler yapmışlardır. Bu vazifeler şunlardır: 

a) İnsanın Allahına ve Peygamberine karşı vazifeleri, 

b) İnsanın kendi şahsına karşı vazifeleri, 

c) İnsanın ailesine karşı vazifeleri, 

d) İnsanın yurduna ve milletine karşı vazifeleri, 

e) İnsanın bütün insanlara karşı vazifeleri. 


Bunun yanında bütün semavi dinlerde kabul edilen bir sınıflama vardır ki İslâm ahlâkçıları buna ahlâki beş tümel (külliyat-ı hams) derler. Bu beş tümel vazife de şunlardır: 1. Dinin muhafazası, 2. Nefsin korunması, 3. Hakkın korunması, 4. Neslin korunması, 5. Malın korunması. Bu beş madde zorunlu kurallardan olup şeriatin ruhu ve bütün eylem ve işlemlerde başlıca amaçlardır. Bunların korunması yolları ise zaman ve mekân şartlarına göre değişebilir. 


Allaha karşı vazifelerimiz: 


Allah insanı, canlı ve cansız bütün varlıkları yaratmıştır. Bu yaratıklar arasında en şerefli ve en mükemmel yaratık olan insana akıl ve vicdanı vermiş, ondan başka olan bütün yaratıkların onun saadeti ve hayrı, kemali için ve onun emrinde olarak kullanılması düzenini kurmuştur. Bunlar Allahın insana verdiği çok değerli nimetlerdir. Sayısız bitkiler, sebze, meyveler, ağaçlar şekillerinde insanların refah ve saadetleri için emirlerine hazırdır. Diğer tabiat varlıkları, havası, denizleri, mevsimleriyle, güneşi ve yıldızlarıyle onun faydasına çalışırlar. 

Allahın en büyük nimeti insana verdiği akıl ile bedeni ve organlarıdır. İnsanlar doğuştan beri bünların varlıklarına alıştıkları için göremez olduğu zaman onun kıymetini anlarlar. Meselâ göz, kulak iki organdır ki bütün ömrünce insana hizmet ederler. Fakat birçok kimseler bu organların önemini hiç düşünmezler. Lâkin herhangi bir sebeple bu organlar sakatlanır veya bozulursa insanın ne kadar büyük bir kayba uğradığı derhal meydana çıkar. 

Bütün bu nimetleri insana veren Ulu Tanrıdır. Her nimet bir külfet doğurur, her hakkın karşılığında bir vazife bulunur. O halde bize bu kadar büyük nimetleri ihsan eden Cenabı Hakka karşı vazifelerimizin olması tabiidir. Her şeyden önce Allaha hamd ve şükretmek vazifemizdir. Hamd ve şükür onun birliğini ve büyüklüğünü 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tanımak, nimetlerine karşı minnet ve sevgilerimizi belirtmekle olur. 
Allahı seven insan onun emirlerini tutar, söylediklerini yapar, çizdiği yoldan yürür. Allahın insanlara çizdiği yol da ibadet yolu, ahlâk yoludur. İbadet yolu, bizi seven, mecbur ve muhtaç olmadığı halde bize sayısız nimetler veren Ulu Tanrıyı hatırlamak, kitap ve sünnetlerle bildirildiği şekilde bağlılık ve teşekkür vazifelerini yapmakla olur. Bu vazifelerin yapılması Allahın şanına ve büyüklüğüne bir şey eklemez, onun bizim teşekkürlerimize ihtiyacı yoktur. Fakat bu vazifeler yapılırsa bunlar yine bizim hayrımız ve saadetimiz için yine bize dönecektir. Yani dolayısıyle Allaha karşı borclarımızı öderken yine kendi iyiliğimize hizmet ederiz. 

Zamanımızda insanlardan bir kısmı Allahlarını fazlaca unutmuş görünüyorlar. Bir kısmı da Allahı unutmaz görünürse de ona karşı vazifelerini ihmal eder, dünyalık çıkarları için uğraşmayı Allaha karşı borçlarını ödemeye tercih ederler. Hatta bir kısım insanlar bu tutumu modern insan olmanın bir gerekçesi sayarlar. Bu çok yanlış ve zararlı bir yoldur. İnsan bir dine bağlanmak zorundadır, ve eğer modren âlemde en yüksek ve akla uygun bir din seçmek gerekirse bu şüphesiz İslâmiyettir. Kitabımızın nazari ahlâk bölümleri dikkatle okunursa bunun sebebi kolayca anlaşılır. 


Hayvanlara bakınız, kendisine bakan sahibine karşı ölünceye kadar bağlı kalır. bir lokma veren kişiye hal ve tavrıyle teşekkürlerini anlatmak ister. İnsan elbette aklı ve duyguları bakımından hayvandan üstündür. O halde insanlık şerefi ve duygusu olan bir kimse kendisini yaratan, nimetleriyle besleyen Ulu Tanrısını nasıl unutabilir? Allahını unutan, ona karşı vazifelerini ihmal eden kişi hayvandan daha aşağı bir seviyeye mi düşmelidir? 


Ulu Tanrıyı bütün kalbimiz ve ruhumuzla severiz. Onun adını daima saygı ve tazimle anarız. Dünyada onun basit bir kuluyuz, makam sahibi insanları anarken adlarının yanına bir de saygı sözü katmayı unutmayız. O halde âlemlerin yaratıcısı olan Allahın adını anarken de saygı ve tazim sözlerini eklemeyi unutmamak lâzımdır. 


Dini ve ahlâki vazifeler bir bütündür. Allahın buyurdukları yalnız ibadet, namaz ve oruç gibi farzlar değildir. İlim, yardımlaşma, başkasının hakkına tecavüz etmemek, yalan ve hileden kaçınmak da ibadet derecesinde önemli bir vazifedir. Bunu söylemekteki amacımız zamanımızda bazı kimselerin yalnız camie gitmek, oruç tutmakla dini vazifelerinin tamam olduğunu sanmasıdır. Bu gibi kimseler ulu dinimizin emirlerini, yüksekliğini iyi anlamayan insanlardır. Camiden çıkıp halkı aldatan, hileli mai satan, yalan söyleyen kimselerin 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ibadetleri makbul olmaz. Gerçek ibadet, müminin kalbini kötülüklerden yıkar, onu en yüksek ahlâk ile ahlâklandırır. Allaha inanmak ve onu sevmek, bütünüyle ahlâklı insan olmak demektir. Menfaati gerektirdiği zaman Allahı unutup onun emirlerine karşı gelmek ya cehalet, ya riyadır. Kuran-ı Kerim, Mâun suresinde bu noktayı bize hatırlatıyor: «Ya Muhammed! Dini yalanlayanlar: gördün mü? Öksüzü kakıştıran, yoksulu doyurmaya yanaşmayan kimse işte odur. Vay o namaz kılanların haline ki onlar kıldıkları namazdan gafil olanlardır. Onlar gösteriş yapanlardır. Onlar iğreti olarak basit şeyleri dabi vermeyenlerdir». 


Hayatımızın her gününde ve saatında Hak Taâlânın bizim içimizde ve dışımızda geçen olayları bildiğini unutmamak lâzımdır. 
Biz onu göremeyiz, fakat o bizi görür, bütün kalbimizden geçenleri bilir. Eğer Allah korkusu ve Allah sevgisini kalbimize yerleştirir ve onun bildirdiği yoldan yürürsek ahlâklı bir insan oluruz. Dünya ve ahrette saadet ve kemale ulaşırız. 


Peygamberimize Karşı Vazifelerimiz: 


Hazreti Muhammed (S.A.) dinimizin en büyüğü, Allahın elçisidir. Tarihte gelmiş ve geçmiş olan insanların en büyüğü, en faziletlisi ve ahlâklısıdır. Akıl ve zekâsının büyüklüğü, Hak Taâlânın ruhuna ve kalbine ilham ettiği emirler ve bilgilerle insanüstü bir değer kazanmıştır. Ana ve babadan yetim olduğu halde bütün insanlara örnek olacak bir yetkinlik kazandı. Müslümanlar Hak Taâlâdan sonra en çok saygı ve yüceltmeye lâyık olanın Hazreti Muhammed olduğuna inanırlar. Putlara tapan bir çevre ve topluluk içinde yetiştiği halde bu yanlış inançları yıkarak tektanrıcılığı, hak din olan İslâmiyeti getirdi. Bilgisizlik ve gerilik içinde kalmış olan insanları medeniyet ve ilmin nimetlerine kavuşturdu, yeryüzünde adalet ve fazilet ilkelerini yaydı. Geriliği ilericiliğe, zulmü ve sefaleti nura ve refaha çevirdi. Arabistan'ın bir köşesinde unutulup kalmış olan bir topluluktan, Çinden Atlas Okyanusuna kadar uzanan geniş bir imparatorluk çıkardı. Bütün hayatı boyunca insanlığın ve'müminlerin daha doğru ve daha iyi olmaları için çalıştı. 


Her Müslüman, onun ümmeti olmakla şeref bulur, iftihar duyar. 
Onu severiz, çünkü o bizi sevmiştir, son nefesine kadar Hak Taâlâdan bizim için şefaat ve rahmet dilemiştir. Peygamberimizi severiz, çünkü o ahlâkın, faziletin sembolüdür. Kalbi büyük, ilmi geniş, merhamet ve fedakârlığı sonsuzdu. Bütün ömrü insanlığın yükselmesine, refah ve saadetine çalışmakla geçti. Dünya menfaatlerini hiçe sayar, muhtaçların ve kimsesizlerin yardımına koşardı. 
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Ona karşı en birinci ahlâki vazifemiz, onu sevmek ve her zaman saygı ve tazimle anmaktır. Bu tazim ve saygı adı geçtikçe hazret, selâtü selâm olsun demekle olur. O Allahın gerçek elçisidir. Resul ve nebidir. Yani hem Allahın elçisi, hem de kutsal kitap sahibidir. 
Onu seven, ona saygı duyan her Müslüman, onun son peygamber olduğunu, ondan sonra başka peygamber gelmeyeceğini kabul eder. 
Onun söylediklerine tereddütsüz inanır, onun yaptıklarını kendine örnek tutar. Onun emrettiği işleri ve ibadetleri eksiksiz olarak yapmalı, yasakladığı şeyleri yapmamalıdır. Onun emrettiği ahlâki kuralları tam olarak uygulamaya çalışmak, İslâm ahlâkının en temelli şartıdır. Kendimizden başka yakınlarımıza ve tanıdıklarımıza da bu ahlâki kuralları anlatmak ve öğretmek herkes için vazifedir. Çünkü bu kurallar bütün insanlık için tek kurtuluş ve yükseliş yoludur. 
Bundan başka bir yol yoktur. Bu yol ilim ve medeniyetin gelişmesine de uygundur. İslâmi emirler ve gerçekleri eski çağların hurafe ve ilme aykırı görüş ve anlayışlarından ayıklayarak dinimizin öz mana ve kavramlarına yöneldikçe İslâm ahlâkı bütün insanlığı tatmin edecek tek ahlâk olarak yükselecektir. Ahlâk aslında soyut kavramlar topluluğudur. Onu gösterecek ve anlatacak onu uygulayan kimselerdir. Müslüman, İslâm ahlâkının gösterdiği yoldan yürüdükçe bu ahlâkın yüceliği herkesin gözünde somut olarak canlanır. Meselâ İslâm ahlâkı temizliğin imandan olduğunu söyler. Fakat şehirlerimiz, kasaba ve köylerimiz kirli ve pis olursa, Hıristiyan Batılı ülkelerin şehir ve kasabaları bize göre daha temiz ve bakımlı ise İslâm ahlâkının üstünlüğünü nasıl gösterebiliriz? Nüfusa oranla adam öldürmek, hırsızlık vukuatı bir Müslüman ülkede Müslüman olmayan başka bir ülkeden daha fazla ise İslâm ahlâkının büyüklüğünü anlatmak biraz zor olmaz mı? Sözün kısası Hazreti Peygamberin gerçek ümmeti olmak istersek yalnız görünüşte ve sözde değil, bütün ahlâki yaşayışımızda onun emirlerine uymalı, onun gösterdiği yoldan yürümeliyiz. Ulu Peygamberimize karşı en büyük vazifemiz, onun çizdiği yoldan ayrılmamaktır. 

Hazreti Peygamber, Kur'an-ı Kerimi getirmiştir. Onun Allah sözü olduğunu, her kelimesinin ve ayetinin doğru olduğunu bize bildirmiştir. Onun hem lafız ve hem mana itibarıyle eşsiz bir belâgat taşıdığını, bir mucize olduğunu kabul ve iman ederiz. Onun lafzını usulüne göre okumak, manasını aniamaya çalışmak, okurken ve dinlerken saygısızlık etmemek lâzımdır. Hatta eli, üstü başı temiz olmayanların Kur'ana dokunmaları yasaktır. Kur'anın dediklerini yapmak isteyenlerin Türkçeye tercümelerini okuyup anlamaya çalışması dini ve ahlâki vazifemizdir. Hazreti Peygamber, bu kutsal kitabı ve 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Allah kelâmını bize getirmekle insanlığın necat ve selâmetine en büyük hizmeti yapmıştır. Kur'an-ı Kerimin En'âm suresinde, «Kurudan ve yaştan ber şey kitab-ı mübinde bildirilmiştir» denilmiştir. Sâd suresinde ise, «Sana gönderilen bu bereketi çok bir kitaptır ki aklıselim sahipleri ayetlerini düşünür ve manalarını anlarlar» emriyle Kur'anın gerçek emirlerinin iyi düşünülüp iyi anlaşılması tavsiye edilmiştir. 


KİŞİNİN KENDİNE KARŞI VAZİFELERİ 


Bu vazifelerin önemi: 


İnsanın kendine ve nefsine karşı olan vazifeleri büyük önem taşır. Kişisel veya şahsi ahlâk diyebileceğimiz bu vazifelerin sosyal yaşayış ile o kadar sıkı bir ilişkisi vardır ki ilk bakışta bu vazifelerin varlik sebepleri, başka insanlara karşı borçlu olduğumuz vazifeler gibi görünür. Bundan dolayıdır ki bazı sosyologlar yalnız bir kişiye mahsus özel vazifeler bulunup bulunmadığında tereddüt etmişlerdir. Sosyal yaşayışın önemini ve etkilerini inkâr etmek veya değerini azaltmak şüphesiz mümkün değildir. Meselâ adalet vazifesi, benim başkalarının haklarına saygı göstermemi emrettiği gibi başkalarının da benim haklarıma hürmet etmelerini gerektirir. Bu saygı misali bile kişisel ahlâkta toplumun yerini göstermeye yeterlidir. 

Bununla beraber her birey bizim nazarımızda birinci derecede önemi olan bir yaratıktır. Çünkü ahlâklılık vicdanın çeşitli olaylar karşısında verdiği hükümlerle vazife karşısındaki sorumluluk duygusundan ayrılamaz, ve bu sebeple ahlâk kendi özel davranışları hakkında herkesin sahip olduğu duygu ve hükümlerden ibaret olur. 
İnsan kendi kurtuluş ve selâmeti hakkındaki kuvveti ve ışığı ancak kendinde bulur. Bunun manası şudur ki vicdanın kaynağı ve kişiligin desteği ferttir, o ahlâkın manivelasıdır. Bundan dolayı kişinin kendine ve nefsine karşı vazifeleri önemlidir. 


İnsanın Bedenine Karşı Vazifeleri: 

İnsanın kendine karşı vazifelerinin ilki bedeni yaşayışına, daha doğrusu hayatına ait vazifelerdir. Ahlâk burada tabiatın bir uzantısı gibidir, fakat tabiat değildir. İnsanlarda hayata bağlılık o kadar tabiidir ki bu sanki onların vicdanlarının bir parçası ve âlemin realitesine olan inancının bir kısmıdır. Bu duygu insanda o kadar köklüdür ki bu sayede her türlü hastalıklara ve en çetin tehlikelere karşı koymaya çalışır, ve son nefesine kadar mücadele eder. İhtiyarlar, sakatlar bile hayata sarılırlar. Sağlığında, kendini düşünmeyen bir insan, sağlığı tehiikeye düşünce, kazancını, eğlencesini ve her zevkini bir tarafa bırakarak yalnız kendini kurtarmaya bakar. 
Son dakikalarını yaşayan hastalar bile yeni doğmuş çocuk gibi hayata sarıılrlar. Ünlü şair Lamartine bir manzumesinde bunu bir hikâye ile anlatır: Fakir bir ihtiyar oduncu, her gün yakındaki bir ormandan odun toplar, bunu sırtına vurarak şehre götürüp satar, kendinin ve ailesinin geçimini böyle sağlarmış. Oduncu kışın en sert günlerinde yıllarca süren bu hayattan bıkmış, usanmış. Bir gün artık dayanamayarak sırtındaki odunları kaldırıp yere atmış ve ellerini göğe kaldırarak, «Ey Allahım! Nedir bu benim çektiklerim? Hemen Azrail'i gönder de canımı alsın, kurtulayım!» diye feryada başlar. 
Olacak bu ya, birden Arzail karşısına dikilmiş, «Ey âdemoğlu! Beni çağırdın, işte geldim, ben Azrailim, ne istiyorsan söyle yapayım!» 
der: Zavallı ihtiyar, korkak ve şaşkın bir Azrail'e, bir de yerdeki odunlara bakar. Can tatlıdır, ölüme razı olmaz. Azraile dönerek, «Allah sana sevaba girme mi dedi? Şu yükü tut da sırtıma koy!» 
der, ve odunları sırtlayarak, her günkü cefalı yaşayışına devam eder. 


İntiharlar: 


Bir insanın nefsine karşı işleyebileceği en büyük suç intihardır. 
Allah Taâlânın insana emanet tetiği hayata son vermek ona karşı isyandır. Dinen ve şer'an cinayettir. Çağımızda medeniyetçe ilerlemiş toplumlarda intiharların artmakta olduğu görülmektedir. İnsan bu dünyada belirli bir vazifenin ifası için yaratılmıştır. İntihar eden bir kimse nöbet yerinden kaçan bir asker gibidir. Yeryüzünde sefaletin artması, ümitsizlik doğuran başarısızlıklar, aşk ihtirası, şeref ve haysiyeti yok eden durumlar insanların ruhunu zehirler ve bunun sonunda hayatlarına son verirler. Bütün dinler ve ahlâk sistemleri intiharın en büyük fenalık olduğunda birleşmişlerdir. Kur'an-ı Kerimde, « EE İLİ YEN »ayet-i kerimesiyle Hak Taâlâ insanlara intiharı yasak etmiştir. Yalnız stoacılar, bazı hallerde hayatına son vermeyi uygun görürlerdi. Onların inancına göre hayat bazı kereler içi dumanla dolu bir oda halini alır, barınılmayacak hale gelir. 
O zaman kurtuluş yolu hayatına son vermektir derlerdi. Budizmin hâkim olduğu Çin Hindindeki Vietnam gibi bölgelerde intihar caizdir. Kendini yakmak suretiyle hayatına son verenler, ahrete temiz ve pak olarak giderler, ebedi saadete kavuşurlar. Bazı hallerde intiharın bir kahramanlık sayıldığı geleneği vardır. Meselâ Birinci ve İkinci Dünya Savaşlarında görüldüğü üzere, kurtulmak imkânı olduğu halde gemisiyle birlikte batmaya razı olan kaptanlar görülmüştür. Bunların hiç birisi ahlâka ve dine uygun değildir. 
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İntihar hem bir delilik, hem de bir korkaklık ve cinayettir. O bir delilik ve ahmaklıktır, çünkü yaşamak esasen bir savaştır. Hayatta öyle beklenmedik ve umulmadık olaylar meydana gelir ki en umutsuz zamanlarda bile bir kurtuluş çaresi meydana çıkar. Kur'an-ı Kerim Allahın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz emriyle müminlere ümitsizliğe kapılmamalarını tavsiye etmiştir. İdam edilmek üzere olan bir kimsenin, batmak üzere olan bir geminin, çöllerde susuzluktân ölmek üzere olan kimselerin son dakikada kurtulduklarını birçok misallerle biliriz. İntihar bir korkaklık, hayatla mücadeleden kaçmaktır. Çünkü intihar eden kimse yalnız insanlıktan kaçmakla kalmaz, belki bir üyesi olduğu ve birtakım vazifeler yüklendiği toplumdan da kaçmış olur. O bir cinayettir, çünkü intihar, yalnız kendini değil kendine ait olmayan başka şeyleri de öldürür. Hak Taâlânın kendine emanet ettiği aklı ve vicdanı da yok eder. Hayatı olduğu gibi kabul etmek, ona cesaretle karşı koymak, insanın ilk vazifesidir. 


SAĞLIĞI KORUMA VAZİFELERİ 


Hayata karşı vazifelerimiz arasında sağlığımızı koruma vazifeleri başta gelir. Sağlık insan için hem en büyük bir iyilik, hem de ahlâki ve fikri hayata etkisi bakımından birinci derecede önem taşır. Onun için bazı ahlâkçılar insanları mutlu kılacak en kestirme yol hekimlik mesleğidir demişlerdir. Tababet insanların sağlığını korumak için çalışırken yaş ilerledikçe sağlığı korumanın zorlukları da artar. O zaman taibatta bulunmayan bazı tedbirlere baş vurmak da gerekir. 


İnsanlar çoğu zaman tıpkı bir hayvan gibi her şeyde suiistimale kaçarlar; aşırılık her yerde yaygın bir hal almıştır. Sağlık, her şeyde itidali gerektiren bir nimettir. Bir kere elden çıkarsa geriye getirmek zordur. Onun için hayatta ilk bilinmesi lâzım gelen şey sağlık kurallarına göre yaşamaktır. Sağlam fikir sağlam vücutta bulunur sözü doğru ve yerindedir. Her gün bir hastalığın ıstırabiyle kıvranan bir kimsede doğru düşünmek yetikliği kalmaz, bellek zayıflar, vücudun bozukluğu yavaş yavaş beynin işletme mekanizmasını bozar. Hazreti Peygamber, yemekten evvel ve sonra ellerin yıkanmasını, dişlerin misvak ile (eskiden kullanılan diş fırçası) temizlenmesini ve her yönden temizliğe dikkat edilmesini, «Nezafet imanın bir parçasıdır» sözüyle emir buyurmuşlardır. «Allahtan sağlık ve afiyet dileyiniz, çünkü biç birimize sağlam bir imandan sonra sağlık kadar büyük bir nimet verilmemiştir» denilmiştir. Dinimiz, birçok emirlerle vücudun ve sağlığın korunmasını mümine yine en kesin dille ihtar ettiği halde evlerimizin, sokaklarımızın, şehir ve kasabalarımızın pisliği ve bakımsızlığı ne kadar acınacak bir manzaradır. Dinimizin ulusu bize açık olarak hatırlatıyor: «Kzyamet gününde insana önce sağlığını koruyup korumadığı sorulacaktır. Beş şey gelmeden önce beş şeyin kıymetini biliniz! Ölüm gelmeden önce hayatın, hastalıktan önce sağlığın, meşgu-' liyetten önce boş vakitlerin, ibtiyarlıktan önce gençliğin, fakirlikten önce de varlığın». Bu emirden sonra içki, kumar ve eğlence ile sağlıklarını harap eden, sabahtan akşama kadar kahvelerde tavla, iskambil gibi oyunlarla vakitlerini öldüren gençlerimizin gittikçe çoğaldığını görmek ve sonra da Müslümanlığı kimseye bırakmayan yurttaşları düşünmek hepimizi acı acı düşündürse yeridir. 

İslâmda sağlığı korumak ve bir hastalık olduğu zaman vaktinde tedavisine bakmak her Müslüman için dini bir borçtur. Yalnız korunmakla kalmayıp vücudumuzun gelişmesine ve kuvvetlenmesine çalışmak da lâzımdır. İslâm dini diyor ki: «Ey Allahın kulları, tedavi olunuz, çünkü Cenabı Hak hiç bir hastalık vermemiştir ki onun ildcını da yaratmış olmasın. At ve ok yarışları yapınız, zaman zaman kalplerinizi rabatlandırınız!». Bundan başka İslâmlık veba, kolera, taun, cüzam gibi bulaşıcı hastalıklara tutulmamak için o bölgelerden uzaklaşmak veya oralara gitmemek, gelenleri aralarına sokmamayı da vzife sayar. Müslümanlığı yalnıza camie gitmekten ibaret sayn ve fakat İslâmın diğer temel esaslarına aldırmayan kimseler büyük günah işlemektedirler. Allah böyle yazmış, Allah bana hastalık verdi, ne yapalım? şeklinde bilgisizce inançlar İslâmi ahlâka aykırıdır. Namaz, oruç gibi sağlığı karumak da dini bir vazifedir. Bu bakımdan İslâm ahlâkı, insanın dünyada dahi saadet ve selâmetini düzenleyen üstün bir hayat kavrayışıdır. 


Uyku: 

Uyku insan bedenine en faydalı şeylerden olduğu halde gereginden fazlası da zararlı olabilir. Uyku ruhu ve bedeni yorgunluktan kurtarır, yeniden çalışmak için kuvvet kazandırır, bazı hastalıkların önünü alır. Rahat ve tatlı bir uyku uyumak isteyen kimse akla, ahlâka ve tabiata uymalıdır. Mecbur olmadığı halde gündüz uyuyup gece uyanık durmak tabiata aykırıdır. Sabahleyin pek erken veya çok geç kalkmak da tabiata uymayan bir haldir. Genellikle gençler ve ihtiyarlar için yedi saat uyku yeterli sayılır. Burada bazı Batılı ülkelerde kabul edilen üç sekiz kuralını hatırlatmak faydalıdır. Bu kurala göre normal insan 24 saatın 8 saatını uyku, 8 saatını çalışmak, 8 saatını da dinlenmeye ve iyi eğlencelere ayırmalıdır. Uykunun çokluğu vücuda gevşeklik, zihne durgunluk verir. Çok uyuyanlar fayda yerine bundan zarar görürler. Sabahları erken kalkıp temiz ve sakin bir havayı teneffüs etmek insana neşe ve huzur verir. Akşamları erken yatıp erken kalkmak uyulması gerekli sağlık kuralıdır. Vaktinde yatıp kalkmaya kendini alıştıran, geceleri şurada burada gereksiz eğlence ve sefahetle vakit geçirmeyen kimseler yatınca hemen uyurlar. Uykuları derin olur. Birçok köylüler ve esnaf, bu kurala uydukları için kafaları ve vücutları dinç ve sağlam olur. 
Buna karşılık şehir ve kasabalarda sefahet ve kumar yerlerinde sabahlayan adamların uykuları rahat değildir, uykuda sıkıntılı, korkulu rüyalarla daha çok yorulurlar. Kısa zamanda sağlıklrı bozulur. 
Bir zman sonra geceleri uyuyamaz olurlar. Uykusuzluk, hastalıkların en korkuncudur. 


Yemek: 


Atalarımız can boğazdan gelir sözüyle insanın iyi beslenmesi gerektiğine işaret etmişlerdir. İnsanların bir kısmı yeteri kadar besin alamadıklarından vücutları gelişemez, türlü hastalıklara uğrarlar. Bir kısmı ise istediği zaman ve istediği kadar yer. Yemek içmekte esas kural, herkese gereği kadar besin vermektir. Hak Taâlâ Kur'an-ı Keriminde, «Yiyiniz, içiniz, fakat israf etmeyiniz!» buyurmuştur. 

Bazı kimseler, eğlenceden, sabah akşam yemek yemekten başka bir şey düşünmezler. Sanki bunlar dünyaya yiyip eçmek için gelmişlerdir. Bu gibi insanlara obur derler. Oburlar hayvanlara benzerler. Bir hayvana bakınız, fırsat buldukça durmadan karnını doldurmaya bakar. İnsan hayvana benzememeli, yemek için yaşamamalı, yaşamak için yemelidir. Bol ve çok yemekten ziyade besleyici yemekler yemelidir. Hazreti Peygamber zamanında Mekke'de hekimlik yapan Haris'e, «En iyi ilâç nedir?» diye sormuşlar, «Açlığa alışmaktır» demiş. «En büyük hastalık nedir?» diye sordukları zamna da, «Acıkmadan yemek üzerine yemek yemektir» demiştir. Tarihin en büyük kumandanlarından Büyük İskender, devamlı içki ve sefahetten otuz iki yaşında iken öldü. İran'ın ünlü hakimlerinden Şeyh Sadi, «Midesine esir olanlar iki sebeple uyuyamazlar, biri mide dolgunluğundan, öteki de açlıktan» derdi. Açlığı sebep olarak göstermesi, çok yiyenlerin midelerinin çabuk hastalanması ve bunun sonucunda yemek yiyemeyecek hale gelmeleridir. Acıkmadan sofraya oturmamalı, yemeğe başlarken ve yemekten sonra Allahın verdiği nimetlere şükretmeyi unutmamalıdır. Daha küçükten çocukları belirli zamanlarda ailesiyle birlikte oturup yemeye alıştırmalı, sofrada dikkat edilecek davranışları öğretmelidir. Büyük Halife Hazreti 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Ömer, «Çok yemekten sakınınız. Çünkü oburluk vücuda zarar verir, sağlığa zarar verir, ibadetlerde insanı uyuşukluğa düşürür, yemekte daima itidale dikkat etmek vaciptir. Çünkü itidal vücudu ıslah eden, sağlığı koruyan bir iyi alışkanlıktır» demiştir. 

İran hükümdarlarından birinin sarayına ünlü bir hekim tayin edilmişti. Hekim saraya gelince, saray halkına, «Ne kadar ve ne vakit yemek yiyorsunuz?» diye sorar. Onlar da, «Karnımız acıktığı vakit yeriz, henüz doymadan sofradan kalkarız» cevabını verirler. 
Hekim bunun üzerine, «Benim burada yapacak bir işim yok, hoşça kalın!» diyerek yurduna dönmüştür. Şeyh Sadi, «Yemekte, içmekte ılımlı davranmayanın düşmanı karnıdır» demiştir. Filozof İbni Sina, «Evvelce yediklerinizi hazmetmeden yemek yemeyiniz» tavsiyesini tekrar ederdi. Meşhur Sokrat, beden eğitimi ile yemek adabını beraber yürütürdü. Her gün dolaşmak âdetiydi. Bir gün kendisine bu gezintilerin sebebi sorulduğu zaman, «İştahlı bir akşam yemeği için hazırlanıyorum» demişti. 

İyi, besleyici ve yeteri kadar yemelidir. Vakitli vakitsiz, gösterişli fakat besleyici olmayan yemeklerden sakınmalıdır. En iyi şeylerin bile fazlası zararlıdır. 


İmsak ve Perhizkârlık: 


Uyku ve yemekte itidalin bozulması yeni yemek, uyku ve diğer dünya nimetlerinden faydalanmaktan kaçınmak imsak ve perhizkârlık doğurur. İmsak ve perhizkârlığa ahlâk ve felsefede ascétisme denir. Hint, Çin ve Yunan ülkelerinde ve eski çağlarda imsak ve perhizkârlık bir ahlâk yolu, bir yaşama düzeni olarak kabul edilmiştir. Bu yolu tutanların çoğu dindar ve aydın kişilerdi ve yaşadıkları bölgelerde ermiş (aziz, mübarek) sayılırlardı. 

Aslında imsak ve perhizkârlık, yaşamada fazla ifrata gidilmekten ve bunun doğurduğu tehlikelerin anlaşılmasından doğmuştu. Sefahat: ve zevk düşkünleri, oburlar, zengin tembeller sonunda büyük hastalıklara tutuluyor, halkın vicdanında kötü tepkiler yaratıyorlardı. Bunun sonucu her çağda birçok ahlâkçılar, et ve mideye düşkünlüğün verdiği zararlardan kurtulmak için maddi ve bedeni zevklerden uzaklaşmak gerektiğine inanmışlardır. İşte bu inanış imsak ve perhizkârlık yolunu açmıştır. Ruh bedende hapsedilmiş bir kuş gibidir. Beden ruhun mezarıdır. Ruh bu mezarda kaldıkça gittikçe kirlenir, onun gerçeğe, fazilete yükselmesine engel olur. O halde birtakım tedbirlerle ruhu temizlemek ve bedenin esaretinden kurtarmak lâzımdır. Ete ve mideye ancak yaşayabilecek kadarını vermeli, fakat zevk, eğlence ve sefahat gibi tuzaklarına düşmemek için 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daima uyanık bulunmalıdır. Tabiat insanı zevki ve çıkarı aramaya sürükler, bu akıntıya kendini kaptıranlarda zevk ve çıkar eğilimleri daha çok artar, bizim kurtuluş yolumuzu kapatır. İslâm dünyasında dervişlerin bir lokma, bir hırka ile yaşamaları, Sofiyenin yemeği, uykuyu, boş lafları azaltmalı şeklindeki seyir ve sülük kuralları imsak ve perhizkârlık kurallarının uygulanmasından ibarettir. Hazreti Peygamber ile yakınlarının lüks ve gösterişli hayattan uzak basit bir yaşayış şeklini benimsemeleri de yüksek bir ahlâki yaşayış örneğidir. Hıristiyan âleminde imsak ve perhizkârlık daha ileri götürülerek insanlardan uzak yerlerde manastırlar kurulmuş, «târik-i dünya» adı verilen toplumdan uzak yaşayanlar (münzevi) zümreleri doğmuştur. 

İfrata gidilmemek şartıyle imsak ve perhizkârlığın ahlâki değeri vardır. Önce bu meslekte insanın kendine ve içgüdülerine karşı üstünlük kurmak için bir gayret ve çaba vardır ki bu ahlâkın ilk şartıdır. Sonra sade ve basit yaşayışa alışmak vardır ki bu da insanın zararlı zevk ve ihtiraslardan uzaklaşmasını, maddi zevklerin esaretine düşmekten kurtulmasını sağlar. Perhizkâr insan bir kahramandır, çünkü onun en büyük düşmanı olan iç ihtiraslarını yenmenin iyiliğini öteki kişilere gösteren canlı bir örnek olur ve bu yaşayışın topluma ve kendine bir yük olmadığını ispat eder. Bir ülküye ulaşmak isteyen kimse için gerekli ilk şartın hangi yol olduğunu da gösterir. İslâm dünyasında birçok din büyüklerinin, kumandanların kuru toprak üzerinde yattıkları, günlerce kuru ekmek ve zeytinle yaşadıkları, tabiatın her türlü sertliklerine kendilerini alıştırdıkları hakkında İslâm tarihinde birçok misaller vardır. İslâmda târik-i dünyalık yoktur, fakat makul ve ılımlı bir imsak ve perhizkârlık makbuldür. 


SPOR 


Spor günümüzde çok rağbette olan bir eğlencedir ve şüphesiz ki fizik ve ahlâki bir değeri vardır. Sporda vücudun bütün fonksiyonları işler ve kuvvetlenir. Vücut ve ruh, dünyanın en temiz elemanları olan ışık, açık hava ve su ile temizlenir ve gençleşir. İnsana zindelik ve kuvvet veren neşe bütün varlığımızı kaplar. Duyarlık ve vücut yapısı, soğuğa, sıcağa ve meşakkatlere dayanıklı olur. Küçük yaşlardaki beden eğitimi, organların gelişmesi, vücuda atiklik ve dayanıklılık kazandırmak için yapılırken gençlikte dayanıklılık, çeviklik gibi daha çetin şartlar içinde cereyan eder. Bu bedeni faaliyet 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yanında dikkat, çabuk kavrama, cesaret gibi karakter özellikleri de gelişir. Şurası dikkate lâyıktır ki sporun bu faaliyet şekli, imsak ve perhizkârlık ekolüna bağlı kimselerin vücudun terbiyesi için yaptıkları hareketlere çok benzer. Sporun yetişkin kimseler için uygulanan güç ve kuvvet, dayanıklılık, çeviklik isteyen bölümü atletizm adını alır. Zamanımızda atletizmin birçok şekilleri vardır. 


Sporun kolektif şekilleri, takım (ekip) halindeki sporlar, disiplin ve dayanışmayı artırır. Zamanımızda futbol, voleybol gibi ekip maçları, milletlerarası maçlar, olimpiyat oyunları bütün dünyayı ilgilendiren spor hareketleridir. Ancak her şeyde olduğu gibi bu alanda da itidale riayet etmek şarttır. İyi idare ve tanzim edilen sporlar, vücut ve karakter için ne kadar faydalı ise, bunu yaşamanın amacı, kazanç ve şöhret vasıtası haline getirmek de o derecede tehlikelidir. 
Okullarda derslerini ihmal ederek maçlarda dolaşan, yahut mesleğini ve avzifesini bırakarak stadyumlara koşanlar sporun amacını bilmeyen kimselerdir. Spor vücudu ve karakteri kuvvetlendirmek vasıtasıdır, yaşamanın amacı değil. Spor, bir kuvvet ve maharet mücadelesidir, onda yenmek, yenilmek de vardır. Fakat bunu bir savaş meydanı saymak, yahut milli bir şeref ve haysiyet meselesi yapmak da yanlıştır. Sportmen ruhu, yenildiği zaman yeneni tebri keder, kendi kusurlarını düzeltmeye çalışır. Spor kabadayılık değildir. 


Genellikle sporda ahlâki amaç, yıldız olmak, rekorlar kırmak, para ve şöhret kazanmak değildir. İnsan sporu, zihni ve ilmi faaliyetleriyle birlikte yürütmenin yolunu bilmelidir. Özellikle okullarda ve gençler arasında spora düşkünlük yüzünden okulunu veya mesleğini unutmak tehlikeli bir tutumdur. Vakitsiz ve düzensiz sporlar vücudu sakatlar, genç yaşta vücut ve ruhça hiç bir işe yaramayan bir tortu gibi bir tarafa atılır. Her yaştaki insan, yaşına göre spor yapabilir, bundan çok fayda görür. Fakat sporun esiri olmamak şartıyle, 


SAĞLIĞI TEHDİT EDEN BİRKAÇ HASTALIK 


Modern toplumlarda, ilim ve tekniğin ilerlemesine rağmen sağlığı tehdit eden hastalıklar da artmaktadır. Bunların başında içki gelir. İçkinin her çeşidi sağlığa zararlıdır. İslâm dini içkiyi yasak etmiştir. Medeni mmeleketlerde içkinin zararları hakkında pek çok kitaplar yazılmıştır. Memleketimizde dahi içki, sosyal bir yara halini almıştır. Her yerde olduğu gibi yurdumuzda da devlet bütçelerinde içkiden elde edilen gelir büyük bir toplam meydana getirmektedir. 
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İçki ve sigaranın gençler arasında özellikle kadınlar ve genç kızlar arasında yayılması ise durumu tehlikeli bir facia haline getirmiştir. 
İçki sağlığı tahrip eder, beyni ve sinir sistemini bozar, ırkı geriletir. 
İçkinin yaygın olduğu yerlerde cinayetler ve ahlâksızlıkların arttığı istatistiklerle sabit olmuştur. Büyük şehir ve kasabalarımızda modern sosyete adı altında taklitçi bir zümre, misafirine kahve yerine içki ikram eder, bazı gençler içkiyi ve sarhoşluğu bir çeşit yiğitlik ve medeniyet sayar olmuşlardır. 


İçki ve sarhoşluk aileleri yıkar ve bütün insani duyguları yok eder. Bunlar arasında çoğu zaman unutulan bir tehlike de içkinin bir ırkın bozulmasında, yavaş yavaş çökmesinde yaptığı etkidir. Toplum hayatımızda görülen ahlâki ve manevi bunalım ve çöküntünün ilk sebebi içki olduğunu söylemek yersiz bir iddia olmasa gerektir. 


Sağlığı ve moral hayatı yıkan hastalıkların bir diğeri de kumardır. Kumar dinimizde içki kadar yasak ve günah sayıldığı halde köy ve şehirlerimizde kahveler, oyun salonları birer kumar yeri haline gelmektedir. İşsizlik, ahlâki disiplinin gevşemesi bu kötü alışkanlığı aileler arasına dahi sokmuştur. Özellikle şehirlerde aile kadınları arasında zararsız bir eğlence halinde başlayan kumar tutkunluğu sosyete denilen aileler içinde yemek, içmek kadar tabii bir hal almıştır. 
Mutfak ve ev işleri eski Türk ailelerinin başlıca meziyeti iken şimdi çeşitli kumar oyunları genç, ihtiyar aile fertlerinin günlük işleri arasına girmiştir. Kumar, içki ile birlikte sağlığı bozar, sinir sistemini yorar. İnsanları sinirli, benci ve merhametsiz yapar. Aile düzeni ve bütçesi yıkılır. Varlıklı ve iyi aileler, boş vakitlerini hayırlı ve faydalı halk hizmetlerine sarf edecek yerde kumar kulüplerinde veya kahve köşelerinde oyun oynayarak ziyan ederler. Faydalı bir kitap olkumak veya sosyal hizmetler yapan kurumlarda vazife görmek onları rahatsız eder olmuştur. Kumar çağımızın en korkunç hastalıklarından biridir. Yurdumuz, az gelişmiş bir ülke olarak bütün fertleriyle çalışmak, çok çalışmak zorunda iken bunun tam tersine olarak içki, kumar gibi tutkularla fertleri, aileleri ve toplumu kökünden baltalamak, ahlâki ve milli bakımdan affedilmez bir suçtur. 


Günümüzde toplumların bir hastalığı da toplum düzenine karşı gelmek ve hürriyetlerin kötüye kullanılmasıdır. Demokrasi, hürriyet gibi bazı kavramlar iyi anlaşılmadığından herkes hakkının verilmemesinden şikâyet eder olmuştur. Halbuki her hak bir vazife karşılığıdır. Vazife yapılmadan hak istenmez. Topluma ve ailesine karşı ` vazifesini unutan bazı zümreler birçok haklar iddia ederek toplum düzenini bozmaktadırlar. Bunlar demokratik hayatın kendilerine 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tanıdığı haklarından faydalanarak birlikler, dernekler kurmakta ve toplu bir halde bazen şiddet hareketlerine geçmektedirler. Bazen de dünyayı saran türlü sapık ideolojilerin zihinlerde bıraktığı bunaılm ve kargaşalığın etkisi altında topluma karşı baş kaldırmaya cüret etmektedirler. Bunun sonucunda toplum bireyleri arasındaki sevgi ve dayanışma bozularak birbirlerine düşman zümreler meydana gelmektedir. Bu sosyal bunalım ve hastalık da ancak uzun ve sürekli bir ahlâk eğitimiyle düzelebilir. 

Bu hastalıklara, uyuşturucu madde kullanmak, sinemalarda kovboy, cinayet ve soygun filmlerine düşkünlük, açık saçık seks yayınlarının çoğalması, hipiliğe özenti gibi kötü alışkanlıkları da ekleyebiliriz. Bir boks maçı veya futbol müsabakası, moda yenilikleri, güzellik yarışmaları gibi hareketler toplum hayatında başlıca ilgi ve heyecan kaynağı olmakta, buna karşılık milli ve ahlâki temel problemlerimiz can sıkıcı sorunlar haline gelmiş görünmektedir. Bunlar manen hasta bir toplumun bunalım işaretleridir. Ailelerden başlayarak okullarda ve toplum yaşayışımızda gerekli tedbirleri almak için bekleyecek zamanımız kalmamıştır. 
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Manevi Hayata Ait Vazifeler 


Ahlâki eylem ve işlemler » Doğruluk - Sabır ve sebat - Edep ve hayâ : Öfke ve yumuşak buyluluk. 


AHLÂKİ EYLEM VE İŞLEMLER 


«Bilmeksizin işlediğiniz fenalıklardan dolayı size günah yoktur, fakat kalbinizin kasıt ve niyetiyle sorumlu olursunuz». 


Ahzab suresi 


Kişisel ve bireysel vazifelerimizin en geniş ve büyük kısmı nefse ve manevi yaşayışa ait olanlardır. İslâm ahlâk kitapları bu konuyu çok geniş bir şekilde işlemişlerdir. Gerçekten ahlâk esasen ruha ve vicdana ait bir iş olduğundan bu alandaki vazifelerin çokluğu da tabii görülmelidir. 

Yeni ahlâk kitapları bu vazifeleri, duygusal hayata ait olanlar, zihin hayatına ait olanlar, iradeye ait olanlar olmk üzere üç bölüme ayırmaktadırlar. Açıklık sağlaması bakımından bu ayırma yerinde ve doğrudur. Ancak unutmamak lâzımdır ki her ahlâki eylem ve işlemde duygular, zihin ve irade esasen vardır. Modern ahlâk bunu bilmez değildir. Onun sınıflaması eylem ve işlemlerde bu üç elemandan birinin üstün görülmesine göre yapılmıştır. İslâm ahlâkçıları ise böyle bir ayırmaya lüzum görmemişler, nefse ait vazifeleri önemlerine göre sıralamış ve açıklamışlardır. Biz de bu geleneğe uyarak manevi hayata ait vazifelerimiz arasında en önemli olanları özetleyeceğiz. 


Az ve Öz Söylemeli: 


İslâm ahlâkçıları, dilini tutmanın yani sükütun fazileti üzerinde çok durmuşlardır. Atalarımız dahi, «Söz gümüş ise süküt altındır» diyerek insanın dilini tutmasını öğütlemişlerdir. Söz gümüş gibi degerli bir şey ise, süküt yani gevezelik yapmadan az ve öz konuşmanın daha değerli olduğunu anlatmak istemişlerdir. Ahlâkçılarımız, 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«İnsanın kalbi bir sandıktır, dudakları onun kilididir, dili anahtarıdır. İnsana lâzım olan bu kilidi iyi kullanmaktır» demişlerdir. Yetişkinler ve büyükler söylemeli, fakat az ve gayet terbiyeli ve edepli söylemelidir. Küçükler -ise dinlemeli, hatta kendilerini ilgilendiren yerlerde bile ihtiyatla konuşmalıdır. Bildikleri veya bilirim sandıkları bazı şeyleri de bilmemezlikten gelmelidir. Büyükler konuştukları zaman küçükler süküt ile dikkatle dinlemeli, bilmedikleri şeyleri öğrenmeye çalışmalıdır. Bilginlerden birine, «Bu kadar malümatı nasıl elde ettin?» diye sormuşlar, o da, «Dikkatle dinleyerek, bilmediklerimi bilenlerden sorup öğrenerek» cevabını vermiştir. Çok konuşanlar, en çok susması lâzım olan kişilerdir. İslâm büyüklerinden biri, «Bazı adamların sükütu, diğer birtakım adamların sözlerinden ziyade etkili ve faydalıdır» demiştir. Cahilin birçok sorunlar hakkında temelli bir düşüncesi olmadığından her şey hakkında serbestçe konuşur. Kulaktan temelsiz bilgilere sahip olan kimseler de çok gevezelik ederler. Böyle kimseler, bir sel akıntısına benzerler, büyük bir gürültü ile akarlar, fakat hiç bir derinlikleri yoktur. Bir toplulukta kendisine susup dinlemek düşen insan durmadan konuşursa akılsızlığını ve saygısızlığını göstermiş olur. 

İran hükümdarlarından birinin âlim ve fazıl olan veziri (bakanı) bir toplantıda bir şey söylemez, sadece dinlermiş. Hükümdar kendisine, «Siz niçin bir şey söylemiyorsunuz?» diye sorduğunda vezir şu cevabı vermiş: «Vezirler hekim gibidirler. Hekimler hastalığı olmayana ilâç vermezler. Burada ortaya sürülen fikirlerin yerinde olduğunu görüyorum, onun için bana söz söylemek düşmez. Fakat bir körün önünde bir çukur ve kuyu görülüp de süküt edilirse o günahtır». 

Bir yerde konuşurken son derecede edep ve terbiye ile ve yerine göre iddiasız söz söylemelidir. Çünkü edep ve terbiye birçok kusurları örten bir perdedir. Kendini bilgili ve akıllı tanıtmak isteyen adam, kendini öyle göstermekte acele etmemelidir. Acele ile başkalarından daha akıllı ve bilgili görünmek isteği, çoğu zaman onu daha akılsız ve bilgisiz gösterir. Süküt bir fazilettir ama yurt ve millet işlerinde gerektiği zaman konuşmadan susmak ve neme lâzımcılık yolunu tutmak da büyük bir suçtur. Bu alanda gerekirse fedakârlığı bile göze almak önemli bir yurttaşlık borcudur. Bir zamanlar, yurdun fena idaresinden canı yanan bir devlet adamımız, her yerde acı tenkitlerde bulunurmuş, bunu haber alan saray, onu vazifesinden uzaklaştırmakta gecikmemiş, biçare adam da sefalet içinde kalmış. 
Dostlarından birkaçı kendisini ziyarete geldiklerinde, «Senin çektigin dilinin belâsıdır» demişler. Onun cevabı da şu olmuş: «Benim 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sözlerimden yalnız ben zarar görüyorum. Fakat sizin sükütunuzdan bütün millet zarar görüyor». 

İnsan kendi bilgisini ve zekâsını beğenir. Fakat bunu herkese anlatmak ve göstermek için çok konuşursa başkalarını buna inandıramaz, belki tersine olarak alay ve nefret kazanır. Az söylemek deyince gerektiği zaman da susmak anlaşılmamalıdır. Hatta böyle yerlerde susmak ahmaklık alâmeti olur. Meşhur İran şairi Şeyh Sadi der ki: «Her ne kadar akıllı adam süküt eder, lâkin gerektiği zaman da söz söylemelidir. İki şey akla aykırıdır: Söyleyecek yerde susmak, susacak yerde söylemek». 

Meşhur hakim Pitagoras, öğrencilerine şu öğütte bulunurdu: «Ya süküt edin, yahut süküttan daha iyi şeyler söyleyin!». Evlere süs olarak konan ve aslı Çin'den gelen bir maymun heykelciği vardır. 
Bu heykelcik ağzını ve gözünü sımsıkı kapayan, kulaklarını elleriyle tıkayan bir maymunu temsil eder. Doğunun başlıca faziletleri, «Her şeyi görme, her şeyi işitme, dilini tut!» tur. 

Bir ressam, hazırladığı tabloları, bir salonda halka sergilemiş, tablolardan biri ayağında çizmeleri bulunan bir generali gösteriyormuş. Bu resmi seyredenlerden biri, «Bu çizmeler yanlış çizilmiş, şöyle şöyle olması lâzımdı» demiş. Ressamla dinleyenler adamın haklı olduğunu görerek kendisine teşekkrü etmişler. Fakat adam geveze ve cahil birisiymiş. Ressamın diğer eserleri hakkında da ulu orta, saçma sapan fikirler de söylemeye başlayınca, ressam kendisine, «Sen ne iş yaparsın?» diye sormuş, o da, «Kundura ve çizme» deyince ressam kendisine, «Öyleyse çizmeden yukarı çıkma!» demiş. Gevezeler kendilerini gülünç duruma düşürdükleri gibi, karşısındakileri de rahatsız eder, bıktırırlar. Uzun konuşmadan az ve öz söylemeli, başkalarının konuşmasına da fırsat bırakmalı, kanuşmak kadar dinlemeyi bilmek de lâzımdır. Çok söyleyenler meyve vremeyen çok yapraklı ağaçlara benzerler. Bunlar bazen iyi şeyler söyleseler bile sözleri diğer saçmalıkları arasında kaybolup gider. Gevezenin ağzı, içinde değerli bir şey bulunmayan kilitsiz bir sandığa benzer. 

İslâm ahlâkçıları, «İnsanın selâmeti, dilini tutmaktır» kuralını sık sık tekrar ederler. Bir bilgine bir toplulukta, «Siz niçin bir şey söylemiyorsunuz?» diye sormuşlar, o da, «Söylediklerimden çok defa pişman oldum, fakat sükütumdan pişman olduğumu hatırlamıyorum» cevabını vermiştir. Çok söyleyen adam, sır saklayamaz, lâkin aklı başında olanlar, yalnız söylenmesi lâzım olanları söylerler. Bunun için büyük ahlâkçılardan biri, «Cahillerin kalpleri ağızlarında, bilginlerin ağızları ise kalplerindedir» demiştir. Hazreti Ali, bu hususta şu öğütleri vermişti: «İnsanın dilini tutmayı ve idare etmesini 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bilmek hikmettir. Lisan insani mezivetlerin en önemlisi ve en faydalısıdır. Herkesle barışta ve iyi yaşamayı istersen sözünde dikkatli ol! Her kim dilini tutarsa ruhunu muhafaza eder, her kim aklına geleni söylerse birçok belâlara ve felâketlere uğrar». Hazreti Peygamberin yakınlarından Amr ibni Âs, «Söz ilâca benzer, gereği kadarı faydalı, fazlası ise zararlıdır. derdi. 

Her ne kadar az söylemek bir hikmet ise de ne söyleyeceğini önceden düşünmek daha büyük bir hikmettir. Birçok adamlar, ağızlarından laf kaçırdıktan sonra onun üzerinde düşünürler. Hiç bir şey söylemeyene kimse bir şey demez ama söylendiği zaman da bunun delilini senden isterler. Konuşurken başkasının sözünü kesmek, sert ve bağırarak konuşmak, uzun hikâyelerle başkalarını rahatsız etmek aklın ve terbiyenin azlığına alâmettir. Bir mesele üzerinde başkalarıyle tartışmak da önemlidir. Bu gibi tartışmalarda sert ve kızgın davranmak, kavgaya varacak ağır sözler söylemek, karşısındakine hakaret etmek edep ve ahlâka uymaz. Böyle adamlarla tartışmaya girişmek, ateşe benzin dökmek gibidir. Yanlış olduğu meydana çıkan bir fikir üzerinde inat etmek, yanlışta ısrar etmek terbiyenin ve aklın azlığına işarettir. Doğru olan fikri kabul etmek büyüklüktür. Fakat yanlış olan bir fikri bile bile hatır için, dalkavukluk için kabul eder görünmek de fenadır. 


DOĞRULUK 


İslâm ahlâkının önem verdiği kurallardan biri de doğruluktur. 
Doğruluk, bir kimsenin inançlarında, sözlerinde ve işlerinde doğru olmak demektir. İnançlarda doğru olmak, kitap ve sünnetin emrettiği yolda iman etmek, dini vazifelerini yerine getirmektir. Sözünde doğruluk ise inandığı, düşündüğü ve bildiği şeyleri olduğu gibi eksiksiz ve ziyadesiz olarak sözle, yazı ile ifade etmektir. İşlerinde doğru olmak demek meslek ve vazifesini yaparken ve başkalarıyle ilişkilerinde yalan söylememek, kimseyi aldatmamak, hile yapmamak demektir. Bu tanımlardan açık olarak anlaşılacağı üzere doğruluk, insanın gerek kişisel yaşayışında, gerekse toplum yaşayışında geniş etkisi olan ahlâki bir fazilettir. Özü ve sözü doğru olanlar hem Allah katında, hem de insanlar nazarında şerefli insanlardır. Müslümanlık, doğruluktan ayrılanları, yalan söyleyip başkalarını aldatanları münafık sayar. Cenabı Hak, âlemin nizamını doğruluk ve hakikat üzerine kurmuştur. İnsan organlarının fonksiyonlarını da bu amacı gerçekleştirmeye göre düzenlemiştir. Kulak doğruyu ve gerçeği işitmek 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için, ağız doğruyu söylemek için, düşünme gerçeği ve doğruyu tanımak için, bellek ise doğruyu ve gerçeği unutmamak için görevlendirilmiştir. Doğru daima güzel, daima adaletli ve her yerde muteberdir. Eğri yani doğru olmayan daima çirkin ve iğrençtir, zararlıdır. Doğruluk bir nur, bir ışıktır ki insanı daima aydınlatır, daha açık ve aydın alanlara götürür, doğruluktan ayrılanlar da karanlıklara gömülür, er geç bir uçuruma yuvarlanarak felâkete uğrarlar. 


Hezreti Peygamberin amcası Abbas, oğlunun halife tarafından takdir edildiğini görünce kendisine şu öğütleri vermişti: «Oğlum, şu üç şeyi sakın aklından çıkarma! Birincisi, seni seven ve takdir eden büyük insanların esrarını araştırmaya kalkma, ikincisi huzurunda kimsenin fenalığını söyleme! Üçüncüsü senin doğruluktan başka hareketler de yapabileceğin şüphesini uyandıracak hallerde bulunma!». 


Doğru sözlü olan kimselerin dostlukları da değerlidir. Böyle dostlara sahip olan kimseler gerçekten mutlu olurlar. Böyle insanlara her yerde ve her zaman güvenilir. Özü, sözü doğru olanın her işine, her sözüne güvenilir. 

Fransa'nın Lyon şehri Belediye başkanı, esnafın ekmek fiyatlarını artırmalarına izin vermeyince fırıncılardan kurulu bir heyet kendisini ziyarete gider ve fiyatların artırılmasını isterler. Dönerlerken de masanın bir kenarına iki yüz altın bırakırlar. Başkan ertesi günü fırıncılara şu cevabı gönderir: «Ekmek fiyatlarının artırılmasına izin vermiyorum. Bıraktığınız iki yüz altını da şehrin hastanesine verdim. Hastalar adına teşekkür ederim». 


Milâttan önce V. yüzyılda Atina'da yaşadığı sanılan Esope'un, «Esope'un Dili» hikâyesi, dilin yerinde ve zamanında kullanılmasını anlatan meşhur bir hikâyedir: Esope önceleri Xanthos adında zengin bir Atinalının kölesiydi. Bir gün efendisi Esope'u çağırarak şu emri verdi: «Yarın misafirlerim gelecek, çarşıya gidip yemek için en iyi şey neyse onu al ve hazırla!». Esope çarşıdan dil satın alarak getirir ve yemeği hazırlar, misafirlerin önüne koyar. Herkes bu yemek karşısında şaşırır ve bağrışırlar. O zaman Esope şunları söyler: «Dilden daha iyi ne vardır? Dil insanları birbirleriyle bağlar, bilginin ve ilmin anahtarı, gerçeğin ve aklın organıdır. Onunla şehirler yapılır, süslenir, onunla öğrenim yapılır, başkalarına fikirler aktarılır ve toplantılarda söz sahibi olunur, ilâhlara karşı vazifeler onunla görülür». 
Xanthos, durumdan pek memnun olmamakla beraber, «Pekâlâ, öyleyse yarın da en fena şeyden bir yemek yap da görelim!» der. Ertesi günü Esope yine bir dil yemeği yapar ve bunu şöyle açıklar: «Dünyada en fena şey dildir. O bütün kavgaların anasıdır, savaşların ve 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ayrılıkların kaynağıdır. O gerçeğin organı olduğu kadar hataların da vasıtasıdır, yalanın ve riyakârlığın aletidir. Onunla şehirler yıkılır, bir taraftan o ilâhları takdis ederken diğer yandan da küfrün ve inkârcılığın kaynağıdır». Esope'un dil hikâyesi, birçok problemlerin iki yönü olduğunu gösteren bir misal olarak tarihte şöhret almıştır. Burada doğru sözün iyiliklerini, kötü sözlerin de fenalıklarını gösteren bir misaldir. 

Dinimiz bize gerçeği ve doğruyu söylemeyi, yalandan kaçmayı emreder. Doğruluktan ayrılanların sonunda perişanlığa ve hüsranlara uğrayacaklarını bildirir. Hak Taâlâ Asr suresinde şöyle buyurur: «dnsan hiç şüphesiz hüsran içindedir, ancak inanıp yararlı iş görenler, birbirlerine gerçeği tavsiye edenler ve sabırlı olmayı tavsiye edenler bunun dışındadır». Bundan başka Kur'an-ı Kerimin birçok yerlerinde doğruluk (sıdk) tan ayrılmamak, yalandan (kizb) kaçınmak hakkında kesin emirler verilmiştir: «Ey iman edenler, Allaha bağlanınız ve sadıklarla (doğrularla) beraber olumuz!». Bakara suresinde, «İyilik, yüzünüzü doğuya ve batıya çevirmek değildir, iyilik Allaha ve ahret gününe iman etmekledir. İşte sadık olanlar bunlardır ve işte bunlar kurtulmuşlardır»; Ezzümer suresinde, «Doğruluk üzere olanlar ve bunda sebat edenler kurtulmuşlardır»; Ahzab suresinde, «Allah doğruları doğruluklarından dolayı cezalandırmaz» buyurulduktan sonra, doğru olan kadın ve erkek müminlere mağfiret ve büyük sevap verileceği vaat edilmektedir. Neml suresinin 64. ayetinde, « BALEN Eğer sadık iseniz delillerinizi getiriniz!» buyurulmuştur. Maide suresinde, «Ey iman edenler, verdiğiniz sözleri yerine getiriniz!»; Âli İmran suresinin 
101. ayetinde, «Kim Allahın kitabına sarılırsa şüphesiz doğru yola erişir» buyurulmuştur. Hadis-i şerifte, «Kalbi doğru olmadıkça insanın imanı doğru yolda olmaz, lisanı doğru olmadıkça da kalbi doğru yolda değildir» denilmektedir. i 

Doğruyu söylemek vazifesi, insanın her bildiğini söylemesi degildir. Belki hiç bir vakit yalan söylememesidir. Her ne kadar insan her zaman gerçeği bildirmekle görevli ise de bazı gerçekleri söylememesi lâzımdır. Bir insan kendisine söylenmiş olan veya vazifesi gereği öğrendiği bir sırrı saklamasını bilmelidir. Milletine ve yurduna zarar verecek bir bilgiyi düşmana söylemek yahut bir ailenin yıkılmasına sebep olacak bir gerçeği açıklamak doğru’ değildir. Yerinde susmayı bilmek de vazifedir. Bu noktada iki vazifemiz vardır. 
Biri yalan söylememek vazifesi, diğeri karşısındakiler söylenecek şeyleri öğrenmek hakkına sahip değillerse bazı gerçekleri açıklamamak vazifesidir. 
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Bazen de gerçeği açıklarken bazı kayıt ve şartlara uymak gereklidir. Bir hekimin öleceğini anladığı bir hastaya bunu açıktan açığa söylemesi hastayı daha fena duruma sokar. Bir kimsenin vücut sakatlığını ve ayıplarını yüzüne vurmak da doğruluk sayılmaz. Gözleri iyi görmeyen ve kasabada kör kadı diye tanınan bir kimsenin yanına, «Selâmün aleyküm kör kadı» diye giren eski çağların divaneleri gibi harekete lüzum yoktur. Ahlâkçılarımızın birçoğu, «iş bitiren yalanın fitne koparan doğrudan iyi» olduğu hususunda söz birliği etmişlerdir. Savaş zamanlarında düşmanları aldatmak için yalan söylemek de 'yalancılıktan sayılmaz. Bu şekilde yalan söylemek, ahlâki ve kanuni bir sorumluluğa sebep olmaz. 


Bunların dışında vicdanına karşı gelerek gerçeği söylememek, yahut aksini söyleyerek başkalarını aldatmak yalancılıktır. Dinimiz yalancılığı şiddetle yasak etmiş ve bunlarnı insanlar arasında kötülük ve fitne saçan zararlı yaratıklar olduğunu ve sonunda ceza göreceklerini bildirmiştir. Yalancı küçük bir çıkarı için başkalarına yalan söyleyerek aldatır. Böylelikle hem kendi haysiyet ve şerefini küçültür, hem de başkalarına zarar verir. Yalanın çeşidi vardır. Bazen gördüğü, bildiği bir şeyin tam aksini söyler, bazen de bildiklerine başka şeyler katarak veya bazı gerçekleri saklayarak anlatır. Yalancıların bir kısmı ise bir çıkar veya birisini korumak için değil, övünmek veya önemli bir kişi olduğunu anlatmak için yalan söylerler. 
Yalancılık, kuvvetli bir irade ve nefis murakabesiyle önlenmezse bir alışkanlık halini alır. O zaman toplum için, kendi nefsi için tehlikeli bir yalancı tipi meydana çıkar ki buna psikolojide mythomanie (mitomani) denir. Bunalr yalan söylemek için yalan söylerler. Halk arasında adı yalancı çıkar, kendisine hiç bir şeyde güvenilmez. Hatta bazen doğru söylese bile yine sözlerine inanılmaz. Bunun içindir ki, «Yalancının mumu yatsıya kadar yanar» demişlerdir. Yalancıların yalanları çabuk meydana çıkar. Toplum fertleri arasında yalancılıgın çoğalması, kamu güvenliğini sarsar, ticaret hayatı, toplum düzeni bundan büyük zararlar görür. 


Doğruluk, ticaret ve iş hayatında da önemlidir. Bir atelye ve fabrikada çalışan işçinin, yaptığı aletlerin ve işin sağlam ve dayanıklı, nümuneye uygun olmasına dikkat etmesi doğruluktur. Demirci, kunduracı, marangoz gibi esnaf kendisine ısmarlanan malı sağlam ve dayanıklı yapmaya, temiz iş çıkarmaya çalışmalıdır. Bozuk ve eksik işler müşteriyi zarara sokar, alınan para da haram olur, haram kazanılan paradan ise hayır gelmez. Çarşı ve pazarlarda erzak, meyve ve başka maddeler satan esnaf da terazide ve tartıda hile yapmamalı, 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bozuk ve çürük mal vererek halkı aldatmamalıdır. Bunlar da insanın işinde doğru olmasıdır. Satışında hile yapan, halkı aldatan kimse hilekâr ve dolandırıcıdır. Hile ile kazanılan para haramdır, İslâm, işinde ve muamelâtında doğruluktan ayrılan kimseleri ahlâksız sayar. 
Kul hakkını yiyen bu gibi insanların dünya ve ahrette en büyük cezaya çarpılacaklarını haber verir. 


Hazreti Peygamber hadis-i şerifinde şöyle buyurur: «Dört huy vardır ki o kimde bulunursa o mmünafıktır. Kendinde bu huylardan yalnız birisi bulunan bir kimsede onu terk edinceye kadar nifaktan bir eser var demektir. Bunlar da konuştuğu vakit yalan söyleyen, söz verince tutmayan, yaptığı anlaşmayı gizlice bozan, düşmanlıkta ileri giden». 


Bu konu içinde İslâm ahlâkçılarnıın önemle üzerinde durdukları sır saklamak ve sözünde durmak vazifelerine de temas etmek lâzımdır. Ahlâkçılarımız, gizli kalması gerekli şeyleri söylememeyi yani ketum olmayı ahlâki ve dini bir vazife sayarlar. Bir kimsenin gerek kendisine, gerekse başkasına ait ve gizli kalması gerekli olan bir şeyi içinde saklamasına sır saklamak denir. Bir insanın evinde olan şeyleri, ailesine ve çocuklarına ait işleri şurada burada ve önüne gelene anlatması faydadan ziyade zarar verir. Ailenin şeref ve haysiyetini sarsar. Bunun gibi komşularının ve akrabalarının özel yaşayışlarıyle ilgili ve gizli kalması gerekli şeyleri başkalarına anlatmak da zararlı ve ahlâka aykırı bir harekettir. Bu hareket komşuları darılttığı gibi onların halk arasında dedikodu konusu olmalarına sebep olur. Bir dairede memur olan kimsenin vazifesi dolayısıyle öğrendiği aile sırlarını ve bilgileri kahvelerde veya şurada burada açıklaması da doğru değildir. Birden ziyade kişinin ağzına düşen sır, sır olmaktan çıkar. Bu gibi sırların dedikodu şeklinde yayılması, hatta bazen gazetelere geçmesi birçok aile felâketlerine ve zararlara sebep olmuştur ve olmaktadır. Komşuluk veya akrabalık sebebiyle bize sırrını açıp fikir soran kimsenin sırrı bize bırakılan bir emanettir. Bunu etrafa yaymak ise emanete hiyanettir. Hazreti Ali, «Sır yani içinde sakladığın şey senin esirindir, onu meydana çıkarırsan sen ona esir olursun!» derdi. Dili çok işleyenin kafası az işler. Az işleyen kafa delik kovaya benzer, içinde bir şey durmaz. Kendine emanet edilen bir sırrı başkasına açan kimse, kendinde olmayan bir meziyeti başkasından nasıl bekleyebilir? Çenesi düşük kimselere sır vermeyiniz, çünkü ağzını kapamasını bilmez. 


Özellikle haber alma ve casusluk örgütlerinin çok yaygın olduğu çağımızda devletin ve milletin güvenliği ile ilgili sırları barış veya savaş zamanlarında büyük bir titizlikle saklamak ve korumak lâzımdır. Bu gibi sırları bilecek görevde ve durumda olan kimselerle yakınları bildiklerini ve öğrendiklerini kutsal bir emanet bilmeli ve hiç bir şekilde hiç kimseye sır vermemelidir. İslâm ahlâkçıları bunun için emanete saygı gösterilmeyen yerlerde iman bulunmaz demişlerdir. Hazreti Peygamber de bir hadisinde bu noktayı belirtmektedir: «Birisi sana bir şey söylerken etrafına bakınırsa o söz emanettir, başkasına söylenmemesi için tembih etmese bile onu sakla!»n. Savaş zamanlarında gaflet ve cehaletle ağızdan kaçırılan bir sözün bazen bir memleketin başına ne büyük felâketler getirdiğini tarih kitapları ve savaş hatıraları göstermektedir. 

Doğruluğun bir kolu da verdiği sözü tutmak, vaadini yerine getirmektir, bir kimsenin istek ve iradesiyle kendisini bir taahhüt ve yükümlülük altına sokmasıdır. İnsanın kendi nefsine karşı bir taahhütte bulunması, bir şeye azim ve niyet etmek demektir. Fakat ahlâkta sözünü tutmak, vaat etmek sözüyle daha çok başkalarına karşı bir yükümlülük altına girmek anlaşılır. Bir kimseye söz vermek, ona bir hak tanımak demektir. Bir insan yapmayacağı, yapamayacağı şeyi vaat etmemelidir. Vaadini yerine getirmeye sözünü tutmak, ahde vefa denir. Herkese bol bol vaatlerde bulunup sözünü tutmayan kimse de yalancıdır, vaadini yerine getirmeyen ahlâksızdır. 
Doğru insan ya söz vermez, yahut söz vermişse mutlaka vaadini yerine getirir. Sözünü tutmayan kimse başkasını boşuna ümitlere düşürür, onu aldatmış, kendi haysiyet ve şerefini de küçültmüş olur. 

Bir şey vaat edilirken şu üç kurala dikkat etmelidir: 1, Sözünü yerine getirmek niyetinde ve gücünde olmadıkça hiç bir şeyde söz vermemelidir. 2. Olmayacak, yapılamayacak veya meşru olmayan şeyler için vaatte bulunmamalı, yapılacağına emin olduğu şeyler için söz vermelidir. 3. Verilen sözü vaktinde ve eksiksiz yerine getirmelidir. Olağanüstü bir hal meydana çıkarsa vaktinden evvel vaa- din yapılmasını bekleyen kişiye mazereti açık olarak bildirilmelidir. 

Çok konuşan, çok yemin eden kimsenin yalancılığın kapısını çaldığı gibi çok vaat eden kimsenin de vaatleri şüphe ile karşılanmalıdır. Tarihte Lakedemonya veya Isparta denilen ve milâttan önce savaşçı olarak bilinen toplum, pek az ve kısa konuşmakla ün kazanmışlardı. Kendilerine gönderilen 3 sayfalık bir tehdit mektubuna, «Belki» diye bir kelime ile cevap verdikleri meşhurdur. Onun için zamanımızda kısa sözlere Lakonik sözler denir. 

Zamanımızda bazı kimseler kendisine önem verdirmek, tanıdıklarını memnun etmek hevesiyle herkese bol keseden vaatlerde bulunur, etraftan alkış ve teşekkür toplarlar ve bir müddet sonra da sözlerini unuturlar. Bu gibi kimseler İslâmın emrettiği sözünü tutmak, vaadini yerine getirmek emrine karşı geldikleri gibi toplumda kurulu güvenmek, inanmak düzenini de bozarlar. Kendileri de halk nazarında yalancı, atlatıcı damgasını kazanırlar. Başkasını aldatıp boşuna ümide düşürdüklerinden dolayı da fenalık işlemiş olurlar. Bu konuda Neml suresinin 94. ayetinde şu emir vardır: « 1.5755 Sünley, EEE ği 17,8 Birbirinizi aldatmak için yemin etmeyin ki bu > del sağlamca yere basmakta olan ayak sürçebilir. Allah yolundan alıkonmanıza karşılık kötü bir azap tadarsınız. Büyük azap sizin içindir». Maide suresinde Hak Taâlâ, «Ey iman edenler, verdiğiniz sözü yerine getiriniz» emriyle verilen sözün tutulmasını kesin olarak emretmektedir. Âli İmran suresinin 101. ayetinde, « İNEĞİ 2S “Kim Allahın kitabına sarılırsa şüphesiz doğru yola erişir» denilmiştir. En'am suresinin 192. ayetinde her sınıf halka doğruluktan, adaletten ayrılmamak tavsiye edilir: «, İl. 
EIA Gr çi MERKS iE ELLİ 
EL Öksüzün malına erginlik çağına gelinceyé kadar en güzel tarzdan başka bir suretle yaklaşmayın. Söz söylediğiniz zaman (şahitlikte veya hüküm verdiğiniz zaman) akrabalara karşı bile olsa adaleti gözetin! Allahın ahdini yerine getirin!». 


İslâm dini, Müslümana en kesin sözlerle doğruluğu, sözünü tutmayı, yalan söylememeyi emrederken toplum hayatında bunun aksini yapan insanların gittikçe çoğaldığı görülmektedir. Küçük bir çıkar için hileden ve yalandan çekinmeyen insanların imanları ve ahlâkları da zayıftır. Bu hal hasta bir toplumun bunalım belirtileridir. Hıristiyan bir Avrupa ülkesi olan Finlandiya'da cezaevleri boşalmışken, ahlâk ve temizlik dini olan bir Müslüman ülkede cezaevlerinin ağızlarına kadar dolup taşması ibretle incelenecek bir konudur. 


SABIR VE SEBAT 


İslâmın emrettiği faziletlerden biri de sabır ve sebattır. Sabır ve sebat birbirlerine yakın iseler de aynı değillerdir. Sabır, bir insanın hayatın zorlukları, beklenmedik engelleri karşısında sarsılmadan, ümitsizliğe düşmeden dayanması ve kırılmadan, gerilemeden direnmesidir. Sebat ise düşünüp taşındıktan sonra verilen bir karardan dönmemek, sürekli olarak amaca ulaşmak için uğraşmak demektir. İslâm ahlâkında sebat kelimesine metanet de eklenerek çoğunlukla sebat ve metanet olarak kullanılır. 
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Sabırda zorluklara dayanmak, yılmamak vardır, hayat kavgası, çetin bir çekişme meydanıdır. İnsan başarılı, varlıklı olduğu zaman yaşamak kolay görünür, sağlığı yerinde olan kimse hastalığın zahmetlerini, acılarını bilmez. Fakat dünyada bunların yanında türlü acılar, felâketler ve hastalıklar da vardır. Beklenmedik bir zamanda varlıklı bir insan yoksul düşebilir, yangın veya kaza bir aileyi sefalete atabilir, işi bozulur, iflâs edebilir, mesleğinde başarı göstermeyebilir. Sabır işte bu durumlara sarsılmadan, ümitsizliğe düşmeden katlanmak, zorlukları yenmek için eskisinden daha büyük bir gayretle çalışmaktır. Bir başarısızlığa uğrayan, başına beklenmeyen bir felâket gelen kimse sabretmeyi bilmiyorsa dövünür, ağlayıp sızlar. 
İçi boşalmış bir çuval gibi sönüp kalır. İmanı sağlam, İslâm ahlâkını iyi bilen bir kimse bu duruma düşmez. Çünkü Hak Taâlâ, Müslümanlara sabrı emreder ve bu gibi durumlarda onun yanında bulunacağını vaat eder. Bakara suresinin 153. ayetinde şöyle buyurulur: « INEA É IEAA AAN Ey insanlar! Sabır ve namazla yardım dileyin. Allah muhakkak ki sabredenlerle beraberdir». Allahına güvenen insan, felâket karşısında acı duysa bile çökmez; maddi ve manevi kuvvetlerini çabuk toplar.* 

Hayat yolu her zaman kolay ve dümdüz değildir. Sarp ve yorucu yerleri de vardır. Başarılı ve iyi günlerde bu yolları neşe ile, mutlulukla geçmeyi bilenler, engelle ve zorluklarla karşılaşınca feryat ve sızlanmalara başlamamalı, onun zorluklarına ve zahmetlerine dayanmayı ve katlanmayı da bilmelidirler. 

Bir mesleğe hazırlanan bir genci düşünelim, her şeyden önce önünde uzun bir öğretim yılları vardır. Oyunlarını, eğlencelerini bırakıp gece gündüz derslerine Yalışmak zorundadır. Bu zorluklara sabırla dayanmasını bilmelidir. Sabredemeyenler çabuk bıkar ve yorulur. Her gün iş değiştirir, daha kolay ve kârlı bir iş ararken bir meslekte tutunamaz, sonunda yaş ilerler ve kendisi mesleksiz ve işsiz bir serseri olup kalır. Sabır aklın ve dinin emrettiği bir konu üzerinde kendini zorlamak ve dayanmaktır. Önce İslâm dininin ve ahlâkının emirlerini yapmak için nefsini zorlamak ve yenmek lâzımdır. Uykunun en tatlı olduğu bir zamanda sabah namazına kalkmak, sıcak bir günde oruç tutmak elbette zordur ve elbette nefsin arzularını susturmak, onların zorlamalarına dayanmakla gerçekleşir. Nefis ve arzular kolay para kazanmayı, çalışmadan yaşamayı arzular, fakat bu arzular meşru ve akla uygun değildir, insanın içinden gelen bu eğilimlerin baskılarına dayanmak güçtür, fakat imkânsız 


*) Ayetlerin Türkçeleri Diyanet İşleri Başkanlığının 3 ciltlik eserine göre yazılmıştır. 
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değildir ve elbette bir zaman için bazı şeylerden mahrumluğu gerektirir. Bu mahrumluğa sabır ile katlanmak lâzımdır. Yangınlar, ölüm, deprem, su baskını, trafik kazaları gibi insana acı gelen felâket ve musibetler karşısında fazla ve sürekli üzüntülere ve heyecanlara metanetle katlanmak, acılara dayanmak da sabır ile olur. 

Bazen de insan hak ve hakikati savunmak, yahut şeref ve haysiyetini savunmak ve korumak için zor durumlara düşer, yokluk çeker, vatan ve milletin istiklâlini ve hürriyetini korumak ve kurtarmak için türlü acılara katlanması lâzım gelir. Bu durumlarda insan ruhuna güven ve sağlamlık veren iman kuvvetidir. Allahın sabredenlerle beraber olduğuna inanan bir mümin, her türlü felâket ve musibet karşısında sarsılmaz bir kaya gibi dikilir. Onun içindir ki İslâmda sabır ve sebat üstün bir fazilet, ahlâki bir olgunluk sayılmış ve övülmüştür. Sabır ve sebat olmayan yerde küçüklük ve reziletler başlar. Kur'an-ı Kerimde yetmişten fazla ayette sabır ve sebatın değeri gösterilmiş ve Müslümanlara öğütlenmiştir. 

Kur'an-ı Kerimin bu değerli öğütlerinden birkaç örnek verelim: Âli İmran suresinin 146. ayeti şöyle der: « ZA8U£X; Allah sabredenleri sever». Hud suresinin 11. ayetinde, « biz Eyy Sabredip iyi işler işleyenlere mağfiret ve büyük mükâfat vardır». 
Bakara suresinin 155. ayetinde Hak Taâlâ sabredenlere şu müjdeyi verir. « AEEA IEAA EAS EET Muhakkak ki sizi korku, açlık, mal, can eksikliği ile deneriz, tecrübe ederiz. Fakat sabredenlere müjdele!». Burada Hak Taâlâ, bazı hallerde insanların başlarına gelen felâketlerin onlar için bir imtihan olduğunu ve sabredenlerin selâmete ulaşacaklarını Müslümanlara bildirmektedir. Şura suresinin 
43. ayetinde, «Aysi Şia Ama sabredip bağışlayanan işi, işte bu azmedilmeye değer işlerdendir». 

İslâm ahlâkında sabrın sembolü Hazreti Eyyup'tur. Eyyubun sabrı geleneklerimize girmiş bir halk sözüdür. Eyyup peygamber, büyük ıstıraplar ve hastalıklar geçirmiş, fakat hepsine metanetle sabrederek katlanmış ve Allaha olan güvenini kaybetmemiştir. Mukaddes kitabımız Enbiya suresinin 84, ve 93. ayetlerinde bunu Müslümanlarâ ibret misali olarak hatırlatır: « Eyyup da başıma bir belâ geldi, sana sığındım, sen merhametlilerin merbametlisisin! diye Rabbine dua etmişti. Biz de onun duasını kabul etmiş ve başına gelenleri kaldırmıştık. Katımızdan bir rabmet ve kulluk edenlere bir hatıra olmak üzere ona tekrar aile ve geçmiş olanlarla bir katını daha vermiştik». 

Sabır insan için büyük bir meziyettir, ferdi olduğu kadar sosyal değeri de vardır. Aile haaytında ana babanın çocuklarını yetiştirmek için eziyet ve zorluk çekmeleri sabır ile olur. Komşularımız, yakınlarımız arasında veya içinde vazifeli olduğumuz bir kuruluşta türlü karakterde insanlarla karşılaşırız. Bunların bazıları saygısız ve düşüncesiz hareketlerle insanı rahatsız ederler, umumi yerlerde saygısız ve yakışıksız hareketlerle herkesi rahatsız eden düşkün karakterli insanlarla beraber bulunmak zorunda kalırız. Bu gibi hallerde dahi sabır ve tahammül göstermek gereklidir. 


İnsan hayatında bu kadar büyük bir ahlâki değeri olan sabrın, bazen iyi anlaşılmayarak uyuşukluk, haysiyetsizlik şekline geldiği de görülmüştür. Sabretmek, her türlü hakarete, şerefsizliğe göz yummak değildir. Haksız tecavüzlere ve saldırılara karşı boynunu büküp susmak değildir. Meselâ düşman yurdu işgal ettiği, ulusun istiklâli elden gittiği zaman buna karşı sabır göstermek, esir yaşamaya razı olmak sabır değil, miskinlik, küçüklüktür. Bu durumda asıl sabır, vatanı kurtarmak için yapılacak her zorluğa ve fedakârlığa katlanmaktır. 


Önlenmesi mümkün bir felâket veya hastalık karşısında sabır göstermekle beraber onu önleyecek bütün çarelere de bıkmadan, yorulmadan baş vurmak da lâzımdır ve asıl sabır da budur. Müslümanlıkta ilim ve ilim öğrenimine büyük değer verilir. İlim kazanmak ise her yerde ve her zaman yorucu ve zahmetlidir. Birçok kimseler bu yolun zorluğundan yılıp kaçarlar. İlim yolunda bütün zorluklara sabır ve sebat ile katlanmak lâzımdır. 


Sabrın başka bir şekli daha vardır ki birçoklarınca iyi anlaşılmaz veya ihmal edilir. Bu da para, makam ve şöhret sahibi kimselerin otorite olmak, büyüklük taslamak için nefislerinde duydukları şiddetli arzulardır. Her durumda bu arzular makam ve kudret sahibini zorlarlar. Nefsin bu baskılarına karşı koymak da sabırdır, meziyettir. : 


Düşünüp taşındıktan sonra kendimizce verilen bir karardan dönmemek, bir amaca ulaşmak için sürekli olarak çaba harcamaya sebat demiştik. Sebat ve metanet olgun ve akıllı kimselere mahsus yüksek bir meziyettir. Her işte başarının anahtarı sebattadır. Bir işe başlarken onun amacı ve vasıtaları iyi çizilmeli, ondan sonra doğacak zorluklar ve engeller karşısında tereddütler ve bocalamalar göstermemelidir. Büyük Atatürk'ün 19 mayıs 1919'da Samsun'a çıkışından itibaren ulusumuzu kurtarmak için giriştiği mücadelede ne kadar büyük zorluklarla karşılaştığını, buna rağmen yolunda ne kadar büyük bir sebat ve metanetle yürüdüğünü herkes. bilmektedir. Bir işe girişen kimsenin karşısına her: zaman birtakım engeller ve zorluklar 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çıkabilir. Türlü sebeplerle insanı yolundan alıkoymak için bozguncu fikirler ve tenkitler ortaya sürülebilir. Bu durumlarda zayıf iradeli bazı kimseler tereddütlere düşerler, bocalamaya başlarlar. Tereddüt irade za'fını gösterir, tereddüde başlayan insanın başarmak azim ve iradesi zayıflar. Sebat ve metanet, sosyal hayatın her yönünde, iş ve ticaret hayatında herkes için çok gerekli bir meziyettir. Özellikle ulusal işlerin başında bulunan yönetici ve yürütücü durumunda olan kimseler için bu meziyet şarttır. Ufak tefek ve özel maksatlarla yapılan eleştirilerle her gün fikir ve karar değiştiren bir yönetici verimli iş göremez. Tarihte büyük işler başarmış olan kumandanlar, ilim alanında büyük keşifler yapan bilginlerin hepsi sebatla çalışan ve tuttuğu yolda metanetle yürüyen kişilerdir. Hazreti Peygamber, risaletinin ilk yıllarında 13 sene kadar Mekkelilerin her türlü hakaret ve saldırılarına metanetle karşı durmuş ve irşat vazifesine devam eylemiştir. Hak Taâlâ, Kuran-ı Kerimde Müslümanlara sebat ve metaneti tavsiye eder. Enfal suresinin 45. ayeti şöyledir: ESLİK Ey Müslümanlar, bir toplulukla karşılaşırsanız dayanın (sebat edin), başarıya ulaşabilmeniz için Allahı çok anın!». 


Sebat ve metanet büyük bir meziyettir ama bunun durmadan akıl tarafından kontrolu da şarttır. Bir işte sebatla devam ederken onun kötü sonuçlar vereceği kesin olarak anlaşılınca ondan vazgeçmek veya başka yönlere yönelmek lâzımdır. Böyle olmaz da tutulan yanlış yolda yürümekte devam edilirse buna inat ve inatçılık denir. 
Tutulan bir yolun yanlışlığı ya daha başlangıçta iyi düşünülmemekten, yahut işin verimsizliği, yanlışlığı hakkında yeni delillerin meydana çıkmasıyle anlaşılır. Bazı kimseler vardır ki yanlış bildikleri veya anlayamadıkları bir konu hakkında kendisine doğrusu söylendiği halde yine fikirlerinde ısrar ederler. Yanlışta ve hatada ısrar inatçılıktır, inatçılık kişilere büyük zararlar verir. Böyle adamlar kendilerine doğru yol gösterildiği halde karanlıkta gözü kapalı yürüyen ve sonunda çukura düşen adamlara benzerler. 


Sebat ve metanet iyi bir meziyettir ama hakikati görmek ve kendisine bunu gösterenlere teşekkür ederek yolunu değiştirmek de daha büyük bir meziyettir. Halk dilinde inatçılığın zararlarını göstermek için eşek inadı sözü vardır. İnatçılık bir bakıma sebat ve metanetin taşkın ve ifrat şeklidir. Onun azlık ve zayıf şekline de döneklik, maymun iştahlılık denir. İnatçılık ne kadar fena ise döneklik ve bir şeyde sebat göstermemek de o kadar fenadır. Dönekler, maymun iştahlılar iradesi zayıf, bukalemun gibi her gün renk degiştiren zayıf karakterli kişilerdir. Bu adamların çoğu cahil, yahut ahlâken zayıf kimselerdir. Hiç bir işte kendilerine güvenilmez, hayatta başarıları da gelip geçicidir. İlk zamanlarda girdikleri kalıba çabuk uydukları için çevresindekileri aldatırlar, fakat kısa azman- da döneklikleri meydana çıkar. Şeref ve haysiyetleri kalmaz. İbrahim suresinin 15. ayetinde inatçılığın fenalığı hakkında Tanrı buyruğu şöyledir: « AE KEN. 3 Fütuhat (zafer) istediler, ve hakka karşı gelerek, inat eden her zorba da haip ve hâsir oldu (çöktü) ». 
Meskenete ve inatçılığa düşmeden fikirlerinde, işlerinde sabır ve sebat! İşte İslâm ahlâkının temel ilkelerinden biri. 


Kibir ve Tevazu: 


Bu kelimeler için bugünkü dilimizde büyüklük taslamak ve alçak gönüllülük sözleri de kullanılır. Kibir yani büyüklük taslamak, kendini herkesten üstün tutma, başkalarına yüksekten bakma huyudur. Tevazu veya alçak gönüllülük ise gösterişten kaçmak, kendini olduğundan daha aşağı göstermek alışkanlığıdır. Kibre benzeyen bir de gurur duygusu vardır ki bu da insan şuuruna ait bir duygu olup kendini değerli ve üstün görmek duygusudur. Gurur bencilik duygusunun bir görünüşüdür, insanın kendi şahsiyetine ve benliğine güvenmesi ve ona değer vermesidir. Kibirde ise hem gurur vardır, hem de başkalarını küçük görmek, yüksekten bakmak alışkanlığı vardır. Kibir ve tevazu insandaki bencilik (özseverlik) duygusunun ifrat (aşırılık), tefrit (azlık) şekilleridir. Kibirli kendini devaynasında görür. kendini olduğundan daha büyük, daha kuvvetli sanır, herkesin kendisine saygı gösterip övmesini, her şeyde ve her yerde en ilerde görünmeyi ister, başkalarını küçük görür. Yürümesinde, oturup kalkmasında suni bir çalım vardır, başkalarına çevirdiği bakışlarında küçümseme okunur, konuşurken emir verir gibi sert ve dik konuşur. En baş köşede oturmayı, herkesin ayağa kalkıp saygı ile selâmlanmasını ve alkışlanmasını ister. Kendini beğenmiştir ve kendinden başkasını beğenmez. Alçak gönüllü (mütevazi) ise bir çeşit aşağılık duygusu içindedir. Ortalıkta görünmekten çekinir. 
Kendini herkesten küçük ve aşağı görür. Aşırı derecede nezaket içinde silik bir insan gibi yaşar. 

Kibirliliğin ileri şekli psikolojide büyüklük taslama hastalığı (me&galomanie) denilen bir ruh bozukluğunu meydana getirir. Bedeni kuvvet, iktidar, zenginlik, soyluluk gibi sabit fikirlerle kendini herkesten üstün ve büyük gören bir manyaktır. Bu gibiler hastalık arttıkça deliliğe kadar giderler. Megalomanlar herkesi küçük gördüklerinden dostları yoktur, toplum hayatına uyamaz ve sürekli bir huzursuzluk içinde yaşarlar. Kibir ile tevazu birbirine zıt iki huydur. 


İslâm ahlâkı, demokratik ilkelere dayandığından kibri ve büyüklük taslamayı şiddetle yerer. Hazreti Peygamber bir hadisinde şöyle buyurur: «Üç şey vardır ki insanı manen öldürücüdür: Aşırı derecede cimrilik, kötü eğilimlere ve içgüdülere esir olmak, kendini beğenmek, kibir». 

Kutsal kitabımızda kibrin kötülükleri hakkında birçok emirler vardır. Nahl suresinin 23. ayetinde, « Z$€“47): Allah büyüklük taslayanları sevmez» buyurulmuştur. Allahın sevgisinden uzak kalan kimse dünyanın en zavallı, en bedbaht insanıdır. Mümin suresinin 
35. ayetinde, « LE ği &iZZ Allah büyüklük taslayan her 


zorbanın kalbini işte böyle mühürler»; İbrahim suresinin 15. aye- 


tinde, « ay 97 Egiyizi sc Yeryüzünde haksızlıkla kibirlenenleri 


ayetlerimi idrakten çevireceğim»; Hadid suresinin 23. ayetinde de, 


13171 


e YE İNN EN ari Bu kaybettiğinize üzülmemeniz ve Allahın size verdiği nimetlerle şımarmamanız içindir. Allah kendini beğenip övünen hiç kimseyi sevmez» buyurulmuştur. 


Bu ilâhi emirlerin yanında Ulu Resulümüzün da dikkate değer uyarmaları vardır. Kibrin, büyüklük taslamanın fenalıkları hakkında birkaç hadisini kaydedelim: «Hiç bir cimri ve zorba cennete giremez»; «Kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse cennete giremez»; «Allah kibirlenerek izarını (cübbe) sürüyen bir adama nazar etmez»; «Asıl zenginlik mal zenginliği değil kalp zenginliğidir». 


Kibirli adam bir çeşit ruh hastasıdır, kendinde olmayan birçok meziyetlere sahip olduğuna inanır. Bu durumu sömürecek birkaç dalkavuk etrafında toplanırsa büyüklük hastalığı daha da artar. İslâm ahlâkı her çeşit büyüklük taslamayı şiddetle reddeder. Her şeyden önce kibirlilik, eşitlik prensibine aykırıdır. İslâm bütün müminleri kardeş yani eşit sayar: «06 », kibirli ise kendini herkesten üstün, başkalarını kendine saygı göstermeye mecbur, aşağı kişiler olarak görür. 

Dinimizde gerçek büyüklük yalnız Cenabı Hakka mahsustur. 
Yalnız insanların ve âlemlerin yaratıcısı olan Hak Taâlâ, ebedi ve ezeli olarak büyüktür. Onun dışında her şey gelip geçici ve süresizdir. Bir insan, milyarlarca insan arasında önemsiz bir zerredir. Bugün iyi bir durumda ise yarın daha başka bir durumla karşılaşabilir. Çağların akışı karşısında insan ömrü çok kısa ve önemsizdir. 
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Bunları unutan bazı hasta ruhlu kişiler, küçüklüklerini unutmaya başlarlar, Allaha ibadet etseler bile ibadetlerini de büyüterek sanki onlara karşı da kendilerinde bir hak görmeye özenirler. Kendilerinin kurtuluş ve felâha erdiklerini zannederler. Başkalarıyle danışmaya lüzum görmez, her türlü öğütlerden kendilerini üstün tutarlar. 
Bu sebepledir ki dinimizde kibirli kimseler, Allahın büyüklüğüne karşı saygısız kimseler olarak görünürler. 

Kibirlenmenin çeşitli şekilleri vardır: Bir kısmı ilimleriyle kibirlenirler. Etrafta kendilerinden başka bilgin kabul etmezler, her şeyi tenkit eder, fakat kendileri ciddi bir eser vermezler. İlim bir yağmurdur ki iyi işlenmiş bir toprakta bereketli mahsul verir, fakat işlenmemiş bir toprak dikenler ve çalılıklar yetiştirir. Kibirli adam gerçek bilgin değildir, çünkü gerçek ilim, sahibine alçak gönüllülük kazandırır. Kibirli bilgin, diken ve çalı yetiştiren ham topraklardır. 
Bunlar arasında öyleleri vardır ki kendisinin hoşlanmadığı kimselerin gerçekten fena olduklarını, Allahın onları yakında cezalandıracağını zannederler. 

Bazıları soy, sop asaletiyle övünür ve kibirlenirler. Dünyanın en ileri toplumlarında bugün bile lort, baron, kont gibi asalet unvanları yaşamakta, bazı ülkelerde de zenci, sarı ırka mensup insanlar aşağı sınıf adamlar gibi karşılanmaktadır. Cumhuriyetimiz ve anayasalarımız her türlü asalet derecelerini ve unvanlarını kaldırmış, saray aristokrasisini yasak etmiştir. İslâm ahlâkı da soy ve renk ayrımını kabul etmez. Kitaplarımız Hazreti Peygamberin huzurunda geçen şu olayı yazarlar: Kureyş soylularından Ebu Zer, Peygamberin karşısında kendisiyle tartışan bir zenciye, «Ey siyahın oğlu! Sen kim oluyorsun ki benimle münakaşa ediyorsun?» diye çıkıştı. O zaman Ulu Peygamber, «Ey Ebu Zer! Beyaz insanın siyah insandan bir üstünlüğü yoktur!» buyurdular. Ebu Zer, bu adaletli buyruk karşısında zenciye dönerek, «Ey kardeşim! Gel yere yatayım, benim kafamı çiğne!» dedi. Bu büyük hareketler, bugünkü demokrasilerde bile örnek olacak bir mana taşırlar. 

Güzellik ve şöhretin verdiği kibirlenmeler de vardır. Özellikle zamafıımızda vücut güzelliği pek ziyade geçer akçe halini almıştır. 
Güzellik müsabakaları, renkli ve resimli gazete ve dergilerin yayınları, sosyete toplantıları ve sinemalar güzel kadınları dünyaya tanıtarak onların şöhretlerini artırırlar. Bunların birçoğu, kısa zamanda her türlü ahlâki ve insani duyguları bir tarafa bırakarak kendilerini büyük görmek hastalığına tutulur, her türlü çılgınlıkları işlerler. 
Bunun yanında sinema yıldızları, futbol şöhretleri, sahne ve ses sanatkârları gibi insanlar da vardır ki bir kısmı kazandıkları para ve 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şöhretle başları döner ve kendilerini herkesten üstün görmeye, topluinun ahlâk ve düzenini hiçe saymaya başlarlar. Gurur ve büyüklük taslamak, bulaşıcı bir hastalık gibi bunları içine alıp yutmuştur. 


Büyük zenginlik ve mal da kibirlenmenin sebepleri arasındadır. 
Bunların birçoğu sonradan görme, yeni zenginlerdir. Para ve servetin en büyük kuvvet olduğuna inanmışlardır. Mensup oldukları halk topluluğundan ayrı bir sosyetede yaşarlar. Lüks yaşayış, tuvalet israfları, çok masraflı düğünler ve ziyafetler bu sınıf insanları halk yığınları arasında meşhur etmiştir. Süs ve lüks, apartmanlar ve otomobiller onlara büyük bir kibirlilik verir. Geçmişlerini ve geleceklerini unuturlar, bu yaşayışın sonuna kadar böyle süreceğini zannederler. Mal ve zenginliğin saadet getirmeyeceği hakkında tarihte meşhur olan bir hikâye vardır: Milâttan önce 560-540 yıllarında yaşayan Lidya hükümdarı (Manisa ilinde şimdiki Sard harabeleri) Krezüs eski çağların en zengin hükümdarlarından biriydi. Atina'ya gittiği vakit ünlü hakim Solon'u ziyaret etmiş ve ona, «Ben dünyanın en zengin hükümdarıyım. Yeryüzünde benden daha mesut kimse var mıdır?» diye sormuş. Solon da ona, «Ölmeden önce hiç kimsenin mesut olup olmadığı bilinemez» cevabını vermiştir. Sonra İran hükümdarı Kirus, Lidya'ya hücum ederek şehri yağma etti ve Krezüs' ün hazinelerini zaptetti. Kirus'un emriyle Krezüs de idama mahküm edildi. Krezüs idam edileceği zaman, «Ah Solon, Solon! Meğerse sen ne kadar doğru söylemişsin!» diye söylenir dururmuş. Bu söz derhal İran hükümdarının kulağına yetişir. Kirus, Krezüs'ü çağırtarak bu sözleriyle ne demek istediğini sorar. O da, «Ben hükümdarlığın ve servetin en büyük saadet olduğunu sanırdım. Halbuki Atinalı Solon, bunların bir şeye yaramayacağını bana söylemişti. Onu dinleseydim şimdi başıma bu felâket gelmezdi» demiş. İran hükümdarı akıllı bir insan olduğu için, bu sözün kendisi için de doğru olabileceğini anlamış ve Krezüs'ü affederek yanında müşavir olarak alıkoymuştur. 
Tarih bu gibi ibret levhalarıyle doludur. Hüner bunlardan ders alabilmektedir. 


Kibir ve büyüklük taslamanın bir sebebi de makam ve iktidar sahibi olmaktır. Ruh ve karakter bakımından yeteri derecede olgunlaşmamış bazı kimseler toplumda önemli bir makama ulaştıkları zaman eski günlerini unutur, ailesini ve tanıdıklarını küçük görmeye başlarlar. Kibirleri günden güne artar. Bundan dolayıdır ki eski ahlâkçılârımız, eski emirlerde ve vezirlerde bulunması lâzım gelen ahlâki nitelikler hakkında birçok kitaplar yazmışlar ve öğütlerde bulunmuşlardır. 
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Halk arasında çok yaygın olan bir hikâye şöyledir: Vaktiyle bir köylü, oğlunun uygunsuz hallerini gördükçe onu azarlar, «Oğlum sen adam olamazsın!» dermiş. Yıllar geçmiş, talihin sürüklemesiyle bu köylü çocuk sultana vezir olmuş. Vezir ilk iş olarak kendisini azarlayan babasını haıtrlamış, adamlarına, filan köydeki falan adamın hemen yakalanıp huzuruna getirilmesini emretmiş. Yeniçeriler biçare köylüyü yakalayıp ite kaka vezirin huzuruna çıkarmışlar. Vezir babasına, «Hani, benim adam olmayacağımı söyler dururdun, bak işte vezir oldum!» demiş. Baba köylü, bu saygısız oğlunu baştan aşağı süzdükten sonra, «Oğlum, ben sana vezir olamazsın demedim, adam olamazsın!» dedim diyerek ilâve etmiş: «Eğer sen adam olsaydın babanı bu kadar uzaklardan ite kaka zorla ayağına kadar getirtmez- din!». 

Hiç bir mkam ve iktidar ebedi değildir, sandalyeler devrilir, makamlar değişir, iktidarlar düşerler. Olgun ve ahlâklı insan, elinde iktidar varken insanlara hizmet etmekten, kimsesizlere yardımdan geri durmaz. Herkese adalet ve şefkatle muamele eder. Her makam sahibi, günün birinde ayrılıp öteki insanların arasına karışacaktır. 
O zaman vatandaşlarının yüzüne nasıl bakacağını önceden düşünmelidir. Kibir insanın kendini büyük sanması, kendi kendini aldatmasıdır. Kibirli adam gerçekte büyümez, küçülür. Başını havaya kaldırıp önünü görmeden yürüyen adama benzer, er geç önündeki çukura düşer. 

Kibrin zıddı tevazu ve alçak gönüllü olmaktır. Burada alçak gönüllü sözüne bakıp da insanın sefil ve haysiyetsiz, şerefsiz bir şekilde yaşaması anlaşılmamalıdır. Alçak gönüllü olmak demek, kibirli olmamak demektir. Makam, servet, şöhret gibi gelip geçici şeylere lüzumundan fazla önem vermemek, bunları nefsinin terbiyesi, insanlara hizmet ve yardım için bir vasıta saymasıdır. Mütevazi adam, makam sahibi olsa da onunla övünmez. diğer insanlara yüksekten bakmaz. Büyükle büyük, küçükle küçük gibi konuşur. Yaşayışı, giyinmesi, oturup kalkması göze batar, gösterişli değildir. Güler yüzle, herkese karşı tatlı dil kullanır. Oturduğu makamın esiri olmaz. O makama gelmeden önce nasılsa yine öyle kalır. İnsan hayatının türlü aşamalarını düşünerek kendi hiçliğini unutmaz. Bütün hareketlerinde aklını kullanır. Küçük duygularına esir olmaz. Sık sık kendini murakabe ve kontrol eder. Kibirli adamın yaptıkları hareketlerin tamamıyle aksini yapar. 

Yukarda kibir ve tevazuun insandaki bencilik duygusunun ifrat ve tefriti olduğunu söylemiştik. İnsan yaratılışı itibarıyle benci, egoist bir yaratıktır. Bu duygu, irade ve aklın kontrolundan kurtularak 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azgınlaşırsa büyüklük hastalığı başlar. Fakat bu duygu gelişmez de şahsiyet tamamen öldürülürse o zaman aşağılık duygusu baş gösterir. Aşağılık duygusuna kapılan kimsede azim ve irade kalmaz, korkak, beceriksiz ve çekingen olur. Tevazu bir bakıma aşağılık duygusuna benzerse de ondan çok farklıdır. Tevazuda irade ve akıl vardır. İnsan düşünerek ve şuuruyle benci ve nefsani heveslerini, isteklerini yener. Aklın rehberliği altında iradesini kullanarak toplum içinde kendine düşen gerçek vazifeyi yapar. Bununla övünüp kendinde birtakım meziyetler ve üstünlükler hayal etmez. Herkes gibi yaşar. Fakat göze batacak hareketler yapmaz. Tevazuun da bir sınırı vardır. Tevazuu, miskinlik, uyuşukluk derecesine indirmek de hatadır. Alçak gönüllülük demek, hakaretlere katlanmak, haysiyet ve şereften yoksun olmak değildir. İnsan mütevazi olmakla beraber vakar ve haysiyetini korumasını da bilmelidir. Her şey gibi burada da ifrat ve tefritlere düşmekten kaçınmalıdır. Fakat bunların sınırlarını nasıl çizmelidir, hangi ölçülere ve örneklere göre hareket etmelidir? 

Bu hususta en iyi örnek Hazreti Peygamberin hayatıdır. Peygamberimiz mütevazi ve kanaatli bir hayat yaşardı. Büyük bir din ve devletin başında bulunduğu halde fakirane denecek şekilde yaşar, her çeşit insanlarla dostça konuşur, kibirden, riyadan hoşlanmazdı. 
Kendisinden sonra büyük halifeler de onun izini takip etmişlerdi. 
Ulu Peygamberimiz, Müslümanlara tevazuu emir ve tavsiye ederlerdi. Alçak gönüllü kimse Allah korkusunu kalbinde yaşatır, diğer insanların da en az kendisi kadar değerli ve saygılı olduğunu düşünerek kendini onlardan üstün görmez. Övünmek, gösteriş gibi adi davranışlardan nefret eder. Ulu Peygamberimiz, şu hadislerle Müslümanlara tevazuu tavsiye ederlerdi: 


«Allah affeden bir kula izzet ve şereften başka bir ziyadelik vermez»; «Allah tevazu gösteren bir kimsenin derecesini yükseltir»; «Miskinliğe düşmeden tevazu gösteren, fakir ve düşkün insanlara acıyarak günah işlemeden topladığı malından onlara bakan, fıkıb ve hikmet sahipleriyle beraber bulunan kimseye ne mutlu!»; «Allah için tevazu göstereni Allah yükseltir, kibirleneni alçaltır. tutumlu olanı zenginleştirir, israf edeni fakirleştirir, Allaha bağlı kalıp ibadet edenleri sever»; «Kibir bakkı küçük görmek, halkı bor tanımaktır». 


Cahiliye devrinin Arapları kibirli ve sert mizaçlı kimselerdi. Namazda secde etmek yani Allahın huzurunda küçüklüğünü itiraf ederek yalvarmak, tevazu göstermeye alışmak demektir. Cahiliye Araplarının Müslüman olduktan sonra hak, adalet ve tevazu yolunda gösterdikleri parlak misaller namaz ve ibadet gibi İslâmi vazifelerin eseridir. Secde de kibir ve gururu kırar. İnsanlara asıl büyük varlığın Hak Taâlâ olduğunu hatırlatır. İslâm ahlâkında kibir, şeytanın bir huyu olarak gösterilmiştir. Kibre kapılmadan vekar ve haysiyeti korumasını bilmeli, şerefsiz ve haysiyetsiz hale düşmeden alçak gönüllü olmalıdır. 


EDEP VE HAYÂ 


Edep sözü ahlâkta ve halk dilinde çok geniş bir mana taşır. Çoğu zaman bu kelime öğretim ve aile vasıtasıyle kazanılan iyi huylar ve iyi alışkanlıklar şeklinde anlaşılır. O zaman edep sözü terbiye ve eğitim manasını anlatır. Onun içindir ki fena ahlâklı ve terbiyesi kıt kimseler için edepsiz terimi kullanılır. Şeyh Sadi, Gölistan'da şu fıkrayı anlatır: Lokman Hekime, «Edebi kimden öğrendin?» diye sormuzlar, o da, «Edepsizlerden öğrendim!» demiş. Bununla edepli olmak için edepsizlerin yaptıklarını yapmadım demek istemiştir. Edep, İslâm ahlâkında övülen ve öğütlenen bir davranıştır. Edep, herkesin kendi kişiliğine ve durumuna göre en uygun davranışlarda bulunması, ahlâk kurallarına uygun yaşamasıdır. Edep sahibi insan kendi hal ve şartlarını yani haddini bilir, onu aşmaz. Gerektiği yerde ve lâzım olduğu zaman vazifesini en iyi bir şekilde yapar. Nezaketli, iyiliksever, ince ruhludur. Kaba ve hoyrat hareketlerde bulunmaz. 
Çevresindekileri ve tanıdıklarını rahatsız edecek taşkın ve yersiz hareketlerden uzak durur. Bu bakımdan edep, kişinin terbiyeli ve olgun olmasına bir işarettir. 

İslâm ahlâkçılarından bir kısmı edep sözünü çok geniş manada alarak bunu insanın Allahına, nefsine, diğer insanlara karşı vazifelerini tam olarak yapmak manasına almışlardır. O zaman edep bütün ahlâki hareketleri kapsayan bir kavram olur ki biz buna taraftar değiliz. Hak Taâlâ Kur'an-ı Keriminde, «^ ELİŞİ MY, 4 56 Allahın Resulünde sizler için güzel örnekler vardır» emriyle bu hususta Hazreti Peygamberin davranışlarına uymamızı öğütlemiştir. Hazreti Peygamber de bir hadis-i şerifinde, « LES Rabbim beni terbiye ederek en iyi şekilde edepli kıldı» sözüyle İslâmda edebin lüzumunu ve önemini göstermiştir. 


Mevlâna Celâleddin Rumi, edep sözünden güzel bir terbiye ve iyi huylarla bezenmekle beraber utanılacak hata ve ayıplardan kaçınmayı anlar ve bir beytinde şöyle der: «Edepten felek nur, olmuştur, ve edebi ile melek bütün noksanlardan arınmıştır (pak olmuştur). Yine Mevlâna şu sözlerle devam eder: «Eğer âdemoğlunun edepten nasibi yoksa insan değildir; insan ile hayvan arasındaki fark edeptedir». Ayet-i Kerimede, “GL EĞİK Ey iman edenler! 
Nefsinizi ve ehlinizi edepli ve terbiyeli kılarak cehennem ateşinden koruyunuz!» ilâhi emri tefsircilerimizce edep ve terbiyenin lüzumuna işaret olarak gösterilmiştir. 

İslâm ahlâkçıları, edepsizlerden nefret eder ve bunu en büyük fenalıklardan sayarlardı: «Edepsiz kimse yalnız kendini rezil ve perişan etmez, belki etrafını da fesada verir, ateşe atar. Hep birlikte Allahtan edep ve terbiye isteyelim! Çünkü edepsiz kimseler Allahın lütfundan mahrum kalmışlardır». İmam Gazali de, «Ahlâkın en mükemmeli, edebin en üstünü dinde edeptir. Bir Müslüman için edepte gaye Allahın emirlerine itaat, Hazreti Peygamberin edep ve alhâkına uymaktır» diyor. 


Edepli insan nezaketli, sabırlı ve herkese karşı saygılıdır. Bir gün çölden gelen bir bedevi, Hazreti Peygamberin toplantı halinde iken karşısına dikilerek saygısız bir tavırla, «Ey Muhammed! Ben Müslüman olacağım ama devemi çok severim, cennette bana deve verilecek mi?» diye sorar. Peygamberin yakınları bu garip şarta karşı kızgınlık gösterirlerse de Ulu Resul gayet sükünetle bedeviye şu cevabı verir: «Cenabı Hak, cennette müminlerin bütün isteklerini karşılar». Büyük Türk hükümdarı Yavuz Sultan Selim, Mısır seferi yolunda iken zamanın bilginlerinden olup yanında bulunan İbni Kemal'in bindiği hayvan sürçerek Yavuz'un giydiği beyaz elbiseyi çamur içinde bırakır. Herkesi bir korku alır. Fakat büyük hükümdar, «Âlimlerin toz ve toprakları bile bizim için süstür. Bu paltomu alın, öldüğüm zaman kabrime örtersiniz!» diyor. İslâm tarihinde bu büyük edep ve terbiye örneklerine dair yüzlerce misal vardır. 

Edep ve terbiyenin en önemli görüntüsü nezaket ve iyi kalpliliktir. Nezaket, herkese karşı güler yüzlülük göstermek, başkalarını rahatsız edecek hal ve hareketlerden kaçınmaktır. Nezaketli insan, sözleriyle ve hareketleriyle kimseyi incitmez. Hatta kendisine fenalık eden kimselere bile sert davranacak yerde tatlı sözlerle daha büyük etki yapar. Düşmanlarını bile kendisine dost hale getirir. Nezaketli insanın üç sihirli anahtarı vardır. Bunları daima yanında taşır ve her yerde kullanır. Bu sihirli anahtarlar, lütfen, rica ederim, teşekkür ederim! sözleridir. Her kimle olursa olsun bir ilişki kurulduğu zaman, rica ederim veya lütfen demeyi unutmamalı, en ufak 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bir hizmet karşısında bile teşekkür etmeyi bir vazife bilmelidir. Avrupa'nın bazı büyük şehirlerinde dolaşanlar, orada yaşayanların en çok kullandıkları sözlerin bunlar olduğunu bilirler. Bir zamanlar Istanbul halkı da nezaket ve zerafetiyle ün kazanmıştı. Ne kadar yazık ki bu güzel milli geleneğimiz bugün tamamen ortadan silinmiştir. Bununla beraber dinimiz, birbirlerine rastlayan Müslümanların karşılıklı selâmlaşmalarını emreder. Bunun karşılıklı nezaket ve sevgi bakımından ne kadar önemli bir ahlâki kural olduğunu söylemeye lüzum yoktur. 


Kaba ve nezaketsiz insanlar herkesi rahatsız eden dikenlere benzerler. Ailelerde ve okullarda çocukların nezaketli ve saygılı olmalarına büyük önem vermelidir. Daha küçükten ailesinde ve arkadaşları arasında kaba sözlere, küfürlere alışan çocuklar büyüdüklerinde bu alışkanlığı devam ettirirler. Bu suretle toplumda birbirle-: rini sevmeyen, kaba ve kötü kimselerin sayısı artar. Fertler arasında saygı ve sevgi azalır. Mahalle komşuları arasında yakınlık ve dostluk da yine sevgi ve saygı ile kurulur. Eğer komşular birbirlerine saygısız ve nezaketsiz davranırlarsa geçimsizlikler başlar. Rahat ve huzur içinde yaşamak zorlaşır. 


Bir insan ne kadar bilgili veya zengin olursa olsun, nezaket ve zerafetten mahrum ise bu meziyetleri gölgede kalır. Toplumda sevgi ve saygı kazanamaz. Bilgi ve varlık arttıkça nezaketin de artması, insanın değerini yükseltir. Vaktiyle ecnebi bir devletin elçisi, gittiği devletle araları açık olduğundan meclislere çağrılmazmış. Bir gün prenslerden biri kendisini akşam yemeğine davet eder. Elçi çok bilgili ve zarif bir insanmış. Yemekte konuşulurken prensin zevcesi, elçiye, şaka olarak duvardaki saatı gösterip, «Şu saatla benim aram- da ne fark vardır?» diye sormuş. Elçi derhal cevap vermiş: «Madam! 
Saat vakti hatırlatır, sizse unutturursunuz!» demiş. Elçinin bu zerafeti çabuk duyulmuş ve etrafında birçok dostlar edinmesine sebep olmuştur. Eski devlet adamlarımızdan Fuat Paşa Paris'te elçi iken sarayda yapılan özel bir toplantıda söz arasında dünyanın en kuvvetli devletinin hangi devlet olduğu ortaya atılmış, herkes kendine göre Fransa, Almanya, İngiltere, Rusya gibi devletleri ortaya sürmüş. 
Fuat Paşa ise bunların hiç birini kabul temeyerek, «En kuvvetli devlet Türkiye'dir» demiş. Meclistekiler bu cevaba şaşmışlar ve sebebini sormuşlar. Fuat Paşa sükünetle şu cevabı vermiş: «Tabii Türkiye en kuvvetlidir. Çünkü yüzyıllardan beri siz dışardan, biz içerden uğraşıyoruz da yine yıkamıyoruz!» demiştir. Herkes bu anlattıklarımızdaki kadar zarif ve zeki olamaz. Fakat normal olarak her 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insan, karşısındakilerini bıktırmadan tatlı ve özlü konuşabilir, nezaketi ve inceliğiyle herkesin sevgisini ve saygısını kazanabilir. 

Nezaket ve incelik hakkında başka bir misal verelim: Aragon kralı Alphonse bir gün saray adamlarıyle bir mücevheratçı dükkânına gider, alacaklarını alıp dönerken mücevheratçı arkasından koşup gelir: «Majestelerinden özür dilerim, şimdi dükkânımdan çok kıymetli bir elmas kayboldu» der. Bunun üzerine kral dükkâna yanındakilerle beraber döner. Büyük bir kap içinde buğday getirtir ve herkesin ellerini buğdaya daldırmalarını emreder. Önce kendisi ellerini sokup çıkarır. Yanındakilerin de sırasıyle aynı hareketi yapmalarını söyler. Bu iş bittikten sonra buğday bir masa üzerine boşaltılır ve içinden çalınan elmas çıkar. Kral gösterdiği bu incelikle hem çalınan elması meydana çıkarmış, hem de saray adamlarının üstünü aramak gibi bir skandalı önlemiştir. 

Kimsenin kalbini kırmadan herkese nezaketle muamele etmek, elinden geldiği kadar herkesin yardımına koşmak nezaket ve edeptir. Sokaklarda, taşıtlarda ve yollarda ihtiyarlara, sakatlara ve kadınlara yol ve yer vermek, kendinden büyüklerine karşı sert ve kaba davranmamak edep ve terbiyedir. Umumi yerlerde gürültü ile herkesi rahatsız etmek, etrafı kirletmek, fena sözler söylemek edep ve terbiyeye aykırı hareketlerdir. İslâm ahlâkı, namaz, oruç gibi edep ve terbiyeyi de Müslümanlara dini bir vazife olarak emreylemiştir. 

Hayâ ve utanmak ise insanın haysiyet ve şerefinin incinmesinden doğan bir duygudur. Herkes kendisini beğenir ve sever. Herkes kendisinin bir kişiliği olduğuna inanır. İşte bu sevgi ve kişilik herhangi bir sebeple incindiği veya saldırıya uğradığı zaman şuurda meydana gelen tepki utanma duygusudur. Bu duygu heyecan uyandıran şiddetli bir tepkidir, yüz kızarır, kalp çarpar, hal ve hareketlerde beceriksizlik görülür. Utanmanın sebebi ikidir: Ya işlenen bir hatanın anlaşılması sonucu meydana gelir, vicdan azabı ile birlikte yaptığımız hatadan dolayı kendimizi suçlu bulur, azarlar ve küçültürüz, yahut başka birisi tarafından kişiliğimize, haysiyte ve şerefimize karşı bir tecavüz olur. Fakat bu tecavüz haksız ve adaletsiz ise hiddet ve kızgınlık duyulur, haklı ve doğru ise utanmak duygusu olur. 

İslâm ahlâkında hayâ adı altında gösterilen utanma duygusu yukarda karakterini belirttiğimiz şekillerden biraz farklıdır. Ahlâkçılarımızın üzerinde durdukları hayâ, her türlü dini ve ahlâki vazifelerin çiğnnemesinden doğan bir haldir. Vicdanın vazifelerin çiğnenmesi karşısında duyduğu bir suçluluk ve küçüklük heyecanıdır. 
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Dini emirleri yerine getirmeyen, ramazanda açıktan açığa oruç yiyen kimse vicdanından utanır. Hırsızlık yapan, yalan söyleyen, başkasına iftira eden kimse dinde ve ahlâkta yasaklanmış olan eylem ve işlemlerde bulunmuştur. Bunun karşısında vicdanı isyan eder, bu isyan şiddetli bir heyecan şeklinde organizmada yüz kızarması, kalp çarpması, hareketlerde şaşkınlık doğurur. Ahlâkı sağlam, vicdanı temiz kimse Allah ve Peygamberine, ailesine ve milletine karşı vazifelerini yapmakla vicdani huzur ve rahatlık duyar, bunları yapmazsa vicdanında huzursuzluk, rahatsızlık duyar, kendinden utanır. Hayatın en kuvvetli ve sağlam dayanağı vicdanın bu tepkisidir. 


Marufu yani vazifeleri emreden, münkeri yani fenalığı yasak eden dini kural vicdanın kabul ettiği temel bir düsturdur. Bu esasa aykırı düşen her hareket kişiliğe karşı tecavüzdür. Kişilik insanda ruhsal ve organik bir bütündür. Bu tecavüz karşısında vicdanın tepkisi vücutta kendini gösterdiği gibi şuurda da bir eziklik ve küçüklük doğurur. Hayâ, insanı kötülüklerden koruyan, uzaklaştıran değerli bir korunma vasıtasıdır. İnsanın yaratılışına bağlı tabii bir ahlâk ve fazilet duygusudur. İnsanı hayvandan üstün yapan Tanrısal bir niteliktir. Hayvanda utanma duygusu yoktur, utanma duygusunu kaybeden bir kimse de hayvan gibi birçok ahlâki meziyetlerini kaybetmiştir. Bunun içindir ki utanmaz insan, insanlıkla ilişkisini kesmiş olan zavallı bir yaratıktır. 


Ulu Peygamberimiz utanmanın önemini şu hadislerde göstermiştir: «Utanması olmayanın imanı noksandır»; «Utanmak imandan gelir»; «Utanmak hayırdan başka bir şey doğurmaz»; «Utanmak insanın süsüdür». 


Dini vazifeler dışında kalan ve yalnız insanlarla ilişkilere ait bazı hareketler ve sözler vardır ki bunlara ayıp denir. Bu hareketler, toplum tarafından hoş görülmeyen, akla ve mantığa aykırı birtakım davranışlardır ki işleyenleri küçük düşürür, gülünç veya görgüsüz yahut terbiyesiz kişi durumuna koyar. Bunlara ahlâkta utanma yerine mahcupluk veya sıkılganlık denir. Daha çok küçük çocuklarda çekingenlik, korkaklık şeklinde görülür. Pedagoji ve psikolojide ayrı bir inceleme konusu olan utangaçlık, mahcupluk duygusu çocuklarda bir iki yaşlarında ve daha pek küçükken başlar. Yabancılardan ürker, ağlar veya saklanır. Buna yadırgamak hali denir. 
Bir iki sene sonra bu hal kaybolur, fakat 4-5 yaşından sonra izzetinefis uyanmaya, kişiliği doğmaya başlar. O zaman utangaçlık hali daha kuvvetli olarak başlar. Kız çocuklarda utangaçlık erkeklerden fazladır. Utangaç çocuklarda hareketlerde normallik kaybolur, hareketlerinde ve sözlerinde şaşırmalar, manasız hareketlerle orasını burasını karıştırmak, el ayak titremeleri, yüzün sararması veya kızarması gibi haller görülür. Utangaçlık, bazı yetişkin insanlarda da görülür. Kalabalık karşısında konuşamayan, yabancı bir toplulukta şaşıran ve bocalayan yaşlı ve yetişkin insanlar da vardır. Genel olarak bunun sebebi kendine güvensizliktir. Vücudunda bir sakatlık olanlar, dilinde pelteklik, kulağında sağırlık veya miyop olan kimselerde mahcupluk daha çok görülür. Ergenlik çağında bulunan gençlerde izzetinefis duygusu fazladır, kişiliğin bunalım dönemi başlamıştır. Bu çağda dahi utangaçlık çok görülür, kendi küçüklüklerini bilen büyüklerin karşısına çıkmaktan çekinirler. Bundan başka bir vazifenin yapılmasında yanlışlık ve eksiklik, bir büyük tarafından azarlanmak da utangaçlık sebeplerindendir. Sınıfta dersini bilemeyen öğrenciye öğretmenin, «Utanmıyor musun, yine çalışmamışsın» demesi onu çok mahcup duruma düşürür. İşini yanlış yapan bir memura ve işçiye, âmiri ihtar edince yine utangaçlık meydana gelir. 

Beceriksizlik, bilmemezlik, hoş görülmeyen kıyafetlerle dolaşmak, bir suç işlerken yakalanmak da mahcupluk doğurur. Bu şekilde mahcupluğun iyi ve fena yönleri vardır. Utanan bir kimseden ümit kesilmemelidir. Onun vicdanı tepki yapmaya kabiliyetli oldugundan iyi bir eğitimle düzeltilmesi mümkündür. Fakat vicdanı tepki yapmak kabiliyetini kaybetmiş, arsız ve yüzsüz hale gelmişse artık o utanmaz adam olmuştur. Utanmaz adamın vicdanı kararmış, izzetinefsi ölmüştür. Böyle insanlar hiçbir ahlâki değere saygı göstermezler. Yalnız hayvanlar gibi isteklerine ve çıkarlarına göre hareket ederler. Toplumda bu çeşit kişilerin çoğalması, ahlâki çöküntünün göze batar işaretidir. ' 

Ahlâklı insan, vicdanından ve kötü hareketlerinden utanır, pişmanlık duyar. Fakat meşru olan gerekli yerlerde de lüzumsuz utangaçlıklar ve çekingenliklerle kendini küçültmemelidir. Gerektiği zaman haklı davalarını herkesin önünde savunabilmeli, güvenle ve cesaretle toplum içinde yerini korumasını bilmelidir. Bunu yapamayan kimseler korkak ve pısırık adamlardır. Başarı ve ilerlemeleri daima az olur. Bu gibi kimseleri işaret ederek Hazreti Peygamber, «Yersiz mabcupluk rızka mani olur» buyurmuştur. Edep ve terbiye içinde utanmak, utanmazlık ve arsızlıktan kaçınmak başlıca ahlâki kuralımız olmalıdır. 


Haset ve Kin: 


Haset veya kıskançlık başka bir kimsenin sahip olduğu maddi ve manevi varlıkların ve meziyetlerin onda bulunmamasını istemektir. Kıskanç adam, zengin bir kimsenin yoksul hale düşmesini, mevki sahibi bir kimsenin oradan kovulmasını, bilgin bir kimsenin cahil hale gelmesini ister. Kin ise bir kimseye karşı duyulan nefret ve düşmanlık duygusunu unutmayarak onu uzun süre kalbinde yaşatmasıdır. Her ikisi de ahlâka aykırı, insanlığı küçülten kötülüklerden, reziletlerdendir. İslâm ahlâkı haset ve kini birçok fenalıkların anası sayar ve şiddetle yasaklar. İnsanlara daima iyilikle muamele edilmesini, kimsenin kötülüğünü istememeyi emrederek haset ve kıskançlığı meneder. Kendisine kötülük edenleri bile affetmeyi emrederek kin beslenmemesini tavsiye eder. 


Türkçemizde haset kelimesi çekememezlik sözüyle de ifade edilir. Çekememezlik kalpte kanayan bir yaradır. Kurt ulu bir ağacı yiyerek devirdiği gibi çekememezlik de insanı kemire kemire mahveder. «Kıskançlık ve çekememezlik korkunç bir şeydir, hatta faziletler bile kıskançlık tarafından yok edilir — Nietzsche»; «Kıskançlık, küçüklük duygusunun meziyete verdiği mükâfattır — La Rochefoucault». 


Haset ve çekememezlik, insandaki bencilik ve özseverlik eğiliminin kötü yolda gelişmesinden meydana gelir. Pek küçük çocuklara bakıldığı zaman onlarda benciliğe ait eğilimler açık olarak görülür: Elinde bulunan bir şeyi hiç kimseye vermek istemez, ne bulursa ağzına götürür. Anne ve babasının başka bir çocuğu sevmelerine dayanamaz. Bütün bu hareketler nefis korunması, özseverlik eğiliminin görüntüleridir. Bu eğilim, ilerde iyi bir eğitimle düzeltilmezse gittikçe şiddetlenir. Zamanla haset, kıskançlık ve çekememezlik denilen korkunç ahlâk hastalığı meydana gelir. 


Kıskanç, her iyi şeyin düşmanıdır. Güzelin çirkin, kuvvetlinin zayıf, sıhhatlinin hastalıklı olmasını ister. Okulda ise çalışkan arkadaşlarını çekemez. İş hayatında ise onların işlerinin bozulmasını arzu eder. Kendinden başka hiç kimsenin bir adım ileri gitmesine razı olmaz. Herkesin kendinden aşağı olmasını, yerlerde sürünmesini ister. Bu kadarla da kalmaz, çekemediklerinin küçülmelerini sağlamak için yalan, iftira, dedikodu yollarına baş vurur. Kıskanç, içinde beslediği bu kötü duygu ile sürekli bir rahatsızlık içinde yaşar. Göğsünde durmadan kendini yiyen zehirli bir yılan taşıyan iyilik ve fazilet düşmanı bir yaratıktır. 

islâm ahlâkında haset en büyük şerlerden, kötülüklerden biridir. Kur'an-ı Kerimin Felak (Tanyeri) suresinde Hak Taâlâ şöyle buyurur: «472,5 33, 2İy AE GE EE Sai 
Ey Muhammed! de ki: Haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden, dü- 
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“ gümlere nefes eden büyücülerin şerrinden, bastırdığı karanlığın şerrinden, yaratıkların şerrinden tanyerini ağartan Allaha sığınırım». 


Hazreti Peygamber de bir hadisinde, hasedin yalnız bir insanın degil, hatta bütün bri toplumun bile felâketine sebep olacağını haber vermiştir: «Geçmişteki uluslardan mabvolup yeryüzünde adları ve izleri bile kalmayışına sebep, haset denilen kötü buydur». Demokrasi ile idare edilen bir toplumda partiler birbirlerini çekemezler de en çirkin vasıtalarla mücadeleye girerlerse artık o toplumun kalkınmasından söz edilemez, belki ayakta durması söz konusu olur. Çeşitli ulusal kuruluşlar ve meselâ üniversiteler, cemiyetler, federasyonlar birbirlerini çekemeyerek üstünlük iddialarına girişirlerse memleket meseleleri unutulur. Ulusun fertleri arasında bağlılık ve sevgi kaybolur. 


İslâm ahlâkçıları, haset ve çekememezliğin insanda fazilet duygularını öldüreceğine, haset ile imanın bir arada yaşayamayacağına ve böyle kimselerin İslâm ümmetinden olduğundan şüphe edilecegine inanırlardı. Bu inanış Kur'an-ı Kerimde ve hadis-i şeriflerde hasedin fenalığı hakkında birçok emirlere dayanmaktadır. Şu iki hadis-i şerife bakalım: «Ateşin odunu yediği gibi haset de iyilikleri yer»; «Birbirinize haset etmeyiniz, çalışmayınız, düşman olmayınız, birbirinizin kuyusunu kazmayınız. Ey Allahın kulları! Allahın size emrettiği şekilde kardeş olunuz!n. 


Bir kısım İslâm bilginlerine göre ilk günah, haset olmuştur. Hak Taâlâ, Hazreti Âdem'e secde edilmesini emrettiği zaman şeytan (iblis) onu kıskandı, secde etmedi, bu suretle haset şeytanı isyana sürükledi. Diğer bir kısım İsaâm bilginleri ise ilk hasedi, Kabil'in Habili kıskanarak öldürmesi olarak kabul ederler. 


Kıskanç adam başkasının iyiliğinden ve ilerlemesinden hoşlanmaz, fakat birisine bir kötülük olursa bundan sevinir. Haset ve çekememezliğin başlıca sebepleri şunlardır: 1. Bencilik, özseverlik. 
Başka birisinin kendinden üstün olmasına dayanamaz, kin ve nefret besler. Özseverlik denilen tabii eğilimin azgınlaşmasından, iyi terbiye edilmemesinden meydana gelir. Bunu söylemekle eğilimlerin aslında kötü bir iç kuvvet olduğu sanılmamalıdır. Eğilim veya temayül adı verilen ve insanı fiil ve harekete iten bu tabii iç kuvvetler iyi terbiye edilirse insan için büyük bir nimettir. Bunlar insan ruhunda Allah vergisi olan tabii bir sermayedir. Bu tarlaya iyi bakılırsa bağ olur, ürün verir. Bakılmazsa dağ olur, çalı ve diken yetiştirir. Sempati, sevgi, araştırma ve merak, kendini korumak eğilimleri iyi terbiye edildiği zaman fedakârlık, ilim aşkı, kahramanlık gibi yüksek meziyetler doğurur, bakılmadığı zaman da kibir ve gurur, haset ve kin gibi kötü huylar doğurur. 2. Nefret ve düşmanlık: Haset ve çekememezliğin ikinci sebebi, başka birisine veya toplumun bir zümresine karşı duyulan nefret ve düşmanlıktan doğar. Bir kimse başka birinden zulüm ve fenalık görür, yahut bir haksızlığa uğrarsa ona karşı kalbinde nefret ve düşmanlık duygusu beslemeye başlar. Öç almak için fırsat kollar. Zamanımızda çeşitli sapık ideolojilerin etkisiyle toplum zümreleri arasında nefret ve düşmanlık akımları yaratılmaya başlanmıştır. Yoksul ve geri zümreler zengin ve varlıklı zümrelere karşı kışkırtılır, toptan ayaklanmalar, direnmeler baş gösterir. Bu suretle toplum içinde zümreler ve sınıflar arasında sevgi ve dayanışma bozulur. Zümreler ve sınıflar arasındaki bu çekememezlik modern toplumların en büyük hastalığı halinde devam edip gitmektedir. 3. Mevki ve iktidar hırsı: Daha çok siyasal yaşayışta görülen bir haset ve çekememezlik hastalığıdır. 
Devletin herhangi bir makamına oturan kimse artık orayı kendinin evi sanır, her ne olursa olsun oradan ayrılmak istemez. Kendisini oradan uzaklaştırmak isteyenlere karşı nefret ve düşmanlık besler, fırsat bulursa yerinde tutunmak için mücadele eder. Buna karşılık bazı kimseler de makam sahibi kimseleri çekemez, o makama kendisinin daha lâyık olduğu inancını taşrılar. Onlara karşı kin ve haset besler, onların oradan ayrılmalarına sevinir, yerlerinde kalmalarına sinirlenir, öfkelenirler. Mevki ve iktidar hırsı alev alev yanan bir ateş gibidir. Uzaktan gözleri kamaştıran bir ışık gibidir. Fakat çoğu zaman içindekileri yakar. Tarihlerde mevki ve makam hırsına kapılan ve sonunda bu uğurda hayatını kaybeden insanlar için sayısız misaller vardır. Osmanlı tarihinde kafası uçurulan, boğulan ve öldürülen birçok şehzadeler ve başbakanların (sadrıazam) hikâyeleri ibretle okunmaktadır. Bu maceralar makam ve iktidar sahibi kimseleri kıskanan, çekemeyen kimselerin haset ve kıskançlıkla yaptıkları iftiralar ve dedikoduların tesiriyle meydana gelmiştir. 

Haset akıln ve faziletin düşmanı kötü bir huydur. Kıskanç ve çekemeyen insan, çekememezlik duygusuyle iftira, dedikodu, yalan gibi daha kötü vasıtalara baş vurarak haset ettiği kimseleri kötülemeye çalışır. Hasedin kendisi esasen kötü bir huy iken buna daha birçok kötülükler eklenir. Haset din ve ahlâk bakımından günah ve şer iken onun sebep olduğu iftira, yalan gibi kötülüklerle günahları ve suçları daha çok artar. Haset ettiği kimseye bir şey olmadığı halde haset eden kıskancın günleri üzüntü ve ıstırap içinde geçer. 
Sinirleri bozulur, sağlığı elden gider. Haset eden ilâhi adalete de karşı gelmiş olur. Toplum düzeni birtakım kimselere nimetler dağıtır, herkes kendi eylem ve işlemlerinden sorumludur. Çekemeyen 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kimse bu düzeni bozup kendi istediği gibi bir düzen kurmak sevdasındadır. Haset ettiği kimse için kötülük dilerken kendisi daha kötü durumlara düşer. Allahın ve dinin emirlerine karşı geldiği için ahrette de ceza görür. Kalbi haset, kıskançlık gibi duygulardan temizlemek için iradesini kullanmalı, olayları olduğu gibi kabul etmeye kendini alıştırmalıdır. Başkalarına kıskançlık duyulacak yerde onlara. 
karşı dostluk ve sempati besleme çareleri aramalı, en büyük intikamın iyilik ve sevgi olduğuna kendini inandırmalıdır. 

Başkasının fenalığını istemeden aynı şeyleri kendisi için de istemeye gıpta denir. Gıpta ile haset aynı ruhsal kaynaktan doğarlar. 
Her ikisi de bencilik, özseverlik eğilimine dayanırlar. Fakat haset ve kıskançlık kötü istikamete yönelirken gıpta akıl ve terbiye ile doğru yola sokulmuş bir duygudur. Kıskanç, her şeyin kendinde olmasını, fakat başkalarında olmamasını ister, olanların da yok olmasını bekler. Gıpta ise başkalarında bulunan iyi şeylerin kendinde de olmasını ister, başkalarındakilerin yok olmasını istemez, tersine olarak onların iyi olmalarının kendi iyiliğine hizmet edeceğine inanır. 
Kendinden üstün olanlara ulaşmak için gayret ve çabasını artırır. 
Kendinden üstün olanların başarı yollarını izleyerek o yoldan yürümeye çalışır. Kin, iftira ile başkalarını küçülterek kendini yükseltmeye çalışmaz. Bu bakımdan gıpta, gayret ve çalışmayı teşvik eden bir vasıta, yükselmeyi kolaylaştıran bir merdivendir. Başkalarının sırtlarına yüklenerek değil, kendi azim ve iradesine güvenerek yaşayan bir insandır. Hayatta hiç kimse ömrü boyunca olduğu yerde saymak istemez. Daha iyiye doğru ilerlemek insanın tabii bir hakkı ve isteğidir. Fakat bu hak ve isteği başkalarının zararına kullanmak haset, başkalarıyle el ele vererek ve yardımlaşarak çalışmak gıptadır. Gıpta din ve ahlâkta övülen ve beğenilen bir meziyettir. 
Kur'an-ı Kerimde Haşr suresinin 9. ayetinde Hak Taâlâ şöyle buyurur: «Onlara verilenlerden dolayı kalplerinde bir kıskançlık bulamazsın!». Yani başkalarına verilen nimetleri kıskanmazlar. haset duymazlar denmiştir. Bir hadis-i serif gıpta ile hasedin sınırlarını çok açık olarak göstermektedir: «Ancak iki şeyde haset (gıpta) vardır: Biri Allahın verdiği zenginliği Allab yolunda tüketmeye koyulan kimseye gıpta edilir; diğeri Allahın verdiği ilmi iyiye kullanan, ilmi ile amel eden, bildiklerini insanlara öğreten kimseye gıpta edilir». Dinimizin bu açık buyruklarına göre ailelerde ve okullarda çocukları şımarık, benci ve kıskanç yapacak hareketleri önlemeli, fenalıklarını günlük olaylarla göstermelidir. Buna karşılık gıptayı teşvik etmeli, hayattan alınan somut misallerle faydalarını anlatmalıdır. Yetişkin insanlar da sık sık kendi hareketlerini kontrol ederek yani nefis muhasebesi yaparak haset ve kıskançlığa sürüklenmemeye çalışmalı, başkalarını sevmeye ve yardımlaşmaya kendini alıştırmalıdır. Bir toplumda fertler ayrı ayrı faziletli ve ahlâklı olurlarsa toplum da yükselme ve ilerleme yoluna girer. 

Haset gibi kötü huylardan biri de kindir. Bunu Türkçemizde düşmanlık beslemek sözüyle ifade ederiz. Kin bir kimseye karşı duyulan nefret ve düşmanlığın uzun süre kalpte saklanmasıdır. Haset gibi kin beslemek de insanı küçültür, sinir sistemlerini bozarak sağlığını sarsar, sağlam ve mantıklı düşünmeye engel olur. Toplum içinde sevgi ve dayanışmayı azaltır, fretler gibi aileler arasında da yakınlığı ve dostluğu bozar, kalbin temiz duygulardan uzak kalmasına sebep olur. İnsanı zorla kötü yola sürükleyen bir ruh hastalığıdır. 

Dinimiz kin beslemenin günah olduğunu, Müslümanlığa yakışmayan bir fenalık olduğunu söyler. Hazreti Peygamber bir hadis-i şerifinde şöyle buyurmuştur: «Mümin, Müslüman asla kin tutmaz». Kin tutmak, birçok fenalıkları da beraberinde sürükler. Önce kin tuttuğu kimseler hakkında her türlü dedikodu, iftira ve kovuculukla onları çürütmeye çalışır. Böylece daha birçok ahlâka aykırı kötülükler işlemeye başlar. Düşmanlarını zarara sokmak için mal, ürün, ev gibi varlıklarına zarar vermeye çalışır, fırsat buldukça canına kastetmeye çalışır. Onlara karşı haset ve kıskançlık besler, onlarla her türlü dostluk ve komşuluk ilişkilerini keser. 

Kin beslemenin yurdumuzun bazı bölgelerinde din ve ahlâk bakımından çok kötü bir örneği vardır ki buna kan davası denir. Kan davası, kendi ailesinden veya vakınlarından birini öldüren kimseyi, karşı taraftan birinin intikam almak üzere öldürmek vazifesidir. Bu kanaati taşıyanlar bu vazifenin yerine getirilmesini şeref ve namus borcu sayarlar. Bu kötü âdet bugün dünyanın en geri ülkelerinde bile yok olduğu halde ne kadar yazık ki Müslüman olduğunu iddia eden bazı kimseler cinayete cinayetle karşılık vermeyi bir vazife sayarlar. Yurdumuzda her yıl bu yüzden yüzlerce cinayet işlenmektedir. Kan davası, Korsika dilinde vendetta kelimesinden gelir. Eski çağlarda bircok kölgelerde bu âdet yaşamış, fakat bugün bir kişinin başka birisine kendiliğinden ceza vermek hakkı hiç bir ülkede kalmamıştır. Kanunlar ile idare edilen bir memlekette kan davasından doğan öldürmeler, cinayet suçudur. 

Kin duygusunun karşılığı affetmektir. Dinimiz kini yasaklar ve affetmeyi emreder. Kin beslenmeye konu olan kimselerin cezasını da ilâhî adalete bırakır. Affetmek, bir kimsenin malına ve şahsına karşı suç işleyen kişinin bağışlanması demektir. Affetmek yüksek bir fazilet örneğidir, herkes bu derecede yüksek bir olgunluk derecesine varamaz. Kişilerin affetmek yetkisi ancak şahsi olaylara aittir. Millete ve devlete karşı işlenen suçlar affedilmez, bu hususta ancak mahkemeler karar verebilir. 


islâmlık, Müslümanlara her alanda affetmeyi tavsiye eder. Bu bakımdan İslâm ahlâkı, büyük bir üstünlük ve değer taşır. Hak Taâlâ, Kur'an-ı Keriminde birçok yerlerde Müslümanlara affetmeyi, hoş görmeyi tavsiye eder. Âraf suresinin 199. ayetinde, « GÜZE YA Zil Affa yapış, iyiyi emret, cahillerden uzak dur»; Bakara suresinin 237. 
ayetinde, « GA İK Affetmeniz takvaya daha yakındır» buyurulmuştur. Cenabı Hak, müminlerin gnüahlarını affedeceğini defalarca Kur'an-ı Kerimde beyan buyurur. Yusuf suresinin 92. ayetinde, GİRİS, EE & NI Bugün artık size hiç ayıplama ve başa kakma yoktur. Allah sizi affetsin. O rahmet edicilerin en üstünüdür» denilmiştir. 

Halife Muaviye, çevresindekilere sık sık şu öğütleri verirdi: «Yumuşaklığa ve tahammüle alışınız, eğer elinize fırsat geçerse affetmeye ve ihsana sarılınız!». Hazreti Peygamberin yakınlarından bir zatın parası çalınmış, herkes sinirli sinirli söylenmeye başlamıştı. O zaman parası çalınan zat şöyle dedi: «Ya Rabbi! Eğer onu hırsızlığa bir ihtiyacı sürüklediyse helâl olsun, eğer bu günah işlemeye bir cüret ise (yani ihtiyacı olmadan) bu onun son günahı olsun!», 


İslâm ahlâkının ululuğunu yalnız sözle ifade etmek yetmez. Onu yükselten ve yücelten işte böyle büyüklükler ve faziletlerdir. 


Dedikodu ve İftira: 


Haset ve kin, dedikodu ve iftira denilen kötü huylara sebep olur. Dedikodu, başkalarının özel hayatlarını ve ayıplarını şuna buna anlatmak ve yaymaktır. İftira ise sevilmeyen ve kin beslenen kimselerin kusurlarını büyülterek ve değiştirerek etrafa yaymaktır. Dedikodu ve iftira her şekliyle ahlâkta kötü ve fena huylardandır, her çağda her toplumda fertler ve aileler arasında kötülük tohumları ekmiş ve birçok aile ocaklarının sönmesine sebep olmuştur. 


Dedikodunun birçok şekilleri vardır. Bazıları birisinden duyduğu sözleri, söz konusu olan kimseye yetiştirir. Bu suretle güya ona düşmanını tanıtmak gibi bir iyilik yaptığını iddia eder. Bazen de tanıdığı bir ailenin veya kişinin vâkıf olduğu bir sırrını veya kusurunu başkalarına anlatarak eğlenir. Bu dedikodular ağızdan ağza yayılarak o kimsenin şeref ve itibarına zarar verir, fakat dedikoducuya bir şey kazandırmaz, aksine olarak ahlâki bir suç işlemiş olur. 
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Okuma yazmayı sevmeyen erkek veya kadın bazı kimselerin kahvelerde ve toplantılarda şunun bunun dedikodusunu yapmaları toplumumuz için üzüntü ile karşılanacak hallerdendir. Hazreti Ali, evlâtlarına sık sık şu öğütte bulunurdu: «Ey oğlum! Gerçekten bilmelisin ki bir kimse kendi ayıplarını görünce başkalarının aybını görmez». Gerçekten başkalarının dedikodularını yapan kimseler asıl kendi küçüklüklerini ortaya koyarlar. Tutulacak en iyi yol, bu gibi dedikoduları âdet haline getiren kimseleri dinlememek veya onunla beraber oturmamaktır. Selçuk hükümdarlarından biri, değerli veziri hakkında dedikodu yapan birisine bir daha böyle dedikodular yapmamasını ihtar eder. Fakat haset ve kin ile gözleri kararan kişi, tekrar dedikodulara başlayınca, «Vezirim uğrunda senin gibi bin kişi feda olsun!» diyerek huzurundan kovar. Okumak alışkanlığını kazanmamış, işsiz güçsüz kimseler arasında dedikoduculuk fazladır. Ahlâklı ve faziletli insan ise her zaman yapacak faydalı bir iş bulur. 


Hazreti İsa bir gün yakınlarıyle otururken söz dedikoduya gelir. 
Hazreti İsa yakınlarına dönerek, «Ailenizden biri uykuda iken birisi gelip onun mahrem yerlerini açsa ne dersiniz?» deyince herkes bir ağızdan, «Bu bir alçaklıktır!» diye bağrışırlar. O zaman İsa peygamber şöyle der: «Tanıdıklarınızdan biri bir hata işlese ve siz de bunu şurada burada anlatsanız aynı şeyi yapmış olursunuz». 


Eski ahlâkçılarımız bu kötü huyları gıybet, zem, nemmamlık sözleriyle adlandırırlardı. Gıybet kelimesini bugün dilimizde çekiştirmek, dedikodu sözleriyle karşılıyoruz. Çekiştirme, kendisi için söylenmesi istenilmeyen sözleri başkaları için söylemek ve etrafa yaymaktır. Bu dedikodu, yapanın durumuna göre her alana ait olabilir: Ahlâkına, ailesine, vücut ve elbisesine, iş ve mesleğine dokunur. 
Hazreti Peygamber bunları kısaca şöyle tanımlamıştır: «Gzybet, kardeşini, boşuna gitmeyen şeylerle anmandır». Çekiştirme sözle olduğu gibi işaretlerle ve alaylı sözlerle, taklit ile de olur. Sakat bir kimsenin taklidini yapmak, tanıdığı bir ihtiyarın halsizliklerini anlatmak, bir ailenin iç hayatını şurada burada anlatmak çekiştirmek ve dedikodudur. Din ve ahlâk bakımından çirkin ve günahtır. Bazıları da güya acır görünerek söze başlar ve arkasından dedikoduya girişir ki bu da kötü bir çekiştirme şeklidir. Dedikodu yapan kimseyi tasdik etmek de dedikodu yapmanın bir türlüsüdür. Kendi kusurlarını düşünüp bunları düzeltmeye uğraşan kimse dedikodu yapmaya cesaret edemez. Kendine ve insanlara iyilik ve yardım işlerine koşan kimse de dedikodu yapmaya vakit bulamaz. Çekiştirilen kimselerin ortaya atılan ayıp ve kusurları bazen onun kendi kusurları, 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giderilmesi elinde olan ayıplardır. Bazen de bunlar giderilmesi kusurlunun elinde olmayan şeylerdir. Sağırlık, vücut sakatlığı, zihin ve akıl geriliği gibi. Bu gibi ayıpların çekiştirilmesi daha çirkin ve kötü bir dedikodudur. 

Kur'an-ı Kerimin Hucurat suresinin 12. ayetinde Hak Taâlâ şöyle 


buyurur: « DE IETA Ç& Ey iman edenler! Zandan çok kaçı- 


nınız! Zira zannın bir kısmı günahtır»; yine aynı surenin 6. ayetinde, « DNA EA © Ey iman edenler! Bir fâsık size bir haber getirirse bilmeyerek başkalarına kötülük yapmamanız için araştırıp soruşturunuz!». Görmeden, bilmeden, iyice araştırmadan bir dedikoducunun sözüyle baskaları hakkında kötü kanaatlere sahip olmak, ona öfkelenmek dinimizde yasak edilmiştir. İnsanlar arasında dayanışma ve sevgi için bu emirlerin ne kadar yerinde ve doğru olduğunu söylemeye ve ispatlamaya lüzum yoktur. 

Eski İslâm ahlâkçılarında nemmamlık denilen kötü huyu bugün kovuculuk terimiyle karşılıyoruz. Kovucu da bir çeşit dedikoducudur, insanlar arasında laf götürüp getiren, arkasından çekiştiren kimselere kovucu denir. İslâm ahlâkçıları bu huyda olan kimseleri odun taşıyıcıya benzetirler. Açıklanması ve yayılması hoşa gitmeyen ve bazı hallerde fesat ve nefret doğuracak olan hareket ve davranışları başkaalrına yaymak kovuculuktur. Kovuculuk ister sözle, ister yazı ile veya işaretle olsun her şekliyle ahlâka aykırı bir harekettir. Hazreti Peygamber bir hadis-i şerifinde, «Kovucu cennete giremez» buyurmuştur. Diğer bir hadis-i şerifte kovuculudu daha geniş olarak yasaklamıştır: «Bana en çok sevgili olanınız ablâkı güzel, ikramı bol olan, seven ve sevilenlerinizdir. Allah katında en çirkinleriniz ise laf götürüp getiren. kardeşler (yani Müslümanlar) arasını acan. saf ve tertemiz kimselere kusur bulmaya çalışanlardırı. 

Kovucu başkasının kötülüğünü isteyen, başkasının seref ve itibarının lekelenmesinden zevk duyan kimsedir. Dedikodu yaptığı kimselere yaranmak, övünmek veya onlara dostluğunu göstermek hevesinde olan bir zavallıdır. Böyle kimseleri münasip şekilde uyarmalı veya yanından uzaklaştırmalıdır. Kovucu senin yanında başkalarını çekiştirdiği gibi seni de başkalarına çekiştirir. Kovuculuğun bir şekli de iki yüzlülüktür. İki yüzlü yahut mürai adam, ne olduğu bilinmeyen, karaktersiz ve şahsiyetsiz bir kişidir. Bir tarafa gidip ona hak verir, onunla beraber oturup dedikodu yapar; karşı tarafa gidip ona hak verir, duyduklarını anlatır, onları çekiştirir. İki yüzlülük kovuculuktan da kötüdür. Çünkü o hem dedikodu yapar, hem dedikoducuları teşvik eder. Rengi ve karakteri belirsiz, hiç bir ahlâki kurala 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bağlanmayan kötü bir adamdır. Böyleleri için Hazreti Peygamber, «İnsanların en kötüsü, kötülüklerinden korunmak için ikram görenlerdir» buyurmuştur. 


ÖFKE VE YUMUŞAK HUYLULUK 


Eski ahlâkçılarımız öfkeyi hiddet, yumuşak huyluluğu da hilm sözüyle ifade ederler. Bu iki huy birbirine zıt iki davranışı ifade eder. Öfke kötü ve fena bir huydur, din ve ahlâkta yasak edilmiştir. Yumuşaklık ise övülen, din ve ahlâkta fazilet sayılan bir davranıştır. l 

Psikoloji bakımından öfke insanda ve bütün canlılarda doğuştan var olan, tabii bir heyecan halidir «Halk dilinde de çok kullanılan bu kelime duygusal ve oldukça şiddetli bir tepki (reaksiyon) - dur. İrade dışı bitkisel reflekslerle birden meydana gelirler. Çarpı heyecan (şok) halleriyle sevinç ve keder, korku ve öfke, sevgi ve nefret gibi temel heyecanlar arasındadır. Bunun zıddı olan korku ise saklanma, kaçma gibi davranışlarla kendini ifade eder. — Psikoloji Sözlüğü, H. Pi&ron». İnsanda en kuvvetli ve temel eğilim, kendini korumak içgüdüsüdür. Bir tehlike karşısında bu içgüdünün saldırganlık şeklinde görünmesi öfke, korunmak ve saklanmak şeklindeki görüntüsü de korkudur. 

Öfke çoğu zaman bir engelin isteğimize karşı çıkmasından dogar. Söz dinlemeyen bir çocuğa karşı babası öfkelenir, yolunu kapatan bir vasıtaya karşı sürücü kızar, kötü mal sürmeye çalışan satıcıya müşteri darılır. İşte bu öfkeler, hep isteğimize karşı yapılan direnmelerden, engellemelerden ileri gelir. 

En büyük arzumuz kendimizi korumak olduğuna göre şahsımıza karşı yapılan bir saldırı da öfkemizi uyandırır. Bazen saldırı olmadığı halde eski hatıraların uyanması da öfkeye sebep olur. Bir düşmanı görmek, zararlı bir olayı hatırlamak bizi öfkelendirir. Kedi ile köpek karşılaştıkları zaman birbirlerine öfkelenirler. 

Bugünkü psikoloji ve pedagojide üç çeşit öfke kabul edilmektedir. Birincisi ilkel ve hayvani şekilde olan öfkedir ki bu doğrudan doğruya varlığını devam ettirmek, besin bulmak şeklindeki bir yaşama kavgasıdır. Hayvanların birbirlerine saldırmaları, bir besin karşısında birbirleriyle pençeleşmeleri buna bir örnektir. Yaşama kavgası dolaylı bir şekilde bugün uluslararası alanda bile görülmektedir. Ünlü İngiliz biyoloji bilgini Darwin bunu, «yaşamak için kavga» şeklinde genel bir teori halinde göstermiştir. Öfkenin ikinci şekli 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duygusal türden olanıdır ki bu doğrudan doğruya saldırma şeklinde olup düşmanı korkutup incitmek, düşmanın acılarından zevk almak şeklinde olan öfkelerdir. Haset, dedikodu, iftira da bu çeşit öfkenin saldırma vasıtalarıdır. Üçüncü şekil öfke, fikri ve medeni olandır ki burada öfke akıl ve muhakemenin etkisiyle gizlenmiş ve yön değiştirmiş haldedir. Teknik ve ekonomi alanında rekabetler, daha üstün silâhlara sahip olmak, kendi kendine sinirlenmek ve söylenmek bu şekil öfkelere misaldir. 

Öfkenin en hafif şekillerinden en azgın ve şiddetli şekillerine kadar türlü görüntüleri vardır. En hafif şekli surat asmak, küsmek, en şiddetli şekli kudurmak, gözü kararmak halidir ki buna tehevvür denir. Kudurmak ve gözü kararmak halinde akıl ve muhakeme kontrolu kaybolur. Ne yaptığını bilemez hale gelir. 

Halk arasında, «öfke baldan tatlıdır» denirse de bu bal zararlı ve tehlikelidir. İnsanı her bakımdan tehlikelere sürükler. Bunun yine halk dilinde, «Öfkeyle kalkan zararla oturur» şeklinde karşılığı vardır ki öfkenin en iyi tanımı bu olsa gerektir. Öfkenin sürekli ve zararlı olan anormal şekilleri de vardır. Bunlara sinirli kimseler denir ki bir çeşit ruh hastalığıdır. Histerik olanlar, içki ve beyaz zehir kullananlarda çok rastlanan bir hastalıktır. 

Öfkeli kimselerde şuurda bunalım olduğu gibi organizmada da şiddetli bunalımlar ve değişmeler görülür. Yüz kızarır, nefes sıklaşır, kaşlar çatılır, yumruklar ve dişler sıkılır, tükürük bezleri salgıları artar ki bu halde «öfkeden ağzı köpürdü» sözü buradan gelir. 

İslâm ahlâkı aşırı derecede öfkelenmeyi, kötü ve zararlı görür. 
Nitekim Kur'an-ı Kerimin Fetih suresinin 26. ayetinde şu ilâhi emir vardır: « İLİ İKALA A LERE eğ, Küfredenler, kalplerine cahiliyet taassubunu yeileştirdikteyi yani öfkelerinde ısrar ettikleri bir sırada Allah Resulünün ve müminlerin kalplerine tahammül ve sebatı indirdi». Rivayet edildiğine göre bir adam Peygambere gelerek: «Ey Allahın Resulü! Bana bir amel emret, kısa olsun!» der. Hazreti Peygamber, «Öfkeye kapılma!» der ve ilâve eder: «Siz yenilmez pehlivanı nasıl tanırsınız?». Yakınları, «Başka pehlivanın yenemediği kimsedir» cevabını verirler. Resul-i Ekrem şöyle cevap verir: «Hayır, öyle değil! Gerçekten yenilmeyen pehlivan öfke sırasında kendine hâkim olandır». 

Hasan Basri, Müslümanlığın alâmetlerini şöyle sıralardı: «Dindarlıktan gelen bir kuvvet, yumuşaklık içinde vakar, yakin derecesinde bir iman, sağduyuya dayanan bir ilim, teenni (ihtiyat) ile hareket eden bir akıl, hak uğrunda yapılan bir harcama, zenginlikte 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yapılan bir tutumluluk, ihtiyaç içinde yapılan bir iffetlilik, kudretli iken yapılan bir bağışlama, arkadaşlar hakkında gösterilen bir tahammül, şiddet ve sıkıntılara karşı sabır, öfkeye mağlup olmamak, taassuba kapılarak işi azıtmamak, oburluğa kapılmamk, hırs ile küçük düşmemek, niyetinde hata etmemek, mazlumlara yardımcı olmak, zayıfa merhamet etmek, cimrilikten sakınmak, israf ve lüksten kaçınmak, aşırı derecede sıkı olmamak, zulme uğrayınca affetmek, cahilleri hoş görmek, nefsine karşı sert olmak, insanları rahat ettirmek Müslümanlığın alâmetlerindendir». İslâm ahlâkında dine ve İslâma tecavüz eden kâfirlere ve dinde, ulusta ayrılık ve bozgunculuk yapan münafıklara karşı sert davranmak, öfkelenmek caizdir. Bu şekil öfkeye eski ahlâk kitaplarımızda hamiyet adı verilmiştir. Öfkelenmek kötü olduğu gibi aldırmazlık da fena huylardan sayılır. Buna İslâmda hamiyetsizlik denir. 


Öfkesini yenmek bir fazilettir, fakat burada insanın kendini bir zorlaması vardır. Eğer insan küçükten öfkelenmemeye kendini alıştırırsa o zaman her şeye sinirlenmek hali ortadan kalkar. Herkes ve her şey hakkında hoş görürlük ve geniş yüreklilik kazanır. Ahlâkta bu huya hilm ve yumuşaklık denir. Yumuşaklık ,iyi ve temiz kalpliliğe, hoş görürlüğe, olgunluğa işarettir. Nobran ve basit kimseler en ufak bir şeyden öfkelenir, bağırıp çağırır, küfürler savurur, kavga çıkarırlar. Olgun insan ise bu. gibi hallerde soğukkanlılığını kaybetmez, bu gibilerin kışkırtıcı öfkelerini sabır ve sükünetle karşılar ve böylece birçok fenalıkların önüne geçilmiş olur. Seyh SadiGzlistan'ında şöyle der: «İki akıllının kavga ve tartışması olmaz. Cahil ise esen rüzgârlarla çatışmaya kalkar». Furkan suresinin 63. ayetinde Hak Taâlâ, « SEYE Kendilerine cahiller hitap ettiklerinde selâmet ederler» buyurmuştur. Bu ilâhi emri tefsircilerimiz, eğer kendilerine saldırganlık ve taşkınlık yapılırsa aynıyle mukabele etmezler - şeklinde açıklamışlardır. Yine aynı surenin 72. ayetinde, « eni ai 2; Onlar kötüler tarafından hakarete uğradıkları zaman şerefli insan olarak geçip giderler» denilmiştir. Hadis-i şerifte, «llim öğrenmekle, yumuşaklık da ona alışmakla elde edilir»; «Şüphesiz Müslüman kişi, yumuşaklıkla geceleri kaim (uyanık), gündüzleri sam (oruçlu) olanın derecesine yükselirm denilmiştir. Hazreti Ali şöyle derdi: «Hayır, mal ve evlâdı çoğaltmak değildir. hayır ilmi artırmak, yumuşaklığı geliştirmek, Allaha ibadet etmekle ve insanlara karşı övünmemekledir. Güzel işler yaptığın vakit Allaha şükret, af dileyeceksen ancak Allahtan af dile!». Büyük Emevi hükümdarı Muaviye, bir kabile reisine sordu: «Kavmine ne ile efendi oldun?»; reis şu cevabı verdi: 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«Cahillerine yumuşak davrandım. Bir şey isteyenlere verdim. İhtiyaçlarını gidermeye çalıştım. Her kim benim yaptığımı yaparsa kavmi arasında benim gibi olur. Beni geçen benden üstündür. Benden az yapandan ben daha üstünüm!». 

Yumuşaklık, her türlü zillet ve hakarete katlanmak, dövülüp sövülmeye katlanmak değildir. Saldırma ve hakaret, vakar ve şerefi kıracak derecede şiddetli olduğu zaman «misliyle mukabele» lâzımdır ve caizdir. Fakat bu karşılık verme, yapılandan fazla olmamalı, kanun ve ahlâk sınırlarını aşmamalıdır. 

Resul-i Ekrem: «Allah bir ev halkını sevdiği vakit onlara yumuşaklık ihsan eder; yumuşaklığa yapış, çünkü yumuşaklık girdiği ber şeyi süsler. Yumuşaklık bir şeyden alınınca o şey çirkin olur» sözleriyle Müslümanlara yumuşak huylu olmayı kuvvetle öğütlemiştir. 

Hazreti Ömer, halifeliği zamanında sokakta dolaşırken sarhoş bir adama rast gelir, yanındakilere bu adamın yakalanıp dövülmesini emreder. Fakat sarhoş, halifeye de küfretmeye başlar. Bunun üzerine verdiği emri geri alır. Yanındakiler buna şaşarak sebebini sorarlar. Hazreti Ömer: «Bu sarhoşun bana küfretmesi beni öfkelendirdi. 
Şimdi onu cezalandırırsam öfkeme mağlup olduğumu gösterecektir. 
Öfke ile kimseyi cezalandıramam» demiştir. 

Büyük İslâm filozoflarından Fahreddin Razi, «Şiddet ve hiddet yerine yumuşaklık ve hoş görürlükte üç fazilet vardır» derdi, «birincisi öfkeli benden daha üstün bir mevkide ise ahlâkını anlamış olurum. İkincisi öfkeli benim akranım ise ona yumuşaklık göstermek suretiyle yol göstermiş olurum. Üçüncüsü aşağılık bir kimse ise yumuşaklıkla ona azap vermiş olurum». 
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Aile Ahlâkı 


Aile - Evlenme ve bununla ilgili şarilar : Kadının sosyal yaşayışta yeri - Nüfus planlaması - Aile ahlâkına ait bazı kurallar. 


AİLE 


«Kadınların sizin üzerinizde hakları, sizin de onlar üzerinde haklarımız vardır». 


Hazreti Muhammed'in veda haccı nutkundan 


Aile, karı koca ile evlenmemiş kız ve erkek çocuklardan meydana gelen bir topluluktur. Büyük toplum birlikleri içinde en küçük bir topluluktur. Toplumlar da binlerce, yüz binlerce ailenin bir araya gelmesinden meydana gelir. Aileye bağlı olan fertler ve bireyler arasındaki karşılıklı hak ve vazifeleri bildiren ahlâk bölümüne aile ahlâkı, yahut aile fertleri arasında karşılıklı hak ve vazifeleri bildiren bilgi kolu denir. 

Elki ahlâkçılarımız ahlâkın bu koluna «ilm-i tedbir-ül-menzil» demişlerdir. Bu terimi bugünkü dille ifade edersek, ailenin idaresine ait bilgiler şeklinde söyleyebiliriz. Kınalızade Ali Efendinin Ahl4k-: Alâi kitabında bu konuda yaptığı açıklama, bugünkü dile çevrilerek, şöyledir: «İlm-i tedbir-ül-menzil adıyle bir ilimdir ki onunla hane halkı arasında düzen ve tertip ve uygun şekilde geçinmenin yolları bilinir. İnsan diğer hayvanlardan daha üstün bir yaratık olup toplanma yeri olan evde (menzil) karı koca, çoluk çocuk bir arada yaşarlar. İşte bu topluluk birtakım usul ve kurallar, kanunlar dairesinde yaşamalıdır ki dünyada huzur ve refah, ahrette de saadet içinde bulunsun. Bu kurallar ve usuller ise herkes tarafından açık olarak bilinemediğinden akıl ile bulmak mümkün değildir. Bunların çoğu birtakım nazariyattır ki bilginler onları delillerinden toplayıp çıkarmışlar ve adına ilm-i tedbri-ül-menzil demişlerdir. Bu ilim herkes için lâzım ve faydalıdır. — İkinci kitap, s. 237». Bundan sonra 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Kınalızade 9 bap üzerinde aile içinde yaşayan fertlerin karşılıklı hak ve vazifelerini açıklamaktadır. 

Aile bir toplumun çekirdeği ve hücresidir. Bir kişi ne kadar kabiliyetli, değerli olursa olsun, tek başına olamaz ve aileden ayrılamaz. Yeryüzünde birçok bağlarla insanlar diğerlerine bağlıdırlar; zaman içinde hayat bağlarıyle herkes ana babasına veya çocuklarına bağlıdır. Evvelce gösterdiğimiz üzere insanın ahlâki eylem ve işlemleri sosyal şartlardan ayrılmaz. İşte bu sosyal şartlar tabii olarak aile vasıtasıyle doğarlar. Bir toplumda aile kurulmazsa yani herkes kendi kendine yaşarsa bu toplumun ve insanlığın çözülmesidir ve bu hal bir organizmanın parçalanmasına ve bir cismin moleküllere ayrılmasına benzer. Ayrı fertler halinde çözülen bir toplum, kısa zamanda çaresiz ölüme mahkümdur. 

Yaşayan bir toplumun canlı hücresi ailedir. Aile insan neslinin sürekli olarak devamını sağlar. O aynı zamanda fertlerin tarihi ve coğrafi olaylara katılmalarını temin eder. Onun sağladığı ve sebep olduğu çeşitli ilişkiler, yaşadığımız hayatın en temel şartlarıdır. Ahlâki hareket ve faaliyetler içinde en etkili ve vermli bir alan meydana getirir. Şu halde insan için ona yakışacak surette ailenin kurulmasını ve devamlılığını sağlamak önemli bir vazifedir. 


Ailenin Gelişme Şekilleri: 


Tabii ve sosyal bir realite, birinci derecede önemli bir gerçek olan aile de diğer kurumlar gibi zaman içinde değişmiş ve gelişmiştir. Onun tarih ve zaman içinde gelişmelerini incelemek hem onun temel niteliklerini gösterecek, hem de onun vazifelerini daha iyi bildirecektir. Ailenin büyük önem taşıyan ahlâki vazifeleri de yine bu evrimin bilinmesiyle daha iyi anlaşılacaktır. Ailenin tarihte geçirdiği aşamalar özet olarak şöyledir? 

1. Klan ailesi; ailenin en ilkel şekli sayılan bu aile şekli, bütün klan halkının bir tek aile sayılması inancına dayanır. Ailede birliği sağlayan kutsal sayılan bir şeydir ki bu çoğu zaman bir hayvan veya bitkidir. Buna totem dneir. Bütün klan halkı totemin soyundan geldiklerine inandıkları için birbirleriyle kardeştirler. Totem inancında kutsallık anne tarafından bütün klan fertlerine aktarıldığından klan içinde fertlerin birbirleriyle evlenmeleri yasaktır; erkekler başka bir klandan kadın ile evlenirler ki buna exogamya denir. 

2. Roma ailesinde ve ortaçağda görülen patriyarkal aile tipi ise ailede babanın üstün bir otorite ve yetki kazanmasıyle nitelenmiştir. 


(*) Fazla bilgi için bkz. Sosyoloji, Osman Pazarlı. 
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Aile reisi, yalnız evindeki karı ve çocuklar üzerinde değil, evlenip ayrılmış kız ve çocuklarına ve onların çocukları üzerinde de mutlak bir otoriteye sahiptir. Önce dini başkandır, ailenin ibadetinde reislik eder, ailesinin ölüm ve dirimine karar vermek yetkisiyle bir hâkim rolünü oynar. Ailenin bütün malalrının da sahibi olmak niteliğiyle ekonomik alanda hâkimdir. 

3. Cermen ailesi denilen üçüncü şekil ailede babanın mutlak otoritesi azalır; evlenen erkek ve kızlar özgürlüklerini kazanırlar. 
Akrabalık hem erkek, hem kadın tarafından yürütülmeye başlar. 
Eski Türk ailesi de bu gruba girer. 

4. Modern aile denilen bugünkü karı koca ailesi de bu tekâmül zincirinin son halkasıdır. Burada ailenin ahlâki ve terbiyevi rolü artmış, karı koca eşit haklara sahip olmuş, aile düzeni demokratik kanunlarla yürütülmeye başlanmıştır. 

Ailenin sosyolojik incelenmesi, zengin ve verimli sonuçlar vermiştir. Aile toplulukları da fertierde olduğu gibi tek başına ele alınarak incelenemez. Belki her aile, daha geniş bir topluluğun parçası olarak ele alınmak zorundadır, bir toplumun bütün aileleri birbirleriyle sıkı bir dayanışma halindedirler. Dini, iktisadi, siyasi ve kültürel sebepler altında fertler gibi ailelerde dahi özgürlük ve dışa dönük yaşama artmaktadır. Yine bu incelemeler sonunda eski harem ve cariye usulü, çok kadınla evlenmek gelenekleri ortadan kalkmakta ve ailenin yapısında tek kadınla evlenmek (monogamie) esası hâkim olmaktadır. Ailenin bu şekle doğru gelişmesi, ailede sevgi ve dayanışmanın daha kuvvetli olmasına, çocukların yetiştirilmesin- de vazifelerin daha iyi görülmesine de hizmet etmektedir. 

Aile ocağı, birçok özel vazifelerin de doğmasına hizmet etmektedir. Bu vazifeler diğer genel ahlâki vazifelerle birleşerek ailelerin ve toplumların yükselmesinde önemli bir rol oynarlar. Bir insan olarak vazifelerimiz vardır, aynı suretle bir baba olarak, bir ana olarak, yahut evlât olarak vazifelerimiz vardır. Aile fertleri birbirlerine karşılıklı ihtiyaç ve yardımlaşma, dayanışma, faydalanma bağlarıyle bağlı oldukları gibi sevgi, şefkat, koruma gibi duygusal bağlarla da bağlıdırlar. İnsan hayatı ailede başlar, ailede son bulur. Ailenin varlığı da evlâtlarla sürüp gider. 


İslâmda Ailenin Yeri: 


Kuran-ı Kerimin Nisa suresinin 40 kadar ayetinde kadınların hak ve vazifeleri gösterilmiş ve esaslı emirler verilmiştir. Meselâ Nisa suresinin 36. ayet-i kerimesinde Hak Taâlâ şöyle emreder: «ALİYE e SİYA İS Yİ EE AZDAİGEZ ÇAN 
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GELER ELSE Allaha kulluk edin, ona bir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya, yakınlara, yetimlere, düşkünlere, yakın komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya ve maliki bulunduğunuz kimselere iyilik edin. Allah kendini beğenip övünenleri elbette sevmez». Fur- 


kan suresinin 74, ayetinde, « CE ái A A AZ 2 OL ME 


Ey Rabbimiz! Zevce ve sürüyetimizden bize gözümüzün aydınlığı (gözbebeği, sevgili) olacak evlâtlar ihsan et, bizi iman sahiplerine imam kıl diyenler...». Nur suresinin 32. ayetinde, « SİLEN Aranızdaki bekârları evlendiriniz» emriyle Hak Taâlâ evlenip aile kurmayı Müslümanlara emretmektedir. Bakara suresinde, «Kadınla rın kendilerine birer koca edinmelerine mani olmayınız!»; Raad suresinin 37. ayetinde, «Şüphesiz biz sizden önce nice peygamberler gönderdik, onlara zevceler ve zürriyetler verdik!» emirleriyle Allah, ailenin gerekli ve zorunlu olduğunu insanlara bildirmiştir. 

Hazreti Peygamber de birçok hadis-i şeriflerinde aile kurmanın ve evlenmenin gerekli olduğunu bildirmiştir. Bu emirlerden de birkaç örnek verelim: «Evlenmek benim sünnetimdir. Her kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden yüz çevirmiştir»; «Aranızda evlenmeye muktedir olanlar evlensinler. Çünkü evlenmek gözü kararmadan daha fazla sakındırıcı, nefsi daha fazla koruyucudur. Evlenmeye iktidarı olmayanlar oruç tutsunlar, zira oruç şebvetleri kırıcıdır»; «Dininden, ahldkından ve doğruluğundan boşnut olduğumuz kimseler evlenmek maksadıyle size geldikleri, yani kızınızı yahut bimayenizde bulunan bir kişiyi istedikleri vakit onları evlendiriniz. Eğer bunu yapmazsanız yeryüzünde birtakım fitneler ve büyük bir fesat meydana gelir»; «Ölünce insanoğlunun bütün amelleri kesilir, ancak üç şey müstesnadır: Kendisi için bayır duada bulunacak iyi bir evlât, yoksullara dağıttığı sadaka, herkese faydalı olan bir ilim». 


EVLENME VE BUNUNLA İLGİLİ ŞARTLAR 


Evlenme, din ve ahlâk bakımından her Müslüman için bir vazifedir. Yukarda yazdığımız ayet ve hadisler bunu açık olarak göstermektedir. Evlenme dini bir emir olmakla beraber bunun önemli birtakım şartları vardır. Evlenme, serbest bir seçim sonunda bir erkekle bir kadının bir aile kurmak amacıyle yetkili bir devlet memuru önünde' hayatlarını birleştirmeleri demektir. Ailenin temeli bu birleşme olup, hukuki, ahlâki bir sözleşmedir. Bu bakımdan evlenme bir gönül eğlencesi değil, ciddi ve önemli bir dönüm noktasıdır. Bir ailenin devamlı ve ahlâki mesut bir yuva olabilmesi için gerekli şartlar şunlardır: 
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1. Maddi şartlar: Her şeyden önce karı kocanın yeteri derecede sıhhatli olmaları, hayatın zorluklarına dayanacak, aile yükünü kaldıracak sağlıkta bulunmaları lâzımdır. Bulaşıcı ve tehlikeli bir hastalığı olan çiftlerin evlenmeleri doğru değildir. Verem, frengi, sar'a gibi hastalıkla illetli olan kimselerin evlenmeleri sonunda doğacak çocuklar da sakat ve akıl hastası olurlar, ve bu hal aile için sürekli bir üzüntü kaynağı olduğu gibi çocuklar da bütün hayatları boyunca bahtsız ve perişan olurlar. Bundan dolayı evlenmeden önce çiftlerin doktor muayenesinden geçmelerini kanun zorunlu kılmıştır. Bundan başka gençlikte insanlar genellikle iyimser olurlar, hayatı hep kolay tarafından görürler. Bu gibi gençler hayatlarını kazanacak sağlam bir iş tutmadan evlenirler ve kısa bir zaman sonra bu âile çeşitli maddi zorluklar içinde yıkılmaya ve dağılmaya mahkümdur. Bu gibi hallerde en zor durumda kalan kadınlar olur. Bunun sonucunda ailenin temel elemanı olan sevgi ve saadet ortadan kalkar. Bazı ailelerde olduğu gibi zamanımızda kadın ve erkeğin bir meslek sahibi ve her ikisinin dışarda çalışmaları bu tehlikeyi hir dereceye kadar azaltırsa da onun da birçok sakıncaları vardır. 

2. Duygusal şartlar: Aile kuran karı koca arasında karşılıklı sevgi olmalıdır. Bu sevgi sürekli olabilmesi için akla ve mantığa dayanmalıdır. Ailedeki sevgi, cinslerin birbirlerine karşı duydukları cinsiyte isteklerinden başka bir şeydir. Genç ve tecrübesiz insanların romantik ve hayali sevgileri de değildir. Bunlar gerçeklerin çetin duvarı karşısında çabuk sönmeye mahküm duygulardır. Ailedeki sevgi daha kompleks ve daha kuvvetlidir. Çünkü o akıl, vazife, ahlâk gibi duygularla karışmış olan bir sevgidir. Her ne kadar bu sevgide temel eleman cinsiyet içgüdüsü ise de buna eklenen sosyal ve ahlâki duygular, bu benci, özseverlik duygusunu pek çabuk elseverlik (digerkâmlık) duygusuna çevirir. Elseverlik, özseverliği displin altına alır, onu kuvvetlendirir. Bu sevgi hayat arkadaşının sevgisiyle karşılaşır ve birleşirse daha çok kuvvetlenir. Bu kuvvetli sevgi çiftler arasında himaye ve yardımlaşma, üzüntüleri paylaşma, karşılıklı saygı şeklinde sürekli bir şekil alır. Böyle bir sevgide insanın kendini sevmek şeklindeki tabii sevgisi, eşini de sevmek şeklini alarak bölünmez, parçalanmaz bir aile sevgisi meydana gelir. Artık bu sevgi ben, sen sevgisi değil, biz sevgisidir. Aile sevgisi, bu suretle en tam bir şekilde tatmin edilmiş olduğu gibi beraber ve bir arada yaşama amacını da kuvvetlendirir. Aile saadeti denilen mutlu yaşayış bu temel duygu ile yaşar ve insanın insan gibi yaşaması ve ruhundaki kabiliyetlerin en son dereceye kadar gelişmesi bu suretle mümkün olur. 
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3. Sosyal şartlar: Duygu ne kadar kuvvetli olursa olsun, onun değişken ve kararsız bir niteliği vardır ve bu sebeple bir ailenin geleceğine ait yeterli bir garanti teşkil edemez. İşte bu yeterli garantiyi toplumun himayesi ve devletin otoritesi sağlar. Erkek ve kadın bir aile birliği olarak yalnız kendi duyguları ve iyi niyetlerine güvenemezler ve bu iki kişi sosyal desteğe muhtaçtırlar. Aile sözleşmesini, mahkemelerin, kanun ve toplumun kesin kuralları destekler ve mecburi kılarlar. Özellikle toplum hayatı, kendi varlığı ile ilgili aile müessesesinin gelip geçici heveslerin ve kaprislerin kurbanı olmasına müsaade edemez. Bundan başka birçok yerlerde medeni nikâhın yanında dini bir merasimin de yapılması sosyal şartları kuvvetlendiren bir etkendir. Kur'an ve hadisin emirleri İslâm ahlâkında ve aile hayatında en kesin bir garanti ve koruyucu vazifesini görür. 
Hazreti Peygamber bir hadis-i şerifinde şöyle buyurur: «Müminlerin imanda en olgun olanları, ahlâk: güzel ve ailesine nezaketle muamele edenlerdir. Sizin hayırlı olanınız ailesine ve eşine hayırlı olandır. Ben aileme karşı sizin en hayırlı olanınızım!». 

4. Ahlâki şartlar: Yukarda saydığımız üç şart ne kadar mükemmel olursa olsun, ahlâki şartlar eklenmedikçe tamam olmuş sayılmazlar. Diğer alanlarda olduğu gibi aile hayatında da ahlâklılık insanlığın yükselmesinde başlıca etkendir. Evlilik, ahlâki faziletlerle desteklenmedikçe gerçekten insani bir düzenin kurulmasına yaramaz. Evlenen kadın ve erkek ömürleri boyunca birbirlerine bağlı ve sadık kalacaklarına yemin etmişler, şeref sözü vremişlerdir; iyi ve fena günler, ailenin bütün vazifelerini beraberce taşıyacaklarına devlet ve toplum karşısında imzalarıyle söz vermişlerdir. Bu sözde hayatın her türlü çetin zorluklarına karşı beraberce katlanıp bunu iyi bir sonuca ulaştırmak hususunda birbirlerine karşı bir taahhüt vardır. Karı koca kendi saadetlerini, hayat arkadaşının saadetinde arar ve ancak bu suretle mutlu olur. Yoksa bir taraf ötekinden her fedakârlığı isteyip karşılığında hiç bir fedakârlığa yanaşmayan benci duygularla aile saadeti meydana gelmez. İyi ve kötü günlerde, sevinçte ve kederde, aileyi ilgilendiren her işte daima fikir ve karar birliği ailenin ahlâki şartları arasınddaır. Bir ailede gökten yağmur. 
bekler gibi mutluluk beklenmez. Mutluluk faziletli bir şekilde yaşayarak kazanılır. Mutlu olmak her zaman güç bir iştir. Bu kural aile için de doğrudur. 


Aile Kadınında Aranan Şartlar: 


İslâm ahlâkı, aile kadınlarında bulunması gerekli şartları ve meziyetleri geniş bir anlayışla saptamıştır. Bazı geri düşüncelilerin sandıkları gibi kadının kara bir çarşafa bürünüp evinde mahpus gibi yaşaması, ancak Kur'an okumayı öğrenip yazı öğrenmemesi, yabancı erkeklere görünmemesi gibi kurallar İslâmda yoktur. Bu geri düşünceler, ortaçağda bazı ayet ve hadislerin o zamanki yaşama şartlarına göre yanlış tefsir edilmesinden doğan fikirlerdir. Gerçekte dinimizdeki kutsal emirlerin bugünkü kadın ve aile hayatını en makul ve günün yaşayışına uygun olarak düzenlediği şüphe götürmeyen bir sonuçtur. Bütün mesele İslâmi ahlâkın gerçek ruh ve manasını iyi kavramak ve bunları bugünkü toplum hayatına uygulayabilmektedir. 

Önce her şeyde olduğu gibi kadın yaşayışının da ifrat ve tefritten uzak olması şarttır. Namusu ve iffeti korumak bahanesiyle kadını toplum hayatından uzak, kara bir örtü içinde suçlu gibi dolaştırmak doğru olmadığı gibi, âçık sacık, çıplak bir halde kendini ortalıkta sergilemesi de doğru değildir. 

Bugün yurdumuzda aile hayatını Türk Medeni Kanunu düzenler. Bu kanun temel prensipleri itibarıyle İslâmi ahlâkın koyduğu esaslara uygundur. Nitekim Medeni Kanun babayı ailenin reisi sayar, karısı ve çocukları üzerinde otorite hakkını tanır. İslâm ahlâkı da aynı kuralı emreder. Nisa suresinin 34. ayetinde, « REESS Erkekler kadınlar üzerinde egemendirler» buyurulur. Bu egemenliği, kadınlar esirdirler şeklinde anlamak ve yorumlamak isteyenler, açıktan açığa İslâmın aile ahlâkına hiyanet eden kimselerdir. Bu şekilde yanlış anlamayı yasaklayan aE ilâhî emirler de vardır. Tahrim suresinin 5. ayetinde, eti KLSE TS sigi Ey iman edenler! Kendinizi ve ehlinizi ateşten (cehennem azabından) koruyunuz!». Yine Nisa suresinin 19. ayetinde, «Onlara iyilikle muamele ediniz!» buyurulmaktadır. 

Hazret-i Peygamberin hadislerinde de bu hususta açık emirler vardır: «Kadınlara kerim (iyiliksever) olanlardan başkası ikram etmez, onlara ihanet ve hürmetsizlik edenler de ancak kötü adamlardır»; uMiminlerin imanca en olgun olanları, ahlåkı güzel ve ailesine nezaketle muameel edenlerdir. Sizin hayırlınız, karısına hayırlı olandır. Ben aileme karşı sizin en hayırlınızım! »; «Kıyamet gününde kadın evvelâ namazından, sonra da kocasına itaat edip etmidiğinden sorumlu olacaktır». 

Bu ahlâki emirler, sağlam ve medeni bir ailenin kurulması ve yaşaması için yeterli değil midir? 

Ahlâk kitaplarımız bir ev kadınında bulunması gerekli olan nitelikleri de göstermişlerdir. Bunların bir kısmını şöyle özetleyebiliriz: 
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1 Kadın dinine bağlı, itikadı sağlam olmalıdır. İtikatsız, dini 
bağları zayıf olanlar diğer ahlâki ve kutsal ilkeler karşısında ilgisiz kişilerdir. Bu gibi kadın ve erkekler fedakârlık ve sevgi esasına dayanan ailenin kutsallığına da saygı beslemezler. Çıkarları veya arzuları için kocasının ve çocuklarının şeref ve itibarını yok ederler. Bu gibi kadınlar karşısında, aile reisi olan babanın kadını öğüt yolu ile doğru yola getirmeye çalışmasının gerektiği yine dinimizin emirlerindendir. Babanın karısına ve çocuklarına İslâm dininin ve ahlâkının esaslarını öğretmesi ve anlatması vazifeleri arasındadır. 


2. Aile kadını güzel ahlâklı olmalı, her yerde iffet ve namusunu korumasını bilmelidir. Güzel ahlâk çok geniş anlamı olan bir sözdür. Güzel ahlâklı kadın, evine bağlı, evinin temizliğini, yaşayışını ve geçimini her şeyin üstünde bir vazife olarak kabul eden kadındır. Kocasının emirlerine itaat eder, geçimsizlik ve huysuzluk yapmaz. Evinin işlerini görmekten zevk duyar. Süslenip boyanıp sokak sokak dolaşmaktan, lüks ve sosyete yaşayıştan uzak durur. Bazı büyük şehirlerde meslek sahibi ev kadınları dışarda çalışırlar. Bu durumlarda aile yakınlarından birinin evde kalıp ev işlerini yürütmesi lâzımdır. 


Ev kadını israftan kaçınır, kocasının gelirine göre evin bütçesini idare eder. Gelirinden fazla masraflar yapmak, aileyi altından kalkamayacağı borçlara sokmak israftır. Hak Taâlâ, «Yiyiniz, içiniz, fakat israf etmeyiniz!» emriyle herkesi ve aileleri israftan menetmiştir. Aile içinde yersiz ve manasız kıskançlık da tehlikelidir. Her ne kadar kadının erkeğini kıskanması tabii ise de haksız sebeplerle bunu geçimsizlik vesilesi yapması ahlâksızlıktır. 


Kadınların sokağa çıkmaları dinimizde yasak değildir. Kocasının haberi olmak üzere akrabayı ve komşuları ziyaret edebilir. Evin gerekli ihtiyaçlarını satın almak için çarşıya çıkıp alışveriş yapabilir. 
Kötü niyet ve maksat olmamak şartıyle yüzünü açabilir. Ancak sokaklarda lâübali ve çirkin kıyafetlerle, sebepsiz yere dolaşmak, kalabalık yerlerde ve kahvelerde yalnız başına oturmak caiz değildir. 
Kadınların sokağa çıktıkları zaman başka erkek yüzü görmeleri yasak olsaydı erkeklerin yüzlerinin de kapanması emredilirdi. Yahut zaruret halleri dışında kadınların sokağa çıkmaları yasak edilirdi. 
Halbuki Hazreti Peygamber, kadınların camie gitmelerini, bilmediklerini öğrenmek için ilim yuvalarına gitmelerine tavsiye ederdi (bkz. 
İbya-ül Ulüm, Nikâh ve adabı). 

3. Kadının güzel ve soylu olması lâzımdır. Aile kadınının erkegin hoşuna gidecek kadar yüz ve vücut güzelliğine sahip olması ailede sevginin devamı bakımından gereklidir. Kadın güzelliğinin iyi ahlâk ile tamamlanması da önemlidir. Güzel olmakla beraber ahlâksız ve huysuz bir kadın iyi bir aile kadını olamayacağı gibi çirkin fakat iyi huylu kadın da ailede mutluluğu sağlayamaz. Bu iki niteliği kendinde toplayan bir kadın iyi bir aile kadını olmak şartlarını taşıyor demektir. 


Ev kadınının soyluluk, terbiye ve bilgi bakımından da erkeğin dengi (küfvü) olması aranır. Soyluluktan maksat, kadının ailesinin ahlâki ve sosyal durumunun mazbut ve şerefli olması, iyi yetişmiş, tahsili yerinde olması demektir, Cahil, görgüsüz bir kadın, bilgili ve iyi yetişmiş bir erkekle kolay anlaşamaz. Bunun aksi de doğrudur, iyi yetişmiş, tahsili yerinde bir kadın da cahil bir erkekle evlenirse mutlu olamaz. Her ikisi de cahil olup da sonradan zengin olan görgüsüz bazı aileler vardır ki bunlara «sonradan görmüş, türedi» derler. Bu gibi aileler, kendi çevrelerinden ayrılıp lüks ve sosyete hayatı yaşamaya kalktıkları zaman gülünç olurlar. 


Kadınlığın yükselmesi: 


Yüzyılımızın başına kadar bütün dünyada aileler patriyarkal (babaerkil) aile tipinde idi. Baba kadın ve çocukları üzerinde hukuki ve sosyal bakımdan daha üstün tutulurdu. Kadınlar, daha çok ev içinde ev işleriyle uğraşırlar, siyasi ve sosyal hayata katılmazlardı. 
İslâm ve Türk ailesi de bu karakteri taşırdı. 


Yüzyılımızın başından itibaren ilmin ışığı altında teknoloji çok gelişti. Büyük şehirler kurularak büyük ve ağır endüstri doğdu. 
Demokrasi ve eşitlik fikri bütün medeni toplumlarda egemen fikir haline geldi, bu akımlar aile yapısını da değiştirmeye başladı. Kadınlar da ekonomik ve sosyal yaşayışa yoğun bir şekilde karışır oldular. Avrupa'da kadın haklarını korumak için dernekler faaliyete geçtiler. Bu gelişmeler sonunda kadın ve erkeğin her alanda eşitliği prensibi kabul edildi. 


Türkiye'mizde cumhuriyetin ilânına kadar kadın hayatında büyük değişmeler olmadı. Büyük Önder Atatürk'ün yaptığı önemli devrimler, en çok kadın hayatında etkili ve faydalı oldu. Evvelce nüfusumuzun yarısı kadar olan kadınlarımızın büyük çoğunluğu, yanlış inanışların ve geleneklerin etkisiyle evinde kapalı oturur, sosyal, ekonomik ve ilmi hiç bir faaliyete katılmazdı. Yalnız şurayı da belirtmek yerinde olur ki kadınlarımızın örtülü ve evde kapalı yaşamaları yalnız şehir ve kasabalarda uygulanır, köy kadınları tarlalarında ve bahçelerinde işlerine devam ederlerdi. Bu hal Türkiye'mizde tarım ve üretim çalışmalarını nispeten canlı tutmuş ve milli ekonomiyi kurtarmıştır. 

1923'ten sonra birbiri ardından yapılan inkılâplarla Türk kadınları da erkekler gibi her alanda ve her türlü sosyal, ilmi ve idari faaliyetlere katılmaya başlamışlardır. Bunun sonucu olarak da yurdumuzda büyük bir kalkınma ve gelişme olmuştur. Bu konuların etraflıca incelenmesi, ahlâk kitabımızla doğrudan doğruya ilgili olmadığından fazla açıklamalara girecek değiliz. Yalnız kısaca kadın hayatında yapılan yenilikleri göstereceğiz: 

l. Kadın ve erkek ev idaresinde ve çocukların bakım ve iğitiminde eşit haklara ve vazifelere sahiptirler; 2. Kadın ve çocuklar da kendi mal ve varlıklarına tasarruf hakkına sahiptirler; 3. Çalışan veya geliri olan kadın gelirleri üzerinde tasarruf etmek hakkını taşır; 
4. Eğitim ve öğretimde eşittirler; 5. Serbest mesleklerde, kâmu hizmetlerine katılmakta, resmi vazifelerde kadın erkek eşittir; 6. Seçmek ve seçilmek hakkına sahiptirler; 7. Evlenme devlet dairesinde olur, tescil ve ilân olunur; boşanma mahkeme kararına bağlıdır. Bütün aile ilişkileri, miras ve nafaka gibi işler Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre düzenlenir. Bugün askerlik de dâhil olmak üzere kadınla erkek arasındaki fark kalkmıştır. Kadınların yoğun bir şekilde sosyal hayata atılmaları, Türk toplumunun kalkınmasında büyük etkiler yapmıştır. Hatta bugünkü gelişmemizin başlıca nedeninir bu hareket olduğunu söylemek yanlış bir iddia olmaz. 

Ancak bu kadın hareketleri, belirli ilkelere göre iyi düzenlenmediğinden burada dahi birçok ifrat ve tefritler baş göstermiştir. Bu düzensizlikler en çok büyük şehir ve kasabalarımızda ve gençler arasında görülmektedir. Bu çevrelerde kadının asıl vazifesinin analık ve aile ocağı olduğu unutulmuş gibidir. Mutfak işi, dikiş, ütü, çamaşır ve temizlik işleri, çocukların bakımı sosyete hanımları için hor görülmeye başlanmıştır. Moda çılgınlıkları, lüks ve tuvalet düşkünlüğü bu sınıf ailelerimizi iyice sarsmıştır. Eski Türk ailesinin gelenekleri bir tarafa bırakılarak Avrupa'dan gelen çirkin ve bozguncu akımlar benimsenir olmuştur. Giyim, kuşam ve davranışlarda pislik ve serseriliği temsil eden hippileri taklit eden genç kız ve erkeklerimiz türemiştir. Kadınlığın başlıca meziyeti olan vakar ve ciddiyet unutularak Batının asalağı olan bir tutumu benimseyen gruplar belirmiştir. 

Bu kötü gidişin çaresi yine kadınlarımızın kendi aralarında kuracakları derneklerle ciddi ve cesaretli bir çalışmadır. Bunalım, sokaklardan aile içine girmiştir. Tehlike daha yıkıcı hale gelemeden önlenmelidir. 
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Müslüman kadınının sosyal yaşayışta hakları ve yeri birçok yanlış fikirlere ve tartışmalara konu olduğundan, üzerinde ne kadar çok durulsa yeri vardır. Biz burada konumuzla ilgili gördüğümüz bazı noktaları özetlemekle yetineceğiz: 


1. Hazreti Peygamber, meşhur veda hacci nutkunda kadınların hakkından uzun boylu bahsetmiştir. Öğütlerinden bazıları şöyledir: «Ey insanlar! Kadınların sizin üzerinizde hakları, sizin de onlar üzerinde haklarınız vardır. Onlar size itaat ederlerse o zaman size düşen vazife onların yiyeceklerini, giyeceklerini en güzel olan âdete göre temin etmektir. 
Size kadınlarınıza en iyi şekilde muamele etmenizi emrederim. Çünkü onlar evlerinizde hiç bir şeyleri olmayan yoksullar gibidir. Ve size gelince onları Allahın bir emaneti gibi alın ve Allahın emriyle onlardan faydalanın. Kadınlar hakkında Allahtan korkun, onlara iyi muamele etmenizi emrediyorum. Tebliğ ettim mi? Ey Allahım, şahit ol!». İslâmın kadın hakkında görüşü budur ve bu esasa aykırı olarak ortaya sürülen bütün dar ve kısır görüşler İslâma açık bir iftiradır. 


2. İslâmlık kadını esir gibi eve kapalı, kafes arkasında yaşamaya mahküm etmemiştir. Nahl suresinin 97. ayetinde Hak Taâlâ şöyle emreder: «Ey Muhammed, de ki çalışınız. Çalışmalarınızı mubakkak Allah ve Resulü ve müminler görüp değerlendireceklerdir. Kadın, erkek kim olursa olsun mümin olan amel-i salih (faydalı iş) işleyenlere güzel bir hayat yaşatırız, ve yapmakta olduklarına karşılık ecirlerin en güzelini veririz». İş hayatında çalışan bir kadın ise elbette birçok insanlarla görüşmeye, yaptığı işe göre bir elbise giymeye mecburdur, ve elbette kara bir çarşafa bürünerek yalnız bir tek gözünü gösteren bir kadın iş hayatında yaşayamaz. Peygamber zamanı da dâhil olmak üzere İslâm tarihinin her devrinde Müslüman kadınları kendilerine yakışan birçok mesleklerde çalışmışlardır. İlim alanında kitap yazıp ders okutmuşlar, hastabakıcılık, çarşı pazarlarda esnafı kontrol memurluğu yapmışlardır. Savaşlarda ordu ile beraber giderek aşçılık, berberlik yaparlar. askeri cesaretlendirecek şiirler ve şarkılar söylerlerdi. Mahkemelerde hâkimlik yapmalarında dahi şer'i bir sakınca yoktur. İslâm ahlâkı kadınların ailesinin ve çocuklarının geçimlerine yardım etmek veya yurdun kalkınmasına hizmet için erkeklerle beraber el ele vererek her işte çalışmalarını teşvik eder. Bazı gerici zihniyetlerin sandıkları gibi toplum hayatından uzak, evde kapalı yaşamaya mahküm edilmeleri şeklinde İslâmi bir kural yoktur. 
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3. Kadınların örtünmeleri (tesettür) hususunda da İslâm ahlâkına birçok yanlış ve geri anlayışlar sokulmuştur. Yukarda belirttigimiz üzere bir kere kadının iş hayatına girmesi caiz olunca onun bu işe göre bir kıyafet taşıması aklın ve mantığın zorunlu bir sonucudur. Bunun aksini idda etmek İslâmı mantık ve akıl dışı bırakmak olur. Kur'an-ı Kerimin Nur suresinin 24 kadar ayeti kadınlara ve aile ahlâkına aittir. Bu suresinin 30. ayeti örtünme hakkında müminlere şu emri verir: «Ey Muhammed! Miöminlere söyle. gözlerini bakılması yasak olanlardan çevirsinler, mahrem yerlerini korusunlar. Bz onların arınmasını daha iyi sağlar. Allah yaptıklarından şüphesiz haberdardır». Bu emirde bugünkü kadın kıyafetlerini kötüleyen hiç bir işaret yoktur. Avrupa ve Amerika'nın en medeni çevrelerinde dahi aile kadınlarına kötü gözle bakmamak, mahrem yerlerini kapamak tabii bir ahlâk kaidesidir. Aynı surenin 31. ayetinde örtünme hususunda kadınlara şu emir verilir: «Mümin kadınlara da söyle! Gözlerini yasak olanlardan çevirsönler, iffetlerini korusunlar. Söslerini kendiliğinden görünen kısımları müstesna, açmasınlar. Süslerini kocaları veya babaları veya kayın pederleri veya oğulları veya kocalarının oğulları veya kardeşleri veya erkek kardeşlerinin oğulları veya kız kardeşlerinin oğulları veya kadınları veya cariyeleri veya erkekliği kalmamış hizmetçiler, ya da kadınlardan henüz anlamayan çocuklardan başksına göstermesinler. Gizledikleri süslerin bilinmesi için ayaklarını da vurmasınlar. Ey insanlar, saadete ermeniz için hepiniz tövbe ederek Allahın hükmüne dönün!». Kur'an-ı Kerimin bu emirlerinden açık olarak anlaşılacağı üzere bir kadın kendiliğinden görünen vücut kısımlarını çarşaf içinde gizlemeye mecbur değildir. Yüz ve gözünü, saçlarını işini görmek için örtemez, fakat herkese mahrem olan yerlerini açarak, açık saçık da dolaşamaz. Burada dahi aklın rehberliği altında itidale riaye tetmek. ifrat ve tefritlerden kaçınmak lâzımdır. Mahrem yerlerini açıp teşhir etmek İslâmda olduğu gibi bütün dünyada ayıp ve günah sayılan bir ahlâksızlıktır. 


Arap yarımadası çok sıcak ve kum fırtınalarının hüküm sürdüğü bir yerdir. Buralarda kadınlar gibi erkeklerin de saçlarını ve başlarını da örtmeleri tabii bir zorunluluktur. O bölgede yaşayan Müslüman Araplardan başka Hıristiyan ve Yahudiler de başlarını ve yüzlerini güneşten ve sıcaktan korumak için örterler. Fakat daha ılımlı olan ülkelerde bu şekil örtünme zorunlu değildir. İslâm ahlâkı kadınlar için çok şefkatli ve müsamahalı bir dindir. Kadınların ziynet eşyasını yasaklamamış ve onları zekâttan muaf tutmuştur. Hazreti Peygamberin sık sık tavsiye ettiği şeylerden biri de erkeklerin kadınlara, kadınların da erkeklere benzemekten kaçınmalarıdır. Kadın ve erkek beden yapılarına ve tabiatın gereklerine göre giyinmelidir. Anormal kıyafetler ve âdteler İslâmda caiz değildir. 

İslâmda çok kadınla evlenmek (poligami) varsa da bu o kadar çok kayıt ve şartlara tabidir ki fiilen uygulanması mümkün değildir. Hıristiyanlıkta ise Meta İncil'ine göre Hazreti İsa bir erkeğin on kadınla evlenmesine izin vermektedir. 

Sözün kısası ahlâk, kadında olsun erkekte olsun, vicdan temizliği, ihlâs ve sağlam iradedir; vücudun şu veya bu kısmının saklanmasıyle ahlâk kurulmaz. Her işte olduğu gibi alhâkta da akıl rehberimiz olmalıdır. 

4. Bazı öğretmen hanımlarımızın başörtü ile derslere girmekte ısrar ettikleri ve bu yüzden olaylara sebep oldukları duyulmaktadır. 
Sırası gelmişken bu noktanın da açıklanması faydalı olur. Kur'an-ı Kerimin Ahzab suresinin 59. ayetinde şu ilâhi emir vardır: «Ey Peygamber! Senin kadınlarına ve kızlarına ve inanan kişilerin kadınlarına üstlerine başörtüleri* alacaklar de! Bu kendilerinin tanınıp da incinmemeleri için daha elverişlidir. Allah Tadlâ suçları örtücü ve acıyıcıdır». Bu emirde başörtünün tanınmak ve incinmemek için konulması şartına dikkat etmelidir. Bu şartın neden konulduğunu anlamak için Medeniyet-? 
İslâmiye Tarihi'nin 5. cildiyle Ziya Gökalp'ın İslâmda Aile Ahlâk: hakkındaki açıklamalarını okumak lâzımdır (Yeni Mecmua, sayı 14). Buralarda ileri sürülen fikirleri şöyle özetleyebiliriz: «Kadınların haremde kapanmaları ve örtünmeleri İslâma, İranlılarla Suriye'deki Bizanslılardan geçmiştir. Eski Yunanda kadınlar mutlak surette sosyal hayata karıştırılmazdı. İranlılarda dahi Zerdüşt dini kadınlrı Ehrimen dünyasına mensup sayar, onların âdet görmelerini «vücuttan çıkan pis maddeler» telakki ederlerdi. İran'da Nizam-ül-Mülk'ün Siyasetnamesinde bu nokta açık olarak belirtilmişti. İslâmiyet etrafa yayılıp genişleyince İran ve Bizans geleneklerine uyularak, şehirlere birçok gayr-i Müslim cariyeler ve kadınlar getirildi. Bunlar hükümdarların saraylarında şiir ve şarkı söyler, dans ederlerdi. Bu kadınlar sokaklarda ve evlerde serbest olarak dolaştıklarından aile kadınlarıyle bunları birbirinden ayırmak zorlaştı. Ahzab suresindeki ayet, işte bu çeşit kadınlarla aile kadınlarını birbirlerinden ayırt etmek için başörtü kullanmalarını emretmiştir. Cariyeler umumi yerlerde açık olarak erkek meclislerine katılırlar, buna karşılık aile kadınları daha çok evlere kapanır oldular. Başörtü Osmanlı şehir kadınlarında gittikçe gelişerek peçe, yaşmak, çarşaf şekillerini aldı. Zamanı- 


(*) Ayet-i kerimede celabib kelimesi geçer, cilbab kelimesinin çoğuludur. Gömlek, ferace, manto manasına da gelir. 
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mızda ise cariyelik ve patriyarkal aile kalmadığından cariye ile ev kadınını ayırt etmek için kullanılan her çeşit örtüye de ihtiyaç yoktur. Çünkü mani zail olunca memnu avdet eder (engel kalkınca yasak da kalkar). 


Ailede Çocuklar: 


Bir hadis-i şerifinde Hazreti Peygamber, «Çocuklarınıza iyi bakınız ve onları terbiye ediniz!» sözüyle ailenin başlıca vazifesini göstermiştir. Resul-i Ekrem, kendi evlâtları hakkında uyguladığı öğretim ve eğitim şekliyle Müslümanlara örnek olmuştur. Bir ailenin gerçek amacı çocuk sahibi olmaktır. Burada dahi Allahın ve tabiatın koyduğu kanunu ahlâk tamamlayacaktır. Aile ocağı hayatın soydan soya aktarılmasını, insan türünün zaman içinde devamını ve toplumların yaşamasını sağlar. Çocuğu olmayan aile, meyve vermeyen bir 'ağaca benzer. Bu gibi aileler insanlığa ve bağlı oldukları topluluğa karşı vazifelerini yapmamış olurlar ve bu sebeple çocuksuz aileler maddeten ve manen eksik sayılırlar. 

Ailede çocuk doğduğu andan itibaren ana baba, vicdanlarında büyük bir değişme olduğunu derhal anlarlar. Artık onlar yeryüzünde yalnız değillerdir, belki kendilerinden sonra da sürüp gidecek olan bir zincirin halkalarıdırlar ve soyları kendilerinden sonra sönüp yok olmayacaktır. Aile içinde yeni birtakım duygular da uyanır, erkekte babalık sevgisi uyanırken anada dünyanın en asil duygusu olan analık sevgisi başlar. Analık sevgisi, kadının tabiatını değiştirir ve ona hayattaki gerçek vazifesini gösterir. Anaların çocuklarına karşı duydukları bu sevgi o kadar geniş ve evrenseldir ki çağlar boyunca ve her toplumda buna ait birçok örnekler görülmüş ve görülmektedir. Fedakârlıkların çoğu, sevgiden doğar. Anaların çocukları için gösterdikleri fedakârlıklar sayısız ve ölçüsüz faziletlerin yeryüzünde yaşamasını ve genişlemesini sağlar; çocukların bakılması, beslenmesi ve eğitimi ancak ailede anaların gayret ve fedakârlıklarıyle olur. 
İşte bu duyguların kuvvetlenmesi ve gelişmesi aile fertlerini birbirlerine daha çok yakınlaştırır, beraber yaşamayı kuvvetlendiren bir bağ haline gelir. Kadın, kocasında hem kendisinin hayat arkadaşı, hem de çocuğunun babası kimliğini görür. Çocuk ailenin yaşama ve zorluklarla mücadele gücünü artırır. Kadın ve erkek, evlâtları için duydukları ortaklaşa sevgi ve şefkatle daha ziyade birbirlerine bağlanırlar; geçim, yaşama zorluklarına karşı daha dayanıklı ve kuvvetli olurlar. Ailede israf, geçimsizlik azalır; her hareketlerinde yaşamalarından ve yetişmelerinden sorumlu oldukları çocuklar gözlerinin önüne dikilir. Karı kocanın birbirlerine karşı vazife ve sorumluluklarına çocukların sağlığı, beslenmesi, okutulması ve yetiştirilmesi gibi vazifeler ve sorumluluklar eklenir. Bu vazife ve sorumluluklar çok nazik ve geniştir. Çocuklar her şeyden önce himayeye muhtaçtır, gece gündüz sürekli bakım ister. Bundan sonra eğitim sorumluluğu başlar. Çocuğu nasıl eğitmelidir? Hangi alışkanlıkları, hangi yaşlarda vermelidir? Bunların her biri pedagojide önemli inceleme konusu olan sorunlardır. Ailenin çocuk eğitimi hakkında da yeteri derecede bilgisi olmalıdır. Bir bahçıvan çiçekleri yetiştirmek için bilgi ve görgü sahibi olmaya mecburdur; bir çocuk ise elbette bitkiden daha kıymetlidir. O halde her ailenin çocuğunun eğitiminde mutlaka sağlam pedagojik bilgilere sahip olması lâzımdır. Toplumlarda görülen manevi ve ahlâki bunalımların tedavi yerleri, aile yuvalarıdır. Her şey ailede başlar ve orada çözüm yolu bulur. 

İslâm ahlâkçıları ilm-i tedbir-ül-menzil adını verdikleri ailede yaşayış, kız ve erkek çocukların yetiştirilmesi konusunda geniş ve esaslı bilgiler vermişlerdir. Örneğin İmam Gazali'nin Ey Oğul adlı kitabı ile 4b/4&-: Alâ#'nin Terbir-ül-Menzil bölümü ailede İslâmi terbiyenin kuralları hakkında geniş açıklamalar yapmışlardır. Kitabımızın ahlâki eserler bölümünde özetlenen çeşitli ahlâk kitaplarımızda bu konuya ilişkin fikirler özetlenmiştir. Hazreti Ali, öğütlerinde zamanın gittikçe değiştiğini ve bu sebeple çocukların da gelecek çağların ihtiyaçlarına göre hazırlanıp yetiştirilmesini tavsiye ederdi. Bu fikrin çocukların eğitimi ve öğrenimi bakımından önemi büyük ve değerlidir ve pedagojinin temel bir kuralını meydana getirir. Biz burada ailenin çocuk eğitimi hakkındaki vazifelerini özetleyecek ve belli başlı öğütleri göstermeye çalışacağız. 

1. Aile her şeyden önce çocuklarına sağlam bir iman, kuvvetli bir inanç vermeli, her vesile ile bunu çocuklara telkin etmelidir. 
Bu öğretimde çocukların yaşları ve idrak kabiliyetleri dikkate alınmalıdır. Küçük çocuklar, henüz iman ve itikadın soyut inceliklerini kavrayamazlar. Onun için burada İslâmın temel direkleri, teferruata girilmeden olduğu gibi belletilmeli, daha çok onların kavrayabileceği pratik konular öğretilmelidir. Meselâ Allahın büyüklüğü, .bize verdiği sayısız nimetler anlatılarak gösterilir, ona karşı saygı ve teşekkürler (hamt ve şükür) borcumuz söylenir. Namaz, oruç gibi ibadet şekilleri, aptes almak, camie götürülmek, oruç tutmaya teşvik gibi alıştırmalarla ve pratik örneklerle yol gösterilir. Burada en önemli nokta, bu pratiklerde ailenin çocuklara sürekli olarak örnek olmasıdır. Küçük çocuklar için sözden ziyade fiil ve hareket etkili olur. 
Çocuk için aile, modern kafalı bir Müslüman evi olmalıdır. Aklın almayacağı hurafeler ve geri fikirlerden çocuğu uzak tutmalıdır. 
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2. Sağlığı korumak, temizliğe dikkat etmek alışkanlığı verilmelidir. Sağlığı bozuk, hastalıklı insan dini vazifelerini de yerine getiremez. Bunun için daha küçük yaştan çocuklara, soğuktan, sıcaktan ve sair tehlikelerden vücudunu korumasını öğretmeli, büyük şehirlerde trafik tehlikelerine karşı sık sık ikaz etmelidir. Her gün sık sık elini yüzünü yıkamayı, banyo yapmayı, kullandığı eşyanın temiz tutulmasını öğretmeli ve bu alışkanlığı kazanması için ısrarla takip etmelidir. Ev içinde ortaklaşa kullanılan ev eşyasını yırtıp kirletmemek, bozmamak lâzım olduğu öğretilmeli, bunun gerekliliği anlatılmalıdır. 


3. Çocuklara küçükten iyi alışkanlıklar kazandırmak lâzımdır. 
Alışkanlık insanda ikinci bir tabiattır. Müşterek aile hayatında her şeyin vakit ve saatında yapılması, günlük yaşayışın kurulu bir saat gibi işlemesi gereklidir. Çocuklar vaktinde yemek yemeyi, zamanında uyumayı, erken kalkmayı ailede öğrenirler. Ev içinde her şeyin bir tertip ve düzen içinde yürümesi, eşyanın yerli yerinde bulundurulması, dağınıklık ve karışıklığın önlenmesi faydalı alışkanlıklardır. Küçükten kazanılan bu faydalı alışkanlıklar insanın bütün ömrü boyunca devam eder. İslâm ahlâkı, çalışkanlığı över, tembelliği yerer, Türlü bahane ve sebepler uydurarak çalışmadan kaçan, uyuşuk ve tembel kimseler, İslâm nazarında iyi insan değillerdir: « Gif İnsan ancak çalışırsa insan olur», Aile çocuklarını küçükten ev işlerinde çalışmaya alıştırdığı gibi okul çağında bir program dairesinde intizamlı ve sürekli bir çalışmaya alıştırmalı ve zorlamalıdır. 


4. Aile beslenme, giyinme ve diğer hususlarda çocukları arasında eşitliğe dikkat etmelidir. Çocukları birbirinden ayrı muameleye tabi tutmak, birini hor görüp diğerini şımartmak çocukların birbirlerine karşı kin ve nefret beslemelerine sebep olur. Onların ana babaya karşı saygılarını sarsar. Elbise alınırken, cep harçlığı verilirken ve bunun gibi her şeyde ve her yerde kardeşleri birbirinden ayırmamalı, kıskançlık doğuracak hareketlerden sakınmalıdır. 

5. Aile çocuklarının nezaketli ve terbiyeli olmalarına çok dikkat etmelidir. Önce ana baba ev içinde çocuğa iyi bir örnek olmalı, onlara kötü misal olacak hareketler ve sözlerden kaçınmalıdır. Nezaket ve terbiye, küçükten ailede kazanılan bir alışkanlıktır. Çocuklar birer taklit makinesidirler, etraftan duydukları ve çoğu zaman manasını bilmedikleri kötü sözleri tekrarlamayı severler. Aile çocuklara kötü örnekler veren arkadaşlardan onları uzaklaştırmalı ve -bu gibi fena sözlere alışmasına şiddetle engel olmalıdır. Çocuk küçükten saygılı ve güler yüzlü, geçimli olacak davranışları kazanmalıdır. Bir büyükle nasıl saygılı konuşulur, arkadaşlara nasıl davranılır, umumi yerlerde ne suretle hareket edilir? Bunlar birer yaşama ilmidir ki terbiyeli ve görgülü bir çocuğu derhal seçkin bir hale koyar. Aile görgüsü olmayan, iyi terbiye görmeyen birçok insanlar vardır ki umumi yerlerde yüksek sesle konuşur, ortalığı kirletir, küfürler savurur, uygunsuz hareketleriyle herkesi rahatsız ederler. 
Bunlar aile terbiyesinden yoksun kimselerdir. İslâm ahlâkı, bu gibi kimseleri edep ve terbiyesi eksik, dini ve ahlâki emirlere karşı gelen adamlar olarak gösterir. Hazreti Peygamberin on binleri aşan hadis-i şerifleri, devamlı olarak Müslümanları edep ve terbiyeye, yardımlaşmaya çağırmıştır. Bunlara rağmen son yıllarda toplum yaşayışımızda görülen nezaketsizlik, saygısızlık ve kabalık hareketleri, eski ahlâk terbiyemizin gittikçe çöktüğünü gösteren acı misallerdir. 


6. İslâm ahlâkında kızların eğitim ve öğretimine özel bir önem verilmiştir. Kızlarımız her şeyden önce iyi bir ev kadını olmalıdır. 
Bir aile ne kadar varlıklı olursa olsun, kız çocuklarına yemek pişirmesini, dikiş dikmesini, ütü, çamaşır gibi ev işlerini öğretmekle yükümlüdür. Bazı ailelerin kızlarını esirgemek düşüncesiyle onları mutfak işlerinden uzak tutmaları yanlış bir tutumdur. Kızlarımızın sinema yıldızı gibi tırnaklarını ve yüzlerini boyayıp ve moda çılgınlıklarına kendini kaptırıp sokaklara dökülmeleri aile hayatımız için büyük bir tehlikedir. Kızların yaratılış amacı ev kadını olmaktır. Onları bu amaçtan uzaklaştıran her davranış anormaldir. Doktorluk, avukatlık, öğretmenlik gibi meslek hayatına atılan kadınlarımız bile ev kadınlığı niteliğini muhafaza etmeyi bilmelidir. Bu konu üzerinde daha pek çok açıklamalar yapılabilirse de kitabımızın çerçevesi bunlar üzerinde daha fazla duymaya elverişli değildir. 


Bu bahse son verirken bazı kitaplarımızda görülen bir yanlışlıga dokunmak isteriz. Eski bazı tefsircilerimiz kızların okuma öğrenmelerini, fakat yazı öğrenmelerinin şer'an caiz olmadığını iddia etmişlerdir. Bu iddia doğru olursa kızlarımızın okullara gitmemeleri, okuma yazma öğrenmemeleri, sosyal hayatta meslek sahibi kadınların işlerini bırakmaları gibi anormal bir durum meydana gelecektir. 
İslâm dinine, bu kadar akla aykırı bir kuralı yakıştıramayız. Tersine olarak Kur'an-ı Kerimde, «Fai », « 555165» gibi emirlerle bütün müminlere okuma yazma emredilmiştir. Ayet-i kerimenin emri şudur: «Yaratan Rabbinin adıyle oku! O insanı bir kan pıhtısından yarattı, oku! Rabbin nihayetsiz kerem sahibidir. Kalemle (yazı yazmayı) öğreten odur. İnsana bilmediklerini o öğretti. Cenabı Hakkın bu açık emir- 


334 


AİLE AHLAKI 


leri karşısında hâlâ kızlara yazı öğretmek caiz midir, değil midir? 
diye tartışmalara girişmek, en büyük cehalet ve gericilik örneğidir. 


Çocukların Ana Babaya Karşı Vazifeleri: 


İslâm ahlâkında çocukların ana babaya karşı vazifeleri geniş ve teferruatlı olarak gösterilmiştir. Ailenin başlıca vazifesi, ileriki nesli topluma ve insanlığa faydalı bir insan yapmak olduğuna göre, ahlâkçılarımızın bu konu üzerinde önemle durmaları pek doğru ve yerindedir. Dinimiz, ana babaya karşı vazifeleri namaz, oruç gibi temel ibadetlerden sayar. İsra suresinin şu ayet-i kerimelerine ba- 


kalim: Arei KG GAYE a a Ki fan ae 
RAA IENE Rabbin şunları kesin olarak emreder: İbadeti ancak kendisine ediniz, babaya anaya ihsan ve iyilik yapın! Birisi veya ikisi de yanında iken ihtiyarlık haline gelirlerse sakın onlara of bıktım! deme, onlara darılma ve yüzlerine bağırma! İkisine de saygılı ve tatlı söz söyle! İkisine de şefkatle düşünerek, acıyarak önlerinde eğil! Ve de ki ya Rap! İkisine de merhamet et! Onlar beni küçük iken nasıl terbiye etmiş, büyütmüşlerse sen de onlara merhamet þuyur! Rabbiniz gönüllerinizdekini daha iyi bilir, ana babanıza iyilik ederseniz Allah da sizi affeder. Çünkü Allah tövbe edenlere gerçekten affedicidir» (ayet 23-24). Allahına ve Resulüne iman etmiş olan bir çocuğun bu ilâhî emir karşısında ana babasına karşı saygı, sevgi ve itaat göstermesinden daha tabii ne olabilir? Onlar bütün ömürleri boyunca çocuklarının büyümesi, yetişmesi ve bir meslek sahibi olması için gece gündüz uğraşmışlar, bu uğurda ömürlerini tüketmişlerdir. Hangi vicdan sahibi kendisine bu kadar iyilik yapan kimselere karşı isyan eder? Bir eğlenceye gitmek veya bir moda çılgınlığını yerine getirmek için ana babasına karşı gelen, onları azarlayan evlâtlar dünyanın en adi ve kalpsiz yaratıklarıdır. 


Allahı ve ahlâkı inkâr eden, hiç bir manevi değer tanımayan rejimlerde bile ana babanın çocuklar üzerindeki hakları tanınmıştır. 
Kaldı ki İslâm ahlâkı gibi en üstün ahlâk kurallarını içinde toplayan bir ahlâk sistemini benimsemiş olan Türk çocuklarının ana babaya karşı vazifelerini unutması Allaha ve Resulüne karşı isyan olduğu gibi toplum kanunlarına da karşı gelmektir. Her şeyimizi anamıza, babamıza borçluyuz, bu borcu severek, isteyerek ödemek, hatta fazlasını yapmak dini, ahlâki bir vazifedir. Anasına, babasına karşı vazifesini yapmayan evlâtların kalplerinde hiç bir yüksek duygu yaşamaz. Böyle kimselerden millete ve devlete de hayır gelmez. Anasını, babasını ağlatan çocuk, sonunda mutlaka kendisi de ağlar. 
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İslâm ahlâk kitapları, ana babaya karşı çocukların vazifelerini sırasıyle saymışlardır. Bunların hepsi kısaca sevgi, saygı ve itaat sözleriyle özetlenebilir: 


1 Anaya babaya karşı ihsanda bulunmalıdır. Bundan maksat 
ana babaya karşı para ve malile yardım etmek, ihtiyarlıklarında onları başkalarına muhtaç etmemek, işlerini görmek, bakımlarını sağlamaktır. 


2. Evlâtlar anaya babaya mutlak surette itaat etmelidirler. Çocuklar gerek küçüklüklerinde, gerekse büyüdüklerinde onların verdikleri emirleri derhal ve tereddütsüz yerine getirmeli, itiraz etmek, savsaklamak, karşı gelmek gibi terbiyesizce hareketlerde bulunmamalıdır. Onlarla konuşurken, bir şey isterken son derecede saygılı ve nezaketli davranmalı, sert ve öfkeli cevaplar vermemelidir. 


3. Yapılacak önemli işlerde ana babanın fikirleri alınmalı, onların razı olmadıkları, uygun görmedikleri işleri yapmamalıdır. Çünkü ana baba başkaları gibi art fikirlere kapılmadan yalnız onların saadet ve iyiliklerini düşünürler. Hayat tecrübeleri onlardan fazladır. Bu sebeple her işte ana babanın rızasını alan çocuklar aldanmazlar. Bazı çevrelerde ana babaları «eski kafalı» sayan, sapık cereyanlara kendilerini kaptırmış züppe gençler vardır. Bunlar kendilerini daha çok bilgili, ileri ve modern insanlar olarak görürler. Bu sapık düşüncelere kendilerini kaptıran, ilâhi nizama karşı gelen, binlerce yıllık ahlâki kuralları hiçe sayan zavallılardır. Sonları da elbette felâket ve çöküntüdür. 


4. Anaya babaya ait hizmet ve işleri her zaman kendi işlerinden önce görmek lâzımdır. Çarşıdan bir şey istedikleri zaman, yahut bir ilâç alınacağı vakit kendi işlerinden evvel bunları yerine getirmelidir. Çünkü evlâtlarının küçüklüğünde onlar da kendilerine bu hizmeti seve seve ve fedakârlıkla yapmışlardır. Bundan başka bu yardım ve hizmeti bir ödeşme saymak da yanlıştır. Ana babaya karşı hizmetlerimiz, kendimize yapıldığı için yapılan bir borç ödeme değildir. Bu yardım ve hizmet, terazi ile tartılmayan, içten gelen bir sevgi ve saygı ile yapılmalıdır. Böyle yapılan hizmet ve yardımlardır ki ahlâk ve din bakımından bir değer taşırlar. Ana babanın hayır duasını alan evlât, dünya ve ahrette mutlu olur, işleri iyi gider. 


Ulu Resulümüz, anaya babaya karşı vazifelerimiz hakkında bizlere çok değerli öğütler vermiştir. Bu hadis-i şeriflerden bazılarını yazıyoruz: «Anaya babaya itaat, Allaha itaattir. Onlara karşı gelmek Allaha karşı gelmektir»; «Allahın rızası, ana ve babayı kendinden memnun ve razı etmekle kazanılır»; «Şunlar en büyük günablardır: Allaha şirk koşmak (ortak göstermek), anaya babaya karşı gelmek, insan öldürmek, yalan yere yemin etmek»; «Allah Taâlâ günahlardan istediğini kıyamet gününe bırakır. Ancak anaya babaya asi olanın cezasını dünyada iken vermekte acele eder, bunun cezasını dünyada iken de verir»; «Allahın en sevdiği amel, vaktinde kılınan namaz ile anaya babaya yapılan iyiliktir»; «Hiç şüphe yok ki üç kimsenin duası kabul olunur: Babanın ananın çocuklarına duası, misafirin duası, mazlumun duası»; «Kime iyilik edeyim diye soran bir yakınına Peygamberimiz şu cevabı vermiştir: Ananıza, anamıza, ananıza... babanıza ve daha sonra da en yakın olanlarınıza». 

Aile ahlâkını düzenleyen İslâmın bu ahlâki kuralları bugün için olduğu kadar gelecek için de değerini muhafaza eden temel ilkelerdir. Önemli olan nokta, bu ilkeleri iyi kavramak ve gereğini yapmaktır. 


Kardeşlerin Birbirlerine Karşı Vazifeleri: 


Bir aile içinde ana babadan başka kız ve erkek çocuklar da vardır. Bunlar büyük ve küçük birer aile ferdidir. Bir aile büyük bir ağaca benzetilirse çocuklar bu ağacın büyük ve küçük dallarıdır. 
Aynı kandan ve aynı soydan gelirler. Bir çatı altında yan yana ve bir arada yaşamak zorundadırlar. Aynı ev eşyasını kullanır, yiyip içmede, yatıp kalkmada ortaklaşa bir yaşayışı devam ettirirler. Bu topluluk aile reisi olan babanın etrafında birleşen, amaçta, yaşayışta, çalışmada aynı kurallara uyan bir bütündür. Yaşayışta olduğu gibi fikirlerde, duygularda da birlik ve beraberlik vardır. 

Bu birlik ve beraberlik, kardeşler arasında sıkı bir anlaşma ve dayanışmayı gerektirir. Çocuklardan birisi huysuzluk ve geçimsizlik çıkarırsa bundan herkes rahatsız olur. Ailenin rahatı ve neşesi kaçar. Çocuklar arasında geçimsizliğin başlıca sebebi bencilik, çekememezlik ve inatçılıktır. Yukarda belirttiğimiz üzere ana baba kardeşler arasında eşitliğe dikkat etmelidir. Buna rağmen bazı çocuklar öteki kardeşlerinden daha üstün tutulmasını isterse bundan geçimsizlik ve kavga doğar. Kardeşlerine karşı haksızlık yapan çocuk da bu hareketinde inat ve ısrar etmemelidir. Çocuklar ana babanın verdiği karara uymalı, haklarına razı olmalıdır. Ağlayıp sızlayan, her. şeyden bir huysuzluk ve geçimsizlik vesilesi yaratan çocuklar ailenin mutluluğunu ve huzurunu bozarlar. Küçükler ağabeylerinin büyüklüğünü tanıyıp onlara sevgi ve saygı beslemeli, büyükler de küçüklere: karşı himaye ve hoş görürlük göstermelidir. Kardeşler arasında kıskançlık çok zararlı ve kötü bir huydur. Kıskançlık ve geçimsizlik eğilimleri gösteren çocuğu, bütün aile elbirliğiyle ve her türlü çareye baş vurarak ıslah etmeye çalışmalıdır. Ailenin kız çocukları ev içinde kardeşlerine ablalık vazifesini benimsemelidir. Bir taraftan ev işlerinde ve yemek hazırlanmasında annesine yardım etmeli, öte yandan kardeşlerinin ütü, çamaşır, temizlik, yama gibi işlerine koşmalıdır. Erkek çocuklar ise küçük kardeşlerinin ev içinde ortalığı dağıtmadan oynamalarına yardım etmeli, temiz hava almalarını sağlamak için onları bahçelere götürüp gezdirmelidir. Ev için çarşıdan, pazardan acele satın alınacak şeyler için de erkek çocuklar görevlendirilir, böylece hem alışveriş yapmayı, hem de masraf ve para işlerini öğrenmiş olurlar. İyi işleyen aile bir arı kovanına benzer, herkesin kendine göre yapacağı bir vazife vardır. 
Kardeşler arasında bu beraberlik ve yardımlaşma ömür boyunca sürekli ve devamlı olmalıdır. Ana babanın ölümünden sonra kardeşlerin miras gibi küçük dünya çıkarları için birbirlerine düşmeleri kendileri için ağır ve zararlı sonuçlar doğurur. Ahlâk kitaplarında görülen şu hikâye bu hususta çok manalı ve faydalıdır: Yaşlı bir baba ölüm döşeğinde iken çocuklarını etrafına toplar ve, «Çocuklarım, ben ölüyorum, fakat sizlere son bir öğütte bulunmak istiyorum» der. Önceden yanında hazırlattığı bir çubuğu en küçük çocuguna uzatarak, «Şunu kırabilir misin olğum?» der. Çocuk çubuğu alıp kolayca kırar. Baba bu defa 20-30 çubuktan ibaret ve birbirlerine sıkıca iple bağlı bir desteyi göstererek, «Al şunu da kır bakalım» der. Küçük çocuk çok uğraştığı halde kıramaz. İhtiyar aynı tecrübeyi öteki çocuklarına da yaptırır, fakat hiç birisi çubuk destesini kıramaz. O zaman ihtiyar baba çocuklarına dönerek şu öğüdü verir: «Ben öldükten sonra birbirlerinize düşüp dağılmayınız, daima şu çubuk destesi gibi birbirinize bağlı ve yapışık kalınız, ayrılır ve dağılırsanız tek çubuk gibi ezilip kırılırsınız!». Günün birinde çocuklar da büyüyüp evlenecek ve ayrı birer aile yuvası kuracaklardır. 
Belki de işlerinin gereği ayrı bölgelere dağılacaklardır. Fakat aralarındaki beraberlik ve dayanışma asla çözülmemeli, iyi ve kötü günlerinde daima aralarındaki sevgi ve bağlılığı devam ettirmelidirler. 


Akrabaya Karşı Vazifelerimiz: 

Her ailenin az veya çok sayıda hısım ve akrabası vardır. Baba tarafından amcalar, halalar ve bunların çocukları en yakın akrabalarımızdır. Ana tarafından da dayılar ve teyzeler yine yakın akraba sayılırlar. Bunlar da yarı aile fertleri gibidir. Akrabalar arasında da karşılıklı vazifeler vardır. Onların iyilikleriyle sevinir, acılarına üzülürüz. İslâm ahlâkı, akrabalarımıza karşı vazifelerimizin yerine getirilmesini emretmiştir. Bir hadis-i şerifte Hazreti Peygamber şöyle buyurur: «Neseplerinizi, soylarınızı bilip öğreniniz, bısımlarınızı arayıp 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sorunuz. Akrabanızı aramayacak olursanız, hatta yakınınızda bile olsalar, onlarla hiç yakınlığınız yok demektir. Onları arayıp sorduğunuz zaman, uzakta bile olsalar, uzaklık kalmaz. Teyzeler ana yerindedirler». 


Akrabaların büyükleri, çocukların ana babaları gibidir. Onlara karşı gösterilen saygı, itaat ve sevgiyi akrabalara karşı da göstermek vazifedir. Akrabaların çocukları da kardeşlerimizdir. Öz kardeşlere gösterilen yakınlık ve sevgiyi onlara da göstermek ahlâki bir vazifedir. Akrabalar yakında iseler sık sık ziyaretlerine gitmeli, onlara karşı sevgi ve saygımızı göstermelidir. Uzakta iseler mektupla hal ve hatırlarını sormalı, aileye ait haberleri ulaştırmalıdır. Özellikle bayramlarda ziyaretlerine gitmeyi veya tebrik mektubu yazmayı ihmal etmemelidir. Olur olmaz sebeplerle akraba arasında dargınlık ve soğukluk yaratmak doğru değildir. Dinimiz bayram ve mübarek günlerde dargınlıkları unutmayı emretmiştir. Buna rağmen akrabasını affetmeyerek dargınlıkta devam eden kimseler, dinimizin emirlerine karşı gelmiş zayıf ahlâklı kimselerdir. 


Akraba insan için sırasında en büyük destektir, bu desteği, küçük birtakım duygular ve hesaplarla yıkmak, akla ve ahlâka karşı gelmektir. Yarının bizim için neler sakladığını kimse bilmez. Bir felâket ve kara günde bize yardım elini uzatacak olan yine akrabamızdır. Akrabalığın oyuncak değil, büyük bir nimet olduğunu unutmamak lâzımdır. 


NÜFUS PLANLAMASI 


Aile ahlâkından söz edilirken, son yıllarda önemli bir problem olarak ortaya çıkan nüfus planlamasından da söz etmek gereklidir. 
XIX. yüzyıl sonlarına kadar bütün dünya toplumları, nüfuslarını artırmak için büyük çabalar harcamışlardır. Fakat XX. yüzyılın yarısından sonra sorun, tersine dönmüş, bu defa da topluluklar gittikçe artan nüfuslarına gerekli besini bulmak, geçimleri için iş sağlamak derdine düşmüşlerdir. Nüfus planlaması adı verilen uygulamalar da işte bu endişelerden doğmuştur. 


Dünyanın nüfusu yıldan yıla büyük ölçüde artmakta ve özellikle az gelişmiş ülkelerde bu artış oranı daha çok olmaktadır. Meselâ M.Ö. I. yüzyılda dünya nüfusu 200-300 milyon kadarken 1650 yılında 500 milyon, 1960 yılında 3 milyar olmuş, 2000 yılında bunun 6 
milyar 200 milyon olacağı hesap edilmiştir. Yurdumuz da nüfusu yıldan yıla büyük oranda artan az gelişmiş ülkelerden biridir. Örneğin cumhuriyetin ilânı yılında 13 milyon olan nüfusumuz 1971'de yani 49 yıl sonra 35 milyon olmuştur. Ortalama nüfus artışı yılda yüzde 3'tür. Türkiyemiz nüfus artışı en yüksek olan ülkelerden biridir. Nüfus artışı, bu artışa paralel olarak besin maddeleri üretimi de artırılabildiği, çalışma alanları normal olarak genişletilebildiği takdirde o memleketin kalkınmasına, gelişmesine ve milli gücünün yükselmesine hizmet eder. Bu yapılamadığı takdirde artan nüfusun beslenmesi, konut yetersizliği, yaşama zorluklarının artması gibi sonuçlar meydana gelir. Halk yeteri kadar beslenemez. Büyük şehirlerde konutlar ve sular yetmez, işsizlik artar, ve sonunda bu gibi ülkelerde huzursuzluk, kargaşalık ve zararlı akımlar baş gösterir. 
Uzmanlarca yapılan hesaplara göre 2000'inci yıl sonunda yeryüzünde bugün üretilen besin maddeleri, nüfusa yetişmeyecek ve insanlık büyük bir açlık felâketiyle karşılaşacaktır. Daha şimdiden Hindistan, Pakistan gibi nüfusu kalabalık ülkelerde artan nüfusun beslenmesi çetin bir mesele halini almıştır. Bilginler insanlığın geleceğini tehdit eden bu tehlikeye karşı şimdiden Güney Amerika'daki Amazon bölgelerinin ve Afrika'daki ormanlık ve ıssız yerlerin verimli hale getirilmesi veya denizlerden yararlanmak gibi tedbirler düşünmektedirler. 


Türkiye nüfus artışı bakımından en başta gelen ülkelerden oldugu halde besin ve tüketim maddeleri bu oranda artmamaktadır. 
Artan nüfusu barındırmak için konutlar yapmak, su, yol, elektrik, yakıt gibi ihtiyaçları karşılamak mümkün olamamaktadır. Sağlık hizmetleri, eğitim, iş alanları fazla nüfusu yeteri derecede karşılayamaz hale gelmiştir. Bunun için Devlet Planlama Teşkilâtı diğer memleketlerde olduğu gibi, yurdumuzda dahi bir nüfus planlaması programı hazırlamış ve bu maksatla 1965 yılında 557 sayılı kanun çıkarılmıştır. Bu kanunun temel fikri, Türkiye nüfusunun kendi imkânları oranında artması, aşırı nüfus artışının önüne geçilmesidir. 
Dikkat edilirse burada güdülen fikir, doğuma mani olmak değil, bunu geçindirebileceğimiz,: yaşatabileceğimiz bir orana indirmektir. Bu tutum İslâm ahlâkına da aykırı değildir. Her ne kadar hadis-i şerif, «Evleniniz, çocuk yetiştiriniz!i» diyorsa da diğer birçok yerlerde de, «ailenizin, çocuklarınızın geçimlerini sağlayınız, rızklarını veriniz» denilmektedir. Bu emriler karşılaştırıldığı zaman İslâm ahlâkı, akla ve mantığa aykırı olan, memlekete birçok aç ve işsiz yetiştirilmesini elbette tavsiye etmeyecektir. Hesap ve rakamlar açıktır. Fertlerin olduğu kadar toplumun refah ve selâmeti için her çareye baş vurmak lâzımdır. 
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AİLE AHLÂKINA AİT BAZI KURALLAR 


Aile fertlerinin birbirlerine karşı vazifeleri hakkında yukarda gerekli temel bilgileri göstermiş bulunuyoruz. Bunlardan başka İslâm ahlâk kitaplarında aile ahlâkı hakkında birçok kurallar konulmuş ve misaller gösterilmiştir. Bu alanda Hazreti Peygamberin verdiği öğütler ise daha zengin ve manalıdır. Bunların hepsi, bugün için de aile hayatında dikkatle uygulanması gerekli hayat kurallarıdır. 

1. Her zaman ve her yerde büyüklere hürmet, küçüklere şefkat göstermelidir. Büyükler başta ana babalarımız olmak üzere hala, teyze, dayı, amca, dede, dadı gibi aile yakınlarımız ve öğretmenler, yakın komşu, ve tanıdıklardır. Bunların yanında dışarda ve sokaklarda rast geldiğimiz yaşlı kadın ve erkekler de bizim din kardeşlerimiz, hemşerilerimizdir. Bunlara karşı sözle ve hareketle kaba davranmak, itip kakmak, azarlamak, gerektiği zaman yardımdan kaçınmak saygısızlıktır, günahtır. 

Bizden yaşça küçük olan kardeşlerimize, akrabalarımıza, mahalle ve okul arkadaşlarımıza karşı şefkatli davranmak ahlâki vazifemizdir. Şefkatli davranmak demek onları hırpalamak, dövmek, eziyet etmek gibi kötü davranışlardan kaçınmak, her zaman onları himaye etmek, yardımlarına koşmak ve iyi olmaları için öğütler vermektir. 
Elbisesini giyemeyen bir küçüğün giyinmesine yardım etmek, yüzünü ve ayağını yıkamasını öğretmek, dersinde zorluklarına yardımcı olmak onlara şefkat göstermektir. Sokakta kavga eden, zararlı oyunlar oynayan, tehlikeli duruma düşen küçükleri korumak ve öğütlemek büyükler için bir vazifedir. Herkes bu vazifeleri tam olarak yerine getirirse insanlar arasında sevgi ve yardımlaşma duyguları artar. 

2. Ana ve babayı katiyen tenkit etmemelidir. Onlar ne kadar cahil ve yaşlı bile olsalar, siz ne kadar yüksek mevkide olursanız olunuz, her hususta onları beğenmemezlik etmeyiniz. Daima tatlı sözlü ve yumuşak olunuz. Ana babanızı küçümsemeyiniz, kalplerini kırmayınız. Onların fikirlerini kabul etmeyecekseniz bile bunu gayet yumuşak ve nazikâne bir suretle anlatmaya çalışınız. 

Orta dereceli okullarda yapılan gözlemler göstermiştir ki bazı fakir aile çocukları babalarının meslekleri sorulduğu zaman meselâ babası hamal veya temizlik işçisi, gezginci satıcı ise bunu saklamakta ve yalan söylemektedirler. Yine bazı aileler de övünmek için kendi soylarını evirip çevirip eski ve yeni tanınmış bir kimseye bağlamak gayretine düşmektedirler. Şurası iyi bilinmelidir ki insanın şerefi yalnız yüksek bir mevki ile ölçülmez. En büyük şeref namusuyle çalışmak ve kazanmaktır. Bir kimsenin ailesi fakir ve mesleği parlak olmayabilir, bu bir utanç sebebi değildir. Kara borsacı, dalavereci bir kimseye mensup olmaktansa fakir, fakat namuslu bir hamalın oğlu olmak bin kere daha şereflidir. Yine bazılarının kendilerini yüksek bir mevkide bulunan kimseye yakın göstermek çabaları da yersiz bir davranıştır. Mevki ve makam kimseye baki değildir. Ahlâk ve kalp büyüklüğü, her büyüklüğün üstündedir. 


Şurası gerçektir ki bugün eski kuşaklarla yeniler arasında büyük farklar vardır. Yaşamada, giyim kuşamda, eğlence ve zevkler- de, fikir ve kanaatlerde ayrılıklar göze çarpacak hale gelmiştir. Bununla beraber daima bir evlât karşısında bir ana baba vardır. Değişiklik ne kadar fazla olursa olsun ana babaya saygı, her yerde başta gelen vazifedir. İnsanlar yaşlandıkça duyarlıkları artar, kalpleri çabuk kırılır. Farkında olmadan yapılan bir ihmal ve hareket yahut söylenen bir söz onları incitir. Eskilerin dediği gibi «Kılıç yarası geçer, fakat kalp yarası geçmez». 


3. Ailede büyüklerin, ana babanın ihtiyaçları zamanında giderilmeli ve onların hayır duaları kazanılmalıdır. Hayırlı evlât, ailede büyüklerin ihtiyaçlarını dikkatle izlemeli, onların söylemesine ve istemesine meydan bırakmadan onu yerine getirmelidir. Tekrar tekrar istedikleri halde büyüklerinin ihtiyaçlarını gidermeyen veya umursamayan evlât, vazifesini yapmayan insandır. Bunun aksi de olabilir. Bazı yerlerde görüldüğü üzere anne ve babasının parasına göz diken, sık sık para almak için onlarla tartışmalara girişen karaktersiz ve alhâkı zayıf evlâtlar da görülmüştür. Bu gibi insanlar her türlü insani duygulardan yoksun, ahlâkı zayıf yaratıklardır. Ailede yaşlı kimselerin ve ana babaların istirahatlerini sağlamak da önemlidir. Evin en iyi odalarını onlara vermeli, gerekli eşyayı sağlamalıdır. Yaşlı kimseler istirahate muhtaçtırlar, çabuk hastalanırlar. Bu sebeple evlâtlar, kendilerinden önce onların sağlığını ve istirahatini sağlayacak tedbirler almalıdır. 


4. Aile içinde düzen ve geçimi sağlamak da önemli vazifeler arasındadır. Zamanımızda aileler içinde görülen başlıca geçimsizlik gelin ile kaynana veya evde bulunan hala, teyze, baldız gibi elemanlar arasında görülür. Konut bunalımı, geçim zorlukları dolayısıyle bazı ailelerde gençler ve yaşlılar bir arada yaşamaya mecbur oluralr. Bunlar arasında gelin, huysuzluklar çıkararak yaşlı kimseleri evden atmaya veya azarlamaya kalkarsa bu ahlâka uygun bir hareket olmaz. Bazı gençler de aile büyüklerinin bakımlarını hiç düşünmeden «ayrı ev açmak» davasını güderler. Ailenin bütçesi elverişli olur ve büyükler de razı olurlarsa bu ayrılmada bir sakınca olmayabilir. Fakat yaşlı ve bakılmaya muhtaç ana babayı kendi hallerine bırakıp gitmek veya evden çıkarmak kötü ve çirkin bir harekettir. Dinimizin ve ahlâkın şiddetle yasakladığı bir davranıştır. 

Aile içinde yaşlı kimselere istekleri dışında vazifeler yaptırma- ya çalışmak da doğru değildir. Yaşlı bir ana babayı, zorla tarlada çalıştırmak, çarşı pazara yollamak, ev işleri gördürmek onlra eza ve cefa etmektir. Anaya babaya eza ve cefa edenler dünya ve ahrette en büyük günahı işlerler, ve ona göre ceza görürler. 
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Dördüncü Bölüm 


Sosyal ve Medeni Ahlâk 


Sosyal ahlâk - İslâmda bak ve hukuk - Medeni ve siyasi vazifelerimiz - Dayanışma ve tesanüt - Vergi ödeme vazifesi -> Savunma ve askerlik vazifesi. 


SOSYAL AHLÂK 


«Söyle ki benim Rabbim gizli aşikâr bütün fenalıkları ve günah olan işleri ve haksız yere isyanı haram kıldım. 


Âraf suresi 


İnsan yeryüzünde tek başına yaşamaz, herkes bir topluluğa bağlıdır. Bir topluluk içinde doğup büyür, onun içinde yaşamasını, geçimini sağlar. Sosyal ahlâk, fertlerin bir topluluğun üyesi olmak bakımından uyması gerekli olan vazifeleri ve ahlâki kuralları bildirir. Ahlâk kitapları sosyal ahlâk sözüyle medeni, içtimai ve siyasi hak ve vazifeleri ifade ederler. Bazen de bu terim içine ekonomik ahlâk konusu da eklenir. Biz kitabımızda sosyal ahlâk bölümü içinde medeni, içtimai ve siyasi hak ve vazifeleri inceleyecek, ekonomik ahlâk konularını ayrı bir kısımda göstereceğiz. 

İslâm ahlâkçıları sosyal ahlâk konularını ilm-i tedbir-ül-medine adı altında incelerlerdi. Bu terimi bugünkü dilimize şehirlerin idaresi ilmi diye çevirebiliriz. Burada şehrin idaresini eline alan hükümdar ve emirlerin uymaları lâzım gelen kurallardan, adaletin faydaları, zulmün zararları gösterilir; halkın hükümdara karşı vazifeleri, insanların birbirleriyle ilişkilerinde doğruluk, yardımlaşma, fakirleri himaye, sözünde durmak gibi faziletler anlatılırdı. Bundan dolayı İslâm filozofları «medine-i fazıla» adı altında ideal bir şehir tasavvur ederler, burada hükümdarların halkla, halkın da birbirleriyle ilişkileri açıklanırdı. 

Sosyal ahlâkın temel kavramları hak, adalet, ihsan ve ihlâstır. 
Sosyal ahlâkta söz konusu olan bütün vazifeler bu temel kavramlar üzerine dayanır. 
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Hak, Hukuk: 


İslâm ahlâkında hak kelimesi bazen hakikat ve gerçeklik karşılığında kullanılır. Biz kitabımızda bir karışıklığa meydan vermemek için hak sözünü hakikat karşılığı kullanmıyoruz. Türkçemizde hakkın çoğulu olan hukuk kelimesi de kullanılır. Hukuk kanunlar ve kurallar topluluğunu ifade eder. İnsanların hak ve vazifelerini bildiren, onların neyi yapmaları, neleri yapmamaları gerektiğini belirten kurallar ve kanunlar için hukuk terimi kullanılır. Meselâ hukuk fakültesi, hukuk öğretimi, medeni hukuk denilince anlatılmak istenilen mana budur. Hukuk hakkın maddi şekil alan objektif yönünü gösterir. 


Hak ise daha soyut ve sübjektif bir anlam taşır. Hak bir kimsenin bir şey yapmak, istemek, sahip olmak hususundaki manevi. 
yetkisi ve kuvvetidir. Fransızca da hak karşılığı olarak kullanılan droit kelimesi de dirigo ile rego sözlerinin karışımından meydana gelmiştir. Hak manevi bir yetki ve kuvvettir, fizik kuvvet değildir. 
Başkaları benim hakkıma saygı göstermekle yükümlüdürler. Birisinin hakkı, başka birisinde bir vazife doğurur. Bir işçi çalıştıran kimse ona bir gündelik ödemekle yükümlü ve vazifelidir. Karşılıklı olarak işçi de gündeliğini istemek ve almak hakkında sahiptir. Bazen hakkını alamayan kimse devlet kuvvetiyle hakkını alır. O zaman kuvvet hakkı doğurmaz, belki onu himaye eder. 


Genel olarak iki çeşit hak kabul edilir. Biri tabii haktır ki eşyanın mahiyetinden doğar ve bu sebeple de geri alınamaz, inkâr edilemez. Diğeri kanun koyucusunun iradesinden doğan müspet 'hukuktur ki insan hakları, medeni hukuk, milletlerarası hukuk bu türdendir. 


Hak ve hukukun kaynağı hakkında felsefede geniş tartışmalar vardır. Ampiristler adı verilen deneyci filozoflara göre hak ve hukuk deneyin ürünüdür, önceden konulan ve eşyanın mahiyetinden doğan hukuk yoktur. Her şey gibi hak ve hukuk da olayların denetiminden sonra meydana gelmiştir. İngilizlerden Hobbes ile Almanlardan Hegel ve Nietzsche hakkın kuvvetten doğduğunu ileri sürmüşler, «Hak kuvvettir, hakkı doğuran kuvvettir» demişlerdir. Fakat bu tez, savunulamayacak kadar zayıftır. Her ne kadar kuvvet, hak ve hukuka saygıyı ve onun yerine getirilmesini sağlarsa da başkasında vazife duygusunu uyandıramaz. Vazife duygusu olmayan yerde ise hak olmaz. Rousseau, Stuart Mill ve Spencer gibi bazı filozoflara göre de hak ve hukukun kaynağı toplum ve onun genel iradesidir. 
Bu görüş zamanımızda Fransız hukukçusu Duguit ile Alman hukuk 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bilgini Ihering tarafından da benimsenmiştir. Temel fikirleri, «hak ve hukuk adli olarak himaye edilen menfaatlerden ibarettir». Bu görüş de öteki gibi doğru değildir. 

Her ne kadar ticaret kanunu, vergi kanunu gibi bazı müspet kanunlar, her memleketin kanun koyucuları tarafından yapılmışsa da bunların temeli tabii hukuktur. Müspet hukuk da bunlara dayanarak onun koyduğu ilkeleri açıklar. Eğer toplum ve millet meclisleri hak ve hukukun kaynağı olsaydı, bunlar toplum ve meclislerin oyları sayısına dayanacak ve böylelikle yine sayının verdiği yetki ile hak kuvvetten doğmuş olacaktı. Artık hak ve hukuk ortadan kalkacak, yerine kanun sözü geçecektir. Bundan dolayıdır ki hak, olaylara tabi değildir; kuvvet veya toplumun eseri de değildir. 

Bunun karşısında bulunan rasyonalist hukukçular ise hukuk ve hakkı, insanın hür ve akıllı olmak niteliği üzerine kurmak isterler. 
Bu tezin zamanımızda en önemli temsilcisi Maurice Hauriou'dur. 
Rasyonalistlerin temel fikirleri şöyledir: «Evrende değişmeyen ve genel bir adalet ülküsü vardır. Bunu insan aklı koyar. İnsanda ferdi hürriyet ve sorumluluk vardır. Fert başta gelir, toplum sonra gelir. 
Toplumun rolü, ferdin vazifesini yapmak ve amacına ulaşmak hususunda ona yardım etmektir. Bu açıklamadan anlaşılacağı üzere hak vazife ve yükümlülüğün bir elemanıdır. Onunla beraber olan, ondan ayrılması mümkün olmayan bir kavramdır. Vazifesi olmayan kişinin hakkı da yoktur. Hayvanlar yükümlülük taşımadıklarından hakları da yoktur. Hak, vazife ve yükümlülükle orantılıdır. 


İSLÂMDA HAK VE HUKUK 


İslâm ahlâkında sübjektif manada olan hak sözü üzerinde çok durulmamıştır. Buna karşılık objektif manada olan hukuk alanında geniş bilgiler ve açıklamalar vardır. Kur'an-ı Kerimdeki hak sözü, sabit ve devamlı manasında tefsir edilmiştir. Kadı Beyzavi ile Seyit Şerif Cürcani, tefsirlerinde hak kelimesini «devam, sabit, gerçek olan» şeklinde göstermişlerdir. Kur'an-ı Kerimde hak kelimesi, daha çok Hak Taâlâyı bildirmek için kullanılmıştır. Hak Taâlâ yani kendinden sabit ve devamlı olan üstün varlık, yalan ve uydurma olmayan varlık da bu manayı ifade eder. 

Hak kelimesi bir de gerçeklik, gerçek olan şey manasını da bildirir. İslâm bilginleri hak ile sıdık sözlerini dikkatle birbirinden ayırmışlardır. Güneşin doğması, yağmurun yağması bir olaydır, herkes tarafından bilinir, gerçektir, haktır. Fakat bu gerçeği ifade için 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verilen mantıki hüküm sıdıktır. Bugünkü Türkçemizde hak kelimesine vecibe dahi denilir ki o zaman bir istemek ve beklemek manası taşır. Bu benim hakkımdır, istihkakımdır gibi. 


Sufiyede ise hak, Hak Taâlâyı mana gözüyle görmek ve bilmektir ki buna hak-kal-yakıyn denir. En yüksek bir irfan mertebesidir. 
Şer'i kitaplarımızda hukuk Allahın hakkı, kulun hakkı olarak başlıca iki büyük bölüme ayrılır. Allah insanı ve varlıkları yaratan, evrene nizam veren evrensel bir kudret olarak mutlak ve sonsuz bir hakka sahiptir. Onun emirlerinden dışarı çıkmak, ibadette ve saygıda kusur etmek yaratanın hakkını inkâr etmektir, suçtur. 


Kulların hakkı (hukuk-ı ibad) ise bugünkü objektif hukuk karşılığında kullanılmıştır. Bu hukuk, gerek maddi alanda, gerekse manevi alanda bütün beşeri yaşayışın her alanını düzenlemeyi amaç bilir. Kuranın emrilerinde namaz kılmak, oruç tutmak bedeni bir ibadet olduğu gibi zekât veya vergi vermek de mali ve maddi bir ibadet sayılır ve bir arada beraberce gösterilir. Bundan sonra her türlü sözleşmeler ve anlaşmalar (muamelât) dan söz edilir ve hükümleri gösterilir, bugün milletlerarası hukuk dediğimiz yabancı devletlerle ilişkili, barış ve savaş, suçlar ve cezalar, miras ve vasiyet hukuku söz konusu edilirdi. 


1. İslâmdan önce ve sonra bütün topluluklarda âdet ve gelenekler halinde sözlü, bazen de yazılı hukuk kuralları vardır. İmam Şafii (767-820) ilk defa olarak İslâm hukukunu, prensipleri ve soyut kurallarıyle bir ilim haline getirdi. Risale adlı eseri, hukukun kaynağı ve ilkeleri hakkında etraflı bilgiler veren değerli bir kitaptır. 
İslâmda sonradan bu ilme «fıkıh usulü» denilmiştir ki hukuk felsefesinden, hukuki kuralların kaynaklarından, kanunların uygulanmasından bahseder. 


İslâm bilginleri, hukuku iyi-hayır, kötü-şer esasına dayarlar. İyi ve hayır olan yapılmalı, kötü olandan kaçınmalıdır. Hayır ve şer çoğu zaman kesin ve açıktır. Bazen de izafi ve kısmidir. Yani bazı kere bana göre iyi olan başkasına göre kötüdür, yahut bir işte iyi ve kötü yönler beraber bulunurlar. Bundan dolayı İslâm hukukçuları, hukuki kurallarda beş katlı bir bölüm kabul etmişlerdir. Kuran-ı Kerim, birçok yerlerde «marufu emreder, münkeri yasaklar». 
Maruf iyi, hayır manasına gelir ve herkes tarafından böyle bilinmiş ve aklen de iyiliği doğrulanmıştır. Münker, iyi olmadığı herkes tarafından kesin olarak bilinen, aklen de kötülüğü tasdik edilen bir harekettir, hukuk gibi İslâm ahlâkı da bu alanı açıklar. 
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2. Hazreti Peygamber zamanında Yemene hâkim olan Cebel oğlu Muaz'ın Peygamberimizle yaptığı meşhur bir kanuşma vardır ki İslâm hukukunun temellerini aydınlatması bakımından önemlidir: Hazreti Peygamber Muaz'a sorar: «Ey Muaz, davalarda hangi esasa göre karar vereceksin?». «Allahın kitabındaki hükümlere göre». «Orada aradığın hükümleri bulabazsan?». «Allahın resulünün gidişine göre karar veririm». «Orada da aradığın hükümleri bulamazsan?». «Kendi aklıma göre bir karar vermeye çalışırım!». Hazreti Peygamber, bu cevaptan çok memnun olmuş ve böyle bir hâkime sahip olduğundan dolayı Allaha şükretmiştir. 


Bu misalden anlaşılacağı üzere İslâm hukukunun kaynakları önce kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerimdir. İkinci kaynak da Hazreti Peygamberin sözleri ve hareketleridir. Peygamberimiz, Mekke ve Medine'deki yaşayışı esnasında büyük şahsiyetiyle herkese örnek olmuştur. Gençliğinde ticaret yapmış ve bu vesile ile birçok memleketleri ve toplulukları ziyaret etmiştir. Ordular teşkil ederek onlara kumanda etmiş, zaferler kazanmıştır. Büyük bir devlet kurarak bunun hak ve adalet içinde yönetimini sağlamıştır. Bu kadar geniş tecrübeye sahip olan Hazreti Peygamber, ekonomi, ticaret, idare alanında temelli hukuk kurallarını da meydana koymuştur. 


3. Hazreti Peygamberin vefatından sonra İslâm ülkeleri daha çok genişlemiş, birçok yeni ülkeler ve topluluklar İslâm idaresi altına girmişlerdi. Bu memleketler halkının kendilerine mahsus kanunları, gelenek ve âdetleri vardı. Meselâ İran'da Sasanilerin mali kanunları, Suriye ve Mısır'da bulunan idare, siyaset ve muamelâta ait kanunlar dikkati çekti. Bunlar İslâm hukuku ile telif edilerek meydana çıkan yeni ihtiyaçlara cevap verilmek istendi. Bu çeşit hukuk çalışmalarının en eskisi hicretin 120. yılında vefat eden Ali oğlu Zeyd'in eseridir. 

İslâm imparatorluğu genişleyip türlü medeniyetlerle karışmalar başlayınca ihtiyaçlar ve çözülmesi gerekli türlü idari, siyasi, ekonomik sorunlar ortaya çıktı. Bunlar da evvelce söz konusu ettiğimiz icma, kıyas yollarıyle çözümlenmeye çalışıldı. 


Burada İslâm hukukunda önemli bir yeri olan Ahmet Cevdet Paşanın eseri Mecelle'yi hatırlamak yerinde olur. Bu eser İslâm hukukunun temel kurallarını en özlü bir şekilde içinde toplayan degerli bir hukuk kitabıdır. İslâmda bugün idare hukuku denilen huhukuk bölümüne «siyaset usulü» denirdi. Siyaset, devletin idaresi ile halkın işlerini adaletle yürütmek, başka devletlerle olan ilişkileri düzenlemek ilmidir. Adaletli ve halkın refah ve saadeti için çalışan 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idarelere «âdil siyaset», halkı ezen ve zülmeden idarelere de «zalim siyaset» denirdi. 


Adalet ve İhsan: 


Genel anlamda adil veya adalet, kendisine borçlu olan bir şeyi iade etmek veyahut haklıya hakkını vermek, haksızlığı tamir etmek ve cezalandırmaktır. Adaletin temeli, bizden başkalarının hakkında saklıdır. Şüphesiz ki bizden başkalarının haklarına saygı göstermek bizim ahlâki değerimizi ve meziyetlerimizi artırır. Fakat bu nokta ikinci derecededir, asıl sebep öz hakkın kendisidir. Evvelce gösterdiğimiz üzere hak, vazifeye bağlıdır, ondan ayrılmaz. Gerçekte bizim saygı duyduğumuz şey, birtakım vazifelerle yükümlü olan insan kişiliğidir. Onun taşıdığı ahlâki değer karşısında duyduğumuz saygıdır. 
Daha evvelce faziletler bahsinde adaletin kısımları ve İslâmda yeri hakkında gerekli açıklamalar yaptığımız için bu noktaları tekrar etmeyeceğiz. 

Sosyal vazifelerin en başında gelen adalet vazifesi, bir taraftan herkese hakkı olduğu kadar hakkını vermek veyahut bozulan bir hakkı tamir etmektir. Bu adaletin olumlu yönüdür. Bir de yapılan haksızlığı cezalandırmak yönü vardır ki bu da onun önleyici ve yasaklayıcı yönüdür. Hayata, şeref ve namusa, mala, konuta tecavüz etmemek, verdiği sözden dönmemek de adaletin önleyici yönüdür. 
Hak Taâlâ insanlara adalet ve ihsanı emreylemiştir. Adaletle emirden doğan bu vazifelere riayet vaciptir. Aksine hareket edildiği zaman türlü cezalarla karşılaşırız. Hak Taâlâ, adaleti emrettiği için başka insanlara zarar verecek her hareketten kaçınmak ahlâki ve sosyal bir vazifedir. İhsan ise bir emir ve mecburiyetten doğan vazife değildir. İhsan vazifesi, insanın kendi isteğine bırakılmıştır. İhsan başka insanların iyiliğine ve mutluluğuna, bir karşılık beklemeden, koşmak vazifesidir. Bu vazife diğer insanlara karşı sevgi ve şefkati gerektirir. Bir zorlama veya ceza korkusu olmadan iyilik için iyilik yapmak, en soylu ve en yüksek bir ahlâki harekettir. 
Adaletle ihsan arasında şu farklar vardır: 

1. Adaletin gerektirdiği vazifeler mutlak ve mecburidir. Ona riayet etmeyenler dünya ve ahrette cezalarını bulurlar. İhsandan doğan vazifeler ise insanın isteğine ve iradesine bırakılmıştır. 

2. Adaletin gerektirdiği vazifeler bir hak karşılığıdır. Ben başkalarının hayatına saygı göstermeyi vazife bilriim. Buna karşılık 


başkalarının da benim hayatıma saygı göstermelerini bir hak olarak isterim. İhsandan doğan vazifeler ise böyle değildir. Yardıma muhtaç olan bir kimseye yardım ettiğimden dolayı bir şey beklemeye hakkım yoktur. 


3. Adaletin belirli bir sınırı vardır. Aşağısı ve yukarısı yoktur. 
Halbuki diğer vazifeler böyle değildir. İhsan ve şefkatin birçok dereceleri vardır. İnsan istediği kadar iyilik yapabilir. Onun sınırı ne kadar genişlerse değeri de o kadar yükselir. 


4. Adaletin emrettiği vazifeler bütün insanlar için birdir, eşittir. İhsanın emrettiği vazifeler ise böyle değildir. İradenin serbest seçimine tabidir. Kişiye göre değişebilir. Bir insanın başka insanlara .yaptığı iyilik aynı olmayabilir. Bundan dolayı ona «niçin böyle yaptın?» diye sormaya hakkımız yoktur. 


Adaletin temeli başkalarının hakkına saygı olduğu halde ihsanın temeli, güdülen ortak amaca katılmak ve ortak olmaktır. Bizim amacımız iyilik, hayırdır. Fakat bu iyilik yalnız bizim iyiliğimiz değil, genel ve evrensel iyiliktir. O halde bu genel ülküyü gerçekleştirmek için başkalarıyle işbirliği yapmaya mecburuz. İhsan vazifesi herkese olduğu gibi öncelikle aile fertlerine, akrabalara, arkadaşlara, üst ve alttaki vazifeli kimselere karşı yönelir ve uygulanır. 
İhsan, bir şefkat ve iyilik vazifesi olarak toplumlarda işbirliğini ve dayanışmayı artırır. İhsan vazifesi, yalnız mal ve para yardımı demek değildir. Birisine öğüt vermek, yol göstermek, teselli ve cesaret vermek, sempati göstermek de bir ihsandır. Hatta bu gibi ihsanlar, maddi olanlardan daha değerli ve faydalıdır. 


Bütün ileri memleketlerde olduğu gibi yurdumuzda dahi kurulan birçok yardımlaşma dernekleri, ihsan vazifesini yerine getirmeye çalışan faydalı kuruluşlardır. Doğu dünyasında İran hükümdarı Enuşirevan adalet ve ihsanı ile ün yapmış bir hükümdar sayılırdı. İslâ- 
“mın dört büyük halifesi ve özellikle Hazreti Ömer de adaleti ve hakseverliğiyle örnek bir insan ve hükümdar olarak tanınmışlardır. 
Halife Hazreti Ömer zamanında Arabistan'da kıtlık olmuş, fakir halk yiyecek hususunda büyük sıkıntıya düşmüştü. Bu sırada Hazreti Osman bir deve kervanı ile civardan buğday getirtmişti. Bunu haber alan vurguncu tüccarlar, Hazreti Osmana baş vurarak büyük bir kârla buğdayları satmasını teklif ederler. Hazreti Osman da onlara, «Ben onu daha faydalı ve kârlı işte kullanacağım» cevabını verir. 
Tüccarlar bunu Hazreti Osman'ın ihtikâr yapmaya hazırlandığı şeklinde tefsir ederek Hazreti Ömer'e şikâyet ederler. Halife Ömer, bu şikâyete inanmamakla beraber tüccarları yanına alarak Hazreti Osman'ın evine gider: «Ey Osman, sen buğdaylarını satmamışsın, daha çok kârla satarak fırsattan istifade etmek istiyormuşsun öyle mi?» 
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diye sorar. Hazreti Osman: «Evet, bu adamlara malımı satmadım, daha faydalı ve kârlı bir işte kullanıyorum, şuraya bakınız!» der. 
Söylenen tarafa bakıldığı zaman Hazreti Osman'ın bütün buğdaylarını fukara halka parasız olarak dağıttırmakta olduğu görülür. 

İhsanı, bir çeşit gurur ve büyüklük gösterisi haline getirmek de onun ahlâki değerini düşürür. Tarihte meşhur olan bir hikâye bu alanda iyi bir örnektir. Eski çağlarda Atina'da Kelbiyun yahut dilenci filozoflar adı verilen bir kısım filozoflar, dünyanın bütün nimetlerini aşağı görürler, kuru ekmekle son derecede sefil ve fakir bir hayat yaşarlardı. Bunlar arasında en çok tanınanı Sinoplu Diyojen (asıl adı Diogenis) Atina'da bir fıçı içinde yaşar, etrafına topladığı gençlere mesleğine ait ahlâki öğütler verirdi. Diyojen, Atina' da ahlâkın gittikçe çöktüğünü, eski altın çağın yerine fenalığın ve kötülüklerin arttığını üzüntü ile görüyordu. Bir gün güpegündüz bir fener yakarak Atina sokaklarında dolaşırken kendisine ne aradığını soranlara, «Adam arıyorum!» cevabını vermişti. 

Büyük İskender, Atina'yı zaptettikten sonra Diyojen'in şöhretini duymuş, onu yanına getirmeleri için birisini göndermişti. Filozof, İskender'in ayağına gidemeyeceğini, kendini görmek isterse yanına gelmesni söyler. Birçok kralları emri altına alan İskender bu habere hem kızar, hem şaşar ve kalkıp kalabalık maiyetiyle Diyajen'in fıçısına gider. İskender, Diyojen'e hiddetle, «Ben Büyük İskender'im, seni çağıttım, neden gelmedin? Şimdi emreder, seni parça parça ettiririm!» deyince filozof sükünetle şu cevabı verir: «Benim gibi fakir bir ihtiyarı öldürmek sana şeref vermez, aksine seni küçültür. Bana gelince ben zaten dünyaya kıymet vermem, ölmekle yaşamak benim için birdir!» der. İskender bu cevap karşısında kendini toparlar ve şu karşılığı verir: «Ey Diogenis, açık sözlülüğün hoşuma gitti. Dile benden ne istersen sana vereceğim! Altın mı istersin, yoksa krallık mı?». Diyojen fıçısının içinden İskender'i ve etrafındaki süslü kalabalığı süzdü ve İskenderin de fıçı önünde ayakta durarak güneşin içeriye gelmesine engel olduğunu gördü ve şu cevabı verdi: «Gölge etme, başka ihsan istemem!». Diyojen, kitap yazmamıştır. Fakat bu sözü yüzlerce cilt kitap kadar manalıdır ve dünya durdukça yaşayacaktır. 

İhsan ile ihlâs birbirlerine çok yakın iki terimdir. Bunlardan ihlâs daha çok niyete ve kalbe ait olan sübjektif niteliktir, ihsan ise ihlâs ile yapılan bir yardım ve iyiliktir. İkisi birbirinden ayrılmazlar, birbirlerini tamamlarlar. Daha evvelki bahislerde niyet ve ihlâs hakkında gerekli bilgiler verilmiş olduğundan burada bu konuyu tekrar etmeyeceğiz. 
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İslâmın sosyal ahlâkının dayandığı hak ve hukuk, adalet, ihsan ve ihlâs kavramları genel çizgileriyle bunlardan ibarettir. 


MEDENİ VE SİYASİ VAZİFELERİMİZ 


Bir kimsenin bağlı bulunduğu ve içinde yaşadığı topluma karşı da vazifeleri vardır. İnsanlar bir aile içinde dünyaya gelirler. Bu aileler de toplanarak milletleri ve devletleri meydana getirirler. Milletler ve deletler de yeryüzünde sınırları belli bir bölgede yaşarlar. 
Bu da onların yurdu ve vatanıdır. 


Bir insanın ailesine karşı vazifeleri olduğu gibi yurduna, milletine ve devletine karşı da vazifeleri vardır. Her toplululuk bir millet meydana getirmez. Bugün yeryüzünde göçebe bir hayat yaşayan, teşkilâtsız ve geri birtakım ilkel kabileler vardır ki bunlar bir topluluk ise de bir millet değillerdir. Yine bunun gibi sömürge halinde başka bir devletin idaresinde yaşayan toplulukların devleti yoktur. Topluluklar birçok ailelerin bir araya gelmeleriyle köyler, kasabalar ve şehirler teşkil etmişlerdir. Köy, kasaba ve şehirlerde yaşayan kimselerin birbirleriyle iş, ticaret, meslek ve yardımlaşma gibi çeşitli ilişkilerinde uymaları gerekli kurallar onların medeni vazifeleridir. 
Cemiyetler kurmak, belediye, şehir meclisi ve genel seçimlere katılmak da siyasi vazifeleridir. Bu vazifelerin yapılmasında hak ve adalet kurallarına uymak, devlet ve milletin yaşaması ve korunması, yurdun bakımlı ve mamur olması için çalışmak her yurttaşın ahlâki vazifelerinden sayılır. Bu ahlâki vazifelerin iyi anlaşılması için her şeyden önce millet, devlet ve vatan sözlerinden ne anlamak lâzım geldiğini belirtmek lâzımdır. 


Millet, Devlet, Vatan: 

Aralarında maddi ve manevi bir ilişki bulunmayan bir topluluk, toplum değildir. Toplum aralarında maddi ve manevi ilişkiler bulunan fertler ve zümrelerin meydana getirdikleri insan topluluklarıdır. Bu topluluk, belirli bir yurda sahip olmadan göçebe bir tarzda dağınık yaşayabilir. Aralarında dil ve gelenek farkları bulunabilir. 
Bu çeşit topluluklara millet denilmez. Millet belli bir yurt üzerinde ortaklaşa bir tarihe sahip olarak yaşayan ve birbirlerine kültür ve ülkü bağlarıyle bağlı bireylerden meydana gelen sosyal bir topluluktur. Dilleri, dinleri bir, idealleri müşterek, yıllarca aynı toprakta beraber yaşamış insanların meydana getirdikleri toplumlar millet adını alırlar. Bu nitelikleri taşıyan bir millet, bağımsız olarak egemenlik hakkını kullanabilirse o zaman devlet meydana gelir. Bazı yerlerde görüldüğü üzere bir millet sömürge halinde bulunur. Başka bir milletin idaresi altında yaşar. O zaman bu milletin devleti yoktur. Fakat bir millet egemen olarak bağımsız bir şekilde yasama, yürütme, savunma teşkilâtını kurar, kanunlarını kendi yaparsa o zaman o millet, devlet şeklini alır. Yani devlet toprak, millet ve egemenlik (otorite) gibi üç elemanın bulunmasıyle meydana gelir. 
Devletsiz millet olabilir, fakat milletsiz devlet olmaz. Hükümet ise devletin kanunlarını uygulayan ve yürüten icra heyetidir. Demokrasilerde hükümetler değişebilir, fakat devlet bakidir. Onun için memurlar, resmi kuruluşlar devletindir, devlet memurları devlet işlerini devlet kanunlarına göre yürütürler. Hükümet değiştikçe vazifeleri değişmez. Vatan, yurt ise içinde bağımsız bir milletin yaşadığı sınırları belli bir toprak parçasıdır. Vatan duygusal ve maddi varlıkların karışımından meydana gelen kutsal bir kavramdır. 


DAYANIŞMA VE TESANÜT 


Şimdi burada şöyle bir soru karşımıza çıkar. Modern toplumlar milyonlarca nüfustan ibarettir. Çok geniş alanlarda yaşarlar. Bu kadar çok insanın fikirde, duyguda ve davranışlarda birleşmeleri nasıl sağlanacaktır? Söz gelişi Erzurum'da yaşayan bir yurttaş İzmir'de yaşayan bir yurttaşı tanımaz, aralarında hiç bir ilişki kurulmamıştır. 
Birbirlerine yabancı bu insanları birleştiren kuvvet nedir? Sosyoloji bu kuvveti, maddi ve sosyal bir sebebe bağlar ki buna dayanışma ve tesanüt etkeni denir. Dayanışma sözü biyoloji ve sosyolojide ortaklaşa kullanılan bir terimdir. Bir organizmanın veya toplumun bireylerini ve zümrelerinin birbirleriyle karşılıklı uyumlarını ve bağlılaşmalarını sağlayan maddi bir etkendir. Modern toplumlarda nüfus arttıkça bireyler, fertler arasında da menfaat çatışmaları ve bölümlenmeler de durmadan artar görünmektedir. Fakat insanlar çoğaldıkça ve medeniyet ilerledikçe ihtiyaçlar da artar. Tek bir insanın kendi başına durmadan artan ihtiyaçlarını kendisinin üretmesi ve karşılaşması imkânsız hale gelir. Demirci, evinin madeni ihtiyaçlarını karşılarsa da ekmek, sebze, giyecek ve yakacak gibi günlük ihtiyaçlarını sağlayamaz. Bunun için bu gereçleri üreten ve yapan diğer yurttaşlarının yardımına muhtaçtır. Bunun gibi fırıncı, sebzeci, oduncu da yaşama ihtiyaçlarını karşılamak için ötekilerinin yardımlarına muhtaçtır. Bu ihtiyaçların çeşitliliği, toplum fretlerinin her birini ayrı bir iş tutmaya, daha doğrusu çeşitli mesleklerin 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ve iş kollarının doğmasına sebep olur ki buna işbölümü denir. Sözün kısası toplumlarda işbölümü, toplum bireylerini otomatik olarak birbirleriyle ilişki kurmaya, yardımlaşmaya zorlar. Bu yardımlaşma, köylerden ve kasabalardan başlayarak şehirlere ve bütün memleket bireyleri arasına yayılır. İnsanlar birbirlerini görüp tanımasalar bile birbirlerinin çalışmalarına, ürünlerine muhtaçtırlar. Bunlardan biri işlemezse diğerlerinin düzeni bozulur, ihtiyaçlar giderilemez ve bundan her meslek zarar görür. Meselâ Zonguldak bölgesinde kömür, İzmit bölgesinde kâğıt üretimi aksadığı zaman bundan bütün memleket halkı zarar görür. Şu halde bir memleket halkı arasında yaşama zaruretlerinden doğan bir yardımlaşma ve işbirliği vardır ki bu onların birbirlerine yaklaşmalarını ve birleşmelerini sağlar. Dayanışma toplum fertlerinin birbirleriyle işbirliği halinde yaşamalarını ve gelişmelerini sağlayan başlıca etkendir. 


Sosyolojide ortaya atılan bu temel görüşü İslâm ahlâkı 14 asır önce kitap ve sünnete dayanarak Müslümanlara duyurmuştur. Her şeyden önce, «Çalışmayan insan insan değildir, namusuyle çalışıp kazanan Allahın sevgili kuludur» emirleriyle herkesin bir meslek sahibi olarak çalışmasını ve kazanmasını tavsiye eder. Başka kelimelerle ifade edilmekle beraber bu emirler, toplumlarda işbölümünün gerekli ve zorunlu olduğunu bildirir. Bundan sonra Müslümanlar arasında sıkı bir işbirliğini ve dayanışmayı tavsiye eder. İslâm ahlâkı, «Hayır işlemede ve takvada birbirlerinize yardım ediniz, fakat kötü işlerde ve düşmanlıklarda yardımlaşmayınız»; «Allahın kurtuluş ipine sarılınız ve bölünmeyiniz!» emirleriyle de dayanışma ve yardımlaşmayı emreder. Ancak şuraya dikkat etmelidir ki İslâm ahlâkı, milli birlik ve dayanışmada daha ziyade ülkü birliğine önem verir. «Bütün müminler kardeştirler» emrinden anlaşılacağı üzere Allahın birliğine ve Resulüne iman edenler, bir aile çocukları gibi bir tek ülkü ve ideal etrafında birleşmelidir. İslâm ahlâkı, Müslümanların birbirleriyle karşılaştıkları veya bir yere girildiği zaman, tanısın tanımasın, selâmlaşmalarını söylemekle bu ülkü birliğini ve dayanışmayı sağlamlaştırmak amacını güder. İslâmlık dayanışma ve tesanüt kuralını, işbölümüne bağlamakla beraber iman birliğine yani ülkü birliğine daha çok önem verir. 


Adalet ve Emanet: 


İslâmda medeni ve siyasi vazifeler, adalet ve emanet ilkelerine bağlanır. Adalet mülkün yani devletin temelidir. Adalet olan yerde bütün yurttaşlar eşit muamele görürler, bazı sınıf ve zümrelere özel 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haklar ve imtiyazlar tanınmaz. Herkes kanunun eşit himayesinden faydalanır. Adalet olmayan yerde zulüm baş gösterir. 


Kınalızade Ali Efendi Ahal4k-: Alâ? adlı kitabında şöyle der: «Malâm ola ki adalet faziletlerin en üstünüdür, en yüksek bir meziyettir. Zira adalet eşitlikten ibarettir. Eşitlik ise beraberliktir. Gerçekte bir şey bir şeyle ya miktarda, ya nitelikte yahut başka bir şekilde beraber ve birlik olmaktır. Mademki eşitliğin son durağı birlik oldu; o halde birlik ve tek olmak sıfatların en üstünü ve durumların en mükemmelidir. Zira asıl birliğe yani vahdete dönüş, Tanrısal birliğe yöneliştir». 

İslâm ahlâkında medeni ve siyasi vazifeler, daha çok halkın devlete, devletin de halka karşı vazifeleri olarak ele alınır. Eski ahlâk kitaplarımız bunu tebaanın hükümdara, hükümdarın da tebaaya karşı vazifeleri şeklinde incelerler, hükümdarda bulunması lâzım gelen karakterler ve niteliklerle idare işlerinde uygulaması tavsiye edilen metotlar üzerinde uzun boylu açıklamalar yaparlardı. 

Hükümdarlar veya idare edenler, idare edilen halkın fikir ve ahlâk bakımından yükselmelerini, huzur ve sükün içinde şerefli bir insan olarak yaşamalarını sağlamak, maddi ve manevi bütün haklarına saygı göstermek ve korumakla vazifelidirler. Halk da bağlı oldukları devlete karşı sevgi ve saygı ile bağlanmak, itaat etmekle görevlidirler. Allahın kitabı halkın ve devletin bu vazifelerini, en esaslı vazife olarak Müslümanlara emretmiştir: İMANA Zİ ÇE AU Ey iman edenler, Allaha ve Resulüne ve sizden olan ulülemre yani devlet ve hükümetinize itaat ediniz!» (Nisa suresi, 59) ayet-i kerimesi yurttaşların vazifelerini kesin olarak belirtmiştir. 
Buna karşılık devlet de yurttaşların haklarını, şeref ve namuslarını korumak, yurt içinde asayişi sağlamak, dıştan gelecek saldırılara karşı millet ve vatanı savunmakla vazifelidir. 

İslâm ahlâkında kabul edilen ikinci esas emanettir. Emanet, devlet işlerini, yapılacak vazifeleri ehline vermek demektir. Nisa suresinin 58. ayetinde şu emir vardır: «Akf aý, Allah size emanetleri ehline vermenizi emreder». Halkın idaresi, devletin eline emanet edildiğinden ilâhi emir, çok manalı ve geniştir. Her işin ehline verilmesi demek, devletin büyük ve küçük bütün işlerini yürütmekle görevli kimselerin, bilgili, faziletli, dürüst ve çalışkan kişiler olmaları demektir. İşinin ehli olan devlet memurları, hak ve adaletten ayrılmaz, rüşvet almaz, iltimas yapmaz, yurttaşa hizmetten zevk alır, eline verilen işin bütün özelliklerini ve inceliklerini bilir. Amacı, devlet ve milletin refah ve saadeti, halkın işlerinin hak ve adalet 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içinde görülmesidir. İslâm ahlâkçıları. bu iki esası, «âdil bir siyaset, salih bir velâyet» sözleriyle ifade ederlerdi. 

Müslümanlık, medeni ve siyasi vazifelerde adalet ve emanet gibi iki esas kabul etmekle bütün yurttaşların refah ve saadetinin sağlanacağını kabul eder. Gerçekte adalet, bütün yurttaşların haklarını korurken emanet de halkın faydasına çalışmak, işleri gereğine göre vakit ve zamanında yürütmek demektir. Adalet olmayan yerde hiç kimsenin hakkı korunamayacağı gibi işler ehline verilmezse halkın devlete güveni ve sevgisi kalmaz, zulüm ve haksızlıklar baş gösterir. 
İslâm nazarında bu iki esası en iyi şekilde uygulayabilecek devlet şekli, en iyi rejimdir. Bu rejimin adını İslâm ahlâkçıları «kamu egemenliği» (âmme hakimiyeti) sözüyle ifade etmişlerdir ki bugünkü ifadesiyle buna demokrasi denir. 

Ebu Cafer Sadık, halife olduğu zaman etrafındakiler, halifenin arzusunu sordular. O da şu cevabı verdi: «Ben etrafımda dört çeşit insana muhtacım. Biri doğru bir vezirdir ki bir şeyi unutursam hatırlatır, hatırlarsam başarılmasına yardımcı olur. İkincisi hazik kâtip yani anlayışlı ve namuslu memurdur ki eline verilen işleri tamam olarak yapsın. Üçüncüsü güvenilir muhafızlardır ki (hâcip mutemet) şikâyet için gelen mazlumları benim yanıma getirsin!» dedi, dördüncüsünü söylemeden durakladı. Etrafındakiler, «Emir-ül-müminin, dördüncüsü nedir?» diye sorduklarında o da, «Dördüncüsü doğru haberci (muhbir-i sadık) dir ki askerin ve halkın ve memleketin içinde geçen olayları bana doğru olarak bildirsin ki ben zalim ve mazlumu, doğru ve haini seçebileyim» demiştir. 

Adalet ve ehliyet, hem kolay, hem zor bir sanattır. Bir devletin başında bulunan kimseler milyonlarca insanın refah ve saadetinden sorumludurlar. En sapa bir köyde oturan bir kimsenin uğradığı haksızlıktan bile devlet idaresinde bulunanlar hiç değilse vicdanen sorumludurlar. Tarihte meşhur olan Damokles'in kılıcı hikâyesi bu hususta ibret verici bir misaldir. Milâttan önce IV. yüzyılda Romaşehirlerinden birinin hükümdarı olan Denys müstebit ve fakat akıllı bir kraldı. Bu şehirde yaşayan Damoclös adındaki bir halk hatibi, sokaklarda dolaşarak halka nutuklar söyler ve kralın refah ve saadet içinde yaşadığını, dünyanın en mesut ve dertsiz insanı olduğunu iddia eder dururdu. Kral Denys, Damokles'in bu sözlerini duydu ve kendisini bir akşam sarayında ziyafete çağırdı. Saray halkına da Damokles'e bir kral gibi merasim yapılmasını emretti. Akşam saraya gelen Damokles, gördüğü itibardan, çevresindeki süs ve zenginlikten mesut bir halde kralla birlikte sofraya oturdu. Kendisine sunulan şarabı içerken gözlerini yukarı kaldırınca tam kafasının üstünde 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tavana ince bir iple asılı keskin ve büyük bir kılıcı görünce korkudan elindeki şarap kadehini düşürerek ayağa fırladı. Kral ne oldugunu sorunca, «Ya bu ip kopar da kılıç kafama düşerse!» dedi. O zaman hükümdar kendisine şu cevabı verdi: «Sen benim dünyanın en rahat ve mesut adamı olduğumu söylüyormuşsun, halbuki biz şu gördüğün sallanan kılıç gibi her an tehlike içinde yaşarız. Bir günümüz bile rahat değildir!». Damokles, söylediklerine pişman olarak saraydan ayrıldı. Fakat hikâyesi tarihte yaşamakta devam ediyor. 


VERGİ ÖDEME VAZİFESİ 


İslâmda bireylerin devlete karşı başlıca vazifeleri, vergi ödeme vazifesi, yurdu savunma vazifesi olarak iki büyük bölümde toplanabilir. Bunlardan önce vergi ödeme vazifesini görelim. 

Allahın kitabında vergi ödeme vazifesi zekât ve sadaka sözleriyle emredilmiştir. Onun için açıklamalarımızda zekât ve sadaka sözlerini bugün vergi, iane dediğimiz terimler karşılığında anlamak lâzımdır. Zekât İslâmın farz kıldığı beş esastan biridir. Zekât gelir ve sermayelere yani servetlere konulan ve yüzde oranı belli olan tek dereceli bir vergidir. Müslümanın malından Beyt-ül-Male (hazineye) ve fukaraya ödenmek üzere tayin ettiği dini bir borçtur, vazifedir. Bu da bir ailenni geçimi için gerekli olan miktardan yani nisaptan ve en az geçim indiriminden sonra mal ve servetten verilen mal veya paradır. Taşınır, taşınmaz mallar, sermayeler, gelirler, ücretlerden zekât verilmek lâzımdır. 

Eski çağlarda ekonomik hayat sade ve basit olduğundan zekâtı ödenecek mal ve servetler 7 madde üzerinde toplanmıştı. Bunlar da sırasıyle altın ve gümüş, buğday ve arpa, hurma, deve, koyun, sığır, ham ve işlenmemiş madenlerdi. Bugün yurdumuzdaki ekonomik yaşayışta hurma ve devenin rolü kalmamıştır. Buna karşılık buğday ve arpadan alınan onda bir (öşür) uzun yıllar devam etmiş, köylülerimizin üretim çalışmalarını felce uğratan uygulama şekilleri göstermiştir. Cumhuriyetten sonra bu sistem kaldırılarak vergi sistemi içine konulmuştur. Zamanımızda ekonomik faaliyetler çok gelişmiş ve çeşitlenmiştir. İslâmda mezhep sahibi dört büyük imam (Hanefi, Şafii, Maliki, Henbeli) zekât için hadislerde zikredilen emirlerin sadece bir misal teşkil ettiğinde söz birliğine varmışlar ve zekât borcunun çeşitlendirilmesinde bir sakınca görmemişlerdir. Nasıl ki İmam Şafii, bu yedi çeşit mala 40 çeşit mal daha ilâve eylemiştir. 
Kur'an-ı Kerimin emri de bu noktada elverişlidir. Tevbe suresinin 
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60. ayeti şöyledir: «sa X854. fis $ü5 eek çağ Es EEE Me olay Di Zekâtlar Allahtan bir farz olarak yoksullara, düşkünlere, memurlara, kalpleri Müslümanlara ısındıracaklara verilir. Boyunları kurtarılacakların, Allah yolunda olanların ve yolda kalanların uğrunda sarf edilir. Allah bilendir, hakimdir». 


Kur'anı- Kerimde 32 yerde zekât, 13 yerde sadaka sözü geçer. 
Bugünkü toplumumuzda zekât dini bir vazifedir, mecburidir; dilimizde sadaka sözü ihtiyari bir yardım anlamında kullanılırsa da kutsal kitabımızda zekât ile aynı manada kullanılmıştır. Zekât, en az bir vergi miktarıdır, daha fazlasını devlet kanunlarla belirtir ve saptar, meşrudur. Hadis-i şerifte belirtildiği üzere, «Şüphesiz malda zekâtın dışında da birtakım haklar vardır» emriyle devletin ihtiyaca göre vergi kanunları çıkarmak hak ve yetkisi vardır. 


Zekât ve verginin ferdi ve sosyal amaçları vardır. Ferdi amaçlar nefsi tezkiye edip mal sevgisini yenmek, fazla sermaye ve servetin kişiler elinde yığılmasına engel olmak, kişiyi hayra ve yardıma alıştırmak, Allahın ve Peygamberin emirlerine uymaktır. Genel ve sosyal amaçlar ise devletin gelirlerini ve bütçesini kuvvetlendirmek ve beslemek, sosyal adaleti sağlamak, fakir ve kimsesizleri sefaletten kurtarmak, yardımlaşmayı artırmak, servet ve sermaye dengesi kurmaktır. İslâmın bu görüşleri bugünkü anayasamızın esaslarına tamamen uymaktadır. Aşağıda bu konuya yeniden temas edilecektir. 


SAVUNMA VE ASKERLİK VAZİFESİ 


Askerliğin İslâmda yüksek bir yeri vardır. Kuran-ı Kerimde ve hadis-i şeriflerde «cihat ve gaza» olarak adlandırılan savaş, insanlık kadar eskidir. İnsanlarda üstünlük kurmak, düşmanlık ve kazanç hırsı bulundukça savaşlar yeryüzünden kalkmayacaktır. Dış saldırılara karşı yurdu ve milleti korumak, yurt içinde bozguncu kuvvetlerin nizam ve asayişi bozmak için yapacakları saldırılar, silâhlı kuvvetler tarafından önlenir ve ezilir. İslâm dini, kutsal kitabımız ve hadis-i şerifler, İslâm yurduna karşı yapılacak her türlü yabancı saldırılara karşı koyacak bir kuvvet hazırlamayı ve bu kuvveti zamanın gereklerine göre yetiştirmeyi farz kılmıştır. Hazreti Peygamrberin bu konudaki emirlerinden birkaçı şöyledir: «Din ve devlet uğrunda nöbet beklerken hayatını kaybedenler şehadet rütbesini kazanırlar»; «Allah rızası için bir gün nöbet beklemek geceleri namaz, gündüzleri oruç 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ile geçen bin geceden daha efdaldir»; «Allah rızası için bir gün nöbet bekleyen kimseye bir ay oruç ve namazın sevabı vardır». 


Yurt ve milletin savunması kadın, erkek her Müslümana farzdır. 
Bu savunma hem barış zamanında, hem savaş zamanında yapılacak hazırlıklarla sağlanır. Bu hazırlıklar maddi ve manevi olmak üzere iki alanda yürütülür. Maddi alanda savunma, yaşanılan zamanın icat ettiği her çeşit silâh ve araçları sağlamakla olur. Zamanımızda savaşlar, yalnız cephelerde orduların çarpışmasıyle kazanılmaz. Bütün ulus bireylerinin katılmasıyle topyekün bir çaba ile kazanılır. Savaş için karada, denizde ve havalarda her çeşit silâh ve araçlar hazırlanmalı, bunları hazırlayıp işletecek fabrikalar ve işletmeler tam bir verimlilik içinde çalışmalıdır. Bunların yanında yollar, taşıma araçları, akaryakıt ihtiyaçları önceden hazırlanmazsa savunma gücü aksar. Silâhlı kuvvetlerin cephane, silâh ve araçları, beslenme ve ikmal işleri eksiksiz yerine getirilmelidir. Savaşçı kuvvetlerin vakit ve zamanında eğitim ve öğretimleri de ayrı bir önem taşır. Ordular silâh ve teçhizat bakımından düşmanın elinde bulunan araç ve silâhlara eşit veya üstün silâhlara sahip olmalıdır. Yeni silâhlara sahip olmayan, bunların kullanılmasını bilmeyen ordular, ne kadar cesaretle savaşırlarsa savaşsınlar sonunda yenilmeye mahkümdurlar. İslâm dini, millet ve vatanın savunması için her çareye baş vurarak hazırlanmayı bize emretmiştir. Hazreti Peygamberin hayatı da bu alanda bize parlak örnekler ve misaller vermiştir. Peygamberimiz, bir devlet kurarken düşmanlarına karşı birçok savaşlar yapmış, bizzat ordular idare etmiştir. Bu savaşlarda o zamana göre yapılması gerekli olan bütün tedbirlere baş vurmuştur. Her çağda savaşlar, silâh, malzeme üstünlüğü ile kazanılır. 


Savaşların manevi alanı, kalp ve ruh kuvveti, yahut moral gücüdür. Askerlikte maddi kuvvet ne kadar lâzım ise manevi kuvvet de o kadar gereklidir. Yalnız maddi kuvvete güvenmek yeterli değildir. 
Silâh ve araçları kullanacak insanların kalplerinde iman ateşinin yanması da lâzımdır. İman, dini, ahlâki, milli ülkülere bağlanmak demektir. Allaha ve dinine bağlanan kimsede millet ve yurduna bağlanmak kuvveti de artar. İman, ruhun ve kalbin inanmak, bağlanmak kabiliyetlerini artırır. Bundan dolayıdır ki modern ordularda moral eğitimine de büyük önem verirler. Savaş zamanlarında yalan haberlerle halkın ve ordunun güven ve cesaretini kırmak isteyen kötü kimselerin faaliyetlerine engel olmalı, azim ve cesaret sahibi milletlerin her zorluğu yeneceği hakkında orduya ve halka telkinlerde bulunmalıdır. Türk ve İslâm tarihinde moral kuvvetinin üstün 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olduğu çağlarda büyük zaferlerin kazanıldığını tarihlerdeki misalleriyle görmekteyiz. Moral kuvveti, tehlike zamanında bütün milleti, bir vücut gibi tek ve sarsılmaz bir kuvvet halinde birleştirir, küçük menfaatler ve düşünceler silinir, milletin bütün kuvvetleri savaşın kazanılması için seferber hale getirilir. Yurt ve millet için her fedakârlığı yapmak, zafere ulaşmak için elbirliğiyle çalışmak savaşı kazanmanın tek yoludur. Din ve yurt savunmasında ölenlere İslâm dini «şehitlik» rütbesini vermiştir. İslâm nazarında şehitlik en büyük, en yüksek bir mertebedir. Şehit ile peygamber dereceleri birbirine eşittir. Savaştan sağ kalanlara «gazi» denilir ki bu da yeryüzünde kazanılan unvanların en büyüğüdür. Kur'an-ı Kerimde Bakara suresinde Allahın emri şöyledir: «Allah yolunda ölenler için ölüdür demeyiniz. Belki onlar diridir, lâkin siz farkında değilsiniz, bilemezsiniz». 
Hadis-i şeriflerde şehitlerin değeri şu sözlerle belirtilmektedir: «4/- lah yolunda şehit olmak, alacaklının hakkından başka bütün kusurlarını affettirir»; «Denizlerde şehit olanlar Allah katında karada şehit olanlardan efdaldir». 

Birinci halife Hazreti Ebubekir, savaşta ordu kumandanlarına şu öğütleri vermişti: «Kiliselerde Allah için nefsini hapseden rahiplere dokunma, Müslümanlarla savaşmayı ve boğuşmayı teşvik edenleri öldür, savaşa katılmayan küçükleri öldürme, savaşa katılmayan kadınları öldürme, savaşlarda oy ve girişimi olmayan ihtiyarları öldürme, meyveli ağacı kesme, hurma ağacını yakma, düşmanın öküz, koyun ve sair hayvanlarını kesme, ancak yemek için kes, ganimet alınan mallara hiyanet etme, savaşta cesaretli ol, korkma, fesat çıkarma, asi olma!». 

Bu öğütlerde İslâmın savaş hukukuna ne kadar saygılı olduğu görülmektedir. Bu emrin verildiği çağlarda, yenilenlerin kılıçtan geçirilmesi, memleketlerin yağma edilmesi tabii bir hak sayılırken İslâmlar savaşı medeni ve insani manada almışlar ve bu suretle dünyaya hak ve adalet dersi vermişlerdir. 
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Ekonomi Ahlâkı 


Ekonomi ve ahlâk - İslâmda ekonomik düzen - İslâmda mülkiyet ve sermaye. 


EKONOMİ VE AHLÂK 


«İyilik yapan mümindir, onun çalışması unutulmaz ve inkâr edilmez». 


Enbiya suresi 


İnsanların maddi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyle yapılan her çeşit faaliyetler ekonomi veya iktisat sözüyle ifade edilir. Toprağı ekip biçmek, hayvan beslemek, bahçıvanlık, her çeşit sanat ve ticaret faaliyetleri, taşıma ve ulaştırma işleri ekonomik faaliyetler içine girerler. Klasik ekonomide bütün iktisadi faaliyetler üretim, tüketim, değişim ve dağıtım adıyle dört temel bölümde toplanırlar. Bu bölümlenme genellikle bugün için de kabul edilmektedir. 

Kur'an-ı Kerimde ve hadis-i şeriflerde ekonomik faaliyetleri düzenleyen esaslı emirler bulunduğu halde İslâm ahlâkçıları, kitaplarında bu konuyu ayrı bir bölüm halinde incelememişler, bunları fıkıh ve hukuk alanına bırakmışlardır. Buna karşılık bu konuları ameli ahlâk konuları içinde ve dağınık olarak almışlar ve İslâmın ekonomi nizamını bütün halinde göstermemişlerdir. Bunun sebebi ikidir: Biri ekonomik faaliyetlerin kazanç ve çıkara yönelmiş gibi görünmesi, diğeri ahlâk kitaplarımızın ilk kaynağı sayılan Abldk-: Nas:rf'nin bu konuyu ihmal etmiş olmasıdır. 

Halbuki insan birçok ihtiyaçlar karşısında yaşamaya mecbur olan bir yaratıktır. Karnını doyurmak için yemeye, soğuk ve sıcaktan korunmak için giyinmeye, çeşitli ihtiyaçlarını gidermek için alışveriş yapmaya muhtaçtır. Hayvanlar bugün bulduklarını bugün tüketirler, İnsan ise bugünden başka yarını da düşünür, gelecekteki ihtiyaçlarını düşünerek mal da toplar. Medeniyet, insanların her türlü ihtiyaçlarını sağlamak için kurulan teşkilât ve faaliyetler demektir. 
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Kitabımızın çeşitli bölümlerinde göstermeye çalıştığımız üzere İslâmın kanunları hayatın bütününü kapsayan esasları içinde toplar, siyasi, hukuki ve iktisadi bir bütündür. Onun bir parçasını alıp da diğer bir parçasını ihmal etmek Allahın kitabında yasak edilmiştir. Bu sebeple ahlâk konularının ekonomik konularla ilişkileri de ihmal edilemez. Ekonomi problemlerinin dünyaya ve maddi ihtiyaçlara yönelmiş olması da onun ihmaline bir sebep olamaz. Çünkü Allahın yarattığı bütün varlıklar tespih ederler. Yani yerler, gökler ve bütün manevi âlem tabiat kanunlarına göre işlerler. İnsanın ihtiyaçları da tabii bir kanundur, ve bu sebeple onun ihtiyaçlarını inceleyen ekonomi de bu genel kuralın dışında bırakılamaz. 


İslâm Ekonomisinde İlkeler: 


İslâm ahlâkında ekonominin yerini göstermek için önce kitap ve sünnete göre konulan birkaç genel kuralı belirtmek faydalıdır. Bunlardan birincisi «kişinin nasibi ameli kadardır» kuralıdır. Yani bir insanın kazançta ve servette payı, çalışmasıyle orantılıdır. Çalışmadan kazanmak, başkasının sırtından asalak yaşamak yoktur. İslâmlıkta her çeşit ihtikâr, hazır yiyicilik, hileli kazançlar günah sayılır. 
İkinci kural, İslâm topluluklarında herkesin ekonomik üretim, değişim, tüketim alanlarında dürüst ve namusuyle çalışması ve kazanması lâzımdır. Tembel ve müsrifin yeri yoktur. Fazla olarak bu çalışmalar faydalı, verimli ve topluma yararlı işler olmalıdır. Ferdin ve toplumun yararları beraber yürütülmelidir. Üçüncü kural, ekonomik işlerde çeşitli iş kolları arasında dayanışma ve yardımlaşma bulunmalıdır. Çıkar ve kazanç hırsıyle ekonomik kuruluşları birbirlerine düşman olmaları, ayrılıklar ve parçalanmalar yaratmaları zararlıdır ve yasaktır. Ekonomik rekabetler meşru sınırlar içinde kalmalı, düşmanlığa ve çatışmaya varmamalıdır. Bazı insanların ötekilerden daha zengin ve kazançlı olmaları, öteki sınıfların onlara düşman olmalarına sebep olmamalıdır. 

Dördüncü kural dünyada iyi yaşamayı kötü görmemektir. Bazı kimselerin sandıkları gibi İslâm yalnız ahreti düşünen, dünyayı kötü gören bir din değildir. Belki hiç ölmeyecekmiş gibi dünyayı düşünmeyi, yarın ölecekmiş gibi ahrete hazırlanmayı tavsiye eder. Kasas suresinin 77. ayeti şöyledir: «Allahın sana verdiği şeylerde abret yurdunu da gözet, dünyadaki payını da unutma, Allahın sana yaptığı iyilik gibi sen de iyilik yap, yeryüzünde bozgunculuk isteme, doğrusu Allah bozguncuları sevmez». Dünyadan istifade etmeyi ve aralıksız başkalarına iyiliği emreden bir dine yalnız ahreti düşünen din demek, garazkârlığın ve cehaletin en büyüğüdür. Bu noktanın önemi büyüktür. İslâmı hiç 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bilmeyen bazı gençlerimizin de bu kanaati taşıdıkları görülmektedir. 
Onların düşündükleri büyük yanlışlığı göstermek için Kur'an-ı Kerimin diğer bir emrini hatırlatalım: Bakara suresinde Allah şöyle buyurur: «O insanlardan bazıları ey Rabbimiz. bize nasibimizi dünyada ver derler ki onların abretten nasibi yoktur. Kimi de ey Rabbimiz, bize dünyada iyi hal, ahrette de iyi hal ver ve bizi ateş azabından koru derler, işte onların kazandıkları sevaptan nasipleri vardır». 


Hazreti Peygamber zamanında geçen şu olay da çok ibret vericidir: Yakınlarından (ashaptan) bir zatın hasta olduğunu haber alan Hazreti Peygamber onun ziyaretine gittiği zaman hasta şöyle konuştu: «Ey Allahın elçisi, ben zengin bir kimseyim. Bütün varımı yogumu şimdiden fakirlere dağıtmak istiyorum!» dedi. Bunun üzerine Allahın Resulü şu cevabı verdi: «Senin yakınlarına kimseye muhtaç olmayacak kadar bir geçim vasıtası bırakman, onların dilenecek kadar başkalarına muhtaç olmalarından daha hayırlıdır». Malının üçte ikisini ve yarısı kadar dağıtma teklifine de, «Pek çoktur» buyurdu ve nihayet üçte birinin bırakılmasına razı oldu. 


Yine bir gün yakınlarından birini acınacak bir halde yokluk içinde gören Hazreti Peygamber, sebebini sorduğu zaman şu cevabı aldı: «Ey Allahın Resulü, ben hiç de fakir değilim, yalnız servetimi kendim için harcayacak yerde fakirler için harcıyorum» deyince Hazreti Peygamber şu karşılığı verdi: «Hayır, Allah kullarına ihsan ettiği nimetleri onların üzerinde görmek ister». 


İslâm ahlâkı, dünyaya tapmayı, tamahkârlık ve ihtirası yasak etmekle beraber fakirlere yardımı da emreder. Birbirlerine karşıt gibi görünen bu durumlar arasında akıl ve vicdan yolu bir denge kurmak ve en hayırlı olan yolu seçmek ahlâkın temel görüşüdür. 


İSLÂMDA EKONOMİK DÜZEN 


İslâmın doğup geliştiği çağlarda ekonomik düzen, şimdikinden çok farklı idi; çiftçilik, hayvan besleme, deve kervanlarıyle ulaştırma yapılır, ticaret ve ekonomi günlük ihtiyaçları karşılayacak şekilde ve küçük ölçülerde olurdu. Makine ve büyük endüstri, büyük ticaret kuruluşları yoktu. Bankalar bulunmadığından para işleri, ödünç para vermek yani tefecilik halinde cereyan ederdi. Bununla beraber İslâmın ekonomi teşkilâtında o zamana göre çok ileri ve adaletli bir sistem kurulmuştu. Devletin gelir ve giderleri, bir bütçe halinde ve belirli kurallara göre toplanıp harcanırdı. Dört halife ve 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özellikle Hazreti Ömer zamanında bu alanda önemli çalışmalar yapılmıştı. 


Devlet Gelir ve Giderleri: 


Evvelce zekât konusunda devlet gelirleri hakkında bazı açıklamalar yapmıştık. Vergi, halkın devlet masraflarına gelirleri oranında katılması demektir. Devlet halkın refah ve saadetini sağlamak için yol, çeşme, köprü yaptırır, iç ve dış saldırılara karşı ordu besler, halkın devletle ilişkilerini sağlamak için memur çalıştırır. Bütün bu işleri görmek için halktan vergi adı altında para toplaması lâzımdır. Kur'an-ı Kerim, zekât ve sadaka dışında devlet gelirleri hakkında bir kural ve miktar beyan etmemiştir. Bunun sebebi, ilerde gelişecek devlet işleri ve ekonomik yaşayış hakkındaki Hazreti Peygambere ve halifelere rahat ve serbest şekilde hareket imkânı sağlamak içindi. 

1. Hazreti Peygamber zamanında toprak ürünlerinden vergi alınırdı. Bu da üreticinin en az geçim masrafı (nisap) indirildikten sonra geri kalanından onda birini vergi olarak vermesiyle olurdu. 
Ticarette ve maden işletmelerinde malın değeri üzerinden yüzde iki buçuk alınırdı. Dış memleketlerden gelen ve mal getiren kervanlar da onda bir oranında bir ithalât resmi vermekle yükümlü idiler. 
Deve, koyun, keçi ve sığır besleyenler de otlaklarda otlatmak karşılığında az bir vergi öderlerdi. Sonradan çift sürmede kullanılan hayvanlar bu verginin dışında bırakıldılar. Altın ve gümüşten de yüzde iki buçuk oranında vergi alınmakta idi. Bunlara Müslüman olmayanlardan alınan vergilerle savaşlarda kazanılan mal ve paralar (ganimetler) eklenerek devletin geliri tamamlanırdı. 

2. Gelirin aksine olarak devlet giderleri ve masrafları, Kur'an-ı Kerimde yeteri derecede açık ve kesin olarak belirtilmiştir. Evvelce vergi ödeme vazifesi bölümünde gösterdiğimiz üzere Tevbe suresinin 60. ayeti bu masrafları göstermiştir. Bu ayetin ilk sözü olan sadaka sözü, bugün fukaraya arzuya göre, ödenen yardım parası deildir, zekât ve vergi karşılığı olarak kullanılan bir kelimedir. 

a) Bütçede ilk masraf yeri olarak gösterilen fukara ve mesakin sözü İslâmda tartışma konusu olmuştur. Çoğunlukla kabul edilen fikre göre fukara İslâm ülkelerinde yaşayan yoksul ve muhtaç Müslümanları gösterir. Mesakin ise İslâm ülkelerinde yaşayan fakat Müslüman olmayan yoksulları gösterir. Başka bir görüşte ise fukara işsiz, geçim vasıtası olmayanları, mesakin de sakat, hasta ve çalışamayacak durumda olan yaşlıları gösterir. Her ne de olsa İslâmın ekonomi düzeninde kimsesiz ve muhtaçların sefaletlerini önlemek, 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onlara da rahat yaşamak için yardımlarda bulunmak büyük bir şefkat ve insanlık örneğidir. Zamanımızda ileri memleketler sosyal sigorta, sosyal adalet prensipleriyle İslâmın 14 asır evvel kurmuş olduğu bu şefkat ve merhamet ilkesini sağlamaya çalışmaktadırlar. 
Bunun yanında İslâm dilenciliği yasak etmiştir. Tembel ve dilenci İslâm ahlâkının nefret ettiği kötü davranışlardır. 


b) Bundan sonra Allahın emrinde devlet işlerini yürüten mülki ve askeri memurlara verilecek maaşlar gösterilmektedir. Ayette «velâmilin» sözüyle gösterilen bu kimseler de vergilerden toplanan paralardan derecelerine göre bir pay alırlar. Bunların ellerine verilen işleri doğru olarak zamanında yürütmeleri, halka zulmetmemeleri, rüşvet almamaları istenir. Yabancı ülkelerden gerektiği zaman uzman getirmeye ve maaş ödemeye dahi cevaz vardır. 


c) Üçüncü çeşit masraflar kalpleri kazanılacak olanlar içindir. 
Burada ekonomi ile siyasetin birleştiği görülür. İslâm kuvvet ve zor yerine kalpleri kazanmak yolu ile yurt ve milletin yükseleceğine inanır. İslâm ahlâkçıları, kalpleri kazanılacak kimseleri Müslüman olmayan toplumların İslâmlığı kabul etmeleri, gerektiğinde Müslümanlara yardım etmeleri ve hiç değilse düşman olmamaları ve İslâmın adalet ve şefkatini dünyaya tanıtmaya yaraması... olarak açıklarlar. Henüz milletlerarası hukukun bulunmadığı, şiddet ve zulmün hüküm sürdüğü bir çağda İslâmın bu yüksek görüşü onun büyüklüğünü gösterecek bir delil sayılmalıdır. 

ç). Ayette boyunları kurtarılacak olanlar sözü iki türlüdür. Biri kölelerin satın alınarak hürriyetlerine kavuşturulmaları, diğeri düşman elinde esir olanların fidye karşılığında kurtarılmalarıdır. O zamanki sosyal düzene göre her memlekette köleler para ile alınıp satılırdı. Hak Taâlâ, kutsal kitabında, kimin elinde ve hizmetinde olursa olsun, kölelerin bedelinin ödenerek kölelikten kurtarılmalarını emretmiş ve bu suretle İslâmın hürriyete ve insan şerefine verdiği önemi ispat etmiştir. Yine o zamanki savaş kurallarına göre harpte esir olanlar ya öldürülür, yahut köle olarak ömrü boyunca çalıştırılmak üzere satılırdı. Hak Taâlâ, kitabında bunların satın alınarak kurtarılmalarını emreder. Zamanımızda ise savaş esirleri barıştan sonra memleketlerine geri verilir, ve tutuklu oldukları sürece, fena muamele görmemeleri için, milletlerarası örgütler tarafından kontrol edilir. 


d) İslâm ahlâkçıları ayet-i kerimedeki borçlananlara yardım sözünü, kendi suçu olmadan borca girenlerle tabii afetlerden zarar gören ve çaresiz duruma düşenler şeklinde açıklamışlardır. Deprem, kuraklık, su baskını, hastalık gibi hallerde hali vakti yerinde olan 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kimseler bile yoksulluğa düşebilirler. Bazı kere de ticaret adamlarının kredi ihtiyacı olur. Devlet hazinesi, bu durumlarda felâkete uğrayanlara yardım eder, ticaret adamlarına faizsiz ödünç para verirdi. 
Yalnız ticaret adamlarının kârlarından bir miktar pay alınırdı. Bu şekil yardımlar bugün de devlet ve Kızılay tarafından veya kredi açmak şeklinde bankalar tarafından yapılmaktadır. Ayet-i kerimenin Allah yolunda olanlara yardım emri de din ve devleti savunan silâhlı kuvvetlerle öğrenim yapan öğrencilere, hayırlı işler yapan kuruluşlara yardım demektir. ki bugünkü sosyal adalet kavramı da bu kavramdan başka bir şey değildir. 

e) Yolda kalanlara yardım esası, Tanrı misafiri olarak gelen misafirleri ağırlamak, yurdu ziyarete gelen yerli ve yabancı seyyah ve turistlere yardımda bulunmak, yol, lokanta, otel yaptırmaktır. 
Bundan dolayıdır ki eskiden beri Anadolumuzda köye gelen yabancılar Tanrı misafiri olarak karşılanır. Otel ve lokantaların bulunmadığı eski çağlarda ise kervansaraylar, imaret evleri kurulur, gelen geçen yolcular buralarda barınırlardı. Bugünkü rejimlerde turizm teşkilâtı, sosyal hizmetler adı altında toplanan hizmetler, İslâmın ortaya koyduğu esaslardan biridir. 


İslâmda Ekonomik Faaliyetler: 


Ekonomik faaliyetler, iş ve meslek, tezgâhlar, mülkiyet, miras ve sigorta gibi konuları içinde toplar. Bu konuda İslâmi kurallarla bugünkü ekonomi sistemlerine de temas edilecek ve bu suretle İslâm ekonomi sistemiyle modern ekonomi cereyanları arasında bir karşılaştırma yapmaya gayret edilecektir. 


İş ve Meslek: 


Tabiat insan ihtiyaçlarını karşılayacak her şeyi hazırlamıştır. Fakat bunları tabiattan alıp insanın kullanacağı hale getirmek için çalışmak lâzımdır. Toprak insana besin vermeğe hazır bir nimettir. 
Fakat bu nimeti elde etmek için onu sürüp ekmek, yani toprak üstünde çalışmak lâzımdır. Okuyup yazmak için kâğıt lâzımdır, fakat onun hammaddesi odunu, keresteyi ormanlardan kesip hazırlamak yani sürekli bir çalışma gereklidir. Bu çalışma tabiatın nimetlerine insan emeğinin eklenmesiyle meydana gelir. Bundan başka bu çalışma sürekli olarak bütün ömür boyunca devam etmelidir. Kendi ha- -> line bırakılan toprak ve bahçe kısa zamanda zararlı otlar tarafından örtülür. Çalışmayan kimsenin tabiat sofrasında yiyeceği yoktur. 

Her çalışma bir çaba harcanmasını ve yorgunluğu gerektirir. İnsanlar ise yaratılışları gereği yorgunluktan kaçarlar, çalışmayı sevmezler. Yeryüzünde Afrika, Avustralya, Amazon bölgelerindeki ilkel topluluklar arasında yapılan nicelemeler göstermiştir ki bu ikel insanlar, sürekli çalışmayı sevmezler, günlük ihtiyaçlarını karadan ve denizden, nehirlerden avlanarak sağlarlar, zamanlarının çoğunu boş geçirirler. Çocuklar da böyledir. Oyunu ve eğlenceyi sever, fakat dersine çalışmak veya düzenli bir çalışma isteyen işlerden kaçarlar. 


Bugünkü medeniyet ve toplum düzeni ise verimli ve sürekli çalışma ile devam eder. Çalışmanın ahlâki değeri büyüktür. Çalışan insanın fenalık düşünmeye vakti olmaz, saadet ve refah çalışan insanların hakkıdır. Tembellik ise sefaletin ve ahlâksızlığın kaynağıdır. Çalışmak bir iş yapmak demektir. Bunun içindir ki insanın en büyük vazifesi çalışmaktır. 


Ekonomide iş sözü, bir çaba harcayarak bir ihtiyacı karşılayan üretim yapmak demektir. Oyun oynayan bir çocuk yorulursa da bir ihtiyacı karşılayan üretim yapmadığından yaptıkları iş sayılmaz. Bir dağa tırmanan insanın, sokakta gezinen kimsenin hareketleri de iş sayılmaz. Fakat tarlasında veya fabrikada çalışan kişinin uğraşması ekonomik bir iştir. Çünkü burada irade sarfıyle ve bir ihtiyacı karşılamak amacıyle bir çaba harcamak vardır. 


Yalnız çalışmak da kâfi değildir. Yapılacak işin belirli bir konuda ve sürekli olması da lâzımdır. Belirli bir alanda ve sürekli olarak yapılan işe meslek denir. Meslek sahibi insan kendisi için olduğu kadar topluma da faydalı bir kişidir. Bir kimsenin toplumdaki yeri tuttuğu mesleği ile orantılıdır. Öğretmen, doktor, mühendis, avukat her toplumda saygı gören faydalı, şeref ve itibar sahibi kimselerdir. Herkes mesleğini sevmeli ve onun içinde ilerlemeye ve yükselmeye çalışmalıdır. Bir meslek uzun ve sürekli bir çalışma sonunda elde edilir. Sebatsız ve tembel kimseler bu uzun ve sürekli çalışmadan çabuk bıkarlar, her gün bir meslek değiştirerek sonunda mesleksiz ve işsiz duruma düşerler. 


Meslek sahiplerinin «mesleki vicdan» ları sağlam olmalıdır. Meslek sahibi insan, mesleğinde namuslu ve doğru çalışmalı, her çeşit hile ve kötülükten uzak kalmalıdır. Esnaf ise yaptığı işi sağlam ve dayanıklı yapmalı, satıcı ise müşterisini aldatmamalıdır. Kendi çıkarı için başkalarını aldatan, kötü mal çıkaran kimselerin mesleki vicdanları yoktur. Mesleki vicdanı olmayan kimselerin topluma fayda yerine zararları dokunur. Mesleki vicdanı olmayan kimseler, ahlâkan düşük insanlardır. Toplumda ahlâkın yükselmesi için mesleki vicdanın kuvvetli olması şarttır. Mesleki vicdanın kuvvetlenmesi için herkesin mesleğini sevmesi ve bu alanda ilerlemeyi kendisine 


367 


İSLAMDA AHLAK 


amaç bilmesi lâzımdır. Namuslu olmak şartıyle her meslek adamı şerefli ve saygıya değerdir. İyi ve fena meslek yoktur. Ahlâklı veya ahlâksız insan vardır. Bir toplumun yükselmesi ve kuvvetlenmesi, mesleki vicdanı kuvvetli insanlar sayesinde olur. 

Eski çağlarda meslekler, şimdiki kadar çeşitlenmemiş ve gelişmemişti. O çağlarda ufak ev tezgâhları ve atelyelerde iş görülür, üretim yapılırdı. İnsan emeğine hayvanlar da yardım ederlerdi. Çiftçi toprağını sürmek için öküz kullanır, arabasını beygire çektirir, develerle ülkelerden ülkelere mal taşınırdı. Buhar, elektrik, akaryakıt gibi enerjilerin iş alanına uygulanmasından sonra endüstri çağı başladı. Makineler insan ve hayvanın yerine geçti. Büyük fabrikalar binlerce insanın yapacağı işi bir saatta yapmaya başladı. Buna da makineleşme çağı denir. Modern çağın en temelli özelliği makineleşme karakteridir. Makine insanlık tarihinin gidişini değiştirdi. Üretimi sınırsız şekilde genişletti. Binlerce işçinin toplandığı fabrikalar da yeni birtakım sosyal problemlerin doğmasına sebep oldu. Bir taraftan büyük sermayeler doğarken diğer cihetten de işçi hareketleri başladı. 


İş ve Sermaye İlişkileri: 

İçinde on bin işçinin çalıştığı bir fabrika düşünelim. Bu fabri- 
. kanın sahibi olan patron (sermayedar) fabrikanın bütün kazancını alır. Yıldan yıla sermayesini artırır, işçilere de geçinecek kadar bir ücret verir. Acaba bu tutum hak ve adalete uygun mudur? Yahut on binlerce dönüm toprağı olan bir çiftlik ağası düşünelim. Çiftlik sahibi çoğu zaman büyük şehirlerde oturur, ara sıra çiftliğe uğrar. 
Tarlalarını işleyip ürünü toplayan ve kaldıran binlerce köylü vardır. 
Burada dahi, fabrikalarda olduğu gibi köylüye ufak bir ücret verilir, diğer bütün kazançlar çiftlik sahibinin eline geçer. İşte bu noktaların eleştirilmesi ekonomide birbirlerine karşı birtakım fikir akımlarının ve tartışmalarının doğmasına sebep olmuştur. İslâm ahlâkında ekonomi düzeninin iyi anlaşılması için bu görüşlere de temas etmek lâzımdır. 

a) Liberalizm adı verilen iktisadi sisteme göre ekonomi alanında iki temel esas uygulanmalıdır: 1. Arz ve talep kanunu, 2. Bırakınız yapsın, bırakınız geçsin! Her şeyden evvel toplum ve devlet kanunları, ekonomi işlerine karışmamalıdır. Her insan kazancını düşünür. Bu da tabii bir kanundur. Sermaye sahibi sermayesini muhafaza etmeli, işçiler de işlerine gelirse onun emrinde çalışır, gelmezse çalışmaz. Devlet tüccar olamaz. Her yerde serbest rekabet cari olmalıdır. Toplum ve devlet yol, elektrik, su, ulaştırma, eşya 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fiyatları gibi iktisadi işlere karışmamalıdır. Bunları arz ve talep kanunu tayin eder. Bir mal çok satılırsa fiyatı artar, az istek olursa fiyatı düşer. Halk kendi çıkarını kendisini düşünüp alacağını, vereceğini düzene koymalıdır. Sermaye bir kişinin zekâsı, çalışkanlığı ile toplanmış bir varlıktır. Bu varlıktan gereği gibi faydalanmak, istediği gibi işletmek onun tabii hakkıdır. İnsanların en tabii hakları hürriyettir. O halde sermaye sahipleri de sermayelerini diledikleri gibi işletmek ve yürütmek hürriyetine sahiptirler. Devletlerin sermaye ve işçi çekişmelerine karışmaya, kendilerinin mal üretip satmaya, bazı maddeleri tekellerine almaya hakları yoktur. 


b) Sosyalizm ise toplumun ve devletin ekonomi işlerini düzenlemek için müdahalesini ister. Bunlar da iki büyük bölüm içinde toplanırlar. Bir kısmına göre tarihin gidişine bakılmalıdır. Tarihte toplumların evrimlerinin önce askeri, sonra da aristokratik şekil aldığı görülmekte ve en sonunda ilmi ve endüstriyel (sınai) bir hale geldikleri anlaşılmaktadır. Diğer bir kısmı ise idealist bir görüşten hareket ederek ekonomi hayatının sosyal adalete göre düzenlenmesini siterler. Zamanımızda ekonomi alanında büyük bir anarşi hüküm sürmektedir. Onun için ekonomiyi ferdi ve liberal teşebbüslerden kurtararak devletin düzenleyici ve idare edici kuvvetlerine bırakmalıdır. Şuraya da dikkat etmelidir ki sosyalizm ekonomi işlerinin tamamıyle devlete bırakılmasını istemez, fakat devletin bazı alanlarda düzenleyici rol oynamasını ister, Bunun içindir ki sosyalizm, liberalizme temelinden karşı değildir. Onlara göre, «sosyalizm de bireycidir, fakat mantıki ve makul bir bireyciliktir». Bu esasa göre onlar ferdi mülkiyeti de inkâr etmezler. Ancak bu mülkiyetin çalışma ve emek üzerine dayandırılmasını isterler. Sosyalizm, çalışmadan elde edilen servetleri kabul etmez. Onun için, «Emek harcayan ve çalışan, çoğunluğu teşkil eden fakir işçilerin durumları düzeltilmeli, hakları verilmelidir» derler. Sosyalizmin birçok şekilleri vardır. Bir kısmı iktisadi hayatın devlet tarafından değil, az çok bağımsız birtakım zümreler tarafından idare edilmesini isterler ki bunlara ortakçılar denir; bir kısmı da üretim veya tüketim kooperatifleri tarafından yürütülecek bir ekonomi sistemi isterler. Bunlardan kolektivizm, sendikalizm görüşleri de bazen üretim araçlarının topluma mal edilmesini veyahut çeşitli iş kollarında kurulan sendikaların üretimi devletin yardımıyle ellerine alıp yürütmelerini isterler. Zamanımızda devletlerin bazı tüketim maddelerine tekel koymaları da bir çeşit sosyalizm hareketidir. 
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c) Marksizm ise liberalizmin düşmanı bir cereyan olup olayları ilmi bir şekilde inceleyerek sonuçlara varmak iddiasındadır. Dünyada büyük hareketler uyandıran bu cereyanın esas fikirleri şudur: 
1. Tarihi maddecilik görüşü bize bütün toplumların evriminde başlıca etkenin üretim ve onun teknikleri olduğunu bildirmektedir. Siyasi, hukuki, dini ve ahlâki bütün sosyal gelişmelerin kaynağı maddi şartlara bağlıdır, bu maddi şartların ilki de endüstri ve özellikle endüstri araçlarıdır. 2. Değer teorisi: Bir şeyin değeri, onu elde etmek için harcanan emekle ölçülür. İş ve emek bütün değerlerin temelidir. Patronlar, üretimde elde ettikleri «değer fazlası» nı kendi sermayelerine ekleyerek işçilerin haklarını ödememektedirler. 3. Sınıflar çatışması: İşçilerin haklarının verilmemesi, patronlarla işçi sınıfları arasında sürekli bir çatışma ve anlaşmazlık konusu olmaktadır. 
Bunun için bütün dünya işçileri birleşmeye çağrılmaktadır. 4. Büyüme ve artma kanunu: Bu fazla kârlarla sermaye gittikçe büyümekte, işçi sınıfı da çoğalmakla beraber gittikçe fakirleşmektedir. Bu hal modern toplumlarda büyük çatışmaların ve anlaşmazlıkların kaynağı olmaktadır. 

Marksizmin bu iddiaları realiteye uygun değildir. Bir malın degeri yalnız emek ve işle değil, onun azlığı, faydalılığı ve arz ve talep kanunu ile meydana gelir. Bundan başka sermaye büyüme ve artmasını tarım alanında görmek ve ispatlamak mümkün değildir. İşçilerin hayat şartları da kötüleşmeye değil, günden güne iyileşmeye doğru gitmektedir. Marksizmin, toplumlarda yalnız maddi elemanlara önem vererek manevi elemanları ve etkenleri ihmal etmesi de yanlıştır. 

Bu cereyanlar bugün yeni liberalizm ve yeni sosyalizm isimleri altında ve daha makul ve mutedil şekiller altında yürütülmeye çalışılmaktadır. Kitabımız bu ekonomi problemlerini daha ziyade genişletmeye elverişli olmadığından yalnız konularımızı aydınlatması bakımından gerekli olan açıklamalar üzerinde kalacaktır. 


İSLÂMDA MÜLKİYET VE SERMAYE 


Bir kimsenin sahip olduğu taşınabilir ve taşınamaz mal ve eşya üzerinde dilediği gibi tasarruf edebilmek hak ve yetkisine mülkiyet hakkı denir. Tasarruf hakkı o kişiye mal ve eşyasını dilediği gibi kullanmak, değiştirmek, satmak, bağışlamak, gelirlerinden faydalanmak yetkisini verir. Yukarda açıkladığımız çeşitli ekonomi akımları, esasında mülkiyet ve sermaye üzerinde tasarruf hakkının kime 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ait olacağı üzerinde cereyan etmektedir, ve asırlardan beri süregelen tartışmalar henüz bir sonuca varmamıştır. İslâmın mülkiyet ve sermaye hakkında koyduğu esaslar ise bu tartışmaların üstünde en makul ve tabii bir çözüm yoludur. 


İslâm en genel anlamında olarak ferdi mülkiyet hakkını kabul eder. Üretim, değişim, tüketim ve dağıtımda ferdin mülkiyet hakkı engellenemez. Fakat mülkiyet hakkının kullanılmasında her türlü aşırılığın yani ifrat ve tefritin de karşısındadır. Marksizmin iddiası gibi fertlerin elindeki malları kamulaştırmaya kalkmadığı gibi aşırı kapitalizmi de kabul etmez. Burada İslâm ahlâkının koyduğu esas zararları önlemek, toplumun refah ve saadetini sağlamaktır. Bu iki esası uygulamak için de çok yönlü birtakım kayıtlar ve şartlar koymuştur. 


Fert taşınabilir ve taşınamaz her çeşit mal ve aletleri, eşyayı edinebilir, bunlara dilediği gibi tasarruf etmekte serbesttir. Bu tasarrufu kullanırken İslâmın koyduğu genel ahlâki kurallara karşı gelmemesi ve başkasına zarar vermemesi şarttır. Ahlâki kurallarımız- da hırsızlık, meşru olmayan yollarla elde edilen kazançlar yasaklanmıştır. Şu halde mülkün meşru ve helâl yolla kazanılması ve vergisinin tamam olarak ödenmesi lâzımdır. Meşru olmayan yollarla kazanılan para ve mülkiyet kabul edilmez. Hilekârlık, sahtecilik veya reşit olmayan birisini aldatarak elde edilen tasarruflar ve mülkiyetler de geçerli sayılmaz. Bunun gibi vergi kaçakçılığı ile toplanan mal da temiz ve helâl mülkiyet olamaz, 


Devletin üretim ve tüketim alanında bir maddeyi (şeker, çay, tütün gibi) tekeli altına aldığı zaman onun üzerindeki ferdi mülkiyet de kalkar, çünkü İslâmda devletin emirlerine itaat lâzımdır. Mülkiyetin başkalarına zarar vermemesi de şarttır. Bir kimse mahalle içinde evini yakar, yahut benzin deposu bulundurursa bu hal kamu- ya zararlıdır; tarlasını işlemeyip boş bırakır, ormanı tahrip eder, yahut mahallenin suyunu keserse yine kamu zararına hareket oldugundan bu gibi hallerde mülkiyet hakkı tanınmaz. 


Arazi mülkiyetinde dahi bu esas geçerlidir. Geniş tarlalara sahip bir kimse, bu toprağı işlemez, boş bırakırsa bu hal kamuyu zarara sokar. Bu durumda dahi devletin bu mülkiyete müdahale etmek hakkı vardır. Son yıllarda devletçe uygulanması düşünülen toprak reformunun İslâmi kurallara uygunluğu meydandadır. İslâm ferdi hak ile kamu hakları çatıştığı zaman kamu hakkını tercih eder. Çiftçilik ve toprak işleri halkın en zorunlu besin maddesiyle ilgili oldugundan İslâm ahlâkı bu hususta kesin kurallar koymuştur. Toprak 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sahibi, tarlasında çalışmak zorundadır. Hiç çalışmadan toprağını boş bırakan veya dolaylı ve dolaysız olarak mülkü ile hiç ilgilenmeden kazanç sağlayan toprak ağalığını İslâm kabul etmez. Burada dahi kamunun zararı söz konusu olduğundan çalışmadan kazanılan bir para sayılır. Bunun gibi yurdumuzda çok görülen «yarıcılık» olayı da İslâm ahlâkında iyi karşılanmayan bir mülkiyettir. Fakat tarla sahibi toprağı işleyen köylü yarıcının zahmetlerine ortak olursa yani gübre, tohum, alet vermek gibi yardımlarda bulunursa o zaman ahlâki bir sakınca yoktur. 

Sermaye ise üretim ve değişimde kullanılabilecek olan her çeşit mal, para ve aletlerdir. Buna göre kadınların mücevher ve süs eşyası sermaye değildir. Fakat makine, hayvan, mal bir sermayedir. İslâm ahlâkı sermayeye karşı değildir. Bakara suresinin 279. ayeti şöyle buyurur: NİŞ Sr GU Eğer tövbe ederseniz sermayeniz sizindir, böylece haksızlık etmemiş ve haksızlığa uğramamış olursunuz». Fakat bu sermaye her vesile ile üretim işlerine harcanmalı, yani kanuni yollardan nemalandırılmalıdır (kâr getirmelidir). Fakat sermayenin dondurulup saklanması ve stok edilmesi yasak edilmiştir. Haşr suresinin 7. ayetinde, «S CSK, Lg İçinizdeki zenginler arasında elden ele dolaşması için değildir» emrinde fethedilen memleketlerden elde edilen malların Allah yolunda harcanması, yetimlerin, yoksulların ve yolda kalmışların yardımına sarf edilmesi tavsiye edilmektedir. 

Zamanımızda en güçlü sermaye paradır. Paranın bir yerde saklanıp dondurulması İslâma yasak edilmiştir. Para bir değişim vasıtasıdır. Onun için durmadan tedavül etmelidir. Paranın hızlı tedavülü üretim ve değişimi artırır, alışveriş alanları genişler. İslâm ahlâkçıları depo edilmeden tedavüle sürülen ve tefecilik vasıtası olmayan paraya «temizlenmiş para» derler. 

Zamanımızda paraların en büyük tedavül merkezleri bankalardır. Bankalar yalnız para toplayıp saklayan yerler değildir. Onlar da türlü iş alanlarında yatırımlar yapar, üretim için kredi açar, büyük işletmelere ortak olurlar. Bu suretle bankaya para yatıranların paraları stok edilmekten kurtulur ve tedavüle sürülür. İthalât, ihracat işlerine girişerek sermaye hareketlerini hızlandırırlar. Elinde fazla parası olan kimseler, bunu bankaya yatırarak bir «parayı işletme belgesi» alırlar ki buna banka cüzdanı denir. Bankaya bu şekilde yatırılan para aradan bir yıl geçince sahibine bir kazanç sağlar. Bu safi kâr, işletme ve nemalandırma masrafı demektir. Bankaya yeniden para yatırıldığı zaman bu da yeni bir üretim sermayesi yaratmak ve çalişan üreticilerin verim güçlerine yardım etmektir. İslâm ahlâkı bakımından banka ile mudi (para yatıran) arasında yapılan bu işlem sakıncalı ve yasak değildir. 

Fakat riba yahut tefecilik haramdır. Bazı ahlâkçılarımız ribayı, faiz şeklinde tercüme ederlerse de biz buna taraftar değiliz. Çünkü İslâmda riba haramdır, yasak edilmiştir. Bakara suresinin 275. ayetinde, «Allah alışverişi beldl, ribayı haram kıldı» emri vardır ve arkasından, «Allah ribayı eksiltir, sadakaları bereketlendirir» buyrulmuştur. 

Anadolumuzda köylünün tefecilerden gördüğü zararlar büyüktür. Bu sebeple tefecilik dinen olduğu gibi kanunen de yasaktır. Bankalar ise kamu hizmetinde olan ve kamu yararına çalışan ekonomik ticaret kuruluşlarıdır. Yaptıkları işler belirli kanunlarla belirtilmiştir. Halkın refah ve saadeti için kurulan büyük teşebbüsleri ve hareketleri mali bakımdan desteklerler, kendileri çeşitli ticari faaliyetlere gireşerek sermayelerini nemalandırırlar. Bu sebeple bankaları yalnız faiz alışverişi yapan kuruluşlar sanmak yanlıştır. Bankaya para yatıranla büyük bir teşebbüste yatırım yapan kimse arasında fark yoktur. Her ikisi meydana gelecek kâr ve zarara katılırlar, işletmelerden gelen kârlara ortak olurlar. Bu şartlar altında bankalardan gelen nema kârı yani faiz gayri meşru bir tefecilik olmaktan çıkar. Kredi işlemi de böyledir. İslâm ahlâkı bu alanda kural olarak her sözleşmede tarafların kâra olduğu gibi zarara da ortak olmalarını ister. 


Yardımlaşma ve Sigorta: 


Ağır bir yük olacak derecede büyük masrafları gerektiren tehlikeler (yangın, kaza gibi) karşısında sigorta yapılır. Sigortaların konuları ve şartları zamanın şartlarına göre değişirler. İslâmın ilk çağlarında yangın, trafik kazaları, taşınan malların zarar görmesi gibi problemler yoktu. Hastalıklara karşı tedavi yolları, tabii afetlerde basit ve geleneksel tedbirlerle önlenirdi. Yalnız adam öldürme ve savaşta esir düşme hallerine karşı bir garanti düşünülmüştü. O zamanlar bu iki sınıf sigortaya «maakil» denirdi. Esir düşen bir savaşçı için fidye, kan dökmek ve adam öldürmek karşılığınde «diyet. ödenirdi. Bu paralar büyük bir toplam olduğundan bir kişinin bunları ödemesi imkânsızdı. Bunun için bu paraların kabilelerin ortaklaşa hazinelerinden ödenmesi usulü konmuştu. Kabilenin parası yetmediği zaman devlet parasından yardım yapılırdı. Halife Hazreti Ömer zamanında bu gibi ödemeler için daha geniş bir teşkilât kuruldu. Bu gibi ödemelere bütün bölge halkının katılması sağlandı. Bundan başka bütün İslâm ülkesinde yaşayanlar için de bir sosyal yardımlaşma usulü 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kondu ki bu usul bugün bütün medeni memleketlerde uygulanmaktadır. Bu sebeple bir ailenin yeni doğan çocuğuna da maaş bağlanır, bir iş tutmak isteyen kimselerle gençler, günlük geçimleri için belirli bir yardım görürlerdi. İslâmdaki bu kuruluşlar, o zaman için çok ileri bir anlayış olduğu gibi bugün dahi yardımlaşma, sosyal adalet, ihtiyarlık ve fakirlik sigortaları alanında geçerli olacak kadar değerlidir. 


Sözün kısası her Müslüman Allahın emirlerine saygı ile itaat etmeli (tâzimü biemrillah) bütün yaratıklara (her canlıya) şefkat göstermeli (eşşefakatü alâ halkillah), emredilen hayır ve faziletleri işlemeli (emri bilmaruf) ve yasak edilen şeylerden kaçınmalıdır (nehyi anilmünker). Kalplerde Allah korkusu, maddi ve manevi yaşayışımızda disiplin... Fert ve toplum olarak kurtuluş yolu budur. 
Kitabımız da bu amaca hizmet etmek için yazılmıştır. 
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